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Sevgili öğrenciler, 

Elinizdeki kitap Lmt Limit Yayınları'nın “Sınavlara hazırlık kitapları” zincirinin önemli bir halkasını 
oluşturmaktadır. Lmt Limit Yayınları olarak sizlere nitelikli bir Tarih soru bankası sunmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz. 

Bu kitap sıradan bir soru bankası olmayıp mesleğinde uzman, uzun yıllar öğretmenlikte tecrübe 
sahibi zümrenin oluşturduğu bir kaynaktır. 

Bilindiği gibi Tarih testi sınavlarda önemli bir yer tutmaktadır. Tarih konuları öğrenciler için ciddi 
bir önem taşımaktadır. Bu sebepten ötürü yazarlarımızın bu eseri oluştururken soruların sınav soru formatına yakın olmasına dikkat ettiklerini belirtmek isteriz. 

Bu kitabın hazırlanmasında büyük bir gayret sarf eden yazarlarımız Metin Alan ve Ramazan Ceylan'a teşekkür ediyoruz. 

Kitabın siz değerli öğrencilerimize faydalı olacağına inanıyor, çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. 
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TARİH BİLİMİNE GİRİŞ 


1. — Yazının bulunmasından önceki devirlere “tarih öncesi 4. 
devirler”, yazının bulunmasından sonraki devirlere ise 
“tarihi devirler” denir. 


Buna göre, 
1. Antropoloji 
Il. Paleografya 
IN. Coğrafya 


gibi bilim dallarından hangisi ya da hangileri sadece 
tarihi devirlerin incelenmesinde tarih bilimine yardımcı olur? 


A) Yalnız! 
D) Ivelli 


B) Yalnız Il C) Yalnız Il 


E) Ilvelli 


a0 Takvim zamanı belirten çizelgedir. Türkler tarih boyunca farklı takvimler kullanmışlardır. Kullanılan en eski 
takvim 12 Hayvanlı Türk takvimidir. Türkler Müslüman 
olduktan sonra Hicri takvimi kullanmaya başlamışlardır. Daha sonraki süreçte ise farklı takvimler de kullanmışlardır. 


Yayınlar 


Verilen bu bilgilerden yola çıkılarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 


A) Tarihte takvimi kullanan ilk millet Türklerdir. 


B) 12 Hayvanlı Türk takvimi, Hicri Takvim'e dönüştü- 


rülmüştür. 


Limit 


C) Her takvim değişikliğinde Türkler din de değiştir- 


miştir. 


Lmt 


D) İslamiyeti seçen Türkler Hicri takvimi tercih etmiş- 


lerdir. 


E) Türklerin tarıma geçmeleri ile 12 Hayvanlı Takvim 


önemini yitirmiştir. 


3. Geçmişte meydana gelen olaylarla ilgili deney yapmamız, olayları laboratuvar şartlarında incelememiz ve 
gözlemlememiz mümkün değildir. 6. 


Bu durumun, 
1. olayların tekrarının mümkün olmaması, 
Il. tarihi olayların değişebilir özellikte olması, 


Ili. geçmiş dönemlerde laboratuvar şartlarının yetersiz 


olması 
nedenleri arasında hangileri gösterilebilir? 
A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız Ili 
D) Ivelli E) I,livellli 
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TEST 1 

iŞ İ 
Tarih yazım çeşitlerinden olan öğretici tarih eserleri topluma milli ve ahlaki değerleri aşılamak amacıyla duygusal bir dille kaleme alınmıştır. Bu açıdan bu tip 


eserlerin bilimselliği akademik çevrelerde hep tartışma 
konusu olmuştur. 


Öğretici tarzda yazılmış eserlerin tarih bilim adamlarınca eleştirilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? 


A) Eserlerin yazım dilinin ağır olması 

B) Eserlerin amacının objektifliği zedelemesi 

C) Olayların neden ve sonuçlarının belirtilmemesi 
D) Öğretici eserlerin devlet zoruyla yazdırılması 


E) Eserlerin toplumun geneline hitap etmesi 


Nümizmatik (Meskukat) biliminin inceleme alanı eski 
paralardır. Bu bilim dalı paraların üzerindeki yazı ve 
süslemelerden paranın madeni değerine kadar incelemelerde bulunur. 


Buna göre, Nümizmatik biliminin yaptığı incelemeler sonucunda bir devletle ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisine ulaşılamaz? 


A) 
B) 
(0) 
D) 
E) 


Ülke sınırları 
Ekonomik durum 
Kullanılan alfabe 
Sanat tarzı 
Basıldığı dönem 


Anav Kurganı'nda yapılan kazılarda, kerpiçten yapılmış 
ev kalıntıları, el değirmenleri, kömür haline gelmiş arpa 
ve buğday taneleri bulunmuştur. 


Bu buluntuların, aşağıdaki durumlardan hangisinin 
hakkında bilgi vermesi beklenmez? 


A) 
B) 
9) 
D) 
E) 


Yaşam tarzı 
Yaşam koşulları 
Geçim kaynakları 
Yönetim biçimi 


Gelişmişlik düzeyi 
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Tarih geçmişte yaşayan insan topluluklarının birbirleriyle 
olan ilişkilerini, yer zaman göstererek sebep - sonuç ilişkisi içerisinde belgelere dayanarak objektif olarak inceleyen 
sosyal bir bilimdir. 


Buna göre; 

1. hayvanların evcilleştirilmesi, 
Il. depremlerin oluş nedenleri, 
II. su kanallarının inşa edilmesi 


gibi durumlardan hangileri tarihin çalışma alanına 
girmez? 
A) Yalnız | 

D) Iveli 


B) Yalnız Il C) Yalnız ill 


E) Ilvelll 


Tarihi araştırmalarda bir tarihçinin bazı konularda 
yetersiz kalması, 


1. yardımcı bilimlerden yararlanma, 
Il. tarihsel bilgileri tasnif etme, 
Ili. olayları objektif olarak inceleme 


gibi gerekliliklerden hangilerinin ortaya çıkmasında etkili olmuştur? 


A) Yalnız! B) Yalnız Il 
D) Ivelli 


G) Yalnız lll 
E) ilvelli 


Tarih öncesi devirlerden Tunç Devrini inceleyen bir tarihçi Antropoloji biliminden faydalanabilirken Paleografya 
biliminden yararlanamaz. 


Yukarıda belirtilen durumun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? 


A) Antropoloji biliminin daha kanıtlanabilir özellikte ol- 


ması 
B) Tarih öncesinde araştırmaların daha zor şartlar al- 


tında yapılması 
C) Tarih öncesi devirlerde yazının henüz kullanılmıyor 
olması 
D) Tunç Devrinde çalışma yapılacak alanların dar olması 
E) Paleografya biliminin Yakınçağ'da ortaya çıkmış 
olması 
2)D 3)A 4)B 


NA OD 
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12. 
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TEST 1 


Tarihte olay ve olgu kavramları vardır. Olaylar nedeni, 
gelişmesi ve sonucu ile belirli bir tarihin verilebildiği sınırları belirli bir zaman dilimi içerisinde gerçekleşirken 
olgular için böyle bir sınır belirleme yapılamaz. Çünkü 
olgular bir süreç sonucunda ortaya çıkan durumdur. 


Bu yargı doğrultusunda; 
I.  Olgulariçin kesin bir tarih vermek güçtür. 
11. Olaylar olgulara göre daha kısa süreli gelişmelerdir. 


Il. Olgular benzer nitelikli bir çok olayın sonucuyla İlişkilidir. 


Gibi yorumlardan hangileri yapılabilir? 
A) Yalnız | B) Yalnız ll G) Yalnız ill 
D) Ivelli E) 1, İl ve lll 


Bir tarihi olayın doğru değerlendirilebilmesi için o olayın 
üzerinden yaklaşık 50 yıl geçmesi beklenir. Buradaki 
amaç olaya karışmış kişilerden bazılarının henüz benzer görev ya da amaçlarda olması durumudur. Bir olayı 
objektif değerlendirebilmek için bir baskı altında olmamak ve tabi her hangi bir çıkar peşinde de olmamak gerekir. 


Bu bilgi doğrultusunda aşağıdakilerden hangisinin 
diğerlerine göre daha doğru değerlendirilebileceği 
savunulur? 


A) 
B) 
(0) 
D) 
E) 


Adnan Menderes Hükümetine darbe yapılması 
TBMM'ne karşı isyanların çıkması 

11. Dünya Savaşı'na Türkiye'nin katılması 

Mustafa Kemal'in askerlik görevinden istifa etmesi 
Kıbrıs Barış Harekatı'nın düzenlenmesi 


Tarih geçmişte yaşayan insan topluluklarının birbirleriyle 
olan ilişkilerini yer ve zaman göstererek sebep - sonuç ilişkisi içerisinde açıklayan sosyal bir bilimdir. 


Bu tanıma göre, 
Il savaş 

li. ticaret 

Il. göç 


gibi konulardan hangileri tarihin araştırma konuları 
arasında yer alır? 


A) Yalnız! 
D) Iveli 


B) Yalnız Il GC) Ilvelli 


E) I,livellii 


A 9C 10E 11)D 12E 


1. Tarih öncesi dönemleri sırayla yaşayan bir 4. 
toplumla ilgili olarak; 
1. etkileşime kapalı bir coğrafyada hüküm sürmüşlerdir. 


Il. ihtiyaçlarını karşılamak için ilk olarak taştan yararlanmışlardır 


INI. yerleşik yaşama geçtikten sonra madenleri 


işlemişlerdir 


gibi yorumlardan hangilerinin yapılması doğru 
olur? 
A) Yalnız | B) Yalnız Il 


D) iveli 


C) Yalnız lll 
E) 1, il ve lll 


5. 
2. Konya'da bulunan Çatalhöyük, Anadolu'nun tarih ön- o — 
cesi dönemini aydınlatan önemli merkezlerden biridir. > 
Geçmişi MO 7000'li yıllara dayanan bu yerleşim sahasında, evler bitişik düzende yapılarak dış tehditlere kar- o - 
şı güvenlik altına alınmıştır. Bu evlerin içinde tahıl | — 
ambarı, ocak ve fırınlar, evlerin çevrelerinde su kanal- o > 
ları yer almıştır. “ 
> 

Bu bilgiler doğrultusunda; 
1. Kanunlar yazıya aktarılmıştır. > 
Il. Ateşten faydalanılmıştır. la 
Ili. Ziraatle ilgilenilmiştir. o 
Çatalhöyük'te aşağıdakilerden hangisinin gerçek- o“ 
leşmiş olduğu söylenemez? Li 
A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız lll ii 
D) i veli E) ivellll 
6. 


3. Tarihi araştırmalarda; 


1. olayın üzerinden yaklaşık 50 yılın geçmesini beklemek, 


Il. olayı gerçekleştiği günün koşullarına göre değerlendirmek, 


INI. tarihi, zamana-mekana ve konuya göre sınıflandır- 


mak 


gibi durumlardan hangilerinin “objektifliği! sağlamada etkili olduğu söylenebilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il 
D)ivell 


G) Yalnız Il 
E) Il ve lll 


<3 


TEST 


A—kilden yapılmış vazo 

B— tunçtan yapılmış bıçak kını 
C—kilden yapılmış tablet 
D—taştan yapılmış balta 
E—-kerpiçten yapılmış ev 


Yukarıdaki tarihi bulgular dikkate alındığında hangi 
yerleşim yerinde tarih öncesi devirlerin yaşanmadığı savunulur? 


AC B)D O A D)JE E)B 


İngiliz tarihçisi Edward H. Carr “Tarih Nedir?” adlı kitabında tarihi bugün ile geçmiş arasında bitmez bir diyalog olarak ifade etmektedir. İnsan tarih bilimiyle geçmişi 
sorgulayarak geleceğe yön vermektedir. “Nereden gelip 
nereye gidiyoruz.” sorusunun cevabını tarihin ışığında 
aramaktadır. 


Bu bilgilere göre tarihle ilgili insanlar için; 


1. Tarih aracılığıyla geçmişini anlama ve sorgulamaya 


çalışmaktadırlar. 

Il. Siyaset bilimini tarihin bilgilendirmesiyle oluşturmuşlardır. 

Ii. Geçmiş hatalarını tekrarlamamak için tarihsel bilgiye 
ihtiyaç duymuşlardır. 

gibi yorumlardan hangileri yapılamaz? 

A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız 1ll 

D) ivell E) ivelli 


Coğrafi bölgeler ve orada hakim olan coğrafi şartlar üzerinde yaşayan toplumları kendi özelliklerine göre hayat 
sürmeye mecbur kılar. 


Bu mecburiyetin; 
Il. kurumlar, 


II. ahlak kuralları, 


Ii. sanat 

gibi yapılardan hangilerine etki edeceği söylenebilir? 

A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız Ill 
D) i veli E)i, il ve lll 
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1. Basamak: Kaynak Tarama 

2. Basamak: Kaynak Sınıflandırma 
3. Basamak: Kaynak Çözümleme 
4. Basamak: Kaynak Eleştirme 

5. Basamak: Kaynak Birleştirme 


Yukarıda bir tarihçinin bilimsel bilgiye ulaşma yolunda 
çıkması gereken 5 basamak verilmiştir. 


Bu tarihçinin ulaştığı bilgileri kronolojik olarak düzenlediği gözlemlendiğinde bu işlemi kaçıncı basamakta yaptığı söylenir? 


A)1 B)2 c)3 D)4 E)5 


“Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan, Atatürk'ün Samsun'a Çıkışına Kadar Meydana Gelen Siyasi Gelişmeler” başlıklı makalede, 


1. zaman 
Il. konu 
ıl. mekan 


gibi sınıflandırlamalardan hangisinin belirgin ol- 


A) Yalnız | 
D)ivelli 


B) Yalnız Il C) Yalnız Ili 


E) il ve lll 


Günümüzde bilinen en eski düğümlü halı olan Pazırık 
halısı 1947-1949 yılları arasında Altay Dağları eteklerinde Pazırık'ta bir mezar odasında yapılan kazılar sırasında ortaya çıkarılmıştır. Arkeologlar bu halının MÖ 
2. ya da 3. yy'da dokunmuş olabileceğini belirtmişlerdir. Mezar odası içine dolan suyun buz tutması, kişisel 
bazı eşyaların ve halının bu buz içinde kalması günümüze kadar korunarak gelmesini sağlamıştır. Halı, süvari ve geyik figürleri içeren bordürlerden oluşmaktadır. 


Bu bilgilere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi 
kesinlikle yapılabilir? 


A) Pazırık halısı günümüzden yaklaşık 60 yıl önce dokunmuştur. 


B) Arkeologlar eski dilde yazılmış eserleri günümüz 
dillerine tercüme etmişlerdir. 


C) Pazırık yerleşim yeri çöl ikliminin hakim olduğu bir 
coğrafyaya aittir. 


D) Pazırık halkı öldükten sonra yaşamın devam ettiğine inanmışlardır. 


E) Tarihte ilk dokumacılık faaliyetlerine Pazırık'ta rastlanmıştır . 


2)A YD A 5)B 6)YE 
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TEST 2 


Öğretici tarzda eser veren tarihçiler mensup oldukları 
toplumu harekete geçirerek milli birlik ve ahlaki değerleri geliştirmeyi istemişlerdir. 


Bu tarz tarih yazımında; 
1. objektiflik 

Il. doğruluk 

1. öznellik 


gibi kavramlardan hangilerinin göz ardı edilebileceği söylenebilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il 
D) i veli 


C) Yalnız Il 
E)i, li ve lll 


Atatürk'ün Samsun'a çıkışı hakkında araştırma yapmak isteyen bir tarihçi o döneme âit; 


1. fotoğraflar 
Ii. itilaf devletleri kaynakları 
Ili. dönemin gazeteleri 


gibi kaynaklardan hangilerini taraması tarih araştırma 
yöntemlerine uygun olur? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il 
D) i veli 


GC) Yalnız lll 
E)I, il ve ll 


“Tarihçilerin Kutbu” adlı eserde Halil İnalcık Dil-Tarih Coğrafya Fakültesinde ilk seminer ödeviyle ilgili hocası Fuad 
Köprülü'nün Timur'u anlatış şekline karşı çıkmış ve 
onunla Timur konusunda tartışmıştır. Kendisi, Timur'u 
Osmanlı Devletine verdiği zarardan ötürü kötü olarak 
tanımlamış hocası da bu konuda detaylı bir akademik 
çalışma hazırlamasını istemiştir. 


Bu bilgilere bakıldığında Halil İnalcık için; 

1. tarihi gerçekleri çarpıttığı, 

Il. inanç ve duygularının tesirinde kaldığı, 

Ili. bazı olayları objektif olarak yorumlayamadığı 

gibi yorumlardan hangileri yapılamaz? 

A) Yalnız | B) Yalnız Il 
D) ll ve lll 


C)ivell 
E) ivellli 


NC 9D 10)D 1YE 12A 


İnsanlar ihtiyaçları doğrultusunda birtakım bilimsel çalışmalar yapmışlardır. İlk çalışmalar ile son çalışmalar 
arasında oldukça farklılık vardır. İnsanların çalışma 
yaptıkça bilgi birikimlerinin arttığı gözlemlenmiştir. 


Aşağıdakilerden hangisi insanların bilgi birikimlerinin arttığına kanıt olarak gösterilir? 


A) Taşların birbirine sürtülmesi ile ateşin bulunması 


B) Önce taş sonra toprak sonra madeni kap yapmaları 


C) Göçebe yaşamdan yerleşik yaşama geçilmesi 
D) Çoktanrılı bir inanç sisteminin benimsenmesi 


E) İnsan nüfusunun giderek artması 


Tarih öncesi devirleri ve tarihi devirleri sırayla yaşamış bir yerleşim yerini çok katlı bir binaya benzetirsek, 


1. Binaaltı katlıdır. 
Ii. Binanın en alt katındaki eşyalar taştan yapılmıştır. 


Ili. Binanın dördüncü katında bakır eşyalar bulunur. 


hangili in doğru olduğu söylenebilir? 
A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız |ll 
D) Ilvellil E)i, il ve ll 


Tarih öncesi devirlerde, dönemleri ayrıştıran temel unsur, yapılan araç ve gereçlerdir. Tarihi devirleri ise kendi arasında dönemlere ayrıştıran temel unsur, evrensel 
nitelikli olaylardır. 


Yukarıdaki bilgilere bakılarak, 


Il. Tarihi devirlerde insanlar araç ve gereç yapmamışlardır. 


Ii. Yazı, tarih öncesi dönemlerle ilgili bilgi kaynağı deildir. 


Ili. Tarih öncesinde meydana gelen olayların etki alanı tarihi devirlerde meydana gelen olaylardan daha 
dardır . 


yorumlarından hangileri yapılabilir? 
A) YalnızI B) Yalnız Il 
D) Ivelli 


GC) Yalnız lll 
E) Ilvelli 


€:'3 


Limit Yayınları 


Lmt 


TEST 


İnsanların zamanın farkında olmak istemeleri takvim ve 
saat kavramlarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. 


Bu bilgilerden yola çıkılarak, 

1. Bilimsel çalışmaları merak duygusu tetiklemiştir. 

Il. İhtiyaçlartoplumları yeni çalışmalara yönlendirmiştir. 

INI. Takvim bilgisine saat bilgisinden önce ulaşılmıştır. 

gibi yorumlardan hangileri yapılamaz? 

A) Yalnız! B) Yalnız ll GC) Yalnız ill 
D) Ivell E) Ilvelli 


Tanım: Geçmişte yaşayan insan topluluklarının birbirleriyle olan ilişkilerini, yer - zaman göstererek, sebepsonuç ilişkisi içerisinde, belgelere dayanarak, objektif 
olarak inceleyen, sosyal bir bilimdir. 


Durum: Fransız İhtilalinden sonra yayılan milliyetçilik 
akımı Osmanlı'yı özellikle Balkanlar'da olumsuz etkilemiştir. XIX. yy'da iç karışıklık yaşanmasında bu akım 
etkili olmuştur. Çünkü her ulus kendi ulusal devletini 
kurmak istemiştir. Bu haksız istek Osmanlıyı zor durumda bırakmıştır. 


Tanım ve durum beraber değerlendirildiğinde, 

1. Durumda objektiflik esası gözetilmiştir. 

UN ekli yer alan belgelere durumda değinilmemişr. 

INI. Sebep - sonuç arasında bir bağ kurulmuştur. 

gibi yorumlardan hangilerine ulaşılır? 

A) Yalnız! B) Yalnızlı C) Yalnız Il 

D) Ilvellli E) |, il veli 


1. kaynak yazarının ilmi geçmişini araştırma 
Ii. buluntuları inceleme 
Ili. kaynağın dış bilgilerini tenkit etme 


Yukarıdakilerden hangilerinin tarihi olayların araştırılmasında başvurulan yollardan biri olduğu savunulur? 


A) Yalnız! 
D) Ivellli 


B) Ivell CO) ilvelii 


E) 1, ilvellli 
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TARİH BİLİMİNE GİRİŞ 
iğ 


7. — Anadolu'da Tunç Devri yaşanırken Asurlu tüccarların 
yazıyı Anadolu'ya getirmeleri sonucunda Anadolu halkı 
için tarihi devirler başlamış oldu. 


Bu bilgiden yola çıkıldığında aşağıdaki yorumlardan hangisi kesinlikle yapılamaz? 


A) Yazıyı kullanan toplum tarihi devirleri yaşayan bir 
toplumdur. 


B) Anadolu halkı tarih öncesi devirleri sırasıyla yaşayıp tarihi devirlere ulaşmıştır. 


C) Asurlular bir İlk Çağ toplumudur. 


D) Ticari ilişkiler sonucunda bilimsel gelişmeler aktarılmıştır. 


E) Tüm toplumlar tarihi devirlere aynı anda ulaşmamışlardır. 


Arkeoloji 
Ii. Nümizmatik 
Ili. Antropoloji 
IV. Epigrafi 


Tarihe yardımcı yukarıdaki bilim dallarından hangileri Tunç Devri ile ilgili yapılacak araştırmada tarihçiye yardımcı olamaz? 


A) Iveli B) Ivelli 
D) ilvelli 


GC) IlveiV 
E) 1, Ili ve IV 


g9. Yozgat Alişar'da yapılan arkeolojik çalışmalar sonucunda, 


- o Buğday kapları 

- — Heykeller 

- Avaletleri 

elde edilmiştir. 

Buna göre yukarıdaki verilerle ilgili olarak; 

1. Eşya yapımında madenlerden yararlanılmıştır. 
Il. Tarımsal üretim faaliyetleri gelişmiştir. 

Ili. Tüccar toplum özelliklerini sürdürmüşlerdir. 


gibi yorumlardan hangilerine ulaşılamaz? 


A) Yalnız! B) Yalnız Il G) Yalnız Ili 
D) Ilvellil E) I,ilvelil 
VB 2)D JE 4)c 5)D 6)E 
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Yayınları 


Ltmtt 


Lmt 


10. 


11. 


12. 
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TEST3 


Neolitik Devirde insanların yaşam biçiminde ciddi değişiklikler yaşanmıştır. 


Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki anlatıma örnek 
olarak gösterilir? 


A) Göçebelikten yerleşik kültüre geçilmesi 

B) Avladıkları hayvanların etlerinin çiğ tüketilmesi 
C) Erkeklerin avcılık kadınların toplayıcılık yapması 
D) Mağara duvarlarına resim yapılması 

E) Tabiat nesnelerine tapınılması 


Takvim başlangıcı olarak; 

- — Yunanlıların olimpiyatları 

- Romalıların Roma'nın kuruluşunu 
- — Mısırlıların taht değişikliklerini 
esas almaları; 

I. kültürel değerlerin, 

Il. inanca bağlılığın, 

INI. siyasi olayların 


hangilerinin etkisiyle gerçekleştiği savunulur? 


A) Ivelli B) Yalnız Il C) Ivelll 
D) livell E) Yalnızllı 
3000 2000 O 1000 2000 
A B Milat C D 


Bu tarih çizgisi doğrultusunda; 


1. B noktası C noktasına göre daha eski bir tarihi gösterir. 


Il. D noktası Hz. İsa'nın doğumundan sonraki bir tarihtir. 
Ili. A noktası ile C noktası arasında 2000 sene vardır. 
gibi yorumlardan hangisine ulaşılır? 
A) Yalnız! B) Yalnız Il G) Yalnız Ill 
D) Iveli E) veli 


Nc YE 10)A 11)C 13D 


1. — Tanım: İnsan topluluklarının geçmişteki faaliyetlerini 4. 

yer ve zaman göstererek, neden - sonuç ilişkisi kurarak, belgelere dayanarak ve objektif olarak inceleyen 

bir bilimdir. 

Durum: Osmanlı Devleti 1. Murat Döneminde sınırlarının genişlemesine paralel olarak yeniçeri ocağının temellerini atmış böylece Balkanlar'da ilerleyerek hakettiği 

üzere Avrupa'nın en güçlü devleti olmuştur. 


Yukarıdaki tanımla durum birlikte değerlendirildiğinde, durumda tarihin aşağıdaki özelliklerden 
hangisine uyulmadığı söylenebilir? 


A) 
B) 
6) 
D) 
E) 


Objektif olarak inceleme 

Yer belirtme 

Zaman gösterme 

Neden — sonuç ilişkisi kurma 


Geçmişteki olayları inceleme 


2 İnsan topluluklarında ve toplumlar arasında geçmişte 
meydana gelen olayları yer göstererek inceleyen ve bu 
olaylar arasındaki neden - sonuç ilişkilerini kaynaklara 
dayanarak araştıran bilim dalına “tarih” denir. 


Yayınları 


Bu tanımda tarih biliminin, 
1. olayların analizini yapması, 


Il. kronolojiye yer vermesi, 


Limit 


Ili. belgelerden yararlanması 

gibi özelliklerden hangileri yoktur? 

A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız lll 
D) Ivell E) ilvelli 


Lmt 


3. Aşağıdakilerden hangisi tarihi olayların özellikleri 
arasında gösterilemez? 


A 
B) 
©) 
D) 
E) 


Geçmişte yaşandığından dolayı tekrarlanamaz. 
Bazı olaylar için belli yasa ve kurallar oluşturulur 
Analizleri, günümüzdeki gelişmelere ışık tutar. 
Neden-sonuç bakımından birbirleriyle ilişkilidir. 


Tarihi olaylarla ilgili yargılar, yeni belgelerin bulunması sonucu değişebilir. 


<3 


TEST 
i i 


Tarihte benzer olaylar olabilir ancak bunlar asla her yönüyle aynı değildir. 


Benzer olayları birbirinden ayırt ederken tarih biliminin, 


ll zaman 

Il. mekan 

UN 

gibi hangi temel öğesi kesin olarak yardımcı olur? 

A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız Ill 
D) Ivelli E) Ivelll 


nedensellik 


Tarihi olayların araştırılmasında, 

1. diğer bilimlerden yararlanma 

Il. gözlem metodunu kullanma 

. olaylar arasında ilişki kurma 

. deney yapma 

gibi yollardan hangilerine başvurulamaz? 

A) Yalnızıl B) Ivell C) Il veli 
D) Il ve iV E) Ili ve iV 


Tarih bilimi geçmiş ile gelecek arasında bir köprüdür. 
Bu durumun tarih biliminin, 


1. olayları neden - sonuç ilişkisi içerisinde incelemesi, 


Il. tenkit metodunu kullanması, 


Ili. geçmişten ders alınmasını sağlayıp geleceğe ışık 


tutması 
gibi hangi özelliklerinden kaynaklandığı söylenebilir? 
A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Ivelli 


D) Ivelli E) Ilvelll 
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TARİH BİLİMİNE GİRİŞ TEST 4 
iğ 
Li Ülkelerin tarihleri incelendiğinde diğer ülkelerin tarih- 10. Tarih biliminin yöntemi anlama ve açıklamaya dayalıdır. 
lerinden bağımsız bir tarihi geçmiş görülmemektedir. Bud ki : 
Bu durum tarihi olaylar için de geçerlidir. Olaylar Me urunun gerçe eymen 
arasında zaman açısından bitişiklik olmasa bile sonuç 1. Kaynakları çözümleme (tahlil) 
itibariyle bu ilişki hep vardır. z z > 
Ni 11. Kaynakları belli bir sistem dahilinde sınıflandırma 
Bu yargı doğrultusunda aşağıdakilerden hangi- (tasnif) 
sinin yapılması doğru olmaz? 
IN. Kaynak arama (tarama) 
A) Tarihi, dönemin şartlarına göre yorumlamak 
IN. Kaynakların sentezini yapma(terkip) 
B) Tarihi, çağlara ayırmak 
V. Kaynakları eleştirme(tenkit) 
C) Belgeler ışığında olayları değerlendirmek a 
z gibi belgelerin değerlendirilmesiyle olur. 
D) Ülke tarihlerini kayıt altında tutmak 
Bu sürecin doğru bir şekilde gerçekleşmesi için ta- 
E) Tarihi olayları nesnel yorumlamak kip edilecek yol hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? 
A) I—-li—ii—IV—V 
B) 11—-1—1V—i1—V 
C) V-i1I—i1—1—-IV 
D) 111—11—1—V—IV 
E) 111—11—1—IV—V 
s 
e 
8. o Tarihi olaylar tekrarlanamazlar bununla birlikte bir < 
çok zaman benzer nedenler benzer sonuçlar verebilir. > 
Bu bilgilerden yola çıkıldığında; e 
1. tarih birfen bilimi olamaz - 
Il. tarihi olayların deneyi yapılamaz BE 
Ili. olayların kayıtları tutulamaz 
5 
gibi yorumlardan hangileri yapılamaz? E 
A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız lll © 
D) Ivell E) Ivelli 
11. MÖ tarihleri Milat takviminin başlangıcından geriye 
doğru gittikçe, MS tarihleri ise Milat takviminin başlangıcından günümüze doğru geldikçe sayısal değer olarak artar. 
9. — Tarih biliminin konusunun geniş olması ve bundan Bu bilgiye dayanarak, 
dolayı tek başına bu işin üstesinden gelememesi 1. MS iki tarihten sayısal değeri küçük olan büyük 
durumu, olandan daha yakın bir tarihi gösterir. 
!. sadece belirli konuları inceleme Il. MÖ iki tarihten sayısal değeri büyük olan küçük 
Il. diğer bilimlerden yararlanma olandan daha eski bir tarihi gösterir. 
Il. olayları yazıya aktarma Il. MÖ en büyük rakamsal değere sahip tarih gün 
ze en uzak tarihtir. 
gibi gelişmelerden hangilerini zorunlu hale getirmiştir? Yargılardan hangilerine ulaşılabilir? 
A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız IlI A) Yalnız! B) Yalnızıl C) Ivelli 
D) Ivelli E) Ilvelli D) Il veli E) Lil veli 
YA 2)B8 3)B 4A 5)D 6)D 7)B 8)c 9B 10)D 1)D 
YGS Tarih Soru Bankası 


€:3 


1. o Aşağıdaki tarihi olaylardan hangisinin oluş zamanı 4. 
diğerlerine göre daha belirgindir? 


A) M. Kemal Atatürk 1881 yılında doğmuştur. 


B) Osmanlı Devleti XVIII. yüzyıldan itibaren batıyı ör- 


nek almaya başlamıştır. 


C) M. Kemal ve arkadaşları 27 Aralık'ta Ankara'ya 


gelmiştir. 


D) Yüzyıl savaşları 1337 - 1453 yılları arasında ger- 


çekleşmiştir. 


E) ILTBMM dönemi 11 Ağustos 1923'te başlamıştır. 


di Tarihçiler bir bütün olan tarihi, araştırılıp öğretilmesini 
kolaylaştırmak için dönemlere ayırmışlardır. Bu ayrım- 


da dünyanın genelini etkileyen ve toplumların hayatın- > 
da önemli değişimlere yol açan olaylar tarih çağlarının o—  5- 
belirlenmesinde ölçüt kabul edilmiştir. c 
Buna göre, aşağıdaki gelişmelerden hangisi tarih (oo > 
çağlarının belirlenmesinde ölçüt kabul edilmemiş- O« 
tir? - 
A) Yazının bulunması pa 
B) Hz. İsa'nın doğumu : 
C) Kavimler Göçü ) 
D) İstanbul'un fethi “ 
E) Fransız ihtilali g 
- 
3. Tarih öncesi devirlerde insanlar gereksinimlerini karşı- 6. 
lamada ateşi kullanmışlardır. 
Bu yargıyı, 


Il topraktan çanak-çömlek yapılması 

Il. altın ve gümüşten takıların yapılması 

Ili. bakırı kalayla karıştırıp tunç elde edilmesi 

gibi gelişmelerden hangileri kanıtlamaktadır? 

A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız Ili 
D) Iivellll E) i,iilvelli 
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TEST 
iŞ İ 


Tarih öncesi devirlerin dünyanın her yerinde aynı zamanda ve aynı sırayla yaşanmadığı tarihsel bir gerçektir. 

Bu durum, 

1. toplumlar arası etkileşimin zayıf olduğu 

Il. toplumlar arasında uygarlık seviyesinin farklı olduğu 

Il. bilgi birikimlerinin aynı seviyede olduğu 

gibi görüşlerden hangilerini destekler? 

A) Yalnızlıl B) Ivell GC) Ivelli 


D) livellli E) I,livellii 


Tarih öncesi devirlerle ilgili olarak, aşağıdakilerden 
hangisinde |. de verilen durumun Il. ye ortam hazırladığı söylenemez? 


1. durum 11. durum 


A) Toprağın işlenmesi İlk yerleşim yerlerinin 


oluşması 
B) Ateşin bulunması Seramik sanatının ortaya 
çıkması 
C) İhtiyaçtan fazla Ticari hayatta paranın 
üretim yapılması kullanılması 
D) Yerleşik yaşama Mezar yapımına önem 
geçilmesi verilmesi 
E) Demirin işlenmesi Savaşçılık konusunda 


ilerlemelerin yaşanması 


Tarih öncesi dönemde insanlar sırasıyla taş, toprak ve 
madenden yapılmış eşyaları kullanmışlardır. 


Bu durum tarih öncesi dönemler hakkında aşağıdaki yargılardan hangisini desteklemez? 


A) İnsanların bilgi birikiminin giderek arttığı 
B) Yazılı hukuk kurallarının değiştiği 

C) Ateşin kullanıldığı 

D) Yaşam biçimlerinin değiştiği 
E) Metal eşyaların yapıldığı 
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YE 
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buğday kırıntısı 


Yapılan kazı çalışmalarında toprağın alt katmanından 
yukarıya doğru sırasıyla resimdeki eşyalara rastlanmıştır. 


Bu duruma göre, bu bölgeyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? 


A) 
B) Uygarlık gelişimi düzgündür. 
©) 
D) 
E) Bilgi birikimi gittikçe artmıştır. 


Dışarıdan etkilenmemiştir. 


Tarihi çağlar sırasıyla yaşanmıştır. 


Özgün bir yapıya sahiptir. 


Tarih öncesi dönemlerle ilgili aşağıda verilen özelliklerden hangisi doğru değildir? 


A 


Toplumlar arasında gelişmişlik düzeylerinde belirgin farklılıklar görülmez. 


B) İnsanlar araç - gereç yapımında sırasıyla taşı, toprağı ve madenleri kullanmışlardır. 


C) Bütün toplumlar tarih öncesi devirleri aynı sırayla 


yaşamamışlardır. 


D) Tarih öncesi devirler, insanların kullandıkları araç - 


gereçlerin özelliklerine göre ayrılmıştır. 


E) Devirlerin başlama ve bitiş zamanları bölgelere göre 
farklılık göstermiştir. 


Tarih öncesi devirlerde insanların toprağı işleyerek tarımsal faaliyetlere başlaması toplumların değişmesine 
zemin hazırlamıştır. 


Aşağıdakilerden hangisi bu sürecin yol açtığı değişimler arasında gösterilemez? 


A) 
B) Yerleşik toplumsal hayata geçilmesi 
©) 
D) 


E) Ticari hayatın başlaması 


Taş ve kemikten araç - gereçlerin yapılması 


Hukuk kavramının doğması 


Üretici toplum yapısının ortaya çıkması 


2)B8 3JE 4)B 5)c 6)B 


Yayınları 


timi 


Lmt 


10. 


11 


12. 


7)c 
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TEST 5 


Bir kazı yerinde orak, balta ve saban gibi araçlar ile 
maden eritme ocaklarının bulunması, 


1. gereksinimleri karşılamada ateşin kullanıldığı, 
Il. üretim faaliyetlerinin başladığı, 
II. yerleşik düzene geçildiği 


durumlarından hangilerinin gerçekleştiğine kanıt 
olarak gösterilebilir? 


A) Yalnız! 
D) Ivelli 


B) Yalnız Il C) Ivelli 


E) 1, li veli 


Tarih öncesi devirlerden Cilalı Taş devrine baktığımızda 
insanlığın toprağı işleyerek tarım yapmaya başladığını 
ve bu sayede daha rahat yaşamaya başladığını görüyoruz. Ayrıca yerleşik hayata geçilmiş olup, hayvanlar evcilleştirilmiştir. İlk köyler de yine bu dönemde kurulmaya 
başlamıştır. 

Bu bilgilere dayanarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? 

A) İnsanlar doğaya hakim olmaya başlamıştır. 

B) İnsanlar yaşam biçimlerini değiştirmiştir. 

C) Bilgi birikimi artmıştır. 

D) Şehir devletleri imparatorluklara dönüşmüştür. 

E) Ekonomik faaliyetler çeşitlenmiştir. 


Medeniyetler başka medeniyetlerin bilgilerinden yararlanır, ancak bu bilgileri kendilerine uyarlayarak kullanırlar. 


Buna göre aşağıdaki olaylardan hangisi yukarıda 
verilen yargıyı doğrulamaktadır? 


A) Romalıların Latin alfabesini oluşturması 
B) Lidyalıların parayı kullanması 
C) Sümerlerin yazıyı bulması 
D) Fenikelilerin camı bulması 
E) Mısırlıların resim yazısını kullanmaları 
8)A A 100E 11)D 12A 


1. MÖ yaklaşık olarak 3500'lü yıllarda çivi yazısı Sümer- 4. 
liler tarafından bulunmuştur. Bu yazı sadece Mezopotamya'da kullanılıyordu. Bu bölge haricinde yaşamın 
süregeldiği coğrafyalarda henüz tarihi çağlara ulaşılmamıştı. 


Bu bilgilerden yola çıkılarak; 


Il. Aynı zaman dilimi içerisinde her toplum aynı dönemi yaşamamıştır. 


Il. Mezopotamya'da uygarlaşma süreci erken başlamıştır. 


Ili. Mezopotamya'nın coğrafi şartları bu kültürün özgün kalmasında etkilidir. 


gibi yorumlardan hangileri yapılamaz? 
A) Yalnız! B) Yalnız Il GC) Yalnız Ili 
D) iveli E) Ilvelli 


2. Tanım: Tarih geçmişte yaşamış insan topluluklarının birbirleriyle olan ilişkilerini, yer zaman göstererek, sebepsonuç ilişkisi içerisinde, belgelere dayanarak, objektif 
olarak açıklayan, sosyal bir bilimdir. 


Yayınları 


Olay: Fransız İhtilali üzerinde bir çalışma yapan tarihçi doğru bilgiye ulaşmak için XVIII. yy'ın son çeyreğinde Paris'e gitmiş ve burada kaleme alınmış Fransız 
aydınlarının eserlerini incelemiş, halkın krallığın baskısı sonucunda isyan çıkartarak yönetimi ele geçirmesini haklı bir girişim olarak niteleyip, Fransız halkına 
övgü dolu sözler sarfetmiştir. 


Limit 


Tanım ve olay birlikte düşünüldüğünde tarihçi için 
söylenebilecek en doğru yargı aşağıdakilerden 
hangisidir? 


Lmt 


A) Olayları gününün koşullarında değerlendirmiştir. 
B) Araştırmasında objektif bir sonuca varmıştır. 

C) Çalışmasını varsayımlar üzerinde sürdürmüştür. 
D) Yansızlık ilkesini dikkate almamıştır. 

E) Olayı farklı bir coğrafyadan yorumlamıştır. 


3. Bir yerleşim yerinde yapılan kazılar sonucunda o 
yerle: yerinde tarih öncesi dönemin sona 
erdiğini kanıtlayan bulgular hangi nitelikte olmalıdır? 


A) Yazılı 


B) Savaş aleti C) Madeni 


D) Koşum takımı E) Mimari 
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Tarih öncesi çağlarla ilgili araştırma yapan bir tarihçi, 


1.  Nümizmatik(meskukat) 

Il. Paleografya 

Il. Arkeoloji 

gibi bilim dallarının hangilerinden yararlanamaz? 

A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız |ll 
D) Ivelli E) Ilvelli 


Mezolitik devirde insanlar mağara ve ağaç kovuklarını 
mesken tutmuş ve göçebe bir yaşam modeli benimsemiştir. Erkekler avcılık, kadınlar ise toplayıcılık yapmışlardır. 


Buna göre Mezolitik Dönem için; 

1. Toplumsal iş bölümü görülmüştür. 

1. Resim sanatının temelleri atılmıştır. 

INI. Tüketici yaşam modeli benimsenmiştir. 

gibi yargılardan hangisine ulaşılamaz? 

A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız Ill 
D) iveli E) ilvellli 


Aşağıdakilerden hangisinin oluş zamanı diğerlerine 
göre daha belirgindir? 


A) Çivi yazısı MÖ 3000'li yıllarda bulunmuştur. 
B) Paleolitik devir en uzun süreli devirdir. 

C) Kadeş Antlaşması MÖ 1280'de imzalanmıştır. 
D) Bakır dönemi Tunç döneminden öncedir. 


E) Keops Piramidi Firavun Khufu için yapılmıştır. 
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7. — Konya Çatalhöyük'te yapılan kazılarda tarih öncesi 
devirlere ait ilk yerleşim yerlerine rastlanmıştır. 
Bu bölgeyle ilgili olarak; 
I.  paleografya 
Il. nümizmatik 
IN. diplomatik 
gibi tarihe yardımcı bilim dallarından hangilerinin 
bölgeyle ilgili çalışmalarda tarihçilere bir katkısının 
olmayacağı savunulur? 
A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız Il 

D) iveli E) |, ilvellii 

8. Tarih çok geniş kapsamlı bir sosyal bilimdir. İnsanoğlunun dünyaya ilk gelişinden yaşanılan döneme kadar 
insanı doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendiren, insan 
ve doğa etkisiyle meydana gelmiş tüm olayları irdeler. 
Bu kapsamın genişliği araştırmacıların korkulu rüyası 
olmuştur. 
Bu paragraf doğrultusunda tarih 
celikli olarak aşağıdakilerden hangisi gerekli hale 
gelmiştir? 
A) Yazıya aktarılması 
B) Tasnif edilmesi 
C) Deneyinin yapılması 
D) Yardımcı bilim türetilmesi 
E) Belgelere dayandırılması 

9. o Takvim zamanıgün, ay ve yıllara göre sınıflandıran 
çizelgelerdir. Takvim biliminin ortaya çıkması, 
1. merak 
Il. ihtiyaç 
Ili. bilim 
gibi kavramlardan hangileriyle ilişkilendirilir? 
A) Yalnız! B) Yalnız Il G) Ivell 

D) Ivellli E) I,livelli 
nyc 2)D 3A 4)D 5)B 6)C 
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E timi 
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10. 


11. 


12. 
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1. Paleografya: İlk Çağ 
Il. Nümizmatik : Tunç Devri 
Ili. Antropoloji : Yontma Taş Devri 


Yukarıdaki yardımcı bilimlerden hangileri eşleştirildiği dönemle ilgili çalışmalar yapamaz? 


A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız lll 
D) Ivelli E) Ilvelli 


Cilalı Taş döneminde insanlar ilk tarımsal faaliyetleri başlatarak yerleşik yaşama geçmişlerdir. Tarımı kolaylaştırmak için hayvanları evcilleştirmişlerdir. Bitki liflerinden 
elbise dokumuş, topraktan yapılan çanak ve çömlekleri 
ateşte pişirerek seramik sanatının temellerini atmışlardır. 


Bu bilgilerden ulaşılacak en kapsamlı sonuç aşağı- 


dakilerden hangisidir? 


A) İnsanlar üretici yaşama geçmişlerdir. 
B) Sanat faaliyetleri başlamıştır. 
C) İnsanların yaşam tarzları değişmiştir. 
D) Ticari faaliyetler hızlanmıştır. 


E) Dokumacılığın ilk örnekleri verilmiştir. 


Olay: Bir anda olan ve biten belirli bir tarihe sahip kısa 
süreli gelişmelerdir. 


Olgu: Belirli bir süreç içinde ortaya çıkan bir ya da birbiriyle bağlantılı birkaç olayın ortak sonuçları olarak 
meydana gelen uzun süreli değişimlerdir. 


Yukarıdaki tanımlamaların ışığında 
- — İstanbul'un, kuşatmanın 52. günü fethedilmesi 


- Milliyetçilik akımının etkisiyle Sırpların Osmanlıya 
isyan etmesi 


- Sanayi inkılabı sonrası Lonca sisteminin zarar görmesi 


- o Malazgirt Savaşı'ndan sonra Il. Türk Beyliklerinin 
kurulması 


- — İslamiyet'in Ön Asya ve Orta Avrupa'da yayılması 


verilen bilgilerden kaç tanesinin olgu olmadığı savunulur? 


A)3 B)1 02 D)4 E)5 


8)B 9E  10B 11)C 12A 
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1. — Tarih öncesi dönemleri sırayla yaşamış bir topluluğun 
yaşadığı sahada yapılan kazılar sonucunda; 


1. pamuklu elbiseler 

Il. toprak kaplar 

IN. deriden yapılmış bıçak kılıfları 
bulunmuştur. 


Bu bulgulardan hangilerine bakılarak bu topluluk 
için hayvancılıkla ilgilenmişlerdir denilir? 


A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız lll 
D) Ivelll E) Ivellli 


2. Tarihte mutlak doğru yoktur. Çünkü yapılan kazılar sonucunda mevcut bilgi tamamen değişebilir. Yalnız bu her 
kazı sonucu için geçerli olmayabilir. Ele geçirilen yeni bulgular mevcut bilgiyi onaylayabilir de. Bu açıdan bir tarihçi 
geçmişe ait anlatımlarını mutlak kesinlik ölçüsünde ifadelendirmemelidir. 


Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki anlatımı doğrulayıcı niteliktedir? 


Yayınları 


A) Tarih öncesi devirlerin ayrılmasında araç yapımı- 
nın etkili olduğunun bilinmesi 


B) Olaylar arasında neden - sonuç ilişkisinin var 
olduğunun anlaşılması 


Lim 


C) Asya'ya ait olduğu düşünülen bir inanışın aslında 
Mısır uygarlığına ait olduğunun ispatlanması 


D) Tarihsel olayları aydınlatmada deney ve gözlem 
metodunun kullanılamaması 


Lmt 


E) Tarihi devirlerin birbirinden ayrılmasında evrensel 
nitelikli olayların etkili olduğunun anlaşılması 


3. Aşağıdakilerden hangisine bakılarak herhangi bir 
yerleşim yeri halkı için “asıl geçim kaynakları tarımdır” denilir? 


A) Hayvansal ürün ihraç etmeleri 

B) Taşınabilir sanat eseri yapmaları 

C) Hafif silah yapımında ilerlemeleri 

D) Su kanalları yapımına önem vermeleri 


E) Tapınak mimarisinde ilerlemeleri 


TEST L 


İlkçağa ait farklı coğrafyalarda yaşayan iki devlet üzerinde araştırma yapılmış, bu araştırma sonucunda iki 
devletin hükümdarının aynı anda tahta çıkmış oldukları 
fakat hükümdarlıklarının 1. yılını yine aynı gün kutlamadıkları tespit edilmiştir. 


Yukarıdaki farklılığın nedeni aşağıdakilerden hangisi 
olabilir? 


A) Farklı inanışa sahip olmaları 
B) Farklı takvim kullanmaları 


C) Aynı coğrafyada yaşamamaları 
D) Sanat anlayışlarının farklı olması 


E) Yönetim şekillerinin aynı olmaması 


Paleolitik devirde insanlar mağara ve ağaç kovukların- 
da yaşamış çok seyrek zamanlarda dışarı çıkarak geçimleri için mücadele vermişlerdir. 


Buna göre paleolitik devir için; 
1. ekonomi 

Il. sanat 

INI. askerlik 


alanlarından hangilerine ait gelişmeden söz edilmiştir? 


A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız Il 
D) Iveli E) ivelli 


- o Kaba Taş Çağı 

- Yontma Taş Çağı 
- Tunç Çağı 

- oDemirÇağı 


Yukarıda Tarih Öncesi Devirlerde yaşamış A topluluğunun sırasıyla yaşadığı devirler yukarıdan aşağıya verilmiştir. 

Bu bilgilere göre; 


1. Kendilerinden daha ileri bir topluluktan etkilenmişlerdir. 


1. Maden işlemeciliğinde çevre uygarlıklara örnek olmuşlardır. 


Ili. Silahlarını taş ve madenden imal etmişlerdir. 

hangilerinin söylenmesi kesinlikle doğrudur? 

A) Yalnız! B) Yalnız Il GC) Yalnız Ill 
D) Iveli E) Ivelli 
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Tarihçi olayları aydınlatmadan bazı kaynaklara başvurmak zorundadır. Bu kaynaklar arasında yazılı olanlar 
yazısız olanlara oranla daha güvenilir bilgiler verir. Yazılı eserler içinde en güvenilir olanları ise olayın meydana geldiği zamana çok yakın dönemlerde yazılmış 
olanlarıdır. Bu tip kaynaklara birinci elden kaynaklar 
denir. 


Aşağıdaki kaynaklardan hangisinin güvenilirlik 
oranı diğerlerinden daha fazladır? 


A) Mısır hiyeroglifleri 
B) Kültepe tabletleri 
C) Mağara duvarı resimleri 
D) Silah süslemeleri 


E) Efsane ve menkıbeler 


Türklere ve Çinlilere ait en eski takvim olarak da bilinen 12 Hayvanlı takvimle ilgili olarak ; 


1. Her ay hayvan adıyla adlandırılmıştır. 
Il. Güneş yılı esaslı olarak hazırlanmıştır. 
Ill.. İlk olarak Mısır'da kullanılmıştır. 


gibi yorumlardan hangilerinin doğru olduğu söylenir? 


A) Yalnız! 
D) Ivelli 


B) Yalnız Il C) Ilvellli 


E) Ivelli 


Tarih öncesi dönemlerde bir toplum kendinden daha 
ileri bir toplumla karşılaşmadıkça tarih öncesi dönemleri sırayla yaşamıştır. 


Bu yoruma göre; 

Il. savaşlar 

Il. tarımsal faaliyetler 
Ili. ticari ilişkiler 


hangilerinin bir toplumun kendinden ileri bir 
toplumla karşılaşmasına neden olabileceği söylenebilir? 


A) Yalnız! B) Yalnız Il 
D) Ivelli 


G) Yalnız lll 
E) Ivelll 


2)c 3)D 4)B 5)A GA 
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Tarih geçmişte yaşamış insan topluluklarının birbirleriyle olan ilişkilerini, yer - zaman göstererek, sebep — 
sonuç ilişkisi içinde, belgelere dayanarak, objektif olarak inceleyen, sosyal bir bilimdir. 


Yukarıda verilen tarih tanımına bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 


A) Coğrafya bilimi tarih bilimini destekler. 


B) Hayvanlar alemi ile ilgili gelişmeler tarihin birinci 
dereceden önemsediği konular değildir. 


C) Tarihçiler ifade ve tezlerini kaynaklara dayandırmalıdır. 


D) Sosyal bilimler deney ve gözlem metodu ile kesin 
bilgiye ulaşır. 


E) Tarafsız olmak tarihi açıklamalara güvenilirlik katar. 


- A MÖ3000 
- B MS1200 
- C MS450 

- D Mö1600 


Yukarıda geçmişi farklı zamanlara dayanan 4 merkeze 
ait yaklaşık kuruluş zamanları verilmiştir. 


Bu bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 


A) A merkezi en gelişmişidir. 

B) D merkezi B merkezinden sonra kurulmuştur. 
C) Günümüze en yakın olanı C merkezidir. 

D) B merkezi en son kurulmuş olan merkezdir. 


E) AileC merkezi arasındaki zaman farkı B ile D merkezi arasındaki zaman farkından azdır. 


Tarih öncesi devirlerde yaşamış bir toplum aşağıdakilerden hangisini kendinden sonra yaşayacaklara miras bırakmış olamaz? 


A) Para B) Seramik C) Toprak 
D) Altın bilezik E) Klan 
8)B NE 10)D 11)D 12A 
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7 1. Hayvanların evcilleştirilmesi 
Il. Bitki liflerinden elbise yapılması 
IN. Topraktan çanak-çömlek yapılması 


yukarıdakilerden hangileri tarımı geliştirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız lll 
D) veli E) il veli 


2. “Bir tarihi olayın doğru olarak değerlendirilebilmesi için 
olayın üzerinden yaklaşık 50 yıl geçmesi gerekir.” 


Bu yargı doğrultusunda; 
1. Tarihsel yorumlar değişkenlik gösterebilir. 


Il. Tarihi olaylar, olayın meydana geldiği günün koşullarında değerlendirilemez. 


Yağjytinları 


Ili. Olaylara ilişkin kişilerin hayatta olmaması objektifliği arttırır. 


gibi yorumlardan hangileri yapılamaz? 
A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız Ili 
D) iveli E)ivellll 


Limit 


t 


Lm 


3. — Eski biryerleşim sahasında yapılan kazılar sonucunda, 
bu yerleşim yeri sakinlerinin tüm tarih öncesi devirleri 
sırayla yaşadıkları tespit edilmiştir. 


Aşağıdaki söylemlerden hangisi yukarıdaki tespitle çelişir? 


A) İlk araç gereçlerini taştan yapmışlardır. 

B) Tunç eşyaları bakır eşyalarından yenidir. 

C) Toprak çömlek bakır çömlekten önce yapılmıştır. 
D) Yazılı tabletler cilalı taş döneminden kalmadır. 


E) Demir eşyaları en son üretmişlerdir. 


€ » 
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Mezopotamya'da yapılan kazılarda Sümerlere ait kil 
tabletlere rastlanmıştır. 


Bu belgelere ulaşmak için, 


1. Arkeoloji 

Il. Nümizmatik 

Ii. Filoloji 

gibi yardımcı bilimlerden hangilerinden yararlanılmıştır? 

A) Yalnız! B) Yalnız ll GC) Yalnız Ili 
D) Ivell E) Ivelll 


Orta Asya'nın en eski kültür yerleşim yerlerinden biri olan 
Anav'da yapılan kazılar neticesinde, kerpiçten yapılmış 
evlere, tahıl öğütmek için yapılmış el değirmenlerine, tahılları muhafaza ettikleri ambarlara, ateşte pişirilmiş toprak 
vazolara ve bitki liflerinden dokunmuş elbise parçalarına 
rastlanmıştır. 


Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi doğru olamaz? 


A) Dokumacılık faaliyetlerinde bulunmuşlardır. 
B) Tarımsal alanda ilerlemişlerdir. 


C) Ticarette çevre uygarlıklar ile iyi ilişkiler kurmuşlardır. 


D) Yerleşik kültür özelliklerini geliştirmişlerdir. 


E) Seramik sanatına ait örnekler vermişlerdir. 


Tarih öncesi devirlerin aydınlatılmasında Paleografi ve 
Epigrafi bilimlerinden faydalanılamaz. 


Yukarıdaki durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Bubilimlerin fizik biliminin alt dalı olması 

B) Tarih öncesi dönemlerde bu bilimlerin olmaması 
C) İki bilimin de yazıyı kullanmak zorunda olması 
D) Bu bilimlerin tarihçiye net bilgi verememesi 


E) Tarih öncesi devirleri sadece Arkeoloji bilimi aydınlatabilir olması 
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NE 
ke Geçmişte yaşayan insan topluluklarının birbirleriyle olan 
ilişkilerini, yer-zaman göstererek, sebep-sonuç ilişkisi içerisinde, belgelere dayanarak, objektif olarak açıklayan, 
sosyal bilime tarih denir. 
Aşağıdakilerden hangisi tarihin araştırma konuları 
arasında yer almaz? 
A) Antlaşmaların ekonomiye etkisi 
B) Seferlerin siyasi sonuçları 
C) Kralların davranış şekilleri 
D) Göçlerin sosyal nedenleri 
E) Savaşların kültürel sonuçları 
8. Tarihi çağlar ilk, orta, yeni ve yakınçağ şeklinde bölümlere ayrılmıştır. 
İlkçağ : Yaklaşık 3500 yıl 
Ortaçağ : 1078 yıl 
Yeniçağ : 336 yıl 
Yakınçağ : 224 yıl 
sürmüştür. 
bu bilgiler doğrultusunda, 
1. Tarihi çağlar yapılan araç ve gereçlerdeki ilerlemelere göre sınıflandırılmıştır. 
Il. Günümüze yaklaştıkça tarih çağları arasındaki zaman farkı azalmıştır. 
Ill. Tarihte ilk yerleşim yerleri İlkçağ'da kurulmuştur . 
Yukarıdakilerden hangilerine ulaşılabilir? 
A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız Il 
D)ivell E) Ive lll 
9g. Tarih öncesi devirlerin sırasıyla yaşandığı eski bir 
yerleşim yerinde yapılan kazılar sonucunda ilk olarak aşağıdaki eşyalardan hangisine rastlanır? 
A) Taşbalta B) Toprak vazo 
C) Demir makas D) Bakır bilezik 
E) Tunç bıçak 
YA 2)B8 3)D 4A 5)c 6)c 
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Bir tarihçi tarihi bir araştırma yaparken önce konu ile ilgili kaynak taraması yapar, ardından kaynakları tasnif 
eder, daha sonra kaynakları tahlil eder, ardından kaynakları tenkite tabi tutar, en son olarak da toparladığı bilgileri terkip eder, yani birleştirir. 


Buna göre tarihi araştırmalarla ilgili olarak; 


1. Araştırma yöntemlerini izlemek bilimsel tarihçiliğin 
bir gereğidir. 


Il. Tarihi araştırmalarda varsayım yoluyla sonuca ulaşılamaz. 


lll. Tarih araştırmacıları çalışmalarını belli kurallara 
bağlı kalarak yapmalıdır. 


gibi yorumlardan hangilerine ulaşılabileceği savunulabilir? 
A) Yalnız | B) ivell 


D) Ive lll 


C) li ve lll 
E)I, Il ve İli 


Atın evcilleştirilmesinin; 
Il. savaş 
Il. ticaret 


Ili. haberleşme 


faaliyetlerinden hangilerini kolaylaştırdığı savunulabilir? 


A) Yalnız | 
D) li ve İli 


B)iveli C) Ive ili 


E) Il ve Ili 


1. Eski paraların incelenmesi 
Il. Tarihi olayların oluş zamanının hesaplanması 
Il. İnsan topluluklarının dillerinin incelenmesi 


Yukarıda araştırma alanları verilen tarihe yardımcı 
bilim dalları hangi seçenekte doğru olarak gruplanmıştır? 


A) Nümizmatik Epigrafya Kronoloji 

B) Epigrafya Filoloji Nümizmatik 

C) Epigrafya Karbon 14 Antropoloji 

D) Nümizmatik Kronoloji Filoloji 

E) Paleografya Karbon 14 Filoloji 
8)B 9)c 10)0E 1ihE 12)D 


- Kayseri Kültepe'de yapılan araştırmalarda Asurlulara ait ticari ve hukuki bilgiler içeren kil tabletlere rastlanmıştır 


— Büyük İskender doğu seferi sonucunda Helenistik 
medeniyetin ortaya çıkmasına sebep olmuştur 


— Türklerin büyük göçü ise Avrupa'nın çağ atlamasını beraberinde getirmiştir 


Bu bilgiler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine kesinlikle ulaşılamaz? 


A) Ticaret, kültürel etkileşimde rol oynamıştır. 


B) Helenistik medeniyet doğu — batı kültürünün bir 
karışımı olmuştur. 


C) Türkler Avrupa'ya pozitif etkide bulunmuştur. 


D) Avrupa, Yontma Taş Devrinden demir devrine 
geçmiştir. 


E) Savaş, toplumsal etkileşimin önemli bir unsuru olmuştur. 


MÖ 3500 yılında Mezopotamya'da bulunan çivi yazısı 
MÖ 2000 yılında Anadolu'ya getirilmiştir. 


Bu gecikmeye, 
1. Haberleşme olanaklarının yetersizliği 
Ii. Mezopotamya'dan Anadolu'ya göçlerin yaşanması 


Ili. Mezopotamya medeniyetinin ileri bir medeniyet olması 


gibi nedenlerden hangilerinin etki ettiği söylenebilir? 


A) Yalnız! 
D) Ivelli 


B) Yalnız Il G) Ivell 
E) I,ilvellii 


Makedonya kralı Büyük İskender'in Asya seferi sonunda doğan Helenizm Uygarlığının, 


1. doğu-batı kültürlerinin kaynaşması 
Il. skolastik felsefenin güç kazanması 
Ii. toplumlararası etkileşimin zayıflaması 


gelişmelerinden hangilerine katkı sağladığı savunulabilir? 


A) Yalnız! 
D) Ilvelli 


B) Ivell C) ivelli 


E) 1, ilvellli 


UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLIKLAR 


Gimtt Yayınları 


Lmt 


Gs 


TEST — 


Anadolu'nun batısında Gediz ve Küçük Menderes 
vadilerini içine alan bölgede yaşayan Lidyalıların uzun 
süre bu bölgede güçlü bir varlık gösterememelerin- 
de, 


1. Kral Yolunu yapmaları 

Il. ordularını paralı askerlerden oluşturmaları 

ıli. milli ve devamlı bir ordu kuramamaları 

durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenemez? 

A) Yalnız! B) Yalnız ll C) Yalnız Ill 
D) Ivelli E) Ivelll 


Bazı ilkçağ toplumlarında ahiret inancının var olduğuna 
dair kalıntılara rastlanmıştır. Bu tip kalıntıların var olmadığı coğrafyalarda yaşayan insanların ahirete inanıp 
inanmadıkları hakkında kesin yargıya varmak oldukça 
güçtür. 

Bu bilgi doğrultusunda; 

Il Sümerlilerin şehir devletleri halinde yaşamaları 


Il. Urartuların mezarlarını oda biçiminde yapıp içine 
eşya koymaları 


IN. Lidyalıların ticarette takas usulüne son verip parayı 
kullanmaları 


gibi özelliklerden hangilerinin görülmesi ahiret 
inancının var olduğunun göstergesidir? 


A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız Ill 
D) iveli E) ilvelli 


Eski Mısır'da ahiret inancının var olması kişilerin öldükten sonra bedensel olarak dirileceklerine inanmaları ve bu düşüncelerinden dolayı bedeni koruma 
istekleri Mısır'da aşağıdaki gelişmelerden hangisini 
beraberinde getirir? 


A) Matematik biliminde gelişmeleri 
B) Piramit sanatında ilerlemeleri 
C) Takvim alanında çalışmaları 

D) Sağlık alanında çalışmaları 


E) Laik devlet oluşturma çabalarını 
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İlkçağ uygarlıklarından bazıları şehir devletleri halinde 
bazıları merkezi devlet olarak hüküm sürmüşlerdir. Şehir devletleri olarak hüküm süren ile merkezi olarak hüküm süren devletler incelendiğinde siyasi alanda 
merkezi devletlerin daha başarılı oldukları görünür. 
Çünkü şehir devletleri arasında bütünlüğü sağlamak 
ortak hareket etmek merkezi bir devlete göre daha zordur. 


Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdaki genellemelerden hangisine ulaşılır? 


A) Bütün ilkçağ devletleri merkezi yapıdadır. 


B) Şehir devletleri merkezi devletlerden uzun ömürlüdür. 


6) 
D) 


E) İlkçağ uygarlıklarının en ileri oldukları alan siyasi 
alandır. 


Siyasi alanda başarılı devletler merkeziyetçidir. 


Şehir devletleri merkezi devletlerin devamıdır. 


Musevilik , hristiyanlık ve İslamiyet dinlerinden önce 


doğmuştur. Buna rağmen kabul gördüğü coğrafya diğer dinlere nazaran daha kısıtlı ve kapsamı dardır. 


Bu durumun nedenleri olarak; 

1. Museviliğin kitabirilahi bir din oluşu 

Il. Musevilerin diğer din mensuplarını dışlamaları 

Ii. Museviliğin sinagog ve havralarda temsil edilmesi 

hangileri gösterilebilir? 

A) Yalnız! B) Yalnız Il 
D) Ivelli 


C) Yalnız Il 
E) Ilvelli 


Roma, ilkçağ'da Akdeniz havzasına hakim olmuş çok 
güçlü bir imparatorluktur. Bu geniş havzayı koruyabilmek için daimi ve güçlü ordular kurmuş, bir çok alanda 
kanunlar çıkararak hukuksal boşluklar önlenmiş, bu 
politika ile huzur ve güven ortamı amaçlanmıştır. 
Ayrıca Trakya'dan özellikle Doğu Anadolu'ya doğru bir 
çok büyük yol, köprü ve konaklama mekanları inşa etmişlerdir. 


Buna göre Romalıların; 
1.  Uygarlıklarını yaymak istedikleri 
Il. İran savaşlarından başarı bekledikleri 
Ili. Türk ilerleyişine engel olmayı hedefledikleri 
hangilerini amaçladığı savunulur? 
A) Yalnız| 
D) Ivell 


2)A 3A 


B) Yalnız Il C) Yalniz lll 


E) li ve Ili 
5)B 


A 0D 
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İskender imparatorluğunun dağılmasından sonra Batı 
Anadolu'da kurulan Bergama krallığı kültürel alanda 
çevre uygarlıklarından daha ileridedir. Çünkü,bu krallık 
tarihte ilk kez parşömeni kullanmıştır. 


Buna göre; 

Çok zengin bir kütüphaneye sahip olması 
Il. İyonya ayaklanmasında etkili olması 
Ili. İskenderiye Kütüphanesinin yakılması 


gibi gelişmelerden hangileri ile yukarıdaki bilgiler 
arasında doğrudan bir ilişki kurulabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il O) Yalnız lll 
D) Ive E) Ivellli 


Hindistan'da görülen Kast Sistemi şöyleydi; 


- Brahmanlar: Din adamları 

- oKşatriyalar : Hükümdar ailesi ve askerler 
- Vaysiyalar : Tüccar ve esnaflar 

-  Sudralar İşçiler 


Ayrıca parya isimli bir grup daha bulunurdu. Paryalar 
kast dışı kabul edilen, kastlar arası yasak ilişkiden doğan ve dokunulması dahi yasak olan kişilerden oluşan 
bir nevi köleler grubuydu. 


Buna göre Kast Sisteminin Hindistan'da; 

I. sosyal ve kültürel birlik 

Il. amaç ve hedefte birlik 

Ili. milli birlik beraberlik 

hangilerinin oluşmasına engel olacağı savunulur? 

A) Yalnız! B) Yalnız Il C) il ve lil 
D) Ivelli E)I, il ve ll 


Yunan Uygarlığı şehir devletlerinden oluşmuştu. Bu şehirler arasında sürekli savaşlar yaşanıyordu. Atina'nın 
güçlü bir donanması Sparta'nın ise güçlü kara ordusu 
bulunuyordu. 


Bu durum; 
I. askerlik 
Ii. sanat 

Ili. ekonomi 


gibi alanlardan hangilerinde güçlü olmayı zorunlu 
hale getirmiştir? 


A) YalnızI B) Yalnız Il G) Ilvelil 
D) Ivelil E) I,ilvellil 
8)B 9D 10)A 1WE 12)D 


Hititlerde tabarna ünvanı verilen krallar aynı zamanda 
hem başrahip, hem başkumandan hem de başyargıçtırlar. 


Buna göre; 

I. teokratik devlet anlayışı 
Il. demokratik devlet yapısı 
Ili. laik devlet anlayışı 


gibi özelliklerden hangisinin önemsendiği söylenemez? 


A) Yalnız! 
D) Iveli 


B) Yalnız Il C) Yalnız III 


E) Ilvellli 


İlkçağ uygarlıklarına görülen; 


1. Hititlerde pankuş meclisinde devlet sorunlarının görüşülmesi 


Ii. Hint toplumunun statü olarak dört sınıfa ayrılmış olması 


Ii. Fenikelilerin 22 harfli alfabe kullanmaları 
IV. Roma'da Hristiyanlığın resmi din ilan edilmesi 


gelişmelerinden hangileri “demokratikleşme” çalışmalarının başladığının doğrudan bir göstergesi değildir? 
A) Yalnız! 

D) Il, il ve IV 


B) Iveli C) ilvelli 
E) Ili ve IV 


— İlk Türk devletlerinde hakanın eşi hükümdara vekalet edebiliyordu. 


- Hitit Uygarlığında hükümdar eşleri belgeleri imzalayabiliyordu. 


— Friglerde toprak tanrıçası olarak Ana Tanrıça Kibele kabul ediliyordu. 


Bu bilgilere göre; 


1. İlk toplumlarda kadınlar aynı siyasi haklara sahip 
olmuştur. 


Ii. Kadınların konumu bölgelere göre farklılık göstermiştir. 


Ili. İlktoplumlarda kadın - erkek eşitliği konusunda çalışmalar yapılmıştır. 


gibi genellemelerden hangilerine ulaşılabilir? 
A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız Ili 
D) Iveli E) livelli 
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İlkçağ'da, 


— Sümerlerde Lagaş kralı Urgakina baskı ve zulümleri sona erdirmek için kanunlar çıkarmıştır. 


— Romalılarda Patrici - Plep mücadeleleri 12 Levha 
Yasaları ile sonlandırılmak istenmiştir. 


—  Yunanlılarda Arhonlar yasalarla köleliğe karşı mücadele vermişlerdir. 


yukarıdaki gelişmelerin aşağıdaki alanlardan hangisine yönelik olduğu söylenir? 


A) Hukuk B) Siyasi 
D) Ekonomik 


C) Dini 
E) Kültürel 


Anadolu halkı Tunç Devrini yaşarken, bir İlkçağ toplumu 
olan Asurlular ile yaptıkları ticaret neticesinde yazı ile 
tanışmış ve demir dönemini yaşamadan, tarih çağlarına 
ulaşmıştır. 


Yalnız bu bilgiler doğrultusunda; 
1. Yazı Asurlular tarafından bulunmuştur. 
Ii. Anadolu'nun en güçlü devleti Hititlerdir. 


INI. Tarih öncesi çağları ilk terk edenler Anadolu halklarıdır. 


gibi yorumlardan hangilerine kesin olarak ulaşılamaz? 


A) Yalnız! 
D) Ilvelil 


B) Ivell GC) Ivelli 
E) Lilvelli 


Diyarbakır Çayönü dünyanın ilk üretim, Konya Çatalhöyük ise dünyanın ilk yerleşim merkezleri olarak bilinmektedir. 


Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdakilerden hangisi 
kesinlikle söylenir? 


A) Diyarbakır ticaret yollarına yakın değildir. 


B) Çatalhöyük'te M.Ö 5000 tarihine ait mimari eserlerin kalıntıları bulunmaktadır. 


C) Anadolu dünyanın en kalabalık coğrafyasıdır. 


D) Mevcut bilgiler kesin olmayıp değişebilme ihtimali 
olan bilgilerdir. 


E) İlk bilimsel çalışmalar Anadolu uygarlıkları tarafından yürütülmüştür. 
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İlkçağ toplumlarında genel olarak çok tanrılı inanç sistemi hakimdir. Birçok toplumda ölümden sonraki yaşama inanılmaz. Bazı toplumlarda ise ahiret inancının var 
olduğuna dair somut delillere rastlanmıştır. 


Bu bilgiler doğrultusunda, 
1. mezar kültürleri 

Il. cenaze merasimleri 

Ili. savaş taktikleri 


gibi özelliklerden hangilerine bakılarak ahiret inancının varlığı ya da yokluğu hakkında yorum yapılabilir? 


A) Yalnız! 
D) Ilvelil 


B) Yalnız Il C) Ivelli 
E) |,ilvelil 


— Türklerde hükümdarların devlet meclisine sundukları her teklif kabul edilmemiştir. 


—  Hititlerde pankuş meclisi bazı durumlarda hükümdarları denetleme yetkisini kullanmıştır. 


Bu iki duruma bakıldığında ortak sonuç olarak aşağıdakilerden hangisi söylenir? 


A) Tektanrılı dinler yaygındır. 
B) Hükümdarlar sınırsız yetkilere sahip değildir. 
C) Laik bir yönetim tarzı uygulanmıştır. 


D) Hükümdarlık babadan oğula geçen bir sistemle sürmektedir. 


E) Meclisler hükümdarların seçilmesinde en yetkili makamdır. 


— Antlaşma metni 
— Tapınak kalıntıları 
— Madenipara 


Bir tarihçi yukarıdaki buluntulardan yola çıkarak 
bu buluntuları elde ettiği yerle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisini yapamaz? 


A) Bölgenin ticari ilişkilerinde takas usulü geçerlidir. 
B) Bölgede birden fazla devlet hüküm sürmüştür. 
C) Diplomatik ilişkiler kayıt altına alınmıştır. 

D) Dini inançlar mimari alanda etkili olmuştur. 


E) Ekonomik ve siyasi alanda çalışmalar yapılmıştır. 


2D 3)B 4yA 5)E 6)D 
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Hititler bir yandan batısındaki Friglerle diğer yandan güneyden gelen Asurlularla mücadele etmek zorunda kalmışlardır. 


Bu durumda; 
1. ekonomi 
Il. diplomasi 
Ii. askerlik 


alanlarından hangilerinin öneminin arttığı savunulabilir? 


A) Yalnız! 
D) Il veli 


B) Ivell C) Ivelll 


E) L,ilvellii 


Durum |: Fenikeliler Lübnan Dağları ile Akdeniz arasında yaşamışlardır. Yaşadıkları coğrafyanın dağlık olması onları deniz koloniciliğine yönlendirmiştir. 


Durum ll: Lidyalılar Anadolu'nun batı kısmında yaşamalarına rağmen deniz değil kara ticaretine ve tarıma 
yönelmiştir. 


Yukarıdaki durumlar birlikte değerlendirildiğinde; 

1. oCoğrafyalar uğraş alanlarını etkiler. 

Ii. Toplumsal gelişmeler ihtiyaçların sonucudur. 

IN. Uygarlıkları öncelikli uğraş alanı tarımdır. 

gibi yargılardan hangilerine ulaşılamaz? 

A) Yalnız! B) Yalnızıı C) Yalnız lll 
D) iveli E) ivelli 


Sümer toplumu Zigguratların en alt kısmını tahıl ambarı olarak kullanmışlardır. Ürettikleri tarımsal ürünleri rahiplerin kontrolünde bu ambarlarda istif etmişlerdir. Kimi 
zaman çıkan karmaşıklığı gidermek için kilden yapılmış 
tabletlere sivri uçlu bir nesne ile işaretler konulmuş bu 
işaretler çivi yazısının temelini oluşturmuştur. 


Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? 


A) Özel mülkiyet anlayışı gelişmiştir. 
B) Sosyal sınıflaşma ortaya çıkmıştır. 


C) İhtiyaçlar bilimsel çalışmaların ortaya çıkmasına ne- 


den olmuştur. 
D) Teokratik devlet yapısı oluşmuştur. 


E) Ekonomikilişkiler kültürel etkileşime neden olmuştur. 


8)B 9A 10E 11)c 13Cc 


UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLIKLAR 


1. — Kayseri Kültepe'de yapılan kazılar sonucunda Asurlu 4. 
tüccarlara ait ticari bilgiler içeren kil tabletlere rastlanmıştir. 
Buna göre; 
1. Anadolu halkı yazıyı başka bir coğrafya uygarlığından almıştır. 


Ii. Ekonomik ilişkiler yazının yayılmasında etkili olmuştur. 


Ili. Anadolu ile çevre uygarlıklar arasında ekonomik et- 


kileşim yaşanmıştır. 
gibi yorumlardan hangileri yapılabilir? 


A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız Ill 
D) Ivelli E) |,ilvelil 
s 
2 Nil Nehri taşması sonucu tarla sınırlarının yok e 
olması Mısır'da; a 
1. eczacılık > 
G 
IN. tıp > 
Ili. geometri - 
bilimlerinden hangilerinin gelişmesinde etkili ol- o & 
muştur? e 
A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız ılı > 
D) Iveli E) Ivelli : 
gl 


3. Hititlerde köle sınıfından bir kimse bedelini ödemek şartıyla özgür kalabiliyordu. Ayrıca birçok suç fidye ödenerek affettirilebiliyordu. 


Bu bilgiden yola çıkıldığında Hititlerle ilgili aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi doğru olmaz? 


A) Sosyal sınıflaşma görülür. 

B) Yargıda fidye usulü etkilidir. 

C) Kölelik sistemi kaldırılmıştır. 

D) Kişilere birtakım haklar verilmiştir. 


E) Yargıda kısas esası uygulanmamıştır. 
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İlk Çağ 
Yontma Taş 
Bakır Çağ 
Orta Çağ 


Yukarıda verilen dönemlerle ilgili olarak; 


v9 FP Z 


Il. OC döneminde yaşayanlar göçebe yaşar. 
li. B dönemi tarih öncesi devirlerin ikinci aşamasıdır. 
Ili. Aile D dönemleri aynı anda başlamıştır. 


IV. D dönemi diğerlerinden daha uzun sürmüştür. 


yorumlarından hangilerine kesin olarak ulaşılır? 
A) Yalnızlıl B) İli ve V GC) Iveli 
D) Yalnız IV E) I,iivelli 


İlkçağ'da Mısır ile ilgili bazı bilgiler şunlardır; 
1. İlah —kral anlayışı geçerlidir. 

UN Özgün bir kültürel yapısı vardır. 

Ii. Ahiret inancı görülür. 


Bu özelliklerden hangilerinin coğrafi etkenlerin sonucu olarak ortaya çıktığı savunulur? 


A) Yalnız! B) Yalnızlı 
D) Ivelli 


C) Yalnız lll 
E) Il veli 


— Lagaş kralı Urgakina köleliğe karşı mücadele etmiş ve köleliğe son vermeyi hedefleyen Urgakina 
Kanunlarını hazırlamıştır. 


— Yunanlı Arhon Klistenes, köleliğe karşı mücadele etmiş, halk meclislerini açtırarak ilkel bile olsa bir demokratik ortam oluşturmaya çalışmıştır. 


Bu bilgilerden yola çıkılarak; 


1. Yunan kültürü Mezopotamya kültürünün etkisindedir. 


Il. Coğrafyalar farklı olsa da sosyal ihtiyaçlar benzerdir. 


Ii. Yunanlı ve Lagaşlı idareciler sosyal eşitsizliği destek- 


lemişlerdir. 
Yorumlarından hangilerine kesinlikle ulaşılır? 
A) Yalnız! B) Yalnız Il G) Yalnız Ill 
D) Ivelli E) livelli 
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İlkçağ'da birçok uygarlık kurdukları şehirlerin etrafını surlarla çevrelemiştir. 


Bu durum, 
1. ticaret 
11. bilim 

Ili. ibadet 


alanlarından hangilerini kısıtlayıcı bir durumu ortaya çıkarır? 


A) Yalnız! 
D) Ivell 


B) Yalnız ll C) Yalnızli 


E) Ivelli 


Pers İmparatorluğu önce Anadolu'yu, ardından birçok 
Yunan şehrini ele geçirmiştir. Pers İmparatoru Daryus 
İran'dan Yunanistan'a uzanan bir coğrafyayı uzun süre 
başarıyla yönetmiştir. Sınırlar oldukça geniş olduğundan 
ülke satraplık denilen eyaletlere bölünmüştür. Eyaletler 
arası koordinasyonu sağlamak için posta teşkilatı kurulmuştur. 


Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi doğru olmaz? 

A) Toprak kazanımları idari yapılanmaları gerekli kılar. 
B) Haberleşme ağı merkezi otoriteyi arttırıcı bir yapıdır. 


C) Pers teşkilatlanmaları Anadolu ve Yunan şehirlerince benimsenmiştir. 


D) Anadolu belli bir süre de olsa farklı bir kültürün etkisinde kalmıştır. 


E) Güçlü Pers ordusu sınırların genişlemesinde etkili 
olmuştur. 


Lidyalılar batı Anadolu'da kurulmuş olmasına rağmen 
Lidyalılar deniz ticaretinin aksine kara ticaretine yönelmişlerdir. 


Lidyalıların denizde daha karlı bir ticaret yapabilecekken kara ticaretine yönelmelerinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Deniz ticaretinin öneminin farkında olmamaları 


B) Şehir devletleri halinde yaşamayı benimsemiş olmaları 


C) İyonyalılarla girdikleri mücadeleden başarısız ayrılmaları 


D) Doğuile ticaretin ancak kara yoluyla yapılacağına 
inanmaları 


E) Deniz ticareti ile kara ticaretini bir arada yürütmek 
istememeleri 


2)c 3)c 4A 5)B 6)B 


Yayınları 


Limit 
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10. 
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12. 
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Sümer dini inancında yer alan Ziggurat tapınaklarının bir 
bölümü tahıl ambarı, bir bölümü ibadet mekanı, bir bölümü de rasathane olarak kullanılmıştır. 


Buna göre Sümerler için; 

1. Çoktanrılı bir inanca sahiptirler. 

Il. Temel geçim kaynakları tarımdır. 

INI. Gök bilimi ile ilgili çalışmalar yapmışlardır. 

gibi yorumlardan hangileri kesinlikle yapılabilir? 

A) Yalnız! B) Yalnız li GC) Yalnız lll 
D) Ivell E) İl veli 


Mısır uygarlığı tarih öncesi devirleri sırasıyla yaşamıştır. 


Bu durumun ortaya çıkmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? 


A) Coğrafi konumu 
B) Siyasi yapısı 
C) Ekonomik yapısı 
D) Kültürel yapısı 
E) Dini anlayışı 


Mezopotamya ve Anadolu'da birçok uygarlık kurulmuştur. Bu bölgelere coğrafi açıdan çok yakın olan Mısır ve 
İran'da ise aynı oranda uygarlık kurulmamıştır. 


Anadolu ve Mezopotamya'da birçok uygarlığın kurulmasında, 


Il. bölgelerin topraklarının verimli olması, 
II. bölgelerin iklimsel koşullarının elverişli olması, 
Ili. bölgelerin ticaret yolları güzergahında olması 


gibi özelliklerden hangilerinin etkisinin olduğu söylenebilir? 


A) Yalnız! 
D) Ilvellii 


9)c 


B) Yalnız Il 
E) I,livellil 


1YA 


C) Ivell 


8)c 10)C 12)E 


UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLIKLAR 


1. — Asurlu tüccarlar MÖ 2000'li yıllarda Anadolu halkı ile 4. 
yaptıkları ticaret esnasında yazıyı da beraberlerinde 
getirmişlerdir. Bu Anadolu halkının yazı ile ilk tanışmasıdır. 


Bu bilgiye bakılarak, 


1. Kültürel gelişmeler ekonomik gelişmeleri etkilemiştir. 
Il. Anadolu için tarih öncesi devirler başlamıştır. 


Ili. Yazının yaygınlaşmasına Anadolu halkı öncülük et- 


miştir. 


gibi yargılardan hangilerine ulaşılamaz? 
A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız Il 
D) Ivelli E) I,livelli 


2 Eskiçağ toplumlarının mimari yapıları incelendiğinde 
farklı ihtiyaçların sonuçları olarak ortaya çıktıkları 
görülmüştür. Mısır mimarisi ile Mezopotamya mimarisi 
karşılaştırıldığında Mezopotamya da savunmaya dayalı mimarinin daha gelişmiş olduğu görülmüştür. 


Yayınları 


Yukarıda bahsedilen farklılığın temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Coğrafi şartlar B) Sanat anlayışı 


C) Dinsel inançlar D) Kültürel farklılıklar 


timi$ 


E) Yönetim şekilleri 


t 


Lm 


3. Lidyalılar Sard ile Ninova şehirleri arasında kara taşımacılığında ilerlemiş bu doğrultuda ekonomik ilişkilerdeki aksaklıkları gidermek adına mübadele usulünü terk 
ederek tarihte ilk kez parayı kullanmışlardır. 6. 


Bu bilgilere göre; 
Il. Uluslararası ekonomi canlanmıştır. 
Il. Ticari faaliyetlere yönelim artmıştır. 


IN. Tüketici nüfus oranı düşmüştür. 


yorumlarından hangileri yapıl 
A) Yalnız! B) Yalnız Il 
D) Ivelli 


C) Yalnız ill 
E) Ilvelli 
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İran'da kurulan Med ve Persler inanış olarak diğer Ön Asya ve Anadolu uygarlıklarından farklıydılar. Zerdüştlük diye tanımlanan bir inanca sahiptirler. Zerdüştler insan 
bedeninin dünyayı kirletmemesi ilkesinden yola çıkarak 
ölülerini gömmez onları yüksek bir yere çıkartarak doğal 
şekilde yok olmaya veya akbabalara terk ederlerdi. 


Bu bilgiden yola çıkıldığında aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi yanlış olur? 


A) Ön Asya toplumları arasında inanç birlikteliği sağ- 


lanamamıştır. 
B) 
©) 


Zerdüştlükte mumyalama anlayışı görülmemiştir. 


Zerdüştler dünyanın temiz bir yer olduğuna inanmışlardır. 


D) 
E) 


Cenaze adetleri diğer çevre uygarlıklardan farklıdır. 


Zerdüştlükte insan bedeninin önemsiz olduğuna 
inanılmıştır. 


— Hitit 
— Babil 
— Çin 
— Mısır 


Aşağıdakilerden hangi: 
ifadedir? 


A) Mezopotamya'da yaşamış olmaları 


dört uygarlık için ortak bir 


B) Aynı tarihi devirde hüküm sürmeleri 

C) Aynı nedenlerle yıkılmaları 

D) Ortak yazılı hukuk anlayışı benimsemeleri 
E) Aynı kıtada kurulmuş olmaları 


Yunan şehir devletlerinde görülen, 

1. Olimpiyatların düzenlenmesi 

Il. İranlılara karşı birlikte savaşmaları 

Ili. Aynı dili konuşup aynı inancı paylaşmaları 


özelliklerden hangisi Yunan toplumunda mili birlik 
beraberlik hissinin güçlü olduğunun kanıtıdır? 


A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız |ll 
D) Ivelli E) |,Ilvellii 
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Antalya dolaylarında bulunan Karain Beldibi ve Belbaşı 
Mağaraları tarih öncesi döneme ait en eski yerleşim yerleridir. 


Bu yerleşim sahalarında elde edilmiş en eski bulguların ham maddesi aşağıdakilerden hangisi olabilir? 

A) Taş B) Altın 


D) Bakır 


C) Toprak 
E) Demir 


Mezopotamya uygarlıkları ekonomik ve kültürel açıdan 
çevre uygarlıklara daha ileri seviyedeydiler. Bu nedenle birçok kavmin istilasına uğramışlardır. 


Bu durumun; 

1. silah teknikleri 

Il. savunma stratejisi 
II. diplomatik ilişkiler 


gibi alanlardan hangilerinde çalışmayı zorunlu hale 
getirdiği savunulur? 


A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız ill 
D) Ilvellil E) I,ilvelil 


Çin toplumunun dünya medeniyetine katkısı olan barut, 
pusula, kağıt, matbaa ve mürekkep gibi teknik unsurlar, 
sonraki dönemlerde birçok uygarlığın gelişmesine doğrudan katkıda bulunmuştur. 


Bu teknik unsurların; 
l.. ordu 

Il. ekonomi 

Ii. kültür 


alanlarından hangilerinde ortaya çıkan gelişmeleri 
etkilediği savunulur? 


A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız lll 
D) Iveli E) |,Ilvelil 
2A 3)c 4E 5)B 6) E 


YAYAR ETİ 


Ri 
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YA 
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İslamiyet ve Hristiyanlık dinlerine mensup olan kişiler 
inançlarını farklı kavimlere ulaştırma gayreti içinde olmuşken Yahudilik inancına sahip kimseler için böyle bir 
özellik söz konusu olmamıştır. 


Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? 


A) Yahudiliğin daha eski bir inanış olması 

B) Diğer dinlerin kutsal kaynaklara sahip olması 

C) Yahudiliğin bir kavme ait olduğuna inanılması 
D) Musevilik inancının daha hoşgörülü yaklaşımı 
E) Yahudilikte ibadetlerin daha ağır şartlar içermesi 


Anadolu üç kıta arasında önemli bir coğrafi konuma sahiptir. Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği 
yapmıştır. Bu açıdan Anadolu için medeniyetlerin beşiği 
yakıştırması yapılmıştır. 


Bu özellikler; 

1. kültürler arası etkileşim 

Il. göç ve istilaların yaygınlaşması 
II. uygarlıkların gelişmesi 


gibi durumların hangilerinin ortaya çıkmasında etkili olmuştur? 


A) Yalnız! 
D) Iilvelil 


B) Ivell 
E) I,livellil 


C) Ivell 


Kast Sisteminde bazı kurallar şunlardır: 


—- Kast dışı sosyal ilişkiler kurulamaz. Evlilikler aynı 
kast içinde mümkündür. 


— Her kast kendi içerisinde benimsediği kuralları uygular. 


— Kastlar arası geçiş yoktur. Fertler doğdukları kastta ömürlerini tamamlar. 


Bu kurallara bakıldığında; 

1. hukuksal birlik 

Il. millet bilinci 

IN. toplumsal kaynaşma 

hangilerinin engellendiği savunulur? 

A) Yalnız! B) Yalnız Il G) Yalnız Ill 
D) Ivelli E) I,Ilvellil 
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Anadolu'da kurulan uygarlıklar ile Mısır'da kurulan uygarlıklar arasında sayısal anlamda büyük fark vardır. 
Anadolu'da Mısır'ın belki on katı uygarlık hüküm sürmüştür. 


Bu duruma; 


1. Mısır'ın tarihsel geçmişinin Anadolu'ya göre daha 
eskiye dayanması 


Il. Mısır'ın tanrı-kral sayılan firavunlar tarafından yönetilmesi 


Ili. Mısır'ın çevresinin çöl ve denizlerle çevrili olması 


gibi özelliklerden hangilerinin etki etmediği söylenebilir? 


A) Yalnız | 
D)ivell 


B) Yalnız Il C) Yalnız lll 


E) li ve lll 


İlk Çağ'da Mısır'da; 
1. Tarım ürünlerinden vergi toplanması, 


Il. Nil'in taşması sonucu silinen sınırların tekrar belirlenmesi, 


II. Nilin taşma vaktinin yaklaşık olarak tespit edilmesi 


hangi bilimlerde ilerlemenin gerçekleşmesine zemin hazırlamıştır? 


i. e 8 a iM 
A) Matematik Fizik Geometri 
B) Geometri Resim Matematik 
C) Matematik Geometri Astronomi 
D) Geometri Matematik İktisat 
E) İktisat Resim Matematik 


—  Urartuların mezarlara su ve buğday kabı birakmaları 


- Mısırlıların ölülerinin iç organlarını çıkarıp vücudu 
çeşitli otlarla doldurmaları 


Yukarıdaki iki durumun ortak nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Tek tanrıya inanmaları 

B) Çok tanrılı inancı benimsemeleri 

C) Mezar sanatında ileri olmaları 

D) Yaşamın ölümle sona ermediğine inanmaları 


E) Farklı inançlara karşı hoşgörülü olmaları 


€-:3 
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Limit Yayınları 


Lmt 


TEST 


Mezopotamya «—» Misir 


Anadolu 


Batı Uygarlığı 


Yukarıda verilen uygarlık etkileşim tablosu dikkate 
alındığında, 


1. Ülkenin tarihleri diğer ülke ve ulusların tarihinden bağımsız değildir. 


Ii. Günümüz uygarlığı geçmiş uygarlıkların etkisiyle 
oluşan sentez bir üründür. 


IN. Uygarlıklar arasında coğrafi farklılığa rağmen etkileşim söz konusudur. 
gibi yargılardan hangilerine ulaşılabilir? 
A) Yalnızllı B) Ivell 
D) Ilvellil E) I,lilvellil 


C) Ivelli 


Hint Medeniyeti Asya'nın güneyinde oluşan en eski 
medeniyetlerden biridir. Bu medeniyette görülen Kast 
Sistemi bu medeniyetin yaşayanlarını dört farklı gruba 
bölmüştür. Bu bölümler arası tüm ilişkiler yasaktır. 


Buna göre; 
1. amaç birlikteliği 
ıl. millet olma bilinci 


II. bağımsızlık olgusu 


gibi kavramlardan hangilerinin gelişemeyeceği 


savunulur? 
A) Yalnız | B) Yalnız Il 


D) i veli 


C) Yalnız Ill 
E) Il ve Il 


— Roma'da Patricilerle Plepler arasında mücadelelerin durdurulmaya çalışılması 


— Eski Yunan'da halk arasındaki eşitsizliğin ortadan 
kaldırılmak istenmesi 


öncelikli olarak aşağıdaki alanlardan hangisinde 
çalışma yapılmasını gerekli kılmıştır? 


A) Din B) Askeri 
D) Hukuk 


C) Maliye 
E) Sanat 
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Sümer medeniyetinde özel mülkiyet anlayışı gelişmemiştir. 


Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki yargıyı doğrular niteliktedir? 


A) Hayvancılık ve balıkçılıkla geçimlerini sağlamışlardır. 

B) Çevre uygarlıklarla ticari alışveriş içinde olmuşlardır. 

C) Ziggurat tapınaklarının üst katını rasathane olarak 
kullanmışlardır. 

D) Topraklar tanrının malı sayılarak rahiplerin gözetiminde işlenmiştir. 

E) Köleliğe karşı yasal düzenlemeler yapılmıştır. 


— Fenikeliler, bulundukları bölgenin dağlık olmasından dolayı deniz ticaretine yönelmişlerdir. 


— Hintliler, Ganj Nehri havzasında pamuk tarımı yapmışlardır. 


— Lidyalılar, Ön Asya'dan Batı Anadolu'ya uzanan ticaret yolu güzergahında bulunduklarından ticaretle 
ilgilenmişlerdir. 


Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda devletlerin ekonomilerinin aşağıdakilerden hangisiyle doğrudan 
ilişkisi olduğu savunulabilir? 


A) Siyasi güç 
C) Etnik yapı 


B) Sanat anlayışı 
D) İnanç sistemi 


E) Coğrafi konum 


Mısır uygarlığında halkın krallarına karşı mutlak bağlılığı 
söz konusudur. Kralın sözleri kanun seviyesinde olup yazılı hukukun gelişmemesinde etkisi vardır. 


Bu durumun ortaya çıkmasında Mısır'ın; 
1. Krallarının ilah-kral kabul edilmesi 
11. Özgün bir kültürel yapıya sahip olması 


Ii. MÖ 3000'lere kadar şehir devletleri halinde yaşaması 


gibi özelliklerinden hangilerinin etkisinin olmadığı 
savunulur? 


A) Yalnız| 
D) Ilvellil 
2)c 3)D 


B) Yalnız Il C) Ivell 
E) Ivelli 
5)D 


4E 0D 
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İlkçağ uygarlıklarında görülen; 


Köleler ve hürlerin varlığı 
Kralların çocuklarının kral olması 
Deniz ticaretinde ilerlenilmesi 


Rahip-kral anlayışının görülmesi 


gibi özelliklerle, aşağıdakilerin hangisi arasında 
bağlantı kurulamaz? 


A) 
©) 


Kolonicilik B) Meşrutiyet 


Sosyal sınıflaşma D) Teokrasi 


E) Saltanat 


Ön Asya kültürünü Batı Anadolu'ya taşımışlardır. 


Halk meclisleri kurarak ilkel demokrasiye geçmişlerdir. 


Astronomi alanında çalışmalar yapıp güneş yılı 
esaslı takvimi ilk kez oluşturmuşlardır. 


Anal adı verilen yıllıklara yaşadıkları olayları objektif şekilde yazmışlardır. 


Yukarıdaki özellikler aşağıdaki ilkçağ toplumları ile 


inde hangisi ile ilgili bir özellik verilme- 


miştir? 
A) Masırlılar B) Fenikeliler 
G) Yunanlılar D) Sümerliler 


E) Hititliler 


İlkçağ'da İyonya'da; 


Astronomi ile ilgili hesaplama yapma 
Deniz ticareti ile ilgilenme 


Şehir devletleri halinde yaşama 


gibi özellikler görülür. 


Bu bilgilerden yola çıkıldığında aşağıdakilerden 
hangisi İyonyalılar için söylenemez? 


A) 
B) 
© 


D) 
E) 


8)E 


Siyasal birlik kuramamışlardır. 
Kolonicilikle geçimlerini sağlamışlardır. 


Bilimsel çalışmalarda çevre uygarlıklara örnek olmuşlardır. 


Tek merkezden idare edilmemişlerdir. 
Gemi yapımı ve gemicilik bilgilerine sahiptirler. 


)D 10B 1YD 12Cc 


İlkçağ uygarlıklarından Hititlere ait aşağıdaki durumlardan hangisi, onların çevre medeniyetlerinden etkilendiklerine kanıt olarak gösterilemez? 


A) Sümerlerin çivi yazısını kullanmaları 


B) Diplomatik yazışmalarında Akatça'yı tercih etmeleri 


C) Anadoluda Mezopotamya tanrılarının kutsal görülmesi 


D) Yıllıklara başarılarının yanı sıra başarısızlıklarını 
da yazmaları 


E) Hiyeroglif adı verilen resim yazısını kullanmaları 


Alacahöyük'te yapılan kazılar sonucunda ortaya çıkan 
mezarlarda giysiler, süs eşyaları ve topraktan yapılmış 
çanak - çömlekler, madenden yapılmış boğa ve geyik 
heykelleri bulunmuştur. 


Bu bilgilere göre Alacahöyükle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğru olamaz? 

A) Madenlerin işlendiği 

B) Tarımsal faaliyetlerin ön planda tutulduğu 

C) İkinci bir hayatın varlığına inandıkları 

D) Gereksinimlerini karşıladıkları 


E) Sanatsal çalışmaların yapıldığı 


Hindistan coğrafyası değişik zamanlarda birçok farklı 
millet tarafından istila edilmiştir. Kurulan yeni devletle 
halk arasında hiçbir zaman kültürel birlik sağlanamamıştır. 


Bu durum Hindistan'da, 
1. tarihi çağlara geçilmesi 
Il. milli birliğin kurulması 
Ii. kültürel yapının çeşitlenmesi 
gibi unsurlardan hangilerinin oluşmasını engellemiştir? 
A) Yalnızllı 
D) Ivell 


B) Yalnız Il G) Yalnız | 


E) Ilvellli 


LG. 
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İlkçağ medeniyetlerinden, 
Çinlilerin kağıt 
— Sümerlerin kil tabletler 


Mısırlıların papirüsler 
üzerine yazılmış belgeler bıraktıkları görülmüştür. 
Bu bilgilere göre, 


I. Medeniyetler gereksinimlerini karşılarken farklı malzemeler kullanmışlardır. 


11. Bazı toplumların tarihsel gelişimi incelenirken net 
bilgilere ulaşılabilir. 


Ili. Uygarlıklar arasında güçlü bir iletişim vardır. 

gibi yargılardan hangilerine ulaşılabilir? 

A) Yalnızıl B) Yalnız! GC) Ivell 
D) Ilvelil E) Ivellli 


İlkçağ uygarlıklarında görülen aşağıdaki özelliklerden hangisi teokratik devlet anlayışının geçerli olduğunu kanıtlamaz? 


A) Sümer şehir devletlerinde rahip - kral anlayışının egemen olması 


B) Mısır'da firavunların kendilerini Tanrı - kral kabul etmesi 


C) Hititlerde kralların aynı zamanda başrahip görevine 
sahip olması 


D) Hitit döneminde Anadolu'ya “Bin Tanrı İli” denmesi 


E) Romalıların Hristiyanlığı resmi din olarak kabul etmesi 


Mezopotamya'da pek çok uygarlık devlet kurmuş, ancak kurulan devletler kendilerinden önceki medeniyetin 
devam etmesini sağlamıştır. 


Bu durum Mezopotamya'da, 

1. ortak ve yüksek bir kültürün oluşması 
Il. bilgi birikiminin korunması 

IN. uygarlıkların birbirinden etkilenmesi 


gibi gelişmelerden hangilerine ortam hazırlamıştır? 


A) Yalnızllı 
D) Ilvellil 


B) Ivell 
E) I, li veli 


C) Ivelli 
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İlkçağ uygarlıklarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisinde |. de verilenin Il. ye ortam hazırladığı 
savunulamaz? 


A) Lidyalıların Mezopotamya'ya 


<a — 


kadar uzanan kral yolunu 
yapmaları 


" 
Ticaretin gelişmesi 


B) Roma'da Patrici 12 Levha 
Plep çatışmasının Kanunlarının 
artması hazırlanması 

C) Büyük İskender'in Hellenizm kültürünün 
Ön Asya seferine doğması 
çıkması 

D) İyonya'nın Ön Asya'dan Kültür merkezinin 
gelen ticaret yollarının oluşması 
bitiş noktasında olması 

E) Mısır'da tanrı — kral Özel mülkiyet ve 


anlayışının egemen 


hukukun gelişmesi 


olması 


1. o Hititlerin Mısır Uygarlığına ait hiyeroglif yazısını 
kullanması 


Ii. Lidyalıların Ege kıyılarından Ninova ve Sus şehrine kadar uzanan kral yolunu yapmaları 


Ili. Kayseri Kültepe'de Asurlulara ait ticari ve hukuki 
bilgiler içeren kil tabletlerin bulunması 


Bu durumlardan hangileri Anadolu ile Mezopotamya arasında ticaret yapıldığına kanıt olur? 


A) Yalnızıı B) Ivell C) Ivelll 
D) Ilvelil E) I,ilvellil 


Romalılar döneminde Anadolu'daki Hatay, İzmit ve İstanbul gibi şehirler büyümüş ve gelişmiştir. Buralarda 
küçük binalar, stadyumlar, agoralar, tiyatrolar, hamamlar 
ve büyük kütüphaneler yapılmıştır. Bu eserlere günümüzde de rastlamak mümkün: Bunlardan bazıları 
onarılarak günümüzde de birçok kültürel etkinliklerde kullanılmaktadır. 


Bu bilgilere göre, Roma Uygarlığı ile ilgili aşağıdaki 
yargılardan hangisine ulaşılamaz? 


A) Anadolu'yu bayındır hale getirmişlerdir. 
B) Anadolu'nun gelişmesine katkı sağlamışlardır. 


C) Herdönemde Anadolu'nun hakimiyetini ellerinde bulundurmuşlardır. 


D) Yalnızca kendi dönemlerinde kullanılabilecek eserler vermemişlerdir. 


E) Meydana getirdikleri bazı eserler oldukça uzun ömürlü olmuştur. 


2)B 3)B 4)c 5)D 6)YE 


Yayınlar 


tim iğ 


Lmt 


10. 


1. 


12. 
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MÖ 750 — 550 yılları arasında Yunanlılar uzak ülkelerde 
koloniler kurarak Yunan dili ve kültürünü yaymış ayrıca 
bu topraklarda ticari canlılık meydana getirmişlerdir. 


Buna göre, Yunanlıların kolonicilik faaliyetlerine yönelmesinde aşağıdaki durumlardan hangisinin rolü 


yoktur? 

A) Çok tanrılı inancın egemen olması 

B) Sınırlarını genişletme isteği 

GC) Nüfus artışlarıyla toprakların yetersiz kalması 
D) Kültürlerini yayma amacı taşımaları 


E) Coğrafyasının tarıma elverişsiz olması 


İlkçağ uygarlıklarıyla ilgili aşağıdaki gelişmelerden 
hangisinin toplumlar arasında kültürel etkileşime 
neden olduğu söylenemez? 


A) Lidyalıların Kral Yolunu yapması 
B) İyonyalıların şehir devletleri biçiminde örgütlenmesi 
© 


D) Fenike, iyon ve Yunanlıların koloniler kurması 


Büyük İskender'in Ön Asya seferine çıkması 


E) Asurluların Kayseri - Kültepe yakınlarında yazılı 
tabletler bırakmaları 


İlkçağ'da; 


— Sümerlerin Ziggurat adını verdikleri çok katlı tapınaklar yapması 


— Mısırlıların mumyacılıkta gelişmesi 
— Yunanlıların olimpiyatlar düzenlemesi 
gelişmeleri, bu uygarlıkların; 
Il. diniinanış 
Il. siyasi yapı 
Ili. coğrafi konumu 
gibi özelliklerinden hangileriyle ilgilidir? 
A) Yalnız! B) Yalnız Il G) Yalnız Ill 
D) Iveli E) iivelli 
8)D 9)c 1)B 


10)A 12)A 


UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLIKLAR 


kö İbranilerin, ilk tek tanrılı din olan Museviliğin yal- 4. 
nızca kendileri için gönderilmiş olduğuna inanmalarının ve kendilerini tanrı tarafından seçilmiş özel 
bir toplum olarak algılamalarının, aşağıdaki durumlardan hangisine ortam hazırladığı söylenemez? 


A 
B) 
© 
D) 


İbranilerin milli benliklerini koruması 
Museviliğin milli bir din haline dönüşmesi 
Museviliğin geniş bir kitleye yayılması 


Musevilerin kendilerini diğer kavimlerden üstün görmesi 


E) Museviliğin yayılmasını engellemesi 


> Anadolu uygarlıklarından, 


1. o Frigyalıların tarım ve hayvancılıkla uğraşmaları — 
5. 
Ii. Lidyalıların ticarete büyük önem vermeleri z 
Il. İyonyalıların denizcilikte ileri gitmeleri > 
G 
durumlarından hangileri uygarlıkların yaşadıkları o > 
bölgenin coğrafi koşullarından etkilendikleri değerlendirilmesini doğrulamaktadır? ii 
A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnızllı o £ 
D) Ilvelii E) I,ilvelil ii 
EB 
& 
6. 
3. — İlkçağ'da; savaş, göç, ticaret ve istila hareketleri, 


1. kültür taşıyıcılığının oluşması 
Il. özgün kültürlerin doğması 
Ili. yazının farklı bölgelere yayılması 


durumlarından hangilerinin ortaya çıkmasında etkili olmuştur? 


A) Yalnız! 
D) Ilvellll 


B) ivell 
E) i,ilvelli 


G) Ivelli 


€-B 


TEST 
Eskiçağ'da Hindistan'ın sık sık istilaya uğraması ve 
istilacıların bu ülkeye yerleşmesi, 
1. soy birliğinin oluşması 
Il. dil ve etnik yapı birliğinin kurulamaması 
UN 


gibi gelişmelerden hangilerine neden olduğu savunulabilir? 


A) Yalnız! 
D) Ilvellii 


kültür çatışmalarının yaşanması 


B) Yalnız |ll C) Iveli 
E) Live 


Bağdat yakınlarında yapılan kazılarda, bu yörede demir, bakır ve kalay madenleri bulunmamasına karşın, 
bu madenlerden yapılmış silahlar, kap - kacaklar ve tarım aletleri bulunmuştur. 


Bağdat yöresinde oluşan bu kültür sahası ile ilgili 
olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 


A) Milli bir kültürün oluştuğu 

B) Üretici toplum yaşantısının başladığı 

C) Yerleşik hayat düzeninin oluştuğu 

D) Diğer kültürlerle iletişim içinde olduğu 

E) Gereksinimlerini karşılamaya önem verdikleri 


Pers İmparatorluğunun ulaşım ve iletişime büyük 
önem vermesi, 


Il. egemenlik alanını genişletme 
Il. merkezi otoriteyi güçlendirme 
IN. farklı inanışları benimseme 


gibi gereksinimlerin hangilerinden kaynaklanmıştır? 


A) Yalnız! 
D) Ilvelil 


B) Yalnız Il 
E) I, li veli 


GC) Ivell 
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Eski bir yerleşim bölgesindeki, 
1. yazının kullanımı 

Il. göçebe yaşantı 

Il. madenlerin işlenmesi 


gibi durumlardan hangilerinin, uygarlık alanındaki 
gelişmelere hız kazandırdığı savunulamaz? 


A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız Ili 
D) Iveli E) ilvelli 


MÖ 1200'lerde Yunanistan'dan göç eden İyonlar; Foça'dan Menderes Nehrinin Ege'ye döküldüğü kıyı bölgesine kadar olan yerlerde egemenlik kurdular. Şehir 
devletleri şeklinde örgütlendiler. MÖ IX. yüzyılda yönetimde kralların yerine soylular egemen oldular. 


Bu bilgilere göre İyonlarla ilgili olarak ; 
1. Siyasi birlik kuramamışlardır, 


Il. Yunanistan'dan göç eden ilk topluluk olmuşlardır, 


Il. Toplum farklı sosyal sınıflardan oluşmuştur. 

gibi yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 

A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız lll 
D) Ivelll E) I,ilvelii 


Hitit medeniyetinde yönetimde, kralla birlikte asillerin 
oluşturduğu pankuş adı verilen bir meclis de etkiliydi. 
Bu meclis, prensin veliahtlığını onaylar, gerektiğinde 
kral ve kraliçeyi yargılayarak haklarında hüküm verebilirdi. 

Bu durum Hititlerle ilgili, 

1. tanrı — kral anlayışının egemen olduğu, 
Il. sınıflaşmaya karşı kanunların çıkartıldığı, 
Ili. kralın yetkilerinin sınırsız olmadığı 


görüşlerinden hangilerini kanıtlar niteliktedir? 


A) YalnızI B) Yalnız Il G) Yalnız Ili 
D) Ilvellil E) I,ilvelil 
2)E 3)c 4)D 5)A 6) cCc 


Yayunları 


Ette 


Lmt 


10. 


1. 


12. 
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TEST 7 


İbranilerin milli dini Museviliğin, 

1. tektanrı inancına sahip olması, 

Il. İbranilerden başka toplumlara kapalı olması, 
INI. kutsal kitaba dayanması 


özelliklerden hangilerinin, bu dinin evrenselleşme- 


sine engel olduğu söylenemez? 
A) Yalnız! B) Ivell C) Ivelil 
D) Iivellil E) |, ilvellli 


Romalılar, Mısırlılara ait Güneş takvimini ve Fenike alfabesini bugünkü haline getirmişlerdir. 


Bu bilgilere göre, 


1. Miladi takvimin temelinin Fenikeliler tarafından atıldığı, 


Ii. Medeniyetin oluşmasına değişik kültürlerin katkı 
sağladığı, 


ili. Mısırlıların astronomi alanında öncülük ettikleri 

yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 

A) Yalnızıl B) Ivell 
D) Ilvellil 


C) Ivellli 
E) I,iivellii 


Antikçağda Sümerlerin çivi yazısını kullanması ve 
Asurların Ninova'da kütüphane kurmaları, 


1. Bilgi birikiminin artması 
11. Varsayımlara dayalı bilgilerin azalması 
Ili. Bilimsel gelişmelerin hızlanması 


gibi gelişmelerden hangilerine ortam hazırlamıştır? 


A) Yalnız! 
D) Ilvelil 


9)c 


B) Ivell 
E) I,Ilvellii 


G) Ivelli 


8)D 10)C 1)D 12)E 
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1. — İslam öncesi Türk Devletlerinde, 
— Taht kavgalarının yaşanmasının 
— Federatif yönetim anlayışının uygulanmasının 


— Yıkılan devletlerin yerine yeni bir devletin çabuk 
kurulmasının 


nedenleri arasında, 

I. veraset sistemindeki belirsizlik, 

Il. ülkeyi kolay yönetme amacı, 

III. teokratik yönetim anlayışının olması 

etkenlerden hangileri gösterilebilir? 

A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız Ili 
D) iveli E) Ivelli 


s 
Di Asya Hunlarına ait Pazırık kurganında yapılan kazıda, o“ 
insan ve hayvan heykelleri, kömürleşmiş buğday ve ar- Si 
pa taneleri, at kemikleri, kilden yapılmış çömlekler bulunmuştur. ya 
Bu kalıntılara bakılarak, o 
1. savaşçı oldukları, E 
Il. ikinci bir yaşama inanıldığı, — 
- 

Ii. sanatla uğraşıldığı 
yargılardan hangilerine ulaşılamaz? pi 
A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnızlıı  - 

D) Ivelli E) Ivelll 


3. İslamiyetten önce Türklerde, 
I. savaşçıların cenaze merasimi ile gömülmesi, 
Il. iyi ve kötü ruhlara inanılması, 
Ili. kurganlara ölünün kişisel eşyasının konması 


durumlarından hangileri, ölümden sonra hayatın var 
olduğuna inanıldığına kanıt olarak gösterilebilir ? 


A) Yalnızlılı B) Yalnız Il G) Ivelil 
D) Ilvellil E) I,ilvellil 


G 5 


TEST 1 

İ 
Asya Hun İmparatorluğu döneminde gerçekleşen 
aşağıdaki faaliyetlerden hangisinin Türk dünyasın- 


da siyasi birliğin sağlanmasında daha çok etkili 
olduğu savunulabilir? 


A) Çin'e seferler düzenlenmesi 

B) İpek yolu ticaretinde egemenlik kurulması 

C) Türk topluluklarının bir bayrak altında toplanması 
D) Türklerin Çin'e yerleşmelerine izin verilmemesi 


E) Yarı göçebe yaşam tarzının benimsenmesi 


Orta Asya'da yaşayan Türk boyları göçler sonunda Çin, 
Hindistan, Ön Asya, Anadolu ve Avrupa'ya yerleşmişlerdir. 


Türk boylarının, aşağıdaki özelliklerinin hangisinde 
bu durumun etkili olduğu savunulamaz? 


A) Sanatanlayışlarının farklı özellikler göstermesinde 
B) Değişik yaşam şekillerinin ortaya çıkmasında 

C) Farklı dinleri benimsemelerinde 

D) Türk töresini benimsemelerinde 


E) Farklı alfabeler kullanmalarında 


Türk devletlerinde görülen aşağıdaki durumların- 
hangisinin “ülke hanedan üyelerinin ortak malıdır.” anlayışının bir sonucu olduğu savunulamaz? 


A) Hükümdarların hep aynı ailenin üyeleri arasında 
seçilmesi 


B) Ülke topraklarının hükümdar ailesi arasında paylaşılması 


C) Hükümdarın çocukları arasında taht kavgalarının 
yaşanması 


D) Merkezi otoritenin zayıf olması 


E) Eli silah tutan bütün erkeklerin asker sayılması 
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7. Türk edebiyatının ve tarihinin ilk yazılı örneklerinden 
kabul edilen Orhun Kitabelerinde “açların doyurulması, 
çıplakların giydirilmesi” şeklinde cümleler yer almaktadır. 

Bu durum Türk devletleriyle ilgili aşağıdakilerden 
hangisini ortaya koymuştur? 

A) Sınırların hızla genişlediğini 

B) Sosyal devlet anlayışını 

C) Milli alfabenin korunmaya çalışıldığını 

D) Dini gücün siyasal güçten ayrı olduğunu 

E) Kanun gücü üstünlüğünün benimsenmesi 

8. Uygurların ilk Türk devletleri içinde en gelişmiş uygarlığa sahip olmalarında aşağıdaki özelliklerden 
hangisinin daha çok etkili olduğu söylenebilir? 

A) Toplumun yaşam tarzı 

B) Kut anlayışının egemen olması 

C) Veraset sisteminin benimsenmesi 
D) Kendilerine özgü alfabe kullanmaları 
E) Sık sık din değiştirmeleri 

9. Orta Asya Türktarihi incelendiğinde Türklerin yaşamsal 
olarak Uygurlara kadar yarı göçebe bir model benimsedikleri, Uygurlarla birlikte şehir kültürüne ulaştıkları, 
yine Uygurlara dek genel anlamda geçimlerini hayvancılıkla sağladıkları,ayrıca ticaret ve madencilikle de ilgilendikleri görülmüştür. 

Buna göre Türklerin Uygurlardan itibaren; 

1. mimari 

Il. demircilik 

Ili. dericilik 

gibi alanlardan hangilerinde gelişme sağlayacakları savunulur? 

A) Yalnız! B) Yalnız Il GC) Yalnız Il 

D) Ivelli E) il vellll 

1D 2A 3JA 4)c 5)D 6)E 
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11. 


12. 
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inden oluşan Uygurlar 745 yılında Karluk ve Basmil Türklerini de kendilerine katarak Il.Göktürk Devletini yıkmış ve merkez Ötüken olmak üzere 
yeni bir devlet kurmuşlardır. 


Sadece bu bilgi doğrultusunda Uygurlar için; 

Il. farklı toplulukları bir araya getirmişlerdir 

Il. Çin'in baskısı sonucunda Asya'yı terk etmişlerdir 

IN. yarı göçebe bir yaşam modeli benimsemişlerdir. 

gibi yorumlardan hangileri yapılabilir? 

A) Yalnız | B) Yalnız ll GC) Yalnız ill 
D) ivelli E) ilvelli 


Türk tarihine ait; 
1. Türk adıyla ilk Türk devletinin kurulması 
Il. ikili devlet teşkilatının uygulanması 


II. taşınabilir sanattan kalıcı sanat örneklerine geçilmesi 


gibi gelişmelerden hangisi Asya Hun Devleti dönemine aittir? 


A) Yalnız! 
D) Ivell 


B) Yalnız Il C) Yalnız Ill 


E) Ilvelil 


İslamlıktan önceki Türk Devletlerinin geleneklerinden bazıları şunlardır; 


1. Ölenlerin ardından Yuğ törenleri düzenlenir ve yuğ 
aşı dağıtılır. 


Il. Ölen ulu kişilerin ruhlarının yaşayanları koruduğuna 
inanılır. 


INI. Sadece erkekler değil eli kılıç tutan her fert asker 
sayılır. 


IV. Hükümdar olabilmek için hükümdar soyundan olma 
şartı aranır. 


V. Şölenlerde kopuz çalınır, kımız içilir, fakirler giydirilir. 


Bu geleneklerden hangisi Türklerde Sosyal Devlet 
anlayışının var olduğunun göstergesi sayılır? 


AI B) Il ol D)V EV 
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“Oğuz Kağan altı oğlu ile birlikte dünyayı fethedip cihangir olduktan sonra anayurduna döndü. Büyük bir 
kurultay topladı ve halkına şölen verdi. Oğuz Kağan 
oğullarına şöyle seslendi: “Oğullarım, çok savaştım, artık çok yaşlandım. Düşmanlarımı ağlattım, dostlarımı 
sevindirdim. Gök Tanrı'ya borcumu ödedim.” daha 
sonra Oğuz Kağan, kargaşa çıkmasın diye yurdunu 
oğulları arasında taksim etmiştir.” 


Bu bilgilerden yola çıkıldığında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? 


A) Oğuzlar Gök Tanrı'ya inanmaktadır. 


B) Oğuz Kağan taht mücadelelerinin önüne geçmek 
istemiştir. 


C) Kurultay toplantılarıyla devlet halk ilişkileri düzenlenmiştir. 


D) Oğuzlar teokratik yapıda teşkilatlanmışlardır. 


E) Cihangirlik anlayışı ülkenin genişlemesinde etkili 
olmuştur. 


“Yerinden ayrılan yedi yıl, yurdundan ayrılan ölünceye 
değin ağlar.” (Türkmen Atasözü) 


Bu atasözüyle, 

1. vatan sevgisi 

Il. milli beraberlik 

Ili. töreye bağlılık 

hangilerine doğrudan vurgu yapıldığı yapmıştır? 

A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız lll 
D) Ivelll E) Iivelli 


“İslamiyet öncesi Türk devletlerinde tam olarak yerleşik 
hayata geçen ilk Türk devleti Uygurlardır.” 


diyen bir tarihçi, 


1. ilkkez Gök Tanrı inancı haricinde bir dine inanmaları 


Il. federal devlet yapısına sahip olmaları 
Il. köy ve kasabalarına ait ilk örnekleri vermeleri 


özelliklerinden hangileri bu bilgiye kanıt olarak kullanılabilir? 


A) Yalnız| 
D) Ivelli 


B) Yalnız Il C) Yalnız ill 


E) Ivelll 
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— Hazar kağanı ve idarecileri halkın mülküne el uzatmazdı 


- Bulgarlar arazilerinden elde ettikleri üründen hükümdara bir şey vermeyebilirdi 


— Özgür kalmak isteyen Çinli köleler Asya Hun Devleti'ne sığınırlardı 


Türk Tarihiyle ilgili bu bilgilerden hareketle; 

1. Türk toplumu özgür bir toplumdur. 

Il. Sosyal sınıflaşma Türkler arasında görülmez. 

IN. Türkler vergi toplanmasına karşıdır. 

gibi genellemelerden hangisine ulaşılamaz? 

A) Yalnız! B) Yalnız Il GC) Yalnız lll 
D) Ivelli E) Ilvelli 


Tarihi bir makalede Hunlar Dönemine ait, 
1. Yazılı kitabelere 

Ii. Tapınak kalıntılarına 

II. Ahşap balballara 

rastlandığı iddia edilmiştir. 


Tarihsel bilgiler doğrultusunda bulunduğu iddia 
edilen tarihi bulgulardan hangilerinin belirtilen devlete ait olamayacağı savunulur? 


A) Yalnız! B) Yalnız Il 
D) Ivell 


G) Yalnız lll 
E) Ivelli 


1. Türkler arasında göçebeliği tamamen terk eden ilk 
devlettir. 


Ii. Kendine özgü alfabe oluşturan ilk Türk topluluğudur. 


IN. Tapınak mimarisinde Çin'e örnek oluşturmuşlardır. 


IV. Göçler sonucunda Avrupa'da da devlet kurmuş bir 
topluluktur. 


Yukarıdakilerden hangileri Uygurlar için söylenemez? 


A) ilveliV 
D) Ilive V 


B) Ivellli 
E) İL ili ve V 


G) Ivell 
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İslamiyetten önceki Türklerde görülen; 
— Nüfus artışının yaşanması 

— Toprakların kamu malı sayılması 

— Göçebe yaşam tarzının geçerli olması 


durumlarının hangi alanda gelişmeler kapsamında 
değerlendirilebileceği savunulur? 


A) Askeri 
D) Siyasi 


B) Sosyal 
E) Kültürel 


C) Dini 


1. Hristiyanlığı benimseyen ilk Türk devletidir. 
Ii. Museviliği benimseyen ilk Türk devletidir. 
Ili. İslamiyeti benimseyen ilk Türk devletidir. 


Yukarıda üç semavi dini benimsemiş Türk devletleriyle ilgili verilen bilgilerin doğru eşleştirilmesi 
aşağıdakilerden hangisidir? 


I ı" ul 


A) Karahanlılar 
B) Avarlar 
©) 
D) 


E) Bulgarlar 


Bulgarlar Oğuzlar 


Macarlar İtil Bulgarları 


Macarlar Uygurlar Oğuzlar 


Avarlar Hazarlar İtil Bulgarları 


Hazarlar Oğuzlar 


1. Uygurların Bozkır Kültüründen uzaklaşmaları 


Il. Türgişlerin Maveraünnehirin Araplaşmasını engellemeleri 


Il. Uygurların Moğollara turan savaş taktiğini öğretmeleri 


lişmelerden hangilerinin “Milli Siyaset” izlenmesi ilkesiyle bağdaştığı savunulur? 


B) Yalnız Il C) Yalnız ill 
E) Ilvelli 
5)D 


A) Yalnız! 
D) Ivell 
2)A 3)c 
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“Eski Türklerde hükümdar çocuklarına Şad unvanı verildiğinde bu çocuk idari yetki sahibi olmuştur.” 


diyen bir tarihçi aşağıdakilerden hangisini ifade ederse yanlış bir yorum yapmış olur? 


A) Eski Türkler şehirlerinin tümünün başına hükümdar 


çocuklarını atamışlardır. 


B) Hükümdar çocukları Şad görevine deneyim kazanmaları amacıyla atanmışlardır. 


©) 
D) 


E) Merkezi otoritenin güçlü tutulması amaçlanmıştır. 


İdari yetkiler gelişigüzel dağıtılmamıştır. 
Devlet, tecrübeli yöneticiler tarafından yönetilmiştir. 


Uygur Türkleri kendilerinden önceki Türklerden farklı olarak tümüyle yerleşik yaşamı benimsemiş, şehirlerin etrafını kalın duvarlarla çevrelemiş ve milli inanç anlayışından 
uzaklaşarak farklı bir dini inanışı topluca benimsemişlerdir. 


Buna göre Uygurlarla ilgili; 
1. Bozkır kültüründen uzaklaşmışlardır. 
Ii. Türk Tarihi ile ilgili yazılı kaynak oluşturmuşlardır. 


II. Ülkeyi veraset anlayışına uygun olarak idari birimlere 
ayırmışlardır. 


gibi yorumlardan hangileri yapılabilir? 
A) Yalnız! B) Yalnız Il 
D) Ivell 


C) Yalnız |ll 
E) Ivelli 


Orta Asya Türk tarihi ile ilgili olarak aşağıdaki genellemelerden hangisi yapılabilir? 


A) 


B) Orta Asya göçleri siyasi nedenlerden kaynaklanmıştır. 


Türk Devletleri ikili teşkilatla yönetilmiştir. 


C) Ötüken Türk devletlerinin başkentidir. 


D) Türk Devletleri milli alfabeleriyle yazılı eserler oluş- 


turmuşlardır. 


E) Türk devletleri kurucu hanedanın dışında başka 
soy tarafından idare edilmemiştir. 
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1 İslamiyet'ten önceki Türklerin kendilerinden farklı inanışlara sahip insanlarla bir arada yaşaması, Türkler'de 
görülen; 


1. hoşgörülü yapıya sahip olma, 

Il. göçebe olarak yaşama, 

IN. ülkeyi iki bölüm halinde yönetme 

durumlarından hangilerine kanıttır? 

A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız lll 
D) Iveli E) I,ilvelli 


2. Göktürk hükümdarı Bilge Kağan'ın Türk ülkesinde savunma maksadıyla surlar, hisarlar ve kaleler yaptırma isteğine 
kurultayda itiraz eden Vezir Tonyukuk; “Bunlar olmamalı, 
başarılarımız yaşayış tarzımızdan ileri gelir. Kuvvetli zamanlarımızda ordular sevk eder, akınlar yaparız. Zayıf 
isek, bozkırlara çekilir mücadele ederiz. Eğer kale ve surlar içine kapanırsak, Çin orduları bizi kuşatır. Ülkeyi kolayca istila eder.” demiştir. 


Yayınları 


Bu bilgilere dayanarak, aşağıdakilerden hangisine 
ulaşılamaz? 
A) Sadece belli konuların gündeme geldiği 


B) Göktürkler'de demokratik anlayışın var olduğu 


Limif 


C) Tonyukuk'a göre saldırıda olmanın daha doğru olduğu 


D) Yerleşik kültürün bağımsızlığı zedeleyebileceği 


Lmt 


E) Kağan'ın isteklerinin tartışılabildiği 


3. İslamiyet'ten önceki Türk topluluklarında görülen 
töre anlayışı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden 
hangisi yanlıştır? 

A) Yazısız hukuk kurallarıdır. 

B) Törede değişiklik yapılamaz. 

C) Devlet işlerini ve günlük yaşamı düzenler. 
D) Hükümdar da töreye uymak zorundadır. 


E) Törenin değişmez hükümleri vardır. 


(GE 
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İlk Türk devletlerinde var olan “kut anlayışı”, 

1. egemenliğin meşru hale gelmesi, 

Il. taht kavgalarının çıkması, 

INI. ülke bütünlüğünün bozulması 

durumlarından hangilerine zemin hazırlamıştır? 

A) Yalnız!l B) Ivell C) Ivell 
D) Ilvellil E) |, il veli 


İlk Türk topluluklarında yılın belli dönemlerinde tüm halkın katıldığı yemek şölenleri düzenlenir daha sonra da 
sürek avları yapılırdı. 


Bu durumun, 

1. milli kültürden uzaklaşılması, 

Il. askerlik mesleğinin gelişmesi, 
Ii. milli birlik ve beraberliğin artması 


gelişmelerinden hangilerine ortam hazırladığı söylenemez? 


A) Yalnız! B) Yalnızlı C) Yalnız Ilı 
D) iveli E) veli 


İlk Türk devletlerindeki kurultaya ait, 
1. yılın belli dönemlerinde toplanması, 
Il. kararlarının kağanı bağlamaması, 
Ii. hatunların kurultaya katılabilmesi 


özelliklerden hangileri kurultayın “danışma meclisi” 
olduğunun kanıtıdır? 


A) Yalnız! B) Yalnız Il G) Yalnız Ill 
D) Iveli E) iivelli 
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Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Türk devletlerinde hayvancılığın toplumsal hayatta önemli bir 
yer tuttuğunu göstermez? 


A) Yün dokumacılığının yoğun olarak yapılması 
B) Su kanallarının inşa edilmesi 

C) İpek karşılığında Çin'e koyun ve sığır verilmesi 
D) Atların önemli bir ulaşım ve ticaret aracı olması 


E) Süt, yoğurt, et gibi ürünlerin ihraç edilmesi 


Türk kültürünün çıkış noktası olan Tanrı ve Altay dağları arasındaki Orta Asya'nın bozkırlarında, iklimin değişken ve sert olması, uzun mesafelere ulaşmada 
hızlı hareket edilmesini gerektirmiştir. 


Bu durumun Türk toplumunda; 

I. savaşçı ve örgütlü bir yapının olması, 

Il. atın ehilleştirilmesi, 

INI. yerleşik hayata geçiş sürecinin hızlanması 


sonuçlarından hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir? 


A) Yalnızıl 
D) Ilvellil 


B) Ivell C) ivelli 
E) |, ilvellii 


Türkler gittikleri bölgelerde siyasi egemenlik oluşturarak 
birçok devlet kurmalarına rağmen, Ön Asya dışındaki 
bölgelerde, bu egemenliklerini uzun süre sürdüremedikleri gibi zamanla başka kültürleri benimseyerek ulusal 
kimliklerini kaybetmişlerdir. 


Bu durum, 
1. Bazı Türk boylarının asimile olmasına, 
Il. Değişik kültürlerden etkilenmelerine, 
Ili. Orta Asya geleneklerini koruyamamalarına 
gibi gelişmelerden hangilerine neden olmuştur? 
A) Yalnızll B) Ivell G) ivellli 
D) Ilvelil E) |, ilvelil 
2A 3)B SA 
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Orta Asya'da kurulan ilk Türk Devletlerinin kısa sürede parçalanmalarında, 


1. boylar federasyonu şeklinde örgütlenmeleri, 
Il. veraset sistemini uygulamaları, 
INI. dış baskıların yaşanması 


durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? 


A) Yalnızlıl 
D) livellii 


B) Ivell G) Ivelll 
E) Lilvelli 


Uygurlar öncesi Orta Asya Türk kültüründe, 

1. dokumacılık 

Il. madencilik 

IN. mimari 

alanların hangilerinde gelişme olduğu söylenemez? 

A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız |ll 
D) Ivelll E) ilvelli 


Uygur şehirlerinden İdikut'ta Maniheist, Budist, Hristiyan mabedlerin ve manastırların harabeleri yan yana 
bulunmuştur. 


Bu durum, 
1. hoşgörülü bir yapının egemen olduğu 
Il. semavi dinlere inananların bulunduğu 
IN. insanların ibadetlerinde özgür olduğu 
yargılarından hangilerini doğrular? 

A) Yalnız ılı B) Ivell 

D) Ilvellii 

NE 


C) Ivelli 
E) Live 


8)B 10)E 11)C 12)E 
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Türk tarihi ile ilgili araştırma yapmak isteyen bir tarihçinin kaynak sıkıntısı çekmesinin temel nedeni 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Bağımsızlığa önem vermeleri 
B) Yazılı kültürü geç oluşturmaları 
C) Savaşçı olmaları 

D) Farklı inançları benimsemeleri 


E) Orta Asya'da yaşamış olmaları 


Orta Asya'dan göçler farklı zamanlarda farklı yönlere 
ve farklı nedenlerle yapılmıştır diyen bir tarihçinin 
aşağıdaki ifadelerden hangi kullanması beklenemez? 


A) Göçlerin nedenlerinden biri de boylar arası mücadelelerdir. 


B) Göçler sonucunda Türk tarihini araştırmak zorlaşmıştır. 


C) Göçleri sadece ekonomik nedenlerle açıklayamayız. 


D) Orta Asya'dan yapılan göçler bir hat üzerinde gerçekleşmemiştir. 


Yayınları 


E) Türk toplulukları iklim şartlarına yenik düşmese 
göç etmezdi. 


tümü 


t 
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1. Karasal iklim 

Il. Verimsiz topraklar 

Ili. Hayvancılığın öne çıkması 
IV. Göçebelik 

v. ? 


Yukarıdaki unsurları sebep — sonuç ilişkisi içerisinde 
değerlendirdiğimizde V numara ile belirtilen yere 
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 


A) Yerleşik yaşam 
B) Mimari yapılar 
C) Taşınabilir sanat 
D) Yazılı hukuk 
E) Güçlü devlet 


Ga 
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1. Kendilerine özgü milli alfabelerinin olması 
Il. Aynı yönde sınırlarını genişletmeleri 
INI. Aynı veraset anlayışına sahip olmaları 


Yukarıdakilerden hangileri Göktürklerle Uygurların 


ortak özellikleri arasındadır? 
A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Ivelli 
D) Ivelli E) |, il ve ili 


Türk sanatı Uygurlara kadar taşınabilir özelliktedir. Uygurlarla birlikte eserlerin kalıcı olma özelliği öne çıkmıştır. 
Özellikle taşınabilir sanat eserlerinde bozkır kültürünün 
de etkisinde kalınarak hayvan üslubunun kullanılması; 


Il. askeri yapı 


II. yönetim anlayışı 


Ili. yaşam şekli 

durumlarından hangileriyle doğrudan ilgilidir? 

A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız lll 
D) Iveli E) livellli 


— Eski Mısır'da Firavunlar için mezar yeri olarak piramitler yapılır bu piramit duvarlarına da tohum ekiekimi, yiyecek, içecek ve ekmek fırını motifleri çizilirdi. 

— Eski Türkler ölüleri için kurgan adı verilen mezarlar 
yapar bu mezarlara kişinin özel eşyalarını da ko- 


yarlardı. Bu şahsi eşyalarda da sanat olarak hayvan motifleri görülürdü. 


Buna göre; 

Il. sanat toplumların yaşam koşullarını yansıtır. 

Il. sanata her toplum aynı önemi verir. 

Ili. sanatsal faaliyetler göçebeliği terk edince başlar. 

yargılarından hangilerine ulaşılır? 

A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız Ili 
D) Iveli E) I,ilvelii 
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Orhun Abidelerinin; 

1. Bağımsızlığa yönelik öğütler içermesi, 
Ii. Devlet yöneticileri adına dikilmesi, 

Il. Orhun alfabesiyle yazılmaları 


özelliklerinden hangileri Il. Köktürk Devletinin milliyetçi özelliğe sahip olduğunu kanıtlar niteliktedir? 


A) Yalnız! 
D) Ivell 


B) Yalnız Il C) Yalnız lll 


E) Ivelli 


Asya Hun İmparatorluğu kurucusu Teoman döneminden başlayarak yıkılış sürecine kadar belli aralıklarla Çin 
ile savaşlar yapmıştır. Savaşlar ilk olarak ipek yoluna 
hakim olma isteğinden kaynaklanmıştır. Sonraki süreçte 
iki devlet arasındaki kavganın nedeni birbirlerini hakimiyet altına almaktı. Bu istekler kimi zaman Türkleri kimi 
zaman Çinlileri zor durumda bırakmış yok olmanın eşiğine getirmiştir. 

Türk - Çin savaşları ile ilgili bir değerlendirme yapıldığında bu savaşların hangi alandaki anlaşmazlık yüzünden başladığı savunulur? 


A) Askeri B) Siyasi 
D) Kültürel 


GC) Ekonomik 
E) Dini 


Aşağıdakilerden hangisinde |.de verilenin Il.ye etki 
etmediği savunulur? 


Ele 21 
A) Türkler Çin Seddi 
B) Göçebelik Sanat 
C) Gelenekler Hukuk 
D) Maniheizm 


E) Yazı 


Hayvancılık 
Savaşçılık 


)E Cc 4D 5Cc A 


10. 
LAP 
LU 
vi 
> 
Li 
> 
E 
Pİ 
E 
4 
12. 
YE 


€-:3 


TEST 4 


Türk toplulukları zaman içerisinde Budizm, Maniheizm, 
Şamanizm, Göktanrıcılık, Hristiyanlık, Yahudilik ve İslamiyet gibi birbiriyle temelde çelişen çok farklı inanç biçimlerini kabullenmişlerdir. 


Bu durumdan yola çıkıldığında varılacak en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisi olabilir? 


A) Türk inanış sistemi gelenekçidir 

B) Din, Türk devletlerini yönlendiren temel unsurdur 
C) Türkler dini anlamda tutucu değildir 

D) Çeşitli inanışlar demokratik yönetimin gereğidir 


E) Türkler kültürel anlamda özgündürler 


Uygurlar dönemine kadar Türklerde özel mülkiyet 
anlayışının gelişmemesi ve tapınak mimarisinde 
gelişme göstermelerinin nedenleri hangi seçenekte 
doğru verilmiştir? 


A) Savaşçılık - Teşkilatçılık 
B) Göçebelik - Maniheizm 
C) Yerleşik Yaşam - Hayvancılık 
D) Hayvancılık - Tarım 

E) Göçebelik - Hayvancılık 


Türkler devlet meselelerini Kurultay adı verilen meclislerde görüşürlerdi. Bu meclislere Toy ve Kengeş de denilmiştir. Kurultaylara Hükümdar, Hatun, Tigin, Hanedan 
mensupları ve Boy Beyleri katılabilirdi. Kurultayda en 
mühim kararlar alınır gerekirse Töre hukukunda değişiklik yapılabilirdi. Hükümdar olmadığında kurultaylara eşi 
olan hatun başkanlık ederdi. 


Bu bilgilerden yola çıkıldığında; 
Il. Türk idaresi demokratik anlayışa özen göstermiştir. 
Ii. Hatunlar hükümdarlara vekalet edebilmiştir. 


Ili. Türk devlet yönetiminde farklı kültürlerin etkisi gö- 


rülmüştür. 
yargılarından hangilerine ulaşılamaz? 
A) Yalnız! B) Ivell G) Yalnız Ili 
D) Ivelil E) I,livellli 
8)c 9E 10)C 11)B 12)C 
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1. İslamiyet'ten önceki Türk tarihi incelendiğinde; 4. 
1. maden işlemeciliği, 
Il. hayvansal gıda ihracı, 
INI. Kağıt ve matbaa kullanma 


durumlarından hangileri Uygur Devletine kadar gö- 


rülmez? 
A) Yalnız Il B) Yalnız Il C)i veli 
D) | veli E) Il ve lll 
2. İslamiyetten önceki Türk devletlerinin geleneklerinden hangisi “demokratik” yönetim anlayışıyla 
bağdaşır? 
A) Kağana yönetme yetkisinin Gök Tanrı tarafından o * 
verildiğine inanılması m 
B) Ülkenin doğu ve batı şeklinde ikiye ayrılarak yöne- o © 
tilmesi EE 
> 
C) Taht adaylarının idari ve askeri görevlerle yetiştir- — « 
ilmesi > 
D) Her türlü konunun kurultayda görüşülüp tartışıla- o 
bilmesi > 
E 
E) Boylar arası mücadelelerde mağlup olan boyun .- 
göç etmesi gi 
G 
- 
3. o Türkler Orta Asya'dan, farklı nedenlerle, farklı zamanlarda, farklı yerlere göç etmişlerdir. 
6. 


Buna göre; 
I. Göçler yalnız siyasi nedenlerle gerçekleşmiştir. 
Il. Türk tarihini bütün halinde incelemek zorlaşmıştır. 


Ili. Tüm göçler aynı zaman diliminde gerçekleşme- 


miştir. 
hangilerinin söylenmesi doğru olamaz? 
A) Yalnız | B) Yalnız Il G) Yalnız Il 
D) ivelli E) ivellli 
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İslamiyetten önceki Türklerde, ölen bir savaşçı için Yuğ 
adı verilen cenaze merasimleri tertiplenirdi. Bu merasim- 
de ölünün eşyaları yıkanır, kurgan isimli mezara ölü ile 
birlikte gömülürdü. Yuğ töreninde Yuğ aşı hazırlanır ve 
ölünün ruhu için merasime katılanlara ikram edili 
denilen ağıtlar yakılır ve hayattayken öldürdü. 
sınca kurgan çevresine balbal heykelcikleri dikilirdi. 


Bu bilgilere dayanarak Yuğ törenleri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılır? 


A) 
B) 
©) 
D) 
E) 


Tek tanrı inancının izlerini taşımaktadır. 

İslami cenaze törenlerinden esinlenilmektedir. 
Ahiret inancının etkisinde düzenlenmektedir. 
Göçebe yaşamın etkisinde gerçekleşmektedir. 


Sosyal sınıflaşmanın etkisinde düzenlenmektedir. 


— Hükümdar değişikliğinde etkili olması 
— Hükümdarların tüm tekliflerine uyulmaması 


Türk siyasi yapısında görülen Toy meclisine ait yukarıdaki durumlar dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılır? 


A) 
B) 


Kağanların her önerisi kabul edilmemektedir. 


Toy meclisi Gök tanrı inancının etkisinde toplanmaktadır. 


© 
D) 


Toy üyeleri seçimle belirlenmiştir. 


Türk hükümdarları Toy meclisinin kararlarını uygulamak zorundadır. 


E) Türk meclisinde sadece belirli konular tartışılmak- 


tadır. 


Türkler göçler sonucunda çok geniş bir alana yayılmıştır. 


Aşağıdakilerden hangisi bu göçlerin nedenleri arasında gösterilemez? 


A) Atın evcilleştirilmesi 

B) Moğolların baskı yapması 
C) Nüfusun artması 

D) Yeni yerler fethetme arzusu 


E) Şiddetli karasal iklimin görülmesi 
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TÜRK DEVLETLERİ 


1. Töre 
Il. Göçebelik 
Ili. Maniheizm 


Orta Asya Türk devletlerinde görülen bu kavramlardan hangileri yazılı hukuk kurallarının oluşturulmasını geciktirmiştir? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il 
D) Ivell 


C) Yalnız Il 
E) li ve ili 


Türkler; 


— Komşudevletlere hayvansal gıda ihraç edip karşılığında tarımsal ürünler almışlardır 


— Göçler sonucunda ulaştıkları bölge halkına atı evcilleştirmeyi ve madeni işlemeyi öğretmişlerdir. 


— Uygurlar döneminde toplu şekilde Gök Tanrı dinini 
terk ederek Maniheizm inancını benimsemişlerdir. 


Bu bilgilere göre Türklerle ilgili; 


1. Çevre uygarlıklara nazaran ileri bir uygarlık oluşturmuşlardır. 


Il. Üretim faaliyetlerini dini temele dayandırmışlardır. 


Ii. Ticari ilişkilerini takas usulüne göre yürütmüşlerdir. 


yorumlarından hangilerine kesin olarak ulaşılır? 
A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız lll 
D)ivell E) ivellll 


1. Kısa süreli hapis cezaları uygulamak, 
Il. Taşınabilir sanat eserleri üretmek, 
Ili. Yönetimde ikili teşkilatı uygulamak 


yukarıdakilerden hangileri göçebe yaşam modelinin 
sonuçları arasındadır? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il 
D)i veli 


2D 3)A 


C) Yalnız Il 
E)l,İl ve İli 
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Orta Asya Türklerinde devlet idarecilerine mutlak bağlılık 
vardır. Çünkü idare hakkını Gök Tanrı'dan aldığı inancı 
geçerlidir. Bu anlayış baştaki hükümdarı ve onun soyundan olanları kutsallaştırmıştır. Ülke bu soyun dışında farklı 
bir soyca idare edilmemiştir. Hükümdarın birinci dereceden tüm erkek akrabalarının tahta çıkmakta eşit hakkı 
vardır. Tahtın hangi hanedana ait olduğu belirli iken bu 
hanedan içinde kime ait olduğu noktasında belirsizlik 
vardır. Bu durum Türk siyasi yapısının en ciddi sorunudur. 


Bu durumun Türk devletlerinde; 
1. komşu devletlerle sınır sorunlarının yaşanması, 
Il. ülkenin merkezi otoritesinin güç kaybetmesi, 


Il. yıkılan Türk devletlerinin kısa sürede tekrar kurulması 


sonuçlarından hangilerini doğrudan ortaya çıkaracağı söylenemez? 
A) Yalnız | 

D) Ive lll 


B) Yalnız Il C)ivell 
E) Il ve lil 


İslam öncesi Türk devletlerinde idari, ekonomik, askeri, 
sosyal ve dini konular kurultayda görüşülür, hükümdarın onayıyla karara bağlanırdı. 


Hükümdarların başkanlığındaki kurultay için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 


A) 
B) 
© 
D) 
E) Hükümdarı bağlayıcı kurallar konulur. 


Alınan kararlar işlerlik kazanır. 
Törede değişiklik yapılabilir. 
Kanunlar çıkarılır ve uygulanır. 
Sadece belli konular tartışılmaz. 


1. Yerleşim sahalarının yapay korunaklarla çevrilmesi 
Ii. Halı, kilim ve çadır dokumasında ileri olunması, 

Il. Savaş aletlerinin hafif olmasına özen gösterilmesi, 
IV. Hapis cezalarının kısa süreli olması, 

V. Özel mülkiyet anlayışının gelişmemiş olması 


yukarıdakilerden hangisinin göçebe yaşam koşullarının sonuçlarından olduğu söylenemez? 


Ayı B) Il oy ıl D)IV E)V 
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İslam öncesi Türk topluluklarında, 
1. atın evcilleştirilmesi ve tekerleğin kullanlması, 


Il. Çin ile siyasi ve ekonomik nedenli sorunların yaşanması, 


INI. yarı göçebe bir yaşam tarzının benimsenmiş olması 


gibi durumlardan hangilerinin göçlere kolaylaştırıcı etki yaptığı savunulur? 


A) Yalnız! B) Yalnız Il 
D) Ivell 


C) YalnızılI 
E) Ivellli 


Mete Han'ın 

— Tunguzların toprak taleplerini reddetmesi 

— orduyu onluk sisteme göre düzenlemesi 

— ülkeyi doğu - batı şeklinde teşkilatlandırması 


gibi icraatlarına bakılarak, aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez? 


A) İdari teşkilatlanmaya özen göstermiştir 

B) Milli bağımsızlıklarını korumayı hedeflemiştir 
C) Askeri alanda teşkilatlanmaya önem verilmiştir 
D) Merkezi yönetim anlayışını güçlendirmiştir 


E). İkili devlet teşkilatını uygulamıştır 


Aşağıdakilerden hangisi Asya Hun Devleti için söylenemez? 


A) İlk kez Türkler bir bayrak altında toplanmıştır 


B) Türk tarihine ait ilk yazılı kitabeleri bırakmışlardır 


C) Türk devlet ve ordu teşkilatlanmasının temelini 
oluşturmuşlardır. 


D) Çin ile mücadeleler sonucunda İpek Yolu'nun denetimini ele geçirmişlerdir 


E) Çin Seddi'nin inşasına neden olmuşlardır 
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İslamiyet öncesi Türk devletlerinde Kurultay adı verilen 
meclise, hükümdar, eşi, çocukları, birinci dereceden akrabaları ve boy beyleri katılırdı. Hükümdarın katılamadığı 
toplantılara hatun adı verilen hükümdar eşleri başkanlık 
ederdi. 


Bu bilgilerden yola çıkılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 


A) Hatunlar siyasi yetki sahibidirler. 


B) Hanedan üyelerinin idarede söz alma yetkileri vardır. 


C) Boy beylerinin görüşleri önemsenmiştir. 


D) Hükümdarlar yetkilerini kurultay üyeleriyle paylaşmışlardır. 


E) Kurultayda önemli devlet meseleleri görüşülmüştür. 


Türkler Uygurlara kadar genel olarak hayvancılıkla uğraşmış nadir de olsa toprağın elverişli olduğu yerlerde 
tarım yapmışlardır. Ayrıca çevre uygarlıklarla ticari ilişkilerde bulunmuşlardır. 


Bu bilgilere göre Uygurlara kadar Türklerle ilgili olarak; 


1. ithalatta hububat ürünleri ağırlıklıdır. 

Il. yaşam tarzları göçebeliğe dayalıdır. 

Ili. tarımsal bilgilerini uygulama alanları kısıtlıdır. 

gibi yorumlardan hangileri yapılabilir? 

A) Yalnız! B) Ilvelil 
D) Ivelli 


G) Ivell 
E) |, ii veli 


Türk hükümdarları, 

— Töreyi uygulamak 

— Ülkeyi adaletle yönetmek 

— Halkın huzur refahını sağlamak 
— Ordulara komuta etmek 

gibi görevleri yürütmüşlerdir. 


Bu bilgilere göre Türk hükümdarlarının aşağıdaki 
alanlardan hangisiyle ilgili görev ve yetkisinin bulunduğu söylenemez? 


A) Dini B) Siyasi 
D) Askeri 


C) Sosyal 
E) Hukuki 
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Müslüman olduktan sonra da milli benliklerini korumaları, 


Il. Orduyu onluk sisteme göre düzenlemeleri, 
II. Kağıt ve matbaayı kullanmaları 


Yukarıdakilerden hangileri Türklerin köklü bir kültüre sahip olduklarını gösterir? 


A) Yalnız! B) Yalnız Il 
D) Iveli 


C) Yalnız lll 
E) livelli 


Türkler ordu - millet anlayışına sahip bir toplumdur. Eli 
silah tutan herkes askerdir. Birçok devlet veya milletin 
aksine her an savaşa hazır bir toplumdur. 


Bu durumun ortaya çıkmasında, 


1. yapay korunaklarla çevrilmemiş alanlarda yaşamaları, 


Il. göçebe yaşam modeli benimsemiş olmaları, 


II. ülkenin hanedanın ortak malı anlayışına sahip olmaları 


hangili 
A) Yalnız! 
D) Ivelli 


in etkili olmadığı söylenir? 
B) Yalnız Il C) Yalnız Ill 


E) Ilvelil 


1. sosyo — kültürel açıdan gelişmeyi hedeflemeleri 
Il. şehirlerinin etrafını surlarla çevirmeleri 

Ili. Çin ile ticaret yapmaları 

IV. Maniheist ve Budist tapınakları inşa etmeleri 


Uygurlara ait yukarıdaki özelliklerden hangileri 
“Bozkır kültürü” kapsamında yer almaz? 


A) Iveli B) Il veli C) Il, ili ve IV 
D) I, ili ve IV E) I,ilveiV 
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Orhun Abidelerinde halkına seslenen Bilge Kağan 
halkının menfaatleri için nasıl mücadele ettiğini, onların 
ihtiyaçlarını nasıl karşıladığını ifade etmiştir. 


Bu seslenişle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
söylenir? 


A) Federal yönetim anlayışının bir sonucudur. 
B) Çin ile ilişkilerin düzeltilmesine yöneliktir. 
C) Sosyal devlet anlayışının bir yansımasıdır. 
D) Veraset sisteminin bir sonucudur. 

E) Göçebe yaşam tarzının bir ifadesidir. 


Göktürk devleti 552'de Bumin Kağan tarafından kurulmuştur. Bumin ülkenin batısının idaresini kardeşi İstemi'ye bırakmıştır. Kendisi de kutsal olan doğuyu idare 
etmeye devam etmiştir. 


Bu bilgilere göre Göktürklerle ilgili; 


1. geleneksel Türk yönetim anlayışından uzaklaşılmıştır. 


Ii. ülke yönetimi kolaylaştırılmak istenmiştir. 
III. idari teşkilatlanmada inanç önemsenmiştir. 


hangisine ulaşılamaz? 


A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız lll 
D) Ivell E) Ivelll 
Kurultayın, 


I. törede gerektiğinde değişiklik yapmak, 
Il. insan ve hayvan sayımı yapmak, 
Ili. ülke yönetimine ilişkin önemli kararlar almak 


gibi özelliklerinden hangileri “reformcu” niteliğinin 
göstergesidir? 


A) Yalnız! 
D) Iveli 


B) Yalnız Il GC) Yalnız lll 


E) Ivelli 
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1. — Orta Asya Türklerinin yaşadıkları doğal koşulların, 4. 
1. savaşçı kimliklerini geliştirmeleri 
Il. mimaride ön plana çıkmaları 
Ili. tarımda varlık gösterememeleri 


durumlarından hangilerine neden olduğu savunulur? 


A) Yalnız lll 
D) Ilvelli 


B) Ivelll C) ivelli 


E) |, ilvelilii 


2 İlk Türk devletlerinde Çin, Soğd, Göktürk ve Uygur ya- - ie 
zılarının kullanıldığı tespit edilmiştir. — 
Bu durum, > 
Il. siyasi alanda örgütlenemedikleri > 
Il. çevre uygarlıklarına örnek oldukları pe 
Ili. yazılı kültürlerden etkilendikleri 
yargılardan hangilerine kanıt oluşturur? e 
A) Yalnızllı B) Yalnız lll C) iveli o — 
D) Ivelli E) Ilvelli çi 
r 
3 

6. 


3. Orta Asya Türklerine ait aşağıdaki özelliklerden 
hangisinin, bozkır kültüründen kaynaklandığı söylenemez? 


A) Geniş coğrafyaya yayılmış olmaları 
B) Şehir kültüründe fazla gelişememeleri 
C) Yazılı kültüre geç geçmeleri 

D) Komşu kültürlerden etkilenmeleri 


E) Özel mülkiyet fikrinin gelişmemesi 


e 
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Orta Asya'dan yapılan göçler nedeniyle Türkler çok geniş coğrafyalara dağılmıştır. 


Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine 
ortam hazırladığı savunulamaz? 


A) Türk devletlerinin kısa sürede parçalanması 

B) Türk tarihinin araştırılmasının zorlaşması 

C) Türk dilinin farklı dillerle etkileşim içinde olması 
D) Türklerin farklı kültürlerle karşılaşması 

E) Farklı coğrafyalarda hakimiyet kurmaları 


Türklerin göçebe bir hayat tarzından yerleşik toplum 
düzenine geçmeleri, beraberinde pek çok değişiklik getirmiştir. 

Aşağıdakilerden hangisinin bu değişikliklerden biri 
olduğu savunulamaz? 

A) Kendilerine özgü alfabe kullanmaları 

B) Ekip biçme aletlerine sahip olmaları 

G) Kalıcı mimari eserler bırakmaları 

D) Şehirler kurmaları 


E) Tapınaklar ve saraylar inşa etmeleri 


Türk tarihi hakkında araştırma yapan bir tarihçinin belli 
bir bölgede değil de çok geniş coğrafyada araştırma 
yapmak zorunda kalması 


Türklerin aşağıdaki durumlarından daha çok hangisinden kaynaklanmıştır? 


A) Farklı dinlere hoşgörü ile yaklaşmaları 

B) Değişik bölgelere göç etmeleri 

C) Yönetim biçimlerinin özgün olması 

D) Sosyal devlet anlayışının egemen olması 


E) Totem inancının etkin olması 
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Selenga vadisindeki Asya Hunlarına ait yabgu mezarlarında yapılan kazılar sonunda Çin, İran ve Yunan kumaşları elde edilmiştir. 


Bu bilgiler, 

1. Hunların çevre kültürlerle etkileşimde bulunduğu, 

Il. Çin, İran ve Yunanistan'ın Hunlara bağlandığı, 

INI. Hunların dokumacılıkta ileri gittiği 

yargılarından hangilerine kanıt olabilir? 

A) Yalnızi B) Yalnız ll G) Yalnız Ili 
D) Ivelli E) Ilvelli 


II. Köktürk Devleti, Bilge Kağan'ın ölümünden sonra 
zayıflamış , daha sonra Basmil, Uygur ve Karluk boyları saldırıları sonucunda yıkılmıştır. 


Bu durum, 


1. Türk boyları arasında egemenlik mücadelesi yaşandığı, 


Ii. Türk devletlerinin merkeziyetçi özellikler taşıdığı, 

II. siyasi çıkarlar için bloklaşmaların başladığı 

yargılarından hangilerine kanıt oluşturur? 

A) Yalnız lll B) Ivell C) Ivelil 
D) Ilvellii E) i,ilvelii 


İslamiyet öncesi Türk devletlerinde yönetimle ilgili 
görülen, 


1. ülkenin, kağan ailesinin ortak malı sayılması, 
Il. Kağanın belli bir ailenin üyesi olması, 
Ili. savaş, barış gibi önemli konuların kurultayda görüşülmesi 
geleneklerinden hangileri, “demokratik” anlayışla 
bağdaşabilir? 
A) Yalnız! 
D) Ivellli 


B) Yalnız Il C) Yalnız Ili 
E) ilvelli 


2)B 3D 4A 5)A 6)B 
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İslamiyet öncesi Türk topluluklarında sosyal tabakalaşmanın görülmemesinde; 


1. saban, orak gibi ekip biçme aletlerinin olması, 
Il. bozkır yaşam tarzının egemen olması, 
IN. özel mülkiyet anlayışının gelişmemesi 


durumlarından hangilerinin neden olduğu savunulabilir? 


A) Yalnızlıl 
D) livellli 


B) Yalnız Il 
E) I,li ve ii 


C) Ivell 


İlk Türk Devletlerindeki; 
1. boylar birliği şeklinde örgütlenilmesi, 
İL. ikili yönetim anlayışının benimsenmesi, 


IN. Yabgu'nun iç işlerinde serbest, dış işlerinde doğudaki hakana bağlı olması 


uygulamalarından hangileri, ülkenin federal bir yapıya sahip olduğuna kanıt olarak gösterilebilir? 


A) Yalnızlıl B) Ivell C) Ivelil 
D) ilvellil E) |, ilvellil 


Uygurların, 

1. tahıl öğütme taşları yapma 

Il. mimari eserleri minyatürlerle süsleme 
Ili. sebze ve meyve yetiştiriciliği yapma 


uğraşlarından hangileri, yerleşik hayata geçtikleri- 
nin kesin bir kanıtıdır? 


A) Yalnızıl 
D) Ilvelil 


B) Ivell 
E) |, li veli 


C) Ivelll 
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İSLAM TARİHİ VE UYGARLIĞI 


Hz. Muhammed Mekke'nin fethinden sonra genel af 4. İslam tarihinde eğitim faaliyetleri oldukça önemsenmiştir. 
ilan ederek kendisini vatanından göçe zorlayan insan- Mescitler ve camiler bir eğitim mekanı olarak kullanılları bağışlamıştır. mıştır. Ardından sadece eğitim işlerine yönelik faaliyetni 3 lerin gerçekleştirildiği medrese isimli okullar kurulmuştur. 
Buna göre Hz. Muhammed'e ilgili, Medreselerde hem dini hem de dünyevi bilimler okutul- 
1. hoşgörülüdür. muştur. 
Il. kısa bir sürede güçlenmiştir. Bu bilgilerden yola çıkıldığında aşağıdakilerden 
INI. yüksek ahlaki değerlere sahiptir. harigisinin söylenmesi daha doğru olur? 
görüşlerinden hangileri doğrudan söylenebilir? A) anla dünyevi bilimlere daha fazla önem ver- 
b) Yalnız? B) Yalnız G) Yalniz.ll B) Bilimsel çalışmaları ilk olarak Müslümanlar başlat- 
D) Ivelll E) Ivell mışlardır. 
C) Türk-İslam bilim adamları Avrupa'yı etkilemiştir. 
D) Dini ve pozitif bilimler bir arada okutulmuştur. 
E) İslam kültürü adı altında Arap kültürü yayılmıştır. 
Hz.Muhammed (sav), İslamiyeti putperest Araplara 
tebliğ ettiği ilk dönemde Mekke'nin ileri gelenleri kendisine, isterse kendisini Mekke'nin kralı yapacaklarını, 
istediği kadar mülk ve para vereceklerini, isterse - 5. İslam dininin resim ve heykeli yasaklaması sonucunda 
Kabe nin anahtarlarını da kendisine vereceklerini vaad İG Müslüman sanatçılar daha çok hat, minyatür, ebru ve mietmişlerdir. Ayrıca tüm bunların yanında yine bazı göz O« mari gibi sanat dallarına yönelmişlerdir. 
alıcı bazı teklifler de sunmuşlardır. Bunlara karşın Hz. o — ği 
Muhammed (sav) onlara * Allah'a yemin olsun ki, güne- o © Islam dininin resim ve heykel sanatlarını yasaklaşi, sağ, ayı da sol elime koysanız bile ben bu davadan — masının nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? 
vazgeçmem. Allah beni bu yolda ya galip getirir ya da En iL 3 i 
ölüp giderim.” demiştir. - A) Hristiyan kültürüyle özdeşleşmiş olmaları 
Buna göre; B) Eski inanç yapılarını çağrıştırmaları 
i Ed i P C) Sanat çalışmalarının din açısından sakıncalı kabul 
1. İslam dini mülk edinmeyi yasaklamıştır. : edilmesi 
Il. Hz. Muhammed İslamı bizzat tebliğ etmiştir. Ni D) Aşırı vakit israfına neden olmaları 
MI: Rülperesler. karlarını korumaya gelişmiştir. E) Başka kültürlerin etkisi altına girilmesinin engellen- 
gibi yorumlardan hangileri yapılabilir? z mek istenmesi 
A) Yalnız! B) Yalnızlı GC) ilveli o - 
D) Ivell E) 1,ilvelli 
6. Hz . Muhammed döneminde resim ve heykel kesinlikle 


Arabistan dışında ilk büyük fetihler Hz. Ömer döneminde yapılmıştır. Mısır, Suriye, Irak, İran toprakları ele 
geçirilmiştir. 


Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
A) Ortadoğu haritası değişmiştir. 

B) Türklerle ilk çatışmalar yaşanmıştır. 

C) Farklı kültürlerle karşılaşılmıştır. 

D) Devletin gelirleri artmıştır. 


E) İslamiyet iki kıtada yayılma alanı bulmuştur. 


€ -3B 


yasak iken vefatından yaklaşık bir asır geçmişken 
Emeviler'e ait Kasr-ul Hayr, Abbasiler'e ait ise Balkuvara Sarayında heykel de resim de görülmüştür. 


Bu değişimin temelinde, 
1. İslam toplumu arasındaki ayrılıkların başlaması 
Il. hilafet makamının saltanata dönüştürülmesi 


IN. sınırların genişlemesiyle farklı unsurlarla tanışılması 


gibi gelişmelerden hangilerinin etkisinin olduğu 
savunulur? 


A) Yalnız! 
D)ivell 


B) Yalnız Il G) Yalnız Il 
E) livelli 
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Hz. Muhammed ve Dört Halife dönemlerinde Müslüman 
toplumu arasında etnik çatışmalar ya da kutuplaşmalar 
görülmemiştir. Çünkü topluma millet kavramı değil 
ümmet kavramının yüceliği aşılanmıştır. Dört Halife Döneminden sonra Emeviler Döneminde Arap ırkçılığı anlayışı tekrar canlandırılmıştır. Ayrıca İslamiyetten önce 
Arap Yarımadasında yaşanan kabilecilik anlayışı da tekrar alevlenmiştir. 


Emeviler dönemindeki bu anlayış değişikliği aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır? 


A) İslam devletinin sınırlarının Afrika'ya yayılmasına 


B) Kuranın özgünlüğünü koruma adına çoğaltılmasına 


C) Arap yarımadasında siyasi birliğin sağlanmasına 
D) Siyasi kargaşaların artmasına 


E) Hukuk alanında örgütlenmenin başlamasına 


Hz. Osman Döneminde; 

- Kuzey Afrika'daki Trablusgarp alınmış 

- — Kıbrıs adası vergiye bağlanmış 

- Kuran orjinalinden 4 adet çoğaltılmış 

-  Halkile valiler arasında karışıklıklar çıkmıştır. 

Bu bilgiler doğrultusunda Hz. Osman Dönemi için; 

1. fetih politikası terk edilmiştir 

Il. mezhepler kurulmuştur 

Ii. Kuzey Afrika'nın fethi tamamlanmıştır 

gibi yorumlardan hangisi yapılamaz? 

A) Yalnız! B) Ivelli 
D) ivelll 


GC) li ve Ili 
E)1, il ve ill 


İslam dini kısa bir sürede Arap yarımadasının dışına 
taşmış Ön Asya'da Kuzey Afrika'da yayılmıştır. Türklerin İslama girmelerinden sonra bu yayılım hızı katlanarak artmış ve İslam dini Anadolu'ya, Orta Asya'ya, 
Güney Asya'ya, Kafkaslar'a ve Balkanlar'a yayılmıştır. 


İslam dininin hızlı yayılmasının nedenleri arasında; 


I. Müslümanlara maddi-manevi ayrıcalıklar tanımış 
olması, 


Il. Ahirete bu dünyadan daha fazla önem vermiş olması, 


Ili. Arap yarımadasında doğmuş olması 

gibi özelliklerden hangileri gösterilir? 

A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız Il 
D) iveli E) Iivellli 


2)c 3)B 4)D 5)B8 6) Cc 


Yayınları 
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İslamiyet'ten önce Mekke'de Araplar arasında kabilecilik yapısından kaynaklı savaşlar yapılır, her yıl büyük 
panayırlar kurulur, Kabe'deki putlar ziyaret edilir, Kabe 
tavaf edilir ve panayırlarda şiir yarışmaları düzenlenirdi. 
Böylece belagat denilen söz söyleme sanatı oldukça 
gelişmiştir. Şairler toplum içerisinde oldukça önemli bir 
konumda kabul görmüştür. Kuran'ın ayetleri arasındaki ses uyumu yani ahenk Arapları oldukça etkilemiştir. 
Müslüman olmasalar da ayetler arasındaki kafiyeden 
etkilendiklerini bir çok kez itiraf etmişlerdir. 


Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdakilerden hangisi 
söylenebilir? 


A) Arap yarımadasında puta tapıcılık yaygındır. 

B) Mekke ticari anlamda canlı bir şehirdir 

C) Ayetler yalnız Müslüman olmayanları etkilemiştir 
D) Kabileler arasında uzlaşıyı şairler sağlamıştır 


E) Kabe İslamiyet'ten sonra kutsallık kazanmıştır 


İslamiyet öncesi Arap yarımadasında Haram aylar kabul 
edilen 4 ay hariç diğer 8 ay kabileler arasında savaşlar 
yapılır,barış sürecinde panayırlar kurulur,eğlence ve şiir 
yarışmaları düzenlenirdi. İnsanlar taptıkları putları memnun etmek adına kurban keser ve putları barındırdıkları 
Kabe'yi tavaf ederlerdi. 


Bu bilgilerden yola çıkıldığında aşağıdakilerden 
hangisi savunulamaz? 


A) 
B) Arap edebiyatının geliştiği 


İnanç etkinliklerinin yapıldığı 


C) Siyasal mücadelelerin sürdüğü 
D) Arapça'nın yarımada dışında yayıldığı 


E) Ticari faaliyetlerinin düzenlendiği 


İslamiyet'ten önce Mekke'de her yıl büyük panayırların 
kurulması ve bu panayırlarda şiir yarışmalarının düzenlenmesi, tüccarların beraberinde getirdikleri hediyeleri ve 
kestikleri kurbanları Kabe'deki ilahlara bağışlamaları; 


1. inanç 
11. ekonomi 
Ii. kültür 


alanlarından hangilerinde bir takım gelişmelerin yaşandığının göstergesidir? 


A) Yalnız! B) Yalnız Il GC) Il veli 
D) Ivell E) I,ilvelil 


NE YA 10B 1)D 12)E 


İSLAM TARİHİ VE UYGARLIĞI 


Hz. Ömer Dönemi 


Kuzey Afrika 
fetihlerine 
başlanmıştır. 


Kur'an kitap 
haline getirilmiştir. 


Hicri takvim 
kullanılmaya 
başlanmıştır. 


Kur'an 4 adet 
çoğaltılmıştır. 


Hz. Ömer Dönemi ile ilgili olarak yukarıdaki bilgiler 
dikkate alındığında bu döneme ait olmayan olaylar 
tablodan çıkarıldığında tablonun son hali aşağıdakilerden hangisi olur? 


mn Os 


©) D) 


E) 


Hz. Muhammed (AS) İslam dinini önce eşine, ardından amcasıoğlu Hz. Ali'ye sonra diğer akrabalarına ve 
ardından Mekke halkından uygun gördüklerine gizlice 
anlatmıştır. İlk Müslüman olan kişi eşi Hz. Hatice'dir. 
Ardından Hz. Ali de Müslüman olmuştur. İslam dinini 
benimsemiş olanlar bir müddet bu inancı çevresindekilerden gizlemek zorunda kalmışlardır. 


Bu bilgilerden yola çıkıldığında, 
1. İslamiyet'in belli bir yolla anlatıldığı, 


II. Müslüman olmayanların Müslümanlara baskı uyguladığı, 


Ili. İlk Müslüman olanların Hz. Muhammed'in (AS) yakın çevresi olduğu 


gibi yargılardan hangilerine kesin olarak ulaşılır? 
A) Yalnız! B) Yalnız Il GC) Ivelli 
D) Ivelli E) |, iilvellll 
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Kırk yedi maddeden oluşan Medine Sözleşmesinin 
bazı maddeleri şunlardır: 


1. Diyetler ve fidyelere ait kurallara önceden olduğu 
gibi bundan sonra da uyulacaktır 


Il. Museviler din hürriyetine sahip olacaktır 


IN. Yahudiler veya Müslümanlar üçüncü bir tarafa karşı 
savaş ilanına mecbur kalırsa birbirlerine yardım 
edeceklerdir 


IV. İki tarafta Kureyşli müşrikleri korumayacaktır 


V. Üzerinde ihtilafa düşülen herhangi bir konuda Hz. 
Muhammed'e başvurulacaktır 


Bu maddeler doğrultusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 


A) Hz. Muhammed Medine'nin lideri konumuna getiril - 
miştir. 


B) Medine'de birlik ve beraberlik ortamı güçlendirilmiştir. 


C) Hak ve sorumluluklar belirginleştirilmiştir. 
D) İslam savaş hukukunun sınırları çizilmiştir. 


E) İslam Devleti'nin temeli atılmıştır. 


İslam tarihinde, 


— Hz. Ebubekir devrinde ülkenin ilk kez illere ayrılması, 


— Hz. Ömer devrinde ülkenin ilk kez büyük illere ayrılması, 


— Emeviler devrinde ülkenin ilk kez eyaletlere ayrılması 


gibi gelişmeler meydana gelmiştir. 

Buna göre: 

1. Yönetim şekli değişmiştir 

Il. Sınırlar sürekli genişlemiştir 

Ili. Yönetim ve yargı birbirinden ayrılmıştır 

gibi yargılardan hangilerine ulaşılamaz? 

A) Yalnız | B) Ivell G) Ivelli 
D) Ilvellll E) İilvelii 
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Emevi Halifelerinden Abdülmelik dönemine âit, 
— Arapçanın resmi dil yapılması 

— İlk arap parasının bastırılması 

gibi gelişmelerin, 

1.  mevali politikasının terk edilmesi, 

Il. ekonomik bağımsızlığın sağlanması, 

Ili. milliyetçi politikaların uygulanması 


durumlarından hangilerine ortam hazırlandığı savunulabilir? 


A) Yalnız! 
D) Ilvelli 


B) Yalnız Il C) YalnızılI 


E) |,ilvellli 


Hz. Ebubekir döneminde meydana gelen Yemame Savaşında Müslümanlar, peygamberlik iddiasında bulunan Müseylime ve taraftarlarıyla savaşmışlardır. Bu 
savaşta birçok Kuran hafızı şehit düşmüş buna rağmen Müseylime mağlup edilmiştir. Ardından zekat vermeyen ve dinden dönenlerle de mücadele edilmiştir. 


Buna göre bu mücadelelerin, 
Il. devlet otoritesini korumak, 


1. Kuran ayetleri ile İslami değerlerin özgünlüğünü 
sürdürmek, 


Ii. Kuranı kitap haline getirmek 


gibi amaçlardan hangilerini gerçekleştirmeye yönelik olduğu savunulamaz? 


A) Yalnız! B) Yalnızlı 
D) Ivelli 


G) Yalnız Il 
E) Il veli 


Bedir Savaşı 624'te Medineli Müslümanlarla Mekkeli putperestler arasında yapılmış savaşı Müslümanlar kazanmıştır. Savaş sonunda esir alınan Mekkelilerden 
okuma-yazma bilenler 10 müslüman çocuğuna okumayazma öğreterek serbest bırakılmışlardır. 


Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi doğru olamaz? 


A) 


B) Müslümanlara okuma yazmayı Mekkeliler öğretmiştir. 


İslam dini putperestliğe karşıdır. 


©) 
D) 


İslamiyet kültürel gelişmeye önem vermiştir. 
Müslümanlar esirlerin hayat haklarına saygı göstermiştir. 


E) İslam toplumunda okur - yazar oranı artmıştır. 


2)E 3D 4)c 5)D 
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Müslümanların Mekke'den Medine'ye hicret etmelerinde, 


1. Şam ticaret yolunu güvenlik altına almak istemeleri, 


Il. Daha uygun koşullarda yaşamak istemeleri, 


Il. İslam Devleti'nin sınırlarını genişletmek istemeleri 


gibi amaçlardan hangilerinin etkili olmadığı savunulur? 


A) Yalnız! 
D) Ilvellil 


B) Ivell C) Ivelli 


E) 1, ilvellli 


Uhud Savaşı öncesinde Müslümanlar yapılacak savaşta 
hangi stratejileri uygulayacaklarını ve savaşı Medine de mi 
Medine dışında mı yapacakları konularını tartışmışlardır. 
Hz. Muhammed Medine'de kalıp savunma savaşı yapılmasını teklif etmişse de bazı genç Müslümanların “Medine dışında saldırı savaşı yapalım” ısrarını reddetmemiş ve 
onların istediği şekilde davranmıştır. 


Yalnız bu bilgilerden yola çıkıldığında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 


A) 
B) Hz. Muhammed farklı fikirlere saygılı bir önderdir. 
© 


Uhud Savaşını Mekkeliler kazanmıştır. 


Müslümanlar savaş stratejilerini ortak kararlaştırmamıştır. 


D) Hz. Muhammed'in katıldığı tüm savaşlar kazanıl- 


mıştır. 


E) Uhud Savaşı Müslümanlar arasındaki birliği bozmuştur. 


1. Müslümanların sayısında artışın gözlemlenmesi, 
11. Müslümanlığın ibadet dilinin Arapça olması, 
Ili. Kuran-ı Kerim'in Arapça nazil olması 


Yukarıdakilerden hangileri Arapça'nın yayılmasını 
kolaylaştırmıştır? 


A) Yalnız! 
D) Iveli 


B) Yalnız ıl C) Yalnız ill 
E) I,Ilvellil 


7)B 8)c 9)B 10)E 


İSLAM TARİHİ VE UYGARLIĞI 


Emeviler Dönemine âit, 

* İstanbul'un kuşatılması 

* Halifeliğin saltanata dönüştürülmesi 

* Kuzey Afrika'nın fethinin tamamlanması 
* o Arapçanınresmidil ilan edilmesi 

gibi gelişmelere bakıldığında, 


1. Dört halife döneminin dış politika anlayışından 
uzaklaşılmıştır. 


Il. Milli benliği koruyucu kararlar alınmıştır. 

INI. Gaza ve cihat politikası sürdürülmüştür. 

gibi yorumlardan hangileri yapılabilir? 

A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız Il 
D) Ilvellli E) I,ilvelii 


Abbasiler Döneminde Arap — Türk ilişkilerinde olumlu gelişmeler yaşanmıştır. Araplar, idari ve askeri yönlerden 
kabiliyetli olan Türklere, valilik ve komutanlık gibi görevler 
vermiştir. Ayrıca Bağdat'a yakın bir yerde Samarra kenti 
kurularak bu şehre sadece Türkler yerleştirilmiş ve Bağdat'ın koruyuculuğu bu kişilere bırakılmıştır. 


Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez? 


A) Abbasi halifeliği üzerinde tehditler bulunmaktadır. 

B) Türkler savaşçılık özelliği güçlü bir millettir. 

C) Araplar Türklerin siyasi yeteneklerini değerlendirmiştir. 

D) İlk Arap-Türk ilişkileri Abbasiler döneminde ortaya 
çıkmıştır. 


E) Abbasiler döneminde Türklerin İslama girişleri hızlanmıştır. 


İslamiyet'ten önce Arabistan'ın kuzey ve güneyinde 
küçük devletçikler ortasında da kabilecilik anlayışı 
yaygındı. Ortadoğu'ya Bizans ve Sasani devletleri hakimdi. 

Yalnız bu bilgilere göre, 


Il. Bizans ile Sasaniler arasında savaşlar yaşanmaktadır. 


Il. Arap yarımadasında siyasal birlik bulunmaktadır. 


Ili. Kabile savaşlarının amacı Kabe'nin anahtarını ele 
geçirmektir. 


gibi yorumlardan hangilerine ulaşılamaz? 
A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız Ili 
D) Ivell E) Ili ve lll 


( (Ge 
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Kabe, Hz. İbrahim döneminde Mekke'de yapılmış kutsal 
bir mabettir. Cahiliye Döneminde yaklaşık 360 put barındırmıştır. Araplar arasında yapılan kabile savaşları sonucunda bazı dönemler Kabe'nin anahtarları farklı 
kabilelerin kontrolüne geçmiştir. Anahtarları ele geçiren 
kabile birçok açıdan Mekke'de güç kazanmıştır. Araplar 
ilahları için her yıl kurban kesmiş ve Kabe'yi tavaf etmişlerdir. Bu kutsallık anlayışı İslamiyet'in kabulünden 
sonra da sürmüştür. 


Bu bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisi 
söylenebilir? 


A) Kabe islamiyetle beraber kutsallık kazanmıştır. 


B) Kabe tarih boyunca tek tanrılı dinlerin ibadet mekanı olmuştur. 


C) Kabileler arasında Kabe'yi kontrol eden Mekke'de 
itibar kazanmıştır. 


D) Kabe'nin anahtarlarını ele geçiren Orta Doğu'ya 
hükmetmiştir. 


E) Kabe Hz. İbrahim döneminde Müslümanların kıblesi olmuştur. 


İslamiyet'ten önce Arap yarımadasında, 
— Yahudilik 

— Hristiyanlık 

— Mecusilik 

—  Putperestlik 


gibi din ve inanışlar görülmüştür. Bu durum yarımadada, 


1. Kabe'nin tüm inançlar açısından kutsal görüldüğü, 

Il. yarımada ekonomisinin ticarete dayalı olduğu, 

II. kabileler arasında savaşların yapıldığı 

in varlığını göstermez? 

B) Yalnızlıl C) Yalnız ılı 
E) I, live 


gibi durumlardan hangileri 
A) Yalnız! 
D) Ivell 


Hz. Muhammed'in (AS) vefatından sonra İslam devletinin başına geçenlere halife denmiştir. Halifelik makamının tarihsel sürecine bakıldığında farklı uygulamalar 
ortaya çıkmıştır. 


Halifelik makamı, aşağıdaki dönemlerin hangisinde 
demokratik esaslarla bağdaşır halde belirlenmiştir? 


A) Emeviler Dönemi 
B) Dört Halife Dönemi 
C) Abbasiler Dönemi 
D) Osmanlılar Dönemi 


E) Endülüs Emevileri Dönemi 
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Gelişmeler 

1. Hz. Muhammed(AS) Cahiliye devrinin son bulması 

Il. Dört halife İslam devletinin kurulması 

Il. Emeviler İstanbul'un Müslümanlarca 
ilk kez kuşatılması 

IV. Abbasiler İslam rönesansı gerçekleşti- 


rilmesi 


Yukarıda İslam Tarihi ile ilgili eşleştirmelerden hangileri yanlıştır? 


A) Yalnız! 
D) Ili ve IV 


B) Ivell G) ilvelli 


E) Il, Ili ve IV 


Hz. Osman'ın öldürülmesinden sonra Hz. Ali halife olarak seçilmiştir. Ancak Ümeyyeoğulları ailesi bu halifeliği onaylamamış, halifeliğin kendi soylarından olan bir 
kişiye verilmesini istemiştir. Sıffin Savaşı'ndan sonra 
hilafete gelen Halife Muaviye'de benzer kargaşaların 
yaşanmamasını gerekçe göstererek ölmeden önce oğlu Yezid'i veliaht olarak göstermiştir. 


Bu bilgiler dikkate alındığında, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? 


A) Halifelik makamının birleştirici olma özelliğinin ze- 


delendiği 


B) Müslümanlar arasında siyasal mücadelelerin yaşandığı 


C) Halifelikte egemenlik anlayışının zamanla de- 


D) İslam dünyasında mezhep ayrılıklarının kesinleştiği 


E) Ümeyyeoğullarının soy üstünlüğünü benimsediği 


Medine vatandaşlık antlaşmasıyla Müslümanların yanı 
sıra Yahudilerde Hz. Muhammed (AS)'ı devlet başkanı, başkumandan ve başyargıç olarak kabul etmişlerdir. 


Buna göre, Medine Site Devletinde aşağıdaki unsurlardan hangisinin yer aldığı savunulamaz? 


A) Saltanatrejimi B) Çok uluslu yapı 
D) Merkezi otorite 
E) Siyasi irade 
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C) Kültürel çeşitlilik 
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Abbasilerin iç karışıklıklar sonucu Tevaif-i Mülük 
adı verilen küçük devletlere ayrılması, aşağıdaki durumlardan hangisinin ortaya çıkmasına neden olmamıştır? 

A) Merkezi otoritenin bozulmasına 

B) Ülkenin parçalanmasına 

C) Ülkede istikrarın zedelenmesine 

D) Siyasi birliğin parçalanmasına 


E) Sınırların geniş alanlara yayılmasına 


Harun Reşid ve oğulları döneminde Abbasiler en parlak 
dönemini yaşamıştır. Bu dönemde; Bizans üzerine seferler düzenlenmiş, sınır boylarında “avasım” adı verilen 
şehirler kurulmuştur. Bu şehirlere özellikle Türkler yerleştirilerek, Bizans saldırılarına karşı güvenlik sağlanmıştır. Ayrıca kültürel alanda da birtakım gelişmeler 
yaşanmış, Bağdat'ta Beytül Hikme kurularak burası 
ilim ve kültür merkezi olmuştur. 


Bu bilgiler ışığında, aşağıdaki yargılardan hangisine 
ulaşılamaz? 


A) Bilimsel ve kültürel etkinlikler devlet tarafından des- 


teklenmiştir. 
B) Sınırlar Anadolu'ya doğru genişletilmek istenmiştir. 
© 
D) 


Savunma amaçlı teşkilatlanmaya gidilmiştir. 


Türkler islam devletinde muhafızlık hizmetinde bulunmuşlardır. 


E) Mevali uygulaması üst seviyeye çıkmıştır. 


1258'de Moğollar Bağdat'ı işgal ederek Abbasilere son 
verirken bir dönem islamın koruyuculuğunu üstlenmiş 
olan Türklerin olaya müdahale edememesinde, 


1. güçlü bir siyasi lider devletten yoksun olmaları, 
IL. Haçlı seferlerinin oluşturduğu tahribat, 
Ili. Abbasilerin Türk yardımını kabul etmemesi 
durumlarından hangileri etkili olmuştur? 
A) Yalnız! B) Yalnız Ill 

D) Ilvelil E) I,Ilvellil 


GC) Ivell 
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> — Arap yarımadasının illere bölünmesi 4. 
— Ordugah şehirlerin kurulması 
— Valilerin yanına kadıların atanması 
— Peygamberlik iddiasında bulunanlarla savaşılması 
gibi İslam Tarihine ait icraatlara bakıldığında aşağıdaki alanlardan hangisi ile ilgili bir gelişmeden söz 
edilmemiştir? 
A) Askeri B) İdari C) Siyasi 
D) İktisadi E) Hukuki 
2. İslam dini, Mekke'de ortaya çıkmış olmasına rağmen 
Medine'de teşkilatlanmaya başlamıştır. 
Aşağıdakilerden hangisi bu yargıyı doğrulayıcı ni- o — 
teliktedir? — 
« 5. 
A) Mekke'den Medine'ye göç edilmesi — 
B) Medine'de Müslümanlar ile diğer inanç sahiplerinin € 
antlaşma yapması > 
C) Müslümanların Mekke'deki mallarının yağma- & 
lanması 
D) Göç eden Müslümanların Medineli Müslümanlarla yet 
kardeş ilan edilmesi g 
E) Mekkeliler açısından Müslümanların tehdit haline 5 
gelmesi 
E 
- 
3. O. İslam toplumutiçinde ilk ayrılıkların baş gösterme- 6 
si, di 
Il. Hz. Ömer döneminde hicri takvimin kullanılmaya 
başlanması, 
Ii. Hz. Ali döneminde fetihlerin durması, 
IV. Abbasi zulmünden kaçan Emevi hanedanının İs- 


panya'ya yerleşmesi 


gibi durumlardan hangileri İslam Devleti'nin sı- 


nırlarını genişletici sonuçlar ortaya çıkarmamıştır? 
A) ivell B) Ilvellli C) ivelll 
D) Ili ve IV E) LI, ili ve IV 
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Hz. Muhammed döneminde Müslümanlar Hac yapmak 
için Medine'den Mekke'ye doğru yola çıkmışlardır. Mekkeliler Müslümanları Hudeybiye denilen yerde durdurmuş 
ve yapılan antlaşma ile herhangi bir çatışma yaşanması 
engellenmiştir. 


Bu durum aşağıdakilerden hangisi için bir kanıt olabilir? 


A) Müslümanların Mekkelilere üstünlüklerini kabul et- 


tirdikleri 


B) Medinelilerle Mekkeliler arasında diplomatik ilişkinin 


yaşandığı 
C) Arap kültü 
D) 


E) 


ün Kuzey Afrika'ya yayıldığı 


Mekke'nin Müslümanların eline geçtiği 
Kabenin İslamdan önce de kutsal kabul edildiği 


Hz. Ali Döneminde İslam devletinin sınırları diğer halifelerin 
fethettikleri sınırların ötesine geçememiştir. Bu durumun 
nedeni dönemin iç karışıklıklara geçmesidir. 


Yalnız bu bilgiye dayanarak; 

1. İslam devleti yıkılma dönemine girmiştir. 

Il. İslam dininin yayılma hızı yavaşlamıştır. 

Ill. İslam toplumu Şii ve Sünni şeklinde ayrılmıştır. 

yargılarından hangilerine ulaşılır? 

A) Yalnız! B) Yalnız Il 
D) Ivell 


G) Yalnız lll 
E) Ilvelli 


Cahiliye adı verilen İslam öncesi dönemde kabileler yılın 4 ayı hariç diğer 8 ayında sürekli savaş yapmışlardır. 


Bu savaşların; 
1. milli birlik 

Il. ülkü birliği 
. etnik birlik 


kavramlarından hangilerinin gerçekleşmesini en- 


gellediği söylenebilir? 
A) Yalnız! B) Yalnız Il 


D) Ivell 


C) Yalnız Il 
E) Ilvelli 
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Hz. Muhammed'in İslamı yaydığı ilk dönemde Mekke 
şehrinin önderleri bu dinin emir ve yasaklarına karşı 
çıktılar. İslamı ilk benimseyen kesim, genel olarak 
Mekke'nin ekonomik ve sosyal açıdan daha zayıf olanlarıydı. 


Bu paragrafta anlatılan duruma bakılarak, 


1. İslami prensipler çıkar ilişkisini gündeme getirmiştir. 


II. İslami esaslar toplumun bazı kesimlerine yöneliktir. 


Ii. İslami emir ve yasaklar Mekke'nin ileri gelenlerini 
rahatsız etmiştir. 


gibi yorumlardan hangilerine varılabilir? 
A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız Il 
D) Ivelli E) livelli 


Hz. Muhammed'in vefatından sonra Müslümanlar halifelik makamını oluşturarak bu makama Hz. Ebubekir'i 
getirmişlerdir. 


Buna göre Halifelik makamı Hz. Muhammed'in; 
1. Peygamberlik 

Il. devlet başkanlığı 

Ii. ordu komutanlığı 


gibi görevlerinden hangilerini temsil etmeye yönelik olarak oluşturulmuştur? 


A) Yalnız! B) Yalnız Il 
D) Ivelli 


C) Yalnız ill 
E) Ilvelli 


Aşağıdakilerden hangisinde 1. de verilen durum 
veya olay Il. ye neden olmuştur? 


| Vi ağ 


Hz. Muhammed'in Kuran'ın nazil olması 
doğması 


A) 


B) Kabe'nin kutsal kabul 


edilmesi 


Hz. Muhammed'in 
peygamber olması 


(e İslam site devletinin ku- 


rulması 


Müslümanların 
Medine'ye göçü 


D Müslümanların Mekke'- 


den hicret etmesi 
Şam ticaretinin Müslümanların eline geçmesi 


Bedir Savaşı'nın 
kazanılması 


E 


Hudeybiye Barışının 
imzalanması 
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İslam dini ikinci halife Hz. Ömer döneminde Suriye, Irak, 
İran ve Mısır'a yayılmıştır. Bazı toplumlar Müslüman olmayıp vergi ödemeyi kabullenmiş, bazısı Müslüman olmuş, hatta kimisi zamanla Araplaşmış ve benliğini 
yitirmiştir. 

Bazı kavimlerin Müslüman olduğu halde Arap- 


laşmayışlarını aşağıdakilerden hangisine bağlayabiliriz? 


A 
B) Köklü ve benimsenmiş bir kültüre sahip olduklarına 
9 


Eski dinlerine dönmeyi planladıklarına 


İslam uygarlığından geri bir kültüre sahip olduklarına 


Milli benliklerini sürdürme amaçlarının olmamasına 


D) 


E) Nüfus olarak Araplardan fazla olduklarına inandıklarına 


Hz. Ebubekir Dönemine âit, 

1. İller oluşturulması ve başlarına valilerin atanması 
Ii. Güney Suriye'deki Hire beyliğinin alınması 

INI. Kuran'ın kitap haline getirilmesi 


gelişmelerden hangileri “siyasi” gelişmeler olarak 
nitelendirilebilir? 


A) Yalnız! 
D) Ivelli 


B) Yalnız Il C) Yalnız Ill 


E) |,ilvellli 


1. Kutsal mabedlerinin bulunması, 
li. Belli kavimlere yönelik olmaları, 
Ili. Semavi kitaplara dayanmaları 


Yukarıdakilerden hangileri Hristiyanlık, İslamiyet ve 
Yahudilik dinlerinin ortak olmayan özelliklerindendir? 


A) Yalnız! 
D) Iivelil 


B) Yalnız Il 
E) Yalnız Il 


C) Iveli 
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1. — X. yüzyılda İslam coğrafyasında Abbasiler, Endülüs 4. 
Emevileri ve Fatımiler kendi önderlerini halife kabul etmişlerdir. 


Bu durumdan çıkarılacak en genel yargı aşağıdakilerden hangisidir? 


A) İslam dünyasında siyasi birlik yoktur. 
B) İslam toplumu birçok mezhepe bölünmüştür. 


C) X. yy İslam toplumunun en zayıf olduğu dönemdir. 


dir. 


E) Halifelik makamı saltanat haline dönüştürülmüştür. 


2. İslam dini Savaş hukukunu belirlerken ganimet konusuna 5, 
şu şekilde açıklık getirmiştir. Ganimetin 4/5'i savaşa ka- i 
tılanlara, 1/5'i ise devlet hazinesine yani beyt-ül mal'a aktarılır. Ayrıca Müslümanlar savaşa katılmadıklarında 
ek bir vergi ödemez fakat Müslüman olmayanlar güvenliklerinin sağlanmasının karşılığı olarak vergi öderlerdi. 


Buna göre 


1. İslam dini Müslümanlara ayrıcalık tanımıştır. 


Yayınları 


Il. savaş hukuku savaşa teşvik edici niteliktedir. 

Ii. vergilendirmede din faktörü önemsenmiştir. 

gibi yorumlardan hangileri yapılır? 

A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Ivelli 
D) Ilvellil E) I,ilvelil 


LE 


Lmt 


3. Emeviler döneminde, 
— İstanbul kuşatılmıştır 
— İlk Arap dinarı bastırılmıştır 
— Arapça resmi dil ilan edilmiştir 
— Halifelik saltanata dönüştürülmüştür 


Yukarıda verilenlerden yola çıkılarak hangi alanlarda gelişmelerin yaşandığı söylenir? 


A) Yalnız siyasi 

B) Siyasi ve ekonomik 

C) Siyasi ve kültürel 

D) Siyasi — kültürel ve ekonomik 


E) Ekonomik ve kültürel 
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610 — 632 yılları arasındaki dönem Peygamberlik dönemidir. 


Aşağıdakilerden hangisinin bu döneme ait olmadığı 
söylenir? 


A) 
B) 
©) 


Müslümanların Habeşistan'a göç etmesi 
Peygamberlik iddiasında bulunanlarla savaşılması 


Hristiyan ve Müslümanlar arasında ilk savaşın yaşanması 
D) Medine'de ilk İslam Devletinin kurulması 


E) Mekke'nin Müslümanlarca fethedilmesi 


Abbasi Devleti Emevilere nazaran siyasi yönü daha zayıf bir devlettir. İki devletin siyasal varlık süreleri arasında ciddi fark vardır. Emeviler yaklaşık 100, Abbasiler 
ise yaklaşık 550 yıl hüküm sürmüştür. 


Emevi Devletinin siyasal varlığının Abbasilere oranla kısa olmasında; 

Il. mevali politikasını benimsemeleri, 

II. Kuzey Afrika'nın fethini tamamlamaları, 

IN. gaza ve cihat politikasını yürütmeleri 


gibi durumlardan hangilerinin etkili olduğu savunulur? 
A) Yalnız! 

D) Ivell 


B) Yalnız Il C) Yalnız |ll 


E) Ilvelll 


Cahiliye adı verilen dönemde Hicaz'da yaşayan Araplar yılın belli aylarında savaştan kaçınır, her yıl kurdukları panayırlarda ticaret yapar, şiir yarışmaları düzenler, 
tanrıları adına kurbanlar keser ve Kabe'yi tavaf ederlerdi. 


Bu bilgilere bakılarak, 

Il. savaşlar süreklilik göstermez. 

Ii. Hicaz'da çok tanrı anlayışı görülmez. 

LUUN 

gibi yorumlardan hangilerine ulaşılabilir? 

A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız Ili 
D) Ivelll E) I, il veli 


kültürel etkinlikler yapılır. 
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Hz. Muhammed'in yaymaya çalıştığı İslam inancını her 
millet ve toplum aynı şekilde karşılamamıştır. Kimileri 
şiddetle karşı çıkmışken kimileri de ilk andan itibaren 
bu inancı benimsemişlerdir. 


Aşağıdakilerden hangisi Arap toplumunun ileri 
gelenlerinin İslam inancını ilk dönemlerde reddetmesinin nedeni sayılabilir? 

A 


B) Yeni inancın yaşam tarzlarına uygun kaideler taşıması 


İslam dininin Hicaz'da yayılmak istenmesi 


C) İslamiyetin eşitlik ve hürriyet kavramlarına değer 


vermesi 
D) İslam dininin ticareti özendirmesi 


E) Yeni dinin esaslarının kutsal bir kitaba dayandırılması 


İslamiyetten önce Arap yarımadasında görülen; 
A. kabenin kutsal sayılarak tavaf edilmesi, 

B. kabenin anahtarları için savaş yapılması, 

C. kız çocuklarını gömme adetinin var olması 


durumlara bakılarak Hz. Muhammed'in peygamberliği süreci değerlendirildiğinde yukarıdakilerden hangilerinde değişme gözlemlenmemiştir? 


A) YalnızA B) AveB C) Avec 
D) Bvec E) A,Bvec 


622 tarihli Vatandaşlık Bildirisinde; “Medine'ye bir taarruz olduğunda tüm yerleşikler şehri dış saldırıya karşı 
muhafazaya memurdurlar.” hükmü yer almıştır. 


Bu hüküm doğrultusunda aşağıdakilerden hangisi 
söylenebilir? 


A 


B) Ülke savunmasının Müslümanların sorumluluğuna 
bırakıldığı 


Sosyal gelişmelerin kentleşmenin bir sonucu olduğu 


Yeni bir devletin temellerinin atılmakta olduğu 


Hicretin takvim başlangıcı kabul edildiği 


©) 


D) 


E) Askeri ve sivil işlerin birbirinden ayrıştırılmaya başlandığı 
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1. Medine tüccarları ile kervan ticaretini sürdürmeleri, 
Il. Müslümanlarla Hudeybiye Barışı'nı imzalamaları, 
Ili. Mekke'deki Müslümanlara ait yerleri yağmalamaları 


Yukarıdakilerden hangileri Mekkelilerin Müslümanları bir güç olarak kabul ettiklerini gösteren bir kanıt 


değildir? 
A) Yalnız! 
D) Ive 


B) Yalnız Il C) Yalnız |ll 


E) Ivelli 


Hz. Ebubekir Döneminde ortaya çıkan, 

— Kuran'ın kitap haline getirilmesi 

— hilafet makamının oluşturulması 

— vali atamalarının yapılması 

gibi gelişmelere bakılarak; 

1. mezhep ayrılıklarının önlenmek istendiği, 

Il. güçlü bir merkezi otoritenin sağlanmak istendiği, 
II. dini ve siyasi yönden etkinlik kazanılmak istendiği 


gibi durumlardan hangilerinin amaçlanmadığı söylenebilir? 


A) Yalnız! 
D) Ivelli 


C) Yalnız lll 
E) Ilvelli 


B) Yalnızll 


Emeviler Döneminde, 
— Kuzey Afrika'nın fethi tamamlanmıştır 


— Tarık Bin Ziyad komutasındaki bir İslam ordusu Cebelitarık Boğazını geçerek İspanya'ya ulaşmış ve 
Vizigotları mağlup ederek İspanya'nın fethini başlatmıştır 


Bu bilgilere göre, aşağıdaki yargılardan hangisine 
ulaşılamaz? 


A) Gaza ve cihat anlayışı devam etmektedir. 

B) Yeni bir kıtada İslam etkisi güçlenmiştir. 

C) Fetih politikalarında başarı sağlanmıştır. 

D) Egemenlik anlayışında değişiklik yaşanmıştır. 
E) Sınırlar içerisindeki etnik çeşitlilik artmıştır. 
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Il. Ashab-ı Suffa denilen İslami eğitim alan bir zümrenin oluşturulması. 


Il. Kur'an hafızlarına devletin destek vermesi. 
IN. Hutbelerde ayet ve hadislerin işlenmesi. 


Yukarıdakilerden hangilerinin Kuran'ın özgün halinin bozulmaması, değişik anlam ve yorumların ortaya çıkmaması amacına yönelik olduğu savunulur? 


A) Yalnız! B) Yalnız ll C) Iveli 
D) Iivelli E) Lilveli 


Emeviler kendilerinin diğer Müslümanlardan üstün olduğuna inanmış ve bu ayrıcalığın kaynağının ırk olduğunu savunmuşlardır. Bu doğrultuda izledikleri mevali 
politikası ile diğer milletleri azad edilmiş köle statüsün- 
de görmüş ve İslamiyet'in yanlış tanınmasına neden 
olmuşlardır. 


Hz. Muhammed'e ait aşağıdaki ifadelerden hangisine bakılarak Emeviler için belli bir dönemde dahi 
olsa İslamın özünden uzaklaştıkları söylenebilir? 


A) İlim Çin'de dahi olsa gidiniz. 


B) Kölelerinize yediklerinizden yediriniz giydiklerinizden giydiriniz. 


C) Arabın aceme acemin araba üstünlüğü yoktur. 


D) Eyinananlar, sizin en hayırlınız anne babasına hürmetkar olanınızdır. 


E) Ben, alemlere rahmet olarak gönderildim. 


Abbasiler Döneminde Beyt-ül Hikme denilen bilim ve 
çeviri büroları açılmıştır. Bu kurumlarda bilimsel çalışmalar yapılabildiği gibi Yunan ve Helenistik dönem 
eserleri de Arapça'ya çevrilmiştir. 


Beyt-ül Hikme ile ilgili olarak; 
1. İslam kültürünün özgünlüğünü yitirmesi, 
Il. İslamın Kuzey Afrika'da yayılması, 


Il. İslam dünyasında mezhep savaşlarının yaygınlaşması 


gibi durumlardan hangilerinin ortaya çıkışında etkisinin olduğu söylenir? 


A) Yalnız! B) Yalnız Il 
D) Ivelli 


GC) Yalnız Ill 
E) ilvelli 


€ -B 
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Lmt 


TEST 
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Hz. Ebubekir döneminde Arap yarımadasının dışına ilk 
seferler başlamış, Hz. Ömer döneminde sınırlar oldukça genişlemiş, Hz. Osman döneminde fetihler kısmen 
devam etmiş, Hz. Ali döneminde ise fetihler tamamen 
durmuştur. 


Buna göre; 


1. Hz. Ebubekir döneminde Kuzey Afrika'nın fethine 
başlanmıştır. 


11. Hz. Ömer döneminde Hz. Osman döneminden daha fazla toprak elde edilmiştir. 


Il. Hz. Ali döneminde hiç savaş yapılmamıştır. 


Dört Halife Dönemleriyle ilgili olarak yapılan yorumlardan hangilerine kesinlikle ulaşılamaz? 


A) Yalnız| B) Yalnız Il C) Yalnız |ll 
D) iveli E) Ivelll 


Durum: Emeviler döneminde İslam Devletinin sınırları 
doğuda Maveraünnehir'den batıda Atlas Okyanusu'na 
kadar genişlemiştir. 


Durumda belirtilen coğrafya içerisinde; 
1. kullanılan paralar, 


I1. mimari yapıtlar, 


II. diplomatik belgeler 

hangileri, Arapların bölgedeki varlığı ile ilgili bilgi 

alınabilecek kaynaklardandır? 

A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız lll 
D) Ivelli E) I,li veli 


Emeviler dönemine dek İslam mimari üslubu özgün 
iken bu dönemden sonra artık bu özgünlük yavaş yavaş 
yitirilmiş ve daha sentez eserler vücuda getirilmeye 
başlanmıştır. 


Diyen bir tarihçi bu değişimi temelde hangi nedene 
dayandırabilir? 


A) Halifeliğin Emeviler Döneminde saltanata dönüştürülmesine 


B) İslam devletinin sınırlarının doğu - batı yönünde 
oldukça genişlemesine 


C) İslam dünyasında siyasi ayrılıkların başgöstermesine 


D) Halifelerin bilim ve kültür alanındaki çalışmaları 
desteklemelerine 


E) İslam kültürünün diğer kültürlerden daha sonra 
oluşmuş olmasına 
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Cahiliye Dönemi İslamiyet'ten Önceki Arap yarımadasında yaşanan hayatla ilgili bir ifadedir. 


Buna göre, 

I.  panayırlarda şiir yarışmaları düzenleme, 

Ii. kabileler arasında üstünlük mücadelesi sürdürme, 
INI. kabe'nin kutsallığına inanma 


gibi özelliklerden hangilerinin bu dönem için geçerli olduğu söylenebilir? 


A) Yalnız! B) Yalnız Il 
D) Ivelli 


C) Yalnız Ili 
E) I,ilvelli 


Miladi 628'de İslam orduları, henüz güneydeki Mekke 
şehri fethedilmemişken Medine'nin kuzeyinde Şam 
ticaret yolu güzergâhındaki Hayber şehri üzerine sefere çıkmış ve bu şehri İslam Devleti'ne katmıştır. İki yıllık 
bir süre sonrasında iki taraf arasında imzalanan sözleşmeyi Mekkelilerin bozması sonucu sefere çıkılmış ve 
Mekke Miladi 630'da Müslümanlarca fethedilmiştir. 


Bu bilgilerden yola çıkılarak, 

1. Ekonomik çıkarlar siyasal ilişkileri etkilemiştir. 

Il. Şam şehri İslam coğrafyasına katılmıştır. 

INI. Tek yönlü genişleme siyaseti izlenmiştir. 

hangilerinin söylenmesi doğru olamaz? 

A) Yalnız! B) Yalnız lll C) Yalnız ıl 
D) Ivelli E) Ilvelli 


Dört Halife Dönemine ait, 
1. İslam Devleti'nin sınırlarının genişletilmesi, 


11. Kuran'ın orijinalliğini korumak amacıyla kitap haline getirilmesi, 


Ili. Halifelerin devlet başkanlığı görevine seçimle getirilmeleri 


gelişmelerden hangilerinin Emeviler Dönemi için 
de geçerli olacağı savunulamaz? 


A) Yalnız! B) Yalnız Il 
D) Ivelli 


C) Yalnız ill 
E) Ilvelli 


2)c 3A 4)E 5E 6)B 
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Emevilerin, 

* Hilafeti saltanata dönüştürmeleri 

* o Kerbela Olayınaneden olmaları 

*  Arapolan nüfusa ayrıcalıklı davranmaları 


gibi özelliklerinin aşağıdakilerden hangisine etki ettiği savunulur? 


A) Kuzey Afrika fetihlerinin artmasına 

B) Siyasal ve sosyal sorunların artmasına 

C) İslam devleti olma özelliğinin yitirilmesine 

D) İslam dünyasında Türklerin etkisinin artmasına 


E) İslam kültürünün Hıristiyan kültürünü etkilemesine 


Abbasi Devleti Döneminde Beytül Hikme denilen bir tercüme bürosu kurulmuş burada Yunanca eserler Arapça'ya 
tercüme edilmiş, bilimsel ve kültürel çalışmalar yapılmıştır. 


Buna göre, 

1. İslam kültürü Hıristiyan kültürünün etkisine girmiştir. 

Il. İslam rönesansının temelleri atılmıştır. 

Il. İslam mimarisi Hıristiyan mimarisi ile yarışacak düzeye gelmiştir 

gibi yorumlardan hangileri yapılamaz? 

A) Yalnız! B) Ivelli 

D) Ivelli 


C) Yalnız ill 
E) livelli 


İslam öncesi Arap toplumunda; 

Il. haram aylarda kabile savaşlarının şiddetlenmesi, 

Il. tefeciliğin yaygın hale gelmesi, 

Ili. putların kabede muhafaza edilmesi 

gibi durumlardan hangileri görülmez? 

A) Yalnız!I B) Yalnız Il 

D) Ivell 
NE 


C) Yalnız ill 
E) Ivelll 


8)E 10)B 11)D  12)A 
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— Mekkelilerin Müslümanlara karşı baskılarını artırmaları ve İslâmiyet'in Mekke'de yaşanamaz hale 
gelmesi 


— Hz. Muhammed'in (A.S.) İslâmiyet'i değişik yerlere 
yaymak istemesi 


gibi durumlar aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur? 


A) Bedir Savaşı'na B) Hicret'e 
C) Uhud Savaşı'na D) Akabe Biatları'na 
E) Hudeybiye Barışı'na 


Hz. Muhammed, vefatı sırasında yerine kimseyi tayin 
etmemiştir. Müslümanlar Kureyş'in ileri gelenlerinden 
Hz. Ebubekir'i halife seçmişlerdir. Dört Halife Devrinde 
halifeler seçimle belirlendiği için bu döneme “Cumhuriyet” denilmiştir. 


Hz. Muhammed'in, yerine herhangi bir kimseyi resmen atamaması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? 


A) Fertlerin seçme hakkına saygılı olduğunun 


B) Yerine atayacak vasıflarda kimseyi görmediğinin 


C) Devlet yönet 
mek istediğinin 


iğinin kendi ailesinde devam ettir- 


D) Hilafeti saltanata dönüştürmek istediğinin 


E) Müslümanlar arasında kargaşa çıkmasından endişe duyduğunun 


Hicret'in sonuçlarından bazıları şunlardır: 
— Muhacirlerle Ensarlar kardeş ilan edilmiştir. 


— Müslümanlarla Yahudiler arasında savunma ittifakı 
kurulmuştur. 


— Müslümanlar Mekkelilerin işkence ve baskıların- 
dan kurtulmuştur. 


— Müslümanlar büyük bir siyasal güç haline gelmişlerdir. 


Bu sonuçlardan yola çıkıldığında aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez? 


A) Müslümanlar dini özgürlüklerine kavuşmuştur 
B) Kabe'nin kontrolü Müslümanların eline geçmiştir 
C) Ortak savunma stratejisi oluşturulmuştur. 

D) İslamiyet'in yayılma hızı artmıştır 


E) Müslümanlar arasında sosyal dayanışma artmıştır 


LG 


Limtt Yayınları 


Lmt 
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Hz.Muhammed, Hudeybiye Antlaşması'na uymayan 
Mekkeliler üzerine 10.000 kadar askerle sefere çıkmış 
şehri kuşatmış, ciddi bir direnme görmeden Mekke'yi 
fethetmiştir. Mekke'nin fethinden sonra Müşriklerle 
Müslümanlar arasında Huneyn Savaşı yapılmış, müşrik 
Araplar bozguna uğratılmıştır. Bizans ordusuna karşı 
yapılan Tebük Seferi sırasında Gassani Arapları Müslümanlığı kabul etmişlerdir. Tebük Seferi Arap Yarımadası'nda siyasal birliğin önemli ölçüde kurulmasına etki 
etmiştir. Hz. Muhammed sefer sonrası rahatsızlanmış 
ve 632'de vefat etmiştir. 


Bu bilgilere göre 632'de, 


Gassani'lerin inancının ne olduğu? 


Huneyn Savaşı'nın sonucunun ne olduğu? 


. Hz.Muhammed'in ilk seferinin kime karşı yapıldığı? 


IV. Mekke'nin kimlere ait olduğu? 

gibi sorulardan hangilerine paragraf doğrultusunda 

cevap bulunamaz? 

A) ivelli B) Yalnız Ill C) 1, li ve ili 
D) Il ve iV E) Ili ve IV 


Kuran-ı Kerim, Hz. Muhammed döneminde nazil olmuş, 
Hz. Ebubekir döneminde kitap haline getirilmiş, Hz. Osman döneminde ise çoğaltılmıştır. 


Kuran'ın kitap haline getirilmesinde, aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır? 


A) 
B) 
© 


D) 


E) 


Yalancı peygamberlerin ortaya çıkması 
Hafızların savaşlarda şehit olmaları 


Ayetlerle hadislerin birbirine karışmasının önlenmek istenmesi 


Kuran'ın yazılı olduğu malzemenin korunmasında 
zorluklarla karşılaşılması 


Kuran ayetlerinin henüz yazıya aktarılmamış olması 


Hz. Ömer döneminde, Suriye, Filistin, İran, Irak, Mısır, 
Azerbaycan fethedilmiştir. 


Bu gelişmelerin ortak sonucu aşağıdakilerden hangisi olabilir? 


A) 


B) 
© 


D) 
E) 


İslâm kültürü ilk kez bu dönemde farklı kültürlerle 
karşılaşmıştır. 


İslam dini üç kıtaya yayılmıştır. 


Kuran'ın özgün halinin korunması için Kuran çoğaltılmıştır. 


Hilafet makamının nüfuz alanı genişlemiştir. 


İslam devleti içinde siyasal ve sosyal sorunlar başlamıştır. 
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Emevilerin yıkılışında; g9. Abbasiler'in, 


— Arap milliyetçiliği yapmaları ve diğer milletlere 1. Arap olmayan uluslara hoşgörüyle yaklaşmaları, 
değer vermemeleri, di RE HN 
II. Emevilere göre bilim - kültür alanında daha çok ge- 
— Fetih hareketlerinin durması, lişme göstermiş olmaları, 


— Emevilerin Hz. Muhammed'in soyundan gelenlere Il. Türkler'i idari ve askeri görevlere atamış olmaları 
iyi davranmamaları, 
gibi özelliklerinden hangileri Bağdat'tan, 517 sene 


— Arap kabileleri arasındaki rekabetin savaşlara İslam Dünyasını yönlendirmelerinde etkili olmuş- 


dönüşmesi, tur? 
— Horasan valisi Ebu Müslim Horasani'nin isyanı ve 

Emevi halifesi Mervan'ın öldürülmesi A) Yalnız B): Yaknızılı G6) Ive 
gibi nedenler etkili olmuştur. D) Ivell E) I,ilvellil 


Bu bilgilerden yola çıkıldığında Emevi Devleti'nin 
yıkılmasında özellikle hangi alanda yaşadığı sorunların etkili olduğu savunulur? 

A) Kültürel B) Dinsel C) Ekonomik 


D) Siyasal E) Hukuksal 


10. Hudeybiye Antlaşmasının maddeleri şunlardır: 


1. Oyıl Hac yapılmayacak ertesi yıl üç günlüğüne Hac 
yapılacak, 


mi Ii. Reşit olmayan Mekkeli birisi Müslüman olursa Medine'ye alınmayacak, 
— Ili. Medine'den birisi geri dönerse Mekke'ye alınacak, 
> 
Li IV. Kabileler arası sürtüşmelere iki taraf da karışmaya- 
> cak, 
- V. Barışon yıl sürecek 
e Yukarıda verilen maddelerden hangileri iki taraf açı- 
Ea sından da olumlu bulunup tartışma konusu olmape mıştır? 
— A) ivelV B) Il, ill ve V G) Lil ve IV 
z D) IVveV E) 1, 1VveV 
8. Abbasiler Tarihi'nde, 

1. Durum: Halife Harun Reşid döneminde Bizans 

sınırında “Avasım”" şehirleri kurulmuş ve Trabzon'dan 

Tarsus'a doğru uzanan bir hat boyunca kurulan bu şehirlere Türkler yerleştirilmiştir. 

2. Durum: Halife Memun zamanında Türkler devlet kademelerinde ve orduda yer almış ve sadece Türkler için ği YUN 

kurulan Samerra şehri kısa bir süre devletin yönetim 11. Hz. Ömer döneminde devlet meselelerinin görüşül- 

merkezi olmuştur. düğü divan teşkilatının oluşturulması, cünd adı verilen 

a ordugah şehirlerinin kurulması, valilerin yanına adli iş- 
1. ve 2. durumlar dikkate alındığında, leri takip etmeleri amacıyla kadıların atanması gibi 
1. Türklere olan güvenin belirgin bir şekilde arttığı, çalışmaların yapılmış olması, aşağıdakilerden han- 
9 9 » ğ gisinin göstergesidir? 
Il. Abbasi valilerinin seçimle belirlendiği, N A AN N 
A) Devletin en güçlü dönemini yaşadığının 
INI. Türklerin askeri ve siyasi tecrübelerinden faydala- a Le 
nıldığı B) Sınırların Afrika'ya ulaştığının 
gibi çıkarımlardan hangileri yapılabilir? ©) Kurumsallaşma sürecinin hızlandığının 
A) Yalnız! B) Yalnız C) Yalnız Il D) İslam devletinin temellerinin atıldığının 
D) iveli E) Ivellli E) Cihat politikasının uygunlanmaya başladığının 


1B 2A 3)B 4)B 5)E ND 7D 8)E YE 10)D  11)c 
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1. — Samidillerinden olan Arapça, İslamiyet'ten önce Arabistan yarımadasıyla sınırlıyken İslamiyet'ten sonra 
önem kazanmış ve İslam dünyasında ortak bir dil durumuna gelmiştir. 


Bu durumun nedenleri arasında, 
I.. Müslümanların etnik dillerini kullanmaları, 
Il. Arapçanın Kur'an dili olması, 


Ili. Fetihler yoluyla Arapçanın geniş alanlara yayılma- 


sı 

gelişmelerinden hangileri gösterilebilir? 

A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız Il 
D) Iveli E) Ilvelli 


İslamiyet öncesinde Arapların, Kabe'yi ziyaretleri sırasında düzenledikleri etkinliklerde ortak bir dil kullanmaları ve bu dilin zaman içinde iyice gelişmesinin; 


Aşağıdaki durumlardan hangisinin gerçekleşmesinde doğrudan etkisi olduğu savunulabilir? 


Yayınları 


A) Arap kültür birliğinin gerçekleşmesi 
B) İslamiyet'in doğması 
C) Arap yarımadasında tarih çağlarının başlaması 


D) Güçlü bir merkezi birlikteliğin sağlanması 


Lim 


E) Cahiliye devrinin sona ermesi 


Lmt 


Kuran'ın Arapça yazılmış olması ve İslamiyet'i kabul 
edenlerin ana kaynaktan Müslümanlığı öğrenme gereksinimi duymaları, 


I. siyasi birliğin sağlanması, 

Ii. Arapçanın yaygınlaşması, 

Il. İslam hukukunun doğması 

durumlardan hangilerini ortaya çıkarmıştır? 

A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız ill 
D) ivelli E) iivellli 
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Hz. Muhammed Döneminde kazanılan askeri başarıların sonucunda İslam devletinin sınırları genişlemiş ve 
devlet ekonomik açıdan oldukça zenginleşmiştir. 


Bu durum, 

1. İslam devletinde etnik çeşitliliğin arttığının, 

Il. Arabistan'da siyasi birliğin kurulduğunun, 

Il. İslam devletinin güç ve otoritesinin arttığının 

yargılarından hangilerinin göstergesidir? 

A) Yalnızlli B) Ivell 
D) Ilvelll 


C) Ivelli 
E) Lilvelli 


Mekkelilerin, 
1. Müslümanlara karşı Uhud Savaşını yapmaları, 


II. Müslümanların Kabe'yi ziyaretlerini engellemeye 
çalışmaları, 


Ili. Müslümanlarla Hudeybiye Antlaşmasını imzalama- 


ları 


gibi faaliyetlerinden hangileri, Medine'de toplanan 
Müslümanları bir güç olarak kabul ettiklerini gösteren kanıttır? 


A) Yalnızllı 
D) Ilvellil 


B) Ivell GC) Ivelli 


E) |, il ve lll 


Mekkelilerin, Müslümanlara karşı savaşmaları, onlarla mücadele etmeleri, aşağıdaki yargılardan han- 


gisini doğrulamaz? 

A) Müslümanlığı bir güç olarak görmüşlerdir. 

B) İslam devletinin varlığını tanımışlardır. 

C) Yeni inanış ve uygulamalara karşı çıkmışlardır. 
D) Alışkanlıklarını sürdürmek istemişlerdir. 


E) Şahsi çıkarlarını kollamaya çalışmışlardır. 


YGS Tarih Soru Bankası 


N 2“ TARİHİ VE UYGARLIĞI 


YE 


YGS Tarih Soru Bankası 


Hz. Muhammed (AS) Döneminde Bedir Savaşı'nda 
esir alınan Mekkelilerin bir kısmı fidye ödemeleri ya da 
Müslümanlara okuma yazma öğretmeleri karşılığında 
serbest bırakılmış, ayrıca ganimetlerin 1/5'i devlet 
hazinesine 4/5'i savaşa katılanlara paylaştırılmıştır. 


Bu durumun, 

Il. savaşa katılanların artması 

Il. okur- yazar oranında artış yaşanması 
Ii. savaş hukukunun doğması 


gelişmelerden hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir? 


A) Yalnız! 
D) Ilvelil 


B) Ivell C) Ivelll 


E) |, il veli 


İslamiyet öncesi Arap yarımadasında siyasi birliğin 
kurulamamasında, 


1. şehir devletleri biçiminde örgütlenmeleri 
Il. kabileler arasında kan davalarının olması 
Il. en önemli putların Kabe'de bulunması 


durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulamaz? 


A) Yalnız! 
D) Ilvelil 


B) Yalnızıl C) Yalnız lll 


E) Ive 


Emeviler bir yanda Asya yönünde genişlerken diğer 
yanda Afrika'nın fethini tamamladılar. Ardından Septe 
Boğazı'nı geçerek İspanya'yı fethettiler. 


Yalnız bu bilgiye dayanarak ; 


1. Emeviler Afrika fetihlerinde İslam devletine öncülük etmişlerdir. 


Il. İslamiyet Türk toplumu arasında yayılmaya başlamıştır. 


Ili. Emeviler tek yönlü büyüme stratejisi izlememişlerdir. 
yargılarından hangisine kesinlikle ulaşılır? 
A) Yalnız! B) Yalnız ıl C) Yalnız Ili 
D) Ivelli E) Iivellli 
3)B 5E 6)B8 
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İslamiyet henüz gelmemişken Arap toplumu arasında 
puta tapıcılık, Hristiyanlık, Yahudilik ve Mecusilik gibi 
inanışlar görülmüştür. Arap yarımadasında siyasal birlik kurulamamış ve kabileler arası sürekli üstünlük mücadeleleri yaşanmıştır. Sosyal eşitsizlik ve toplumsal 
çöküş üst noktalara tırmanmıştır. 


Aşağıdakilerden hangisinin bu dönemin özelliklerinden biri olduğu savunulamaz? 


A) 
B) Tek tanrı inancının yaygınlaşması 
©) 
D) 


E) Merkezi devlet haline gelinememesi 


Toplumsal huzursuzlukların artması 


Kan davalarının görülmesi 


Efendi — köle ilişkisinin ortaya çıkması 


— Şuubiye Hareketi: Mevali politikasına karşı ortaya çıkan etnik kimlik arayışıdır. 


— Beyt-ül Hikme: Abbasiler döneminde kurulan eğitim ve tercüme kurumudur. 


— Hudeybiye Barışı: Medinelilerle Mekkeliler arasında yapılan ilk antlaşmadır. 


— Sıffin Savaşı: Müslümanların kendi aralarında yaptıkları ilk savaştır. 


— Avasım Şehirleri: Arapların, Bizans sınırına kurdukları ve Türkleri yerleştirdikleri şehirlerdir. 


Yukarıdaki açıklamalardan kaç tanesi yanlıştır? 
A3 B)1 04 D)S E)2 


Emeviler Döneminde, 

1. İslam toplumu Şii ve Sünni şeklinde ikiye ayrılmıştır. 
Ii. Kuzey Afrika'nın fethi tamamlanmıştır. 

Ili. Berid adı verilen posta teşkilatı kurulmuştur. 


Meydana gelen bu gelişmelerden hangileri devlet 
hazinesinin gelirlerini arttırıcı sonuçlar doğurmuştur? 


A) Yalnız! 
D) Ivell 


B) Yalnız Il C) Yalnız |ll 


E) Ilvelil 
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— İslam öncesi Türk Devletlerinde ülke hanedanın 4. 
ortak malı kabul edilmiştir. 


— Memlük Devletinde güçlü olan komutanın devlet 
başkanı olma hakkı vardır. 


— Osmanlı Devleti 1. Murat döneminde ülke padişah 
ve oğullarının malı sayılmıştır. 


Bu bilgiler dikkate alındığında Türk devletleriyle ilgili, 


1. Türk Devletleri komşu devletlerden etkilenmiştir. 
Il. Siyasi hayatta farklı uygulamalar görülmüştür. 


Ili. Kut anlayışı bütün Türk devletlerinde uygulanmış- 


tır. 
yorumlarından hangileri yapılabilir? 
A) Yalnız! B) Yalnız Il 
D) Ivelli E) |,ilvelii 


C) Iivell 


Karahanlılar döneminde kaleme alınan ilk Türk İslam 
edebiyatına ait eserlerde devlet büyüklerine ve halka 
bir takım öğütler verilmiş, siyaset,eğitim ve ahlak konularına vurgu yapılmıştır. Bu eserlerde Türk töresinin ve 


İslami esasların etkisi belirgin olarak fark edilmiştir. 


Yayınları 


Bu bilgilere göre; 

1. eğitimde laikleşme başlamıştır. 

Il. Türk-İslam sentezi gerçekleştirilmiştir. 
III. teokratik düzene geçilmiştir. 


Limit 


gibi yorumlardan hangileri yapılabilir? 
A) Yalnız|I B) Yalnız Il C) Yalnız ill 
D) Ivell E) llvelli 


Lmt 


Anadolu Selçuklu Devletinin kuruluş döneminde Anadolu'nun Türkleşme süreci hızlanmıştır. Sadece Selçuklular değil diğer Türk Beylikleri de bu sürece 
oldukça katkıda bulunmuşlardır. 


Buna göre; 

1. Anadolu Türk birliğini sağlama çalışmaları, 
Il. Cihat politikasını uygulama çalışmaları, 

Ii. Anadolu'yu bayındır hale getirmeye çalışmaları 


hangilerinin Anadolu'nun Türkleşme sürecini hızlandırdığı savunulur? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il 
D)i veli 


C) Yalnız lll 
E) Il ve lil 
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I. ordu teşkilatlanmasına oldukça önem verilmesi, 


Türk — İslam devletlerinde görülen; 


11. devlet kademelerine nitelikli memur alınması, 


Ili. fetih sahalarının fetheden kumandanın idaresine 


bırakılması 


gibi uygulamalardan hangilerinin ülkelerin sınırlarını genişletmelerinde ve elde edilen coğrafyalarda 
uzun süre kalıcı olunmasında etkisinin olduğu savunulur? 


A) Yalnız| 
D) Ilvelll 


B) Ivell O) ivelli 


E) 1, iivelli 


Selçuklu devleti hukuk sistemi içinde hem Türk töresi 
hem de islami esaslar etkili olmuştur. Ayrıca yeni fethedilen yerlerde uygulanan hukuk sistemleri belli bir süre 
daha geçerliliğini korumuştur. 


Selçuklu devleti hukuk anlayışında görülen bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 


A) 
8) 
o 
D) 
E) 


Teokratik devlet sistemine geçmek 
Gayrimüslim unsurları Müslümanlaştırmak 
Hukuk birliğini gerçekleştirmek 

Huzur ve güven ortamını güçlendirmek 


Deniz aşırı limanları fethetmek 


Anadolu Selçukluları ve Beylikler Döneminde Anadolu'da bir çok dini,sivil ve askeri mimari eserleri vücuda 
getirilmiştir. Bu sayede hem ülke bayındır hale getirilmiş hem de halkın tüm ihtiyaçları devlet eliyle karşılanmıştır. 


Aşağıdaki eserlerden hangisi dini mimari eserleri 
arasında gösterilemez? 


A) Kümbet 
B) 
©) 
D) 
E) 


İmarethane 
Türbe 
Medrese 


Zaviye 
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Büyük Selçuklu Devleti 1141'de Karahitaylılarla yaptığı Katvan Savaşını kaybetmiştir. Bu savaşta Sultan 
Sencer tutsak düşmüştür. 16 yıl kadar sonra çıkan 
Oğuz İsyanı sonucunda ise kesin olarak yıkılmıştır. 


Buna göre; 

1. iç karışıklıklar, 

IN. dış baskılar, 

INI. yenilik hareketleri 

hangilerinin Selçuklu devletinin yıkılmasında etki- 


sinin olduğu savunulamaz? 
A) Yalnız | B) Yalnız li G) Yalnız ili 
D) Ivell E) Ilvelli 


Türkiye Selçuklu tarihi incelendiğinde 1. ve 2. haçlı seferleri büyük önem taşır. 3. ve 4. haçlı seferleri ise ilk 
ikisi kadar Selçuklu tarihçilerince önemsenmemiştir. 


Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? 

A) 3.ve4. seferlerin Anadolu'yu hedef almaması 

B) İlk seferlerin ekonomik amaçlı düzenlenmiş olması 


C) 1. ve 2. seferlerin Papa tarafından organize edilmesi 


D) 3.ve4. seferlerin Selçuklular tarafından kaybedilmesi 


E) Soniki seferin amacından sapmış olması 


Türk İslam devletlerinde bağımsızlığını ilan etmek isteyen ya da bir bölgede yeni bir devletin temellerini atmak 
isteyen bir müslüman Türk idareci mutlaka halifeden 
onay almak durumundaydı. Halife söz konusu kişinin 
siyasal varlığını olumlu karşılarsa bazı hediyeler göndererek onu onaylamış olurdu. 


Devlet kurmak isteyen idarecilerin bu şekilde bir 
strateji uygulamalarının nedeni aşağıdakilerden 
hangisi olabilir? 


A) Hakimiyeti meşrulaştırmak 

B) İslam coğrafyasını birleştirmek 

C) Taht kavgalarını önlemek 

D) Din ve devlet işlerini ayırmak 

E) Sınırları ortadoğu yönünde genişletmek 
2)B 3)E 4E 
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TEST 1 


Türk İslam Devletleri hükümdarları ordularla sefere çıktıklarında merkezde bulunmadıklarından işlerin aksamaması 
için Niyabet-i Saltanat isimli bir divanın kurulmasına onay 
vermişlerdir. Bu divana naip unvanlı bir vezir başkanlık etmiştir. Hükümdarın merkezde bulunduğu sırada ise büyük 
divan kurulur ve sultan da ona başkanlık ederdi. Sultan 
ayrıca divan-ı mezalim denilen en yüksek rütbeli mahkemenin de başkanlığını yapmıştır. 


Bu bilgilere göre sultanlar; 

Il o adalet 

Il. askerlik 

Ii. idari 

gibi yetkilerden hangilerini kullanmışlardır? 

A) Yalnız! C) Yalnız Ill 
D) Ivell E) I,ilvelii 


B) Yalnız Il 


İran'da saray anlamına gelen Bargah kelimesinin 
Anadolu Selçuklu Devleti'nde de aynı şekil ve aynı 
anlamda kullanılmış olması aşağıdakilerden hangisini gösterir? 

A) Anadolu'daki diğer unsurların etkisinde kaldıklarını 
B) Bizansile yakın ilişki kurduklarını 

C) Arapça unvanları öne çıkardıklarını 

D) Fars kültürünün etkisinde kaldıklarını 


E) Türk geleneklerini devam ettirdiklerini 


Türk- İslam devletleri döneminde; medreseler ve rasathaneler kurulmuş, ayrıca birçok cami,mescit,türbe,kümbet, rasathane ve kervansaray inşa edilmiştir. 


Bu gelişmelerin Türk-İslam devletlerinin aşağıdaki 
alanların hangisinin gelişmesinde doğrudan etkili 
olduğu söylenemez ? 
A) Mimari 
B) Sanat 
C) Askerlik 
D) Ticaret 
E) Bilim 
8)A 9gA 10) E 
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1055 yılında Selçuklu sultanı Tuğrul Bey, Abbasilerin 
merkezi olan Bağdat'a sefere çıkmıştır. Amacı Abbasi 
halifesini Şiilerin baskısından kurtarmaktır. 


Bu bilgiden yola çıkarak; 

1. Selçuklular kendini koruyamayacak güçtedir. 

Ii. Halifelik Selçuklulara geçmiştir. 

Ill.. İslam dünyasında siyasi ayrılıklar yaşanmaktadır. 

gibi yorumlardan hangileri yapılabilir? 

A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız Il 
D) Ivelli E) Ilvelli 


Anadolu Selçukluları döneminde Ahi Teşkilatına, 
I. Müslüman berber, 

IL. Yahudi tüccar, 

Ili. Hristiyan kunduracı 


gibi meslek sahiplerinden hangilerinin katılma hakkının olduğu söylenebilir? 


A) YalnızI B) Yalnız Il C) Yalnız Ill 
D) Ivell E) I,ilvellil 


— Kösedağ Savaşı 
— Malazgirt Savaşı 


Türk İslam tarihi içinde önemi büyük olan yukarıdaki savaşların ortak sonucu olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilir? 


A) Türklerin batıya ilerleyişinin durmasına neden olmuşlardır. 


B) Anadolu'nun siyasi yapısının değişmesinde etkili 
olmuşlardır. 


C) İslam dünyasında Türklerin itibarının artmasına 
neden olmuşlardır. 


D) Halifeliğin Türklere geçişinde etkili olmuşlardır. 


E) Anadolu'nun Moğol idaresine girmesinde etkili olmuşlardır. 


LG 


Limit Yayınları 


Lmt 


TEST 


— Türklerin sınırlarını batı yönünde genişletmesi 
— Anadolu'da yeni Türk devletlerinin kurulması 


gibi gelişmelere bakıldığında öncelikle hangi alanda değişimlerin yaşandığı söylenir? 


A) Dini B) Ekonomik 
D) Siyasi 


C) Askeri 
E) Kültürel 


1. Tuğrul Bey'in Bağdat seferi, 
II. Pasinler Savaşı'nın Selçuklularca kazanılması, 
Ili. Moğol istilasının Orta Asya'yı tehdit etmesi 


gibi gelişmelerden hangilerinin Anadolu'nun Türkleşmesine katkıda bulunduğu savunulabilir? 


A) Yalnız! B) Ivell C) Ivelll 
D) Il veli E) I,ll ve ilI 


— Kırım'ın Suğdaklimanını ve Alanya'yı ele geçirmiştir. 


— Moğolilerleyişini Ayn-ı Calut savaşıyla durdurmayı 
başarmıştır. 


— 1055 Bağdat Seferi ile halifeyi himaye etmiştir. 
— Mısır'da ilk Türk devletini kurmuştur. 


Yukarıda Türk - İslam tarihinde gerçekleşmiş olaylar 
aşağıdaki Türk devlet adamları eşleşti iğinde 
aşağıdakilerden hangisi ile ilgili bir bilgi verilmediği 
anlaşılır? 


A) Selahaddin Eyyubi 
C) Tuğrul Bey 


B) Sultan Baybars 
D) Tolunoğlu Ahmet 
E) Alaaddin Keykubat 
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Büyük Selçuklu Devleti döneminde Büyük Selçuklulara gi Memlük Devleti'nde her emirin yani komutanın hükümdar 
bağlı olarak hem devlet, hem beylik, hem de atabeylik olabilme hakkı vardı. Bu durum diğer hiçbir Türk devlebulunuyordu. Bu siyasi yapılar Selçuklu sultanı Melik- tinde görülmemiştir. 
şah'ın ölümünden sonra bağımsız hareket etmeyi tercih . 
ettiler. Bu durum Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılmasın- Bu bilgiye bakılarak Memlüklüler için; 
da en büyük etkenlerden biridir. 1. Veraset uygulaması görülmez. 
Bu bilgilere dayanarak; Il. Askeri nitelikli bir siyasal anlayış hakimdir. 
!. Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılmasında Melik- Il. Birden fazla hanedan yönetime gelebilecektir. 
şah'ın ölümü etkili olmuştur. 
gibi yorumlardan hangileri yapılır? 
11. Bağlı devlet, beylik ve atabeylikler kendi aralarında 
hakimiyet mücadelesine girmişlerdir. A) Yalnızlı B) Iveli C) Ivelli 
LIN ük Selçuklu Devleti merkeziyetçi bir yapıda de- D) Ilvelli E) |,il veli 
ğildir. 
gibi yargılardan hangilerine doğrudan ulaşılabilir? 
A) Yalnız! B) Yalnızıl C) Yalnız Ili 
D) iveli E) Ivelli 
10. 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra İkta sistemi ile Anadolu'da ilk Türk beylikleri kurulmuştur. Bu beylikler Büyük 
Selçukluların bir parçası olmakla birlikte Selçukluların 
Si, otoritesinin zayıflamasıyla beraber müstakil hale geliz mişlerdir. 
— Aşağıdakilerden hangisi bu beyliklerin Anadolu'ya kat- 
E kıları arasında gösterilemez? 
> A) Anadolu'yu koruma 
> B) İslamiyet'i yayma 
C) Türk kültürünü yayma 
hi D) Anadolu'yu bayındır hale getirme 
e 
pa E) Halifeliği ele geçirme 
- 
Bi 
- 
11. XIII. yüzyılda Moğollar Asya'dan batıya doğru bir istila 
Anadolu Selçuklularına ait, hareketi başlatmışlardır. 
1. Hazineye yük olmadan toprak vergileriyle ordu kur- Bu istila sonucunda ; 
mak. — Asya'nın büyük bir bölümünü, 
Il. Savaş esirlerini belli eğitimlerden geçirerek ordu — Ortadoğu'yu 
bünyesine katmak. i 
Mağ ” GR — Sivas'a kadar Anadolu'yu, 
II. Esnaf grupları ile tüketici arasında köprü görevi yürütmek. — Macaristan'a kadar Avrupa topraklarını 
Yukarıda açıklamaları verilen kavramların aşağı- ele geçirmişlerdir. 
daki seçeneklerden hangisinde doğru eşleştirildiği © 
savunulur? Bu durumun; 
ı. eN daki Türk nüfus oranının artması 
A) Dirlik Hassa ones Ii. Türk — İslam kültürünün zarar görmesi 
B) Hassa Ganimet Zanaatkar Ili. Anadolu'da ilk beyliklerin kurulması 
C) İkta Gulam Ahi başl lm hangilerini ortaya çıkaracağı savu- 
D) Kapıkulu Gulam Lonca A) Yalnız! B) Iveli C) Ivelli 
E) İka Iskan ki D) ivelli E) Liivellll 
yc 2)A 3)B 4)D 5)D 6)A DE 8)Cc YE 10) E 1)B 
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> 1. hilafet makamının güvencesi olma, 4. 
Il. Türk veraset anlayışını sürdürme, 
INI. denizaşırı seferlerle ekonomiyi canlandırma 


Yukarıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu devletine 
ait bir özellik değildir? 


A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız lll 
D) Ive E) 1, ilvelli 


2. Selçuklu hükümdarları ülke yönetimini emin ellere teslim etmek düşüncesiyle taht adayı çocuklarını Atabeylik 
diye adlandırılan idari birimlere göndermiş ve burada 
gerekli eğitimi almalarını sağlamışlardır. 


Yalnız bu bilgiyle; 
1.  Atabeylikler bağımsız hareket etmişlerdir. 


Il. Şehzadelerin yönetim becerileri geliştirilmek istenmiştir. 


Ili. Büyük şehzadenin tahta geçmesi desteklenmiştir. 


Yayınları 


gibi yorumlardan hangilerine ulaşılamaz? 
A) Yalnız! B) Ivell C) Ivelll 
D) Il veli E) I,ilvelli 


Limit 


Lmt 


3. Büyük Selçuklu Devleti Melikşah'ın ölümünden sonra 
eski inden uzaklaşmaya başlamıştır. Sultan Sencer ve iki kardeşi taht mücadelesine girişmiş bu da yıkılışı hazırlayan en önemli etken olmuştur. 


Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçukluların yıkılma nedenleri arasında gösterilemez? 


A) 
B) 
©) 
D) 


Selçuklulara bağlı idari birimlerin bağımsız olması 
Kösedağ Savaşında Moğollara yenilmiş olmaları 
Batinilerin zararlı faaliyetleri 


Abbasi Halifesinin tekrar siyasi yetkiye sahip olmak 
istemesi 


E) Taht kavgalarının merkezi otoriteyi zayıflatması 


«< -B 


TEST 
Ea, İ 


Karahanlı Devletinin resmi dili Türkçe, Gaznelilerin 
Farsça'dır. 


İkisi de Türk devleti olmalarına rağmen bu farklılığın 
temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Etnik yapılarının farklı oluşu 

B) Yaşadıkları dönemin aynı oluşu 

C) Kuruldukları coğrafyanın farklı oluşu 
D) Kurucularının farklı kişiler olmayışı 

E) Ekonomilerinin ticarete dayalı olmayışı 


Moğolların ordu teşkilatında onlu sistemi yönetim 
anlayışında ise veraset sistemini uygulamaları, 


I. Müslüman olduklarını, 

Ii. Türklerin etkisinde kaldıklarını, 

IN. Türklerin egemenliği altında yaşadıklarını 

gibi durumlardan hangilerinin göstergesidir? 

A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız lll 
D) Iveli E) ilvelli 


Timur, Çağatay ailesinden bir kişiyi kukla hükümdar olarak tahta çıkartmıştır. Bu yüzden büyük bir imparatorluk 
kurduğu halde ölünceye dek emir ünvanını kullanmıştır. 


Yukarıdaki durumun nedeni aşağıdakilerden hangisi 
olabilir? 


A) Timur'un han soyundan olmaması 

B) Timur'un Çağatay hükümdarlarından çekinmesi 

C) Timur'u halifenin onaylamaması 

D) Timur'un kendinde ülke yönetecek gücü görmemesi 


E) Timur'un taht kavgası çıkmasını engellemek istemesi 
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Karahanlılar Döneminde Kaşgarlı Mahmut, Edip Ahmet, Gazneliler Döneminde Utbi, Biruni, Selçuklular 
Döneminde İmam-ı Gazali, Nizamülmülk gibi bilim 
adamlarının yetişmiş olması, 


1. Türk dilinin ön plana çıkarıldığını, 
Il. özgür düşünce ortamının varlığını, 
UN bilimsel faaliyetlerin devlet kontrolünde yürütüldüğünü 
gibi yorumlardan hangilerini doğrular? 
A) Yalnız! B) Yalnızll GC) Yalnız Ili 
D) Ivelli E) Lilvelli 


Olay bir anda olup biten, olgu belli bir süreç sonucunda ortaya çıkan durumdur. 


Aşağıdakilerden hangi 
söylenemez? 


A) Önasya'da İslamiyetin yayılması 


in olguya örnek olduğu 


B) Anadolu'nun kapılarının Türklere açılması 
C) Anadolu'nun Türkleşmesi 
D) İslam kültürünün Güney Asya'da benimsenmesi 


E) Türk - İslam kültürünün kaynaşması 


Anadolu Selçukluları döneminde, 

— Deniz aşırı seferlerin yapılması 

— Ticarette sigorta sisteminin getirilmesi 
— Anadolu Türk beylikleri ile savaşılması 
gelişmeleri ile ilgili olarak; 

1. ekonomiyi güçlendirmek, 

Il. huzur ve güven ortamı oluşturmak, 

Ili. Anadolu Türk birliğini sağlamak 


gibi amaçlarından hangilerine ulaşılmak istendiği 
söylenebilir? 


A) Yalnız! 
D) Ivelli 


B) Yalnız Il C) Yalnız Ili 
E) |,ilvelil 


2)c 3)B 4)c 5)B 6)A 


Yayınları 


Et tie 


Lmt 


10. 


LP 


12. 


7B 


<3 


TEST3 


1... İlk kez Türk Dünya haritasının bir eserde yer alması 


Il. Ahlaki öğüt kitabı 

Ili. İlk tasavvuf eseri 

a. Divan-ı Hikmet 

b. Divanü Lügat-it Türk 
c. Atabet-ül Hakayık 


Yukarıda numaralandırılmış ve harflendirilmiş bilgiler eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi doğru 
olur? 


SE SUE TN 
A a b c 
B) b a c 
Cc) c b a 
D) b c a 
E) a c b 


Anadolu Selçuklu Devleti birçok yönüyle Büyük Selçuklu Devletine benzerken ticari açıdan böyle bir benzerlik 
ve devamlılık söz konusu değildir. 


farklılığın temeli olarak aşağıgösterebilir? 


Diyen bir tarihçi 
dakilerden hangi 


A) Dini inanışlar 

B) Siyasal amaçlar 
C) Coğrafi konum 

D) Ekonomik hedefler 
E) Etnik farklılık 


Birçok milletin aksine Türk milleti İslam dinini daha kolay benimsemiştir. 


Bu yargının ortaya çıkmasında; 
1. Türkinanç yapısı, 
Ii. Türk sanat anlayışı, 


IN. Türklerin yaşadığı coğrafya 


gibi özelliklerden hangileri 
A) Yalnız! B) Yalnız Il 
D) Ivelli 


in etkisi olmuştur? 
C) Yalnız Il 
E) Ilvelli 


8)B ME 10)D 11)C 12A 
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1. — XII. yüzyılda Asya'nın en doğusundan başlayan Mo- 4. 
ğol istilası yalnızca Asya'yı olumsuz etkilemekle kalmayıp 
tüm Ön Asya'yı, Anadolu'yu ve Kuzey Afrika'daki İslam 
topluluklarını da olumsuz etkilemiştir. 


Diyen bir Müslüman Türk tarihçisi aşağıdakilerden 
hangisini bu söylemine dayanarak yapamaz? 


A) Anadolu Selçuklu Devleti'nin Kösadağ Savaşı'nda 


yenilmesi 
B) 
© 
D) 
E) 


Moğol toplulukları arasında İslamiyetin yayılmasını 
Abbasi halifesinin Memlüklülere sığınmasını 
Bağdat kütüphanesinin talan edilmesini 


Müslümanlar arasında savaş yapılmasını 


2 — Karahanlıların resmi dili Türkçe'dir. 
—  Tolunoğullarının resmi dili Arapça'dır. 
— Gaznelilerin resmi dili Farsça'dır. 


Yukarıda verilen devletlerin üçü de Türkler tarafından kuruldukları halde resmi dil konusundaki 
farklılığın ana kaynağı aşağıdakilerden hangisi olabilir? 


A) 
B) 
©) 
D) 
E) 


Yayınları 


Devletlerin farklı din benimsemeleri 


Değişik dönemlerde yaşamış olmaları 


Limit 


Farklı coğrafi sahalarda hüküm sürmeleri 
Farklı kültürel değerlere sahip olmaları 
Milli benliklerini kaybetmiş olmaları 


Lmt 


3. Büyük Selçuklu Devleti'nin parçalanmasıyla ülke 
toprakları üzerinde hanedan üyeleri tarafından 
Irak-Horasan, Kirman, Suriye ve Anadolu Selçuklu 
Devletleri'nin kurulmasında aşağıdaki durumlardan hangisinin etkisi olmamıştır? 

A) 
B) 


©) 


Toprakların miri ve mülk arazi şeklinde ayrılması 
Yönetimde veraset anlayışının egemen olması 


Ülke topraklarının hanedan üyeleri arasında paylaştırılması 


D) 
E) 


Tahtın soya bağlı olarak el değiştirmesi 


Kut anlayışının devam etmesi 


Gi 


TEST 
m. İ 


1071 Malazgirt Savaşı sonrasında Anadolu'da kurulan Saltuk, Mengücek, Danişment ve Artuk beyliklerinin aşağıdaki çalışmalarından hangisi “Anadolu'nun 
Türkleşme sürecini" hızlandırdığı söylenemez? 


A) Fethedilen bölgelerde bayındırlık faaliyetlerinde bulunmaları 

B) Beyliklerin kendi aralarında egemenlik mücadelesine girmeleri 

C) Siyasal hakimiyetlerinin yanı sıra kurumsallaşmaya 
önem vermeleri 

D) Egemenlik kurdukları yerlere Türkçe isimler vermeleri 

E) Sınırlarını genişletmekle beraber Anadolu'yu ya- 


şanabilir hale getirmeleri 


1. Gazneliler 
Ii. Anadolu Selçukluları 
II. Artuklular 


Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Büyük Selçuklu Devletine bağlı olarak kurulmuştur? 


A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Iveli 
D) Ivelll E) Iivelli 


Türklerin İslam dinini kabul etmelerinde en önemli etken yaşam tarzlarının ve inançlarının yeni dinin gereklilikleriyle bağdaşmasıdır. 


Bu yargı doğrultusunda İslam inancıyla ilgili; 
1. tekilah temelli bir inanç oluşu, 

Ii. sosyal tabakalaşmayı reddetmesi, 

1. milli toplum anlayışına karşı olması 


verilen özelliklerinden hangileri bu yargının ortaya çıkmasının nedenlerinden sayılamaz? 


A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız Ili 
D) Iveli E) Ilvelli 
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Karahanlılar 840 — 1212 yılları arasında Türkistan'da 
yaşamış bir Türk İslam Devleti'dir. Türk kültürü ile İslam kültürünü kaynaştırarak Türk — İslam sentezini 
oluşturmuşlardır. Türk — İslam tarihine ait bilinen ilk 
yazılı edebi eserler de bu devlet döneminde kaleme 
alınmıştır. 


Yalnızca bu bilgilere göre Karahanlılar için; 
1. İslamı kabul eden ilk Türk devletidir. 
Il. Müslüman olarak kurulan ilk Türk devletidir. 


Il. Türk — 
lardır. 


İslam mimarisine ait ilk eserleri bırakmış- 


hangilerine kesin olarak ulaşılamaz? 
A) Yalnız! B) Ivell C) Ivelll 
D) Ilvelil E) |,ilvelil 


Türk İslam devletlerinde; 


I. hükümdarların sultan unvanını kullanmaları, 


Ii. devlet işlerinin divan-ı saltanatta görüşülmesi, 


II. ülkenin idari olarak bölünerek yönetilmesi 


gibi durumlardan hangil 
laylaştırdığı savunulur? 


A) Yalnız! B) Yalnız Il 
D) Ilvellil 


ülke yönetimini ko- 


C) Yalnız lll 
E) |, ll veli 


XI. yy'da Şii toplumu içinde Batınilik şeklinde adlandırılan ve İslamı diğer tüm unsurlardan farklı algılayan 
ve savunan yeni bir düşünce akımı ortaya çıkmış ve 
bu akım Büyük Selçukluları da ciddi anlamda olumsuz 
etkilemiştir. 


Buna göre Selçuklu bürokrasisi, 

I. Nizamiye Medreselerini kurma, 

Il. hutbelerde ayet ve hadisleri konu edinme, 
Ii. Şii'lerin üzerine seferler düzenleme 


gibi faaliyetlerden hangilerini Batınilik fikrini düşünsel anlamda etkisiz kılmak amacıyla yapmışlardır? 


A) Yalnız! 
D) Ilvellil 


B) Ivelli 
E) |, ilvelli 


C) Ivelli 


2)c 3JA 4)B 5E 6) Cc 


Limit Yayınları 


Lmt 


10. 


11. 


12. 


DE 


TEST 4 


1220'de Asya'nın doğusundan başlayıp, Ön Asya'ya, Kafkaslar üzerinden Orta Avrupa'ya yayılan 
Moğol istilasının aşağıdakilerden hangisi üzerinde 
dolaylı ya da doğrudan bir etkisinin olmadığı savunulur? 


A) Harzemşahlılar'ın ana yurtlarını terk etmesi 

B) Anadolu'daki Türk nüfusunun artması 

C) Halifelik makamının Kuzey Afrika'ya taşınması 
D) Abbasi Devleti'nin yıkılması 

E) Anadolu'da ilk Türk beyliklerinin kurulması 


Tolunoğulları, Abbasi Devleti'nin merkezi otoritesini yitirmesi sonucu Mısır'da kurulan İlk Türk İslam Devleti'dir. Bu devletin halkı Arap idarecileri Türk'tür. Bu 
nedenle devlet — toplum kaynaşması sağlanamamıştır. 
868 — 905 yılları arasında yaşayan Tolunoğulları'nın kısa sürede yıkılmasının nedeni mevcut etnik yapısıdır. 


Yalnız bu bilgilerden yola çıkıldığında Tolunoğulları 
için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

A) Mısır'da Türk kültürünün öncüleridir. 

B) Türkçe'yi resmi dil seçmişlerdir. 

C) Abbasi Devleti tarafından yıkılmışlardır. 

D) Devlet halkına kültürel baskı uygulamıştır. 


E) Tolunoğulları sosyal devlet karakterlidir. 


Anadolu Selçuklu Devleti, Ermeni, Süryani gibi farklı etnik ve dini grupları idaresiyle memnun ederek kendine 
bağlı topluluklar haline getirmiştir. Ayrıca Bizans döneminde hiçbir değeri olmayan ve arazileri olan soyluların 
topraklarında sadece karın tokluğuna çalışan Rum ailelere de toprakların işletim hakkını bırakmışlardır. 


Bu bilgilere bakılarak Anadolu Selçukluları için, 

1.  Gayrimüslimleri yönetime ortak ettikleri, 

Ii. hoşgörülü bir politika izledikleri, 

Ili. dönüştürme siyasetini benimsemedikleri 

gibi yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 

A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız Ill 
D) Ivell E) Il veli 


8D 9B 10E 1)A 12E 
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İlhanlıların Bağdat'ı işgal etmeleri sonrasında Abbasi 
halifesi Mısır'daki Memlük devletine sığınmak zorunda 
kalmıştır. Memlük sultanı Baybars, El Muntazır'ı halife 
ilan etmiştir. 


Buna göre, 

1. İslam dünyasının dini merkezi değişmiştir. 

Il. Halifelik makamı Türklerin himayesine girmiştir. 

Il. Memlük devletinin yönetim şekli değişmiştir. 

gibi yorumlardan hangileri yapılamaz? 

A) Yalnız! B) Ivelll C) Yalnız Ill 
D) Ivelli E) Ilvelli 


Çağatay Devleti'nin yıkılmasından sonra yine aynı topraklar üzerinde Timur Devleti kurulmuştur. Timur; bilime, sanata ve gelişmeye oldukça destek vermiştir. Türk 
İslam dünyasına ışık olan ünlü astronom Uluğ Bey Semerkant'taki rasathanesini Timur'dan büyük destek alarak yönetmiştir. 


Bu bilgiler ışığında aşağıdakilerden hang 
söylenmesi beklenemez? 


A) Timur bilimsel çalışmaları desteklemiştir. 
B) Timur Devleti İslam dünyasını etkilemiştir. 


C) Kültür, sanat ve edebiyat alanında Batıdan etkilenilmiştir. 


D) Uluğ Bey Müslüman gök bilimcilerine öncülük etmiştir. 


E) Timur yeniliklere açık bir hükümdardır. 


Türk İslam tarihi araştırıldığında, Uç Beyliği adı verilen 
ve İslam olmayan bir coğrafya ile Türk İslam Devleti 
arasında tampon bölge olarak varlığını sürdüren 
siyasal yapılar görülmüştür. Bu yapıları idare eden Uç 
beyleri kritik durumlarda merkeze danışmadan akınlar 
yapabilmişlerdir. 


Buna göre, 
I. Uç Beyliği sistemi devletin büyümesinde etkilidir. 


Ii. Ülke içinde devlet otoritesini uç beyleri kabullenmemişlerdir. 


Ii. Uç beyleri bazı durumlar hariç olmak üzere merkeze bağlı hareket etmişlerdir. 


gibi yorumlardan hangileri yapılabilir? 
A) Yalnız| B) Yalnız Il 
D) Ilvellil E) Ivelll 


C) Ivell 


LG) 


Gimt&e Yağrtnıla ma 


Lmt 


TEST 


m. 


Büyük Selçuklu Devleti İkta Sistemi ile sınırlarını genişletmiş, bu topraklarda toplanan vergileri bazı memurlarına maaş olarak dağıtmış artan vergilerle de ikta 
yöneticisinden atlı asker beslemesini istemiştir. 


Bu sistem ile aşağıdaki kazançlardan hangisinin 


elde edilemeyeceği savunulur? 
A) Tarımsal üretimde artış gözlemlenmesi 
B) Hazineden harcama yapılmadan ordu kurulması 


C) En ücra yerleşim sahalarına devlet otoritesinin taşınması 


D) Saray ve divan teşkilatlarının güvenliğinin sağlanması 


E) Toprakların boş kalması önlenerek sosyal refahın arttırılması 


Ahi teşkilatı Müslüman esnafların bir araya gelerek 
oluşturdukları sosyal ve ekonomik çıkar amaçlı bir sivil 
örgüttür. 

Buna göre Ahi teşkilatıyla ilgili, 


1. üye olmada aranan tek şart benzer işi yapıyor olmaktır. 


Il. dini farklılıklar dikkate alınmaz. 

IN. kamu düzeninin sürdürülmesinde etkilidir. 

gibi yorumlardan hangisi yapılamaz? 

A) Yalnız! B) Yalnızlı 
D) Ivelli 


C) Yalnız |ll 
E) Ilvelli 


1. Batı Anadolu ile Doğu Anadolu arasında ticaret yolları yapılması. 


Ii. Karadeniz ve Akdeniz kıyılarında büyük liman kentlerinin kurulması. 


Ii. Anadolu'daki Türk nüfus oranının artması. 


gelişmelerinden hangilerinin Anadolu'nun stratejik 
önemini doğrudan arttırdığı savunulur? 


A) Yalnız! B) Ivell 
D) Ilvelil 


C) ivelli 
E) Lilvelli 
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Talas Savaşı 751'de Müslüman Araplarla Çinliler arasında yapılmıştır. Savaşın dördüncü gününde Karluk 
Türk boyu, Arapları desteklemiş ve sonuçta Çinliler 
ağır bir yenilgi almıştır. Bu savaş sürerken barut,pusula 
ve kağıt gibi teknik buluşlar İslam toplumu tarafından 
öğrenilmiş ve kullanılmaya başlanmıştır. 


10. 


Bu paragraf doğrultusunda aşağıdakilerden hangisi savunulamaz? 


A 
B) 
© 
D) 


Asya'yı Çinlileştirme politikası başarısız olmuştur. 
İslam dininin yayılım hızı artmıştır. 
Türk, Arap nüfusları arasında ilk ilişkiler başlamıştır. 


Doğu ile batı arasında kültürel etkileşim hızlanmıştır. 


E) Müslüman toplumun bilgi seviyesi artmıştır. 


Büyük Selçuklu Devletinde Sultan Melikşah devrinde 
ülke Anadolu, Suriye,Irak,Horasan ve Kirman Selçukluları olmak üzere beşe ayrılmış; Melikşahın ölümünden sonra da bağımsız hale gelmişlerdir. Ayrıca 
ülkenin birçok bölgesinde atabeylikler bağımsızlıklarını 
ilan etmişlerdir. 


LE 


Bu durumun ortaya çıkmasında aşağıdakilerden 
hangisi diğerlerine oranla daha etkili olmuştur? 


Yayınları 


A) İçisyanların artması 
B) Merkezi otoritenin bozulması 


C) Toprak kayıplarının artması 


Limit 


D) Sosyal sorunların yaşanması 


E) Fetihlerin geçici olarak durması 


Lmt 


Büyük Selçuklu Devleti ilk medreseyi Nişabur kentin- 
de kurmuştur. Alparslan döneminde ise Batıniliğe karşı Nizamiye Medreseleri kurulmuştur. Bu medreseler 
İslam tarihinde ilk yüksek öğretim kurumu olarak kabul 
edilmiştir. 


Nizamiye medreseleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 


A) Batınilik fikri Nizamiye medreselerinde doğmuş- 


tur. 12. 


B) Büyük Selçuklu devleti eğitim çalışmalarına büyük 
önem vermiştir. 


C) Bilimsel çalışmalar Alparslan döneminde başlatı!- 


mıştır. 


D) Nizamiye medreselerinde dönemin en iyi tıp eğitimi verilmiştir. 
E) Batınilik fikri Büyük Selçukluların yıkılmasına ne- 


den olmuştur. 


1c 2)c 3)E 
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Eyyubiler, 1174 — 1250 yılları arasında Mısır'da hüküm 
sürmüş bir Türk İslam devletidir. Bu devlet Selahaddin 
Eyyubi tarafından Kıpçak Türkleri nüfusunun Kafkaslar'dan getirilmesiyle oluşturulmuştur. Eyyubiler, Hıttin 
Savaşı ile Kudüs'ü Haçlılardan geri almayı başarmıştır. 
Eyyubilere, Memlüklüler son vermiştir. 


Buna göre, 

1. cihat politikası 
ülke çıkarları 
Ili. veraset anlayışı 


gibi kavramlardan hangilerinin Eyyubiler'in yıkılmasında etkisinin olmadığı savunulur? 


A) YalnızI B) Yalnız Il C) Yalnız |ll 
D) ivelli E) veli 


Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçuklu Devletlerinde, 
* Resmidil Farsça 
* o Eğitimdili Arapça 
* o Konuşmadili Türkçe 

olarak belirlenmiştir. Bu durum, 

1. Türk diline yabancı sözcüklerin girmesi 
Il. saray ile halk arasındaki ilişkilerin zayıflaması 

IN. Türkçe bilenlerin imtiyazlı hale gelmesi 
sonuçlarından hangilerini ortaya çıkarmıştır? 

A) Yalnız! B) Yalnızlı C) Yalnız Ill 


D) Ivell E) Ilvelil 


1. Haçlı seferlerinden sonra Akdeniz limanlarının önem 
kazanması 


Ortadoğu topraklarının savaş alanı haline gelmesi 


Ili. papanın nüfuz alanının genişlemesi 


gibi gelişmelerden hangisi 


gelişmesinde doğrudan etkisi 
lur? 


'upa ekonomisinin 
in olduğu savunu- 


A) Yalnız | B) Yalnız Il G) Yalnız Il 
D) Ivell E) Il ve lll 
8)B 9)B 10)E 11)D 12A 
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Türk İslam devletlerinde hakimiyetin kaynağı Allah'tır. 
Hükümdarlar Allah'ın yeryüzündeki vekilleridir. Hükümdarların öncelikli vazifeleri ülkesini adaletle yönetmektir. Ülkenin mutlak hakimi olan hükümdarları Kuran 
hükümleri ve Türk töresi sınırlamıştır. Bunun yanında 
hükümdarlar adaletin temini için kadı ve mahkemelere 
müdahale etmemiştir. 


Bu bilgilere göre, 

I. Devletler teokratik yapılıdır. 

Il. Hükümdarlar şer'i hukuk kurallarını belirler. 

INI. Hukuk sisteminde yargı bağımsızlığı geçerlidir. 


gibi yorumlardan hangisi yapılamaz? 
A) Yalnız! B) Yalnız Il 
D) Iveli 


C) Yalnız Ill 
E) Iivelli 


Oğuz Türkmenlerinden olan Harzemşahlılar, pek çok 
konargöçer Türk topluluğunu da içinde barındıran bir 
devlettir. Aynı dönemde Arapça ve Farsça önem kazanmasına rağmen, Harzemşahlılarda Türk kültürü ve 
edebiyatı bütün canlılığını sürdürmüştür. Yine aynı dönemin birçok Ön Asya devletinde Farsça ve Arapça 
isimler yaygınken Harzemşahlı hanedan üyeleri oğulları ve kızlarına Türkçe adlar verilmiştir. 


Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? 

A) Öz kültürün önemsendiğinin 

B) Türk İslam kültürünün kaynaştırıldığının 

C) Türkçeye bağlılığın zayıfladığının 

D) Bayındırlık faaliyetlerinin yaygınlaştırıldığının 

E) Göçebelikten yerleşik yaşama geçildiğinin 


Atabet-ül Hakayık Edip Ahmet'in Hakaniye Türkçesiyle 
yazdığı eserdir. Edip Ahmet, XII. yüzyılda yetişmiş bir 
şair ve bilgindir. Şair hakkındaki bilgiler yeterli ve net 
değildir. Bu eser Uygur alfabesiyle yazılmış manzum 
bir eser olup eğitici, öğretici bir ahlak kitabı niteliğindedir. Kitapta bilimin yol gösterici olduğundan ve insanları üstün kılan erdemlerden bahsedilmektedir. 


Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdakilerden hangisi 
söylenebilir? 


A) Edip Ahmet Türk İslam tarihinin ilk edebiyatçısıdır. 


B) XII. yüzyılda eserler Uygur Alfabesiyle yazılmaktadır. 


C) Atabet-ül Hakayık eseri didaktik tarzda kaleme 
alınmıştır. 


D) Edip Ahmet özgünlüğünü kaybetmiş bir şair ve bilgindir. 

E) Atabet-ül Hakayık Türkçe'nin Farsça'dan zengin 
olduğunu ispatlamıştır. 


<3 
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Karahanlılar döneminde Türk edebiyatına ait birçok 
eser yazılmışken aynı dönemde Gaznelilerde bu yoğunlukta bir kitap yazma çalışmaları görülmemiştir. 


Bu farklılığa etki eden nedenler arasında, 


1. Gaznelilerin etnik yapısının farklı, Karahanlıların 
özgün olması, 


11. Karahanlıların Türkistan'da, Gaznelilerin İran'da kurulmuş olması, 


Il. Karahanlı ekonomisinin ticarete, Gazneli ekonomisinin tarıma dayalı olması 


gibi özelliklerden hangileri gösterilebilir? 
A) Yalnız! B) Yalnız Il GC) Ivelli 
D) Il veli E) Ivelli 


1. Anadolu Türk birliğinin dağılması, 

II. Kösedağ Savaşı'nın kaybedilmesi, 

Ili. Moğolların batıya ilerlemeleri, 

IV. Anadolu'da ilk Türk beyliklerinin kurulması, 
V. Anadoludaki Türk nüfus oranının artması 


Yukarıda XII. yüzyıla ait verilen gelişmeler arasında 
neden — sonuç ilişkisi kurulduğunda hangi bilginin 
bu ilişki içerisinde yer alamayacağı savunulur? 


AYI B) Il oy ln D)IV E)V 


(1) Memlük Devleti 1250 — 1517 arasında Mısır'da hüküm sürmüş bir Türk İslam devletidir. (11) Tolunoğulları 
Mısır'da oluşan Türk kültürünün öncülüğünü yapmışlardır. Bu zengin mimari doku bin yıl Mısır'da yaşamıştır. (Ili) Akdeniz limanları ve Baharat yolu üzerinde 
bulunduğundan Memlük ekonomisi oldukça gelişmiştir. 
(IV) Abbasi Halifesi Bağdat'tan çıkmak zorunda kalınca 
Memlük devletine sığınmış böylece hilafet makamı 
Türklerin koruyuculuğu altına girmiştir. (V) Ortadoğu'da 
birbirine rakip oldukları Osmanlı Devleti tarafından 
1517'de yapılan Ridaniye Savaşı sonucunda mağlup 
olarak yıkılmıştır. 


Yukarıda “Mısır ve Türkler” isimli makaleye ait verilen 
bilgilerden hangisi bilgi akışını bozmaktadır? 


AYI B) Il oy ın D)IV E)V 
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Memlük Devleti'nin siyasi varlığı Osmanlı Devleti'nden 
daha kısa sürdüğü halde, Memlüklerde başa geçen 
hükümdar sayısı Osmanlı Devleti'nden daha çoktur. 


Memlüklerde hükümdar sayısının Osmanlı Devleti'nden daha çok olmasının nedeni olarak, 


1. hükümdarlığın halifenin onayına bağlı olması, 

Il. güçlü bir veraset sisteminin olmaması, 

Ili. her emirin sultan olma hakkına sahip olması 

durumlarından hangileri gösterilebilir? 

A) Yalnızlıl B) Yalnız Il 
D) Il ve lll 


C) Ivelli 
E) Ivelll 


Türk İslam devletleri Asya'nın doğusundan Akdeniz 
kıyılarına kadar uzanan oldukça geniş bir coğrafi alanda birçok sanat eseri bırakmışlardır. Yaşadıkları ülkelerin, toplumsal, kültürel ve coğrafi durumuna göre 
devamlı bir gelişme gösteren Türk sanatının kaynakları 
Orta Asya'daki Türk kültürüne dayanmaktadır. 


Bu bilgilerden yola çıkıldığında Türk sanatı için, 
1. gelenekçidir 

IN. millidir 

INI. değişkendir 


gibi özelliklerden hangilerinin doğru olduğu savunulur? 


A) Yalnız! 
D) Ivelll 


B) YalnızIl C) Yalnız lll 


E) |, il veli 


Türkiye coğrafyasında mimari alanda çalışmalar yapan 
bir araştırmacı bir çok devlete ait mimari eserlere ya 
da onların kalıntılarına rastlamıştır. 


Aşağıda Anadolu'nun Türk — İslam mimari dokusuna katkıda bulunmuş siyasal yapılardan hangisinin bu anlamda ilk temeli attığı savunulur? 


B) Anadolu Selçuklu 
D) Akkoyunlular 


A) Osmanlılar 
C) Saltuklular 
E) Abbasiler 
2)A 3)c 4)c 
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Türkler ilk olarak Talas Savaşı sonrasında parçalar 
halinde X. yüzyıldan itibaren ise kitleler halinde İslamiyet'i seçmişlerdir. Türklerin Müslüman olmaları sonucunda, 


1. Türklerin yaşam tarzında değişim, 

Il. İslam kültürünün zenginleşmesi, 

IN. Müslüman devletler arasında savaşlar 

ortaya çıkmıştır. 

yukarıdaki gelişmelerden hangileri İslam Dünyası 


A) Yalnız! B) Yalnız Il 


D) Ivelll 


C) Yalnız ılı 
E) Ivelli 


Türk İslam tarihi ve özellikle de Anadolu tarihi açısından dönüm noktaları olan, 


* Malazgirt 
* Kösedağ 


savaşlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin 
iki savaşın da ortak sonucu olduğu savunulabilir? 


A) Savaşların sonuçlarından Müslümanların memnun 


olmamaları 


B) Anadolu coğrafyasında yeni siyasal yapıların ortaya 
çıkmasına neden olmaları 


C) Türklerin batıya doğru ilerleyişlerinin durmasına yol 


açmaları 


D) Savaşların sonucunda Türk Devletlerinin yıkılması- 


na yol açmaları 


E) Haçlı seferlerin başlamasına neden olmaları 


Türk İslam Devletlerinde devlete ait arazilerin bir bölümü vakıf toprağı olarak adlandırılır ve bu toprakların gelirleriyle halkın bir takım ihtiyaçlarının karşılanması 
sağlanırdı. 


Bu uygulamanın, 
1.  Kutluklar 
li. Anadolu Selçukluları 
Ili. Harzemşahlılar 
gibi devletlerden hangilerinde görülmesi beklenir? 
A) Yalnız! B) Yalnız Il GC) Yalnız Ili 
D) Ilvellil E) I,ilvelll 
8)E 9)c 1)B 


10)C 12)D 
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Türkiye Selçukluları Anadolu'yu yurt yapmakla birlikte, 
uluslararası bir ticaret merkezi haline getirmek için çalışmalar yapmışlardır. 


Aşağıdakilerden hangisi bu doğrultuda yapılan 
çalışmalara kanıt olarak gösterilemez? 


A) Ekonomik kazançlı seferlerin düzenlenmesi 
B) Bedestenlerin ve kervansarayların inşa edilmesi 
C) Ülke topraklarının gelirlerine göre sınıflandırılması 


D) Ticaret yollarının ve tüccarların güvenliğinin sağlanması 


E) Venedik ve Kıbrıs krallıklarıyla ticaret antlaşmalarının yapılması 


1058'de, halifelik makamına ve Bağdat şehrine hizmetinden dolayı, Tuğrul Bey'e iki altın kılıç kuşatan halife, 
onu “Doğunun ve Batının Sultan'ı” unvanıyla ödüllendirmiştir. 

Halifenin Selçuklu sultanına bu unvanı vermesi, 
aşağıdaki yargılardan hangisini doğrulamaz? 


Aİ in dünyevi egemenliğinin Türk hüküm- 


B) Selçukluların islam dünyasının koruyuculuğu ve liderliğini üstlendiği 

C) İslam dünyasından siyasi otorite ile dini otoritenin 
birbirinden ayrıldığı 

D) Halifeliğin Türk Devletlerinin hükümdarlarına geçtiği 

E) Türk Devletlerinin İslam alemine katkı sunduğu 


Türkler tarih boyunca başka milletlerin boyunduruğu 
altına girmemek adına mücadele etmiştir. 


Aşağıdaki durumlardan hangisi, Türklerin bağımsız yaşamaya önem verdiklerini göstermez? 


A) Çin esareti altına girmemek için Çin'e karşı savaşan Abbasilerin yanında yer almaları 


B) Türklerin Abbasi Devleti'nin ordusunda ve yönetiminde etkin görevler üstlenmeleri 


C) Moğolların ön Asya'yı istila etmesi üzerine buradaki Türklerin Anadolu'ya göç etmeleri 


D) Kutluk Kağan önderliğinde ayaklanarak Il. Köktürk 
Devleti'nin kurulması 

E) Tutsak Göktürklerin Kürşat'ın önderliğinde Çin İmparatoruna suikast düzenlemesi 
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Karahanlılarda “ülke hanedan üyelerinin ortak malıdır” 
anlayışı hakimdi. Bir bölgenin idaresiyle görevlendirilen 
hanedan üyelerinin bölgelerinde asker bulundurmaları 
kabul edilmiştir. 


Bu durumun, 


merkezi otoritenin sarsılması, 
ülke bütünlüğünün bozulması, 


taht kavgalarının çıkması 


gelişmelerinden hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir? 


A 


Yalnız lll 
D) Ilvelii 


B) Ivell G) Ive 


E) |, il veli 


Selçukluların Horasan'a yerleşmeleri ve Tuğrul Bey'in 
Nişabur'da adına hutbe okutması üzerine Gazneliler, 
büyük bir ordu ile Selçuklular üzerine yürümüştür. Selçuklular, Dandanakan Savaşında Gaznelileri mağlup 
etmiştir. 


Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine 
ortam hazırladığı savunulamaz? 


A) 
B) 


9 


D) 
E) 


Büyük Selçukluların güçlenmesine 


Türk Devletleri arasındaki rekabetin devam etmesine 


Gaznelilerin bölgede önemli bir güç haline gelmesine 


Selçuklu Türklerinin batıya doğru ilerlemesine 


Gaznelilerin egemenlik alanının daralmasına 


İlk Türk-İslam devletlerinde medreseler şahıslar tarafından açılırken, Büyük Selçuklular döneminde bizzat devlet 
tarafından açılmaya başlanmıştır. 


Bu bilgiye dayanarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılır? 


A 


B) 
© 


D) 


E) 


Selçuklular ilk Türk devletlerine eğitimde öncülük 
etmişlerdir. 


Medreselerde yalnızca dini ilimler okutulmuştur. 


Türk İslam tarihinde ilk medreseyi Selçuklular açmıştır. 


Selçuklular döneminde eğitim devlet kontrolünde 
yapılmıştır. 


Medrese mezunları sadece hukuk alanında istihdam 
edilmiştir. 
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Büyük Selçuklu Devleti'nde resmi dil ve edebiyat dili 
Farsça idi. 


Bu durumun ortaya çıkmasında, aşağıdaki gelişmelerden hangisinin etkili olduğu savunulamaz? 


A 
B) Selçukluların egemen olduğu coğrafyanın 
© 
D) 


İslamiyeti ana kaynağından öğrenme isteğinin 


Selçukluların İran kültürünün etkisinde kalmasının 


Devletin yönetim kadrolarında İran asıllı bürokratların olmasının 


E) Çevre kültürlerle ilişkilerin yoğun olmasının 


8. Tarihte öne çıkan birçok Türk Devletinin bilim 
adamlarını korumaları ve onları çoğunlukla saraylarda tutmaları, 

1. bilimin gelişmesi, 

Il. halkın yönetime katılması, 

INI. sınırların genişlemesi 

durumlarından hangilerine ortam hazırlamıştır? 

A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız Ill 
D) Ivell E) Ivelli 

9g. Selçuklularda ikta sisteminin uygulanması, aşağıdaki amaçlardan hangisine ulaşılmasını kolaylaştırmış olamaz? 

A) Merkezi otoritenin güçlendirilmesi 

B) Egemenlik alanının daralması 

C) Tarımsal üretimde sürekliliğin sağlanması 

D) Göçebe Türkmenlerin yerleşik hayata geçirilmesi 

E) Hazineye yük olmadan hazır bir ordu oluşturulması 

yc 2)D 3)B 4E 5)c 6)D 
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Türk — İslam Devletlerinden kalma eserler arasında kaleler, saraylar, camiler, medreseler, türbeler, kümbetler, 
darüşşifalar ve kervansaraylar önemli yer tutmaktadır. 


Bu eserlere bakılarak, 

1. anıt mezar mimarisinin bulunduğu, 

Il. ticaretin gelişmesine önem verildiği, 

INI. kültür ve sağlığa önem verildiği 

yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 

A) Yalnızllı B) Ivell 
D) Il ve lll 


C) ivelli 
E) I,ilvelli 


Türk - İslam devletlerinde oluşturulan aşağıdaki 
eserlerden hangisi ekonomik amaca yönelik bir kurumdur? 


A) İmarethane 


D) Medrese 


B) Vakıf C) Bedesten 
E) Külliye 


Türkiye Selçukluları ile ilgili aşağıda verilenlerden 
hangisinde, 1.'de verilen Il.'ye neden olmamıştır? 


1. Durum IL.Durum 
A) Haçlı savaşlarının Başkentin İznik'ten 
başlaması Konya'ya taşınması 
B) Kösedağ savaşı Bağımsız Türk 
beyliklerinin kurulması 
GC) Liman kentlerinin Uluslararası ticaretin 
fethi gelişmesi 
D) Miryokefalon savaşı Bizans'ın hakimiyetinin 
güçlenmesi 
E) Süleyman Şah'ın Türkiye Selçuklu 
Anadolu'ya gönderilmesi Devleti'nin kurulması 
8)A 9)B 10)0E 11)C 12)D 
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h ? Türkiye Selçuklu Devleti'nin batı siyasetini olumsuz yönde etkileyen gelişmeler arasında, 


1. Haçlı seferlerinin başlaması, 

Il. Bizans İmparatorluğunun dışardan yardım alması, 

Il. doğudan yeni Türk göçlerinin gerçekleşmesi 

hangileri gösterilebilir? 

A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Iveli 
D) Ivelli E) |, ilvelil 


2. Türk-İslam dünyasında gerçekleşen, 
1. Şiilere karşı mücadele verilmesi, 


Il. Nizamiye Medreselerinin açılması, 


Il. İslam kültürünün zenginleştirilmesi z 
durumlarından hangilerinde Büyük Selçuklu Dev- o © 
leti ve Abbasilerin ortak hareket ettiği söylenebilir? — 
A) Yalnızıl B) Ivell C) ivelli o“ 
> 
D) Ilvellll E) I,ilvelil 
E 
- 
E 
- 


3. Türk-İslam devletlerinde vakıflar, cami, darüşşifa, medrese, hamam gibi yapı ve kurumlar yapar ve işletirdi. Bu 
devletlerde vakıf topraklarından hazineye para aktarılmamış elde edilen gelirler vakıflara bağışlanmıştır. Padişahlar vakıfların işleyişine müdahale etmemişlerdir. 


Bu bilgilerden yola çıkarak vakıflarla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? 


A) Vakıflar devletten destek görmemiştir. 

B) Dokunulmazlığa sahip kurumlardır. 

C) Sosyal devlet anlayışı yansıtılmıştır. 

D) Halkın değişik alanlardaki ihtiyaçları karşılanmıştır. 


E) Egemenlik kurulan coğrafyada bayındırlık faaliyetler yürütülmüştür. 


Gr 


TEST 
Ea, ij 


Malazgirt savaşı sonrası Anadolu'da kurulan ilk 
Türk beyliklerinin Türk İslam dünyasına katkıları 
arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? 


A) Anadolu'nun Türleştirilmesi ve İslamlaştırılması 
B) Anadolu'nun Türk-İslam yurdu haline getirilmesi 
C) Haçlı seferlerine karşı mücadele edilmesi 

D) Nizamiye Medreselerinin yapılması 


E) Küçük yerleşme yerlerinin büyük Türk şehirleri haline gelmesi 


1071 Malazgirt savaşından itibaren Anadolu'nun 
fethedilmesi ve Türkleşmesinde aşağıdakilerden 
hangisinin etki in olduğu söylenemez? 


A) İkta sisteminin 

B) Moğol istilasının 

C) Gaza ve Cihat anlayışının 
D) Haçlı seferlerinin 


E) Ahilerin faaliyetlerinin 


Türk — İslam Devleti olan Karahanlılara ait, 
1. Cihat politikası ve gaza anlayışının benimsenmesi 


Ii. Hükümdara yönetme yetkisinin tanrı tarafından verildiğine inanılması 


Il. Ülkenin hanedan ailesinin ortak malı sayılması 


özelliklerinden hangileri, İslamiyeti benimsediklerini 


gösterir? 
A) Yalnız! B) YalnızIl C) Iveli 
D) Ivelli E) I,ilvelii 
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Türklerin İslamiyeti kabul etmeleriyle, 
1. hattatlık 

Il. tezhipçilik 

Ili. dokumacılık 


gibi sanat faaliyetlerinden hangileri, kültürel yaşantılarında önem oluşturacak düzeye ulaşmıştır? 


A) Yalnız! B) Ivell G) ivelli 
D) Iivelli E) ,ilvellli 


Türklerin İslam dinini kabul etmeleri ile birlikte Türk- 
İslam kültür ve medeniyeti ortaya çıkmıştır. 


Buna göre, Türk-İslam kültür ve uygarlığının temelleri aşağıdaki devletlerin hangisi tarafından atılmıştır? 

A) Gazneliler B) Selçuklular 
C) Karahanlılar D) Uygurlar 


E) Babür Devleti 


Timur, Altın Orda Devleti üzerine yaptığı seferlerle bu 
devletin parçalanmasına yol açmıştır. Bu durum Rusya'nın güçlenmesine neden olmuştur. 


Timur'un Altın Orda Devleti ile mücadelesine bakarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? 


A) Siyasi alanda değişimlere ortam hazırlamıştır. 


B) Türkler arasında egemenlik mücadelesi yaşanmıştır. 


C) Dış siyasette ulusalcı anlayıştan uzaklaşılmıştır. 
D) Gaza ve cihat anlayışına önem verilmiştir. 


E) Karadeniz'in kuzeyinde Rusya'nın etkinliği artmıştır. 


2E YA 4D 5)D SA 
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Batınilerin Selçuklular aleyhine çalışmaları büyük bir 
sorun oluşturmuştur. Selçukluların yükselmesinde büyük rolü olan devlet adamı Nizamülmülk Batıniler tarafından öldürülmüştür. Aynı yıl Melikşah'ın da ölmesiyle 
Selçuklu Devleti parçalanma sürecine girmiştir. 


Bu gelişmelere dayanarak, aşağıdaki yargılardan 


hangisine ulaşılamaz? 


A) Merkezi otoritenin sarsılması siyasal birliği olumsuz 
etkilemiştir. 


B) Batıniler, devletin siyasal yaşamını olumsuz etkilemiştir. 


C) Selçuklular önemli devlet adamlarının tecrübelerinden yoksun kalmışlardır. 


D) Bazı fikir akımları Türk-İslam devletlerine zarar vermiştir. 


E) Melikşah'ın ölümünden sonra Büyük Selçuklu Devleti yıkılmıştır. 


Türk-İslam topluluklarına ait; 
1. dini 

Ml. sivil 

II. askeri 


alanlardaki mimari eserlerin eşleştirilmesi hangi 
seçenekte doğru olarak gruplandırılmamıştır? 
I ıl nl 


A) Camiler darüşşifalar kaleler 
B) Medreseler köprüler surlar 
C) Kümbetler hamamlar tersaneler 
D) Burçlar bedestenler imaretler 
E) Türbeler köşkler kuleler 


Türkiye Selçuklu Devleti, 

1. denizcilikle uğraşmış olmaları, 

II. meliklere geniş yetki vermemeleri, 

Ili. yönetimde veraset anlayışına sahip olmaları 


özelliklerinden hangileriyle, Büyük Selçuklu Devletinden ayrılır? 


A) Yalnız! 
D) Ilvellii 


B) Ivell 
E) I,li veli 


C) Ivelli 
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Orta Çağ'da Avrupa'da kültürel ve bilimsel gelişmeleri engelleyen güç aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Halifelik 

B) Krallık 

C) Katolik Kilisesi 
D) Ortodoks Kilisesi 
E) Derebeylik 


Ortaçağ Avrupa'sında din ve inanç, halk ve egemenlik 
anlayışında etkili olan birinci unsurdur. Bu açıdan Katolik kilisesinin koyduğu kurallar geçerliydi. Kilisenin 
çizgisinin dışına çıkmak mümkün değildi. 


Bu durumun aşağıdakilerden hangisinin ortaya 
çıkmasını engelleyeceği savunulur? 


A) Kiliseyi savunan mahkemelerin kurulmasını 

B) Din adamlarının siyasete karışmalarını 

C) Serbest sanat alanında çalışmaların kısıtlanmasını 
D) Bireysel çaba ve başarıların ön plana çıkmasını 


E) Siyasetile hukuk kurallarının dinin etkisinde belirlenmesini 


İlk olarak 1096-1204 arasında düzenlenen Haçlı Seferlerine bir çok din adamı ve feodal bey katılmıştır. 
Derebeyleri de denilen bu feodal beylerin bir kısmı savaşlarda öldürülmüş bir kısmı esir düşmüş bir kısmı da 
farklı nedenlerle topraklarına geri dönmemişlerdir. Dolayısıyla feodal beyler topraklarında zamanla etkilerini 
yitirmişler sonuç olarak da toprakları ellerinden çıkmıştır. 


Bu gelişmelerin Avrupa'da aşağıdakilerden hangisini ortaya çıkaracağı savunulur? 


A) Siyasi dengelerin değişmesini 

B) Kölecilik anlayışının güç kazanmasını 
C) Coğrafi keşiflerin başarılı olmasını 

D) Etnik yapının değişmesini 


E) Hıristiyanlığın geniş bir alana yayılmasını 
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Yayınlari 


Limit 


Lmt 


TEST 1 


I.durum: Tarih bilimi olayları belgeler doğrultusunda 
açıklar. Kimi zaman bu belgeler yazılı kimi zaman ise 
yazısız olabilir. Sonuç olarak bir belgeye dayalı olmayan açıklamalar bilimsel kabul edilemez. 


Il.durum: Orta Çağ Avrupa'sını anlatan bir çok yazılı 
kaynak Katolik kilisesinin denetiminde yazdırılmıştır. 


Bu iki durumdan yola çıkıldığında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılır? 


A) Orta Çağ'da Avrupa tarihçiliği bilimsellikten uzaktır. 


B) Avrupa'da okuma yazma oranı her geçen gün artmıştır. 


c 


Kilisenin elindeki topraklar halk tarafından yağmalanmıştır. 


D 


Okullar kilisenin denetiminden çıkarılmıştır. 


E) Eğitim öğretim faaliyetleri devlet tarafından desteklenmiştir. 


Orta Çağ'da Avrupa'da meydana gelen; 
1. halkın sosyal sınıflara ayrılmış olması, 
Il. teknik buluşların Avrupa'ya getirilmesi, 
Ili. Batı Roma İmparatorluğunun parçalanması 


gibi gelişmelerden hangilerinin Skolastik düşüncenin güçlenmesini kolaylaştırdığı savunulur? 


A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Ilvelli 
D) Ivell E) I,ilvellil 


Orta Çağ'da Avrupa'da sosyal sınıflaşmanın görülmesi, 


1. eşitlik anlayışının var olmadığını, 
11. birlik beraberlik anlayışının güçlendirildiğini, 
Ii. sınıflar arasında savaşların yapıldığını 


gibi özelliklerden hangilerinin var olduğunu kanıtlar 
niteliktedir? 


A) Yalnız | 
D) ivellli 


B) Yalnız Il G) Il veli 


E) 1, ilvellli 
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7. - Haçlı seferlerinin 
- — Doğunun zenginliklerine ulaşmak 
- — Katolik kilisesinin nüfuzunu genişletmek 
- Hıristiyanlık inancını yaymak 
- o Türkilerleyişini durdurmak 
gibi nedenlerine bakılarak 
- dini 
li- ekonomik 
Ili- siyasi 
alanlardan hangilerine yönelik hedeflerin var olduğu savunulur? 
A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız Il 
D) iveli E)l,li ve li 
8. — Kavimler göçü, Kuzey Hunlarının Çin'in egemenliğine 
girmeyip batıya doğru başlattıkları bağımsız yaşama 
hedefinin bir sonucudur. Göç sadece Türk tarihini değil 
Roma ve Barbar kavimler tarihlerini de yakından ilgilendirmiştir. Çünkü Türkler göç esnasında önüne kattıkları 
barbar kavimlerin Roma topraklarına yayılmalarında ve 
Roma topraklarının istilasında etkili olmuştur. Evrensel 
nitelikli bu göç bir çağın kapanıp başka bir çağın açılmasının da sebebi olmuştur. 
Yalnız bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisinin 
söylenmesi doğru olmaz? 
A) Kavimler Göçü birden fazla toplumun yaşantısına 
etki etmiştir. 
B) Roma İmparatorluğu Kavimler Göçünden zarar görmüştür. 
C) Toplumlararası etkileşim hızlanmıştır. 
D) Türkler yeni bir çağın başlamasına etki etmişlerdir. 
E) Roma İmparatorluğu Kavimler Göçünden sonra ikiye ayrılmıştır. 
yc 2D 3)A 4yA 5)D 
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TEST 1 


Yüzyıl Savaşları İngiltere ile Fransa arasında yapılmıştır. Tarihte ilk kez top bu savaşlar sırasında kullanılmıştır. Savaşın ilk günlerinde İngiltere Fransa'nın bazı 
kuzey topraklarını işgal etmeyi başarmışsa da bu başarı uzun süreli olmamıştır. 


Bu bilgilerden yola çıkılarak; 

1. topuilk olarak hangi ülkenin kullandığı, 
Il. tarafların hangi nedenle savaştıkları, 
IN. savaşların hangi aralıkta gerçekleştiği 


gibi sorulardan hangilerine yukarıdaki bilgiler doğrultusunda kesin cevap verilemez? 


A) Yalnız! B) Yalnız Il 
D) iveli E) Lilvelli 


C) Yalnız Ili 


Katolik Kilisesi Ortaçağ'da Avrupa'nın en büyük gücüdür. Krallar ve derebeyleri din adamlarının etkisinde kalmışlardır. Kilise kullandığı bazı yetkilerle sadece 
siyasetin değil sosyal yaşamın da yönlendiricisi olmuştur. 


Buna göre; 

1. kralların papanın onayıyla belirlenmesi, 

Il. toprakların kilisenin denetiminde işletilmesi, 
Il. eğitimin din adamlarının tekelinde olması 


gibi durumlardan hangileri kilisesin doğrudan sosyal yaşam üzerinde belirleyici olduğunu gösterir? 


A) YalnızI B) Yalnız Il G) Yalnız Il 
D) li ve lll E) Ivelll 
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7 Avrupalıların farklı kültürlerle etkileşim yaşamalarında, aşağıdaki gelişmelerden hangisinin doğrudan etkili olduğu savunulamaz? 


A) Haçlı Seferleri 
C) Talas Savaşı 


B) Coğrafi Keşifler 
D) Kavimler Göçü 
E) Büyük İskender'in Doğu Seferi 


e Ortaçağ'da kiliseyi temsil eden papalığın, 
1. krallara taç giydirilmesi, 
Il. haçlı seferlerini düzenlemesi, 
Ili. kendi hakimiyetinde topraklarının olması 


özelliklerinden hangileri siyasi bir güç olduğuna 
kanıt olarak gösterilir? 


A) Yalnızll B) Ivell 
D) Ilvellil 


G) Ivelli 
E) L,ilvelli 


Yeağtnalatri 


3. Ortaçağ başlarında Avrupa'nın etnik coğrafyasının 
büyük ölçüde değişmesinde, 


1. Hristiyanlığın yayılması 


Limit 


Il. Kavimler göçünün yaşanması 


Il. Büyük İskender'in Asya seferi 


Lmt 


gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur? 
A) Yalnız! B) Yalnız! C) Iveli 
D) livelii E) |,ilvellli 


4. Haçlı Seferleri papanın ve din adamlarının teşviki ile 
başlamış, ancak seferlere katılan Hristiyanlara verilen 
sözler hayata geçmemiştir. 


Bu durum, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırlamıştır? 


A) Akdeniz limanlarının önemini kaybetmesi 
B) Merkezi otoritenin güç kaybetmesi 

C) Feodalite rejiminin güç kazanması 

D) Kiliseye duyulan güvenin zayıflaması 


E) Hellenizm Uygarlığının zayıflaması 


TEST Aş 


Il. skolastik düşüncenin egemen olması, 


Ortaçağ Avrupası'nda 
1. okulların kiliseye bağlı olması, 


INI. merkezi otoritenin zayıf olması 


durumlarından hangilerinin bilimsel gelişmeleri en- 


gelleyici bir rolü olmamıştır? 
A) Yalnız! B) Yalnız ll GC) Yalnız ill 
D) Ivelll E) Ilvelli 


Avrupa'da meydana gelen, 

1. ulusçuluk akımının yaygınlaşması, 
Il. mezhep birliğinin bozulması, 

Ili. üretim faaliyetlerinin artması 


gelişmelerinden hangileri, Osmanlı Devleti'ni olumlu 


yönde etkilediği söylenemez? 
A) Yalnızlıl B) Ivell C) Ivelll 
D) Ilvellil E) I,li veli 


Yeniçağ Avrupası'nda krallar sınırları içindeki toplulukları korumayı ve onları güven içinde yaşatmayı öncelikli görevleri olarak kabul etmişlerdir. 


Bu durumun, 

Il. derebeylik rejiminin güç kaybetmesi, 
Il. halkın yönetime katılması, 

Ili. mutlak monarşik yapının güçlenmesi 


gelişmelerinden hangilerini kolaylaştırdığı söylenebilir? 


A) Yalnızllı B) Ivell GC) Il veli 
D) Ivelll E) I,ilvelii 
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Ortaçağ'ın sonlarına doğru Avrupa'da toplumsal, ekonomik, düşünsel ve yönetsel alanlarda değişme ve gelişmeler görülmüştür. 


Bu değişim, 

1. dünya görüşünün değişmesi, 

Ii. okulların kilisenin denetimine alınması, 

IN. Engizisyon mahkemelerinin kurulması 

gibi gelişmelerden hangilerinin sonucudur? 

A) Yalnızi B) Yalnız Il C) iveli 
D) Ivelli E) İlvelli 


XV. yüzyılda dünyanın en büyük devletleri arasında hiçbir Avrupa ülkesi yoktu. Avrupa şehirlerinin nüfusu azdı. Ancak bu durum zamanla tersine dönmüştür. 
Aşağıdaki gelişmelerden hangi: Avrupa'daki bu 
dönüşümü olumlu yönde etkilediği savunulamaz? 


A) Avrupa'da sermaye birikiminin oluşması 


B) Bilimsel ve teknolojik buluşların yaşanması 
C) Mezhep savaşlarının yaşanması 
D) Avrupa'da sanayi üretiminin canlanması 


E) Skolastik zihniyetin zayıflaması 


Haçlı Seferlerinden sonra Avrupa'da kağıt ve matbaanın kullanılması, 


1. kilisenin toplum üzerinde egemenlik kurması. 

Ii. kalıplaşmış bilgilerin tartışılmaya başlanması. 

Ili. bireysel yaratıcılığın önünün açılması. 

durumlarından hangilerine katkı sağlamıştır? 

A) Yalnızıl B) Ivell G) Ivelli 
D) Ilvelil E) I,ilvelil 
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Yayınları 
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TEST 2 


Avrupa'da ortaya çıkan Rönesans ve Reform hareketlerinin, aşağıdaki gelişmelerden hangisine 
ortam hazırladığı savunulamaz? 


A) Bilimsel faaliyetlerin artması 

B) Eğitimin laikleşmesi 

C) Monarşi anlayışının ortaya çıkması 
D) Özgür düşünce ortamının doğması 


E) Yeni mezheplerin ortaya çıkması 


Ortaçağ'da ve Yeniçağ başlarında Avrupa'da Katolik 
mezhebinin kuralları devletlerin kanunlarında yer alırken, Reform sürecinden sonra Avrupa'da birçok yeni 
mezhep ortaya çıkmış, yeni mezheplerin hakim olduğu 
yerlerde din kuralları kanunlardan çıkarılmaya başlanmıştır. 


Bu uygulamanın, aşağıdaki hedeflerden hangisine 
ulaşmaya yönelik olduğu savunulabilir? 


A) Ulusal kimlikli devletlerin kurulması 

B) Dinin toplum üzerindeki etkinliğini arttırması 
C) Teokratik devlet yapısının egemen kılınması 
D) Kolonizasyon hareketlerinin başlaması 

E) Laik düşüncenin etkinliğini artırması 


İngiltere'de kral ile senyörler arasında imzalanan Magna Charta'ya göre; kral halkın onayı olmadan vergi alamayacak ve asker toplayamayacaktır. 


Bu durum, aşağıdaki yargılardan hangilerine kanıt 
olamaz? 


A) Teokratik yönetimin, yerini laikliğe bıraktığı 

B) Kralın yetkilerinin sınırlandığı 

C) Demokratik yönetim doğrultusunda adım atıldığı 
D) Siyasi alanda değişimin yaşandığı 

E) Keyfi uygulamaların son bulduğu 
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“ Ortaçağ Avrupa'sında görülen; 4. 
1. toprakların kilisenin denetiminde işletilmesi, 


Il. papanın aforoz ve enterdi yetkilerini keyfi kullanması, 


IN. kralların papanın elinden taç giyme zorunluluğunun olması 


Durumlarından hangileri reformun ortaya çıkmasında etkili olmuştur? 


A) Yalnız! B) Yalnız |l C) YalnızılI 
D) Ivelll E) Ii ve lll 


Haçlı Seferlerine katılan derebeylerin bir çoğunun 
seferlerden dönememesi 


Ii. Haçlı Seferleri sürecinde doğunun medeniyette 
batıdan ileri olduğunun fark edilmesi 


gibi gelişmeler sonucunda aşağıdakilerden hangilerinin zarar göreceği savunulur? 
I " 


Krallıklar 


Yağtnanlaraı 


A) 
B) 
o) 
D) 
E) 


Köylüler 
Feodalite Tüccarlar 
Feodalite 
Krallıklar 


Krallıklar 


Skolastik düşünce 
Feodalite 


Limit 


Rahipler 


Lmt 


Avrupa toplumunun sosyal sınıflara ayrılmış olması 


- Kilisenin elinde kişileri dinden çıkarma yetkisinin 
bulunması 


— Derebeylerinin krallara itaat etmemesi 


gibi durumlara bakılarak, aşağıdaki yorumlardan 
hangisi yapılamaz? 6. 


A) 
B) 


Eşitsizlik toplumsal yapının en önemli özelliğidir 


Avrupa'da kişi hak ve hürriyetleri kanunlarla güvence altındadır 


©) 
D) 
E) 


Siyasi olarak merkezi bir yapı görülmez 
Krallıkların otorite ve güçlerini yitirdikleri görülür 


Kilisenin toplum üzerinde etkisi büyüktür 


€-3 


TEST 
m. : 


1215 tarihli Magna Carta'ya göre, İngiliz Kralı Yurtsuz 
John halkına birtakım haklar tanımak zorunda bırakılmıştır. 


Buna göre Magna Carta ile ilgili; 

1. kralın otoritesini sarsmıştır. 

Il. kilisenin baskısı sonucu imzalanmıştır. 

UN 

gibi yorumlardan hangilerine kesinlikle ulaşılamaz? 

A) Yalnız! B) Ivell GC) Ivelli 
D) Ilvellli E) |, ilvellii 


kralın isteği doğrultusunda ilan edilmiştir. 


1337 — 1451 arasında İngiltere ile Fransa arasında yüzyıl savaşları yapılmıştır. Savaş, ölen Fransız kralının 
karısının İngiliz olması ve İngilizlerin bu nedenle Fransız yönetiminde hak iddaa etmesinden kaynaklanmıştır. 
İlk etapta İngilizler, Fransa'nın bir çok toprağını ele geçirmişse de Fransızlar toplanmayı başararak ülkelerindeki işgale son vermişlerdir. 


Yukarıda anlatılanlardan yola çıkıldığında İngiliz- 
Fransız Savaşı'nın nedeni ile ilgili hangi benzetme 
yapılabilir? 


A) Dinsel kaynaklı savaştır. 

B) Veraset savaşıdır. 

C) Toprak elde etme savaşıdır. 

D) Sınır sorunlarından çıkmıştır. 

E) Kültürel çatışmadan kaynaklanmıştır. 


1. pusulanın kullanılıyor olması 
Il. doğunun zengin olması 
Ili. papanın söylem ve vaatleri 


Yukarıdakilerden hangilerinin Haçlı Seferlerine katılımı doğrudan artırdığı savunulur? 


A) Yalnız! B) Ivelli 
D) Ilvellli 


GC) Yalnız Ili 
E) Ili ve lll 
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8. Haçlı Seferlerinin başlamasında; 
— Fransa'daki radikal katolik Kuluni tarikatının çalışmaları 
— Doğuticaret yollarının Müslümanların kontrolünde 
olması 
— Anadolu Selçuklu Devleti'nin İstanbul sınırına da- 11 
yanması i 
— Hatay ve Kudüs gibi Katoliklerce kutsal beldelerin o — 
Müslümanların elinde bulunması pi 
gibi durumlar etkili olmuştur. e 
Buna göre; > 
pi 
1. seferler yalnız dini nedenlerden kaynaklanmamış- o « 
tır. > 
Il. Türklerin ilerleyişi Avrupa devletlerince olumlu kar .. 
şılanmıştır. > 
E 
Ii. seferlerin bir amacı da batının refahına ulaşmaktır.  .. 
yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Si 
A) Yalnız! B) Yalnızlıı C) Yalnız lll 
D) Ivelli E) Ivelli pi 
9. Ortaçağ'da Avrupa'da 
— Kölelerin hiçbir hakkının olmaması 
— Kültürel gelişmeye kilisenin engel olması 
— Kralların papa tarafından onaylanması 
gibi durumların, aşağıdakilerden hangisinin ortaya 12. 
çıkmasında etkisi olduğu savunulamaz? ği 
A) Etkin din adamları 
B) Serbest düşünen halk 
C) Güçlü kilise teşkilatı 
D) Pasif krallıklar 
E) Sosyal sınıflaşma 
VD 2)Cc 3)B 4)D 5)B 6)D 7)B 
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1. gemicilik alanında yeni buluşların yapılması 10. 


Il. batının ekonomik anlamda geri kalmış olması 
INI. kutsal toprakların Müslümanların elinde olması 


Yukarıdakilerden hangileri, hem Coğrafi Keşiflerin 
hem de Haçlı Seferlerinin ortaya çıkmasında ortak 
etkendir? 


A) Yalnız! 
D) Ivelli 


B) Yalnız Il C) Yalnız lll 


E) Iivelli 


€-D 


TEST3 


Ortaçağ'da İslam Uygarlığı her açıdan Avrupa'dan yani Hristiyan Uygarlığından ileridir. 


İslam Uygarlığının Avrupa'yı etkilemesinde; 
1. Endülüs Emevi Devleti 

Il. Talas Savaşı 

INI. Haçlı Seferleri 

IV. Yüzyıl Savaşları 


hangilerinin doğrudan etkisinin olduğu söylenemez? 


A) Iveli B) Ivelli 
D) Il, ili ve V 


C) IlvelV 
E) IllveV 


Selahaddin Eyyubi'nin yerine geçen Melik Adil'in Yafa'yı Haçlılardan alması üzerine IV. Haçlı Seferi düzenlendi. Daha önceki kayıplardan dolayı deniz yolunu 
tercih eden Haçlılar, İstanbul'da taht kavgalarını duyunca İstanbul'da konakladılar ve bir müddet sonra da bu 
şehri işgal ettiler. İstanbul'daki Ortodoks Bizans hanedanının bir kısmı İznik'e bir kısmı da Trabzon'a kaçarak 
burada yeni devletler kurdular. 


Bu bilgilerden yola çıkıldığında aşağıdakilerden 
hangisi söylenir? 
A) Melik Adil IV. Haçlı Seferi'nde başarılı olmuştur. 


B) Hristiyanlar arasında anlaşmazlıklar belirginleşmiştir. 


C) Sefer başlama nedenine uygun olarak sonuçlanmıştır. 


D) İlk üç Haçlı Seferi'nde Müslümanlar başarılı olmuştur. 


E) Haçlı Seferleri denizden yapıldığında başarıya 
ulaşmıştır. 


Ortaçağ'da krallar hükümdarlıklarını meşrulaştırmak 
için papa ile iyi geçinmek zorundadır. Bir kralın kral olabilmesinin ilk şartı tacını papanın elinden giymiş olmasıdır. 


Bu bilgiler doğrultusunda, papanın hangi alan üzerinde etkili olduğu söylenir? 


A) Kültürel B) Siyasi C) Ekonomi 
D) Askeri E) Sosyal 
8)A 9)B 10)C 11)B 12)B 
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Osmanlı Devleti 623 sene yaşamış güçlü bir devlettir. Bu 
uzun süreci detaylarıyla incelemek için Osmanlı Tarihi 
farklı dönemlere ayrıştırılmıştır. Örneğin Osmanlı Devleti'nin kuruluş süreci İstanbul'un fethiyle son bulmuştur. 
1453 yılında gerçekleşen fetihe kadar yaşanmış tüm gelişmeler Kuruluş Dönemi gelişmeleridir. 


Buna göre; 
1. İstanbul'un fethi Kuruluş sürecini sonlandırmıştır. 


Il. XV.yy'a ait tüm gelişmeler Kuruluş Dönemi gelişmesi kabul edilir. 


Ili. İstanbul'un alınması yeni bir dönemin başlangıcı 
kabul edilmiştir. 


gibi yorumlardan hangileri yapılabilir? 
A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Ilvelii 
D) Ivelll E) |, ilvelii 


Osmanlı Devleti ilk donanmasına Karesioğulları Beyliği'ni topraklarına katması sonucunda sahip olmuştur. 
Karamürsel ve Gelibolu'da tersaneler inşa etmiştir. İlk 
deniz savaşı |. Mehmet Döneminde 1416'da yapılmış 
ve Venedikliler'e karşı Osmanlı donanması bir varlık 
gösterememiştir. 


Bu durumun nedenleri arasında; 

1. denizcilik alanında tecrübe eksikliği bulunması, 
Il. teknik olarak donanmasının yetersiz kalması, 
II. Venedik'in denizcilikte Osmanlı'dan ileri olması 


gibi nedenlerden hangilerinin etkisinin olduğu savunulur? 


A) Yalnız | 
D) Ivelli 


B) Yalnız Il GC) livelli 
E) |, ilvelli 


Osmanlı Devleti I.Murat döneminden itibaren doğudan 
gelen Türkmenleri Balkanlarda yeni fethettiği yerlere yerleştirmiştir. Yeni yerleşim sahalarında Türk nüfus oranı 
her geçen gün artmıştır. 


Balkanlarda izlenen bu siyasetin aşağıdakilerden 
hangisine neden olduğu savunulabilir? 


A) Batı ile siyasal ve sosyal ilişkilerin gelişmesine 
B) Merkezden uzak sahalarda isyanların çıkmasına 
C) Balkan uluslarına siyasi ayrıcalık verilmesine 

D) Türk egemenliğinin Balkanlarda pekişmesine 


E) Anadolu'daki Türk nüfusunun azalmasına 
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Osmanlı Devleti 1. Bayezid Döneminde Anadolu'da bulunan Türk Beyliklerini itaat altına almış, Niğbolu Savaşı'nda Haçlılara büyük bir darbe vurmuş ve dedesi 
Orhan Gazi Döneminde başlatılan kurumsallaşma çalışmalarını devam ettirmiştir. 


Buna göre; 

1. o Türklerin Balkanlardan atılamayacağı kesinleşmiştir. 

Il. Hazinenin gelir kaynakları artmıştır. 

IN. Türk İslam birliği sağlanmıştır. 

gibi yorumlardan hangilerinin yapılması doğru olur? 

A) Yalnız! B) Yalnız Il C) ilvelli 
D) veli E) Lilvelli 


Ii. Murat Döneminde; 


- — Haçlılarla Edirne- Segedin Antlaşmasının imzalanması 


- Germiyanoğulları Beyliğinin vasiyet yoluyla Osmanlı'ya katılması 


- — Tahtın 12 yaşındaki şehzade Il. Mehmet'e bırakılması 


gibi gelişmeler yaşanmıştır. 

Bu gelişmelere bakılarak aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi doğru olmaz? 

A) Diplomatik ilişkiler önemsenmiştir 

B) Yönetim şekli değişmiştir 

C) Devletin sınırları genişlemiştir 

D) Vergi gelirleri artmıştır 

E) Batıda barışçı siyaset izlenmiştir 


Osmanlı Devleti fethettiği coğrafyada yaşayanlar şayet 
Müslüman değilse bir müddet o bölgede o bölge kanunlarının geçerliliğini sürdürmesine izin vermiştir. 


Osmanlı devletinin bu politika ile aşağıdakilerden 


hangisini amaçlamadığı savunulur? 

A) Oluşabilecek tepkilerin önüne geçmek 
B) Fetih sahasında kalıcı olmak 

C) Devlete olan güveni artırmak 

D) Hıristiyan birliğini parçalamak 

E) Yeni fetihleri kolaylaştırmak 
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7. Osmanlı Devleti teşkilatlanma sürecinde maaşlı askerlerden oluşan Yeniçeri ocağını kurmuş ve bu ordunun 
asker ihtiyacını karşılamak için önce pençik daha sonra devşirme sistemini uygulamıştır. 

Bu yapılanmanın aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı söylenemez? 

A) Hazine giderlerinin artmasına 

B) Merkez ordusunun güçlenmesine 

C) Anadolu'daki Türk nüfusunun artmasına 

D) Fetihlerin daha da hızlanmasına 

E) Devlet otoritesinin güçlenmesine 

8. Osmanlı Devleti'nde XIV. yüzyıldan itibaren devam 
eden iskan politikası sonucunda Balkanların önemli 
kısmı Türkleşmiştir. 

Bu durum Balkanlarla ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi üzerinde etkili olmamıştır? 

A) Etnik yapı 

B) İslamiyet'in yayılışı 

C) Kültürel yapı 

D) Nüfus yapısı 

E) Coğrafi konum 

9. o Osmanlı Devleti'nin uyguladığı aşağıdaki politikalardan hangisinin doğrudan toprak kazanma ve 
bunları elde tutma amacıyla yapıldığı ileri sürülemez? 

A) Anadolu beyliklerinden bazıları ile akrabalık kurma 
B) Doğudan gelen Türkmenleri Rumeli'ye yerleştirme 
C) Bizans tekfurları arasındaki mücadelelerden faydalanma 
D) Halifelik makamının koruyuculuğunu üstlenme 
E) Güçlü bir donanma için tersane inşa etme 
1D 2E 3)D 4)B 5)B 6)D 
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Osmanlı devleti kısa sürede aşiretten uç beyliğine ardından beylikten devlete geçiş süreci yaşamıştır. 


Osmanlı Devletinin kısa sürede büyümesinin nedenleri arasında; 


Il. coğrafi konumunun elverişli olması, 

Il. nitelikli devlet adamlarınca yönetilmesi, 

Ill. İpek yolundan yüksek gelir elde edilmesi 

hangilerinin etkisinin olduğu savunulur? 

A) Yalnız | B) Yalnız ll C) Ilvelli 
D) Iveli E) |, iilvelii 


Osmanlı Devleti siyasi alanda girişimci olduğu kadar teşkilatlanma alanında da girişimcidir. Çünkü bir devletin 
savaş meydanlarında gösterdiği başarıyı kurumsallaşmada gösterememesi devletin sağlam temeller üstüne 
bina edilememesine neden olur. Bu durumda ülkenin iç 
ve dış sorunlarla baş edemeyip yıkılması da kaçınılmaz 
olacaktır. 


Tarihsel anlamda bu gerekliliğin farkında olan Osmanlı devlet idarecilerinin aşağıdaki çalışmalardan 
hangisini kurumsallaşma doğrultusunda yapmadıkları savunulur? 


A) Yaya ve müsellem ordusunun kurulması 
B) Yeniçeri Ocağının temelinin atılması 

C) Karamanoğulları ile savaş yapılması 

D) Rumeli Beylerbeyliğinin kurulması 

E) Defterdarlık makamının oluşturulması 


Osmanlı Devleti yeni fethettiği Balkan topraklarında Türk 
nüfusunu artırmak, sınırlarının güvenliğini sağlamak, 
Anadolu'da oluşan suni nüfus artışını kontrol altına almak, 
konar göçer unsurları yerleşikliğe ısındırmak ve fetih sahalarında daha kalıcı olabilmek adına daha önce bir çok 
Türk İslam devletinin başlatmadığı bir siyaseti uygulamıştır. 


Yukarıdaki paragrafta amaçları belirtilmiş olan devlet 
politikası aşağıdakilerden hangisidir? 


A) 
B) İskan Politikası 
o) 
D) 
E) Pençik Sistemi 


İkta Sistemi 


Gaza ve Cihat Politikası 


Devşirme Politikası 
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Osmanlı Devleti'nin hızlı büyümesinde, 

1. Cihat politikası 

II. İskan politikası 

Ili. İltizam sistemi 

hangilerinin etkili olmadığı savunulur? 

A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız Ill 
D) Ivelli E) Lilvellli 


Veraset Sistemi, 


Osman Bey 
Orhan Bey 

1. Murat 

1. Bayezid 

1. Mehmet b 
11. Murat 

11. Mehmet 


a: ülke, hanedanın ortak malıdır 
b: ülke, ailenin ortak malıdır 
Bu bilgilere göre, 


1. 1. Murat ve İl. Murat dönemlerinde aynı veraset anlayışı hakimdir. 


Il. Osman Bey döneminde padişahın erkek kuzenlerinin padişah olabilme hakkı vardır. 


Ili. 1. Murat'tan itibaren taht adaylarının sayısı azalmıştır. 


gibi yorumlardan hangileri yapılabilir? 
A) Yalnız| B) Ivell 
D) Ilvelii 


C) Ivelli 
E) L,ilvelili 
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Karaman bölgesinden ya da Anadolu'nun çeşitli yerlerinden alınan göçebe Türkmenler yerleşik hayata geçilerek hem denetimleri sağlanmış hem de yerli halkla 
göçebeler arasındaki çatışmalar ortadan kaldırılmak istenmiştir. Bu uygulamanın diğer amaçları arasında vergi toplanmasını düzenli hale getirmek ve toplanan vergi 
miktarını artırmak da vardır. 


Yukarıda sözü edilen konu aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Devşirme siyaseti B) İltizam sistemi 
C) Tımar sistemi D) İskan politikası 


E) Asimile politikası 


Edirne-Segedin (1444) Antlaşmasının bazı maddeleri şunlardır: 


* Sırp Krallığı yeniden kurulacak ve Osmanlı'ya vergi 
verecek 


* o Eflak, Osmanlılara vergi vermek şartıyla Macaristan himayesinde kalacak 


* o Tunanehrisınır olacak 


* — İki taraf antlaşmaya uyacaklarına dair kutsal kitapları üzerine yemin edecek 


Bu bilgilere göre; 
1. Balkanlarda kesin hakimiyet sağlanmıştır. 
11. Osmanlı hazinesinin gelirleri artmıştır. 


Ili. Sırplar özerk hale getirilmiştir. 

gibi yorumların hangileri yapılabilir? 

A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız Iı 
D) Ivell E) Ilvelll 


Orhan Bey döneminde eyalet, sancak, kaza ve köylere 
davalara bakması için kadılar görevlendirilmiştir. İznik'in 
alınmasıyla birlikte burada ilk Osmanlı medresesi kurulmuş ve başına dönemin en önemli müderrislerinden 
olan Kayserili Davut atanmıştır. 
Bu bilgiler doğrultusunda, 
1. hukuk 
Il. eğitim 
Ii. ekonomi 
gibi alanlardan hangilerinde gelişmelerin yaşandığı 
söylenebilir? 
A) Yalnız! 

D) Iveli 


B) Yalnız Il C) Yalnız ill 
E) |, li veli 
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Osmanlı Devleti birçok açıdan kendinden önce kurulmuş olan Türk-İslam devletlerinin teşkilatlarını model 
olarak almıştır. Bunları da şartlara göre daha da geliştirmiştir. 

Aşağıdakilerden hangisi bu anlatıma örnek olamaz? 
A) Lonca teşkilatı B) Devşirme sistemi 
C) Kapıkulu sistemi D) İskan politikası 


E) Tımar sistemi 


Osmanlı Devleti Ankara Karacadağ'dan Söğüt ve 
Domaniç'e geldiğinde, 


* oMarmarabölgesinde Bizans 
* o Ortave Doğu Anadolu'da İlhanlılar 


* Anadolu'nun batısında ise Türk Beylikleri bulunuyordu 


Bu durum Anadolu'da, 

Il. siyasi birliğin kurulamadığını, 

Ii. etnik ve kültürel farklılıkların bulunduğunu, 

Ii. çıkar ilişkisine dayalı gruplaşmalarının başladığını 

durumlarından hangilerinin var olduğunu gösterir? 

A) Yalnız! B) Yalnız Il GC) Yalnız Ill 
D) Ivell E) I,iivelii 


Ankara Savaşı 1402'de Osmanlı Devleti ile Timur Devletleri arasında yapılmıştır. Savaşın nedenleri arasında 
şunlar yer alır: 


— Timur'un Çin'e yapacağı sefer öncesinde arkasında 
güçlü bir Osmanlı bırakmak istememesi 


— Anadolu'daki topraklarını kaybeden Türkmen Beylerinin Timur'a sığınması 


— Karakoyun ve Celayir hükümdarlarının Yıldırım Bayezid'e sığınması 


Bu bilgiler doğrultusunda Ankara savaşının ana 
nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebililr? 


A) Dini 
D) Kültürel 


B) Etnik C) Siyasi 


E) Ekonomik 
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Osmanlı Devleti'nin hızlı büyümesinde, 
1. kurulduğu coğrafya, 

II. İzlenen devlet politikaları, 

IN. Anadolu'nun siyasi yapısı 


gibi durumlardan hangilerinin etkisi olduğu savunulur? 


A) Yalnız! B) Yalnız ll GC) Yalnız 1ll 
D) Iveli E) |,ilvelli 

Fetret Devri'nde; 

Anadolu” Rumeli'de 

- Padişah yok - Padişah yok 


- Taht kavgaları var - Taht kavgaları var 


- Toprak kaybı var - Toprak kaybı yok 


Bu bilgiler doğrultusunda Fetret Devri için, 

I. Veraset kavgaları görülmüştür. 

Ii. Batı yönünde sınırlar daralmıştır. 

Ili. Ülke siyasal krize girmiştir. 

gibi yorumlardan hangileri yapılabilir? 

A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız lll 
D) Ivelll E) I,ilvellii 


Aşağıdakilerden hangisi XIV. yy teşkilatlanma çalışmaları arasında yer almaz? 


A) Kadılık makamının oluşturulması 

B) Kapıkulu ordusunun temelinin atılması 
C) Lonca örgütünün kurulması 

D) İstanbul'un kuşatılması 


E) Gelibolu'da tersane açılması 
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XIV. yüzyılda Balkanlarda bulunan çok sayıda krallık 
ve küçük beylik, aralarındaki çekişmelerde çözümü dış 
yardımlarda arıyordu. Ayrıca bölgede politik anlamda 
parçalanma yaşanıyordu. 


Bu durumun Osmanlı Devletine yansıması , 
I. Batı'daki ilerleyişinin çok zayıf olması 
Il. Anadolu Türk birliğinin sağlanması 


Ili. Gaza ve cihat anlayışının ciddi bir güçle karşılaşmaması 


hangi şekillerde olmuştur? 
A) Yalnız! B) Yalnız Il 
D) Ivellli 


C) Ivelli 
E) Ilvelli 


Osmanlı Devletinin ilk yıllarından itibaren Anadolu ve 
Rumeli'de fetih politikaları devam etmiştir. 


Bu durumun, 


1. Avrupa'da oluşan aydınlanma hareketlerinin önüne geçilmesi, 


Ii. devlet hazinesinin gelirlerinin artması, 
II. nüfus hareketlerinde değişim yaşanması 


gelişmelerinden hangilerine uygun ortam hazırladığı savunulamaz? 


A) Yalnız! B) Yalnız Il 
D) Ivell 


C) Yalnız lll 
E) Ivelli 


Orhan Bey Döneminde, 


I. yaya ve müsellem şeklinde düzenli bir ordunun kurulması, 


Il. ilk Osmanlı medresesinin açılması, 
Ili. Çimpe kalesinin alınarak Rumeli'ye geçilmesi 


gelişmelerinden hangileri Osmanlı Devletinin bu 
dönemde teşkilatlanmaya başladığının göstergesi 
değildir? 
A) YalnızI 

D) Ivellli 


B) Yalnız Il C) Yalnız ill 


E) Ilvellli 
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Osmanlı Devleti ilk yıllarında Haçlılarla yaptığı savaşlarda başarılı olmuştur. 


Bu durum, 

Il. hazine gelirlerinin artması, 

Il. Balkan egemenliğinin pekişmesi, 

INI. verasetteki belirsizliğin artması 

gelişmelerden hangilerine ortam hazırlamıştır? 

A) Yalnızlli B) Ivell GC) Ivelli 
D) Ilvelil E) |,Ilvellii 


Osmanlı Devletinin fetih hareketlerini Balkanlar üzerine yöneltmesinde, 


1. gaza ve cihat anlayışının egemen olması, 

II. Balkanlarda otorite boşluğunun bulunması, 

INI. doğudan gelen Türkmen göçlerinin artması 

durumlarından hangilerinin etkisi olmuştur? 

A) Yalnızllı B) Ivell C) Ivelll 
D) Ilvellil E) I,ilvellil 


Osmanlı Devleti XIV. ve XV. yüzyıllarda egemenlik 
alanını genişletirken, aşağıdaki politikalardan hangisine başvurmuş olamaz? 


A) Tersane inşaasına önem verme 
B) Gaza ve cihat anlayışını sürdürme 
C) Merkezi otoriteyi güçlendirme 

D) Denge politikası izleme 


E) İskan siyaseti izleme 
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Osmanlı Devletinin ilk yıllarında Haçlılara üstünlük 
sağladığı savaşlarının, aşağıdakilerden hangisine 
ortam hazırladığı savunulamaz? 


A) Egemenlik alanının genişlemesine 

B) İslam coğrafyasında saygınlığının artmasına 
C) Teokratik anlayışın zayıflamasına 

D) Bizans'ın zor durumda kalmasına 


E) Balkanlar yönünde hızlı ilerlenmesine 


Bizans imparatorluğunun Osmanlılara karşı çok 
zor durumda kalmasına rağmen uzun süre varlığını 
sürdürmesinde, aşağıdakilerden hangi in etkisi 
olduğu savunulamaz? 


A) İskan siyasetinin 


B) Haçlı tehtidinin 
C) Şehzadeler sorununun D) Ankara Savaşının 


E) Fetret Devrinin 


Osmanlı Devletinin ilk yıllarında gerçekleştirdiği 
genişleme siyasetinin sonuçları arasında, aşağıda- 


kilerden hangisi gösterilemez? 


A) Anadolu'nun Türk vatanı haline gelmesi 


B) Rumeli beylerbeyliğinin kurulması 
C) Haçlı zihniyetinin zayıflaması 
D) Balkanlardaki Türk egemenliğinin kesinleşmesi 


E) İslam dünyasında itibarın artması 


Osmanlılarda beylikten devlete geçiş sürecindeki, 


Il. Bizans'ın Anadolu coğrafyasıyla bağlantısının kesilmesi, 


Il. Haçlı zihniyetinin yeniden canlanması, 


Il. Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlama yolunda 
ilk adımın atılması 


gibi gelişmeler, aşağıdakilerin hangisinde verilen 
sırayla gerçekleşmiştir? 


Ay ILI,IN B) Iç, I 
D) IM, E) Lay 


O) ua, 
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Osmanlı Devleti'nde Ankara Savaşı'ndan sonra şehzadeler arasında taht kavgalarının ortaya çıkmasında, 


1. sancak sistemi 

Il. Kutinancı 

INI. iskan siyaseti 

uygulamalarından hangilerinin etkisi olmuştur? 

A) Yalnızlıl B) Ivell C) Ivelli 
D) Ilvelil E) |,Ilvelii 


— Osmanlı Devleti ilk düzenli ordusunu Bursa'nın 
alınmasından sonra kurmuştur. 


— Karesioğulları'nın Osmanlı Devletine katılması ile 
Osmanlı ilk deniz gücüne kavuşmuştur. 


— Marmara ve Ege kıyılarının alınmaya başlanması 
ile ilk tersane Gelibolu'da kurulmuştur. 


Bu bilgilere dayanarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? 


A) Sınırların genişlemesi askeri örgütlenmeyi hızlandırmıştır 


B) Teknolojik gelişmeler siyasal teşkilatlanmaya yol 
açmıştır 


C) İskan politikası askeri disiplini doğurmuştur 
D) Teokratik yapı dış politikada etkisini artırmıştır 


E) Balkanlarda oluşan Haçlı zihniyeti etkinliğini kaybetmiştir 


Söğüt ve Domaniç'te Osmanoğulları egemenlik kurarken, Anadolu'da; birçok Türk Beyliği ve fazla otoritesi 
kalmamış olan Bizans Devleti, Balkanlarda ise aralarında sık sık sorunlar çıkan küçük devletler bulunuyordu. 


Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? 


A) Anadolu'da otorite boşluğu olduğu 

B) Bizans'ın Anadolu'dan tamamen çekildiği 
C) Balkanlar'da siyasi birliğin bulunmadığı 

D) Anadolu'da Türk egemenliğinin sağlandığı 
E) Bizans'ın siyasi olarak güç kaybettiği 


YA 10)D 11)B 12)A 13)B 


BEYLİKTEN DEVLETE 


Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecine ait değildir? 


A) İlk Osmanlı medresesinin açılması 

B) İstanbul'un ilk kez kuşatılması 

C) Pençik usulünün uygulanması 

D) İlk Osmanlı Kanunnamesi'nin yayımlanması 


E) Kapıkulu ordusunun temellerinin atılması 


Osmanlı Devleti Balkanlarda fethettiği yerlerde uzun 
süre varlığını korumak için çeşitli politikalar uygulamıştır. 


Buna göre, 


1. alınan yerlerde toplanacak vergilerin bir müddet ertelenmesi, 


Il. alınan topraklara Türkmenlerin yerleştirilmesi, 
Ili. devşirme sisteminin uygulanması 


gelişmelerinden hangileri, Osmanlının Balkanlardaki fetihleri doğrultusunda uyguladığı politikalardan biri olduğu söylenebilir? 


A) Yalnızıl B) Ivell C) Ivelil 
D) Ilvelil E) I,ilvelil 


Anadolu'da Türk siyasal birliğini ilk kez büyük oranda 
sağlayan |. Bayezıd, Kütahya merkez olmak üzere 
Anadolu Beylerbeyliği'ni kurmuş ancak yine bu dönemde Anadolu Beylerbeyliği işlevini yitirmiştir. 


Bu durumun yaşanmasında, 


Il. Ankara savaşında Osmanlı Devletinin bozguna 
uğraması, 


Ii. beyliklerin yeniden bağımsızlıklarını kazanmaları, 

Ili. Farklı milletlerin Osmanlı egemenliğine alınması 

gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur? 

A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Ivell 
D) Ilvelli E) i,iilvelli 
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1402 Ankara Savaşı'ndan sonra, 


1. Bayezıd'ın oğulları arasında taht kavgalarının yaşanması, 


Il. Anadolu Türk siyasal birliğinin bozulması, 
Ili. Balkan fetihlerinin durması 


durumlarından hangileri, Osmanlı Devletinin egemenlik anlayışına bağlı olarak ortaya çıktığı söylenebilir? 


A) Yalnız! 
D) Ilvellil 


B) Ivell C) Ivelli 
E) I,ilvellli 


Yıldırım Bayezıd döneminde İstanbul birçok kez kuşatılmıştır. 


Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin, Osmanlı dev- 
İstanbul kuşatmalarını olumsuz yönde etki- 
söylenemez? 


A) Timur'un Anadoluya yönelmesi 

B) Çimpe Kalesinin alınması 

C) Macarların Osmanlı topraklarına saldırması 
D) Haçlıların Niğbolu önlerine kadar gelmesi 

E) Osmanlı ordusundaki topların yetersiz kalması 


Osmanlı Devleti kısa sürede çok geniş sınırlara ulaşmış 
bir Türk — İslam devletidir. 


Osmanlı Devleti'nin hızlı büyümesinde; 

1. beyliklerle iyi geçinmesi, 

I. Bizans'a karşı büyümeyi hedeflemesi 

Ili. yönetimde saltanat sisteminin geçerli olması 


özelliklerinden hangilerinin etkisinin olduğu söylenemez? 


A) Yalnız! 
D) Il vellli 


B) Yalnız Il C) Yalnız ill 


E) Ivelli 
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Osmanlı Devleti'nde 1. Murat'a kadar ülke hanedanın 
ortak malıdır anlayışı hakimdir. 1. Murat bu anlayışı ülke, hükümdar ve ailesinin ortak malıdır, şeklinde değiştirmiştir. 

Bu değişiklikle, 

I. o tahta farklı hanedanı ortak etme, 

Il. merkezi otoriteyi güçlendirme, 

Ili. çıkacak veraset kavgalarını azaltma 


amaçlarından hangilerinin hedeflendiği söylenebilir? 


A) Yalnız! 
D) Il veli 


B) Ivell G) Ivelli 


E) 1, ilvellli 


1402'de Timur Devleti ile Osmanlı Devleti arasında 
Ankara Savaşı yapılmıştır. 


Aşağıdakilerden hangisi, bu savaşın sonuçları ara- 


sında gösterilemez? 
A) İstanbul'un fethi gecikmiştir. 


B) Anadolu'nun siyasi yapısında değişiklikler olmuştur. 


C) Timur Ankara'yı merkez yaparak batıya ilerleyişini 
sürdürmüştür. 


D) Osmanlı Devleti yıkılmanın eşiğine gelmiştir. 
E) Osmanlı'da veraset kavgaları başlamıştır. 


Osmanlı Devleti bir aşiretten uç beyliğine, uç beyliğinden beyliğe, beylikten devlete, devletten de imparatorluğa ulaşmıştır. 


Bu bilgiye göre; 

I.. Osman Bey'in soyunca idare edilme, 

Il. toprakları İstanbul'dan idare etme, 

Il. töre ve İslam hukukuna göre yargılama yapma 


gibi özelliklerden hangileri imparatorluk döneminde kazanılmıştır? 


A) Yalnız! 
D) Ivelli 


B) Yalnız Il C) Yalnız Ili 


E) Ilvelil 
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— Orhan Bey, Karesioğullarını Osmanlı'ya katarak 
Balıkesir ve Çanakkale'ye hakim olmuştur. 


— Yıldırım Bayezid, İstanbul'un Anadolu yakasına kadarki Bizans topraklarını almış ve Anadolu Yakasında Anadolu Hisarını yaptırmıştır. 


— Çelebi Mehmet, Saruhanoğulları Beyliğini Osmanlıya katarak Ege Denizinde daha güçlü hale gelmiştir. 


Bu bilgilerden yola çıkarak, aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez? 


A) Osmanlı Devleti cihat politikası izlemiştir. 


B) Yıldırım Bayezid İstanbul'u fethetmeyi planlamıştir. 


Osmanlı Devleti Anadolu'da tek otorite olmayı hedeflemiştir. 


© 


D) Orhan Bey döneminde Güney Marmara'da Osmanlı 
etkinliği artmıştır. 


E) Orhan Bey döneminde Anadolu Türk birliği sağlanmıştır. 


1. Rumeli beylerbeyliğinin kurulması, 
Il. Anadolu kazaskerliğinin kurulması, 
IN. Gelibolu'da tersanenin açılması 


Yukarıdakilerden hangileri teşkilatlanma kapsamı 
içerisinde yer alır? 


A) Yalnız! 
D) ivelli 


B) Ivelli C) li veli 


E) I,ilvellli 


Osmanlılar XIV. yüzyılda doğudan gelen Türkmenleri 
Balkanlar'da fethettikleri yerlere yerleştirmişlerdir. 


Bu politikanın, 
1. Türk kültürünün yayılması, 


Il. Anadolu'nun etnik yapısında büyük değişimin başlaması, 


Ili. Balkan Türkleri sorununun başlaması 


durumlarından hangilerini ortaya çıkardığı savunulur? 


A) Yalnız! 
D) Ivell 


B) Yalnız Il 
E) Ivelli 


G) Yalnız Ili 
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R Yavuz Sultan Selim zamanında; 4. Cem Sultan sorununun bir iç sorunken dış soruna 


önü il li 
- — Dulkadiroğullarından Elbistan ve çevresi, Memlük- genüğnesinde Cem Suhan, 


lerden Suriye-Filistin-Mısır ve Arap Yarımadası alın- 1. Memlük devletinden yardım alması, 


mil. Il. Rodos şövalyelerine sığınması, 
- — Safevilerle savaşılarak Sınırlar Tebriz'e kadar ge- " ” ği P 
nişletilmiştir. IN. Konya sancağını terkedip Bursa'ya ilerlemesi 


Yavuz'un bu gelişmelerle ulaşmak istediği amaç gibi icraatlarından hangilerinin etkili olduğu savu- 


aşağıdakilerden hangisidir? nulur? 
A) İslamiyeti Ortadoğu'da yaymak A) Yalnız! B) Iveli G) Ivelli 
B) Batı ülkeleri il ilişkileri ilerletmek AL E) ilivedli 
C) Türk-İslam birliğini sağlamak 
D) Denizlerde üstünlük sağlamak 
E) Çokuluslu bir yapıya kavuşmak 
- S. İpek ve Baharat Yolu ile Anadolu'ya gelen ticaret mal- 
İsi ları Avrupa'ya taşınırken Osmanlı ülkesinde üretilen 
2. Fatih Sultan Mehmet'in hazırlattığı Kanunname-i Ali o © çeşitli dokumalar, ev ve süs eşyaları, işlenmiş deri gibi 
Osman ilk Osmanlı kanunnamesi olarak bilinmektedir. z ticaret malları da Avrupalı tüccarlara satılmıştır. 
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? si Bu durumun Osmanlı ülkesinde aşağıdakilerden 
ei Pale e > 
A) Hukuk devleti olma yolunda bir adım atılmıştır. Li hangisine katkı sağladığı söylenemez? 
pi e > > 
B) Osmanlı Devletinde hukuk birimleri Fatih dönemin- Sade manlarının Önem İayoelmezine 
de oluşturulmuştur. - B) Üretim faaliyetlerinin artmasına 
C) Fatih, Osmanlı Padişahları içerisinde en bilgili ola- o C) Ülkeye para girişinin artmasına 
Gul; ör) D) Halkın refahının yükselmesine 
D) Kanunnamenin hazırlanması Yükselme Dönemi- po lı el tl A 'dat 
nin başlamasına neden olmuştur. a ) Osmanlı el sanatlarının Avrupa'da tanınmasına 
S 


E) Kanunnameyle halk yönetime ortak olmuştur. 


3. II. Murat Dönemi'nde Osmanlı Devleti'nin kazandığı Il. 
Kosova Savaşı ile Haçlıların Osmanlı'yı Balkanlar'dan 
atma hayalleri uzun süreliğine son bulmuştur. 

Bu durum, 6. Fatih Sultan Mehmet'in aşağıdaki faaliyetlerinden 

1. Atlas Okyanusu kıyılarına ulaşıldığı, hangisi Anadolu'da siyasi birliği sağlamak istedi- 


ğine kanıt olarak gösterilemez? 
Il. sınırların doğu yönünde genişlediği, gi i g zi 
A) Akkoyunlular ile Otlukbeli Savaşı'nı yapm 

Il. Balkanlarda askeri üstünlüğün kesinleştiği Br Akkoyunlular Ko Otlukbeli eve ni yaşını 


ilizi m - B) Kırım'ın Osmanlılara bağlanması 
sonuçlarından hangilerinin ortaya çıktığını göste- 


rir? C) Cenevizlilerden Amasya'yı alması 
A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız lll D) İsfendiyaroğulları Beyliğine son verilmesi 
D) Ilvelil E) I,ilvelli E) Trabzon'un fethi 
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Fatih Döneminde kabul edilen Kanunnamec-i Al-i Osman'a göre şehzadelere tahta çıktıklarında kardeşlerini öldürebilme hakkı tanınmıştır. Yani kardeş katli 
yasallaşmıştır. 


Bu kanunun; 

1. merkezi otoriteyi güçlü tutma, 

Il. ülke bütünlüğünü koruma, 

IN. Taht kavgalarına meydan vermeme 


gibi amaçlarından hangilerini sağlamaya dönük ol- 


duğu söylenebilir? 
A) Yalnız! B) Yalnız Il 


D) Ivelli 


C) Ive 
E) L,ilvelli 


“Sokullu Mehmet Paşa sadrazamlık müddetinde üç 
farklı padişahla birlikte çalışmıştır. Kanuni, Il. Selim ve 
Ili. Murat'ın ilk saltanat yıllarında bu görevi yerine getirmiştir. Ortaya koyduğu kanal projeleri ile ilk etapta 
idareden de halktan da beklediği desteği görememiştir. 
Oysa bu projeler doğrultusunda Akdeniz ile Kızıldeniz, 
Karadeniz ile Hazar Denizleri birleştirilebilseydi belki 
de Osmanlı'nın duraklama dönemine girişi 100 yıl geç 
olacaktı.” 


Diyen bir tarihçinin bu anlatımdan yola çıkıldığında 
aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi doğru olmaz? 


A) Kanal projeleri Sokullu Döneminde uygulanama- 


mıştır. 


B) Projelerin gerçekleşmeyişi duraklamanın erken 
başlamasında etkili olmuştur. 


C) Sokullu Mehmet Paşa Ill. Murat döneminde gö- 


revden alınmıştır. 


D) Projelerin uygulanamayışında devletin destekle- 


memesi etkili olmuştur. 


E) Halk projelerin gerçekleşebileceğine inanmamıştır. 


1. Selim Döneminde görülen; 

- — Dulkadiroğulları beyliğinin itaat altına alınması 

- — Suriye ve Filisti'nin Osmanlı egemenliğine girmesi 
- Şii Safevilerin Çaldıran'da mağlup edilmesi 
gelişmelere bakılarak; 

1. Osmanlı sınırları genişlemiştir. 

Il. Safevi Devleti yıkılmıştır. 

Ii. Halifelik Osmanlılara geçmiştir. 


gibi yorumlardan hangileri kesin olarak yapılamaz? 


A) Yalnız! 
D) Iveli 


3)c 


B) Yalnız ıl 
E) I,iilvelli 
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Fatih Sultan Mehmet Döneminde Karadeniz'in güney kıyısında varlık gösteren Ceneviz, İsfendiyar ve Rum İmparatorluklarına son verilmiş, Ege Denizinde altı ada ele 
geçirilmiş, Akdeniz'de İtalya'nın güneyindeki Otranto 
adası alınmıştır. 

Buna göre; 

1. Baharat yolu Osmanlı'nın kontrolüne girmiştir. 

Il. Osmanlı hazinesinin gelirleri artmıştır. 

Ill.. İstanbul'un fethi kolaylaşmıştır. 

gibi yorumlardan hangilerine kesin olarak ulaşılır? 
A) Yalnız | B) Yalnız ll G) Yalnız Ili 


D) Iveli E) Ilvelli 


Cem Sultan, babası Il. Mehmet öldükten sonra kendisinden daha çabuk davranarak tahta çıkan ağabeyi Il. 
Bayezid'e karşı, saltanat iddia etmiştir. 


Cem sultanın iddiasına bakılarak; 

I.  Sultanlık makamına şehzadeler ortaktır. 

11. . Mehmet Cem Sultanı vasiyet etmiştir. 

Il. Başkente yakın olan şehzade avantajlıdır. 

gibi yorumlardan hangileri yapılabilir? 

A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız Ill 
D) Ivelll E) Il veli 


Osmanlı Devleti İle Memlük Devleti arasında Fatih Döneminden itibaren başlayan sorunlar Il. Bayezid Döneminde savaşa dönüşmüştür. Bu dönemde yapılan savaşlarda 
taraflar birbirine üstünlük sağlayamamıştır. |.Selim Döneminde Osmanlı Devleti Memlük Devleti üzerine büyük bir 
sefer düzenleyerek yaptığı Mercidabık ve Ridaniye Savaşlarını kazanarak bu devleti yıkmıştır. 


Osmanlı Devleti ile Memlük Devleti arasında yaşanan aşağıdaki gelişmelerden hangisi yapılan savaşların nedenlerinden sayılamaz? 


A) Memlüklerin iktidar mücadelesinde Cem'i destek- 


lemesi 


B) Osmanlı Devletinin Memlüklerden Hicaz Su Yolları 
sorununu çözme talebi 


C) Memlüklerin Dulkadir ve Ramazanoğulları beylik- 


lerine saldırması 


D) Memlüklü yönetiminde veraset anlayışının uygulan- 


maması 


E) Safevi Osmanlı çatışmasında Memlüklerin İran 
yanlısı tavır sergilemesi 
8)c 9)c 10)B 
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ku Yavuz Sultan Selim, 

1. Türk — İslam birliğini sağlamak, 

Il. Veraset kavgalarını sonlandırmak, 

Ili. Anadolu Türk siyasal birliğini sağlamak, 

IV. Anadolu'daki Şii etkisini kırmak 

gibi hedeflerini hangi sıra ile gerçekleştirmiştir? 

A) MİANAV B) Il-V-NI C) Ii-iV-iI 
D) Il-IV-İl- E) IV-li-i-al 


Rodos Adasını fethederek Ege'yi bir iç deniz konumuna getirmiştir. 


* Fransa'ya kapitülasyon vererek Akdeniz ticaretini 
canlandırmak istemiştir. 


* o Trablusgarp'ı alarak Kuzey Afrika'da gücünü arttırmıştır. 


Kanuni Dönemine ait bu gelişmelerin aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkisi olduğu söylenemez? 


A) Ticari gelirlerin artması 

B) Batı Anadolu topraklarının güvenliğinin artması 
C) Anadolu Türk Birliğinin sağlanması 

D) Oluşabilecek haçlı ittifakının önlenmesi 


E) Orta Akdeniz hakimiyetinin güçlenmesi 


3. Osmanlı Devleti kuruluş döneminden itibaren imparatorluk özelliği gösteren bir devlettir. 


Buna göre imparatorluklarda, 

1. etnik çeşitlilik 

Ii. kültürel birlik 

Il. dil farklılığı 

IV. çok ulusluluk 

gibi özelliklerden hangileri görülür? 

A) ivell B) Ilvelll C) I,livelV 
D) |, ili ve IV E) Ili, ili ve V 
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1. Kanuni Sultan 2. Yavuz Sultan 
Süleyman Selim 


e 


Preveze Deniz Mohaç (o Çaldıran Turnadağı Ridaniye 
feri Savaşı (o Savaşı (o Savaşı Savaşı 


a b c d e 


Yukarıdaki şemada doğru bilgiler izlendiğinde aşağıdakilerden hangisine ulaşılır? 


A) 1-b B) 2-c 
D) 2-d 


C) 1-a 
E) 2-e 


1. Mısır'da ve Anadolu'da isyanların çıkması, 
Ii. Macaristan'ın himaye edilmesi, 


IN. Avusturya'nın Osmanlı'nın üstünlü ü kabul et- 


mesi 


Kanuni dönemine ait yukarıdaki gelişmelerden hangileri merkezi otoritenin güç kaybettiğinin göstergesidir? 


A) Yalnız! 
D) Ivelli 


B) Ivell C) ilvelili 


E) |, il vellli 


Mısır seferinde etkili olan, 


1. Baharat yoluna eski işlerliğini kazandırmak ve bu 
yolu kontrol altına almak 


Il. Hz. Muhammed ve halifelerine ait özel eşyaları koruma altına almak 


Ii. Türk — İslam birliği siyasetini gerçekleştirme amacı 
önündeki en büyük engel olan Memlük Devleti'ni yıkmak 


gibi hedefler siyasal, ekonomik ve kültürel alanlarla 
ilişkisi bakımından aşağıdakilerden hangisinde 
doğru olarak gruplandırılmıştır? 


Siyasal Ekonomik Kültürel 
A) il ını " 
B) ıl l ın 
o l ll 
DM ıl l 
E) il ll ın 
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7. Osmanlı Devleti'nde, 
*  Fatihdöneminde Venediklilere ticari ve hukuki ayrıcalıklar verilmiştir. 
* o Kanunidöneminde Fransa'ya ekonomik ayrıcalıklar tanımıştır. 
Bu gelişmelerin ortak hedefi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) İpek Yolunu denetim altına alma 
B) Akdeniz ticaretini canlandırma 
C) Azınlıkların yönetime bağlılığını güçlendirme 
D) Batı tarzı ıslahatlara ağırlık verme 
E) Ortodoks kilisesini denetim altında tutma 
8. Osmanlı Devleti Çaldıran Zaferi dönüşünde Dulkadir 
Beyliğiyle yaptığı Turnadağı Savaşını da kazanmış ve 
Anadolu Türk Birliğini ikinci ve son kez sağlamıştır. 
Bu bilgiye dayanarak, 
1. Osmanlı'ya savaş yoluyla katılan ilk beylik Dulkadiroğullarıdır. 
Il. Anadolu'da ilk kez Türk siyasal birliği Çaldıran 
Savaşı'ndan sonra sağlanmıştır. 
Ili. Çaldıran Zaferi ile Anadolu'daki tüm beylikler Osmanlı'ya itaat etmiştir. 
gibi yorumlardan hangilerine ulaşılamaz? 
A) Yalnız! B) Ivell C) Ilvelli 
D) Ivelli E) |,ilvellii 
g9. 1. Venediklilere İstanbul'da elçi bulundurma hakkının 
verilmesi, 
Il. İspanya'daki Yahudilerin Balkanlara yerleştirilmesi, 
Ili. Fransa'ya kapitülasyonların verilmesi 
Yukarıdakilerin hangilerinde sınırları genişletme 
amacının olmadığı savunulabilir? 
A) Yalnız| B) ivell G) Ilvelli 
D) Ivelll E) |,ilvelil 
1D 2)Cc 3)D 4)D 5JA 6)C 
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Hint Deniz Seferleri Portekiz'in Hint Okyanusundaki egemenliğine son vermek, işlerliğini yitirmiş olan Akdeniz'i 
canlandırmak, Güney Asyadaki Müslümanlara destek 
olmak ve İslam dünyasındaki itibarı korumak amacıyla 
düzenlenmiştir. 


Bu bilgiden hareketle, 

1. ülke hazinesini güçlendirme, 

Il. ülke sınırlarını genişletme, 

Ili. hilafet makamının nüfuzunu arttırma 


hedeflerinden hangilerinin gerçekleştirilmek istendiği savunulabilir? 


A) Yalnız! 
D) Ilvellil 


B) Ivelll 
E) L,ilvellli 


C) Ivelli 


1. Durum: Anadolu'da aileler arasında çıkan kavgalarda haksız tarafın Balkanlarda yeni fethedilen yerlere yerleştirilmesi. 


Il. Durum: İspanya'da katledilme korkusu yaşayan 
Yahudilere sahip çıkılarak Balkanlara yerleştirilmesi. 


kte değerlendirildiğinde aşağıda- 
söylenebilir? 


A) İskan politikası devam ettirilmiştir. 

B) Asimilasyon uygulanmıştır. 

C) Adil ve hoşgörü siyaseti sürdürülmüştür. 
D) Cihat politikası devam ettirilmiştir. 

E) Sınırlar batı yönünde genişletilmiştir. 


XVI. yy'ın başlarında Avrupalıların Coğrafi Keşiflerde 
başarılı olmaları sonucunda Osmanlı ekonomisi zarar 
görmüştür. 


Bu olumsuz durumdan kurtulmak için, 
1. Hint Deniz Seferlerinin düzenlenmesi. 
I. Fransa'ya kapitülasyonların verilmesi. 
Ili. Don — Volga Projesinin hayata geçirilmesi. 
hangilerinin gündeme geldiği savunulur? 
A) Yalnız! B) Yalnız Il 

D) Ilvellii E) I,Ilvellii 

NE 10)c 


C) Iveli 


8)E 10)C 12)E 
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Osmanlı Devleti dünya gücü olma yolunda, siyasi 
birlik ve otoriteyi korumak için; 


1. Devşirme devlet adamlarının etkinliğinin arttırılması, 


Il. Kanunname-i Ali Osman'ın hazırlanması, 


Ii. Hanedan üyelerinin ülkeyi birlikte yönetme tekliflerinin reddedilmesi 


gibi önlemlerden hangilerine başvurmuştur? 
A) Yalnızlli B) Ivell GC) Ivelli 
D) Ilvellli E) |,ilvellli 


Yavuz Sultan Selim'in doğuya İran üzerine sefer düzenleme nedenlerinden biri de, Safevi Devleti'nin Orta 
Asya'dan gelen Türkmenlerin Osmanlı sınırına girmesini engellemiş olmasıdır. 


Bu durumun, 

1. devşirme sisteminin uygulanması, 
Il. veraset sisteminin uygulanması, 
II. iskan politikasının uygulanması 


gelişmelerinden hangilerini olumsuz etkilediği savunulabilir? 


A) Yalnız! 
D) Ivelll 


B) Yalnız Il C) Yalnız Ill 


E) Ilvelli 


1. Mehmet'in İstanbul'un fethine hazırlanırken, 


1. Karamanoğlu İbrahim Bey ile antlaşma imzalaması, 


Il. Boğazkesen ( Rumeli ) Hisarını yaptırması, 
Ii. Çanakkale Boğazı'na asker yığması 


önlemlerinden hangilerinin Karadeniz'den gelecek 
tehlikeleri önleme amaçlı olduğu savunulamaz? 


A) Yalnız! B) Yalnız Ili C) Ivell 
D) Ivelli E) İlvelli 
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Osmanlı Devletinde görülen, 

1. Anadolu Türk Birliğinin sağlanması, 
Il. Tımar sisteminin uygulanması, 

Ili. Yeniçeri Ocağının kurulması 


gelişmelerinden hangilerinin, ülke sınırlarının genişlemesine katkıda bulunduğu savunulabilir? 


A) Yalnız! B) Yalnız | C) Ivelli 
D) Ilvelli E) |, il veli 


Osmanlı Devleti önce Kayı Boyu'na dayalı bir beylikken, daha sonra imparatorluk haline gelmiştir. 


Osmanlıların, 

Il. yabancılara kapitülasyon hakkı tanıma, 
Il. Akdeniz'de egemen güç olma, 

ıl. Müslüman devlet olma 


özelliklerinden hangilerini, imparatorluk döneminde 
kazandıkları söylenemez? 


A) Yalnız! B) Yalnız Il 
D) ivelli 


G) Yalnız lll 
E) livelli 


Osmanlı - Memlük ilişkileri, XV. yüzyılın son çeyreğinden itibaren bozulmuştur. 


İki ülke arasında ilişkilerin bozulmasında, aşağıdaki 
durumlardan hangisinin etkili olduğu savunulamaz? 


A) Memlüklerin Osmanlılara karşı Safevilerle işbirliği 
yapması 


B) Memlüklerin Osmanlı Devletinin içişlerine karışması 


C) Osmanlıların Dulkadiroğulları Beyliğine son vermesi 


D) Abbasi halifesinin Memlüklerin himayesine geçmesi 


E) Osmanlıların İslam dünyasında birliği sağlamak istemesi 
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Osmanlı Devleti'nin batı yönünde ilerlemesi, Avrupalıların Osmanlılara karşı birlikte hareket etmelerine neden olmuştur. 


Osmanlı Devleti'nin aşağıdaki faaliyetlerinden hangisinin, bu güç birliğinin bozulmasına yönelik olduğu ileri sürülemez? 


A) Katolik Kilisesine karşı Ortodoksları koruması 
B) Venedik ve Fransa'ya ayrıcalıklar tanıması 
C) Ekonomik amaçlı Hint Deniz Seferine çıkılması 


D) Mezhep çatışmalarında Protestanları desteklemesi 


E) Kutsal Roma Germen imparatorluğuna karşı Fransa'yı koruması 


XVI. yüzyılda gerçekleşen 

1. 1. Viyana kuşatmasının yapılması, 
IL. Yemen'in alınması, 

IN. Almanya seferine çıkılması 


gelişmelerinden hangileri, Osmanlı Devleti'nin batı 
yönünde ilerlemeye çalıştığına kanıt olarak gösterilebilir? 


A) Yalnızıl 
D) Ilvellli 


B) Ivelli C) ivellli 


E) I,ilvellii 


Kanuni Sultan Süleyman'ın tahta geçtiği dönemde 
Avrupa'da Reform hareketlerinin etkisiyle dini ve siyasi 
mücadeleler yaşanmasının, 


1. Osmanlı Devleti'ne karşı ittifakların kurulmasını, 
Il. Katolik kilisesinin güç kazanmasını, 
Ili. Osmanlı Devleti'nin fetih politikası izlemesini 


durumlarından hangilerini kolaylaştırdığı söylenebilir? 


A) Yalnızıl 
D) Ivelili 
2)c 3)D 


B) Yalnız Ill 
E) Ilvelli 


5)c 


C) Ivell 
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11. Bayezıd döneminde İspanya'da Hristiyan engizisyon 
mahkemelerinin işkencelerinden kaçan Yahudiler en 
güvenli yer olarak gördükleri Osmanlı ülkesine sığınmışlardır. 


Bu bilgilere dayanarak, 


1. Engizisyon yalnız Hristiyanları değil diğer dinlerden 
olan kişileri de yargılamıştır. 


11. Müslüman olmayan yabancılar Osmanlı ülkesinde 
güven içindedir. 


Ili. Osmanlı ülkesinde yaşayan Yahudilerin nüfusu artmıştır. 


Yargılardan hangilerine ulaşılabilir? 
A) Yalnız! B) Ivelli GC) Ivelli 
D) Ilvelli E) |,livellii 


XVL yüzyılda Osmanlı imparatorluğunda, 
— Ülkenin değişik yerlerinde medreselerin açılması 
— Sınırların genişlemesi 


— Ticaret yollarının ele geçirilmesi 


faaliyetlerinin, aşağıdaki gelişmelerden hangisine 
ortam hazırladığı savunulamaz? 


A) Eğitim seviyesinin artmasına 

B) Egemenlik alanının genişlemesine 
C) Ülke nüfusunun artmasına 

D) Gümrük gelirlerinin artmasına 


E) Stratejik önemin azalmasına 


1. Şeyhülislamlık makamının kurulması, 
Il. Halifeliğin Osmanlılara geçmesi, 
INI. Hint Deniz Seferlerinin düzenlenmesi 


XVI. yüzyıldaki gelişmelerinden hangileri, Osmanlı 
imparatorluğunun İslam dünyasının lideri haline 
geldiğini kanıtlar? 


A) Yalnız! 
D) Il veli 


B) Yalnız Il 
E) I,Ilvellil 


G) Ivell 


8)C 9B 10E 1NYE 13B 
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1. — Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'un fethinden sonra Or- 4. 
todoksların başına yeni bir patrik, Yahudiler için de hahambaşı atamıştır. 


Bu durum, 

1. hoşgörü politikasının izlendiği, 

Il. Bizans geleneklerine son verildiği, 

UN 

durumlarından hangilerinin göstergesidir? 

A) Yalnız! B) Yalnız ll G) iveli 
D) Ivellli E) Ilvelli 


mezhep birliğinin sağlandığı 


Venediklilere İstanbul'da elçi bulundurma hakkı- 5. 
nın tanınması 


— Fransız tüccarlara Osmanlı sularında serbest dolaşım hakkının tanınması 


Yukarıdaki bilgilere bakılarak, 
I. siyasi 


Il. hukuki 


Yağptndartı 


Ili. ekonomik 


gibi alanlardan hangilerinde Avrupalılara ayrıcalık 
verildiği savunulur? 


A) Yalnız! B) Yalnız Il 
D) Ivelll 


Lim 


C) Yalnız ill 
E) livelli 


Lmt 


Dış ülkelerle ilişkileri geliştirmek 

— Denizlerde üstünlük kurmak 

— Bizans'ın canlandırılması umutlarını yok etmek 6. 
— Padişahın otoritesini arttırmak 


Fatih Mehmet Han döneminde, yukarıdaki amaçlarla aşağıdaki icraatlar eşleştirildiğinde hangi seçeneğin amacı verilmemiştir? 


A) Candaroğulları beyliğinin alınması 

B) Kanunnamer-i Ali Osman'ın yayınlanması 

C) Akkoyunlularla Otlukbeli savaşının yapılması 
D) Mora yarımadasına sefer düzenlenmesi 


E) Reisülküttaplık makamının desteklenmesi 


CD 
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1. Balkan coğrafyasında rahat ilerleyebilme 


Il. Hristiyanlar arasındaki mezhep ayrılıklarına son 
verme 


Ii. Ortodoks kilisesinin icraatlarını denetim altında tut- 


ma 


hedeflerinden hangilerine ulaşmak için Il. Mehmet, 
Ortodoks kilisesinin varlığını güvence altına almıştır? 


A) Yalnız! 
D) Ivelili 


B) Ivell G) ilvelli 


E) 1,ilvellli 


Yavuz Sultan Selim Döneminde, 


1. Şii Safevi Devleti ile Çaldıran Savaşının yapılması, 

Ii. Dulkadiroğulları Beyliğinin Osmanlı'ya katılması, 

Ili. Memlük Devleti ile Ridaniye Savaşının yapılması 


gibi gelişmelerden hangileri Anadolu Türk birliğini 
sağlama yolunda gerçekleştirilmiştir? 


A) Yalnızllı B) Ivell 
D) Ilvellli E) I, li veli 


C) Ivellli 


Fatih Sultan Mehmet'in, Rumların dinsel inanç, gelenek ve göreneklerini hoşgörü ile karşılamış olmasında, 


Il. bu stratejiyle Ortodoksları kendine bağlamak istemesi, 


Il. İslam dininin Hristiyanlığı hak din olarak görmesi, 
LUUN 


gibi etkenlerden hangilerinin etkili olduğu savunulamaz? 


A) Ivell 
D) Ivelli 


hilafet makamının henüz Osmanlı'da olmaması 


B) Ilvelli C) Yalnız ill 


E) |, iivellli 
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<a 
7. — Osmanlı İmparatorluğu himayesine giren Lehistan'ı dış saldırılara karşı korumakla, 
1. ülkenin toprak bütünlüğünü koruma, 
Il. Hristiyan birliğini oluşturma, 
Ili. milliyetçilik akımının yaygınlaşmasını destekleme 
Meyararınaanı hangilerini amaçladığı savunulabiir 
A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Iveli 
D) Ivelli E) I,livellli 
8. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'da Sahn-ı Seman z 
medresesini kurup yerli ve yabancı bilginlere ça- o— 
lışma imkanı tanıması ile e 
1. Hristiyan birliğini bölme, > 
Il. Anadolu Türk birliğini kurma, > 
Il. İstanbul'u bir bilim ve kültür merkezi yapma Da 
amaçlarından hangilerini hedeflediği savunulur? - 
A) Yalnızlıl B) Yalnız | C) iveli o — 
D) Ilvelii E) I,livelli ii 
E 
- 
g. Fatih Sultan Mehmet'in Amasya, Sinop ve Doğu 
Karadeniz'de hakimiyet kurması ile aşağıdakilerden hangisi arasında doğrudan bir ilişki kurulabilir? 
A) Süveyş Kanalı Projesinin gündeme gelmesi 
B) Fransa'ya kapitülasyonların verilmesi 
C) İpek Yolu'nun işlerliğinin artması 
D) Don - Volga projesinin yapımına başlanması 
E) İstanbul'un fethinin kolaylaşması 
YA 2)D 3)Cc 4)D 5JA 6)c 
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11. Mehmet Döneminde Memlüklülerle Osmanlı arasında Hicaz Su Yolları sorunu ortaya çıkmıştır. 11. Mehmet'in Hicaz'da hac mevsiminde yaşanan su sıkıntısını 
çözme işleminin Osmanlı'ya bırakılması teklifini Memlüklüler reddetmiştir. 


Bu teklifin reddedilmesinde, 

1. milli benliği koruma düşüncesi, 

Il. İslam dünyasındaki itibarın sürdürülmek istenmesi, 
11. Baharat yolunun kontrolünün sağlanmak istenmesi 


gibi amaçlardan hangilerinin etkili olduğu söylenemez? 


A) Yalnız! 
D) Ivelli 


B) Yalnız Il C) Yalnız |ll 


E) Ivelli 


11. Bayezıd'ın padişah olmasını kabullenmeyen kardeşi 
Cem Sultan, Konya'dan Bursa'ya kadar ilerlemiş ve İstanbul'a bir elçi göndermiştir. 


Elçi : 


— Kardeşin Cem'in sana selamı ve bir de teklifi var, 
der ki; 


“Muhterem ağabeyim, sen İstanbul'da otur. Avrupa 
topraklarımızı yönet, ben Bursa'da oturup Anadolu 
topraklarımızı yöneteyim. Bunu kabul edersen hepimiz 
için hayırlısı olur.” 


Yukarıdaki ifadelerden yola çıkıldığında Cem Sultan'ın sunduğu teklifine aşağıdakilerden hangisini 
dayanak yaptığı söylenebilir? 


A) Ekber ve Erşed sistemini 
B) İkili devlet teşkilatını 

C) Sancak sistemini 

D) Cülus merasimini 

E) Kılıç kuşanma merasimini 
8)A 9)c 


10)E ( 11)B 
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Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyıldan itibaren gelirlerin 
azalmasına karşılık giderler artmış ve bütçe açık vermeye başlamıştır. 


Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin bütçe açıklarına neden olduğu savunulamaz? 


A) Savaşlarda istenilen başarıların elde edilememesinin 


B) Sık sık hükümdar değişikliğinin yaşanmasının 
C) Saray masraflarının artmasının 
D) Doğuda en geniş sınırlara ulaşılmasının 


E) Kapütilasyonların genişletilmesinin 


XVII. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti'nde tarım 
toprakları ve maden işletmelerinin savaş alanları 
içerisinde kalması, aşağıdaki sonuçlardan hangisine ortam hazırlamıstır? 


A) Yönetim alanında değişikliklerin yaşanması 
B) Avrupa tarzında ıslahatların artması 

C) Vergi gelirlerinin azalması 

D) Ekber ve Erşed kanunun uygulanması 


E) Kanunname-i Ali Osman'ın hazırlanması 


Koçibey Risalesinde; “Hak etmeyene haddinden fazla 
tımar verilmiş, tımardaki bu bozulma askerin de harap 
olmasına neden olmuştur. Dirlik sahibinin toprağındaki 
sipahi askerleri olmayınca paralı askerlerle savaşa 
gidilmiştir. Bu askerler hem savaşta başarılı olamamış, 
hem de barış zamanında taşkınlık yapmışlardır.” Şeklinde IV. Murat'a rapor sunmuştur. 


Sadece bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan 
hangisine ulaşılamaz? 


A) Kapıkulu Ocaklarındaki asker sayısı zamanla artmıştır. 


B) Ekonomik sistemdeki bozulma güvenlik sitemini 
olumsuz etkilemiştir. 


C) Toprak sisteminin bozulması ordu teşkilatını olumsuz yönde etkilemiştir. 


D) Ülke içinde asayiş ve güvenlik ortamı bozulmuştur. 


E) Devletin kötü gidişatının nedenleri saptanmaya 
çalışılmıştır. 
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17. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti'nde fen derslerinin medrese müfredatından çıkarılması aşağıdaki 
durumlardan hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? 

A) Medreselerin çağdaş bir görünüm kazanmasına 
B) İlmiye sınıfının divan toplantılarına katılmasına 

C) Devletin teokratik özelliğinin zayıflamasına 

D) Bilim ve teknikte Avrupa'nın gerisinde kalınmasına 


E) Toplumun eğitim seviyesinin yükselmesine 


I. doğuda sıradağlara güneyde çöllere ulaşılması, 
Ii. Kapıkulu ocağına usulsüz asker alınması, 
Il. Avrupa'nın bilim ve teknolojide ilerlemesi, 


IV. yapıların ıslahatların kişilerin ömürlerince sürdürülmesi 


Osmanlı Devleti'nin duruklama dönemine girmesinde etkili olan gelişmelerden hangileri dış nedenlerden kaynaklandığı savunulur? 


A) Yalnız | B) i veli 
D) Il ve Ili 


C)ivelli 
E)I, il ve 11 


11. Osman hotin seferi sırasında Kapıkulu ordusuna ait 
yeniçeri birliklerinin isteksiz savaştığını farketmiştir. 
Sefer sonrasında yeniçeri ocağını kaldırmak istemiş bu 
isteği fark edilince yeniçeriler isyan ederek Il. Osman'ı 
öldürmüşlerdir. 


Bu durumun, 

1. azınlıkların ayrılıkçı faaliyetlerinin artmasına, 
ll. ıslahatlarda Avrupa'nın örnek alınmasına, 

Ili. ordunun idare üzerindeki baskısının artmasına 


gelişmelerinden hangilerine yol açacağı söylenebilir? 


A) Yalnız | 
D)i vel 


B) Yalnız Il C) Yalnız lll 


E) il veli 
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7. — XVİL yüzyılda savaşların uzun sürmesi, yerel idarecile- 10. Osmanlı Devleti XVll. Yüzyılda her ne kadar en geniş 
rin halka kötü davranması, yeni tip vergilerin toplatılma- sınırlarına ulaşmışsa da içten içe bozulmaya başladısı gibi nedenlerin sonucunda Tımar sistemi olması ğının farkındaydı. 
He i > 
gerektiği gibi uygulanamamıştır. Bu yargı doğrultusunda; 
Tımar sisteminin bozulması sonucunda, Avrupa'dan subay getirtlmiştir. 
e divenioptertilerinın aksayacağı, Il. Halk yönetime ortak edilmiştir. 
Il. taşrada güvenlik sorununun büyüyeceği, 111. Islahat çalışmaları başlatılmıştır. 
NI: .hazinenini askeri harcamalarının artacağı Gelişmelerinden hangilerinin ortaya çıktığı savunu- 
gibi durumlardan hangilerinin ortaya çıkacağı sa- labilir? 
Yuma A) Yalnız | B) Yalnız ll C) Yalnız lll 
A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız lll 
Dial Ditelniz ) Yalnız D) Ive E) Live 
D) Ivell E) Il ve lll 
11. Genç Osman lakaplı 11. Osman, Lehistan Seferinde şa- 
8. XVII. yy'ın sonlarında şehir nüfuslarında ciddi artış göz- o“ hit olduğu yeniçeri gayretsizliği sonrasında köklü bir dülemlenmiştir. Köylerden kentlere yoğun göçler yaşanmış- zenleme ile bu ocağı ortadan kaldırmayı planlamıştır. 
tır. — Bu planı açığa çıkınca yeniçeriler tarafından öldürül- 
Ülke içi nüfus dalgalanmasının en önemli nedeni Z mili 
aşağıdakilerden hangisi olabilir? > Bu bilgiler doğrultusunda yeniçerilerin izledikleri 
p 5 iŞ Li politika ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söy- 
A) İkta sisteminin uygulanması Si lenebilir? 
B) Yeniçerilerin taşralarda görev yapması > A) Devlet otoritesini korumak 
G6) Tımar sisteminin bozulması — B) Dini zamanın şartlarına göre yorumlamak 
D) Özel mülkiyet hakkının sağlanması ei C) Çıkarlarını riske etmemek 
E) Sanayileşmenin hızlanması D) Sarayın ve divanın muhafızlığını yapmak 
pe 
E E) Kadınları yönetimde etkin hale getirmek 
- 
12. 17. Yüzyıldatımar sisteminin bozulmasına bağlı olarak 
9. — 1566'da Kanuni'nin ölümünden sonra ordu başında se- köylüler topraklarını terk etmiş ve buna bağlı olarak 
fere çıkan ilk padişah 1595-1603 arasında tahtta bulu- üretim faaliyetleri zayıflamıştır. 
nan Ili. Mehmet'tir. Bu gelişme sonucunda; 
Bazı padişahların seferlere çıkmamaları, 1. şehir nüfuslarının azalacağı, 
I. sorunların kısa sürede çözümlenmesi, Il. eyalet ordusunun zayıflayacağı, 
II. askeri disiplinin bozulması, Ili. tarım alanlarının daralacağı 
Ii. halkın saraya olan güveninin zedelenmesi gibi sonuçlardan hangilerinin ortaya çıkacağı savu- 
durumlarından hangilerini ortaya çıkarmıştır? nulur? 
A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız Il A) Yalnız! B) Yalnız Il G) li velli 
D) iveli E) Il ve Ili D) Ivell E) 1, ilvelli 
1D 2)Cc A 4)D 5)C 6)c 7E 8)Cc NE 10)0C 11)Cc 12)C 
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XVII. yüzyılda Osmanlı Devletinde, 


* İstanbul'da çıkan yeniçeri isyanı sonucunda Genç 
Osman tahttan indirilerek öldürülmüştür. 


* Hafız Ahmet Paşa IV. Murat'ın gözü önünde öldürülmüştür. 


* İV. Mehmetdevrinde 30'dan fazla devlet adamı yeniçerilerin baskısı sonucu idam edilmiştir. 


Yukarıdaki bilgilere göre, 

1. Rüşvet ve iltimas yaygınlaşmıştır. 

Il. Askeri sınıfın etkinliği artmıştır. 

Ili. Merkezi otorite zayıflamıştır. 

yargılarından hangilerine ulaşılır? 

A) ivellli B) livelli 
D) Yalnız Il 


C) Yalnız | 
E) Yalnız ill 


XVIL. yüzyılda Osmanlı Devletinde, aşağıdaki alanlardan hangisindeki duraklama ve gerileme belirtileri diğerlerine göre daha az görülmüştür? 


A) Ekonomik gelirler 
B) Eğitim çalışmaları 
C) Ordudaki disiplin 
D) Tarımsal üretim 


E) Güzel sanatlar 


Osmanlı Devletinin yükselme döneminde Rodos Adası 
2, Kıbrıs Adası 6 aylık bir kuşatmadan sonra fethedildiği halde duraklama devrinde Girit Adası ancak 25 yıllık bir kuşatmanın sonucunda alınabilmiştir. 


Buna göre, 

1. Osmanlı Devletinin fetih politikası değişmiştir. 

Il. Donanma eski gücünü kaybetmiştir. 

Ili. Savaş stratejileri değişmiştir. 

Yargılarından hangisi ya da hangilerine ulaşılamaz? 

A) Ivelli B) Ivell C) Ili ve ili 
D) Yalnız Il E) Ilvellli 


«< -B 


Cimit Yağjınlarn 


Lmt 


TEST 


Mm. 


* Kuyucu Murat Paşa, Anadolu'da Celali isyanlarına 
karışanları, erkek çocuklarıyla beraber idam ettirmiştir. 


* IM. Muratİstanbul'da düzeni sağlamak için gece s0- 
kağa çıkma yasağı ilan etmiş, gece fenersiz ve kimliksiz gezenlerin cezalandırılmasını emretmiştir. 


Yukarıdaki bilgilere göre XVII. yüzyıl Osmanlı idaresi için, 


I. Daha çok askeri ve ekonomik alanlara yatırım yapılmıştır. 


Ii. Kuvvet ve şiddet yöntemi kullanılmıştır. 

Ili. Devlet otoritesi arttırılmak istenmiştir. 

yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 

A) ilvelli B) Yalnız Il 
D) Yalnız Il 


C) Ivelli 
E) Lilvelli 


Aşağıdakilerden hangisi XVIl. ve XVIII. yüzyıllarda 
Osmanlı Devletinin bütçe açığını kapatabilmek için 
başvurduğu uygulamalardan biri değildir? 


A) Dış borçlanmaya gidilmesi 

B) İç borçlanma kanununun çıkarılması 
C) Saray masraflarının kısılması 

D) Vergilerin arttırılması 

E) Gümüş paralara bakır karıştırılması 


Osmanlı İmparatorluğu'nda özellikle XVIl. yüzyıldan 
itibaren çok sayıda sadrazam değişikliği olmuştur. 


Bu durumun yaşanmasında, 

1. divan toplantılarına sadrazamların başkanlık etmesi, 

Ii. savaşlarda alınan yenilgilerin artması, 

Ili. saray kadınlarının yönetimdeki etkilerini arttırmaları 

gelişmelerinden hangilerinin rolü olmamıştır? 

A) Yalnız! B) Yalnız Il GC) Yalnız Ili 
D) Ivelli E) |, ii ve ili 
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Osmanlı Devletinde XVI. yüzyılda idari, askeri ve 
ekonomik alanlarda görülen bozulmaları önlemek 
amacıyla birtakım ıslahatlar yapılmıştır. Bu doğrultuda Osmanlı Devleti'nin aşağıdaki uygulamalardan hangisine başvurduğu söylenemez? 


A) Veraset sistemini değiştirme 

B) Avrupai tarzda askeri okul açma 

C) Bazı timar gelirlerini hazineye aktarma 
D) Devlet adamlarına rapor hazırlatma 


E) İlmiye sınıfının yetkilerini sınırlandırma 


XVIL. yüzyılda Osmanlı Devleti ilmi ve kültürel alanda 
çağın gerisinde kalmıştır. 


Bu durumun ortaya çıkmasında, 

1. Beşik ulemalığı sisteminin ortaya çıkması, 

Il. teknolojik gelişmelere ayak uydurulamaması, 

Il. medreselerde dini bilimlere öncelik verilmesi 

durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulur? 

A) Yalnızıl B) Ivell C) Ivelll 
D) Ilvellli E) |,ilvelil 


Osmanlı İmparatorluğu'nda klasik dönemde görülen “ 
Ocak, Devlet içindir.” anlayışı XVIl. yüzyıldan itibaren 
“Devlet, Ocak içindir” anlayışına dönüşmüştür. 


Bu anlayış değişikliği, 

1. merkezi otoritenin gücü, 

11. Kapıkulu Ordusunun düzen ve disiplini, 

Ili. şehzadelerin sancaklarda eğitim görmeleri 


durumlarından hangileri üzerinde olumsuz bir etki 
oluşturmamıştır? 


A) Yalnız! 
D) ivelli 


B) Yalnız ıl C) Yalnız ill 
E) livelli 
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Osmanlı Devleti'nde XVII. yüzyıla gelindiğinde Ekber 
ve Erşed sisteminin benimsenmesi, 


Il.  padişahlığa geçişte rekabetin ortadan kalkması, 

Il. padişahların yetişme biçimine değişiklik getirmesi, 

Il. devletin rejiminin değişmesi 

durumlarından hangilerine ortam hazırlamıştır? 

A) Yalnız! B) Yalnız Il C) iveli 
D) Ivelli E) ilvelli 


XVII. yüzyılda Osmanlı Devletinde, 
— Padişahların ordunun başında sefere çıkmamaları 


— Sık sık padişah ve sadrazam değişikliğinin yapılması 


— Çocuk yaşta padişahların başa geçmeleri 


— Saray kadınlarının devlet yönetimindeki etkilerinin 
giderek artması 


gibi gelişmeler öncelikle aşağıdaki alanların hangisinde bir bozulma meydana getirmiştir? 


B) Maliye 
D) Hukuk sistemi 


E) Merkezi otorite 


A) Ordu ve donanma 


C) Eğitim ve öğretim 


XVIL.yüzyılda Osmanlı Devletinde 
— Saray masraflarının artması 

— Kadınların yönetime katılması 
— Hazine gelirlerinin azalması 

— Dirlik sisteminin bozulması 
gelişmeleri, 

1. siyasi 

Il. maliye 

INI. askeri 


gibi alanlardan hangilerinde, olumsuzluk meydana 
getirmiştir? 


A) Yalnız! 
D) Ivelli 


9)c 


B) Yalnız Il C) Yalnız Ili 


E) Ili ve lll 
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XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde tımarlı sipahilerin önemini kaybetmesi ve sayılarının azalması , 


1. kapıkulu askerlerinin sayıca artması, 

11. ülke ekonomisinin olumsuz etkilenmesi, 

IN. iç güvenliğin bozulması 

durumlarından hangilerine ortam hazırlamıştır? 

A) Yalnızıl B) Ivelli C) Ivelli 
D) Ilvelli E) |, il veli 


Osmanlı Devletinde görülen, aşağıdaki gelişmelerden hangisi, Islahat yapılmasına zemin hazırlamış 
olamaz? 


A) Toprak kayıplarının artması 

B) Devlet gelirlerinin azalması 

C) İç güvenliğin bozulması 

D) Ülkenin yönetim birimlerine ayrılması 


E) Tımar sisteminin bozulması 


XVIl. yüzyılda Anadolu'da çıkan Celali isyanları, 
aşağıdaki durumlardan hangisinin gerçekleşmesine yol açmış olamaz? 


A) Köylülerin topraklarını terk etmesi 
B) Vergilerin toplanamaması 
C) Avrupa tarzı yeniliklerin yapılması 


D) Ordunun Avusturya ve İran seferlerinde olumsuz 
etkilenmesi 


E) Halkın devlete olan güveninin sarsılması 


€ w 
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Katolik Mezhebini benimseyen Avusturya kendi sınırları 
içindeki Protestan Macarları mezhep değiştirmeye zorlayınca Macar beylerinden İmre Tökeli isyan ederek 
Osmanlı Devleti'nden yardım istemiştir. 


Bu duruma göre, aşağıdaki yargılardan hangisine 
ulaşılamaz? 


A) Hristiyanlar arasında mezhep birliği yoktur. 
B) Osmanlı çağın en güçlü devletidir. 

C) Avusturya dini alanda hoşgörülü değildir. 
D) Osmanlı Devleti ile Avusturya çağdaştır. 


E) Osmanlı Devleti dönemin denge unsurudur. 


XVİL. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti'nde görülen aşağıdaki uygulamalardan hangisi, merkezi yönetimde görülen bozulmaların nedenleri arasında 
gösterilemez? 


A) Tahta çıkan padişahların devlet işlerine ilgisiz kalmaları ve ordunun başında sefere çıkmamaları 


B) Şehzadelerin sancak beyi olarak sancaklara gönderilmesi geleneğinin kaldırılması 


C) Saray kadınları ve saray ağalarının devlet yönetiminde etkili olmaları 


D) Kafes usulü uygulamasının başlatılması 


E) Mültezimlerin iltizam topraklarında vergi artırımına 
gitmeleri 


XVII. yüzyıldan itibaren görülen, 

Il. uzun süren savaşların yaşanması, 

Ii. Ekber — Erşed uygulamasının getirilmesi, 
Ili. sancağa çıkma usulünün kaldırılması 


gelişmelerden hangileri, Osmanlı Devleti'nin güç 
kaybettiğinin göstergesi olamaz? 


A) Yalnızllı B) Ivell 
D) Il vellli E) I,livellii 


C) Ivelli 
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XVIL. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu doğal sınırlara 
ulaşmış, güçlü devletlere komşu olmuştur. Devlet en geniş sınırlarına ulaşmasına rağmen eski dinamizmini 
kaybetmiş, Avrupa'da yaşanan gelişmelere kayıtsız 
kalmıştır. 


Bu durum, aşağıdaki gelişmelerden hangisinin ortaya çıkmasında etkili olmamıştır? 


A) Yönetim şeklinin değişmesi 

B) Halkın devlete olan güveninin sarsılması 
C) Savaşların uzaması 

D) Ticaret gelirlerinin azalması 


E) Bütçe açığının büyümesi 


Osmanlı Devleti'nin kutsal ittifak güçleriyle imzaladığı 
Karlofça Antlaşmasının “Antlaşma Avusturya'nın garantörlüğünde 25 yıl sürecektir.” maddesi, 


1. Osmanlı Devleti'nin batıda en geniş sınırlarına ulaştığını, 


Ii. görüşmelerde Avusturya'nın üstün konumda olduğunu, 


Ii. Osmanlı Devleti'nin ilk kez toprak kaybettiğini 


durumlarından öncelikle hangilerini göstermektedir? 


A) Yalnız! 
D) Ivelli 


B) Yalnızıl C) Yalnız lll 


E) Ilvelil 


Osmanlı Devleti'nin XVII. yüzyılın sonlarına doğru içine 
düştüğü ekonomik bunalım ve enflasyon halk üzerinde 
olumsuz bir etki yapmıştır. Çarşı ve pazarlar değeri düşük parayla dolmuş ve piyasalardaki dengeler altüst 
olmuştur. 


Bu gelişmeler, 

Il. taşrada huzursuzlukların yaşanması, 

Il. üretim — tüketim arasındaki dengelerin bozulması, 
Ili. saray masraflarının artması 


gibi durumlarından hangilerine ortam hazırlamıştır? 


A) Yalnızll 
D) Ilvelli 


B) Ivell G) Ivelli 


E) |,livelli 
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XVII. yüzyılda Osmanlı yönetim kadrolarında sık sık 
değişiklik yaşanmasının, aşağıdaki durumlardan 
hangisine zemin hazırladığı ileri sürülemez? 


A) Savaşların başarısızlıkla sonuçlanması 
B) Merkezi otoritenin sağlanamaması 

C) Egemenliğin kaynağının değişmesi 

D) Hazine açığının artması 


E) Halkın yönetimden hoşnut olmaması 


Osmanlı Devleti'nde tarım topraklarının ve maden 
işletmelerinin zamanla savaş alanları içerisinde kalması, aşağıdaki sonuçlardan hangisine yol açmıştır? 


A) Yönetim alanında değişikliklerin yaşanması 
B) Kanunname-i Ali Osman'ın hazırlanması 
C) Vergi gelirlerinin azalması 

D) İstikrarlı bir yönetimin oluşması 


E) İhracat potansiyelinin artması 


XVII. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti, doğuda İran, 
batıda Avusturya ve Lehistan, Anadolu'da ise Celali isyanlarıyla uğraşmak zorunda kalmıştır. 


Bu durumun, aşağıdaki sonuçlardan hangisine yol 
açtığı savunulamaz? 


A) Azınlık isyanlarının çıkması 

B) Askeri harcamaların artması 

C) Egemenlik mücadelesinin yaşanması 
D) Devlet otoritesinin zayıflaması 

E) Ülkede huzursuzlukların yaşanması 
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XVI. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde sınırların genişlemesine bağlı olarak eyalet sayısında artış görülmüştür. 


Bu gelişmenin aşağıdaki durumlardan hangisine 
neden olduğu savunulamaz? 


A) Küçük yaşta şehzadelerin tahta çıkmasına 
B) Ülkeyi denetlemenin zorlaşmasına 

C) Beylerbeyi sayısının artmasına 

D) Sarayın nüfuz alanının genişlemesine 

E) Hazine gelirlerinin artmasına 


Padişah IlI. Mehmet şehzadelerin sancağa çıkma uygulamasına son vermiştir. 


Bu durum şehzadelerin, 
1. idari 
Il. askeri 
INI. siyasi 


gibi alanların hangilerinde deneyim kazanmalarını 
engellediği savunulur? 


A) Yalnızlıl B) Ivell 
D) livelli 


G) Ivellli 
E) |,ilvelii 


Osmanlı Devletinde XVII. yüzyılda askerlikle ilgisi olmayanların Yeniçeri Ocağına alınmasıyla devletten 
maaş alan yeniçeri sayısı artmış, ayrıca tımar sisteminin bozulmasıyla köylü toprağını boş bırakarak şehirlere göç etmek zorunda kalmıştır. 


Osmanlı Devleti'nde görülen bu değişimin, 
1. ülke ekonomisinin bozulması, 

Il. topraktan elde edilen gelirin azalması, 

IN. azınlıklara verilen hakların genişletilmesi 


durumlarından hangilerine öncelikle ortam hazırladığı söylenebilir? 


A) YalnızI 
D) Ilvelli 


B) Ivell GC) Ivelli 
E) Lilvelli 
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Osmanlı Devleti'nin XVII. yüzyılda duraklamasına 
neden olan, 


1. devletin doğal sınırlara ulaşması, 
Il. Beşik ulemalığının yaygınlaşması, 
IN. saray masraflarının artması 


durumlarından hangileri iç dinamiklerden kaynaklanan etkenler arasında gösterilebilir? 


A) Yalnız! B) Yalnız Il 
D) Ilvellil 


C) Iveli 
E) Lilvelli 


XVII. Yüzyılda Osmanlı Devletinde gerçekleşen yenilik hareketleri, 


1. devamlılık sağlayıp sonuç elde etme, 
Il. halk tarafından destek görme, 
Ili. eski devrin ihtişamına yeniden ulaşma 


sonuçlarından hangilerini ortaya çıkardığı söylenemez? 


A) Yalnız!I 
D) Ive 


B) Yalnızlı C) Iveli 


E) 1, ilvellli 


XVİL Yüzyılda Osmanlı Devletinde 
— Yeniçerilerin etkisi ile merkez isyanları 
— Anadolu'da celali isyanları 


— Özellikle yöneticilerin haksız tutumları yüzünden 
eyalet isyanları meydana gelmiştir. 


Yukarıdaki isyanların ortak nedeni, aşağıdakilerden 
hangisi olabilir? 


A) Padişahların, ordunun başında sefere çıkmamaları 


B) Coğrafi keşiflerinin etkisi ile akçenin ayarının düşmesi 


C) Dirlik sisteminin bozulması 
D) Merkezi otoritenin bozulması 


E) Devletin doğal sınırlarına ulaşması 
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— 1533'de Avusturya ile imzalanan İstanbul antlaşmasına göre Avusturya Arşidükü protokol bakımından 
Osmanlı Devletinin sadrazamına denk sayılacaktır. 


— 1606'da Avusturya ile imzalanan Zitvatorok Antlaşmasına göre Avusturya Arşidükü protokol bakımından Osmanlı Devletinin padişahına denk sayılacaktır. 


Bu bilgilere göre Osmanlı Devleti için; 

1. büyük toprak kayıpları yaşamıştır 

Il. ekonomik açıdan zarar görmüştür 

II. Avusturya'ya karşı siyasi üstünlüğünü kaybetmiştir 

yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 

A) Ivelli B) livelli 
D) Yalnız Il 


C) Yalnız | 
E) Yalnız lll 


XVII. yüzyılda Osmanlı Devletindeki yenilik çalışmalarının, 


1. kaybedilen toprakları geri alma, 


Il. Avrupa'daki gelişmeleri Osmanlı ülkesine kazandırma, 


Il. devleti eski gücüne yeniden kavuşturma 

gibi hedeflerinden hangilerini gerçekleştirmeye 

yönelik olduğu savunulamaz? 

A) Yalnızıı B) Yalnız lll C) Ivell 
D) Ilvellil E) Ivelll 


XVII. yüzyılda Osmanlı Devletinde İstanbul'da, Anadolu'da ve birçok eyalette isyanlar çıkmıştır. Bu isyanların sonucunda Osmanlı Devleti bir dizi tedbir almak 
zorunda kalmıştır. 


Alınan bu tedbirler arasında, 

I. gerekli görülen alanlarda ıslahatlar yapmak, 
Il. devletin yönetim şeklini değiştirmek, 

Ili. bilim ve teknikte Avrupa'yı taklit etmek 


hangisi ya da hangileri gösterilemez? 


A) YalnızI B) Yalnız ıl G) Ilvelli 
D) Ivelll E) I,ilvellii 
YA 2E 3)B 4)D 5E 6)D 
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TEST 4 


— Osmanlı Devletinin kuruluş ve yükselme devirlerinde 10 padişah tahta geçerken sadece duraklama 
devrinde 11 padişah tahta geçmiştir. 


— Kuruluş ve Yükselme devirlerinde 55 sadrazam görev yaparken sadece duraklama devrinde 61 sadrazam görev yapmıştır. 


Yukarıdaki bilgilere göre, 
1. Devletin sınırlarının genişlemesi devam etmiştir. 
1. Devlet yönetiminde görülen istikrar bozulmuştur. 


Ili. Osmanlı Devleti barışçı bir politika izlemeye başlamıştır. 


gibi yargılardan hangilerine ulaşılabilir? 
A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız lll 
D) ivelli E) Ivelli 


I1. Viyana Kuşatması'nda Osmanlı Devletinin başarısız 
olması üzerine papanın çağrısı ile Osmanlı'yı Avrupa'dan atmak amacıyla kutsal ittifak kurulmuştur. 


Aşağıdaki devletlerden hangisi kutsal ittifakta yer 
almamıştır? 


A) Avusturya 
D) Malta 


B) İngiltere C) Venedik 


E) Rusya 


- Coğrafi keşiflerin sonucunda fazla miktarda altın ve 
gümüş Avrupa'ya getirilmiş ve bunun sonucunda Avrupa oldukça zenginleşmiştir. Avrupa'da kullanılan 
paraların değeri artarken Osmanlı akçesinin değeri 
düşmüştür 


— Il. Viyana Kuşatması'ndan sonra Avusturya'nın önderliğinde Osmanlı Devleti'ne karşı kutsal ittifak kurulmuştur 


Yukarıdaki bilgilere göre, 
1. Osmanlı Devleti ilk kez toprak kaybetmiştir. 
Il. Islahat hareketleri kesintiye uğramıştır. 
Ili. Dış olaylar Osmanlı Devletini olumsuz etkilemiştir. 
Yargılarından hangisi ya da hangilerine ulaşılabilir? 
A) Yalnız! B) Yalnız Il GC) Yalnız Il 
D) |, il velli E) Ivelli 
8)c 9)c 1)B 


10)B 12)C 


( (Gir | 


XVill. yüzyılda Rusya ve Avusturya'nın Osmanlı 
Devletine karşı birlikte hareket etmelerinde, 


1. çıkarlarının ortak olması, 

Il. aynı inanç grubundan olmaları, 

INI. siyasi alanda daha güçlü olmak istemeleri 

gibi durumlardan hangileri etkili olmuştur? 

A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalniz ill 
D) Iveli E) |,ilvelli 


Osmanlı Devleti'nin Lale Devrinde kaybettiği toprakları geri alma politikasını askıya almasında, 


Il. siyasi ve askeri gücünü kaybetmesi, 
Il. yeni toprak kayıplarının yaşanması, 
II. çok uluslu bir imparatorluk olması 


durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? 


A) Yalnız! 
D) Ilvellil 


B) Ivell C) Ive 


E) |, il veli 


1711'de imzalanan Prut Antlaşmasına göre Rusya; 
Azak kalesi ve çevresini Osmanlılara geri verecek ayrıca İstanbulda sürekli elçi bulundurmayacaktır. 


Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? 


A) Karadeniz'in tarafsızlığı ilkesi bozulmuştur. 


B) Osmanlı Devleti yapılan savaşta başarılı olamamıştır. 


C) Rusya'nın Osmanlı Devleti üzerindeki etkinliği 
azalmıştır. 


D) Rusya Karadeniz'e açılma imkanı bulmuştur. 


E) Rusya tarihi hedeflerinden vazgeçmiştir. 


( GUR | 
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Bazı Avrupalı devletler 15. yüzyılda Osmanlı topraklarında elçilikler açarken, Osmanlı Devleti ilk sürekli elçiliğini 18. yüzyılın sonunda Londra'da açmıştır. 


Bu gecikmenin Osmanlı Devleti'nde aşağıdaki durumlardan hangisini olumsuz etkilediği savunulabilir? 


A) Toprak kayıplarını 

B) Devletin rejimini 

C) Kapitülasyonları 

D) Diplomatik ilişkileri 

E) Teokratik yönetim anlayışını 


Osmanlı İmparatorluğunun 1718 tarihli Pasarofça 
Antlaşmasından sonra Avrupa'nın gerisinde kaldığını kabullendiğini gösteren ilk kanıt aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Avrupa'ya tahsil amaçlı öğrencilerin gönderilmesi 


B) Fransız topçu subayının eğitmen olarak getirtilmesi 


C) Azınlık unsurlara siyasal hakların verilmesi 


D) Paris'e yirmi sekizinci Mehmet Çelebi'nin elçi gönderilmesi 


E) 1854'te Avrupa'dan ilk dış borcun alınması 


Osmanlı Devleti ilk ıslahat çalışmalarına 17. Yüzyılda 
başlamış olmasına rağmen, batılı anlamda ilk ıslahatları 
18. Yüzyılda yapmıştır. 


Islahat politikasında böyle bir değişikliğe gidilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Islahat çalışmalarında Avrupa Devletlerinden yardım almak 


B) Yapılan yeniliklerde başarıyı yakalayamamış olmak 
C) Laik devlet modeline geçebilmek 
D) Saltanat makamının özgünlüğünü korumak 


E) Islahatları baskı ve şiddet yoluyla benimsetmek 
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7. — Osmanlı Devleti'nde, 
1. divanın kaldırılarak bakanlıkların kurulması 


Il. memurlara kılık-kıyafet düzenlenmesinin getirilmesi 


IN. memuriyet makamının dahiliye ve hariciye şeklinde ayrıştırılması 


gibi gelişmeler hangi alanda düzenleme yapılmaya 
çalışıldığını gösterir? 


A) İdari B) Askeri 
D) Ekonomik 


C) Hukuki 
E) Sosyal 


8. XVIII. yüzyıla damgasını vuran ayanlara,Osmanlı Devleti o“ 
taşra idaresini düzenleme adına bazı yetkiler vermiştir. ia 
Bu yetkiler arasında, 
1. güvenlik ve asayişi sağlama, — 
Il. vergi toplatma, 
Ili. fiyatları kontrol etme e 
hangilerinin var olduğu savunulur? z 
A) Yalnız | B)i veli C)i veli ii 

D) ll ve İli E)1, Il ve ilI z 
E 
- 


9. o Osmanlı Devleti XVIII. yy.'da Avrupa'nın gerisinde kaldığını kesin olarak kabullenmiş ve bu doğrultuda korumacı ve içe dönük bir siyaset izlemiştir. 


Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki bilgilerle çelişmektedir? 


A 
B) 
© 
D) 
E) 


Fransa'dan teknik öğretmenlerin getirilmesi 
Viyana ve Londra'da elçiliklerin açılması 

Avrupa modelinde ilk Türk matbaasının kurulması 
Lale devrinde İran üzerine sefere çıkılması 


Yaş antlaşması ile Kırım'ın Rusya'ya bırakılması 


YE 2)B 3)c 
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10. 


11. 


12. 
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Osmanlı Devleti Küçük Kaynarca Antlaşması ile ilk kez 
halkı tamamen müslüman olan bir coğrafyayı terk etmeyi kabul etmiştir. Buna rağmen antlaşma içeriğinde 
şöyle bir maddenin bulunmasını sağlamıştır. Bu madde 
" Kırım'ın dini bakımdan Osmanlı Devletine bağlılığı 
sürecektir." 


Osmanlı Devleti'nin amacı aşağıdakilerden hangisi 
olabilir? 


A 
B) 
9 


Avrupa'ya karşı Rusya ile müttefik olmak 
Kırım topraklarında İslamiyeti yaymak 


Hilafet makamı kullanılarak Kırım'ı kesin olarak kaybetmemek 


D) 
E) 


Sınırlarındaki azınlık isyanlarını sonlandırmak 


Anadolu toprak bütünlüğünü korumak 


Ili. Selim Döneminde; 

- Devlet matbaasının kurulması 

- Danışma meclislerinin toplanması 

- Yerli malı kullanımının teşvik edilmesi 
gibi gelişmelerden yola çıkılarak, 

1. liman ve demiryollarını millileştirmek, 
Il. okuma - yazma oranını arttırmak, 

II. yerli esnaf ve tüccarı kalkındırmak 


gibi hedeflerden hangilerinin amaçlandığı savunulur? 


A) Yalnız | 
D) | ve ll 


B) Yalnız Il C) Yalnız Il 


E) il veli 


1709 Yılında İsveç ile Rusya arasında çıkan Poltova 
Savaşından kısa bir süre sonra Osmanlı Devleti, Rusya'nın kuzey sınırını geçtiği gerekçesiyle Rusya üzerine sefer çıkmıştır. Prut Nehri civarında Rus ordusu 
kuşatılmış olmasına rağmen savaş yapılmamış Osmanlı'nın sunduğu barış teklifini Rusya kabul etmiştir. 


Bu bilgilere bakılarak; 


I. Rusya sıcak denizlere inme politikasından vazgeçmiştir. 

11. Osmanlı Devleti ile İsveç Krallığı, Çarlık Rusyası 
için birer tehdittir. 


Ili. Osmanlı Devleti elindeki avantajı iyi değerlendirememiştir. 


gibi yorumlardan hangileri yapılabilir? 

A) Yalnız | B) Yalnız Il 

D) Iveli 
9D 


C) İl veli 
E) 1, ii vellii 


8)E 109C 1)cC 12)C 


1703'te Sultan Il. Mustafa'nın Topkapı sarayındaki entrikaları gerekçe göstererek Edirne'yi başkent yapma 
girişimi başarısızlıkla sonuçlanmış, Sultan Mustafa 
tahttan indirilip yerine lll. Ahmet geçirilmiştir. 


Bu bilgilere göre, 
1. İstanbul başkent olma özelliğini sürdürmüştür. 


Il. Veraset sisteminde değişiklik yapılmak istenmiştir. 


Ili. İstanbul'un stratejik önemi artmıştır. 

gibi yorumlardan hangileri yapılabilir? 

A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız Ill 
D) Ivell E) Ivelli 


Lale Devrinde yapılan ıslahatlardan bazıları şunlardır: 


* o Avrupa'da geçici elçilikler açılmıştır. 
* İlk sivil Türk matbaası kurulmuştur. 


* o Yeniçerilerden oluşan ilk itfaiye teşkilatı oluşturulmuştur. 


* o Mimaride Avrupa üslupları taklit edilmiştir. 
Bu bilgilere göre, 


1. Askeri alanda Avrupa'nın gerisinde kalındığı kabullenilmiştir. 


Il. Batı ile diplomatik işlerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. 


Ii. Islahatlarda Avrupa temel alınmaya başlanmıştır. 
gibi yargılardan hangilerine ulaşılamaz? 
A) Yalnız! B) Yalnız Il 

D) Ivelll E) Ilvelll 


C) Ivell 


Il Galata bankerlerinden borç alınması, 
11. Baron De Tot isimli subayın getirtilmesi, 
Il. İtfaiye teşkilatının kurulması 


Yukarıdakilerden hangileri, Osmanlı Devletinin Avrupa'dan geri kaldığını kabullendiğinin göstergesi 
olamaz? 


A) Yalnız! 
D) ll ve İli 


B) ivell 
E) I,ilvelii 


C) Ivelli 


€ ır) | 
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Osmanlı Devletinde matbaanın tarihi Il. Bayezid dönemine dek uzanır. Bu dönemde İstanbul'da bulunan gayrımüslimler kendilerine ait matbaalar kurmuşlardır. 
Türklere ait ilk matbaa İstanbul'da 1727'de İbrahim Müteferrika ve Sait Efendi tarafından kurulmuştur. Matbaanın 
kuruluşunda şeyhülislamın fetvası alınmıştır. Matbaada 
dini eser basımı yasaklanmıştır. 1730'da Patrona Halil 
isyanı ile Lale Devri sona erdirilmiştir. İsyancılar bir çok 
eseri tahrip ederken matbaaya dokunmamışlardır. 


Bu bilgilerden yola çıkıldığında, aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez? 


A) Patrona Halil isyanı Il.Bayezid döneminde çıkmıştır. 


B) Osmanlı Devletinde ilk matbaa yükselme döneminde açılmıştır. 


C) Şeyhülislam yeniliklere tümden karşı çıkmamıştır. 
D) Lale devrinde ilk Türk sivil matbaası kurulmuştur. 


E) 1727'den önce kurulan matbaalar gayrimüslimlere 
aittir. 


* o Fransa'dan Kont De Boneval isimli bir subayın getirtilmesi, 


* Ordunun bölük, tabur ve alay gibi bölümlere ayrılması, 


* Üsküdar'da Hendesehane denilen ilk askeri okulun 
açılması, 


gibi ıslahatların, XVIlI. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin 
yararına sonuçlar doğurduğuna, 


Il. 1736-1739 Osmanlı-Rus ve Avusturya savaşının 
kazanılması, 


11. Rusya'nın Karadeniz'de donanma ve tersane bulundurmamayı kabullenmesi, 


Ili. İN. Mustafa döneminde iç borçlanma kanununun 
çıkarılması 


hangi gelişmeler örnek olarak gösterilebilir? 
A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Ivelli 
D) Ivelll E) Il velli 
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*  Pamukvetütün gibi tarım ürünlerinin üretiminin 
artması 


* Esnaf gruplarının kendi aralarında paylaşmaları 
gereken hammaddenin yurt dışına çıkması 


* Lonca teşkilatının eski işlerliğini yitirmesi sonucu 
öneminin azalması 


Osmanlı Devletinde ortaya çıkan yukarıdaki gelişmelerin temelinde, aşağıdakilerden hangisi yer 
alır? 


A) Endüstri devrimi 
C) Dirlik sistemi 


B) Fransız ihtilali 
D) Liberalizm 


E) Milliyetçilik akımı 


Osmanlı Tarihinde, 


* Avrupa'nın örnek alınarak ilk askeri ıslahatların yapılması, 


* o Avrupa'danilkdış borcun alınması, 


* Milliyetçilik akımının etkisiyle ayrılıkçı isyanların 
başlaması, 


* Boğazlar sorununun Avrupa sorununa dönüşmesi, 
* Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunun kabul edilmesi 
gelişmelerinden kaç tanesi XVIll. yüzyıla aittir? 
AYI B)2 c)3 D)4 E)S 


Küçük Kaynarca Antlaşmasına göre Rusya, Osmanlı 
Devleti sınırları içerisinde yaşayan Ortodoksların koruyucusu olacak ve istediği Balkan toprağında konsolosluk açabilecekti. 


Buna göre, 

1.  emperyalistlere karşı Osmanlıyı destekleme, 
Il. sıcak denizlerde ticaret yapabilme, 

Ili. Osmanlı'nın iç işlerine karışabilme 


Küçük Kaynarca Antlaşması ile Rusya'nın hangi 
hedefine ulaşma imkanına kavuştuğu savunulabilir? 


A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız ill 
D) Ilvellil E) I,ilvelli 
2A 3)c 4)A 5)c 
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Osmanlı Devleti 623 sene yaşamış tarihin en köklü ve 
güçlü devletlerinden biridir. Üç kıtaya yayılmış yaklaşık 
250 milyon insanı yönetmiş olan bu iktidar gücünü veraset sisteminden almaktadır. Bu sistem gereği tahta 
sadece ve sadece Osmanlı soyundan birinin geçebilecek olması çıkabilecek soya dayalı mücadelelerin önünü baştan tıkamıştır. 


Aşağıdakilerden hangisinde, taht kavgalarını önleme amacı olduğu savunulur? 


A) Ülkenin hanedanın ortak malı sayılması 


B) Taht adaylarına sancaklarda deneyim kazandırılması 


C) Hanedanın en yaşlı üyesinin tahta çıkacak olması 


D) Ülkenin hükümdar ve çocuklarının ortak malı sayılması 


E) Ölen hükümdarın yerine tahta geçme hakkının hükümdarın erkek çocuklarına ait olması 


* 1709 Poltova Savaşında İsveç Rusya'ya yenilmiş ve 
İsveç Kralı Osmanlı ülkesine sığınmıştır. Rus ordusunun Osmanlının kuzey sınırını geçmesi üzerine 
sadrazam Baltacı Mehmet Paşa Rusya üzerine sefere çıkmıştır 


* 1768'de Rusya, Lehistan'ın iç işlerine karışmış bunun üzerine Leh soyluları Rusya'nın desteklediği 
Leh Kralına karşı Osmanlı Devletinden yardım istemişlerdir. Bunun üzerine sadrazam Yağlıkçızade 
Mehmet Emin Paşa Lehistan seferine çıkmıştır 


Bu iki durum birlikte değerlendirildiğinde, gerek İsveçlilerin gerekse Lehistanlıların Osmanlı'dan yardım 
istemesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? 


A) Rusya'nın güçsüz Osmanlının güçlü olmasıyla 
B) Osmanlı'nın güvenilir bir devlet olarak görülmesiyle 
C) Savaşların Osmanlı çıkarlarına göre şekil almasıyla 
D) Osmanlı'nın savaşları kışkırtan taraf olmasıyla 


E) Osmanlı dış politikasının barışçıl olmasıyla 


7)B 8)c 9)c 10)B 
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XVIL. ve XVII. yüzyıllarda gerçekleşen aşağıdaki 4. XVill. yüzyılda Osmanlı devlet adamları artık Avru- 
gelişmelerden hangisi Osmanlı Devleti'nin gerile- pa'nın gerisinde kalındığını kabul etmişlerdi. Bu durum, 
me sürecine girdiğine kanıt olarak gösterilemez? ıslahat hareketlerinde Avrupa'nın örnek alınması dü- 
A) Podolya ve Ukrayna'nın Lehistan'a verilmesi şüncesini doğurmuştur. 
Z N Bu düşünce doğrultusunda aşağıdaki gelişmelerin 
B) Avrupalı devletlerle mücadeleye devam edilmesi hangisi, Osmanlı devletinin Avrupa'dan etkilenmeye 
C) Azak kalesinin Rusya'nın egemenliğine bırakılma- başladığına kanıt olarak gösterilemez? 
gi A) Fransa'dan askeri uzmanların getirilmesi 
D) Karlafga Antlaşması'nın Avusturya'nın garaniörlü- B) Önemli başkentlere ilk defa geçici elçiliklerin açılğüne bırakılması ması 
E) Avrupa'daki gelişmelerin örnek alınmaya çalışıl- C) Tercüme Encümenliğinin kurulması 
ması 
D) Sağlık alanında çiçek aşısının kullanılması 
E) Mimaride Avrupa üsluplarının kullanılması 
TE Il. Avrupa'daki bilimsel ve teknik ilerlemelerin ör- 


nek alınması, 
Ii. Osmanlı Devleti'nin denge politikası izlemesi, 


Ii. Barışçı bir siyaset izleyerek savaşlardan geri durul- 


ai © 5. Osmanlı Devleti'nde padişahlar halifelik unvanını Yavuz 
uygulamalarından hangileri, Osmanlı imparatorlu- © Sultan Selim döneminde devralmasına rağmen, bu yetğunun Avrupa'da genişleme siyaseti izlemekten — kinin gücünden XVII. yüzyılın sonlarından itibaren yavazgeçtiğini gösterir? ii rarlanmaya çalışmışlardır. 
A) Yalnızlıı B) Yalnız | C) iveli > Osmanlı padişahlarının XVIll. yüzyılın sonlarından 
ad itibaren bu anlayışa sahip olmalarında aşağıdaki 
Biyeli E)riiyeiili ci durumlardan hangisinin etkili olduğu savunulabilir? 
e A) Veraset sistemindeki değişiklik 
> B) Yönetim şeklinin değişmesi 
- “ 
C) Ümmetçi anlayışının değer kaybetmesi 
D) Avrupa ülkelerinde elçiliklerin açılması 
m E) Devletin siyasal gücünü kaybetmesi 
3. Osmanlı Devleti, XVII. Yüzyılda Avrupa'daki bilimsel 
ve teknik gelişmelerin etkisinde kalmış ve Avrupa'dan 
uzmanlar getirterek askeri alanda yenilikler yapmaya 
başlamıştır. 
Osmanlı Devleti'nde görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisi orduda yapılan yeniliklerin başarılı 
olduğunu gösterir? 
6. XVII. yüzyılda gerçekleşen, 
A) Küçük Kaynarca Antlaşması'yla Kırım'ın bağımsızlığının kabul edilmesi 1. Mühendishane-i Berr-i Hümayun'un açılması 
B) Yeniçeri Ocağına altematif olarak Nizam-ı Cedit Or- ll. yeniçeri sayımının yaptırılması 
gunun KURUİMEL Ii. Nizamı-ı cedit ordusunun kurulması 
© Koni el se 0 Rusya ve Avus- faaliyetlerinden hangilerinin, ordudaki bozulmanın 
ii P önüne geçilmesinde ve merkezi otoritenin güç kay- 
D) Rus tüccarların Karadeniz'de serbestçe ticaret ya- bının engellenmesinde önemli bir etkisi olduğu sapabilmesi vunulabilir? 
E) Navarin Baskını (1827) sonunda Osmanlı ve Mısır A) Yalnızlıl B) Ivell C) Ivelli 
donanmalarının yakılması D) Il veli E) Lilvellli 
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Osmanlı Devleti XVIll. yüzyılın başında İstanbul Antlaşmasıyla Rusya'ya verdiği yerleri Prut Antlaşmasıyla 
geri almayı başarınca, Karlofça Antlaşmasıyla toprak 
vermek zorunda kaldığı Venedik ve Avusturya'ya da savaş açmıştır. 


Buna göre, Osmanlı Devleti'nin, 

I. Avrupalı devletlerle ittifak kurma, 

Il. kaybettiği toprakları geri alma, 

Ili. Avrupa'nın bilim ve teknolojisinden yararlanma 


politikalarından öncelikle hangilerine ağırlık verdiği savunulabilir? 


A) Yalnız! 
D) Il veli 


B) Yalnız Il C) Ivelli 


E) |, li vellii 


Osmanlı Devleti'nde XVII. yüzyılda eski kurumları 
ıslah etmeye yönelik çalışmalar yapılırken, eski kurumlar yeniliklere direnmiş ve çağın gerisinde 
kalmıştır. Bu durum, XVIII. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti'nde nasıl bir değişim yaşanmasına 
yol açmıştır? 


A) Yönetim şeklinin değişmesine 
B) Veraset sisteminin belirsizliğine 
C) Denge siyasetinin uygulanmasına 


D) Eski kurumların yanında yeni kurumlar inşa etme 
düşüncesine 


E) Eski kurumlarda kökten değişimin yaşanmasına 


Osmanlı Devleti'nde XVIlI. yüzyılda yapılan düzenlemelere en büyük tepki yeniçerilerden gelmiştir. 


Bu durumun gerçekleşmesinde, 

Il. ıslahat hareketlerinde Avrupa'nın örnek alınması, 
Il. yenilik hareketlerinin askeri alanda yaygınlaşması, 
INI. ıslahatların kapıkulu ordusunu hedef alması 


durumlarından öncelikle hangilerinin rolü olmuştur? 


A) Yalnız! 


D) Ive 
2)E 3)c 


B) Yalnız Il C) Yalnız Ili 


E) Ilvelli 


4D SE ©E 
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10. 


12. 
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XVlI. yüzyılda yeniliklere maddi kaynak sağlamak için 
vergilerin yükseltilmesi halkın ıslahatlara tepki göstermesine neden olmuştur. 


Halkın ıslahatlara tepki göstermesinde, aşağıdaki 
alanlardan hangisindeki sorunların etkili olduğu savunulabilir? 


A) Siyasi B) Ekonomik 
D) Kültürel 


C) Dini 
E) Askeri 


Osmanlı imparatorluğunda devleti destekleyenlerin bu 
desteklerini kesmesi ve girişilen büyük savaşların kaybedilmesi durumu, 


Il. toprak kayıplarının artması, 
Il. uluslararası saygınlığın azalması, 
IN. dağılma tehlikesiyle karşılaşılması 


sonuçlardan hangilerinin ortaya çıkmasına neden 
olmuştur? 


A) Yalnız! 
D) Ilvellll 


B) Ivell G) Ivelli 


E) Ili veli 


Lale Devrinde matbaanın kurulması aşamasında İbrahim Müteferrika ve Sait Molla Efendi bu konuda şeyhülislamdan fetva almışlardır. 


Matbaacıların bu davranışıyla, aşağıdaki hedeflerden 
hangisine ulaşılmak istendiği savunulabilir? 


A) Yenilik karşıtlarının ve hattatların tepkilerini önleme 


B) Azınlıkların daha önce kurdukları matbaaların gelişmesini engelleme 


© 


D) Avrupa'daki gelişmelerin yakından takip edilmesini 
sağlama 


Veraset sisteminde değişiklik yapma 


E) Azınlık isyanların ortaya çıkmasını engelleme 
8)D NE 10)B 1i)E 12)A 


xvi 
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Osmanlı Devleti Küçük Kaynarca Antlaşması'yla sınırları içinde yaşayan Ortodoksların koruyuculuğunu 
Rusya'ya bırakmıştır. 


Bu durum, 


UN 


azınlık isyanlarının yaygınlaşması, 


Katolikler ve Ortodokslar arasında çatışmaların 
çıkması, 


Fener Rum Patrikhanesinin kaldırılması 


gelişmelerinden hangilerinin gerçekleşmesinde etkili olduğu savunulabilir? 


A 


Yalnız | 
D) Ivell 


B) Yalnız Il C) Yalnız III 


E) veli 


Yayınları 


Limit 


Lmt 


XVII. yüzyılın son çeyreğinden itibaren yerli mallarının 


özendirilmesi amacıyla birtakım düzenlemeler yapıl- 


mi; 


ştIr. 


Bu sürecin gerçekleşmesinde aşağıdaki gelişmelerden hangisinin doğrudan etkisinin olduğu savunulur? 


A 
B) 


©) 


D) 


E) 


Coğrafi keşiflerle ticaret yollarının değişmesi 


Rönesans ve Reform hareketleri ile gelişmenin 
önündeki engellerin kalkması 


Reform süreci sonrası mezhep seçme özgürlüğünün genişlemesi 

Sanayi devrimi ile Avrupa'da seri üretime geçilmesi 


Avrupalılara Osmanlı ülkesinden toprak edinme 
hakkının tanınması 


( Gi) | 


TEST 4 


Osmanlı Devleti, 


— Coğrafi keşiflerin olumsuzluğunu yok etmek amacıyla kapitülasyonlara başvurmuştur. 


Pasarofça Antlaşması'nın imzalanmasında arabuluculuk yapan İngiltere'ye önceden verilen kapitülasyonları genişletmiştir. 


Belgrat Antlaşması'nın imzalanmasında etkili olan 
Fransa'ya verdiği kapitülasyonları sürekli hale getirmiştir. 

Bu gelişmelere göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? 


A) Osmanlı Devleti güçsüzlüğünü ekonomik ayrıcalık 
vererek gidermek istemiştir. 


B) Osmanlı ekonomisi üzerinde yabancı devletlerin 
etkisi artmıştır. 


C) Osmanlı Devleti gümrük gelirlerini arttırmıştır. 


D) Osmanlı Devleti dış siyasetinde iyileştirici girişimlerde bulunmuştur. 


E) Osmanlı ekonomisinin zamanla dışa bağımlı olmasının alt yapısı oluşmuştur. 


Osmanlı Devleti'nde XVIII. yüzyılın ıslahatları padişah 
ve devlet adamları tarafından yapılmış, halkın talepleri 
etkili olmamıştır. 


Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? 


A) Devlet yönetiminde halkın belirleyici etkisi yoktur. 


B) Islahat hareketleri daha çok yönetim alanında olmuştur. 


C) Devlet adamları ile halk arasında güçlü bağlar kurulamamıştır. 


D) Yenileşme süreci yaşanmıştır. 


E) Islahatlar tavandan tabana doğru gerçekleştirilmiştir. 
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Osmanlı imparatorluğunun son dönemlerinde, gi- 8. Osmanlı Devletinde XVIII. yy'da ıslahat hareketleriderek daha fazla toprak kaybetmesinin, nin yoğunlaşmasında, 
1. Anadolu'ya yeni göçlerin olması, 1. İç huzursuzlukların yaşanması, 
Il. Taarruz giderlerinin artması, Il. Avrupa'nın üstünlüğünün kabul edilmesi, 
INI. Nüfus yoğunluğunun artması Ii. İmparatorluk karakterinin kazanılması 
durumlarından hangilerine neden olduğu söylene- gibi durumlardan hangilerinin etkili olduğu savunubilir? lamaz? 
A) Yalnız! B) Yalnızll G) Yalnız lll A) Yalnız ill B) Yalnız ll G) Iveli 
D) Ivellli E) livelli D) Ivelli E) livelli 
g. Osmanlı Devleti XVIII. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren 
Batı'da barışçı bir yol izleme ve Avrupa'yı askeri alanda 
XVIII. yüzyıl sonlarındaki z örnek alma politikası izlemeye başlamıştır. 
— Avrupa başkentlerinde sürekli elçiliklerin açılması 5 konak Devleti'nin bu şekilde bir politika izleme- 
Faiueserlerin idik eye çeyrilmey o belanmes c 1. halifelik makamının eski önemini yitirmiş olması, 
Uygulamalarının Oğmenli Devleti'nde; > Il. ordu sisteminde Avrupa'dan geri kaldığının anlaşıl- 
1.  diplomasiye önem verilmesi, Li ması, 
> 
Il. dış politikada anlayışın değişmesi, INI. yenilgilerin ve toprak kayıplarının artması 
II. batı düşünce akımlarının ülkeye girişinin kolaylaş- 2 durumlarından hangilerinin rolü olduğu savunulaması E bilir? 
sonuçlarından hangilerine yol açtığı savunulabilir? a A) Yalnızlıl B) Yalnız Il C) Ivell 
A) Yalnız! B) Ivell GC) iveli D) Ilvellil E) Ivell 
D) Ilvellii E) I,ilvelil e 
- 
Osmanlı Devleti XVIII. yüzyılda Batının bilim ve teknolojisinden yararlanmaya çalışmış ve Batının üstünlügünü kabul etmiştir. 10. Osmanlı imparatorluğunda gerçekleşen aşağıdaki 
Bu durum aşağıdaki gelişmelerden hangisine or- durumlardan hangisi ülke içinde Avrupa kültürü 
tam hazırlamıştır? etkisini arttırdığına kanıt olarak gösterilebilir? 
A) Ekonomik bozuklukların giderilmesi A) Padişahların devlet işlerinden uzaklaşması 
B) Geleneksel değerlerin terkedilmesi B) Medreselerin yanında batı tarzı okulların açılması 
C) Çok uluslu yapının korunması C) Kanunnamec-i Ali Osman'ın yayımlanması 
D) Islahat hareketlerinin hız kazanması D) Sadrazamların yönetimdeki etkinliklerini arttırmaları 
E) Egemenlik alanının muhafaza edilmesi E) Toprak kayıplarının artmaya başlaması 
YA 2D 3)c 4)B 5)D 6 E 7)D 8)A 9D 10)B 
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Osmanlı İmparatorluğunda toprakların devlete ait olması nedeniyle büyük hanedanlar ortaya çıkmamıştır. 


Bu durum, Osmanlı Devleti'nde, 

1. merkezi otoritenin güçlenmesi, 

Il. eyalet sistemine geçilmesi, 

Ii. feodal bir yapılanmanın oluşması 

durumlarından hangilerini engellemiştir? 

A) Yalnızi B) Yalnız ll G) Yalnız ili 
D) Ivelli E) ilvelli 


Osmanlı İmparatorluğu, XVIll. yüzyıla kadar devletlerarası ilişkilerde kendi kendine yeterlilik anlayışını benimsemiştir. 


Osmanlı İmparatorluğundaki, 

1. batıda genişleme siyaseti takip etmesi, 

Il. Avrupa başkentlerinde elçiliklerin açılması, 
Ili. denge siyasetinin izlenmesi 


gelişmelerinden hangileri, bu politikadan uzakla- 


şıldığının göstergesidir? 
A) Yalnızll B) Ivell GC) ivellli 
D) Ilvelil E) I,iilvelili 


XVili. yüzyılda İran'ın kuzey topraklarının 1724 tarihli İstanbul Antlaşması ile Rusya ve Osmanlı Devleti 
arasında paylaşılmasının kararlaştırılması, 


1. devletlerarası politikada çıkarların ön planda tutulduğu, 


Il. Osmanlının doğuda en geniş sınırlara ulaştığı, 

Il. İran'ın siyasi varlığının sona erdiği 

gelişmelerinden hangilerinin göstergesidir? 

A) Yalnız| B) Yalnız Il C) Yalnız ill 
D) iveli E) Ivelli 


( GB | 
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XVI. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde klasik döneme 
ait yüksek eğitim kurumlarının yanı sıra batı tarzında eğitim veren kurumların açılmaya başlaması 
aşağıdaki durumlardan hangisine neden olduğu 
söylenemez? 


A) Osmanlı devletinde Avrupa'ya yönelik ilginin artması 


B) Eğitimde birlikteliğin bozulması 

C) Toplumda kültür çatışmasının görülmesi 

D) Medreselerde dini ilimlerin ön planda tutulması 
E) Avrupa kültürünün Osmanlı ülkesinde tanınması 


1739 Belgrad Antlaşmasının, “Rusya Karadeniz'de 
savaş ve ticaret gemisi bulundurmayacak” hükmünden 
yola çıkılarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? 


A) Rusya kapitülasyonlardan yararlanacaktır. 

B) Karadeniz'de üstünlük Osmanlı devletine aittir. 

C) Rusya'nın ekonomik çıkarları zarar görmüştür. 

D) Osmanlı Devleti galip konumdadır. 

E) Rusya'nın sıcak denizlere inme hayali ertelenmiştir. 


Osmanlı Tarihinde, 
* |. Mahmut Döneminde Hendesehane, 


* İli. Mustafa Döneminde Mühendishane-i Bahr-i Hümayun, 


* |. Abdülhamit Döneminde İstihkam Okulu, 


* İl. Selim Döneminde Mühendishane-i Berr-i Hümayun, 


okulları açılmıştır. 


Bu gelişmeler hangi alanda Avrupalılaşmaya öncelik verildiğini göstermektedir? 


A) İktisat B) Askeri 
D) Hukuk 


C) Siyasal 
E) Kültürel 
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Büyük bir İmparatorluk kuran Osmanlı Hanedanı 
XVI. yüzyılın sonlarından itibaren, 


I. kaybettiği toprakları geri almak, 
Il. yükselme devri gücüne yeniden kavuşmak, 
INI. Avrupa tarzında askeri ıslahatlar yapmak, 


IV. denge politikası izleyerek mevcut topraklarını korumak 


gibi politikalar üretmiştir. 


Bu politikaların uygulanma sıralaması aşağıdaki 
hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? 


A) Ili, ve IV B) Illii,i ve IV 
C) Ili,IV veli D) İli,ili ve IV 
E) Ili, ve IV 


XVlL. yüzyılda İran savaşlarında elde edilen başarısızlıklar Osmanlı başkentinde Lale Devri'nin zevk ve lüks 
müsrifliğiyle suçlanan yöneticilere karşı sert bir hava esmesine yol açmıştır. Bir kısım yeniçerinin başlattığı ayaklanma sonrası, uzun zamandır karşıt siyasal durumda 
olan bazı ulemanın ve yöneticilerin değişmesiyle birlikte 
Lale Devri de sona ermiştir. 


Bu bilgilere göre, 

1. Lale Devri toplumsal tepkiler sonucu sona ermiştir. 

Il. askeri durum siyasi dengeleri değiştirmiştir. 

Ili. yöneticiler, güvenilirliklerini zamanla yitirmişlerdir. 

yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 

A) Yalnız! B) Ivell 
D) Ilvellil 


C) Ivellli 
E) |,ilvelli 


Kırım'ın 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması ile Osmanlı'dan ayrılarak bağımsız olmasına rağmen dini açıdan 
Osmanlı'ya bağlı kalacağı belirtilmiştir. 


Osmanlı Devlet adamları bu maddeyle aşağıdaki 
düşüncelerden hangisini gerçekleştirmek istemişlerdir? 


A) 
B) Karadeniz'i Türk gölü haline getirme 
©) 
D) 


E) Denge siyaseti izleyerek kaybettiği yerleri geri almak 


Kırım halkının Müslüman olmasını sağlama 


İpek yolu ticaretinde hakimiyetini arttırma 


Kırım halkıyla kültürel bağların devamını sağlama 


2D YA 4D 5)A 6)B 


YayunltlaTı 


Limit 
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10. 


11 


12. 
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XVili. yüzyılda Osmanlı Devletinde görülen aşağıdaki gelişmelerin hangisinde doğrudan Avrupa'nın 
etkisinden söz edilebilir? 


A) Minyatür sanatının geliştirilmesi 

B) Çiçek aşısının uygulanması 

C) Tulumbacılar ocağının kurulması 

D) Doğu klasiklerinin Türkçeye çevrilmesi 


E) Matbaanın kurulması 


Osmanlı Devleti'nde gerçekleşen yenileşme hareketlerinin XVIII. yüzyıldaki özellikleri arasında, 


Il. padişahın yetkilerinin kısıtlanması, 

Il. Avrupa'dan askeri uzmanlar getirilmesi, 

IN. hukuk alanında Avrupai kurumların oluşturulması 

durumlarından hangileri gösterilemez? 

A) Yalnız ılı B) Ivell 
D) Ilvellil 


GC) Ivellli 
E) I,ilvellil 


Osmanlı Devletinde, XVIll. yüzyılda askeri alanda 
yenilik yapılırken Batılı uzmanlardan yararlanılması, 


1. azınlıklara tanınan imtiyazların genişletildiği, 

Il. Avrupa'nın teknik üstünlüğünün kabul edildiği, 

Ili. fetih politikasına önem verildiği 

durumlarından hangilerini gösterir? 

A) Yalnız! B) Yalnız Il 
D) Iveli 


)D 


G) Yalnız Ili 
E) livelli 
1)Cc 12)B 


8)E 10)E 


EN UZUN YÜZYIL 


XIX. yüzyılda Osmanlı Devletinde, 
1. 1804 Sırp isyanı 

Il. 1826 Yunan isyanı 

Il. 1829 Mısır isyanı 

meydana gelmiştir. 


Yukarıdaki isyanlardan hangisi ya da hangilerinin 
meydana gelmesinde milliyetçilik akımının etkili 
olduğundan söz edilemez? 


A) ivelli B) Yalnız! 
D) Yalnız Il 


C) Yalnız ill 
E) |,ilvellli 


— Kapitülasyonların sürekli hale getirilmesi 

— BaltaLimanı Sözleşmesinin imzalanması 

—  Duyun-ı Umumiye İdaresinin kurulması 

Bu gelişmelerin ortak sonuçları arasında, 

1. Osmanlı ekonomisinin olumsuz etkilenmesi, 
II. Akdeniz limanlarının önemini kaybetmesi, 


Ili. Osmanlı vergi gelirlerinin Avrupalı devletler tarafından kontrol edilmesi 


yargılarından hangileri gösterilebilir? 
A) Yalnız! B) Yalnız Il 
D) Ivelli E) I,ilvelli 


GC) Ivell 


Fransız İhtilalinden sonra yayılan Milliyetçilik akımının 
da etkisiyle 1878 Berlin Antlaşması ile Sırbistan, Karadağ, Romanya Osmanlı Devletinden ayrılmıştır. Ermeni meselesi ise uluslararası bir boyut kazanarak ilk 
kez sorun olmuştur. 


Buna göre, 


Il. Milliyetçilik akımı sınırların daralmasında etkili olmuştur. 


Il. Fransız İhtilal Osmanlı Devletini olumsuz yönde 
etkilemiştir. 


Ili. Azınlık unsurlara dinsel ve mezhepsel özgürlük tanınmıştır. 


Sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir? 
A) Yalnız| B) Yalnız Il C) Yalnız Ili 
D) Iveli E) Iivelili 
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11. Mahmut Döneminde askeri tıbbiye açılmış, muhtarlıklar oluşturulmuş, yerli malı teşvik edilmiştir. 


Buna göre aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı 
söylenemez? 


A) Ordunun ihtiyaçlarını karşılamak 

B) Taşra teşkilatını düzenlemek 

C) Yerli işletmeleri korumak 

D) Eğitim alanında yatırım yapmak 

E) Avrupa kültürünü ön plana çıkarmak 


Islahat Fermanı ile azınlıklar dini inanışlarını değiştirmeden il genel meclisine girebilme ve memur olabilme haklarını elde etmişler. 


Bu durumun, 

1. azınlık vatandaşlarının birikiminden yararlanılması, 
Ii. eşitlik anlayışının güç kazanması, 

ıl. Osmanlıcılık fikrinine duyulan güvenin artması 


gibi yargılardan hangilerini ortaya çıkaracağı savunulur? 


A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Ivelli 
D) Ivelli E) I,ilvellil 

Padişah Gelişme 

1. ON. Mahmut Vakay-ı Hayriye 

Il. Abdülmecit Tanzimat Fermanı 

Ili. Abdülaziz Islahat Fermanı 

IV. II. Abdülhamit 1. Meşrutiyet 

V. Mehmet Reşat Bab-ı Âli baskını 


Yukarıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? 
AYI B)1l Oy lll D)V E)V 
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1826'da Yeniçeri Ocağı kaldırılmış, yerine Asakir-i 
Mansure-i Muhammediye ordusu kurulmuştur. Bu 
sırada Mora'daki isyan da bastırılmıştır. İsyanın bastırılmasını kabullenmeyen Avrupalılar Rusya'nın önderliğinde bir Haçlı donanması oluşturmuşlardır. Bu 
donanma 1827'de Navarin Limanı'nda Osmanlı ve 
Mısır donanmasını yakmıştır. Osmanlı'nın tazminat istemesi ve alamaması üzerine 1827'de Osmanlı-Rus 
savaşı çıkmıştır. 


Osmanlı Devletinin 1827 — 1829 savaşında Rusya'ya karşı başarısız olmasının nedenleri arasında, 


1. yeni ordunun kuruluş aşamasında olması, 

Il. deniz gücünün yitirilmiş olması, 

Ili. devletin Mısır sorununa odaklanmış olması 

durumlarından hangileri gösterilebilir? 

A) Yalnız! B) Yalnız Il 
D) Ivellli 


C) Ivell 
E) |,ilvelil 


* — Azınlıklar bedelini ödemek kaydıyla Osmanlı ülkesinden mülk edinebilecek, 


*  Azınlıklara herderecede okul açma izni verilecek, 


* Sınırlar içinde yaşayan tüm toplulukların kişi hakları devlet güvencesinde olacak, 


* o Mahkemelerde azınlık unsurları kendi dinlerine 
göre yemin edebilecek, 


* o Askerealınmaişlemleri bir düzene oturtulacak ve 
askerlik vatan borcuna dönüştürülecek 


yukarıda Tanzimat ve Islahat Fermanlarına ait karışık olarak verilen maddelerin ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Halkın kültür seviyesini yükseltmek 

B) Halkın yeniliklere öncülük etmesini sağlamak 
C) Halkın yönetime bağlılığını arttırmak 

D) Demokrasi anlayışını geliştirmek 

E) Geleneklere bağlı bir toplum oluşturmak 


XIX. yüzyılda gerçekleşen aşağıdaki olaylardan 
hangisinin azınlık ayaklanmalarını teşvik edici nitelikte olduğu savunulamaz? 


A) Avrupalıların Kırım Savaşı'nda Osmanlı'yı destek- 


lemesi 
B) 
©) 
D) 
E) 


Yunanistan'ın bağımsızlığını kazanması 
İsyan eden Sırplara yeni ayrıcalıkların verilmesi 
Avrupalı devletlerin Rum isyanını desteklemesi. 


Navarin'de Osmanlı donanmasının yakılması 
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Il. Mahmut döneminde çıkarılmaya başlanan ilk resmi 
gazete Takvim-i Vakayı; Türkçe, Arapça, Rumca ve Ermenice nüshalar halinde basılmıştır. 


Bu durum, Osmanlı Devleti'nin aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle açıklanabilir? 


A) Mutlak Monarşi ile yönetilmesiyle 

B) İmparatorluk özelliği taşımasıyla 

C) Teokratik devlet özelliğiyle 

D) Yönetimin Osmanlı hanedanına ait olmasıyla 


E) Padişahın halife ünvanını almasıyla 


Kanun-i Esasi'nin aşağıdaki verilen maddelerinden 
hangisi padişah iradesinin halk iradesinden üstün 
tutulduğuna kanıt olarak gösterilebilir? 


A) Herkes kanun ve devlet karşısında eşit haklara 
sahiptir. 

B) Yasama Ayan Meclisi ve Mebusan Meclisine verilmiştir. 

©) 


D) 


Hükümet sadece padişaha karşı sorumludur. 
Herkese eğitim öğretim mülkiyet hakkı ve özgür- 


lüğü verilmiştir. 


E) Yasalar dini hükümlere aykırı olamaz. 


Gülhane-i Hatt-ı Hümayunu ile Osmanlı ülkesinde yaşayan 
müslümanlar ve gayrımüslimler arasında birçok alanda 
eşitlik sağlanmasına rağmen gayrimüslimler bu fermandan 
memnun olmamışlardır. 


Tanzimat Fermanı'nın, 

1. kanun üstünlüğü ilkesini getirmesi, 

Il. zorunlu askerlik uygulaması getirmesi, 
Ili. vergi toplamasında eşitliği amaçlaması 


özelliklerinden hangileri, yukarıdaki durumun nedeni olarak gösterilebilir? 


A) Yalnız! B) Yalnız Il 
D) Ivelli 


C) Yalnız Ili 
E) llvelli 
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İngiltere 1882'de Osmanlı toprağı olan Mısır'ı işgal etmiştir. 


Mısır'ın işgaline aşağıdaki durumlardan hangisinin 
neden olduğu savunulamaz ? 


A) Jeopolitik öneme sahip olması 

B) Akdeniz kıyısında bir çok limana sahip olması 
C) Doğu sömürgeleri yolu üzerinde bulunması 
D) Uzun süre Türk kültürüne beşiklik etmesi 


E) Süveyş Kanalının açılması 


Avrupalı tüccarlar XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nden, 
kendi ülkelerinde sahip oldukları haklardan çok daha 
fazlasını elde etmişlerdir. 


Bu durumun aşağıdaki sonuçlardan hangisine yol 
açtığı savunulabilir? 


A) Türk sularında yabancıların ticaretine engel olunmasına 


B) Yerli tüccarların yurt dışına açılmasına 
C) Osmanlı hazine gelirlerinin sürekli artmasına 
D) Lonca teşkilatının güç kazanmasına 


E) Osmanlı pazarlarında yabancılara ait ürünlerin artmasına 


Osmanlı Devleti farklı etnik unsurların birleşmesinden 
oluşan sentez bir devlettir. 


Bu yapı aşağıdakilerden hangisinin gelişmesini engellemiştir? 


A) Batı ile diplomatik ilişkileri 
B) Avrupai düzenlemeleri 

GC) Birlik beraberlik kavramını 
D) Hoşgörülü ve adil siyaseti 


E) Deniz ticareti antlaşmalarını 
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Fransız İhtilali Osmanlı Devleti'nin siyasi anlamda güç 
kaybetmesinin en önemli etkenlerinden biridir.Fakat bu 
durum diğer bir yönden Osmanlı toplumunun lehine bazı sonuçları da ortaya çıkarmıştır. 


Aşağıdakilerden hangisi bu anlatıma örnek olarak 
gösterilebilir? 


A) 
B) 
©) 
D) 
E) 


Sırp isyanının bastırılması 

Eşitlik anlayışının güç kazanması 

Navarin'de Osmanlı donanmasının yakılması 
Avrupadan dış borç alınması 

İslamcılık politikasının uygulaması 


1865'te başlayan Hersek İsyanı Balkan coğrafyasında 
yayılınca Avrupalı devletler İstanbul'da bu soruna kesin 
çare bulmak adına Tersane Konferansını topladılar.Osmanlı Devletinden Bulgaristan ve Bosna Hersek valilerini kendilerinin belirlemesini talep ettiler. Osmanlı 
Devleti bu talebi şiddetle reddetmiştir. 


Osmanlı Devleti'nin bu talebi reddetmesinin nedeni 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A) 


8) 
o 
D) 
E) 


Balkanlardan ümmetçilik politikası uygulamak istemesi 


İngiltere olan ikili ilişkilerini güçlendirmek istemesi 
Batıda iskan politikasını terk etmek istemesi 
İç işlerine müdahale edilmesine karşı olması 


İtilaf ve ittifak bloklarına karşı olması 


Paris konferansında "Osmanlı Devleti ve Rusya Karadeniz'de donanma ve tersane bulundurmayacak" maddesi yer almıştır. 


Bu maddeye göre; 


UN 


Karadeniz Türk gölü olma özelliğini yitirmiştir. 


Rusya'nın sıcak denizlere inme politikası zarar görmüştür. 


Boğazlar Rusya'nın tehditi altına girmiştir. 


gibi yorumlardan hangileri yapılabilir? 


A) Yalnız | 


B) Yalnız Il C) Yalnız lll 


D) ivell E) Il ve lll 
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Batılı devletler son dönemde Osmanlı Devleti'nin 
iç işlerine karışmak için, 


1. azınlık hakları 
ll. veraset sistemi 
Il. Devşirme sistemi 
IV. Tımar sistemi 


gibi kavramlardan hangilerini dayanak olarak kullanmışlardır? 


A) Yalnız | 
D) Ili ve IV 


B) ivellli O) ll, ili ve IV 


E) Ive 


Osmanlı Devleti'nde gayrimüslimler Islahat fermanı ile 
bedelli askerlik hakkı kazanmışlardır.1909'da bu hak 
bir kanunla sonlandırılmış ve gayrı müslimlerde Türkler gibi askere alınmıştır. 


Osmanlı Devleti'nin gayrimüslimleri askere alma 
nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 


A) Azınlıkların devlete bağlılığını arttırmak 
B) Askeri personel sayısını arttırmak 

C) İçişlerine karışılmasını önlemek 

D) Eşitlik ve adalet ilkelerini hayata geçirmek 


E) Huzur ve güven ortamı oluşturmak 


Fransız İhtilali'nden sonra yayılan milliyetçilik akımı 
Osmanlı coğrafyasınında önce azınlıkları etkilemiştir. 
Azınlıkların ayrılıkçı söylem ve davranışları sonrasında 
ise Türkler arasında Türk milliyetçiliği anlayışı geliştirmiştir. 


Aşağıdakilerden hangisinin Türk milliyetçiliğine etkisi diğerlerine nazaran daha az olmuştur? 


A) 
B) Ermenilerin doğuda Ruslarla işbirliği içine girmeleri 
©) 
D) 


E) Azınlıkların 1909'da Osmanlı ordusuna alınmaları 


Arapların cihat çağrısına uymamaları 


Rusya'dan gelen Türk aydınlarının faaliyetleri 


Balkan uluslarının 1912'de Osmanlıya saldırmaları 
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Osmanlı devleti tarihinde ilk kez dış borcu 1854'te İngiltere'den almıştır. Ardından diğer Avrupa devletlerinden 
de borç almıştır. Bu borçlar faizleriyle birlikte oldukça 
kabarmış Osmanlı devleti borçları ödeyemez hale gelmiştir. 1882'de Osmanlı Devletinden alacağı olan devletler İstanbul'da Duyun-u Umumiye adlı haciz kurulunu 
oluşturmuş ve Osmanlı'nın gelir getiren mülklerine el 
koymuşlardır. 

Duyun-u Umumiye'nin; 

1. azınlık hakları 

Il. ekonomik bağımsızlık 

Ili. hilafet makamı 


gibi kavramlardan hangilerinin varlığını tehdit ettiği 
savunulur? 


A) Yalnız | 
D) Iveli 


B) Yalnız Il G) Ilvellli 
E) |, iilvellii 


Kanun-i Esasi Türk tarihinin ilk anayasasıdır. Bu anayasa 1876'da ilan edilmiştir. Padişah Il. Abdülhamit anayasaya eklettiği maddeler sayesinde 1. Meşrutiyet 
Döneminde otoritesini korumuştur. 


Aşağıdakilerden hangisi halkın iradesi üzerinde padişah baskısının var olduğuna örnek olarak gösterilemez? 


A) 


B) Padişahın meclisi açma-kapama yetkisinin bulunması 


Ayan meclisi üyelerini padişahın ataması 


©) 
D) 


E) Padişahın sürgün ve idam yetkisinin bulunması 


Hükümetin padişaha karşı sorumlu tutulması 
Mebusların 4 seneliğine halk tarafından seçilmesi 


11. Mahmut Dönemine ait; 

- Memurlara kılık kıyafet düzenlemesinin getirilmesi 
- o Feshane ve çuha fabrikalarının kurulması 

- o Avrupa'ya tahsil amaçlı öğrenci gönderilmesi 

- o Redif ve müşir birlikelrinin kurulması 


Yukarıdaki gelişmeleri aşağıdaki seçeneklerdeki 
alanlarla eşleştirdiğimizde hangi alanla ilgili bir ge- 


lişmeye yer verilmediği görülür? 
A) İdari B) Ekonomi 
D) Hukuk 


C) Eğitim 
E) Askeri 
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XIX.yy'da Osmanlı Devleti eğitim sistemi içinde görülen 


1. erkek ve kız öğretmen okullarının açılması, 
Il. maarif nezaretinin kurulması, 
IN. cami ve sıbyan mekteplerinin çoğaltılması 


gibi gelişmelerden hangilerine bakılarak okur-yazar 
oranında doğrudan artış gözlemleneceği söylenir? 


A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız Ill 
D) Iveli E) Ilvelli 


1. Yeniliklere engel olan Yeniçeri Ocağının kaldırılması, 


Ii. Gayrimüslimlere bedelli askerlik hakkının tanınması, 


Il. İstibdat yönetimine karşı gazetelerin çıkarılması 


Osmanlı Devleti Dağılma sürecinde görülen gelişmelerden hangileri Tanzimat Dönemine âittir? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız lll 
D) Ilvellil E) |,ilvelil 


XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin karşılaştığı, 


1. yenilikleri engelleyen kişi ve kurumlarla, Osmanlı 
sarayının çatışması, 


Il. Mısır valisi ile padişah arasında anlaşmazlığın çıkması, 


Il. Boğazlar konusunda hakimiyet tartışmasının büyümesi 


sorunlardan hangilerinin uluslararası alanda çözüme kavuşturulduğu söylenebilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il 
D) Ive ill 


C) Il ve ill 
E)i, li ve lll 
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1. Eski ve yeni kurumların aynı dönemde işlev görmesi, 


II. Meşrutiyet taraftarlarının cemiyet kurması, 


II. Azınlıklardan haraç ve cizye vergilerinin alınmaması 


gelişmelerinden hangileri Tanzimat Dönemine âittir? 


A) Yalnız | 
D) iivelli 


B) | vel C)ivelli 


E) 1, ilvellii 


“Osmanlıcılık fikri Osmanlı Devletini kurtarma adına ortaya atılan fikirlerden en sağlıklı olanıdır. Çünkü bu fikir 
sahipleri tüm Osmanlı yurttaşlarına yönelik iyileştirici 
hakların getirilmesini savunuyordu. İmparatorluk karakteri taşıyan Osmanlı Devleti'ndeki farklılıkların farkında 
olan aydınlar Osmanlıcılık şemsiyesi adı altında tüm 
unsurları birleştirerek yıkılışın önüne geçmeyi planlamışlardır.” 


Bu doğrultuda Osmanlıcılık fikrini savunan bir aydı- 
nın aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenemez? 


A) Azınlıklara tanınan ayrıcalıklar kaldırılmalıdır. 
B) Osmanlıcılık fikri hayal ürünü değildir. 


C) Osmanlı milleti şeklinde bir üst kimlik oluşturulmalıdır. 


D) Osmanlı devletinde etnik ve dini yönden çeşitlilik 
bulunmaktadır. 


E) Devleti kurtarma adına Osmanlıcılık dışında farklı 
fikirler de savunulmuştur. 


Ili. Selim Döneminde ıslahatlar konusunda radikal çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalara, Nizam-ı Cedit ordusunun kurulmasını, Avrupa'da daimi elçilikler açılmasını, 
devlet matbaasının kurulmasını, meşveret meclislerinin 
toplanmasını ve bu meclislerde layiha adı verilen raporlar hazırlatılmasını örnek gösterebiliriz. 


Bu bilgiler doğrultusunda, 


1. Osmanlıda ıslahat çalışmalarını Ill.Selim başlatmıştır. 


11. Avrupa ile ilişkiler geliştirilmek istenmiştir. 


Il. Islahat çalışmaları halka baskı ile benimsetilmek istenmiştir. 


hangilerinin söylenmesi doğru olmaz? 
A) Yalnız! B) Yalnız Il 
D) Ivell 


C) ivelli 
E) Ilvellli 
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Osmanlı sanayisinin dışa bağımlı hale gelmesinde, 

1.  Kapitülasyonlar 

11. Duyun-u Umumiye İdaresi 

IN. Lonca Teşkilatı 

hangilerinin etkisinin olmadığı söylenebilir? 

A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız lll 
D) Ivell E) Ilvelli 


Osmanlı Devleti Kuruluş Devrinden itibaren XVIl. yüzyıl sonlarına dek yayılmacı bir politika izlemiş bu politika sonucunda etnik ve inanç yönüyle farklı toplumları 
bünyesine katmıştır. Bu durum ulusal devlete imparatorluk karakteri kazandırmıştır. Osmanlı idarecileri izledikleri adil ve hoşgörü siyasetiyle farklılıklar üzerinde 
baskı oluşturmamış onların devlete bağlılığını artırma 
yolunda pozitif ayrımcı tavırlar sergilemiştir. 


Aşağıdakilerden hangisi bu anlatıma örnek olamaz? 


A) Fethedilen bölgelerin kültürel dokularına dokunulmaması 


B) Azınlıklara hukuki ayrıcalık tanınması 
C) Yabancı devletlere kapitülasyon hakkı tanıması 
D) Patrikhanenin ülke içi hizmetlerinin desteklenmesi 


E) Hukuk ve eğitim alanlarında ikiliklerin uygulanması 


XIX. yüzyıla ait, 


1. Avrupalıların mamul ürünlerini pazarlayacak yerleşim alanları aramaları, 


Il. Rusya'nın sıcak denizlere inmek için çeşitli yollar 
araması, 


Ili. Fransa'nın Cezayir ve Tunus'u işgal etmesi 


gibi gelişmelerden hangilerinin Osmanlı Devletini 
olumsuz etkilediği savunulabilir? 


A) YalnızI B) Yalnız Il 
D) Ilvellil 
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Endüstri Devrimi sadece Avrupa'yı değil, Osmanlı ülkesini de ekonomik açıdan kısmen de olsa olumlu etkilemiştir. 


Buna göre, 
1. Tarımsal üretimin pazar düzeyine ulaşması 
11. İstanbul ve Bursa'da fabrikaların kurulması 


INI. yabancı tüccarlardan düşük gümrük vergisinin alınması 


durumlarından hangileri yukarıdaki anlatımı doğrulayıcı niteliktedir? 


A) ilveli 
D) 1, ilvellli 


B) | ve lll C)i veli 


E) Yalnız Il 


Durum: Osmanlı Devleti XIX. yüzyılda sınırlarının hızla 
daraldığının farkında olarak bir dizi yenileşme çabası 
içine girmiş ve bu doğrultuda demiryolu yapımına ağırlık 
vermiş, posta teşkilatı kurmuş ayrıca yerel idareci sayısını artırmıştır. 


Böylelikle, 
Sonuç: ? 


Yukarıda soru işareti ile boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 


A) Osmanlı ekonomisi dışa bağımlı hale gelmiştir. 
B) Merkezi otoritenin güçlendirilmesi sağlanmıştır. 
C) Toprak kayıpları durdurulmuştur. 

D) Denge siyaseti izlenerek sınırlar genişletilmiştir. 


E) Islahat çalışmalarında Batı örnek alınmıştır. 
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1853 — 1856 arasında Osmanlı ile Rusya arasında yapılan Kırım Savaşı sonunda Paris Antlaşması imzalanmıştır. 


Bu anlaşmanın bazı maddeleri şunlardır: 


I. Osmanlı Devleti bir Avrupa devleti sayılacak, toprak bütünlüğü Avrupa devletlerinin garantisinde 
olacak 


Il. Karadeniz tarafsız hale getirilecek Osmanlı ve 
Rusya devletleri Karadeniz'de donanma ve tersane bulundurmayacak 


Ili. Eflak ve Boğdan'a iç işlerinde serbestlik verilecek 


Bu hükümlerden hangilerinin Osmanlı Devletinin 
çıkarlarına uygun olmadığı savunulur? 


A) Yalnız! B) Yalnız Il GC) Yalnız Ili 
D) ivelli E) iivelli 


Genç Osmanlılar Cemiyetinin çabaları sonucunda 
padişah Il. Abdülhamit'in ilan etmek zorunda kaldığı Kanun-i Esasi adlı anayasaya göre, 


Il. Mebusan meclisini açma kapama yetkisi padişahındır. 


Il. Mebusan meclisi üyelerini halk seçer. 


Ili. Bakanlar kurulu meclise değil padişaha karşı sorumludur. 


IV. Padişahın idam ve sürgün kararı verme yetkileri 
vardır. 


Bu hükümlerden hangilerinin demokratik olmadığı 
savunulur? 


A) IvelV B) Ivell C) ivelli 
D) |, ill ve IV E) Lil, ili ve IV 


Osmanlı Devleti'nin sınırları içerisinde birçok milletten 
insanlar bir arada yaşamıştır. 


Bu durum, Avrupalı devletlere aşağıdaki isteklerden hangisini dile getirme olanağı tanımıştır? 


A) Ayanların varlığının kabul edilmesi 
B) Azınlık haklarının arttırılması 

C) Yeniçeri Ocağının kaldırılması 

D) Veraset sisteminin değiştirilmesi 


E) Saltanatın kaldırılması 
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Osmanlı İmparatorluğunda görülen aşağıdaki gelişmelerin hangisinde dış etkenlerin varlığından söz 
edilemez? 


A) Azınlıklara yeni haklar tanınması 

B) Ulusçuluk isyanlarının yaygınlaşması 
C) Kapitülasyonların genişletilmesi 

D) Ayanların hukuki bir nitelik kazanması 


E) Boğazlar meselesinin ortaya çıkması 


Rusya XIX. yüzyılda, Osmanlı Devleti'nin Avrupalı devletler ile iyi ilişkiler kurmasını engellemeye çalışmıştır. 


Rusya'nın bu şekilde davranmasında, 


1. İngiltere'nin Osmanlı'nın toprak bütünlüğünü koruyucu siyaset izlemesi, 


Ii. Osmanlı Devleti'nde azınlıklara yerel ve genel yönetimlere katılma hakkının tanınması, 


Ili. Kırım Savaşında Avrupalı devletlerin Osmanlı Devleti'nin yanında yer alması 


gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? 


A) Yalnızlıl B) Yalnız Il C) Yalnız | 
D) Ivelll E) Il veli 


Osmanlı imparatorluğunu dağılmaktan kurtarmak 
için ilan edilen Tanzimat Fermanı'nın etkisiyle; 


1. hukuk devleti anlayışına geçiş için adım atılması, 
Ii. tebaadan vatandaş statüsüne geçilmesi, 


Ili. ülke idaresine halkın ortak edilmesi 


durumlarından hangil 
bilir? 


A) Yalnız! B) ivell C) Ivelli 
D) Ilvellli E) |, ilvellil 


in gerçekleştiği söylene- 
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Osmanlı İmparatorluğunda çok yönlü sonuçlar veren tımar sisteminin kaldırılması, 


1. redif birliklerinin kurulması, 
Il. köy ve mahalle muhtarlıklarının kurulması, 
Il. devlet memurlarına maaş bağlanması 


uygulamalarından hangilerine neden olduğu söylenebilir? 


A) Yalnızlll 
D) ivelli 


B) Ilvelli G) Iveli 


E) 1, ilvellli 


Osmanlı imparatorluğunun, dağılma sürecini sonlandırabilme! in, aşağıdaki uygulamalardan hangisine yöneldiği savunulamaz? 


A) Mevcut toprakları koruma 

B) Yönetim politikalarını değiştirme 

C) Saltanat ve hilafet makamlarını ayırma 
D) Avrupalı devletlerin desteğini alma 


E) Azınlıklara çeşitli haklar verme 


XIX. yüzyılın başlarında gerçekleşen Rum isyanı sırasında Rusya ile İngiltere arasındaki antlaşmaya göre, 
Yunanistan özerk bir prenslik olacak ve Türkler Yunanistan'dan çıkarılacaktı. Bu durumu Osmanlı Devleti 
gibi yakından izleyen Avusturya, Yunanistan'ın özerkliğinin ulusçuluk akımının bir başarısı olacağı kaygısın- 
dan dolayı protesto etmiştir. 


Bu duruma göre, aşağıdaki yargılardan hangisine 
ulaşılamaz? 


A) Avusturya'nın milliyetçilik akımını benimsemediği 

B) Rusya ile İngiltere'nin Yunanistan konusunda fikir 
birliği taşıdığı 

C) İngiltere'nin Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü korumaya çalıştığı 

D) Balkanlarda çıkar çatışmasının yaşandığı 


E) Azınlık isyanlarına bazı devletlerin destek verdiği 
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Abdülaziz Dönemine âit, 

- — Eğitim Nizamnamesinin yayınlanması 

- — Vilayet düzenlemelerinin yapılması 

- — Nizamiye Mahkemelerinin kurulması 

-  Büyükbir donanmanın kurulması 

gibi gelişmeler ile aşağıdaki alanlar eşleştirildiğinde 
hangi alana ait bir düzenlemeden bahsedilmemiştir? 


A) Hukuki B) Ekonomi C) İdari 


D) Askeri E) Eğitim 


Kırım Savaşı sırasında Osmanlı Devleti'nin müttefiki 
olan İngiltere ve Fransa azınlıklar için ıslahatlar istemeye başladılar. Osmanlı İmparatorluğu, iç işlerine karışılmasını engellemek amacıyla Paris Barış Konferansı 
sırasında Gülhane-i Hatt-ı Hümayun-u'nu tamamlayan 
Islahat Fermanını ilan etti. Islahat Fermanı'nın ilanı ile 
Osmanlı Devleti'nde; aşağıdaki anlayışlardan hangisinin güçlendiği söylenemez? 


A) Din ve mezhep özgürlüğü 
B) Azınlık hakları 

C) Ekonomik eşitlik ilkesi 

D) Teokratik yapı 

E) Hukuk devleti anlayışı 


Osmanlı Devleti, Tazminat Döneminde kişi haklarını, 
adaletli yargılanmayı ve eşitlik ilkesini kanun güvencesi 
altına almıştır. 


Bu uygulama ile Osmanlı Devleti'nin aşağıdaki 
amaçlardan hangisine ulaşmak istediği söylenemez? 


A) Sosyal barışı sağlamak 

B) İçişlerine karışılmasını engellemek 
C) Hukuk devleti anlayışını yerleştirmek 
D) Devletin yönetim biçimini değiştirmek 


E) Azınlık isyanları engellemek 
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XIX. yüzyılda gerçekleşen, 4. 


1. Osmanlı toprak bütünlüğünün Avrupalı devletlerin 
garantisinde olması, 


Il. Duyun-u Umumiye idaresinin kurulması, 
IN. Kapitülasyonların devam ettirilmesi 


gelişmelerinden hangileri Avrupalıların Osmanlı 
Devleti'nin egemenlik haklarını dikkate aldıklarını 


gösterir? 
A) Yalnız! B) ivell G) ivelili 
D) Il veli E) I,ilvellii 
ği Osmanlı İmparatortuğu'nda 1876'da açılan Meclis-i Mebu- 5. 


san, Gayrimüslim ve Müslüman milletlerden seçilen 
mebuslardan oluşmuştur. 


Bu bilgilere dayanarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? 
A) Etnik farklılıklar ortadan kaldırılmıştır. 


Yayınları 


B) Toplumsal eşitlik anlayışı güçlendirilmiştir. 
C) Devletin yönetim şekli değişmiştir. 
D) Halk padişahın yanında yönetime katılmıştır. 


Limit 


E) Fırsat eşitliği anlayışı güçlendirilmiştir. 


Lmt 


3. Fransız İhtilalinin getirdiği ulusçuluk akımı çok 
uluslu yapıya sahip olan Osmanlı Devleti'ni olumsuz 6. 
yönde etkilemiştir. Osmanlı Devleti'nde yaşanan 
aşağıdaki gelişmelerden hangisinin ulusçulukla ilgisi olduğu savunulamaz? 


A) 
B) 


1908'de Bulgaristan'ın bağımsızlığını ilan etmesi 


Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın isyan 
etmesi 


©) 
D) 


1804 yılında Kara Yorgi liderliğinde Sırpların isyanı 


1821 Mora isyanına Avrupalı devletlerin destek 
vermesi 


E) Edirne Antlaşmasıyla Yunanistan'ın bağımsız ol- 


ması 
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Osmanlı Devleti'nin ekonomi 
ğımlı hale gelmesinde aşağıdaki durumlarından 
hangisinin etkisinin olduğu söylenemez? 


A) 


Sanayileşmenin istenilen seviyede gerçekleştirilememesi 


B) 
©) 
D) 
E) 


Dış ticaretin yabancıların eline geçmesi 
Ülke topraklarının çeşitli bölümlere ayrılması 
Avrupalı devletlerden borç para alınması 


Kapitülasyonların yaygınlaşması 


Osmanlı İmparatorluğunda görülen, 
1. unsurlar birliğinin savunulması, 

Il. azınlıklara geniş haklar verilmesi, 
IN. anayasal sisteme geçilmesi 


gelişmelerinden hangilerinin, ülke bütünlüğünü korumaya yönelik olarak ortaya çıktığı söylenebilir? 


A) Yalnızıl B) Ivell C) Ivelil 
D) Il veli E) I,iivellii 


İngiltere, 1878 Berlin Antlaşması'nda Osmanlı Devleti 
lehine düzenlemeler yapılması karşılığında, Osman- 
l'dan Kıbrıs'ı üs olarak istemiştir. 


İngiltere'nin bu politikası aşağıdaki düşüncelerin 
hangisinden kaynaklanmış olamaz? 


A) 
B) 
© 
D) 
E) 


Sömürgelere giden yolda güvenliği sağlama 
Süveyş Kanalı'nı kontrol altında tutma 
Akdeniz ve Doğu çıkarlarını koruma 

Boğazlar sorununu uluslararası alanda çözme 


Rusya'nın Akdeniz'e inmesini engelleme 


YGS Tarih Soru Bankası 


EN UZUN YÜZYIL 


YA 


YGS Tarih Soru Bankası 


XIX. yüzyıla ait aşağıdaki gelişmelerden hangisi 
Osmanlı İmparatorluğunu olumsuz yönde etkilemiş olamaz? 


A) Azınlık isyanlarının çıkması 

B) Meşruti sisteme geçilmesi 

C) Sömürgecilik yarışının hızlanması 
D) Dışarıdan borç para alınması 


E) Panslavizm hareketinin güç kazanması 


Osmanlı Devleti'nde Tanzimat Döneminden sonra birçok alanda yeni eğitim kurumları oluşturulurken eski 
kurumlar da varlığını korumuştur. 


Bu değişim, aşağıdaki durumlardan hangisinin ortaya çıkmasına neden olmamıştır? 


A) İhtilali bir anlayışın egemen olması 
B) Kültürel çatışmaların artması 

C) Sosyal sorunların baş göstermesi 
D) Yenilikçi bir kadronun oluşması 

E) Eğitimde ikiliklerin ortaya çıkması 


XIX. yüzyıl başlarında Ill. Selim'in yenilik karşıtları tarafından tahttan indirilmesinden kısa bir süre sonra, yenilik taraftarı olan Alemdar Mustafa Paşa İstanbul'a 
gelerek IV. Mustafa'nın yerine 11. Mahmut'u tahta çıkarmış, kendisi de sadrazam olmuştur. 


Bu gelişmeler, aşağıdaki durumlardan hangisinin 
gerçekleşmesine ortam hazırlamıştır? 


A 
B) Kapitülasyonların sürekli hale getirilmesi 
©) 
D) 


Devşirme sadrazamların ön plana çıkarılması 


Yenilik hareketlerinin sürdürülmesi 


Yeniçerilerin askeri alandaki yeniliklere destek vermesi 


E) Azınlık isyanlarının yaygınlaşması 
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XVII. yüzyıl sonu ve XIX. yüzyıl başlarında Avrupalıların Osmanlı ülkesi içinde ticaret yapmaları kısıtlanmış, 
yerli malı kullanımı ise teşvik edilmiştir. 


Osmanlı Devleti'nde görülen bu tutumun gerçekleşmesinde, aşağıdaki durumlardan hangisinin rolü olduğu savunulamaz? 


A 
B) Kapitülasyonların sömürü aracı haline gelmesi 
©) 
D) 


E) Lonca örgütün önemini kaybetmesi 


Ekonomik bağımsızlığın zedelenmesi 


İç pazarlarda yerli malların azalması 
Küçük işletmelerden sanayi kuruluşlarına geçilmesi 


II. Mahmut Dönemine âit, 

— Karantina usulünün uygulanması 

— Devlet memurlarına maaş bağlanması 
— Redif birliklerinin oluşturulması 

— Avrupa'ya öğrenci gönderilmesi 


gelişmelere bakılarak hangi alanda bir düzenlemenin yapıldığı söylenemez? 


A) Askeri 
D) İdari 


B) Sosyal 
E) Hukuk 


C) Eğitim 


Osmanlı Devleti 1876'da Kanun-i Esasiyi ilan edip, 
meşrutiyet yönetimine geçmekle aşağıdaki hedeflerden hangisini amaçlamış olamaz? 


A) Devleti dağılmaktan kurtarmak 
B) Ülke bütünlüğünü korumak 

C) Çok uluslu yapıyı sürdürmek 

D) Ekonomik bağımsızlığı sağlamak 


E) Azınlıklar yönetime dahil etmek 
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Osmanlı İmparatorluğunda 1856 yılında ilan edilen 
Islahat Fermanının, 


I. Avrupalı devletlerin baskısıyla hazırlanması, 
Il. hukuk devleti anlayışını esas alması, 
IN. azınlıklara haklar getirmesi 


özelliklerinden hangileri, onu Tanzimat Fermanın- 
dan ayırır? 


A) Yalnız! 
D) Ivelli 


B) Yalnız Il C) YalnızılI 


E) Ivelll 


Rumlar XIX. yüzyılın başlarında Osmanlı Devletinden 
ayrılmak amacıyla çıkardıkları ilk isyanı çoğunlukta oldukları Mora'da değil, Rusya sınırına yakın bir bölge 
olan Eflak'ta çıkarmışlardır. 


Rumların bu tutumunun, aşağıdaki hedeflerden 
hangisine ulaşmaya yönelik olduğu söylenemez? 


A) Rusya'nın desteğini alma 

B) Rum halkının güvenliğini sağlama 

C) Ortodoks Kilisesinin yetkilerini genişletme 
D) Balkan uluslarını isyanlara ortak etme 


E) Osmanlı Devleti'ni zor durumda bırakma 


XIX. yüzyılda topraklarını tek başına koruyamayan Osmanlı Devleti, Avrupalı devletler arasında rekabetten 
yararlanmak için denge politikası izlemiştir. 


Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin denge politikasının bir sonucu olduğu söylenebilir? 


A) Batılılaşma sürecinin başlaması 

B) Ayanların varlığının resmiyet kazanması 
C) Yeniçeri ocağının kaldırılması 

D) Dış borç alınması 

E) Sıksık müttefik değiştirilmesi 
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Osmanlı İmparatorluğunda XIX. yüzyılda İstanbul ve 
Çanakkale Boğazlarının uluslararası bir statü kazanmasının aşağıdaki sonuçlardan hangisinin ortaya 
çıkmasına neden olduğu savunulabilir? 


A) Boğazlar üzerinde mutlak egemenliğin sınırlandırı!- 
ması 


B) Batılılaşma sürecinin başlaması 


C) Doğudan gelen ticaret yollarının denetim altına alınması 


D) Azınlık isyanlarının başlaması 
E) Kapitülasyonların genişletilmesi 


Osmanlı İmparatorluğunun son döneminde meydana 
gelen gelişmelerde genellikle Batılılaşma düşüncesinin 
etkili olduğu görülür. 


Buna göre aşağıdaki gelişmelerin hangisinde Batılılaşma düşüncesinin etkili olduğundan söz edilemez? 


A) Gülhane-i Hatt-ı Hümayun'un ilanı 
B) Sened-i İttifak'ın imzalanması 

C) Kanun-i Esasi'nin ilanı 

D) Islahat Fermanı'nın ilanı 

E) |. Meşrutiyet'in ilanı 


XIX. yüzyılda, Osmanlı Devletinin giderek zayıflaması sonucunda Ortadoğu'da siyasi ve ekonomik boşluğun doğması, 


1. çıkar çatışmalarının yoğunlaşması, 

Il. toprakların işgale uğraması, 

Ili. bloklaşmaların ortaya çıkması 

durumlarından hangilerine ortam hazırlamıştır? 

A) Yalnızıl B) Ivell C) Ivelll 
D) Ilvelil E) I,livellil 
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İğ 1839'da Sultan Abdulmecit tarafından yayınlanan Tanzimat Fermanının maddelerinden bazıları şunlardır: 
— Kanun gücünün üstünde hiçbir güç tanınmayacaktır. 
— Askerlik vatan borcu haline getirilecektir. 
— Herkesten gelirine göre vergi alınacaktır. 
Bu maddelere göre, 
1. Halk devlet yönetimine katılma hakkı elde etmiştir. 
Il. Askeri alanda düzenlemeler yapılmıştır. 
111. Hukukun üstünlüğü ilkesi uygulamaya konulmuştur. 
yeralierimdan hangisi ya da hangilerine ulaşılabiir? 
A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız Ili 
D) Iveli E) livelli 

8. Fransız İhtilalinden sonra cumhuriyetçiliği ve özgürlüğü 
savunan kimi kitaplar Türkçeye çevrilmiş, kimisi de 
azınlıkların dillerine çevrilerek Osmanlı ülkesinde de 
yayınlanmıştır. 
Bu yayınların, 
1. azınlık isyanlarının yaygınlaşması, 
Il. meşrutiyet taraftarlarının çoğalması, 
INI. Tanzimat ve Islahat Fermanlarının ilan edilmesi 
gelişmelerinden hangilerinin üzerinde etkisi olmuştur? 
A) Yalnız! B) Ivell C) Ivelil 

D) Ilvellil E) I,ilvelii 

9. Osmanlı Devleti'nin son döneminde Osmanlıcılık ve İslamcılık anlayışları etkilerini yitirirken yeni bir takım anlayılar güç kazanmıştır. 
Buna göre, 
1. Laiklik 
Ii. Türkçülük 
Ili. Adem-i Merkeziyetçilik 
gibi fikir akımlarından hangilerinin XX. yüzyıl başlarında uygulamaya konulduğu savunulur? 
A) Yalnız! B) Yalnız Il G) Ivell 

D) Ilvellil E) I,ilvelil 
YA 2)Cc 3JE 4A 5)B 6)E 
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Tanzimat Fermanı'nda, “dil, din ve ırk” ayrımı olmaksızın herkesin can ve malının devlet güvencesi altına alınması durumu, 


1. Osmanlıcılık düşüncesi 

Il. Sosyal devlet anlayışı 

II. Eşitlik politikası izlenmesi 

ilkelerinden hangileriyle ilgilidir? 

A) Yalnızlıl B) Ivell 
D) Ilvellil 


C) Ivell 
E) 1, il ve ili 


Osmanlı padişahı, 11. Mahmut Mısır meselesinde “Denize 
düşen yılana sarılır.” sözünü, 


I. Rusya 
Il. İngiltere 
Ii. Fransa 


devletlerin hangilerinden aldığı yardım üzerine söylemiştir? 


A) Yalnız! 
D) ilvellil 


B) Ivell C) Ivelli 


E) I,ilvellii 


Osmanlı Devleti azınlıkların kendi dillerini, dinlerini ve 
kültürlerini korumalarına ve sınırlarında okullar açmalarına 
izin vermiştir. Ayrıca Amerikalı ve Avrupalı misyonerler de 
bu okullara her türlü desteği vermiştir. 


Buna göre 


1. Batılı devletler azınlıkları kendi yanlarına çekmeye 
çalışmıştır. 


II. Osmanlı Devletinin hoşgörülü yaklaşımından yararlanılmaya çalışılmıştır. 


Ili. Osmanlı Devletinde tüm eğitim kurumları maarif vekaletine bağlanmıştır. 


yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 
A) Yalnız! B) Yalnız Il 
D) Iveli 


C) Yalnız Il 
E) Ivelll 
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Osmanlı ordusu temelde kara ve deniz ordusu olmak 
üzere ikiye ayrılmıştır. Kara ordusu ise merkez ordusu, 
eyalet ordusu ve yardımcı kuvvetler olmak üzere üçe 
ayrılmıştır. 


Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı ordu teşkilatıyla 
ilgili bir kavram değildir? 


A) Sipahi 
C) Akıncılar 


B) Muhtesip 
D Pençik 


E) Devşirme 


Osmanlı mimarisi, 

- o Erken dönem: 1299-1453 

- Klasik dönem: 1453-1718 

- Geçdönem :1718 sonrası 

şeklinde sınıflandırılmıştır. 

Bu tasnife göre, 

I. Klasik dönem, erken dönemden daha uzun sürmüştür. 

Il. XV. yüzyılın ikinci yarısında geç dönem eserleri 
yapılmıştır. 

Ii. En eski eserler klasik dönem eserleridir. 


gibi yorumlardan hangileri yapılamaz? 
A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız lll 
D)i veli E) I,ilvelii 


Osmanlı toplumu beraya denilen yöneten ve reaya denilen yönetilenlerden oluşmaktaydı. Bu iki grup arasındaki temel fark vergi konusudur. Osmanlı Devletinde 
yönetenlerden vergi alınmazdı. Bir kimsenin yönetilenden yöneten sınıfına dahil olması dikey hareketlilik 
şeklinde tanımlanırdı. 


Bu bilgilerden hareketle, 


Il. kabahatli bulunan sadrazamların görevlerine son 
verilmesi ve mallarına el konulması, 


Il. savaşta yararlılık gösteren kişilere tımar toprağında yöneticilik görevi verilmesi, 


Ili. devşirilen çocukların siyasi ve askeri kadrolara yerleşmeleri 


gelişmelerinden hangilerinin dikey hareketliliğe 
örnek oluşturabileceği savunulur? 


A) Yalnız! B) YalnızIl 
D) Ilvellil 


C) Ivell 
E) I,livellll 
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Estergon Kalesi 


Yukarıda numaralandırılmış bilgilerden kaç tanesi 
yanlıştır? 


A)1 B)2 o)3 D)4 E)5 


Osmanlı Devleti en geniş sınırlarına sanılanın aksine 
Yükselme değil Duraklama döneminde ulaşmıştır. Sınırların genişlemesine paralel olarak eyalet sayısı da artmıştır. 


Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu savunulamaz? 


A) Yeni yerel idarecilerin atanmasına 

B) Vergi mükelleflerinin çoğalmasına 

C) Beylerbeyliği makamının öneminin artmasına 
D) Eyalet gelirlerinde düşüş yaşanmasına 


E) Hazine gelirlerinin artmasına 


Dirlik toprakları gelirlerine göre Has, Zeamet ve Tımar 
şeklinde üçe ayrılmıştır. Bu toprakların gelirlerinin bir 
kısmı, toprağın bırakıldığı görevliye maaş olarak ödenir 
arta kalan kısımla da cebelü denilen atlı asker yetiştirilirdi. 

Dirlik topraklarının bölümlere ayrılmasının nedeni 
aşağıdakilerden hangisi olabilir? 

A) Osmanlı tarihi araştırmalarında kolaylık sağlamak 
B) Memuriyetteki rütbe farkını gözetmek 

C) Gelirlerin hazineye aktarılmasını sağlamak 

D) Doğu ve batı yönünde genişlemek 


E) Ekonomik bağımsızlığı gerçekleştirmek 
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Osmanlı Devletinde, 
1. konar göçerleri yerleşik yaşama geçirmek 


Il. toprağı izinsiz 3 yıl üstüste ekmeyenleri cezalandırmak 


II. köylüden adet-i ağnam adlı hayvancılık vergisi almak 


uygulamalarından hangileri tarım üretiminin arttırılması amacına yöneliktir? 


A) Yalnız | B) Yalnızli © O) Yalnizlıli 
D) Iveli E) Lilvelli 


Osmanlı Devletinde hukuk alanında; 

-  İslamiesaslar 

- Türk töresi 

- — Fethedilen bölgelerin kültürleri 

dikkate alınmıştır. 

Bu durumun, 

1. etnik çeşitliliğin fazla olması, 

ll. adil ve hoşgörü siyaseti, 

II. laik hukuk sistemine geçme uğraşı 

nedenleri arasında hangileri gösterilir? 

A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız Il 
D) iveli E) Il veli 


Gayrımüslimler Osmanlı Devletine haraç ve cizye vergisi, Müslümanlar ise öşür vergisi ödemekle yükümlüydüler. Bu vergiler dinin emirleri doğrultusunda 
toplanmaktaydı. Osmanlı halkından ayrıca devletin öngörüsü dahilinde farklı vergiler de toplanabilmekteydi. 


Bu bilgilerden yola çıkıldığında aşağıdakilerden 
hangisi söylenebilir? 


A 
B) Müslümanlardan sadece dini vergiler alınabilir. 
©) 


Vergilendirmede dini farklılıklar dikkate alınır. 


Devlet, dinin emrettiği vergilerin haricinde vergi 
toplayamaz. 


D) Devletin koyduğu vergi ödenirse dini vergiden mu- 


af tutulur. 


E) Vergilendirmedeki farklılık sosyal sınıflaşmayı ortaya çıkarır. 


2)c 3)E 4)B 5)D 6)B 
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Osmanlı Devleti mimarisi üç döneme ayrılmıştır. Bunlar, 
erken dönem, klasik dönem ve geç dönem mimarisidir. 
Avrupa sanat anlayışı geç dönem Osmanlı mimarisine 
etki etmiştir. İlk batılı tarzda mimari eserler XVIlI. 
yüzyılda inşa edilmiştir. 


Bu bilgilere göre; 


I. Avrupai tarzda mimari eserler erken dönemde Osmanlı mimarisi üzerinde etkili olamamıştır. 


Il. XIX.yüzyıl da meydana getirilen eserler geç dönem 
eseri olarak kabul edilir. 


Ili. Osmanlı mimarisi Avrupa mimarisi ile XVIll. yüzyılda yarışabilecek seviyeye gelmiştir. 


gibi yorumlardan hangilerine ulaşılır? 
A) Yalnız | B) Yalnız Il 
D) Ivelli 


G) Ive 
E) Lilveli 


Osmanlı hazinesinin gelir kaynakları içerisinde en önemli 
kalem vergi gelirleridir. Vergi gelirinin haricinde ganimetler, tazminatlar ve hediyeler de hazinenin gelirlerindendir. 
Vergi politikası halkın uğraş alanı ve inancı hesap edilerek uygulanmıştır. 


Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılır? 


A) Gayrimüslimler Müslümanlara oranla daha az vergi 


öder. 
B) Savaş kazanımları hazineye doğrudan katkı sağlar. 


C) Türk tüccarlar yabancı tüccarlara göre daha kalaba- 


lıktır. 


D) İthalattan alınan vergiler ihracattan alınan vergilerden 


azdır. 


E) Devlet hazinesinin en büyük gideri saray masraflarıdır. 


Osmanlı Devlet yönetimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinde |1.'de verilenin Il.'ye ortam hazırladığı savunulamaz? 


EN ih BEZ | DE 
A) Ekber erşed sisteminin Merkezi otoritenin 
getirilmesi güçlendirilmesi 


B) Sancak Sisteminin Şehzadelerin idari 


uygulanması deneyim kazanması 
C) Şer'i hükümlere Törenin uygulamadan 
uyulması kaldırılması 
D) Küçük yaşta şehzadelerin (o Kadınların devlet 
tahta çıkması idaresine karışması 


Yönetimdeki aksaklıkların giderilmesi 


E) Danışma meclislerinin 
toplanması 


)D YA 10)D 1)B 13)C 
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1. gıda ürünlerinin fiyatlarının artması, 
Il. toplumdaki yatay hareketliliğin sıklaşması, 
INI. pazarların yabancıların ürünleri ile dolması 


Yukarıdakilerden hangileri dirlik sisteminin bozulmasının sonuçları arasında gösterilir? 


A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız Il 
D) Ivelli E) Ilvelli 


Osmanlı sosyal yaşayışında görülen değişiklikler iki 
şekilde adlandırılır. Bunlar yatay ve dikey hareketliliktir. Yatay hareketlilik bir kişinin ya da ailenin bir yerden 
bir başka yere göç etmesi, yer değiştirmesidir. Dikey 
hareketlilik ise bir kişinin toplumsal statüsünün değişmesidir. Yani yönetilenden yöneten sınıfına geçmek gibi ya da yöneten sınıftan yönetilen sınıfa düşürülmek 
gibi. 

Bu tanımlamalardan yola çıkıldığında; 


1. hayvancılıkla uğraşan köylülerin Malatya'dan Bursa'ya yerleştirilmesi, 


Il. usulsüzlük yapan memurun görevden ihraç edilmesi, 


II. savaşta başarılı olan bir vatandaşın Tımar beyi yapılması 


gibi gelişmelerden hangilerinin dikey hareketliliğe 
örnek oluşturabileceği savunulur? 


A) Yalnız! B) Yalnızlı 
D) Ivell 


G) Il veli 
E) |,iilvellii 


1. iskan politikası 
Il. devşirme sistemi 
Ili. dirlik sistemi 


Yukarıdakilerden hangilerinin uygulanması devlet 
hazinesinin giderlerini arttırdığı savunulur? 


A) Yalnız! B) Ivell G) ivellli 
D) Ilvellil E) I,ilvelil 


€ -3B 


Yayınları 


Limit 


t 


Lm 


TESTZ2 


Osmanlı Devleti'nde; 


Il. şehzadelerin sancağa gönderilme uygulamasının 
kaldırılması, 


Il. elçi kabulünün galebe divanında yapılması, 
Ii. Divan-ı Hümayuna yeni görevlilerin alınması 


durumlarından hangileri merkezi otoriteyi sarsıcı 
sonuçların ortaya çıkmasına neden olmuştur? 


A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız Il 
D) Ive E) Ivelli 


Osmanlı Devletinin mali yapısı incelendiğinde, 

— Osman Bey zamanında ilk bakır para, 

— Orhan Bey zamanında ilk gümüş para, 

— İl. Mehmet zamanında ilk altın para 

bastırılmıştır. 

Bu bilgilere dayanarak, 

1. Tarım önem kaybederken ticaret önem kazanmıştır. 

Ii. İpek ve Baharat yolları denetim altına alınmıştır. 

Ii. Devlet ekonomisi giderek güç kazanmıştır. 

yargılarından hangilerine ulaşılamaz? 

A) Yalnızlll B) Ivell C) Ivell 
D) livelli E)I, il ve İl 


Osmanlı Devleti fethettiği yerlerde halkın geleneklerine, inanışlarına ve yaşam tarzına karışmamıştır. 


Bu durumun sonuçları arasında, 
1. Fetihler kalıcı olmuştur. 
Il. Vergilerin rahat toplanması sağlanmıştır. 
Ili. Devlete bağlılık artmıştır. 
yargılardan hangilerine ulaşılabilir? 
A) Yalnız! B) Yalnız ll 
D) Ivelll E) I,ilvellii 


G) Ivell 
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Osmanlı devlet yönetiminde belli dönemlerde geçerli olmuş ilkelerden bazıları şunlardır; 


1. Ülke hükümdar ve çocuklarının ortak malıdır. 
Il. Ülke hanedanın en yaşlı üyesinin hakkıdır. 
Ili. Ülke hanedanın tüm erkek üyelerinin ortak malıdır. 


Bu ilkelerin geçerlilik dönemlerinin kronolojik olarak 
doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? 


A) 1-1 in B) 1-1-1 
C) 1—-m—iı D) 111-111 
E) 11—1—11 


8. o Osmanlı Devleti'nde Sa 
— Derbeniçiler, köprü ve geçitlerin güvenliğini sağ- oO« 
lardı. > 
© 
— Müderrisler, medrese eğitim müfredatını belirlerdi. — — 
> 
— Muhtesipler, çarşı ve pazar esnafını denetlerdi. > 
Yukarıdakilerden hangileri doğrudan ticareti geliş- (> 
tirmeye yönelik faaliyette bulunmuştur? 5 
A) Yalnız muhtesipler - 
B) Yalnız derbentçiler — 
- 
C) Muhtesip ve müderrisler 
D) Derbentçiler ve muhtesipler 
E) Derbentçiler ve müderrisler - 
9. o Osmanlı'damiri arazi gelirleri çok çeşitli şekillerde değerlendirilmiştir. 
Aşağıdakilerden hangisi miri arazi gelirleri için 
söylenemez? 
A) Bazı miri gelirler doğrudan hazineye aktarılır. 
B) Taşrada güvenlik harcamalarında kullanılır. 
C) Bazı devlet adamlarının maaşları ödenir. 
D) Şahıslara aittir, devredilebilir, vakfedilebilir. 
E) Tersane giderleri karşılanır. 
1D 2)Cc 3)B 4A 5)B 6GE 
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Osmanlı Devletinin kara ordusu üç bölümden oluşmaktadır. Bunlar, merkez ordusu, eyalet ordusu ve yardımcı 
kuvwvetlerdir. Merkez ordusu İstanbul'da bulunur, savaş 
zamanlarında ordunun orta bölümünde yer alır, ordunun asıl gücünü ve devleti temsil eder barış zamanlarında İstanbul'un ve Topkapı Sarayının güvenliğini 
sağlardı. Bu ordunun başında devşirme sistemiyle orduya katılmış olan Yeniçeri ağası bulunurdu. Üç ayda 
bir ulufe isimli maaş, padişah değişikliklerinde Fatih döneminden itibaren cülus bahşişi alırlardı. 


Bu bilgilere göre, 


1.soru: Merkez ordusunun giderleri nasıl karşılanmıştır? 


2. soru: Merkez ordusunun görevleri nelerdir? 
3. soru: Eyalet ordusunun bölümleri kaç tanedir? 


Yukarıdaki sorulardan hangilerine paragraftaki bilgiler doğrultusunda kesin cevap verilemez? 


A) Yalnız 1. soruya B) Yalnız 2. soruya 


C) 1. ve3. sorulara D) 2. ve3. sorulara 


E) 1.,2. ve 3. sorulara 


Osmanlı kasaba ve şehirlerinde üretim yapanların tümü, mensup oldukları sanayi dalında ekonomik, mali, 
idari ve sosyal fonksiyonları bulunan bir teşkilatın üyesiydiler. Bu teşkilat Ahi hareketinin bir devamı sayılan 
Lonca teşkilatıdır. Talebelerin çıraklıktan kalfalığa kalfalıktan ustalığa geçebilmeleri, eğitimlerini tamamladıktan sonra bağımsız işyeri açabilmeleri için yetişme ve 
ehliyet kazanma yolunda geçireceği aşamalar, üretilen 
malların kalite kontrolü, zor durumda olan üyelere destek olma ve üyeler arasında çıkan anlaşmazlıklara çözüm 
bulma Lonca teşkilatının görevleri arasında sayılmıştır. 


Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 


A) Taşrada ticari hayat Lonca teşkilatının çevresinde 
yürütülmektedir. 


B) Loncaların giderleri vakıf topraklarının gelirleriyle 
sağlanır. 

C) Tüketici ve üreticiyi korur ve aradaki dengeyi sağlar. 

D) Sadece ekonomi alanında değil farklı alanlarda da 
Loncalar hizmet verir. 


E) Lonca üyeleri arasında mesleki birliktelik yeterlidir. 


8)D 9D 10)C 11)B 
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1. Şer'i hukuka uygun olarak fetva verme, 
Il. ilmiye teşkilatının başı olan Şeyhülislamı atama, 
IN. kendisinden sonra tahta çıkacak kişiyi seçme 


yukarıdakilerden hangilerinin padişahların görev 
ve yetki alanı dışında olduğu savunulur? 


A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız Ill 
D) Ivelli E) Ilvelli 


Osmanlı Devleti'nde; 

1. ülkenin hanedanın ortak malı sayılması, 

Il. hanedan kadınlarının devlet başkanı olamaması, 
Ili. şehzadelere sancakta deneyim kazandırılması, 
IV. padişahların divana başkanlık etmeleri 


yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti'nde 
hiçbir zaman değişiklik göstermemiş özelliklerdendir? 


A) ivell B) ivelli GC) ivelli 
D) Ili ve IV E) Yalnız Il 
Taşra birimeri ve idarecileri 
eyalet Beyler Beyi 
sancak Sancak Beyi 
kaza Kadı 
köy Köy Kethüdası 


Yukarıdaki tabloya bakılarak, 

1.  Kadıların yargı dışı sivil görevleri de vardır. 

Il. Taşranın en üst idarecisi beylerbeyidir. 

Ili. Sancak idaresi kaza idaresine bağlıdır. 

Yargılarından hangilerine ulaşılamaz? 

A) Yalnız! B) Yalnız Il 
D) ivelili 


C) Yalnız Ili 
E) llvelli 
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Osmanlı Devleti sınırlarında yaşayan Hristiyan bir 
Ermeni vatandaşı, 


Il. haraç 
Il. cizye 
Il. avarız 


vergilerinden hangilerini Örf'i hukukun gereği olarak ödemekle yükümlüdür? 


A) Yalnız! B) Yalnız|l 
D) Ivelli 


C) Yalniz İll 
E) ilvelli 


Osmanlı hukuk sisteminde birlik yoktur. Farklı mahkemeler ve bu mahkemelerde farklı hukuk kuralları uygulanmaktadır. 


Yukarıda ifade edilen farklılıkların nedeni olarak 
aşağıdakilerden hangisi söylenir? 


A) Devlet kurallarının İslam dinine uygun olarak uygulanması 


B) Jeopolitik konumun önemli olması 
C) Çeşitli etnik ve inanç unsurlarından oluşmuş olması 
D) Sosyal devlet karakterine uygun yönetilmesi 


E) Eski Türk yönetim ve hukuk prensiplerinin geçerli 
olması 


Osmanlı Devleti merkeziyetçi yapıya oldukça önem vermiş bu yapıyı tehdit eden siyasi oluşum, girişim ve talepleri mutlak surette reddetmiştir. 


Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki anlatıma örnek 
olarak gösterilir? 


A) Toprakların çift, yarım çift gibi büyüklüğüne göre tanımlanması 


B) Üretim vergilerinin bir kısmının ürün olarak toplanması 


C) Savaş esirlerinin 1/5'inin Acemi Ocağı'nda eğitilip 
Kapıkulu Ordusuna alınması 


D) Toprak mülkiyetinin devlette olması, işletilmesinin 
köylüye bırakılması 


E) Toplumda din ve mezhep değiştirmenin engellenmesi 
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LE 1. İpek ve Baharat yollarının önemini kaybetmesi 
Il. Lonca teşkilatının işlevini yitirmesi 
Ili. Yabancılara ekonomik ayrıcalıkların tanınması 
gibi gelişmelerin Osmanlı Devletinde aşağıdaki 
hangi kesimi daha olumsuz etkilediği savunulur? 
A) Tüccarlar B) Müderrisler 
C) Çiftçiler D) Hattatlar 
E) Yeniçeriler 
8. Osmanlı Devleti ümmetçi bir yapıya sahiptir. Her ne 
kadar bir Türk — İslam devleti olsa da Türk ırkına yönelik özel politikalar izlememiştir. 
Diyen bir tarihçi aşağıdakilerden hangisini savunamaz? 
A) Osmanlı Devleti Ermeni vatandaşlarını asimile etmemiştir. 
B) Farklı etnik yapılar Osmanlının asli unsurlarıdır. 
C) Türk — İslam kültürüne ait çalışmalar kısıtlanmamıştır. 
D) Hristiyanlar ile Müslümanlar arasında birlik hedeflenmiştir. 
E) Belli bürokratik işlere alınmada Türk olmak yeterli 
görülmüştür. 
9. |. Görevihmali sonucu azledilen birmemurun mal varlığına el konulması 
Il. Gerektiğinde Serdar-ı Ekrem ünvanı ile ordulara 
kumandanlık eden, devletin mührünü taşıyan görevli 
Ili. Medrese eğitimini başarıyla tamamlayan talebeye 
verilen belge 
IV. Dirlik sisteminin uygulandığı eyaletlere verilen 
isim. 
Yukarıda açıklamaları verilen kavramlar aşağıdaki 
seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? 
aye pa Me O 
A) Devşirme Nişancı Ferman İmtiyazlı 
B) Müsadere Sadrazam Kanun Salyaneli 
C) Haciz Nişancı İcazet Salyanesiz 
D) Müsadere Sadrazam İcazet Salyanesiz 
E) Devşirme Sadrazam Ferman Salyaneli 
1D 2E 3)c 4)c 5)c 6)D 
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11. 


12. 


YA 


TEST3 


gelenek ve göreneklere uygun olarak hazırlanması, 


değişebilir hükümler içermesi, 


INI. yalnız Müslüman tebaya yönelik olması 


Yı 


'ukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti'nde uy- 


gulanan örfi hukukun özelliklerindendir? 


A 


) Yalnız! 
D) Ivell 


B) Yalnız Il C) Yalnız |ll 


E) I,ilvellii 


Bedestenler, çarşı ve kapan hanlarında hem ürettiği 


malı satan hem de ticarete aracılık eden esnaflar, 


birer kolu olan lonca teşkilatına bağlıydılar. Hir- 


fet adı verilen kunduracı, demirci, marangoz gibi pek 
çok meslek grubuna ait esnaflar ayrı ayrı loncaya kayıtlı 
olur, loncasının koruması ve denetimi altında bulunurdu. Dükkan açma hakkına “Gedik” denirdi. Gediğe sahip olmak için çıraklık, kalfalık yapıp ustalık belgesini 
almak gerekirdi. 


Bu bilgilerden yola çıkıldığında aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez? 


A) 
B) 


© 


D) 


E) 


Lonca teşkilatı ticaretin gelişmesinde etkilidir. 


Ticaret esnafı aynı loncaya üye olur ve bu loncanın 
korumasında ticaret yapar. 


Osmanlıda esnaf olabilmek için belli aşamaları tamamlamak gereklidir. 


Loncalar meslek gruplarına göre teşkilatlanmışlardır. 


Loncaya meslek edinmek için kayıt olmuş tüm kişiler gedik belgesi almaya adaydırlar. 


Geliri yüz bin akçeden fazla dirliklere Has denir. Bu toprakların gelirleri padişaha, hanedan üyelerine, veziri 
azama, beylerbeyine, sancakbeyleri ve üst düzey devlet görevlilerine verilirdi. 


Buna göre; 


Dirlikler gelirlerine göre bölünmüşlerdir. 
Has toprakların mülkiyeti devlete aittir. 


1. Rütbece en yüksek memurlara has toprak gelirleri 
bırakılır. 


Yorumlarından hangileri yapılabilir? 


A) Yalnız! 


Cc-3 


B) Yalnız Il 
E) |, Il veli 
1)B 


G) Ivell 
D) Ilvellli 


8)E 9)D 10)D 12)E 


OSMANLI KÜLTÜR VE UYGARLIĞI 


1. ülkenin ailenin ortak malı sayılması, 

Il. şehzadelerin sancaklarda eğitim alması, 
IN. kardeş katlinin kanunen yapılması, 

IV. devletin İstanbul'dan yönetilmesi, 

V. Topkapı sarayından devletin yönetilmesi 


Osmanlı Devletine ait yukarıdaki durumlardan hangisinde XV. yüzyılın ikinci yarısından itibaren bir 
değişme gözlemlenmemiştir? 


AYI B) IV oy Dy E)V 


Osmanlı Devleti padişahları şer'i ve örf'i kanunlara uymak zorunda olan en yüksek rütbeli devlet adamlarıdır. 
Kendileri gerektiğinde yeni örf'i kanunlar çıkarabilecek 
yetkidedirler. Fakat şer'i hükümler konusunda şeyhülislam unvanlı devlet görevlileri söz sahibi olmuşlardır. 


Bu bilgilere göre Osmanlı padişahları için, 
1. sınırlı yetkilere sahiptir. 

Il. şer'i kanunlara uymak mecburiyetindedir. 
INI. kanun değiştirebilir yeni kanun çıkarabilir. 


gibi yorumlardan hangilerinin yapılması doğru 
olur? 


A) Yalnız! 
D) Ilvellil 


B) Iveli C) Ivelll 


E) |,ilvellli 


Taşra idaresinde yönetim ve yargı gibi yetkileri bulunan kadıların, 


I. vakıfları denetleme, 
Il. vergi oranlarını düzenleyebilme, 
Ili. alım — satım işlerini yürütme 


gibi yetkilerden hangileri görev kapsamı içerisinde yer alır? 


A) Yalnız! 
D) Ilvelii 


B) Yalnız Il G) Yalnız Ill 


E) 1, ilvellli 
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Osmanlı mimarisinde boy gösteren, 
1. kale 

Il. medrese 

Ii. imaret 


gibi yapılardan hangilerinin yapımı vakıflar yoluyla 
olmuştur? 


A) Yalnız! 
D) Iveli 


B) Yalnız Il C) Yalniz Ill 


E) Ilvellli 


Osmanlı Devlet ekonomisinde yerli tüccarların zarar görmesinde, 


Il. eski ticaret yollarının önemini yitirmesi, 
Il. kapitülasyonların genişletilmesi , 
II. lonca örgütünün işlevini yitirmesi 
durumlarından hangileri etkili olmuştur? 
A) YalnızI B) Yalnız Il 

D) Ivelll E) I, li veli 


G) Ivell 


() Merkeze bağlı eyaletlerde uygulanan Dirlik sistemine 
göre devlete ait topraklar has, zeamet ve tımar şeklinde 
gelirlerine göre üçe ayrılırdı. (11) Bu topraklarda yaşayan 
aileler devlete işlemekte oldukları toprağın karşılığında çeşitli vergiler ödemekle yükümlü tutulurlardı. (111) Toplanan 
vergilerin bir kısmı o toprağın gelirleri kime bırakılmışsa 
ona maaş olarak ödenir diğer arta kalan vergi gelirleri ile 
cebelü denilen atlı askerler yetiştirilirdi. (IV) Merkeze bağlı 
eyalet yöneticileri hem idari hem askeri olarak sorumluluk 
sahibiydiler. (V) Cebelülerin oluşturduğu orduya Tımarlı 
Sipahi ordusu denilmiştir. 


Yukarıda Osmanlı Devletinin eyalet ordusu ile ilgili numaralandırılmış bilgilerden hangisi paragraftaki anlatımın akışını bozmaktadır? 


AYI B) Il oy Il D) IV E)V 
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1.  Karesioğullarının Osmanlı'ya katılması. 
11. Kırım'ın fethedilmesi. 
IN. Gelibolu'da tersanenin yapılması. 


Yukarıdakilerden hangilerinin Osmanlı ekonomik 
gelirlerinin artmasında etkisinin olduğu savunulur? 


A) Yalnız! 
D) livellli 


B) Yalnız Il C) Ivelli 


E) |, ilvellli 


Osmanlılarda klasik dönem dediğimiz XVII. yüzyıla kadar geçen zaman ile onu izleyen XVIII. yüzyılın temel 
ekonomik anlayışı, devlet anlayışına sıkı sıkıya bağlıydı. Osmanlı devlet anlayışı, padişahın halkını güvenli 
ve refah içinde yaşatması amacına dayanıyordu. Bu 
bakımdan Osmanlılarda ekonomik faaliyetlerin tümü, 
reayanın sıkıntıya düşmeden, bolluk içinde yaşamasını 
sağlamak amacıyla düzenlenmişti. 


Bu anlayış doğrultusunda Osmanlı devletinin üretim istikrarını korumak için aşağıdaki politikalardan hangisini uyguladığı söylenebilir? 


A) Veraset sistemini 

B) Kanun-u Kadim Anlayışını 
C) Dirlik sistemini 

D) İskan politikasını 

E) Devşirme sistemini 


Osmanlı toprak politikasının temeli sayılan tımar 
sisteminin bozulma nedenleri arasında, 


Il. savaşların uzun sürmesi, 
I1. medreselerin bozulması, 
IN. sık sık padişah değişmesi 


in doğrudan etkisinin olmadığı söylene- 


A) Yalnız! 
D) Ivell 


2)E 


B) Yalnız Il GC) Yalnız lll 


E) Ilvellli 
5)E 
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TEST 4 
1. sancağa çıkma uygulamasının kaldırılması, 
IN. azınlıkların ülke yönetimine katılma hakkı elde etmeleri, 

IN. Rumeli Beylerbeyliğinin kurulması, 
IV. kardeş katli ile ilgili kanunnamenin çıkarılması 
Yukarıda Osmanlı Devleti'nin idari yapısıyla ilgili 
verilen durumların uygulanma sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? 

A) 1i—11—1V—i B) 1—1-11—1V 
GC) Ili D) 11 IV —1—ul 
E) 1M—1—-1V—il 
Osmanlı hazinesinin gelir ve gider kaynakları ile ilgili olarak, 

gelirler, 

1. Savaşlarda elde edilen ganimetler 

2. Bazı devletlerden alınan tazminatlar 

3. Saray masrafları 

4. Halktan alınan şer'i vergiler 

giderler, 

a. Kapıkulu ordusuna ödenen maaşlar 

b. Komşu ülkelerden gönderilen hediyeler 

c. Ordu masrafları 

d. Savaş için yapılan harcamalar 

verilmiştir. 

Yukarıda maddeler halinde verilen gelir-gider bilgileriyle ilgili olarak verilen bilgilerden hangilerinin 

yerleri değiştirilirse bilgi akışındaki yanlış düzeltilmiş olur? 

A) tilea B) 3ilec C) 2iled 
D) iileb E) 8ileb 
8)c YE 10)D 10)E 


OSMANLI KÜLTÜR VE UYGARLIĞI 


Osmanlı Devleti merkeziyetçi yapıya önem vermiştir. 
Yaptığı düzenlemelerle merkezi otoriteyi güçlü tutmaya 
özen göstermiştir. 


Bu durumu, 
Il. vergi gelirlerinin açık arttırma ile kiralanması, 


Il. nüfuzlu ailelerin dağıtılarak farklı coğrafyalara gönderilmesi, 


Ili. memurların görev sahalarında uzun süre kalmalarına engel olunması 


yargılarından hangileri destekler niteliktedir? 
A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız lll 
D) Ilvelil E) Ivelll 


Osmanlı Devletinde Divan-ı Hümayundaki vezir sayısı 
XV. yüzyılın ortalarında dört, XVI. yüzyılın ortalarında 
sekiz iken 1596'da on altı, 1599'da yirmi üç olmuştur. 
XVIL. yüzyıldan itibaren azalmaya başlayan divandaki 
vezir sayısı XVIII. yüzyılın başlarında üçe kadar düşürülmüştür. 


Divandaki vezir sayısının azalmasına, aşağıdaki 
gelişmelerden hangisinin yol açtığı savunulabilir? 


A) Egemenlik anlayışının değişmesi 

B) Yeniçeri ocağının bozulması 

C) Ayanların resmiyet kazanması 

D) Divan-ı Hümayun'un önemini kaybetmesi 


E) Batılılaşma sürecinin hızlanması 


Aşağıdakilerden hangisinde açıklaması verilmiş 
altı çizili kavram Osmanlı ticari yaşamıyla ilgili değildir? 


A) Loncalar, üretilen malların kalite kontrolünü yapar. 


B) Menzil teşkilatı, ulaşım ve haberleşmeden sorumludur. 


C) Avarız, olağanüstü durumlarda toplanan vergidir. 
D) Gedik, dükkan açma hakkıdır. 


E) Derbentçiler, yol, köprü ve geçitlerin güvenliğini 
sağlar. 
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TEST S5 


Osmanlı imparatorluğu devlet hazinesinin nakit para ihtiyacını karşılamak adına, 


1. dirlik usulü 
11. iltizam usulü 
INI. borç senetleri 


uygulamalarından hangilerini XVII. yüzyılda yaygınlaştırmıştır? 


A) Yalnız! B) Yalnızil 
D) Ivelli E) 


C) Yalnız |lı 
Il ve hil 


Topkapı Sarayında bulunan Birun bölümünde Divan-ı 
Hümayun toplantıları yapılmıştır. Padişahın olmadığı 
toplantılarda görüşülen konular kesinleşmesi amacıyla 
sadrazam tarafından arz odasında padişaha sunulmuştur. 


Buna göre, 


1. Padişahın olmadığı divan toplantılarında tavsiye 
kararı alınabilir. 


Ii. Kararlar padişahın onayından geçmedikçe kesinlik 
kazanamaz. 


Il. Divan toplantıları demokratik anlayışla bağdaşır. 

Maddelerinden hangileri kesinlikle söylenir? 

A) Yalnız! B) Yalnızıl C) Yalnızılı 
D) iveli E) I,ilvellil 


Osmanlı Devletinde en büyük idari birim olan eyaletlerin ekonomi yönetiminde farklı uygulamalar benimsenmiştir. 


Bu anlayışta, aşağıdaki durumlardan hangisinin etkili olduğu savunulamaz? 


A) Eyalet yöneticilerinin merkezden atanması 
B) Bölgesel yaşam standartlarının dikkate alınması 


C) Eyaletlerin farklı ekonomik ve kültürel yapıya sahip 
olması 


D) Taşra şartlarının dikkate alınması 


E) Yönetimi kolaylaştırma ve sistemli kılma amacı 
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7. Osmanlı Devletinde, 10. o Osmanlı Devletinde padişahlar Cuma Selamlığına çık- 
LA Il 1 1 ç i tıklarında din ve ırk ayrımı gözetmeksizin halkın şikayet 
kpa mesinin Pazara e geçmesi ve isteklerini dinlemesi gelenek haline gelmiştir. 
Il. kapitülasyonların sürekli hale getirilmesi, Bu durum 

, 


Il. yerli malı kullanımının özendirilmesi 1. halkın yönetime katılması, 


durumlarından hangilerinin ekonomiyi olumsuz Il. 


yönde etkilediği savunulabilir? halkın isteklerinin öğrenilmesi, 


INI. halkla ilişkilerin güçlenmesi 


A) Yalnız! B) Ivell C) Ivelll 
D) live E) ilvelli gele etinden hangilerine ortam hazırladığı savu- 
A) Yalnızlıl B) Ivell GC) Ivelli 
D) Ilvellli E) I,ilvellii 


8. Osmanlı Devletinde, 
* o Çarşı ve pazarların güvenliğinden asesbaşı so- 
I 


rumludur. 
11. Osmanlı Devletinde devlet memuru olmanın ön koşulu 
* Kazalarda yargı ve yönetimden kadılar sorumlu- müslüman olmaktı. Devşirmeler enderunda yetişerek 
ıl yüksek mevkilere kadar çıkabilmiştir. 


dur. > 
Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşıla- 
* Divan kararlarına hüküm denir ve kararlar tahrir > bilir? - 7 Xa 9g $ 
ın Z : 
defterlerine yazılır A) Devşirmeler sadece askerlik alanında görev almışiW £ lardır. 
* o Topkapı sarayının resmi işlerinin yürütüldüğü ye- o” B) Devşirmelerin hepsi devlet kademelerinde görev almışlardır. 
re Birun adı verilir b 
v e C) Sadece Müslümanlar devlet hizmetinde görevlen- 
E dirilmiştir. 
Yukarıda altı çizili kavram ya da bilgilerden hangi- o — 
lerinin açıklamasının doğru olmadığı söylenir? - D) Gayrımüslimler meclis üyeliklerine alınmışlardır. 
A) IvelV B) 1, ilveV - E) Gayrımüslimler sadece ticaretle uğraşmışlardır. 
E 
C) Il,IV ve V D) I,IVveV pe 
E) IveV 
12. Osmanlı Devleti'nde şer'i mahkemelerde görülen davalara kadılar bakmıştır. Padişahlar şer'i konularda kadıların verdiği kararlara karışmamıştır. Bu konularda 
kadıların verdiği kararlar uygulanmıştır. Fakat halk ka- 
9. — Osmanlı Devlet'nde ekonomik hayatta önemli bir dıların kararlarına itiraz edebilir ve üst mahkeme olan 
yer tutan loncaların belli bir mahalde toplanması; Divan-ı Hümayun'a şikayette bulunabilirdi. 
1. ürün çeşitliliğinin sağlanması, Bu durum, aşağıdaki yargılardan hangisini desteklemez? 
Il. ihtiyaçların daha kolay karşılanması, 
ir e Ye A) Yargının bağımsız olduğunu 
LUUN rl denetimi > 
an Ga an B) İdarenin yargı denetiminde olduğunu 
di larından hangilerini kolaylaştırdığı söyl 
SE? okla keke kn kk ekli C) Divanın temyiz mahkemesi gibi çalıştığını 
A) Yalnızlı B) Iveli C) Ivelli D) Halkın hakkını rahatlıkla arayabildiğini 
D) Il veli E) Lilvellli E) Kadı kararlarının denetlenebildiğini 


DD 2D Cc 4B SE SBA 77B 8A YE 10D 1)Cc 12B 
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OSMANLI KÜLTÜR VE UYGARLIĞI 


Tımar sisteminde köylüler belli bir bölgede ikamet etmek zorunda iken, sistem bozulunca vergilerini ödemeyip, kentlere göç etmeye başlamışlardır. 


Bu durumun, 

1. şehir nüfusunun artması 

Il. toplumsal huzurun güçlenmesi 
INI. halka yeni vergilerin konması 


sonuçlarından hangilerini ortaya çıkaracağı savunulabilir? 


A) Yalnız! 
D) Ivellll 


B) Yalnız Il C) Ivelli 


E) |, li vellii 


Osmanlı Devletinde lonca teşkilatının önemini kaybetmesinde, 


I. o kapitülasyonlar 

Il. Sanayi Devrimi 

INI. dirlik sistemi 

gibi unsurlardan hangileri etkili olmuştur? 

A) Yalnız! B) Ivell C) Ivelll 
D) Il veli E) I,ilvelii 


Osmanlı İmparatorluğu'nun toplumsal yapısı çeşitli etnik gruplardan oluşmaktaydı. 


Bu durum, 
1. kültürel çeşitlilik, 
Il. milli devlet yapısı, 


Ili. hoşgörülü bir yönetim anlayışı 


unsurlarından hangilerinin gelişmesini engellemiştir? 

A) Yalnız| B) Yalnız Il C) Ivell 
D) Ilvelli E) |, iilvellli 
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Osmanlı Devletinde XVI. yüzyıla gelindiğinde Ekber 
ve Erşed sisteminin benimsenmesi, 


1. farklı ailelerin saltanata talip olması 

Il. padişahların yetişme biçimine değişiklik getirmesi 

IN. devletin yönetim şeklinin değişmesi 

durumlarından hangilerine ortam hazırlamıştır? 

A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Ivelli 
D) Ivelli E) İlvelli 


Osmanlı Devletinin hakimiyet kurduğu coğrafyalarda hoşgörülü ve adaletli bir yönetim kurduğuna, 
aşağıdaki uygulamalardan hangisi kanıt olarak gösterilemez? 


A) Sadece Müslümanların devlet memuru olabilmesi 


B) Müslüman, Yahudi ve Ermeni üyelerden oluşan loncaların kurulması 


C) Herkesin Divan-ı Hümayun'a başvurabilmesi 
D) Gayrimüslimlerin kendi örf ve adetlerine göre yaşaması 


E) Her çeşit anlaşmazlık başvurusuna sarayın adaletname yayınlaması 


XIX. yüzyılın sonlarında alacaklı olan Avrupa Devletlerinin baskılarıyla kurulan Duyun-u Umumiye, Osmanlı 
Devleti'nin önemli gelirleri arasında yer alan tuz, maden, tütün ve gümrük gelirlerine el koymuştur. 


Bu durum, Osmanlı Devleti'nde aşağıdaki sonuçlardan hangisine ortam hazırlamış olamaz? 

A) Avrupa'nın bir açık pazarı haline gelmesi 

B) Devlet giderlerinin azalması 

GC) Dış denetimin artması 

D) Egemenlik haklarının zedelenmesi 

E) İçişlerine müdahale edilmesi 
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| 
KE Osmanlı İmparatorluğu birçok ulusu ve farklı dinden 
gelen topluluğu çok iyi dengelerle uzun müddet adaletli bir yönetimle kendi iradesi içinde birleştirmeyi başarmıştır. 
Bu durum, aşağıdaki gelişmelerden hangisinin neticesinde değişikliğe uğramış olamaz? 
A) Hoşgörülü yönetim anlayışının benimsenmesi 
B) Milliyetçilik akımının Balkan coğrafyasında yaygınlaşması 
C) Avrupalı Devletlerin azınlık topluluklarını kışkırtması 
D) Rusya'nın Panslavizm propagandasının etkili olması 
E) Azınlıkların kendi milli kimlikleriyle devlet kurmak 
istemeleri 
8. Osmanlı Devletinin hukuk sisteminde, 
1. Şer'i hukuk kuralları 
Il. fethedilen bölgelerde daha önceki uygulamalar 
II. toplumsal örf ve adetler 
durumlarından hangileri etkin olmuştur? 
A) Yalnız! B) Ivell GC) ivellli 
D) Ilvellli E) I,ilvelil 
9. — Osmanlı Devletinde resmi yazışma ve yazılı edebiyatta Türkçe, Arapça ve Farsça'nın karışımı olan Osmanlıca kullanılırken, halk arasında yalnızca öz Türkçe 
kullanılmıştır. 
Buna göre, 
1. Türk ulusal kimliği sona ermiştir. 
Il. Türk dilinde gelişmeler yavaşlamıştır. 
Ili. Toplumda kültür farklılığı oluşmuştur. 
yorumlarından hangileri yapılabilir? 
A) Yalnızıı B) Ivell C) ivelli 
D) Ilvelii E) I,ilvelil 
1D 2)B8 3)B 4)B 5)A 6)B 
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Osmanlı Devletinde Dağılma Dönemi nüfusu Gerileme 
Dönemi nüfusundan az olmasına rağmen Dağılma Dönemi müslüman nüfus oranı Gerileme Dönemi müslüman 
nüfus oranından daha fazladır. 


Bu durumun nedeni olarak, 
1. . İslamiyet'in yeterli oranda tanıtılamamış olması 


Il. ülkeye kaybedilen sahalardan Müslüman göçü yaşanması 


IN. Gayrimüslimlere dini anlamda serbestlik verilmesi 

gelişmelerinden hangileri gösterilebilir? 

A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız |ll 
D) ivelli E) Ilvelli 


Osmanlı Devleti savaşlarda yararlılık gösteren halkına 

kimi zaman toprak vererek onları yöneten sınıfına çıkartmıştır. Bu kimseler kendilerine bırakılan toprakta 

vergi toplar, asker yetiştirir ve bölgenin asayişini sağlarlardı. 

Buna göre; 

Il. Devlet kademelerine atanmalarında faydalılık esası 
gözetilmiştir. 

Ii. Toprak idarecileri bölgenin askeri ve mali işlerini de 
yürütmüşlerdir. 

Ii. Devlet hakettiğine inandığı fetleri yöneten sınıfına 
çıkarabilmiştir. 


Yargılarından hangilerine ulaşılabileceği savunulur? 


A) Yalnız! 
D) livelli 


B) Yalnızlı C) Iveli 


E) |, il veli 


Osmanlı Devletinin ekonomisinin dışa bağımlı hale 
gelmesinde, 


1. kapitülasyonların sürekliliği, 
Ii. Duyun-u Umumiye idaresinin kurulması, 
Ili. Balta Limanı ticaret sözleşmesi 


gelişmelerinden hangilerinin rolü olduğu savunulabilir? 
A) Yalnız! 

D) Ilvellil 


B) Ivell G) ivelli 


E) Lilvelli 
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Reform Almanya'da başlayıp tüm Avrupa'ya yayılmış 
olan Katolik kilisesinin kendisini düzeltme ve kiliseye 
karşı tüm muhalefet faaliyetlerini kapsamaktadır. Kendilerine Protestan adı verilen grup Katoliklere karşı mücadele vermiştir. Özünde Katolik olan İspanya Krallığı 
bu mücadeleler sırasında reformcuları desteklemiş papanın çağrısına uymamıştır. 


Bu bilgiler doğrultusunda İspanya Krallığı için, 

Il. siyasal yalnızlıktan kurtulmak 

Il. siyasal çıkarlarını korumak 

INI. siyasal etkinliğini artırmak 

gibi amaçlardan hangilerini hedeflediği savunulur? 

A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız Il 
D) Ive E) Ilvelli 


Fransız İhtilali'nin getirdi hürriyet, eşitlik ve 
adalet gibi kavramlar Osmanlı Devleti'nin bünyesinde aşağıdaki gelişmelerden hangisine etki etmiş olamaz? 


A) Kanun üstünlüğünün benimsenmesine 
B) Anayasanın hazırlanmasına 
C) Parlemento'nun açılmasına 


D) Tercüme Encümenliği'nin kurulmasına 


E) Halkın yönetime katılmasına 


Viyana Kongresi'nden sonra Avrupa'nın büyük devletleri, yeni oluşturdukları düzeni korumak için krallık 
yönetimine karşı yapılacak ayaklanmaları bastırma ve 
Fransız İhtilali'nin getirdiği yeni düşüncelerle savaşma 
konusunda anlaşmışlardır. 


Buna göre Avrupalı devletlerin aşağıdaki durumlardan hangisine karşı oldukları söylenemez? 


A) Mutlakiyet rejiminin devam etmesine 
B) Demokrasi yönetiminin kurulmasına 
C) Milliyetçilik isyanlarının çıkmasına 


D) Hürriyet, eşitlik ve adalet kavramlarının yaygınlaşmasına 


E) Milli egemenlik fikrinin yaygınlaşmasına 
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Katolik kilisesi Kavimler Göçünden sonra oldukça güç kazanmış, elinde bulundurduğu bazı yetkileri kullanarak tüm 
Orta Çağ'a damgasını vurmuştur. XIll. yy.'dan itibaren 
güç kaybetmeye başlayan kilise Yeni ve Yakın Çağ'da 
önemini büyük oranda yitirmiştir. 


Bu bilgilere göre; Katolik Kilisesi'nin güç kaybetmesine yol açan nedenler arasında aşağıdakilerden 
hangisi gösterilemez? 


A) Eğitimin kilise kontrolünden çıkarılması 
B) Kavimler Göçünün başlaması 

C) Dünya'nın yuvarlaklığının ispatlanması 
D) Matbaa ve kağıt kullanımının artması 


E) Kilisenin halkın mallarına el koyması 


Reform hareketleri sonucunda; 

- Kilisenin elindeki mallar yağmalanmıştır. 

- o Yeni mezhepler ortaya çıkmıştır. 

- — Eğitim kilisenin denetiminden kurtarılmıştır. 

- Skolastik düşünce büyük ölçüde güç kaybetmiştir. 

ortaya çıkan bu sonuçlar doğrultusunda, 

I. özgür düşünceye geçişin kolaylaşması, 

Il. laik eğitimin temelinin atılması, 

Ili. krallıkların yerini feodalitenin alması 

hangilerinin ortaya çıkacağı savunulur? 

A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız Ill 
D) Ivelli E) Ilvelli 


Yeniçağ'da madenciliğe verilen önem artmış ve merkantalizm anlayışı ortaya çıkmıştır. 


Bu anlayışın güçlenmesi sonucunda aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkacağı savunulur? 


A) Fransız İhtilali 
B) Sömürgecilik 
C) Skolastik felsefe 
D) Haçlı Seferleri 
E) Cumhuriyet 
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Viyana Kongresi'nde Avrupalılar monarşi idaresine 
karşı yapılan tüm başkaldırıları engelleme kararı almışken Osmanlı Devleti'nde monarşiye karşı çıkan ayrılıkçı Yunan isyanına destek vermişlerdir. 


Bu durum,aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? 


A) Avrupa'da demokratik talepler dikkate alınmıştır. 


B) Osmanlı Devleti'nde Monarşiden meşrutiyete geçilmiştir. 


C) Osmanlı ayakta kalabilmek için denge siyaseti izlemiştir. 


D) Osmanlı Devleti'nde ıslahat çalışmaları başlamıştır. 


E) Avrupalılar çıkarları doğrultusunda hareket etmişlerdir. 


Coğrafi Keşifler Avrupalıların doğunun zenginliklerine 
ulaşmak amacıyla başlattıkları ekonomik seferlerdir. 


Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi Keşiflerin nedenleri arasında gösterilemez? 


A) Avrupanın fakirliği 

B) Yeni yerler fethetme arzusu 
C) Hristiyanlığı yayma düşüncesi 
D) Pusulanın kullanılması 


E) Osmanlı ekonomisini zayıflatma amacı 


XVI. Yüzyılda Avrupa'da bilim ve sanat alanında meydana gelen gelişmelere Rönesans denir. 


Rönesansın ortaya çıkmasında, 
Il. Avrupa'da sermaye birikiminin artması, 
Ii. kilisenin savunularının asılsız çıkması, 


Ili. sanayileşmenin sömürgeciliği hızlandırması 


gibi gelişmelerden hangilerinin etkisi 
savunulur? 


A) Yalnız | 
D) Ivelli 


in olduğu 


B) Yalnız Il G) Yalnız Il 
E) |, live 
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Copernicus fizik alanında yaptığı çalışmalar neticesinde 
engizisyon mahkemesince çalışmalarını sonlandırması 
için uyarılmıştı. Katolik kilisesinin bilime karşı oluşu, bilim 
adamları üzerinde mahkemelerin tehdit oluşturması, 
Avrupa'nın aydınlığa çıkışını geciktiriyordu. Nitekim engizisyon mahkemesi, uyarılarını dikkate almayan Copernicus'u yargılamış ve yakılarak idam edilmesine karar 
vermişti. Bu gelişmeler Galileo'nun çalışmalarını ve fikirlerini gizlemesinde de en büyük etken oluşturmuştur. 


Düşüncelerini yukarıdaki şekilde dile getiren bir tarih 
öğretmeni aşağıdakilerden hangisini vurgulamak istemiştir? 


A) Engizisyon mahkemelerinin bilimsel çalışmaları 
desteklediğini 


B) Bilimsel çalışmaların kilise denetiminde yürütüldüğünü 

C) Katolik kilisesinin yeni düşünce ve fikirlere karşı olduğunu 


D) Avrupa'da yaşayan halkın bilim adamlarını koruduğunu 


E) Eğitim faaliyetlerinin kilise denetiminden çıkarıldığını 


I.Durum: 16.yy'a kadar Avrupa'da bilimsel çalışmalarla meşgul olan kişiler dinden çıkmakla, şeytana uymakla, cadılık ve delilik gibi suçlamalarla karşılaşmıştı. 
Kimisi idam edilmiş kimisi kürek mahkumu yapılmış 
kimisi de topraklarından sürgün edilmişti. Dünyanın 
döndüğünü ya da yuvarlak olduğunu söylemek aforoz 
edilmek için yeterli görülmüştür. 


I.Durum: 21.yy'da Avrupa'da bilimsel çalışmalarla 
meşgul olan kişiler 16. yy'daki suçlamalarla karşılaşmamaktadırlar. Bilimle ilgili kişiler devlet ve toplum tarafından teşvik edilmekte ve ödüllendirilmektedir. 


16. yüzyıldan 21. Yüzyıla kadar geçen sürede Avrupa'da görülen bu değişime etki eden nedenler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? 


A) Bilimin insan yararına sonuçlar doğurduğunun 
ispatlanması 


B) İnsanların tekonojiye ihtiyaçlarının artması 


C) Kültürel ve düşünsel alanlarda bağnazlıkların 
terkedilmesi 


D) Feodal sistemden merkezi sisteme geçilmesi 
E) Keşif ve icatların insan hayatını kolaylaştırması 
8)D 9D 
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XV. ve XVI. yüzyıllarda Avrupa görüşünü, duyuşunu 
değiştiren yeniliklerle uygarlığın bir dönüm noktası olan 
Rönesans Orta Çağ süresince unutulmuş olan güzel 
sanatlarla bilimin yeniden doğuşuydu. 


Yalnızca bu açıklama doğrultusunda, aşağıdaki 
yargılardan hangisine ulaşılır? 


A) Reform hareketleri rönesansı tetiklemiştir. 


B) Sanat alanında en özgün çalışmalar Yeni Çağ döneminde yapılmıştır. 


C) Rönesansla beraber Avrupa'da paranın satın alma 
gücü düşmüştür. 


D) Deney ve gözleme dayalı pozitif düşünce güç kazanmıştır. 


E) Rönesans feodalitenin yıkılmasında etkili olmuştur. 


Sanayi İnkılabından sonra, sömürgecilik hareketlerinin yaygınlaşmasının nedenleri arasında, aşağıdaki durumlardan hangisi gösterilebilir? 


A) Ulusçuluk anlayışının güçlenmesi 

B) Yeniden doğuş hareketinin başlaması 
C) Yeni ticaret yollarının keşfedilmesi 

D) Hammadde ve pazar ihtiyacının artması 


E) Mandater yönetimlerin yaygınlaşması 


1. İngiltere'de parlamenter sisteme geçilmesi, 
Il. Fransız İhtilalinin başarıya ulaşması, 


Ili. Almanya'da reform hareketinin başlaması 


Yukarıdaki gelişmelerden hangilerinin, Osmanlı 
Devleti'ndeki ayrılıkçı hareketlerin ortaya çıkmasında etkisinin olduğu savunulur? 


A) Yalnızıl B) Yalnız Ill 
D) ivelli 


C) livelli 
E) Ivell 
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XVI. yüzyıl başlarında İtalya'da başlayıp Avrupa'ya 
yayılan bilim,sanat ve teknoloji alanındaki değişim ve 
gelişmelere rönesans denir. 


Buna göre Rönesansın başlamasında, 
1. zengin tüccarlar 

Il. derebeyleri 

Ii. ruhban sınıfı 


gibi toplumsal kesimlerden hangilerinin katkısından 
söz edilemez? 


A) Yalnız! 
D) Ivelll 


B) Ivell G) ilvelli 


E) |,ilvelli 


Fransız halkının, totaliter krallık rejimine karşı başkaldırı hareketinde, 


1. Fransız soylularının, 
Ii. ABD'nin kurulmasının, 
Ili. Milliyetçilik akımının 


hangilerinin herhangi bir olumlu etkisinin olmadığı 
savunulur? 


A) Yalnız! 
D) Ilvelil 


B) Yalnız Il C) Yalnız Ili 


E) Ivelli 


Orta Çağ'da düşünce ve bilim hayatı gelişmemiştir çünkü Katolik kilisesi kendi otoritesini sarsacak herhangi 
bir gelişmeye imkan tanımamıştır. 


Bu durumun, 

1. din adamlarının saygınlıklarını yitirmeleri, 

Il. toprakların klisenin denetiminden çıkarılması, 
Ili. skolastik düşüncenin sona ermesi 


gibi sonuçlardan hangilerini ortaya çıkarmayacağı 
savunulur? 


A) Yalnız! 
D) Ilvelil 


B) Yalnız Il GC) Ivelll 


E) 1, ilvellli 
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Avrupa'da meydana gelen gelişmelerden bazıları Osmanlı Devletinin sınırlarını batıda rahat genişletmesin- 
de aynı zamanda doğu sorunlarına daha fazla zaman 
ayırabilmesinde etkili olmuştur. 


Aşağıdakilerden hangisini, bu anlatıma örnek olarak gösterilebilir? 


A 
B) Mezhep birliğinin bozulması 
© 
D) 


E) İngiliz kolonilerinin bağımsız olması 


Feodalitenin ortaya çıkması 


Fransa'da meclisin açılması 
Halkın sınıflara ayrılmış olması 


8. Kanuni Sultan Süleyman Döneminde, Avrupa'da süregelen mezhep savaşlarında Osmanlı Devleti reformistleri desteklemiştir. 

Osmanlı Devletinin bu politikayı izlemesinde, 

1. Avrupalılara tanınmış olan kapitülasyonlardan kurtulmak 

Il. Batı yönünde izlenen genişleme siyasetinde güç 
kazanmak 

INI. Avrupa'da oluşabilecek güçlü bir birlikteliğe engel 
olmak 

gibi amaçlardan hangilerinin var olduğu söylenebilir? 

A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız lll 

D) Ilvellil E) I,ilvelii 

9. |. gemiteknelojisi 
Il. silah teknolojisi 
Ili. liman güvenliği 
XIX. yüzyılda hızlanan hammadde ve pazar ihtiyacının, yukarıdakilerden hangilerinde yeni gelişmelere etki edeceği savunulur? 

A) YalnızI B) Ivell G) Ilvelli 
D) Ivellli E) I,ilvelil 
1D 2)D 3A 4)c 5)E 6) E 
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1487 — 1522 arasında, 

* Doğunun zenginliklerine ulaşmak 

* Hristiyanlığı daha geniş bir alana yaymak 
* Dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtlamak 


gibi nedenlerle, Coğrafi keşifler yapılmış ve büyük ölçüde amaçlar konusunda pozitif sonuçlar ortaya çıkmıştir. 


Aşağıdakilerden hangisinin, bu keşiflerin sonuçları 
arasında olduğu söylenemez? 


A) Skolastik düşünce üzerindeki şüpheler artmıştır. 
B) Papanın nüfuz alanı genişlemiştir. 

C) Atlas Okyanusu limanlarının önemi artmıştır. 

D) Osmanlı ekonomisi zarar görmüştür. 


E) İpek yolunun işlerliği artmıştır. 


Avrupa'da XVII. yüzyılda “Akıl Çağı” XVII. yüzyılda “Aydınlanma Çağı” ortaya çıkmıştır. Aydınlanmacı düşünürler akıl,deney ve gözlemle ispatlayamadıkları bilgileri 
reddetmişlerdir. Bu anlayış evrendeki her şeyin maddeye 
dayalı olduğunu savunan materyalizm düşüncesini ortaya çıkarmıştır. Aynı zamanda Aydınlamacılar krallara bağlılıklarını sürdürmüşlerdir. 


Bu bilgilerden yola çıkılarak aydınlanmacıların, 
Il. o mutlakiyet idaresine 

Ii. endülijans yetkisine 

Ili. dogmatik düşünce sistemine 


gibi yapılardan hangilerine karşı oldukları savunulur? 


A) Yalnız! 
D) Ivelli 


B) | veli G) ilvelli 
E) Live 
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Fransız ihtilali sonrası ulusçuluk akımının yaygınlaşması ve milli devletin kurulmaya başlaması, Osmanlı Devleti'nde ortaya çıkan, 


1. Türkçülük 
11. Osmanlıcılık 
Il. Ümmetçilik 


fikir akımlarından hangilerinin geçerliliğini kaybetmesine neden olmuştur? 


A) Yalnızlı B) Ivelli 
D) Iivelli 


C) Iveli 
E) I,ilvelli 


Reform hareketleri sonucunda kilise ve papalığın toplum üzerindeki baskıları ortadan kalkmış, okullar kilisenin denetiminden uzaklaşmıştır. 


Bu durum, 

1. kilisenin yönlendirici özelliğini kaybetmesi, 

Il. teokratik olmayan eğitim anlayışının oluşması, 

Ii. skolastik zihniyetin çökmesi 

gelişmelerinden hangilerine ortam hazırlamıştır? 

A) Yalnızll B) Ivell C) Ivelil 
D) Ilvellil E) I,ilvelil 


Avrupalılar keşfettikleri bölgelerdeki kültürel eserleri ortadan kaldırmışlar ve bölgelerin kadim halkının bir kısmını köleleştirmişler, direnenleri de öldürmüşlerdir. 


Bu durum, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırlamış olamaz? 


A) Keşfedilen yerlerin zenginliklerinin Avrupalıların 
eline geçmesi 


B) Keşfedilen yerlerin tamamının asimile olması 
C) Avrupa kültürünün yeni bölgelerde yaygınlaşması 


D) Keşfedilen bölgelerde Avrupalıların egemen güç 
olması 


E) Avrupa'da zamanla sermaye birikiminin oluşması 
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Coğrafi Keşiflerle ticaret yollarının yön değiştirmesi 
Osmanlı Devleti'nde, 


1.  akçenin değer kaybetmesi, 

Il. batı tarzı okulların açılması, 

IN. gümrük gelirlerinin azalması 

durumlarından hangilerine neden olmuştur? 

A) Yalnızlli B) Ivell C) Ivelli 
D) Ilvelii E) |, ilvellli 


Avrupa, XVII. yüzyıl boyunca daha büyük boyutlu bir 
sanayiye geçmek ve kapalı tarım anlayışını aşmak için 
uğraşmış ve XVIlI. yüzyılda bunu gerçekleştirmiştir. 
Avrupa, sanayi toplumuna doğru yol alırken tarım üretimi azalmış Osmanlı Devleti'nden tarım ürünleri almaya başlamıştır. 


Bu durumun ortaya çıkmasının Osmanlı Devleti'nde, 


1. azınlık isyanlarının yaygınlaşması 


Il. tarım üretiminin geçimlik düzeyden pazar ekonomisi düzeyine gelmesi 


INI. hammaddenin yurt dışına çıkması 


gelişmelerinden hangilerine neden olduğu söylenebilir? 


A) Yalnızlıl 
D) Ilvellii 


B) Ivell C) Ivelli 


E) I,li veli 


Fransız ihtilaliyle, milliyetçilik prensibi, siyasi bir karakter 
kazanarak yaygınlaşmış, her ulusun kendi geleceğine 
kendisinin karar vermesi anlayışı ortaya çıkmıştır. 


Bu durum, 


1. dağınık halde bulunan milletlerin siyasi birliklerini 
kurması, 


Il. çok uluslu imparatorlukların parçalanması, 

IN. farklı etnik unsurların bir arada yaşaması 

gelişmelerinden hangilerine ortam hazırlamıştır? 

A) Yalnızıl B) Ivell C) Ivelll 
D) Ilvelil E) I,ilvelil 
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LE Kilise, Haçlı Seferlerinin düzenlenmesindeki en önemli 
unsurdur. Piyer Lermit adında bir keşişin etkili çağrıları 
1096'da Avrupa'da büyük bir kalabalığın toplanmasına 
neden oldu. Toplanan grup Bizans'ın merkezi İstanbul'a 
geldi. Anadolu'ya geçerek İznik'e ulaştı. Başkentini kaybeden Anadolu Selçuklu Devleti Konya'ya kadar geri çekildi ve bu şehri yeni başkenti yaptı. 

Bu bilgilere göre, aşağıdaki yargılardan hangisine 

ulaşılamaz? 

A) Hristiyanlar doğuya seferler düzenlemişlerdir. 

B) Anadolu Selçuklu Devleti yıkılma dönemine girmiştir. 

C) Anadolu Selçuklu Devleti'nin hakimiyet sahası 
daralmıştır. 

D) Bizans, Haçlı ordularıyla işbirliği yapmıştır. 

E) Seferlerin başlamasında dini unsurlar etkili olmuştur. 

8. İtalya'da Eski Roma, Yunan ve Hellen kültürlerinin 
etkisinin sürmesi, Yeniçağ Avrupası'nda; 

1. yeniden doğuş anlayışının gerçekleşmesi 

ıl. milliyetçilik akımının doğması 

II. yeni ticaret yollarının aranması 

gelişmelerinden hangilerinin başlamasında doğrudan etkili olmuştur? 

A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Ivelli 
D) Ivelll E) I,iivelii 

9. XVI. yüzyıldan itibaren Avrupa'da 
— Sermaye birikimi oluşmaya başlamıştır 
— Bilimsel ve teknik ilerlemeler yaşanmıştır 
Bu gelişmeler XVIll. yüzyıl ortalarından itibaren 
aşağıdaki durumlardan hangisinin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır? 

A) Ulusçu anlayışın egemen olması 

B) Kısıtlı üretimden seri üretime geçilmesi 

C) Okulların kilisenin kontrolünden çıkması 

D) Hümanist akımın değer kazanması 

E) Ticaret yollarının yön değiştirmesi 
1D 2E 3)B 4)c 5)D 6)B 
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Avrupa kıtasında çok önemli değişim ve çalkantılara yol 
açan reform hareketleri Osmanlı ülkesinde yaşayan 
Hristiyanlar üzerinde etkili olmamıştır. 


Bu durumun ortaya çıkmasında, Osmanlı Devleti'nin, 


1. hoşgörülü yönetim anlayışı, 
Il. saltanat ile yönetilmesi, 
Ili. çok uluslu karaktere sahip olması 
özelliklerinden hangileri etkili olmuştur? 
A) Yalnız! 

D) Ilvellli 


B) Ivelll C) Ivelli 


E) |,ilveli 


XX. yüzyılın başlarında büyük devletlerin ekonomik 
yönden çıkar çatışmasına girmesi, rekabete ve Uyuşmazlıklara neden olmuş bu da |. Dünya Savaşı'nın başlamasına yol açmıştır. 


Bu gelişmelere göre, savaşın başlamasında aşağıdakilerden hangisinin temel etken olduğu söylenebilir? 


A) 
B) Fransız İhtilali 
©) 
D) 
E) ABD'nin kurulması 


Yeni ulus devletlerinin kurulması 


Sanayi İnkılabı 
Coğrafi Keşifler 


İngiltere'ye ait 13 Kuzey Amerika kolonisinin, 18. 
yüzyılda başlattığı bağımsızlık hareketinin aşağıdakilerden hangisi üzerinde bir etkisinin olduğu savunulamaz? 


A) 
B) Bağımsızlık fikrinin güçlenmesinde 
9 
D) 
E) Demokrasi düşüncesinin güçlenmesinde 
8)A 9)B 10)A 11)C 


Özgürlükçü düşüncelerin yaygınlaşmasında 


Eşitlik anlayışının değer kazanmasında 


Sömürgecilik fikrinin zayıflamasında 


12)D 
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7 1. Dünya Savaşı'nda, Irak Cephesi'nde Türk kuvvetleri, 
İngilizlerle ve onların kışkırttıkları Araplarla savaştılar. İngilizlerin amacı, Türk kuvvetlerinin Basra Körfezi'ne 
inerek Hindistan'ı tehdit etmesini önlemek ayrıca kuzeye 
çıkarak karadan Ruslarla birleşmekti. 


Bu bilgiler doğrultusunda; 


1. İslamcılık politikasının uygulanamayacağı anlaşılmıştır. 


Il. İngiltere, sömürge topraklarının güvenliğini sağlamak istemiştir. 


Il. Rusya ve İngiltere aynı safta savaşmışlardır. 


gibi yorumların hangisine varılabilir? 


A) Yalnız ılı B) Ilvelli C) Ivelli 
D) Ivelli E) |,ilvelii 
2. 1. Dünya Savaşı Avusturya-Macaristan İmparatorluğu 


veliahtının bir Sırplı tarafından öldürülmesi sonucunda 
Avusturya-Macaristan'ın Sırbistan'a savaş açmasıyla 
başlamıştır. Henüz savaşın ilk ayında savaşa Rusya, 
Almanya, İngiltere ve Fransa da dahil olmuştur. Ardından da Japonya, Osmanlı Devleti, İtalya, ABD ve Yunanistan farklı gruplara, farklı nedenlerle katılmışlardır. 


Yukarıda verilen bilgilere bakılarak; 


1. 1. Dünya Savaşı'nın temel nedeni Avusturya-Macaristan veliahtının öldürülmesi değildir. 


Il. 1. Dünya Savaşı'nda devletler bloklar hâlinde savaşmışlardır. 


Ili. Her devletin savaşa girerken kendine göre haklı 
nedenleri vardır. 


gibi yorumlardan hangilerine ulaşılır? 
A) Yalnız | B) Yalnız Il 
D) Il ve 1lI 


C) Yalnız III 
E) 1, il veli 


31 Mart İsyanının çıkması — Il. Meşrutiyetin ilan 
edilmesi 


Il. ULAbdülhamit'in tahttan indirilmesi — 31 Mart İsyanının çıkması 


INI. 1.Balkan Savaşının başlaması — Uşi Antlaşmasının 
imzalanması 


yukarıdakilerden hangisinde ilk verilenin ikinciye 
etki ettiği savunulamaz? 


A) Yalnız! B) Yalnız Il 
D) Ivell 


G) ivelli 
E) L,ilvellli 
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Cepheler 


Kanal Çanakkale 

Kafkas Irak 
Suriye-Filistin 
Yemen-Hicaz 


Esra Öğretmen; 


- o Arkadaşlar. Dünya Savaşı cepheleriyle ilgili hazırladığım tabloda sizce bir yanlışlık var mı? dedi. 


Mert: Kafkas Cephesi savunma cephesidir, yanlış yere 
yazdınız 


Songül: Taarruz cephemiz olamaz ki düşmanlar hep 
bize saldırdılar 


Koray: Tabloda hata göremiyorum, yanlışınız yok 


Melih: İran Cephesi'nde de savunma savaşı yaptık ama 
yazmamışsınız 


Simay: Suriye-Filistin zaten bizde değildi. Orda savaşmış olamayız ki 


Verilen cevaplar gözönüne alındığında hangi öğrencinin doğru cevap verdiği söylenir? 


A) Koray B) Mert C) Songül 
D) Melih E) Simay 


Osmanlı Devleti 20.yy'ın başlarında üç kıtada toprağı 
bulunan bir devletti. Sınır açısından bu büyüklük siyasi 
açıdan aynı paralelde değildi. İç karışıklıklar, bilhassa 
azınlıkların memnuniyetsizlikleri, dış devletlerin iç işlerine müdahale girişimleri, içteki farklı politik anlayışlar 
devleti yıkılmanın eşiğine getirmişti. 


Aşağıdakilerden hangisi devleti kurtarma adına ortaya atılmış fikirlerden biri değildir? 


A) Hilafetin birleştiriciliğinden yararlanma 
B) Dünya Türklerini bir çatı altında toplama 
C) Federal örgütlenmeye gidilme 

D) Azınlıklara temsil hakkı tanıma 


E) Bölgesel ittifaklara üye olma 
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Il. Balkan Savaşı'ndan sonra Osmanlı Devleti, Yuna- 9g. Osmanlı'da ilk anayasa 1876'da ilan edilmiş böylelikle 
nistan, Bulgaristan ve Sırbistan hükümetleriyle ikili an- ilk kez meşruti sisteme geçilmiş ve yönetim şekli değişlaşmalar imzalamıştır. miştir. Anayasada ilk köklü değişiklikler 1909'da yapıl- 
Yapılan b fh f üçünde de görüşül mıştır. Bu değişikliklerin temelinde Meclisi yani halkın 
apre ii esaekilerderi Km ii Ea sil iradesini daha etkin hale getirmek ve padişahın meşru- 
ortak konu aşağı g tiyet üzerindeki otoritesini kırmak vardır. 
A) Boğazların statüsü Bu bilgiler doğrultusunda 1909 anayasa değişiklik- 
B) Sınırların tespiti leriyle ilgili aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı 
savunulur? 
C) Azınlık unsurların konumu 
A) Cumhuriyet idaresine geçmek 
D) Ege adalarının durumu 
ş B) Hilafet makamını ingiliz baskısından kurtarmak 
E) Savaş tazminatı miktarı 
C) Meşruti idareyi uzun ömürlü kılmak 
D) Toprak bütün! korumak 
E) Toprakların stratejik önemini artırmak 
Balkan Savaşları sonrasında Yunanistan ile Osmanlı 
Devleti arasında imzalanan Atina Antlaşmasıyla Girit 
iel dk GE o im Gele vi 10. 8 Ekim 1912'de Karadağ ardından Yunanistan, Bulga- 
Nk el iin ge iie ristan ve Sırbistan Osmanlı Devletine saldırmışlardır. 
nanistanda, On İki adanın ise İtalya'da kalmasına karar o — £ 
dil - Osmanlı Devleti bu devletlere karşı cephelerde mağludi LU biyet yaşamış ve İstanbul Çatalca'ya kadar geri çekil- 
Bu durum aşağıdaki yargılardan hangisini destek- — miştir. 
lemez? ii B — 
- una göre; 
A) Ege Denizinde İtalyan etkisi devam etmiştir. a 1. Edirne ve Kırklareli elden çıkmıştır. 
B) Büyük Devletler bölgedeki Osmanlı otoritesini | > Il. İstanbul'un Anadolu ile bağlantısı kesilmiştir. 
azaltmışlardır. 
C) Balkanlarda kalıcı barış sağlanmıştır. EE ıl. Osmanlı sınırları batı yönünde daralmıştır. 
EE vie 7 
D) Yunanistan egemenlik alanını genişletmiştir. - gibi yorumlardan hangileri yapılabilir? 
E) Avrupalılar çıkarlarına göre hareket etmiştir. a 2) ralnızı a © Yalnız 
- D) Ivell E) Ivelli 
E 
- 
Osmanlı İmparatorluğunun son döneminde devleti yıkılmaktan kurtarma adına çeşitli fikir akımları ortaya atılmıştır. 19. Yüzyılın ikinci çeyreğinde ortaya atılan bu 
fikirler 20. yy'ın ilk çeyreğinde de uygulanmaya çalışılmış fakat sonuç olarak Osmanlı Devleti'nin kurtarılması 
noktasında tam olarak başarılı olamamışlardır. 11. Trablusgarp Savaşı devam ederken İtalya aynı anda 
Bu bilgilere göre; hem 12 Ada'ya hem de Çanakkale Boğazına donanma 
göndermiştir. 
1. fikir akımları Avrupa'nın baskısıyla ortaya atılmıştır. N — 
İtalyanın bu yolla aşağıdakilerden hangisini amaç- 
Ii. Osmanlı'da ıslahat çalışmaları 19. yy'da başlamıştır. ladığı savunulur? 
Ili. yıkılışı önlemek adına farklı düşünceler savunulmuş- A) Çanakkale'yi geçip Rusya'ya yardım etmek 
tur. 
m B) Osmanlı'yı Trablusgarp'tan vazgeçirmek 
orumlarından hangilerine doğrudan ulaşılır? il 
y 9 ii C) İtilaf blokuna katılmak 
A) Yalnız! B) Yalnızıl C) Yalnız Ili 
Dani Yalniz ) yalniz D) Balkan ulsularına destek olmak 
D) Ivelli E) ilvelli i N 
E) Osmanlı ile sorunlarını barışçı yolla çözmek 
DE 26 3)D 4yA SE 6)c 7)c 8)c 9)c 10)E 11)B 
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Trablusgarp Savaşı devam ederken İtalyanlar, 12 Ada 
ve Rodos'u işgal etmişlerdir. 


Bu işgal ile; 

1. cephe sayısını azaltmak, 

Il. savaşı daha çabuk sonlandırmak, 
INI. adalara geçici olarak yerleşmek 


gibi hedeflerden hangilerinin amaçlanmadığı savunulur? 


A) Yalnız! 
D) Ivell 


B) Yalnız Il C) YalnızılI 


E) Ivelli 


1. Balkan Harbi henüz başlamamışken harbin şartlarının oluştuğunun farkında olan Avrupalı devletler, şayet 
Balkan harbi çıkarsa bu harbin sonucunda oluşacak 
yeni sınır yapısını kabullenmeyeceklerini ilan etmişlerdir. 


Bu bilgiye bakılarak; 


1. Avrupa devletleri Balkan harbinin çıkarlarına aykırı 
sonuçlanacağını düşünmüşlerdir. 


Il. Osmanlı Devleti Balkan Harbi sonucunda mağlup 
ayrılmıştır. 


INI. Avrupalı devletler sınırların mevcut durumundan 
memnundurlar. 


gibi yorumlardan hangisi yapılamaz? 
A) Yalnız! B) Yalnız Il 
D) Ivell 


C) Yalnız lll 
E) Ivelll 


Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşında birçok cephede 
başarılı savaşlar yapmış fakat müttefiklerinin kesin 
mağlubiyetinin de etkisiyle savaşı yenik tamamlamıştır. 


Aşağıdaki cephelerden hangisi sonucu itibariyle 
diğerlerinden ayrılır? 


A) Kanal B) Çanakkale GC) Irak 
D) Suriye E) Filistin 
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İngiltere ve Fransa, Osmanlı Devletine ait kuzey Afrika 
topraklarının bir kısmı hariç diğer kısımlarını XX. yy öncesinde işgal etmişti. İşgal edilmeyen tek coğrafya ise 
Trablusgarp'tı. Bu iki Avrupalı devletin bu sahayı da işgal edebilecekken işgal etmemelerini ve bu sahayı 
İtalya'ya bırakmalarını; 


aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar? 
A) Trablusgarp'ın gücünden çekinmeleri 
B) Osmanlı ile aralarını bozmak istememeleri 


C) Kendi aralarında sınır sorunu yaşamak istememeleri 


D) Sömürge politikasını terk etme kararı almaları 


E) Almanya'nın desteğine ihtiyaç duymaları 


— Ordunun siyasete karışmış olması 


— Savaş öncesinde ordunun büyük kesiminin terhis 
edilmiş olması 


— Ordudaalaylı -mektepli tartışmalarının yaşanması 


Yukarıdakiler bir savaşın kaybedilme nedenleri olduğuna göre kaybedilmiş olan savaş aşağıdakilerden hangisidir? 


A) |. Balkan Savaşı B) Trablusgarp Savaşı 


C) 1. Dünya Savaşı D) Il. Balkan Savaşı 


E) 93 Harbi 


Almanya Osmanlı Devletini yanına çekmek için ciddi 
girişimlerde bulunmuş fakat Osmanlı Devletini ilk etapta 
savaşa kendi yanında katılma konusunda ikna edememiştir. Osmanlı Devleti bu aşamada itilaf grubuna katılma yollarını aramış fakat İtilafların Osmanlı'nın tarafsız 
kalması yolunda tavır almaları üzerine bir bakıma mecbur kalıp Almanya'nın isteklerine olumlu karşılık vermiştir. 

Bu bilgilere bakıldığında, 

1. İslam dünyası Almanya'nın yanında yer almıştır. 
Il. Osmanlı Devleti siyasi yalnızlıktan kurtulmuştur. 


Il. İtilaf devletleri Osmanlı'yı çıkarlarına göre yönlendirmek istemişlerdir. 


gibi yorumlardan hangileri yapılabilir? 
A) Yalnız! B) Yalnız lll 
D) Ivelli E) I,ilvellil 


C) livelli 
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Birinci Balkan Savaşı'ndan mağlup ayrılan Osmanlı 9. “İttihat ve Terakki Cemiyeti mensupları Il. Abdülhamid 
Devleti, imzaladığı Londra Antlaşmasının şartlarına idaresine karşı mücadele vermişlerdi. Amaçları meşruuyarak Midye — Enez hattının doğusuna çekilmiş ve tiyet yönetimine geçerek azınlık isyanlarını sonlandır- 
Edirne, Kırklareli gibi şehirlerini Bulgarlara bırakmıştır. mak ve parçalanmayı önlemekti. 1908'de Meşrutiyet 
İkinci Balkan Savaşı'nın çıkması üzerine derhal bu si- ilan edildi. Kısa bir müddet sonra bu yeni idareye karşı 
nırı aşmış Edirne'yi, Kırklareli'ni ve Dimetoka'yı geri isyan çıktı. İttihatçılar yeni rejimi korumak için bir ordu 
almıştır. Avrupa Devletleri Osmanlı'nın daha fazla iler- kurup İstanbul'a gelip isyanı bastırdı ve 11. Abdülhamid'i 
lemesine imkan tanımayarak onu Balkan uluslarıyla tahttan indirdiler.” 
anlaşmaya zorlamışlardır. Bu bilgiler doğrultusunda; 
a ri çıkılarak aşağıdakilerden han- 1. Ordu siyasete karışmıştır. 
A) Osmanlı Devleti İkinci Balkan Savaşından karlı Il. 1908'de yönetim şekli değişmiştir. 
çıkmıştır. Il. Azınlık sorunu çözümlenmiştir. 
B) Avrupalılar Osmanlı Devleti'nin güçlenmesinden gibi yorumlardan hangilerine kesin olarak ulaşılır? 
endişe duymuşlardır. 
A) Yalnız! B) Ivell C) Ivelll 
C) Osmanlı Devleti Londra Antlaşması şartlarını bozmuştur. D) Il veli E) |, ilvellii 
D) Bulgarlar Londra Antlaşmasıyla Doğu Trakya'dan 
çekilmişlerdir. 
E) Osmanlı Devleti batı yönünde tam amacına ulaşamamıştır. 
« 10. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Wilson, dünya ba- 
— rışını tesis etmek için 8 Ocak 1918'de bazı ilkeler belir- 
— lemiştir. 
si Bu ilkelere göre, 
s 
> 1. boğazların dünya ticaretine açık tutulması, 
pe Il. Alsas —Loren bölgesinin Fransa'ya bırakılması, 
INI. savaşın galiplerinin mağluplardan tazminat talep 
— edememesi 
si önerilerinden hangilerini İtilafların çıkarlarına aykırı 
Sö gördükleri için uygulamadıkları savunulur? 
E A) Yalnız! B) Yalnızlı C) Yalnız ılı 
- 
D) Ilvellil E) Ivelll 
1. Dünya Savaşı sonunda imzalanan Mondros Ateşkesi'nin 7. maddesi gereğince İtilaflar güvenliklerinin tehlikede olduğunu iddia edip istediği Osmanlı toprağını 
işgal edebilecekti. Anlaşmada bu maddenin yanında 
bir de 24. madde gereğince Vilayet-i Sitte'de kargaşa 11. Osmanlı Devleti'nde Il. Meşrutiyet Dönemi'nde bir takım 
çıkarsa İtilaflar bu toprakları da işgal edebilir maddesi yenilikler yaşanmıştır. Bunların en önemlisi 1876'da 
yer almıştır. 7. maddenin 24. maddeyi kapsamasına ilan edilen Kanun-i Esasi'de yapılan değişikliklerdir. 
rağmen anlaşma metnine özellikle 24. maddenin ko- Buna göre; 
nulmuş olması; gre; 
aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? 1. hükümetin padişaha karşı sorumlu olması, 
A) İtilafların barış yanlısı olduklarının Il. padişahlığın Osmanlı hanedanında olması, 
B)  İtilaflar arasında görüş ayrılığının başladığının Il. Ayan meclisi üyelerini padişahın belirlemesi 
— p gibi 1876 anayasası maddelerinden hangileri Il. 
C) Belli yörelere has politika uygulandığının Meşrutiyet Dönemi'nde değişime uğramamıştır? 
D) li kilerin geliştirilmek istendiğinin A) Yalnız! B) YalnızIl G) Yalnızlılı 
E) İşgallere hukuki dayanak sağlanmak istendiğinin D) Ive E) livellli 
YE 2)B8 3)B 4)c SA 6)c 7D 8)c 9)B 10)c 1)E 
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“31 Mart Vakası Osmanlı tarihinde kendinden önce 
çıkmış olan tüm isyanlardan farklı bir nedenden kaynaklanmıştır.” 


Diyen bir tarihçi bu yorumuna kanıt olarak aşağıdakilerden hangisini gösterebilir? 


A) Padişaha karşı yapılmış olması 

B) Yeniliklere karşı yapılmış olması 

C) Yönetim şekline karşı yapılmış olması 

D) Devleti kurtarma amacına yönelik yapılmış olması 


E) Islahatlara karşı yapılmış olması 


Fransa'nın Cezayir, Tunus ve Fas'a, İngiltere'nin Mısır'a, İtalya'nın Trablusgarp'a saldırmalarında temel 
hedef bölge zenginliklerini çıkarları doğrultusunda kullanmaktı. 


Buna göre aşağıdaki gereksinimlerden hangisinin 
üç devletin ortak hedefi olduğu savunulur? 


A) Azınlık isyanlarını durdurmak 

B) Hammadde kaynaklarına ulaşmak 
C) Bölgesel işbirlikleri kurmak 

D) Dış ticaret açığını kapatmak 

E) Dış politikada ortak hareket etmek 


İtalya'nın Trablusgarp'a saldırmasında, 
1. Mısır'ın İngiliz işgali altında olması, 


Il. Cezayir ve Tunus'un Fransız işgali altında olması, 


Ili. Arapların İngilizlerle işbirliği içinde olması, 
IV. Trablusgarp'ın İtalya'ya yakın olması 


gibi nedenlerden hangilerinin kolaylaştırıcı etken 
olmadığı savunulur? 


A) ivell B) Ilvellli 
D) Yalnız Ili 


C) ilvelV 
E) IvelV 


€ -B 


Yayınları 


timi 


Ni 


Lm 


TEST3 


İttihat ve Terakki Cemiyeti 1889'da 11. Abdülhamid'in monarşi idaresine karşı kurulmuştur. Bu cemiyet ilk dönemler istanbul'da 1900'lü yıllarla beraber Makedonya'da 
gizlice faaliyet göstermiştir. Bu çalışmalar sonucunda Osmanlı Devleti 1908'de Il. Meşrutiyet yönetimine kavuşmuş ve ittihatçılar büyük ölçüde ülke yönetiminde söz 
sahibi olmuşlardır. 


Bu bilgilerden yola çıkıldığında İttihat ve Terakki 
Cemiyeti için; 


1. azınlık unsurların yönetime ortak edilmesini, 
Il. padişahlıkla halifeliğin birbirinden ayrılmasını, 
Ili. padişahın yetkilerinin kısıtlanmasını 


Yukarıdakilerden hangisi ya da hangilerini amaçladığı savunulamaz? 


A) Yalnız! 
D) Ivell 


B) Yalnız Il C) Yalnız lll 


E) Ilvelil 


Osmanlı Devleti'nin bir kısım toprakları endüstri devriminde 
başarılı olmuş devletlerin işgaline uğramıştır. Bu topraklarda 
emperyalizme karşı bağımsızlık mücadelesi verilmiştir. 


Aşağıdaki yerlerden hangisinin kaybedi 
le bir durum söz konusu değildir? 


B) Irak 
D) Bulgaristan 


inde böy- 


A) Cezayir C) 12 Ada 


E) Mısır 


Almanya 1. Dünya Savaşı'nı galip tamamlayabilmek için 
Osmanlı Devletini kendi yanında savaşa çekmek adına 
yoğun çaba sarf etmiştir. 


İtilaf devletlerinin kendilerine müracaat eden Osmanlı 
Devleti'ni reddetmelerinin aksine Almanların bu tarz 
yaklaşımda bulunmalarının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? 


A) Halifelik makamının birleştiriciliğinden yararlanma 


B) Boğazlar yoluyla çarlık Rusya'sını etkisiz hale getirme 


C) Petrol sahalarına nüfuz edip ekonomik olarak 
kalkınma 


D) Osmanlı savaş teknolojisinden faydalanma 


E) Cephe sayısını artırarak üzerindeki sorumluluğu 
azaltma 
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Almanya ile Fransa arasında Alsas — Loren krizi- 
nin yaşanması 


Il. Japonya'nın Almanların uzak doğudaki adalarına 
göz dikmeleri 


IN. Fransız ihtilalindan sonra milliyetçilik akımının yayılması 


Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri 1. Cihan harbinin özel nedenlerindendir? 


A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız Ili 
D) Ivelili E) Ivelli 


8. 1908 Reval Görüşmeleri sonrasında İngiltere'nin Osmanlı üzerindeki koruyucu şemsiyesini kaldırması üzerine Çarlık Rusya'sı tarihi emellerine ulaşabilmek için o - 
harekete geçmiştir. “ 
Bu doğrultuda Ruslar, z 
1. Makedonya a 
Il. Mısır çi 

> 
Ili. Doğu Anadolu 
IV. Doğu Trakya ei 
E 
gibi bölgelerden hangilerinde Osmanlı'dan, Slav- .. 
ların durumunu iyileştirici yönde ıslahat yapmasını o 
istemişlerdir? 
» 
A) Yalnız! B) IvelV C) ivelli  & 
D) Il, lll ve IV E) Ili ve IV “ 
9g. Il. topraklarını genişletmek 
Il. bağımsızlığını sağlamak 
Ili. İngiltere'nin sömürge bağlantısını güçlendirmek 
Yukarıdaki nedenden hangileri 1912'de Karadağ'ın 
Osmanlı Devletine saldırmasında etkili olmuştur? 
A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız ill 
D) Ivell E) I,ilvellil 
Yyc 2)B8 3)D 4)B 5)D 6)D 
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1876 tarihli Kanun-i Esasi Türk tarihinin ilk anayasasıdır. Bu anayasada Padişahla ilgili; 
- meclisi açar —kapar 
— idam ve sürgün cezası verebilir 
— savaş ve barışı onaylar 
— sadrazam ve bakanları seçer 
gibi hükümler yer almıştır. 
Bu hükümler doğrultusunda; 
Il.  padişahlığın en üst yargı organı olduğu, 
Ii. millet iradesinin üzerinde bulunduğu, 
Ili. yürütmeyi kontrolü altına aldığı 
gibi yorumlardan hangileri yapılır? 
A) Yalnız! B) Yalnız Il G) Yalnız Ill 
D) Ivell E) |, il ve ili 
23 Ocak 1913'te İttihat ve Terakkiciler İstanbul'da hükümet konağını basarak sadrazam Kıbrıslı Mehmet Kamil Paşa'yı görevinden istifa ettirerek yerine Mahmut 
Şevket Paşa'yı sadrazam yapmışlardır. Meşrutiyetin 
ilanına da benzer bir olayla neden olan ittihatçılar politikaları uğrunda ciddi gayret göstermişlerdir. 
Bu yorumdan çıkarılabilecek en kapsamlı sonuç 
aşağıdakilerden hangisi olabilir? 
A) İttihatçılar Osmanlı idaresinden uzaklaştırılmışlardır. 
B). İttihatçılar Osmanlı yönetimine tamamen egemen 
olmuşlardır. 
C) Osmanlı Devletinde azınlıklar yönetime ortak olmuşlardır. 
D) İttihatçılar hükümet baskınıyla ülke rejimini değiştirmişlerdir. 
E) Politik çıkarları doğrultusunda ittihatçılar meşrutiyeti 
ilan ettirmişlerdir. 
8)A A 10) E 1)B 


XX. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ 


1913'te imzalanan İstanbul Antlaşmasına göre Bulgaristan hükümeti kendi sınırlarında yaşayan Türklerin 
haklarını güvenceye almıştır. Türk halkına dil, din ve kültürel anlamda baskı yapmama garantisi vermiştir. 


Osmanlı hükümetinin İstanbul anlaşmasına bu çeşit 
hükümler koydurması Bulgar coğrafyasında öncelikle aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmaması 
amacına yönelik olduğu savunulur? 

A) Yeni bir savaş B) Azınlık sorunu 

D) Doğu Trakya sorunu 


E) Ege adaları sorunu 


C) Sınır sorunu 


Mondros Ateşkesinin imzalanmasından kısa bir süre 
sonra itilaflar Gizli Antlaşmalar doğrultusunda Osmanlı 
topraklarına girmişlerdir. 


Buna göre; 


1. ulaşım ve haberleşme ağının itilaf kontrolünde olması, 


Ii. Türk halkının direniş cemiyetleri kurması, 
Ili. Osmanlı ordularının terhis edilmiş olması 


gibi nedenlerden hangilerinin işgalleri kolaylaştırdığı savunulur? 


A) Yalnız! 
D) Iveli 


B) Yalnız Il C) Ivelll 


E) |,ilvellii 


İttihat ve Terakki Cemiyeti 1913 yılına dek genel anlamda Osmanlıcılık fikrini gerçekleştirmek için mücadele 
vermişken özellikle 1913 sonrası dönemde daha çok 
Turancılık idealinin peşinde olmuştur. İttihat ve Terakki 
Cemiyetinin fikri anlamda bu değişikliğe gitmesinde; 


1. Abdülhamit'in istibdat idaresi, 
Il. azınlık memnuniyetsizliklerinin devam etmesi, 


Ili. Sarıkamış harekatının düzenlenmesi 


hangilerinin etkili olmadığı savunulur? 
A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız ill 
D) ivelli E) ivelii 
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Osmanlı Devleti 1914'ün başlarında mevcut olan İtilaf 
ve İttifak bloklarının dışındaydı. Aynı zamanda bu tarih 
itibariyle Kuzey Afrika'daki varlığı sona ermişti. Kaybettiği toprakları geri almak ve siyasi yalnızlıktan kurtulmak 
amacındaydı. 


Osmanlı Devleti aşağıdaki gelişmelerden hangisinde paragrafta belirtilen hedeflerinin dışında 
amaçlarla mücadele vermiştir? 


A) Kanal taarruzu 

B) Almanya — Osmanlı Gizli Anlaşması 
C) Sarıkamış harekatı 

D) Çanakkale Savaşı 

E) İttifak Grubuna katıldığını ilan etmesi 


1. Rusya'ya Kara yoluyla yardım götürmek, 

Ii. Osmanlı askerlerini Mısır'dan uzaklaştırmak, 

IN. Uzakdoğu sömürgelerinin güvenliğini sağlamak, 
IV. Bulgaristan'ı İtilaf safına çekmek 


Yukarıda verilen savaş nedenlerinin doğru eşleştirilmesi hangi seçenekte yer alır? 


Çanakkale Cephesi Irak Cephesi 
A) ivelV Il ve Il 
B) Yalnız | Ii, li ve IV 
GC) Ivell Ili ve IV 
D) IlveiV Ive ill 
E) IlivelV Ive ll 


1912'de imzalanan Uşi Antlaşmasına göre Osmanlı Devleti “geçici olmak kaydıyla” 12 Ada ve Rodos'u İtalyan 
hükümetine bırakmıştır. 


Osmanlı Devleti'ni adaları geri alma imkanı bulunuyorken böyle bir kararın altına imza atmasında 
hangi devletin dış politika anlayışından duyduğu 
endişe yatmaktadır? 

A) İngiltere 


D) İtalya 


B) Rusya C) Yunanistan 


E) Fransa 
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Bazı savaşlar iki düzenli ordu arasında, bazı savaşlar 
bir düzenli orduya karşı gerilla usulüyle, bazı savaşlar 
ise bir düzenli orduya karşı topyekün ordu ve halk tarafından yapılmıştır. 


Buna göre aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi 
doğrudur? 


Topyekün Sav, — Gerilla Sav, — İki Düzenli Ordu 


A) 1.BalkanS. o TrablusgapS. |.DünyaS. 

B) I.DünyasS. Çanakkale S. Trablusgarp S. 
GC) I.BalkanS. o KurtuluşS. 1. Balkan S. 
D) I.DünyasS. Sarıkamış H. Çanakkale S. 
E) L.DünyaS. O TrablusgarppS. Il. BalkanS. 


Bulgaristan 1. Dünya Savaşından Eylül 1918'de Os- o“ 
manlı Devleti ise Ekim 1918'de çekilmiştir. Ardından pe 
Kasım ayı içinde önce Avusturya - Macaristan ve son o 
olarak da Almanya'da çekilmiştir. va 
Yalnız bu anlatımdan yola çıkıldığında; > 
I. Almanya'nın çekilmesi Osmanlı'nın çekilişini hızlandırmıştır. ES 
11. Osmanlı'nın çekilişinde Wilson Prensipleri etkili ol- o £ 
muştur. ii 

- 
Ii. Almanya kendi blokunu en son terk etmiştir. 

» 
gibi yorumlardan hangilerine kesin olarak ulaşılır? oO£ 
A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnızlı  - 

D) Ivelli E) Ilvelli 

İtilaf devletleri 1. Dünya Savaşı içinde imzaladıkları 
Gizli Antlaşmalarla Osmanlı'yı kendi aralarında paylaşmışlardır. 
Aşağıdakilerden hangisi Gizli Anlaşmalarda taraf 
olmamasına rağmen İtilaflarca kendisine toprak 
bırakılmıştır? 
A) Yunanistan B) Çarlık Rusyası C) İtalya 

D) Sovyet Rusya E) ABD 

2)Cc 3E 4D 5)D 6) Cc 
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Londra Antlaşmasında, 


— Osmanlı Devleti Midye — Enez hattının batısındaki 
toprakları kaybettiğini kabul edecek 


— EgeAdalarının ve Arnavutluk'un durumu büyük devletlerin insiyatifine bırakılacak 


maddeleri yer almıştır. 

Buna göre; 

Il. Batı Trakya kesin olarak kaybedilmiştir. 

Il. Girit Adası, Yunanistan'a bırakılmıştır. 

Ii. Edirne ve Kırklareli, Osmanlı'ya bırakılmıştır. 

gibi yorumlardan hangisi yapılamaz? 

A) Yalnız! B) Iivelli 
D) Iveli 


C) Ivellli 
E) Live 


“Osmanlı Devleti çok uluslu bir yapıya sahipti. Bu tip devletlerde bir ırka dayalı yönetim anlayışına sahip olma, bir 
unsuru diğerinden üstün ve ayrıcalıklı kılma, oldukça 
riskliydi. Çok sesliliğin bir bütün halinde huzur içinde 
yaşayabilmesi ülke idaresinin izlediği politikaya göre şekillenmiştir.” 


Yukarıdaki anlatımdan yola çıkıldığında farklılıkların 
geniş tabana yayıldığı bir ülkede hangi yönetim anlayışının yıkılma sürecini hızlandıracağı savunulur? 


A) Halka temsil hakkı verilen idareler 


B) Parlamentoda her unsura söz hakkı tanıyan yönetimler 


C) Ayrıcalıkları gidermeye yönelik kanun çıkaran devletler 


D) Devlet kademesine yalnız kurucu unsuru dahil 
eden yönetimler 


E) Adil, eşitlikçi ve hoşgörülü politika izleyen yönetimler 


8)c YA 1)B  11)D 
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Trablusgarp Savaşı devam ederken İtalya, Çanakkale 
Boğazı'na, 12 Ada ve Rodos Adası'na saldırmıştır. 


İtalya'nın böyle bir politika izlemesinin gerekçesi 
aşağıdakilerden hangisi olabilir? 


A) Çanakkale'yi ele geçirmek 

B) Ege Denizine tümüyle hakim olmak 

C) Osmanlı'yı Trablusgarp'tan vazgeçirmek 

D) Yunanistan'ın Ege Denizi'ne inmesini engellemek 
E) Akdeniz'i İtalyan iç denizi haline getirmek 


— Trablusgarp ve Bingazi İtalya'ya bırakılacak. 


— 12 Ada ve Rodos Adası geçici olarak İtalya'da kalacak. 


— İtalya kapitülasyonların kaldırılması konusunda 
Osmanlı'ya destek verecek. 


— Trablusgarp'ın Duyun-u Umumiye'ye ödediği borcu İtalya üstlenecek. 


Uşi antlaşmasının maddelerine bakılarak; 
1. İtalya Osmanlı borçlarını üstlenmiştir. 
Ii. Kapitülasyonlar kaldırılmıştır. 


Ili. 12 Ada ve Rodos'u geri alma ümitleri yok olmuştur. 


IV. Osmanlı üç kıtada bulunma özelliğini yitirmiştir. 

gibi yorumlardan hangileri kesin olarak yapılır? 

A) Yalnız IV B) Ilvelli C) Ive 
D) Ili ve V E) 1,ilvelV 


Osmanlı Devletinin, 

1. saltanat makamına sahip olması, 
Il. savaş tecrübesinin bulunması, 

Ili. Boğazları tek yönlü kapatabilmesi 


özelliklerinden hangileri Almanya'nın Osmanlı Devleti'ni kendi yanında savaşa sokmak istemesinde 
etkili olmuştur? 


A) Yalnız! 
D) ivelli 


B) Ivell C) ilveli 
E) Lilvelili 
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I. Dünya Savaşının temel nedeni ekonomiktir. Daha 
açık ifadeyle sanayileşmiş devletlerin hammadde ve 
pazar arayışlarıdır. 


Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki yargıyı doğrulayıcı niteliktedir? 


A) Savaşın petrol coğrafyasında yoğunlaşması 
B) İngiltere'nin Fransa ile yakınlaşması 

C) ABD'nin 1. Dünya savaşına girmesi 

D) Milliyetçilik akımının yaygınlaşması 

E) Silahlanmanın hızlanması 


1. Dünya Savaşına doğrudan ve dolaylı olmak üzere 32 
ülke katılmıştır. Bu sayının dörtte üçü İtilaf grubu üyesi 
ya da destekçisidir. Buna rağmen savaş 1917'ye dek 
İttifak grubunun kontrolünde sürmüştür. 


Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi savaşın 
seyrinde paragraftaki durumun aksine bir değişim 
ortaya çıkarmıştır? 


A) Çarlık Rusyası'nda Bolşevik ihtilalinin çıkması 
B) ABD'nin savaşa girmesi 

C) Çanakkale'nin geçilememesi 

D) Osmanlı'nın savaştan çekilmesi 


E) İtalya'nın saf değiştirmesi 


İtilaf devletleri 1. Dünya Savaşı'nı kazanacakları konusunda kendilerine oldukça güveniyorlardı. Bu doğrultuda savaşı kaybeden devletlerin topraklarında yeni 
kurulacak olan devletlerin sınırlarını belirlemişlerdi. Savaş sürerken kendi aralarında Gizli Antlaşma imzalamaları da bu anlayışın diğer bir göstergesiydi. 


Bu paragraf ışığında itilafların, 
I. güçler dengesini düzenleme, 
Ii. milli çıkarlarını koruma, 

II. barışın sürekliliğini sağlama 


gibi amaçlardan hangilerine doğrudan ulaşmak istedikleri savunulur? 


A) Yalnız! 
D) Iveli 


B) Yalnız Il C) Yalnız ill 


E) Ivelll 
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8 Ekim 1912'de Karadağ'ın, ardından Bulgar, Yunan 
ve Sırpların da saldırısı sonucunda |.Balkan Savaşı 
başlamıştır. Osmanlı Devleti Balkan Devletlerine karşı 
başarısız olmuş ve Doğu Trakya'nın büyük bölümünü 
Bulgarlara bırakarak geri çekilmiştir. Balkan ulusları ile 
Londra Anlaşması imzalanmış ve Osmanlı Midye — 
Enez hattının doğusuna çekilmiştir. 


Buna göre; 


1. Doğu Trakya büyük ölçüde Bulgarların eline geçmiştir. 


Il. Midye — Enez hattının batısı filli olarak terk edilmiştir. 


IN. Londra Antlaşması ile Girit Yunanistan'a bırakılmıştır. 


A) Yalnız! B) Yalnız Il 


D) Ivelli 


C) Yalnız Ili 
E) |,ilvelil 


Yayınları 
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Birinci Dünya Savaşı sırasında gizli antlaşmalarda 
Boğazlar ve Doğu Anadolu bölgeleri Çarlık Rusyası'na 
bırakılmıştı. 1918'den itibaren başlayan işgaller incelendiğinde Boğazlar bölgesine İngiltere, Fransa ve 
İtalya girmişken Doğu Anadolu'da bir Ermeni Devleti 
temelleri atılmaktaydı. 


Gizli anlaşma planında yapılan değişikliklerin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 


A 
B) 


Wilson ilkelerinin gizli anlaşmalara karşı olması 


Sovyet Rusya'nın Gizli Antlaşmaları dünya kamuoyuna duyurması 


C) Kafkas cephesinde Osmanlı'nın başarısız olma- 


sı 
D) 
E) 


İtilafların Çanakkale'yi geçememesi 


Ermenilerin 1915'te tehcir edilmeleri 


2A 3)c 4yA 5)B 6)D 


9. 


10. 


11. 


TEST 5 


1. Dünya Savaşı'nda İtilaf devletleri, 11. Balkan Savaşı'nın çıkış nedenlerinin farkında olarak 1915-1917 yılları 
arasında, ileride Osmanlı topraklarını paylaşmada sorun 
yaşamamak için kendi aralarında gizli antlaşmalar 
imzalamışlardır. 


Bu bilgiye bakılarak; 


1... İtilafların, 1. Dünya Savaşı'nı kazanacaklarına inançları tamdır. 


II. İtilaf devletleri, geçmiş olaylardan ders almışlardır. 

Ili. İtilaf devletleri, sömürgeci politika izlemişlerdir. 

Yorumlardan hangilerine varılabilir? 

A) Yalnız | B) Ivell 
D) Ivelli 


C) Ilvelli 
E) I,Ilvellil 


İtalya Nisan 1915'te imzalanan Londra Gizli Antlaşması'nda, kendisine Konya ve Antalya'nın vaat edilmesi üzerine 
ittifak grubundan ayrılarak itilaf grubuna katılmıştır. 


İtalya'nın değişen bu politikasının, 
1. Akdeniz'de egemen güç olma, 


Ii. Trablusgarp'ı hammadde kaynağı olarak kullanabilme, 


IN. Sömürge sahasını genişletme 


gibi amaçlardan hangilerinden kaynaklandığı savunulur? 


A) Yalnız! 
D) Ivelli 


B) Yalnız Il C) Yalnız |ll 


E) |, il ve ili 


1909 yılında 1876 Anayasasının bazı maddelerinde 
değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklere bakıldığında 
padişahın mutlak otoritesinin oldukça kısıtlandığı görülür. 


Bu değişikliklerden, 


1. hükümetin padişaha değil meclise karşı sorumlu olması, 


Il. partileşme ve dernekleşmenin önünün açılması, 
Ili. basına uygulanan sansürün engellenmesi 
hangisi ya da hangileri doğrudan kişi hak ve özgür- 


lükleri ile ilgilidir? 
A) Yalnız! B) Yalnız Il G) Il veli 
D) Iveli E) Ivelli 
7)C 8)B YE 10)D 10)c 


CB 


XX. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ 


Padişaha kanunları bir kez veto etme hakkının tanınması 


Savaş ve barış kararlarının mebusan meclisine bırakılması 


Padişahın sürgün etme yetkisinin kaldırılması 


Meclis başkanını meclis üyelerinin belirlemesi 


gibi 1909'daki anayasa değişikliklerine bakılarak, 


I. 
UN 
UN 


Halk iradesi güç kazanmıştır. 
Parlamento etkin hale gelmiştir. 


Meşruti idareden Monarşi idaresine geçilmiştir. 


gibi yorumlardan hangilerinin yapılması doğru olmaz? 


A) Yalnız | 
D) Ivellli 


B) Yalnız Il C) Yalnız ill 


E) Ilvelli 


Yayınları 


Limit 


Lmt 


Trablusgarp Savaşı Uşi Anlaşması ile sona ermiştir. Bu anlaşma ile, 


— Trablusgarp ve Bingazi İtalya'ya bırakılmıştır. 


— 12 Ada Osmanlı toprağı sayılmış fakat geçici olarak İtalya'ya bırakılmıştır. 


— Trablusgarp dini yönden Osmanlı halifesine bağlı 
kalmıştır. 


Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi doğru olmaz? 


A) Osmanlı Devleti Trablusgarp ile kültürel bağını 
koparmamıştır. 


B) Ümmetçilik politikasının gerçekleşmeyeceği anlaşılmıştır. 


C) Osmanlı Devleti'nin sınırları daralmıştır. 
D) Osmanlı Devleti çıkarlarına göre politika izlemiştir. 


E) Halifelik makamı siyasete dahil edilmiştir. 


C 3 


TEST 6 


1. Mısır'ın İngilizler tarafından işgal edilmiş olması 
Il. Trablusgarp'ın İtalya'ya yakın olması 


Ili. Osmanlı donanmasının Haliçte zincirli bulun 
ması 


gibi durumlardan hangisi ya da hangilerinin İtalya'nın Trablusgarp'a saldırmasını kolaylaştırdığı 
savunulur? 


A) Yalnız! B) ivell G) Ivelli 
D) Ilvelli E) 1,ilvellii 

1. Balkanlar 

II. Kuzey Afrika 

IN. Anadolu 


1. Dünya Savaşı'nın yaşandığı önemli coğrafyalardan 
hangisinde Rusya ile Avusturya — Macaristan arasında çıkar çatışması yaşandığı söylenebilir? 


A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız lll 
D) iveli E) | velili 


I.Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin Kafkas Cephesini açmasında; 


1. İngiltere'nin Uzakdoğu ile olan bağlantısını kesmek 
Ii. Kars, Ardahan ve Batum'u Ruslardan geri almak 
Il. İslam birliği politikasını gerçekleştirmek 


düşüncelerinden hangileri doğrudan etkili olmuştur? 


A) Yalnız! 
D) Ivell 


B) Yalnız Il C) Yalnız Ili 


E) Ivelll 
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TEST 6 


Kasım 1914'te Osmanlı Devleti'nin I.Dünya Savaşı'na 9.  V.MehmetReşat'ın bütün İslam alemini Osmanlı ile befiilen girmesi beraberinde bazı sonuçlar doğurmuştur. raber savaşmaya daveti anlamına gelen Cihat çağrısına 
Arap nüfusunun büyük çoğunluğu karşılık vermemiştir. 
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin I.Dün- > deil elen ş 
ya Savaşı'na girmesinin sonuçları arasında sayıla- Bu durumun ortaya çıkmasında Araplar arasında 
maz? aşağıdaki düşünce akımlarından hangisinin etkili 
li başladığ lur? 
A) Almanya batı cephesinde rahatlamıştır. > al Gi 
B) İttifak grubu güçlenmiştir. A) Ümmetçilik B) Milliyetçilik C) Laiklik 
D) Islahatçılık E) İslamcılık 
C) Osmanlı Devleti yalnızlık politikasından kurtulmuş- ) iŞ ) 
tur. 
D) İslam dünyasına cihat çağrısında bulunulmuştur. 
E) Ağustos 1914'te Almanya ile ittifak anlaşması imzalanmıştır. 
10. Birinci Dünya Savaşı sonucunda; 
1. ulusal devletlerin kurulması 
Il. savaş karşıtı siyasal teşekküllerin oluşturulması 
İ INI. ateşkes anlaşmaları ile sıcak savaşın durdurul- 
Balkan Savaşlarının sonuçlarıyla ilgili — ması. 
I. Osmanlı genel nüfusu azalmıştır. > gibi ortaya çıkan bu gelişmelerden hangileri yeni bir 
Ii. Balkanlarda azınlık konusu gündeme gelmiştir. yi savaşın çıkmaması amacı ile ilişkilendirilebilir? 
s 
Il. Osmanlı'da müslüman nüfus oranı artmıştır. > A) Yalnızl B) Yalnızllı G) Ive 
gibi yorumlardan hangileri yapılabilir? - B).vezll Ejilbveli 
A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız Il — 
D) Ivell E) I,ilvelil pi 
E 
- 
Bazı büyük devletlerin Osmanlı Devleti'ni de Birin- 11. 31 Mart İsyanı; Osmanlı Tarihi'ndeki isyanlar incelendici Dünya Savaşı'na sokmaya çalışmalarında, Os- ğinde devlet rejimine karşı yapılan ilk isyandır. 
manlı Devleti'nin 
Buna göre; 
ee vaştecrloeel 1. 31 Mart İsyanı ile Meşrutiyet Yönetimi sona ermiştir. 
Mix «Jeopoliik Konumu Il. Osmanlı tarihinde rejimi hedef almayan isyanlar da 
Ili. ekonomik gücü görülmüştür. 
IV. siyasal yapısı Il. 31 Mart İsyanı'ndan önce yapılan isyanlar başarısızlıklı | tir. 
gibi özelliklerinden hangilerinin etkili olmadığı sa- a ei 
vunulur? yargılarından hangilerine ulaşılamaz? 
A) Yalnızıl B) Yalnız Ili G) Ili veiV A) Yalnız | B) | veli C)ivelli 
D) Ivell E) |, Ili ve IV D) li ve lll E) |, il ve ili 
Yyc 2)B8 3E 4A 5)B 6GE Kİ 8)Cc 9)B 10)C 10)c 
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XX. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ 


Balkan Savaşlarının tüm süreci ile ilgili olarak, 


1. Osmanlı Devleti Ege denizi ile olan bağlantısını tamamen yitirmiştir. 


Ii. Hükümet değişikliği ile ittihatçılar idareye tamamen hakim olmuşlardır. 


Ili. Makedonya ve Girit elden çıkmıştır. 


IV. Savaş sonunda Il.Abdülhamit tahtından indirilmiştir. 


hangileri söylenemez? 
A) Ivell B) Ivelll 
D) IvelV 


GC) Il,ili ve IV 
E) Ilive IV 


Birinci Dünya Savaşı'nda savaşmış olan bir çok devlet 
benzer amaçlar doğrultusunda mücadele vermiştir. 


Aşağıdakilerden hangisinin Birinci Dünya Savaşı'nda 

bulunma amacı diğerleriyle benzeşmemektedir? 

A) ABD C) Rusya 
D) Yunanistan E) Bulgaristan 


B) Japonya 


Gizli Antlaşmalarda, 

- Boğazlar bölgesinin Rusya'ya bırakılması 

— Orta Doğuda Hilafet devleti kurulması 

— Irak'ın İngiltere'ye Suriye'nin Fransa'ya bırakılması 
— Konya ve Batı Akdeniz'in İtalya'ya bırakılması 
kararlaştırılmıştır. 

Buna göre; 


I. Osmanlı Devleti Gizli Anlaşmaları onaylamak zorunda kalmıştır. 


Il. Halifelik Devleti kurulamamıştır. 

Ili. Paylaşımlarda ulusların çıkarları gözetilmiştir. 

gibi yorumlardan hangisi kesin olarak yapılır? 

A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız lll 
D) Iveli E) iivelli 


€-D 


Yayınları 


Limit 


t 


Lm 


TEST 7 


Osmanlı Devleti'nin İtalya ile Uşi Antlaşmasını imzalamasında, 


1. Balkan Savaşı'nın başlaması, 


Il. Çanakkale boğazının İtalyanlarca ablukaya alınması, 


Ii. 12 Ada ve Rodos'un İtalyanlar tarafından işgal edilmesi 


gibi durumlardan hangilerinin etkisinin olduğu savunulur? 


A) Yalnız! 
D) Ivell 


B) Yalnız|l C) Yalnız ill 


E) L,livellli 


Osmanlı Devleti, Kasım 1914'te İttifak devletleri safında 
1. Dünya Savaşı'na katılmıştır. Osmanlı savaşa girince 
yeni cepheler açılmış, savaşın yayılması Almanya ve 
Avusturya-Macaristan'ı kısa bir süre de olsa rahatlatmış 
ve üstün konuma taşımıştır. Savaşın ilerleyen döneminde Rusya'nın fiili olarak savaştan çekilmesi onun yerine 
ABD'nin savaşa girmesi Almanya, Avusturya-Macaristan ve Osmanlı açısından olumsuz gelişmelere neden olmuştur. 


Bu bilgilerden yola çıkılarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 


A) Osmanlı, İttifak Grubu'nda savaşmamıştır. 

B) İttifak devletleri, savaşı galip bitirmişlerdir. 

C) ABD ortadoğu petrollerini ele geçirmiştir. 

D) ABD'nin savaşa girişi savaşın seyrini değiştirmiştir. 


E) İttifak devletlerinden, savaştan ilk çekilen devlet 
Almanya'dır. 


1. Dünya Savaşı 1914 — 1918 yılları arasında yaşanmıştır. Bu savaşta güç dengesi itilaflardan yana olmasına 
karşın savaş süresi tahmin edilenden çok olmuştur. 
1. Dünya Savaşı'nın uzamasında, 


1. Çanakkale Savaşları, 

11. Wilson Prensipleri, 

IN. Gizli Anlaşmalar 

hangilerinin etkisinin olmadığı savunulur? 

A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız Ili 
D) Iveli E) ilvelli 
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XX. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ TEST 7 


1917'de İttifak Devletleri savaşı galip bitirecekleri konu- 10. Osmanlı Devleti, 1. Dünya Savaşı başlayınca; 
Iduk: İl l Fakat k 

emer amında Bü.dürün 9 — Kapitülasyonları tek taraflı kaldırdığını açıklamıştır. 

—  Duyun-u Umumiye'ye olan borçları ödemeyi durdur- 


İttifak grubunun umutlarını azaltan gelişme aşa- muştur. 


ğıdakilerden hangisidir? 


A) ABD'nin savaşa girmesi Bununla, 


B). İtalya'nın saf değiştirmesi 1. . İtilaf Devletlerine güvence verme, 


C) Bulgarların ittifaklara katılması Il. Ekonomik bağımsızlığı gerçekleştirme, 


D) Rusya'nın savaştan çekilmesi IN. Gelişmeleri çıkarlarına uygun değerlendirme 


E) Wilson İlkelerinin yayınlanması durumlarından hangilerine ulaşmayı hedeflemiş ola- 


maz? 
A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız |ll 
D) ivelli E) ilvelli 
8. İttihat ve Terakki Cemiyeti 1889'da kurulmuştur. Cemiyet ilk olarak devletin yıkılışını durdurma hedefi için hareket etmiş ve bu hedef için mevcut sistemin değişmesi 
yönünde mücadele vermiştir. Bu hedefe 1908 yılında 
ulaşan cemiyet kısa bir süre sonra padişahı tahttan in- Ni 
11. 1. Dünya Savaşı sonrasında, 


dirmiş ve 1913'ten itibaren de hükümeti de ele geçirerek ülkenin kaderine el koymuştur. Cemiyet, 1918'de 
oluşan atmosferin farkında olduğundan kendini feshetmiş ve ileri gelen üyeleri yurt dışına kaçmak zorunda 
kalmıştır. 


— Almanya, Avusturya ve Bulgaristan'da Cumhuriyet, 
İtalya'da faşist yönetimlerin kurulması 


— Polonya, Çekoslovakya, Macaristan ve Yugoslavya 
devletlerinin kurulması 


Yayınları 


Yalnız bu bilgilerden yola çıkılarak aşağıdakilerden 
hangisinin söylenmesi doğru olur? — Osmanlı Devleti'nden ayrılan topraklar üzerinde, 


p iz “mandater” rejimilerin kurulması 
A) İttihat Terakki izlediği politikalarla amacına kesin 
olarak ulaşamamıştır. E gelişmeleri, aşağıdaki yargılardan hangisini ka- 
i ie nıtlamaz? 
B) İzlenen politika ile 1. Dünya Savaşı kazanılmıştır. o — 
n A) Ulus devletlerinin sayısının arttığı 
C) İttihatçılar Alman yanlısı bir politika izlemişlerdir. ki 
D : A E B) Sömürgecilik anlayışının biçim değiştirdiği 
D) 1913'te Meşrutiyet idaresine geçilmiştir. 3 
ei z Ki C) Rejim değişikliklerinin yaşandığı 
E) 1918'de mevcut hükümet İttihat Terakki partisini 
kapatmıştır. D) Osmanlı Devleti'nin egemenlik alanının daraldığı 
E) Ekonomik ve askeri kısıtlamaların getirildiği 
9. 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devletinin Çanakkale 
Cephesindeki başarısı, 
Il Japonya'nın savaştan çekilmesi 12. — Basra Körfezi'ne hakim olmak 
Il. İttifakların güç kazanması — Rusya'ya kara yoluyla yardım ulaştırmak 
IN. Savaşın uzaması — Abadan petrollerini ele geçirmek 
sonuçlarından hangilerine neden olduğu savunula- Yukarıdaki nedenler 1917 yılında hangi cephenin 
maz? açılmasında etkili olmuştur? 
A) Yalnız! B) Yalnız Il GC) Yalnız lll A) Çanakkale B) Kafkas C) Irak 
D) Ivelli E) Ivelll D) Kanal E) Hicaz - Yemen 
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KURTULUŞ SAVAŞI HAZIRLIK DÖNEMİ 


Kurtuluş Savaşı'nın hazırlık döneminde M. Kemal tarafından hazırlanan Amasya Genelgesi'nde “Her türlü 
etki ve denetimden uzak milli bir kurul oluşturulmalıdır.” maddesi yer almaktadır. 


Aşağıdakilerden hangisinin bu doğrultuda ortaya çıktığı söylenebilir? 


A) Sivas Kongresi'nden sonra İrade-i Milliye isimli 
gazetenin çıkarılması 


B) Sivas Kongresi'nde yurdu temsil eden Temsil 
Heyeti'nin kurulması 


C) İşgallere karşı Kuvay-i Milliye örgütünün kurulması 


D) TBMM'nin yetkilerinin 3 ay süre ile M. Kemal'e 
bırakılması 


E) Montrö Antlaşması ile boğazların idaresinin Türkiye'ye bırakılması 


Sivas Kongresi'nde alınan bir karara göre Türk vatanının parçalanmasını önlemek için Rumeli ve Anadolu'da faaliyet gösteren tüm milli kuruluşlar 
birleştirilecekti. Bu kararın sonucunda Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti kuruldu. 


Buna göre; 

1. Direniş ulusal boyut kazanmıştır. 

Il. Kuvvetler koordinasyonu kolaylaşmıştır. 

Ii. Bölgesel savunmanın yetersizliği kabullenilmiştir. 

yorumlardan hangilerine ulaşılır? 

A) Yalnız | B) Il ve Ili 
D) Ivellli 


G)iveli 
E) I,ilvelil 


15 Mayıs 1919'da Yunanlılar, İzmir'i işgal etmişlerdir. 
Bunun üzerine İzmir halkı başta olmak üzere tüm ulus 
silahlı direnişe geçmiştir. Basın-yayın yolu ile savunmanın vatanı kurtarmayacağı kesinlik kazanmıştır. Kurulan Kuvay-i Milliye birlikleri düzenli ordu kuruluncaya 
kadar düşmanla çatışmıştır. 


Bu bilgilere bakılarak aşağıdaki yorumlardan hangisi 
yapılamaz? 


A) Kuvay-i Milliyeciler düzenli orduya karşı çıkmıştır. 


B) Türk ulusu İzmir'in işgalinden sonra silahlı mücadeleye başlamıştır. 


C) Kuvay-i Milliye'den önce işgallere karşı tepkiler 
vardır. 


D) Kuvay-i Milliye, ulusal bağımsızlık için mücadele 
etmiştir. 

E) İzmir'in işgali mücadele yönteminin değişmesine 
neden olmuştur. 


€ -B 


Giüimtt Yayınları 


Lmt 


TEST 1 


Osmanlı Devleti ile İtilaf devletleri arasında 30 Ekim 
1918 de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşmasının 
maddelerinden bazıları şunlardır: 


— Boğazlar itilaf devletlerinin denetimine bırakılacak 
— Osmanlı ordusu terhis edilecek 


— İtilaf devletleri güvenlikleri gerekçesiyle Anadolu'nun 
istedikleri yerini işgal edebileceklerdir. 


Yukarıdaki maddelere göre, 


1. Rumeli ve Anadolu toprakları arasındaki etkileşim 
zayıflamıştır. 


Il. Osmanlı toprakları savunmasız bırakılmıştır. 

Ili. Anadolu halkının işgallere karşı direnci kırılmıştır. 

Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 

A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız lll 
D) Ii veli E)1, İl ve ill 


Kurtuluş Savaşının Hazırlık Döneminde, 

— Amasya Görüşmeleri 

— Misak-ı Milli kararları 

gibi gelişmeler birlikte değerlendirildiğinde, 
1. tam bağımsızlık 

ıl. milli egemenlik 

Ili. işgallere karşı tepki 


kavramlarından hangileri üzerinde daha çok durulduğu savunulur? 


A) Yalnız | 
D) ivellli 


B) Yalnız Il C) Yalnız lll 


E)i, li ve lll 


Milli mücadele, halkın onayladığı temsilcilerin almış olduğu kararlarla yürütülen bir kurtuluş hareketidir. 


Buna göre, 

1. Misak-ı milli kararlarının alınması, 
Il. Sivas kongresinin toplanması, 

Ili. Saltanat şurasının toplanması 


gelişmelerinden hangileri bu hareketin içinde yer 
alır? 


A) Yalnız! 
D) Il veli 


B) Yalnız Il 
E) I,ilvellil 


G) Ivell 
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KURTULUŞ SAVAŞI HAZIRLIK DÖNEMİ 
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1. Dünya Savaşından sonra şartları en son belirlenen 
antlaşma Sevr Antlaşmasıdır. 


Bu durumun nedenleri arasında aşağıdakilerden 

hangisi gösterilemez? 

A) İtalya'ya vaadedilen İzmir'in Yunanistan'a bırakılması 


B) Osmanlı Devlet idarecilerinin İtilaf Devletleri için bir 
tehdit oluşturmaması 


C) TBMM'ye karşı işgallerin yaygınlaşması 


D) Mondros Ateşkes Antlaşmasının bir barış anlaşması niteliğinde olması 


E) Türk halkının bağımsızlık mücadelesinde kararlı 
olması 


Son Osmanlı Mebusan Meclisinde tam bağımsızlığın sembolü olan Misak-ı Milli kararlarının alınması ile, 


1. Sevr Anlaşmasının imzalanması 
11. İLTBMM'nin açılması 
Ii. Düzenli ordunun kurulması 
gelişmelerinden hangileri çelişmektedir? 
A) YalnızI B) Yalnız Il 

D) Ivelli E) I,ilvellil 


C) Ivelli 


Durum: 


28 Haziran 1914'te 1. Dünya Savaşı başladı. Osmanlı 
Devleti ilk olarak İtilaf Grubu'na katılmak istediyse de İtilaf devletleri ileride Osmanlı Devleti'nin topraklarını paylaşma planlarını göz önüne alarak bu isteği reddettiler. 
Osmanlı Devleti'nin ittifaklara katılmamasını, tarafsız kalmasını istediler. 


Sonuç: Osmanlı Devleti, 2 Ağustos 1914'te Almanya 
ile ittifak antlaşması yaptı. Kasım 1914'te İttifak Grubu 
ile 1. Dünya Savaşı" na katıldı. 


Yukarıda verilen durum ve sonuç değerlendirilmesi yapıldığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılır? 


A) İtilaf devletleri amaçlarına ulaşmıştır. 

B) Osmanlı Devleti İttifak Grubu'nu kurmuştur. 

C) İtilaf devletleri, kapitülasyonları kaldırmıştır. 

D) Osmanlı Devleti, İttifak devletlerine katılmıştır. 

E) Osmanlı Devleti kaybettiği toprakları geri almıştır. 


2)E A 4E 5)D 


Etmit Yayınları 
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10. 


1. 


7)c 


TEST 1 


İtilaf devletleri ve Osmanlı Devleti arasında 1. Dünya Savaşı'nı durduran Mondros Ateşkes Antlaşması, 30 Ekim 
1918'de imzalandı. İtilaf devletleri bu antlaşmanın 7. ve 
24. maddelerine dayanarak Türk topraklarını işgale başladılar. Türk milleti işgallere karşı; 


— Direniş Cemiyetleri 

— Kuvay-i Milliye 

— Kongreler 

ile tepkisini ortaya koydu 
Bu duruma bakılarak; 


1... İtilaflar Mondros Ateşkesini işgallere zemin olacak 
şekilde hazırlamışlardır. 


Il. Türk milleti bağımsızlık yolunda farklı savunma yöntemleri geliştirmiştir. 


ll. İtilaflar, Türk milletinin tepkisinden çekinerek işgalleri yavaşlatmışlardır. 


yorumlarından hangilerine varılamaz? 
A) Yalnız | B) Yalnız Il 
D) Il ve İli 


C) Yalnız Ill 
E) I,ilvelli 


İtilaf Devletleri işgal edecekleri alanları genişletmek 
ve işgalleri kolaylaştırmak amacıyla Mondros Ateşkes Antlaşmasında, 


1. Mezopotamya, Kilikya gibi belli bir sınıra dayanmayan bölge adlarını kullanmaları, 


II. Orduları terhis edip silah ve cephanelere el koymaları, 


Ili. Enerji kaynakları ve stratejik bölgeleri ellerinde tutmaları 


içeriklerinden hangilerine yer vermişlerdir? 
B) Yalnız Il G) Ivell 
E) I,Ilvellil 


A) Yalnız! 
D) Ilvelil 
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Amasya Genelgesi ile Sivas'ta bir ulusal kongrenin toplanacağı ilan edilmiştir. 


Buna göre, 

1. birlik ve beraberliğin sağlanması 
Il. yönetim şeklinin değiştirilmesi 
Ili. mücadele'nin halka mal edilmesi 


gibi hedeflerden hangilerinin amaçlandığı savunulur? 


A) Yalnız! 
D) Ivellli 


B) Yalnız ll C) iveli 
E) 1, ilvellli 


M. Kemal, İstanbul Hükümeti'ne Meclis-i Mebusanın 
İstanbul dışında toplanmasını teklif etmişse de bunu 
kabul ettirememiştir. M. Kemal'e göre meclis İstanbul'da toplanır ve bağımsızlık konusunda karar alınırsa 
İtilaflar bu durumu kabullenmeyecek ve özgür kararlara müdahale edecekti. 


Buna göre aşağıdakilerden hangisi M. Kemal'in 
haklı olduğunun kanıtıdır? 


A) İtilafların meclisin toplanmasına müdahale etmemesi 


B) Temsilciler kurulunun Ankara'ya gelmesi 
C) Mondros'a göre Anadolu'nun işgal edilmesi 
D) İstanbul'un resmen işgal edilmesi 


E) Mebuslar meclisinde Misak-ı Milli kararlarının alınması 


Misak-ı Milli'de alınan 


1. Gelişmemizi engelleyen her türlü kısıtlamalar reddedilir. 


Il. Dış borçların ödenmesi bu belgedeki esaslara 
aykırı olmayacaktır. 


Ili. Batı Trakya ve Arap topraklarının geleceği bölge 
halkının vereceği serbest oylarla belirlenmelidir. 


IV. Gerekirse halkın oyu ile anavatana katılmış olan 
Elviye-i Selase'de de halkoyuna gidilebilir. 


kararlardan hangisi ya da hangileri Misak-ı Milli sınırlarının dışında da hedeflerin var olduğunu kanıtlar? 


A) Ivelli 
D) |, il ve li 


B) Ili ve IV C) Yalnız Ili 


E) Il, ili ve IV 


€ 4 


Yayınları 
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İtilaf devletleri 16 Mart 1920'de Misak-ı Milli'yi kabul 
eden Mebusan Meclisini dağıtmış ve İstanbul'u resmen 
işgal etmişlerdir. 


Bu dönemde Milli Mücadele veren Türk halkının bu 
harekete verdiği ilk tepki aşağıdakilerden hangisi 
olmuştur? 


A) Rusya ile anlaşmak 
B) Düzenli ordu kurmak 
C) TBMM'yi açmak 

D) Direnişe son vermek 
E) Cemiyetler kurmak 


Mustafa Kemal 19 Mart 1920'de yayınladığı bildiride, 

— Mücadelenin Ankara'da padişah adına devam edeceğini 

— İstanbul'daki tutuklamalara karşı Anadolu'da itilaf 
subaylarının tutuklanacağını 


— İşgalin haksız gerekçelerle yapıldığını 


— Ankara'da olağanüstü yetkilere sahip bir meclisin 
açılacağını, 


ifade etmiştir. 

Bu bildiri ile, 

1. birlik ve beraberliğin bozulmaması, 

11. mücadelenin aksatılmadan devam etmesi, 

Ili. saltanat makamının etkisinden yararlanılması 


gibi amaçlardan hangilerinin sağlanmak istendiği 
savunulur? 


A) Yalnız! 
D) Ilvellli 


B) Ivell 
E) I,ilvelil 


C) Ivelli 
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İtilaf devletleri, Osmanlı Mebuslar Meclisinde alınan 8. Temsil Heyeti ile İstanbul Hükümetinin temsilcileri 
Misak-ı Milli kararlarını çıkarlarına ters bulduklarından Amasya'da bir araya gelerek bazı kararlar almışlarmeclisi dağıtıp İstanbul'u resmen işgal etmişlerdir. Bu dır. Bu görüşmenin aşağıdaki durumlardan hangisi 
gelişmeler üzerine, Ankara'da bulunan Temsil Heyeti üzerinde etkili olduğu savunulabilir? 
Başkanı M. Kemal tekrar seçimlerin yapılacağını, N n 
bunun sonucunda da TBMM'nin açılacağını ilan et- A) Azınlık isyanlarının sona ermesi 
miştir. B) Milli Mücadeleye katılımın artması 
Bu paragraftan yola çıkılarak aşağıdakilerden han- C) İtilaflar arasında görüş ayrılıklarının belirginleşmesi 
gisine ulaşılabilir? ğ z : 
D) Ülkedeki rejimin değişeceğini anlaşılması 
A) Misak-ı Milli kararları, Türk ulusunun bağımsız yaşama isteği doğrultusunda alınmıştır. E) TBMM'nin açılması 
B) İstanbul Hükümeti Misak-ı Milli'nin ilanını desteklemiştir. 
C) M. Kemal, TBMM'ye seçtiği üyeleri almak istemiştir. 
D) Halifeliği kaldırabilmesi içinuygun bir ortam doğmuştur 
E) İstanbul'un resmen işgalinden sonra Temsil Heyeti 
kurulmuştur. 
9. Erzurum Kongresi kararları arasında; “ Ulusal sınırlar 
z içerisinde vatan bir bütündür, parçalanamaz.” maddesi 
o yer alımıştır. 
e Buna göre Erzurum Kongresi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
vi A) Ülke bütünlüğü önemsenmiştir. 
> B) Cumhuriyet'e geçileceği belirtilmiştir. 
- C) Bağımsızlığın önemi vurgulanmıştır. 
E D) Toprak bütünlüğü savunulmuştur. 
3 E) Milli menfaatler korunmuştur. 
E 
- 
Mustafa Kemal mahalli kurtuluş yolları arayan cemi- 10. Amasya Tamimi'nde “ İstanbul Hükümeti üzerine 
yetlere ve yapılan bölgesel kongrelere karşı çıkmıştır. aldığı sorumluluğun gereklerini yerine getireme- 
Nitekim Sivas Kongresinde Anadolu ve Rumeli'deki mektedir. Bu durum milletimizi yok olmuş gibi 
tüm cemiyetleri bir çatı altında toplanmasını sağlamış- göstermektedir.” hükmü yer almıştır. 
tır. 
Bu hüküm aşağıdaki gelişmelerden hangisine or- 
Mustafa Kemal'in bu yolla ulaşmak istediği temel tam hazırlamıştır? 
ğ 'den hangisidir? 
meç aştğcakiecen hang A) İstanbul Hükümetine olan güveninin zedelenme- 
A) Kongrelerde başkan seçilmek sine 
B) Saltanatı kaldırmak B) Kuvayi Milliye Hareketinin doğmasına 
C) Mücadeleyi tek elden yürütmek C) Direniş Cemiyetlerinin kurulmasına 
D) Düzenli orduyu kurmak D) Mustafa Kemal'in Anadoluya geçmesine 
E) İstanbul Hükümetinde yer almak E) Damat Ferit Paşa'nın istifa etmesine 
1D 2D 3)c 4)c 5E 6A 7)Cc 8)B 9)B 10)A 
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M. Kemal'in Amasya Genelgesi'nden sonra 9. Ordu 
Müfettişliği görevine son verilmiş, derhâl İstanbul'a 
gelmesi emredilmişti. Bu durumda General M. Kemal 
askerlik görevinden istifa etmiş ve mücadeleyi bırakmayacağını göstermiştir. 


Aşağıdakilerden hangisi M.Kemal'in Türk milleti 
için yaptığı bu fedakârlığa karşı bir takdir ve teşekkür hareketi sayılabilir? 


A) İtilaf devletlerinin İstanbul Hükümeti'ne baskılarını 
arttırmaları 


B) Kazım Karabekir'in kendi emrindeki ordularla M. 
Kemal'e bağlı olduğunu bildirmesi. 


C) Güneydoğu Anadolu'da Fransızlara karşı mücadelenin sürmesi 


D) İstanbul Hükümeti'nin M.Kemal'i vatana ihanetle 
suçlaması 


E) İstanbul Hükümeti ile Amasya'da görüşmelerin 
yapılması 


(1) 3 Kasım 1918 ve sonrasında yaşanan işgalleri İtilaf 
Devletleri, Mondros Ateşkesi'ne dayandırmak için ateşkese 7. ve 24. maddeleri özellikle koydurmuşlardır. (ll) 
Gizli Antlaşmalar doğrultusunda işgal yaptıklarından bir 
işgal sahasında iki itilaf devletinin çakışması durumu yaşanmamıştır. (111) 1917 De Morienne gizli anlaşmasında 
İtalya'ya vaat edilen İzmir'in Paris Konferansı'nda Yunanistan'a bırakılması Paris Konferansı'nın dağılmasında 
etkili olmuştur. (IV) Fransızlar Çukurova'yı, İngilizler ise 
Musul, Urfa, Antep, Maraş, Samsun'u işgal edip bazı 
noktalara da asker çıkarmışlardır. (V) İşgalleri durdurabilmek için Türk milleti ilk olarak direniş cemiyetleri kurmuştur. 


Mondros Ateşkesi'ne dayalı olarak başlatılan işgali verilen paragrafta kaç numarayla başla- 
bu akışı bozmaktadır? 


AYI B) Il oy D) IV E)V 
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— Yahudiler 

— Ermeniler 

— Rumlar 

Wilson Prensiplerinde geçen “her ulus kendi ulusal 
devletini kurmalıdır” maddesi gereğince Anadolu top- 


raklarında kendi ulusal devletini kurmak için hangi 
toplulukların cemiyet kurdukları savunulur? 


A) Yalnız Rumlar 

B) Yalnız Ermeniler 

C) Rumlar ve Ermeniler 
D) Rumlar ve Yahudiler 


E) Rumlar, Ermeniler ve Yahudiler 


Aralık 1918'de önce Trakya Paşaeli Cemiyeti ardından 
Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kuruldu. Bu 
cemiyetler bölgelerinin Türklüğünü kanıtlamak, bölge 
göçlerine engel olmak, birlik beraberliği sağlamak, basın yayın usulüyle haklılıklarını ispat etmek gibi savunma yolları kullanmışlardır. Bu direnişin tüm ulus 
tabanına yayılması sonucunda İşgalciler azınlık unsurları tahrik ederek Türk milleti aleyhine teşkilatlandırmışlardır. 


Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi doğru olmaz? 


A) Tüm cemiyet faaliyetlerinin yararlı olduğu söylenemez. 


B) İşgallere karşı Türk milletinin ilk tepkisi silahlı dirniş metodu değildir. 


C) Yararlı cemiyetlerin kurulması milli kongrede alınan 
kararlar doğrultusundadır. 


D) Cemiyetler ilk etapta bölgesel kurtuluş çareleri 
aramışlardır. 


E) İşgallere karşı Türk milleti ulusal bağımsızlık mücadelesi başlatmıştır. 


1. İtalya 
I1. Bulgaristan 
IN. Sovyet Rusya 


Yukarıdakilerden hangileri Mondros Ateşkesi'nin 7. 
maddesi doğrultusunda Osmanlı topraklarını işgal 
etmiştir? 


A) Yalnız! 
D) Iveli 


B) Yalnız Il C) Yalnız ill 
E) I,livellil 
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Mustafa Kemal 13 Kasım 1918'de İstanbul'a gelmiştir. 
6 ay kadar İstanbul'da milletin bağımsızlığının sağlanması konusunda fikir alışverişlerinde bulunmuş ve belli 
planlar yapmıştır. Mayıs 1919'da 9. Ordu Müfettişliği 
ek görevi ile Samsun'a gönderilmiştir. Gönderiliş görevi kapsamında, Türklerin elindeki silahları toplamak, 
Karadeniz'deki çatışmaları sonlandırmak vardır. Mustafa Kemal ise bu görevlendirmeyi bir basamak olarak 
değerlendirmiştir. 


Bu bilgiler doğrultusunda Mustafa Kemal için aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi doğru olmaz? 


A) Görevini kötüye kullanmıştır. 

B) Gerçek hedefini sezdirmemiştir. 

C) Kurtuluş çareleri aramıştır. 

D) Farklı düşünceleri değerlendirmiştir. 


E) Aynı anda farklı görevler yürütmüştür. 


Havza Genelgesi İzmir'in İşgali'nden yaklaşık iki hafta 
sonra hazırlanmıştır. Tüm işgalleri ve özellikle İzmir'in 
işgalini protesto eden bu genelge Doğu ve Güneydoğunun tüm askeri ve sivil amirlerine telgraf yoluyla 
ulaştırılmıştır. 


Genelgenin hazırlanma nedenleri arasında, 
1. İzmir'in işgaline engel olmak, 

Ii. tepkileri eyleme dönüştürmek, 

INI. milli bilinci harekete geçirmek 


gibi amaçlardan hangilerinin varlığından söz edilebilir? 


A) Yalnız! 
D) Ilvellli 


B) Yalnızlı C) Yalnız lll 


E) |,ilvellli 


“Erzurum Kongresi yapısal olarak bölgesel alınan kararlar açısından ulusaldır” 


diyen bir tarihçi bu yorumuna kanıt olarak aşağıdaki kongre kararlarından hangisini gösteremez? 


A) Manda ve himaye kabul edilemez. 
B) Vatan bir bütündür parçalanamaz. 
C) Temsil Heyeti doğuyu temsil eder. 
D) Mebusan meclisi derhal açılmalıdır. 


E) Doğuya taarruz olursa topyekün karşı konulmalıdır. 


2)c 3)c 4)c 5JA 
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Mustafa Kemal Paşa Havza Genelgesi'nin ilanından sonra İstanbul Hükümeti tarafından bir kez daha 9. Ordu Müfettişliği Görevi kapsamı dışına çıkmaması konusunda 
uyarılmıştır. Bu gelişmenin ardından Amasya Genelgesi'ni hazırlayan Mustafa Kemal, bir daha uyarılacağını 
belki de ek görevine son verileceğini öngörmüştür. Bu durumun mücadele yolunda kaos yaratacağının farkında 
olarak bir çeşit tedbir almıştır. 


Mustafa Kemal'in aşağıdaki icraatlardan hangisi 
böyle bir öngörüye sahip olduğunu kanıtlar? 


A) Amasya Genelgesi'nde Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığını ifade etmesi 


B) Amasya Genelgesi maddelerini kuvvet kumandanlarına imza ettirmesi 


C) Samsun'a geri dönerek hükümetin kararlarına harfiyen uyması 


D) 9. Ordu Müfettişliği görevinden istifa etmesi 


E) Askerlik görevinden istifa etmesi 


Ulusal Sivas Kongresi 4 — 11 Eylül 1919'da Sivas Lisesi'nde yaklaşık 35 — 40 arası bir delegenin katılımıyla gerçekleşmiştir. Erzurum Kongresi ise bölgesel bir kongre 
olmasına karşın 62 kişi ile toplanmıştır. 


Ulusal kongreye katılımın daha fazla olması gerekirken aksi bir durumun gerçekleşmiş olmasında; 


1. İstanbul Hükümetine bağlı bazı valilerin 

Ii. Temsil Heyetinin bazı üyelerinin 

Il. İngiliz ve Fransız propagandalarının 

hangilerinin etkisinin olduğu savunulur? 

A) Yalnız! B) Yalnızlı C) Yalnız ill 
D) Ivell E) Ivelll 


Amasya görüşmeleri İstanbul Hükümeti ile Temsil Heyeti arasında milli mücadelenin gidişatının görüşüldüğü ilk 
gelişmedir. İki taraf birbirinden bazı isteklerde bulunmuştur. 


Aşağıdakilerden hangisi İstanbul hükümetinin isteklerindendir? 


A) Temsil Heyeti'nin varlığının kabul edilmesi 


B) Barış görüşmelerine Temsil Heyeti'nin onayı alınmadan gidilmemesi 


C) Ali Rıza Paşa hükümetine güven oyu verilmesi 
D) Kongre kararlarının onaylanması 


E) İstanbul dışında meclis toplanması 


8)c 9B 10)E ( 11)C 
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1. o Kurtuluş Savaşı hazırlık süreci Mondros'tan sonra 4. 
başlayan işgallere karşı kurulan milli cemiyetlerle başlar. Düzenli ordunun kuruluşu ve işgalcilerle çarpışmaların yaşandığı 1920 senesinin Eylül'üne kadar sürer. 


Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin kurtuluş savaşı hazırlık sürecinde yaşanmadığı savunulur? 


A) Temsil Heyeti'nin bölgesellikten ulusal yapıya ka- 


vuşması 


B) Ankara'da olağanüstü yetkilere sahip bir meclisin 


açılması 
© 
D) 


Mustafa Kemal'in askerlik görevinden istifa etmesi 


Teşkilat-ı Esasiye adlı ilk anayasanın kabul edilmesi 


E) İstanbul'un İngilizlerce resmen işgal edilmesi 


ii Mondros Ateşkes Antlaşması'nda “Vilayet-i Sitte'de 
kargaşa çıkarsa itilaflarca işgal edilebilir” maddesi yer 
almaktadır. 


Yayınları 


Asıl metnin 24. Maddesinde geçen “vilayet-i sitte” 
kavramı içerisinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz? 


C) İzmir 


E) Van 


A) Erzurum 
D) Sivas 


B) Bitlis 


Limit 
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3. İtilaf güçleri Mondros Ateşkesi'nin imzalanmasından 
yaklaşık 1 hafta sonra Osmanlı topraklarını işgale başlamışlardır. İtalyanlar Konya ve Antalya ile İzmir'e kadarki Ege kıyı çizgisini, Fransızlar Çukurova bölgesini, 
İngilizler ise Musul, Urfa, Antep, Maraş, Samsun, Mer- 6. 
zifon, Eskişehir, Kars gibi farklı sahaları kısmen işgal 
etmiş kısmen de sadece asker çıkarmışlardır. 


işgallerle ilgili olarak, 

1. Belli planlar doğrultusunda gerçekleşmiştir. 
Il. Eşit oranda toprak paylaşımı yapılmıştır. 
Ili. Eş zamanlı gerçekleşmiştir. 


gibi yorumlardan hangilerinin yapılması doğru 
olur? 


A) Yalnız! 
D) Ivelll 


B) Yalnız Il C) Iveli 
E) |,ilvelil 


<3 


TEST 
iŞ i 


Milli cemiyetlerin bağımsızlık yolunda mücadele verdiği 
bir dönemde azınlıklar da kendi amaçlarını gerçekleştirmek için cemiyetler kurmuşlardır. 


Azınlık cemiyetlerinin, 

1. Doğu Karadeniz'de devlet kurmak. 

Il. Saltanat ve hilafet makamlarını korumak. 
. Batı Anadolu'da devlet kurmak. 


IV. Doğu Anadolu'da Kürt devleti kurmak. 

gibi amaçlardan hangilerinin olmadığı savunulur? 

A) Yalnızlıl B) Yalnız IV C) Iveli 
D) Ivellli E) IlvelV 


16 — 18 Ocak 1919'daki Paris Konferansı'nda ittifak devletleriyle imzalanacak barış antlaşmalarının taslağı hazırlanmak istenmiş Osmanlı'yla imzalanacak antlaşma 
haricinde diğer devletlerle imzalanacak anlaşmaların taslakları büyük ölçüde netleşmiştir. 


Osmanlı ile imzalanacak barış anlaşmasının şartlarının kesin olarak oluşturulamamasında, 


1. İtilaflar arasındaki görüş ayrılığı, 

Ii. Kuvay-ı Milliyenin başarıları, 

Ili. TBMM'nin politik başarıları 

hangilerinin etkili olmadığı savunulur? 

A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız lll 
D)li ve İli E) I,iivellii 


“İzmir'in işgali işgalden öte bir ilhaktır” diyen bir tarihçi neden İzmir'in işgalini diğer işgallerden farklı yorumlamıştır? 


A) 
B) 


Yunanlılarca işgal edilmiş olmasından 


Mondros Ateşkesi'ne dayalı işgal edilmemiş olmasından 


C) İşgalin haksız gerekçelere dayandırılmış olmasın- 


dan 


D) Yunanlıların İzmir'i kendi toprakları olarak ilan etmiş 


olmalarından 


E) İşgalin diğerlerinden farklı olarak kan dökerek yapıl- 


mış olmasından 


YGS Tarih Soru Bankası 
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7. Mustafa Kemal 9.Ordu Müfettişi olarak 19 Mayıs 
1919'da Samsun'a ayak basmıştır. Görevi Doğu Karadeniz'deki Türk halkına Mondros Ateşkesi'nin şartlarını 
benimsetmek ve bu doğrultuda silahlanmış Türk çetelerinin elinden silahları toplamaktı. Mustafa Kemal 
Samsun'da yaptığı çalışmalar sonucunda hazırladığı 
raporda şu ifadeleri kullanmıştır. “Bölge asayişi serkeş 
Rumların mütecaviz tavırlarından bozulmuştur. Türk 
halkı pek tabi izzet ve namus mücadelesi vermektedir” 


Samsun Raporu ile ilgili olarak; 
1.  M. Kemal'in görevi kapsamında hazırlanmıştır. 
Il. Türk tarafının haklılığını konu almıştır. 


Ili. Kargaşaların Türklerden kaynaklanmadığı ifade edilmiştir. 


gibi yorumlardan hangileri yapılabilir? 
A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız Ili 
D) Ivell E) i,ilvelli 


GE 
Il. ABD mandaterliği, 


Kongre başkanlığı, 


Ii. Çerkez Ethem İsyanı 


Sivas Kongresi öncesinde karşılaşılan sorunlar 
arasında yukarıdakilerden hangilerinin var olduğu 
savunulamaz? 


A) Yalnız! 
D) Ivelli 


B) Yalnızlı C) Yalnız lll 


E) Ilvelli 


9. “Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” 


Amasya Genelgesi'nde yer alan bu karar ile amaçlanan hedefler, Erzurum Kongresi'nin aşağıdaki 
hangi kararıyla büyük ölçüde benzerlik göstermektedir? 


A) Doğuillerinden birine saldırı olduğunda top yekun 
karşı konulacaktır. 


B) İstanbul Hükümeti üzerine düşen görevi yerine getiremezse geçici bir hükümet kurulacaktır. 


C) Mebusan meclisi derhal toplanmalıdır, hükümetin 
çalışmaları meclise tabi olmalıdır. 


D) Kuvay-ı milliyeyi amil irade-i milliyeyi hakim kılmak 
esastır. 


E) Ulusal güçler padişahlık ve hilafet makamlarını 
kurtaracaktır. 


1D 2)c 3D 
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Yayınları 
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Lmt 


10. 


11 


12. 


7E 
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— Bağımsızlığı hedef almayan dış yardım ve yatırımlar kabul edilir. 


— Yetkisi doğuyu aşmayan Heyet-i Temsiliye oluşturulmalıdır. 


— Sivas'ta ulusal kongre için her sancaktan üç delege 
belirlenmelidir. 


Yukarıda Erzurum Kongresi'nde alınan bazı iç ve dış 
politikaya ait kararlar verilmiştir. 


Bu kongrede hem iç hem dış politika ile kararların 
alınmış olması Erzurum Kongresi'nin ne şekilde çalıştığının göstergesidir? 


A) Meclis gibi 
C) Hilafet makamı gibi 
E) Mahkeme gibi 


B) Muhalefet gibi 
D) Saltanat makamı gibi 


İrade-i Milliye gazetesinin çıkarılması, 

Ii. M. Kemal'in müfettişlik görevine son verilmesi, 
IN. Misak-ı Milli kararlarının alınması, 

IV. Ali Rıza Paşa hükümetinin kurulması, 

V. Erzurum Kongresi'nin toplanması 


yukarıda milli mücadeleye hazırlık döneminde meydana gelen bazı gelişmeler verilmiştir. Bu gelişmeler 
kronolojik olarak sıralandığında ilk ve son gelişmeler 
hangi seçenekte doğru verilmiştir? 


A) IlvelV B) Ivelll C) Vvel 
D) Ilvelli E) Vvelll 


28 Ocak 1920 tarihli Misak-ı Milli, Son Osmanlı Mebuslar meclisinde kayıtsız şartsız bağımsızlığın hedeflendiğini dünyaya ilan eden kararlardır. 


Bu kararların alınması ile, 

1. TBMM'nin açılması, 

Il. İtilafların İstanbul'a gelmeleri, 
Ili. Direniş Cemiyetlerinin kurulması 


hangileri arasında doğrudan ya da dolaylı bir bağlantı kurulamaz? 


A) Yalnız!I 
D) Ivelli 


B) Yalnız Il G) Yalnız Ill 


E) Ilvelil 
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Amasya Mülakatları İstanbul Hükümeti ile Temsil Heyeti arasında yapılan ilk resmi görüşmelerdir. 


Bu mülakatların Temsil Heyeti'ne hangi kazanımı 
sağladığı savunulur? 


A) Osmanlı Devletince hukuken tanınma 

B). İtilaflarca resmen onaylanma 

C) İstanbul Hükümeti'ni yönlendirme 

D) Yeni devletin kurulduğunu İstanbul'a kabul ettirme 
E) Ülke yönetiminde tek söz sahibi olma 


İtilaflar İstanbul'un resmen işgal edilmesinden sonra 
yayınladıkları bildiride “Başkentin işgali, padişahın 
Anadolu üzerinde kaybolmuş otoritesini tekrar ona kazandırma amacıyla yapılmıştır. Bu işgal geçicidir. Ana- 


1918 — 1919 sürecinde Anadolu'da yaşanan işgallerle ilgili olarak, 


1. Gizli anatlaşmalara uygun olarak yapılmıştır. 
II. İtilaf işgallerinin hukuki dayanağı Wilson İlkeleri'dir. 


Ili. Mondros'un 7. ve 24. maddeleri doğrultusunda gerçekleşmiştir. 


gibi yargılardan hangilerinin söylenmesi doğru olur? 
A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız Ill 
D) Ivelli E) Il veli 


Milli mücadeleyi destekleyen cemiyetler olduğu gibi bu 
mücadelenin karşısında olanlar vardı. Azınlıklar, itilaflar, İstanbul hükümeti ve milli mücadele yanlısı olmayan 
Türk Müslümanların kurduğu cemiyetler zararlı faali- 


dolu'da bu gelişme sükunetle karşılandığı takdirde < yetler yürütmüşlerdir. 
işgal sona erecek aksi durumda İstanbul ebediyen o © Cemiyatlarle ilgili verilen bilgilerden hangisi 
Türklerden alınacaktır.” ifadeleri yer almıştır. > emiyslere igili veren Yilgilerven.hangisiiyan. 
e Lıştır? 
Bu bildiri ile ilgili olarak, si A) Teali İslam: Kurtuluşu Hilafet makamında gören 
I. oluşabilecek tepkileri azaltmak, pi cemiyettir. 
Il. işgali haklı gerekçelere dayandırmak, zi B) Rum Pontus: Batı Anadolu'da Rum devleti kurma- 
Ili. çıkarlarını daha uzun süre sürdürmek > ye amağlamıştır. 
eN PER & C) Kilikyalılar: Çukurova bölgesinin Ermeni işgali alge iedeerdei hangilerinin amaçlandığı savu- İz tına girmesini engellemeye çalışmıştır. 
D) Milli Kongre: Kuvay-ı milliye fikrini ortaya atarak 
A) Yalnız! 8) ivell Gc) iveili > direniş metodunun değiştirilmesini savunmuştur. 
D) iivelll E) Live E E) Hınçak-Taşnak: Doğu Anadolu'da Ermeni devleti 
- 


— Osmanlı orduları terhis ettirilecek tüm askeri mühimmatlar İtilaf garnizonlarına teslim edilecek. 


— Ulaşım ve haberleşme istasyonları ve aygıtları itilafların kontrolüne bırakılacak. 


Mondros Ateşkesi'nin yukarıdaki maddeleri aşa- 


ğıdaki gelişmelerin hangisini kolaylaştırıcı sonuçlar ortaya çıkarmıştır? 


A) Gizli Antlaşmaların uygulanmasını 

B) Kurtuluş Savaşı hazırlık çalışmalarını 
C) ABD'nin savaşa girişini 

D) Sovyet Rusya'nın savaştan çekilmesini 


E) Azınlık cemiyetlerinin kurulmasını 


<rB 


kurmayı planlamıştır. 


1. o Türkler Batı Anadolu'daki Rumları katletmektedir. 
Ii. Batı Anadolu Yunan kültürünün izlerini taşımaktadır. 


Ili. Batı Anadolu'daki Rum nüfusu Türk nufusundan fazladır. 


Yunanlıların İzmir'in işgali için gerekçe gösterdiği 
propaganda ifadelerinden hangisinin gerçeği yansıttığı savunulabilir? 


A) Yalnız!I B) Yalnız Il 
D) Iveli 


G) Yalnız Ill 
E) Ilvelli 
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Havza Genelgesi'nde, Türk halkından işgallerin 
özellikle de İzmir'in işgalinin protesto edilmesi 
istenmiştir. Bu protestoların yapıldığı sırada azınlık unsurların rencide edilmemesi konusunda da uyarı 
yapılmıştır. 


Bu uyarının dikkate alınmaması durumunda, 
I. milli mücadele hareketinin son bulacağı, 

Il. yeni işgallerin yapılacağı, 

IN. azınlıkların faaliyetlerinin hızlanacağı 


sonuçlarından hangilerinin ortaya çıkması beklenir? 


A) Yalnız! 
D) Ilvellll 


B) Yalnız Il C) Yalnız Il 
E) I,ilvelil 


1. Hertürlü etki ve denetimden uzak milli bir kurul 


oluşturulmalıdır. 


2. Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir. 


3. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. 

4. Askeri ve sivil örgütler dağıtılmayacak hiçbir şekilde komuta devretmeyeceklerdir. 


5. İstanbul hükümeti üzerine düşen görevi yerine getirememektedir. 


Yukarıda Amasya genelgesinde alınan bazı kararlar verilmiştir. Bu kararlardan hangisi 
Mondros ateşkesine en açık tepki niteliğindedir? 
A1 B)2 c)3 D)4 E)S 


Amasya Görüşmeleri sonrasında İstanbul Hükümeti, 
Temsil Heyeti'nin ısrarcı talebi karşısında mebusan 
meclisinin açılması isteğini kabul etmiştir. 


Bu kabullenmeye karşın iki tarafın meclis konusunda anlaşamadıkları husus aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A) Toplanma yeri 

B) Meclis başkanlığı 

C) Delegelerin belirlenme şekli 

D) Toplanma zamanı 

E) Hangi isimle toplanacağı 
2E 3)A 4)D 
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10. 


1. 
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İlk olarak Erzurum Kongresi'nde reddedilmesine rağmen, Sivas Kongresi'nde tekrar “manda ve himaye 
kesinlikle kabul edilemez.” maddesinin yer almış 
olması; 


aşağıdakilerden hangisinin varlığını kanıtlar? 
A) Halkın manda sistemini benimsediğini 


B) Bağımsızlık kavramının öneminin farkına varılamadığını 


C) Erzurum Kongresi'nin kararlarının kabul edilmediğini 
D) Halkın direniş çalışmalarından vazgeçtiğini 


E) Ulusal bağımsızlığın gerçekleştiğini 


— Yurttaki tüm cemiyetlerin Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk adı altında birleştirilmesi 


— Temsil Heyetine yeni delegeler eklenerek yetkisi tüm 
yurdu kapsayacak şekilde genişletilmesi 


Sivas Kongresi'ne ait yukarıdaki gelişmelere bakıldığında aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılır? 


A) Yurttan düşmanın atıldığına 

B) Kurtuluş muharebelerinin başladığına 
C) Direnişin merkezileştiğine 

D) Ulusal egemenliğin gerçekleştiğine 
E) Milli bağımsızlığın sağlandığına 


Erzurum Kongresi'ni Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk 
Cemiyeti, Trabzon Muhafaza-i Hukuku Milliye Cemiyeti ve 
15. Kolordu Komutanlığı tertiplemiştir. Kongreye Trabzon, 
Van, Erzurum, Bitlis ve Sivas illerinden delegeler katılmıştır. Kongrede yurdun bütünlüğünün korunması paydasında kararlar alınmıştır. 


Yalnız bu bilgilere göre Erzurum Kongresi ile 
ilgili, 


1. Mustafa Kemal'in başkanlık ettiği ilk çalışmadır. 
Il. Yapısal olarak belli yöreye has bir etkinliktir. 


INI. Doğu ve Karadeniz yönünde çalışmalar yoğunlaşmıştır. 


Yargılardan hangilerinin ifade edilmesi doğru olmaz? 


A) Yalnız! 
D) Ivelli 


YA 


B) Yalnız Il C) Yalnız Ili 


E) Ilvelll 
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1. — Son Osmanlı Mebuslar Meclisi'nde alınan Misak-ı 
Milli kararlarından sonra İstanbul'un İtilaflarca resmen işgal edilmiş olmasında, 


Il. bağımsızlık kararlarının mecliste oy birliğiyle kabul 
edilmiş olması, 


11. Batı Trakya ve Arap topraklarında halk oylaması- 
nın talep edilmiş olması, 


Il. mebuslar meclisinin Osmanlı Devleti'nin başken- 


tinde toplanmış olması 

hangilerinin etkili olduğu savunulur? 

A) Yalnız! B) Yalnız Il 
D) Ivelli 


C) YalnızlılI 
E) Lilveli 


ra Amasya Tamimi'nde “Askeri ve sivil örgütler dağıtılmayacak, hiçbir şekilde komuta devretmeyecektir” 
maddesinin aşağıdakilerden hangisinin kararlarına 
açıktan tepki olduğu savunulur? 


Yayınları 


A) Mondros Ateşkesi 

B) Sevr Antlaşması 

C) Paris Barış Konferansı 
D) Wilson İlkeleri 

E) Berlin Antlaşması 


Lümi 


Lmt 


3. — Anadolu'nun işgaline kayıtsız kalmayan Türk halkı işgallere karşı bağımsızlığını yitirmeme adına mücadeleye başlamıştır. 


Bu mücadeleler arasında, 
Il. TBMM'nin açılması, 
Il. Saltanatı kaldırma, 
Ili. Mitingler tertipleme 
hangileri gösterilir? 
A) Yalnız! 

D) Ivelli 


B) Yalnız Il G) Yalnız Ili 
E) I,iilvelli 


€<rB 


Yararlı cemiyetler bölgesel kurtuluş için Türk milletinin 
işgallere karşı ilk teşkilatlanma biçimidir. Bu sivil örgütler basın yayın yoluyla haklılıklarını savunmuşlar 
1919'un ikinci yarısı itibariyle silahlı direnişe de destek 
vermişlerdir. 


Milli cemiyetlerin mücadeleleri ile ilgili olarak Atatürk'ün hangi ilkesi doğrultusunda çalışma yaptıkları savunulur? 


A) Milliyetçilik 
C) Devletçilik 


B) Cumhuriyetçilik 
D) Laiklik 
E) İnkılapçılık 


Samsun'u ve Merzifon'u işgal altında tutan İngilizler Doğu Karadeniz'deki kargaşanın büyümesinden rahatsızlik duymuş ve Osmanlı Devleti'ne baskı yaparak 
bölgeye bir memurun gönderilmesini ve asayişin sağlanmasını aksi durumda sonuçlara katlanması gerektiğini bildirmişlerdir. Bunun üzerine Padişah Vahdettin 
9. Ordu Müfettişliği göreviyle general Mustafa Kemal'i 
Samsun'a göndermiştir. 


Yalnız bu bilgiler doğrultusunda; 


1. İngiltere işgal bölgelerinden çekilmeyi planlamaktadır. 


Ii. Osmanlı Devleti bağımsız karar alamamaktadır. 


ıl. Padişah işgal alanının genişlemesinden endişe 


duymaktadır. 
gibi yorumlardan hangisi yapılamaz? 
A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız |ll 
D) Ivelli E) Ilvelli 


Havza Genelgesi sonrasında İç İşleri Bakanlığı'nın 
Mustafa Kemal'e uyarı mahiyetinde bir telgraf göndermiş olması öncelikle aşağıdakilerden hangisinin varlığını kanıtlar? 


A) Askerlikten istifa ettiğini 

B) Hükümetle iş birliği halinde çalıştığını 
C) Görev alanı dışına çıktığını 

D) Havza'nın işgaline seyirci kalmadığını 


E) Yeni bir devlet kurduğunu 
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Milli mücadele hareketinin programı niteliğinde 
olan Amasya Genelgesi ile, 


1. geçici hükümet kurma 
Il. mebusan meclisi açşma 
Ii. milli kurul oluşturma 


fikirlerinden hangisi ilk kez gündeme getirilmiştir? 


A) Yalnız! 
D) Ivellli 


B) Yalnız Il C) Yalnız Ili 


E) 1, ilvellli 


Amasya Genelgesi'nde “Sivas'ta toplanacak milli kongre 
için her sancaktan halkın güvenini kazanmış 3 delege 
seçilecektir. Seçimleri Müdafa-i Hukuk Cemiyetleri, Reddi İlhak Cemiyeti ve belediyeler düzenleyecektir. Seçilmiş 
delegeler bu durumu milli bir sır olarak saklayacaktır.” 
kararı alınmıştır. 


Bu kararla ilgili olarak; 


1. kongrenin toplanmasını engelleyici ortamın oluşmamasını sağlama 


Il. ulusal egemenlik anlayışını güçlendirme 


Ii. milli bağımsızlığı koşulsuz olarak gerçekleştirme 


gibi hedeflerden hangilerinin amaçlandığı savunulur? 


A) Yalnız! 
D) Ilvellil 


B) Ivell C) Ivelli 


E) |, ilvelii 


Erzurum Kongresi'ne Diyarbakır, Mardin ve Elazığ illerinden delegeler belirlenmiş olmasına rağmen katılım 
olmamıştır. Kongreye Erzurum, Trabzon, Sivas, Van 
ve Bitlis illerinden toplam 54 delege iştirak etmiştir. 


Bu bilgiler doğrultusunda, 
Il. Elazığ halkı milli mücadeleye karşıdır. 
Il. Yalnız 5 doğu ili halkı mücadeleyi sahiplenmiştir. 


Ili. Kongreye katılan vilayetlerden eşit sayıda delege 
görev almıştır. 


hangileri! 
A) Yalnız| 
D) Ilvellil 


YA 3D 


in söylenmesi doğru olmaz? 


B) Ivell 


G) ivelli 
E) |, ilvellli 
5JA 


YA 6)c 


Etmit Yayınları 


Lmt 


10. 


10 


12. 


7)c 


<> 


TEST 6 


Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Türk toprakları işgal edilmeye başlandı. Türk milleti işgalleri durdurmak için mücadeleye başladı. Fakat herkes kendi 
bölgesinin kurtuluşu için mücadele ediyor, birbirinden 
bağımsız müdafaa yapıyordu. Bu da kurtuluşu geciktiriyordu. 


Aşağıdakilerden hangisi bu sorunun farkına varıldığı ve sorunun hâlledilmeye çalışıldığını kanıtlayan bir gelişmedir? 


A) Erzurum Kongresi'nde doğu illeri ile ilgili kararların 
alınması 


B) Sivas Kongresi'nde yurttaki tüm milli cemiyetlerin 
birleştirilmesi 


C) Amasya Genelgesi'nde İstanbul Hükümeti'nin eleş- 


tirilmesi 


D) Erzurum ve Sivas kongrelerine M.Kemal'in başkan 
seçilmesi 


E) Havza Genelgesinde işgallerin protesto edilmesinin 
istenmesi 


Sivas Kongresi'nde Temsil Heyeti'ne yeni delegeler eklenerek yetki alanı tüm yurdu kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Son eklemelerle ulusallaşan Temsil Heyeti 
bir hükümet gibi hareket edebilme özelliği kazanmıştır. 


Aşağıdakilerden hangisi Temsil Heyeti'nin bu özelliği kullandığını kanıtlamaktadır? 


A) İrade-i Milliye gazetesinin çıkarılmasını kararlaştırması 


B) Heyet başkanlığına Mustafa Kemal'in getirilmesi 
©) 
D) Ali Fuat Cebesoy'un batı cephesine atanması 


Temsil Heyeti üye sayısının 9'dan 16'ya çıkarılması 


E) Cemiyetlerin tek çatı altında toplatılması 


Temsil Heyeti 27 Aralık 1919'da Amasya'dan Ankara'ya 
gelmiştir. 


Bu dururumun nedenleri arasında, 

1. İstanbul'da toplanacak meclisi baskı altına almak 

Ii. Ankara'yı yeni devletin merkezi haline getirmek 

Ili. Gelişmelerden çabuk haberdar olabilmek 

hangileri gösterilemez? 

A) Yalnız! B) Yalnız Il 
D) Ivelili 


DE 


GC) Ivell 
E) livelli 
1)D 12)C 


8)E 10)B 


KURTULUŞ SAVAŞI HAZIRLIK DÖNEMİ 


TEST 


1. . İtilaf devletleri 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı 4. 
topraklarına fiilen hakim olabilecek güçte ve durumdayken işgalleri Mondros Ateşkesi'nden sonra başlatmışlardır. 


Yukarıda belirtilen durumun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? 


A 
B) 
© 
D) 
E) 


Wilson İlkelerine göre hareket ettiklerini göstermek 
işgallere hukuki dayanak kazandırmak 

Türklerin direniş umutlarını zayıflatmak 

İşgaller için yeterli güce ulaşmak 


Yapılacak işgal alanlarını netleştirmek 


B: Il. Direniş cemiyetleri kurmak 
Il. M. Kemal önderliğinde kongreler tertiplemek 
Ili. Kuvay-ı Milliye birlikleri oluşturmak. 


Yukarıda Mondros Ateşkesi sonrası başlayan işgallere 
karşı Türk milletinin gösterdiği dirençler verilmiştir. 


Bu direniş hareketlerinin uygulanış sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? 


A) 1-1 ali B) 1-11 —1l C) 1 —1—iN 
D) 11 —1—11 E) 11 —1—ı 


Limtt Yayınları 


Lmt 


3. Havza Genelgesi ile Mustafa Kemal Türk halkını işgallere karşı bilinçlendirmek, milli bilinci uyandırmak ve 
tepkileri eyleme dönüştürmek istemiştir. Bu belge telgraf yolu ile birçok ile gönderilmiştir. 


Aşağıdakilerden hangisi Havza Genelgesi'nin amacına ulaştığını kanıtlar? 


A 
B) 


Mustafa Kemal tarafından kaleme alınmış olması 


İstanbul Hükümeti'nin onayıyla hazırlanmamış olması 


C) İşgallerin protesto edildiği mitinglerin yaygınlaş- 


ması 


D) Mustafa Kemal'in ordu müfettişliği döneminde ya- 


yınlanması 


E) İşgalciler memnun etmeyecek ifadeler içermesi 


<3 


Amasya Genelgesi'nde geçen “Milletin istiklalini yine 
milletin azim ve kararı kurtaracaktır” maddesi milli mücadele açısından 


1. amaç 

Il. yöntem 

II. dış politika 

konularından hangilerinde belirleyici olmuştur? 

A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız Il 
D) Ivell E) Il veli 


Erzurum Kongresi'nde “ulusal güçler padişahlık ve hilafet makamını kurtaracaktır” kararı alınmıştır. 


Böyle bir kararın alınması öncelikle aşağıdakilerden 
hangisini sağlamaya yöneliktir? 


A) Birlik beraberliğin bozulmaması 

B) Padişahlık makamını baskıdan kurtarma 
C) Hilafet ile saltanatı birbirinden ayırma 
D) Cumhuriyet için uygun ortam sağlama 


E) İslam coğrafyasını mücadele içine çekme 


Balıkesir, Alaşehir ve Nazilli Kongreleri ile Edirne ve 
Lüleburgaz Kongreleri hangi açıdan benzerlik gösterirler? 


A) 
B) 
© 
D) 
E) 


Düzenleyici kurumlar 
Kongre başkanları 
Toplanma zamanı 
Bölgesel kararlar 


Kurtuluş metotları 
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KURTULUŞ SAVAŞI HAZIRLIK DÖNEMİ TEST 7 


) 


7. — Erzurum Kongresi üye listesi içerisinde Mustafa 10. Erzurum Kongresi'nde manda ve himaye konusu gün- 
Kemal ve Rauf Orbay isimlerinin bulunmamasından deme gelmiş fakat bağımsızlığa aykırı olduğu için reddolayı kongreye alınmamışlardır. Kongre görüş- dedilmiştir. 


melerinde iki mebusun istifa etmeleri sonrasında 
yerlerine Mustafa Kemal ve Rauf Orbay'ın katılmış 
olması aşağıdakilerden hangisini kanıtlar? 


Aynı konunun Sivas Kongresi'nde tekrar gündeme 
gelmesi aşağıdakilerden hangisinin varlığını kanıtlar? 


1) Kongreyilillar devletleri yönlermirmiştr. A). İtilaf güçlerinin Sivas Kongresi'ni yönlendirdiklerini 


B) Mustafa Kemal ve Rauf Orbay kongre açılış günü 


Erzurum'da değillerdir. B) İstanbul Hükümeti'nin işgalleri destekleyen politika 


izlediğini 
C) Kongre seçimleri sırasında Mustafa Kemal ve Rauf 


beyler aday değillerdir. C) Milli mücadelecilerin arasında hâlâ tam bağımsız- 


lığa inanmayanların varlığını 
D) Mustafa Kemal sivil olduğundan kongreye kabul 


edilmemiştir. D) Manda ve himayeyi destekleyenlerin çoğunlukta 


R olduklarını 
8) inde 7 ve kongre organizatörleri işbirliği E) Milli mücadele hareketinin başarıya ulaşacağının 
: kesinleştiğini 


s 
8. Sivas Kongresi sonrasında Mustafa Kemal; "oundan o“ 
böyle İstanbul, Anadolu'ya hakim değil bağlı olmak du- > 
rumundadır” demiştir. > 
Mustafa Kemal'in bu ifadesi ile ilgili olarak; > 
1. milli mücadele hareketinin güç kazandığı, > 
Il. düzenli orduya olan güvenin arttığı, E 
INI. işgalcilerin Anadolu'dan çekilmeye başladığı 2 
az Me pa 11. Mustafa Kemal Ankara'da topladığı Anadolu ve Rumeli 
gibi yorumlardan hangileri yapılabilir? - Müdafa-i Hukuk cemiyeti üyelerinden İstanbul'da meclis 
A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnızlıı | © çelişmalanına Katıldıkları vakit 
D) Ivelli E) Ivelli — Kendisini meclis başkanı seçtirmelerini 
— Mecliste müdafaa-i hukuk grubu kurmalarını 
— Kayıtsız şartsız bağımsızlık kararı aldırmalarını istemiştir. 
İstanbul'a giden mebuslar meclis toplandıktan sonra bu 
isteklerden yalnız bağımsızlıkla ilgili isteğin yerine getirilmesinde etkili olmuş fakat kendisini başkan seçtirmemiş ve Müdafa-i Hukuk grubu kurmayarak padişaha 
bağlıklarını bildirmiş ve Felah-ı Vatan grubunu kurmuş- 
9. 1 Kuvayı milliyeyi etkin milli iradeyi egemen kılmak lardır. 
esastır. 
Bu durum, 
Il. Azınlıklara siyasal yapımızı zedeleyen ve sosyal N ER ze 
bünyemizi zedeleyen ayrıcalıklar tanınamaz. Il. padişahın otoritesinin devam ettiğini, 
Il. Doğu illerinden birine taarruz olduğunda milletçe 11. mebusların bağımsızlıktan yana olmadığını, 
karşı konulacaktır. IN. kurtuluşu sağlayacak kişi konusunda bütünlü 
Yukarıda Erzurum Kongresi'ne ait verilen madde- sağlanamadığını 


lere bakıldığında hangi kararlarla ülke bütünlüğü- 


si 5 hangilerinin varlığını kanıtlar? 
nün korunmaya çalışıldığı sonucuna varılır? 


A) Yalnız! B) Yalnız Il GC) Yalnız lll 
A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Ivell 
D) Iveli E) Ivelll 
D) Ivelli E) I,ilvelil 
YA 2)B8 3)c 4)D SA 6)D 7)c 8)A DYE 10)C 10)E 
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KURTULUŞ SAVAŞI HAZIRLIK DÖNEMİ 


Mondros Ateşkesi'nde yer alan “itilaflar güvenliklerini 
tehlikede gördükleri herhangi bir Osmanlı toprağını işgal edebilecek” maddesi; 


aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkabileceğini 
göstermektedir? 


A) 1. Dünya Savaşı sırasında kaybedilmemiş Türk 
topraklarının da elden çıkabileceğini 


B) Azınlıkların kendi ulusal devletlerini kurabileceklerini 
C) Yeni bir dünya savaşının ortaya çıkacağını 


D) İmparatorlukların parçalanıp yerine ulusal devletlerin kurulacağını 


E) İtilaflar arasında toprak paylaşımı konusunda görüş ayrılıklarının yaşanacağını 


1. Antalya 
Il. Mersin 
Ill. İstanbul 


Mondros Ateşkesi'ne dayalı olarak Fransızların 
resmen işgal ettikleri yerler arasında yukarıdakilerden hangileri gösterilebilir? 


A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız Ili 
D) Iveli E) ivelli 


Yunanlılar'ın İzmir'e asker çıkarması ve itilaf devletlerinin gizli anlaşmalar doğrultusunda işgalleri yaygınlaştırmaları, 


I. Anadolu'da ulusal hareketin güçlenmesine 
Il. İstanbul hükümetine olan güvenin azalmasına 


Ili. İtilaf devletleriyle ateşkesin imzalanmasına 


gibi gelişmelerden hangil in ortaya çıkmasına 


neden olduğu savunulamaz? 
A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız Ili 
D) Iveli E) ilvelli 


€<r3B 


Yayalar 


Limit 


t 


Lm 


TEST 


Mondros Ateşkesindan sonra bağımsızlığı korumakla görevli olan İstanbul Hükümetinin varlığı yurtseverler arasında sürekli görüşme konusu olmuştur. 


Aşağıdakilerden hangisi İstanbul Hükümeti'nin üstüne düşen bağımsızlığı sağlama görevi doğrultusunda 
Anadolu halkınca ilk olarak vücuda getirilmiştir? 


A) Düzenli Ordu 

B) Temsil Heyeti 

C) Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti 
D) TBMM 

E) Kuvay-ı Milliye 


Amasya Genelgesi maddeleri ile Erzurum Kongresi 
maddeleri arasında kıyas yapıldığında Erzurum Kongresi maddelerinin daha sert olduğu anlaşılır. 


İki gelişme arasında bir aylık bir süre geçmişken bu 
denli değişimin yaşanmasında, 


1. Amasya Genelgesi'nin altında kuvvet komutanlarının imzasının bulunması, 


Ii. Mustafa Kemal'in Erzurum Kongresi'nde sivil bir katılımcı olması, 


1ll.. İtilafların kongre çalışmalarını engelleme girişimlerinde bulunmaları 


hangilerinin etkili olduğu savunulur? 
A) Yalnız! B) Yalnız Il 
D) Ilvellil 


G) Yalnız Ill 
E) I,ilvellil 


Kurtuluş Savaşı hazırlık sürecinde alınan, 
1. Manda ve himaye kabul edilemez. 


li. Her türlü etki ve denetimden uzak milli bir kurul 
oluşturulmalıdır. 


IN. Askeri ve sivil örgütler hiçbir şekilde dağıtılmayacaktır. 


kararlarından hangileri ile tam bağımsızlığın amaçlandığı anlaşılmaktadır? 


A) Yalnız! B) Ivell C) Ivelll 
D) Ilvellil E) |,ilvellil 
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Yayınları 


Limit 


Lmt 


7. |. Mebusların belirlenişi 
Il. Kararların kapsamı 
Il. Kongre başkanlığı 
Erzurum ile Sivas Kongreleri hangi yönleriyle benzerlik göstermektedir? 
A) Yalnız! B) Ivelll C) Yalnız ıl 
D) Ive E) |, il veli 
8. Kurtuluş Savaşı döneminde 
1. Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir. 
Ii. Manda ve himaye kabul edilemez. 
Ili. Her ilden seçilmiş üç delege Sivas Kongresi'ne 
katılacaktır. 
IV. Siyasi, hukuki ve ekonomik gelişmemizi önleyen 
kısıtlamalar kaldırılacaktır. 
Alınan kararlardan hangilerinde millet iradesi 
öne çıkarılmadığı savunulur? 
A) Ivelli B) livelli C)iveiV 
D) Il ve IV E) |, ili ve IV 
9. Mustafa Kemal büyük eseri Nutuk'ta Amasya Mülakatlarının birer protokol olarak kabul edilip İstanbul Hükümeti 
temsilcisi ile imzalanmasının çok önemli olduğundan bahsetmiştir. 
Bu mülakatın önemli kabul edilmesinde, 
I.. Temsil Heyeti'nin resmi nitelik kazanması, 
Il. görüşmelere Osmanlı Hükümeti'nden teklif gelmesi, 
Il. işgallere karşı işbirliği ortamının doğması 
hangilerinin etkili olduğu savunulur? 
A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız Ili 
D) Iveli E) i,iivelli 
YA 2)B8 3)Cc 4E 5)B 6) E 
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10. 


11. 


TEST8 


Ulusal mücadele döneminde; 


1. Çerkez Ethem'in TBMM'ye karşı isyanı bastırılmıştır. 


Il. Sivas Kongresi öncesi kongre başkanlığı sorunu 
çıkmıştır. 


IN. Mustafa Kemal'in ordu müfettişliği görevine son verilmiştir. 

IV. Mebuslar meclisinde tam bağımsızlık kararı alınmıştır. 


V. İstanbul Hükümeti ile Temsil Kurulu görüşmeler 
yapmıştır. 


Bu gelişmelerden hangileri milli mücadeleye katılımı artırıcı niteliktedir? 


A) ivelli B) Il, ili ve V 
O) Lilvelli D) VveV 
E) 1,IVveV 


Son Osmanlı Mebuslar Meclisi 12 Ocak 1920'de İstanbul'da toplanmıştır. 28 Ocak'ta mecliste oy birliği ile 
Misak-ı Milli kararları alınmıştır. Kararların ilan edilmesinden sonra 16 Mart 1920'de Anlaşma devletleri İstanbul'u resmen işgal etmiş, meclisi dağıtıp mebusları 
Malta'ya sürgüne göndermiştir. 


Bu durum, 

1. TBMM'nin açılışını, 

Ii. silahlı direniş hareketinin yaygınlaşmasını, 

Ili. milli cemiyetlerin kurulmasını, 

IV. saltanatın kaldırılmasını 

hangilerinin ortaya çıkışını hızlandırdığı savunulur? 

A) ivell B) I,Ilvellil C) IlvelV 
D) Il, ill ve IV E) İli ve iV 


DE 8D DYE 10)E (O1)A 


CB 


I. TBMM DÖNEMİ GELİŞMELERİ 


1. TBMM'nin, 
1. Laik devlet düzenine geçmeyi amaçlaması, 


Il. Yasama ve yürütme yetkilerini bünyesinde toplaması, 


Ili. Ülke yönetimini elinde bulunduran tek organ ol- 


ması 


özelliklerinden hangileri milli mücadelenin sonuna 
kadar düzenli çalışmasını ve süratli karar almasını 
kolaylaştırmıştır? 


A) Yalnızlli 
D) Ilvellli 


B) Ivell C) ivelli 


E) |, il vellli 


1. TBMM'nin, 
- Üyelerinin seçimle belirlenmiş olması 
- Saltanatı kaldırmış olması 


- İçerisinde azınlık mebusu bulunmaması 


Yayınları 


- Her meslek erbabından üye bulundurması 

gibi özellikleri ile aşağıdaki seçenekler eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır? 

A) Halkçıdır 


D) Ulusaldır 


B) Kurucudur C)Demokratiktir 


E) İnkılapçıdır 


Limit 
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“Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nun Büyük Millet Meclisinde görüşüldüğü günlerde idi. İstanbul Hükümeti'nin tayin 
ettiği Erzurum valisi, Erzurum'a doğru yola çıkmıştı. Bu 
haberi alan bazı vekiller mecliste, Reşit Paşa adındaki 
Valinin yolda öldürülmesini önerdiler. Bu kanunsuz teklife Mustafa Kemal Paşa şöyle yanıt verdi: 'Ne diyorsunuz? Eşkıya gibi dağda, komiteci gibi sokakta adam mı 
vuracağız? Bizim devlet anlayışımızda bu yoktur. Bundan sonra bu memlekette vatandaş ancak mahkeme 
kararıyla cezalandırılır.” 


Mustafa Kemal Paşa, bu cevabıyla aşağıdaki devlet 
anlayışlarından hangisini vurgulamıştır? 


A) Laik Devlet B) Hukuk Devleti 
C) Sosyal Devlet D) Demokratik Devlet 
E) Halkçı Devlet 


(GER | 


TEST 1 
i 


TBMM açıldıktan sonra meclis içinden bakanlar teker 
teker belirlenerek İcra Vekilleri Heyeti oluşturulmuş böylece ilk TBMM hükümeti kurulmuştur. Ancak hükümet 
üyeleri arasındaki anlaşmazlıkları meclisin çözmesi kararlaştırılmıştır. 


Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir? 


A) Devletin rejimi belirlenmiştir. 

B) İstiklal Mahkemeleri kurulmuştur. 

C) Meclis üstünlüğü ilkesi esas alınmıştır. 

D) Cumhuriyet'e karşı ayaklanmalar başlamıştır. 
E) Temsil Heyeti ulusallaşmıştır. 


“Tam bağımsızlık bizim bugün üzerimize aldığımız görevin ruhudur. Haysiyet ve şerefiyle yaşamak isteyen 
bir milletiz bunu elde etmeden barış ve huzura kavuşacağımız kanısında değiliz. Eğer millet buna razı olsaydı, 
iki yıldan beri süren bu savaşa hiç gerek kalmazdı.” 


Diyen Mustafa Kemal Paşa bu sözüyle aşağıdaki 
anlaşmalardan hangisine tepki gösterdiği söylenebilir? 


A) Mudanya Mütarekesine 
B) Kars Antlaşmasına 

C) Lozan Barış Antlaşmasına 
D) Sevr Antlaşmasına 


E) Ankara Antlaşmasına 


İstiklal Mahkemeleri TBMM'nin otoritesini korumak 
maksadıyla milletvekillerinden oluşturulan yargı kurumlarıdır. Bu kurumlar olay bölgelerinde oluşturulmuş, yargılama sonrası dağıtılmıştır. Mahkeme kararları 
kesindir temyiz edilemez ve doğrudan uygulanmıştır. 


Buna göre, İstiklal Mahkemeleri için; 
1. sürekli yargı kurumudurlar. 
Ii. il merkezlerinin tümünde faaliyet göstermişlerdir. 
II. en üst yargı organı olarak görev yapmışlardır. 
gibi yorumlardan hangileri yapılabilir? 
B) Yalnız Il C) Yalnız Ili 

E) ivellli 


A) Yalnız! 
D)ivell 
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24 Nisan 1920'de TBMM'de alınan ilk kararlarda şu 
madde de yer almıştır. * geçici olmak kaydıyla bir 
meclis başkanı seçmek ve padişah vekili atamak 
doğru değildir” 


Bu maddeye bakılarak TBMM'nin, 
1. işgalden sonra görev yapmama, 
Il. bağımsız karar alabilecek ortamı oluşturma, 
INI. padişaha bağlı hareket etme 
gibi hedeflerden hangilerini amaçladığı savunulur? 
A) Yalnız! B) Yalnız Il G) Yalnız lll 
D) Ivelli E) Ilvelli 


TBMM açıldığında, 

- — İstanbul Hükümeti 
- . İtilaflar 

- Azınlıklar 

- oKuva-iMilliyeciler 


TBMM'ye karşı isyanlar çıkarmış ya da teşvik etmişlerdir. 


İsyanları yaygınlaştırmak için İstanbul Hükümeti 
ve İtilaflar; 


1. cehalet 
ıl. din 
Il. etnik yapı 


gibi olgulardan hangilerini çıkarları doğrultusunda 
kullanmışlardır? 


A) Yalnız! B) Ivelli G) Il veli 
D) Ivelli E) I,ilvelii 
2)B8 3)B 4)c 5)D 


Yayınları 


Limit 


Lmt 


10. 


6)c 
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Birinci TBMM'de alınan kararlardan bazıları şunlardır: 


TBMM'nin üstünde hiçbir güç yoktur. 
— Yasama ve Yürütme yetkileri TBMM'ye aittir. 


— Hükümet kurmak gereklidir. 

Bu kararlar göz önüne alındığında, 
1. Saltanat makamı, 

Il. Temsil Heyeti, 

Ii. Millet Meclisi 


gibi yapılardan hangilerinin yeni kurulan devlette 
varlığını sürdüreceğinden söz edilemez? 


A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız lll 
D) veli E) ivellili 


TBMM'ye karşı çıkan ve çıkartılan tüm isyanlar büyük 
bir özveri ve çaba ile kısa sürede bastırılmıştır. Bu isyanlar kurtuluş savaşı ile eş zamanlı çıkmış olduğundan TBMM açısından kötü bir zamanlama ile ortaya 
çıkmıştır. Buna rağmen isyanların TBMM için tamamen 
olumsuz sonuçlar doğurduğu söylenemez. 


Aşağıdakilerden hangisi isyanların olumlu sonucu 
olarak gösterilir? 


A) TBMM'yi çok meşgul ettiğinden çabuk yıpratmış olması 

B) İsyanların bastırılmasıyla meclise olan güvenin artması 

C) Kurtuluş mücadelesinin başarıya ulaşmasının gecikmesi 

D) İstanbul Hükümeti ile İtilafların iş birliği yapması 


E) Cephelere sevk edilmesi gerekli silahların vaktinde 
yollanamaması 


7)B 8)E 9D 10)B 


I. TBMM DÖNEMİ GELİŞMELERİ 


İstanbul'un resmen işgal edilmesinden hemen sonra 
mücadele hareketinde kararlı olan Türk milleti Mustafa 
Kemal'in önderliğinde TBMM çatısı altında toplanmıştır. 


TBMM, 

1. işgallerle mücadele etme, 

Il. düzenli orduya katılımı artırma, 
Ili. Cumhuriyet rejimini koruma 


gibi amaçlardan hangilerini gerçekleştirmek için 
açılmıştır? 


A) Yalnız! 
D) Ivelli 


B) Yalnız Il C) Yalnız Il 
E) I,ilvellll 


2 I.TBMM, 


İnkılapçıdır 


Ulusaldır 


Demokratiktir 


Kurucudur 


Yajtnları 


Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde açıklanan 
özellik yukarıda belirtilmemiştir? 


A) Mecliste azınlık mebusu bulunmaz. 
B) Yeni bir devletin temeli atılmıştır. 


Limis 


C) Her tip meslek erbabı bulunur. 
D) Yapılan tek yenilik saltanatın kaldırılmasıdır. 
E) Üyeleri halkın oyu ile belirlenmiştir. 


Lmt 


Birinci TBMM'nin, 


1. içisyanlara karşı Hıyanet-i Vataniye Kanununu çıkarması, 


Ii. İstiklal Mahkemeleri kurması, 


Ili. üyeleri arasında farklı fikirlerde milletvekillerinin ol- 


ması 


özelliklerinden hangileri otoritesini koruma ve artırmada etkili olmuştur? 
A) Yalnız! B) Yalnız Il 


D) Iveli 


C) Yalnız Ili 
E) |,ilvelil 
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“Geçici olmak kaydıyla bir meclis başkanı seçmek ve 
padişah vekili atamak uygun değildir” TBMM'de alınan 
bu karar doğrultusunda TBMM için, 


1. süreli bir karakterde olduğu, 

Il. bağımsız karar almada kararlı olduğu, 

INI. başkansız çalışmalarını sürdüreceği 

yorumlarından hangileri yapılabilir? 

A) Yalnız! B) Yalnız Il 
D) Ivelli 


C) Yalnız |ll 
E) 1, il ve ili 


TBMM'de 24 Nisan önergesinden 5 gün sonra İcra 
Vekilleri Heyeti adıyla ilk hükümet oluşturulmuştur. 


TBMM hükümetinin oluşturulmasıyla aşağıdaki kurumlardan hangisi işlevini kaybetmiştir? 


A) İstanbul Hükümeti 
B) Temsil Heyeti 

GC) Halifelik makamı 

D) Saltanat şurası 

E) Reddi İlhak Cemiyeti 


1. TBMM için “Hem demokratik bir kurumdur hem demokrasiye aykırı bir özellik taşımıştır” 


Diyen bir tarihçi bu yorumunu aşağıdakilerden hangisine dayandırmış olabilir? 


A) Meclis başkanı ile hükümet başkanının aynı kişi ol- 


masına 


B) Meclis üyeleri arasında azınlık mebuslarının bulun- 


mamasına 


C) Meclis üyeleri arasında farklı meslek ve fikir grupla- 


rının bulunmasına 


D) Meclis üyelerinin seçimle belirlenmesine ve meclis 


üyelerinin yargı görevi almasına 


E) Meclisin anayasa kabul edip yeni bir devletin temel- 


lerini atmasına 
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16 — 24 Nisan 1920'de toplanan San Remo Konferansı'nda İtilaf Devletleri Osmanlı Devleti'ne Sevr Antlaşması'nı teklif etmiş Osmanlı Hükümeti delegeleri ise 
bu teklifi reddetmiştir. 


Bu bilgilere göre, 


1... İtilaflar TBMM ile Osmanlı Hükümeti arasında ikilik çıkarmak istemiştir. 


Il. İstanbul Hükümeti varlığını daha uzun süre sürdürmek istemiştir. 


111. TBMM Sevr Antlaşması'nı imzalayanları vatan haini ilan etmiştir. 


hangi yorumların yapılması mümkün değildir? 
A) Yalnız! B) Yalnızıl C) Yalnız Ili 
D) Ivell E) Ivelli 


1. ekonomik durum 
IL. kültür seviyesi 
II. dini hassasiyet 


TBMM'ye karşı çıkartılan isyanlarda yukarıdakilerden hangilerinin isyanları yaygınlaştırmak amacıyla kullanıldığı savunabilir? 


A) Yalnız! B) Yalnız Il 
D) Ivelli 


C) Yalnız Ili 
E) I,ilvelil 


- Boğazlar bölgesi bir Komisyon tarafından idare 
edilecek bu komisyonda Türkiye bulunmayacak 


— Doğu'da bir Ermeni Devleti kurulacak 
— Türk kara ordusu 50.700 kişiyi geçmeyecek 


—  Kapitülasyonlar genişletilerek tüm devletlere tanınacak 


Sevr Antlaşması'nın yukarıda verilen maddelerine 
bakıldığında, 


1. İstanbul'un işgali için uygun ortamın oluşturulduğu, 


Il. ekonomik olarak Türklerin dışa bağımlılığının artırılmak istendiği, 


Ili. Türk Devleti'nin bütünlüğünün korunmaya çalışıldığı 


gibi yorumlardan hangileri yapılamaz? 
A) Yalnız| B) Yalnız Il G) Yalnız Ili 
D) Iveli E) Ivelli 
2)Cc 3)D 4)B 5)B 


Limit Yayınları 


Lmt 
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TBMM'ye ait düzenli ordular, 6 Ocak 1921'de Yunan 
taarruzunu önlemek için çabalarken bir yandan da Kuvay-i Milliye şeflerinden Çerkez Ethem'in isyancı kuvvetleriyle de mücadele ediyordu. Bu isyanı bastırıp 
Yunanlıları durduran düzenli ordu, diğer Kuvay-i Milliyecilerin isyanlarını da bastırmayı başarmıştır. 


Bu bilgilere göre; 


1. TBMM aynı anda birçok cephede mücadele vermektedir. 


Ii. Kuvay-i Milliye Hareketi, amacından uzaklaşmıştir. 


111. TBMM iki cephede aynı anda savaşacak güçte değildir. 


yukarıda numaralandırılmış maddelerden hangisine 


ya da hangilerine ke: kle ulaşılır? 
A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız lll 
D) Ivelli E) 1, il ve lll 


1920-1923 yılları arasında TBMM'nin sağlık, eğitim 
ve savunma alanlarında yaptığı harcamalarla ilgili 
olarak tem: r grafik Ildiğinde, aşağıdakilerden hangisi daha gerçekçi olur? 


A) B) 
milyon ira milyon ira 
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İstanbul'un resmen işgali sonrasında Mustafa Kemal 4. 
yayınladığı bildiride, Ankara'da olağanüstü yetkilere 
sahip büyük millet meclisinin açılacağını ilan etmiştir. 


Bu ilan maddesi içerisinde geçen “olağanüstü” kavramının meclisçe kullanıldığının kanıtı aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Yasama - yürütme yetkilerinin mecliste toplanması 
B) Anayasanın kabul edilmesi 

C) Vatana ihanet kanununun çıkarılması 

D) Düzenli ordunun kurulması 


E) Kurtuluş savaşının kazanılması 


TBMM'ye karşı gerek İstanbul Hükümeti'nin gerek 
itilafların gerekse de azınlıkların ve Kuvay-ı Milliye 
şeflerinin isyan çıkarmalarının aşağıdakilerden hangisine yol açtığı savunulamaz? 


A) Milli mücadelenin başarıya ulaşmasının gecikmesine 


Yayınları 


B) TBMM'nin yargı yetkisini kullanmasına 
C) TBMM'nin çabuk yıpranmasına 


D) İnkılaplara duyulan ihtiyacın artmasına 


Limit 


E) İşgallerin yaygınlaşmasına 


Lmt 


1. TBMM, meclis hükümeti sistemine göre hareket etmiştir. 


Bu yargıyı, 


1. Meclis ve hükümet başkanlıklarının aynı kişide olması 


Il. bakanların teker teker seçimle belirlenmesi 
Ili. Temsil Heyetinin yerini TBMM hükümetinin alması 
gibi özelliklerden hangileri desteklemektedir? 

A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız Ili 


D) Iveli E) Ilvelli 
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İstanbul Hükümeti'nin şeyhülislamdan milli mücadele 
aleyhine fetva almasına karşılık Mustafa Kemal de Ankara müftüsünden milli mücadele lehine bir fetva almıştır. 


Bu durum, 

1. halkın yönlendirilmek istendiğinin, 

Il. dinin siyasete alet edildiğinin, 

Ill. dini hassasiyetlerin önemsendiğinin 

gibi durumlardan hangilerinin göstergesidir? 

A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız |ll 
D) Ivelll E) I,Ilvellii 


Sevr Antlaşması'nı Nisan 1920'de Osmanlı Hükümeti'nin reddetmesi üzerine İngilizler Yunanlılara genel 
taarruz emri vermiştir. Bunun üzerine Haziran 1920'de 
Trakya ve Batı Anadolu'dan İstanbul ve Ankara istikametli Yunan saldırısı başlamıştır. 


Buna göre, 
1... İtilaflar Sevr'i imzalatmakta kararlıdır. 
Il. Başkentin Kayseri'ye taşınması gündeme gelmiştir. 


Ili. Düzenli orduya katkı için Tekalif-i Milliye Emirleri 


yayınlanmıştır. 
gibi yorumlardan hangileri yapılamaz? 
A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız Ill 
D) Ilvellil E) I,ilvelii 


TBMM'de ilk kabul edilen kanun Ağnam Vergisinin artırılması kanunudur. 


Bu kanun gereğince hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşlardan 4 kat fazla vergi talep edilmesine rağmen bu kanuna karşı herhangi bir isyanın 
görülmemesi, 


1. halkın sindirilmiş olması 

Il. halkın TBMM'nin icraatlarını benimsemesi 

Ili. ekonominin tarıma dayalı olması 

gibi durumlardan hangileriyle ilişkilendirilemez? 

A) YalnızI B) Yalnız Il C) Yalnız ill 
D) ivelli E) Ivell 
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— TBMM'nin üstünde hiçbir makam yoktur. 
— Hükümet kurmak gereklidir. 


— TBMM içinden seçilen bir heyet hükümet görevini 
üstlenir. Meclis başkanı hükümetin de başkanıdır. 


24 Nisan'da TBMM'de alınan bu kararlara bakılarak, 


1. yürütme gücüne öncelik verildiği, 

Il. saltanat makamının yok sayıldığı, 

Ili. meclis hükümeti sisteminin benimsendiği 

yorumlardan hangisi yapılabilir? 

A) Yalnız! B) Yalnız Il 
D) Ilvelil 


C) Yalnız Il 
E) I,ilvelli 


TBMM için Mart 1920'de yeni seçimler başlatılmıştır. 
Nisan'da yeni seçilen mebuslar ve İstanbul'dan kaçıp 
gelen mebusların katılımıyla millet meclisi çalışmalarına başlamıştır. 


İstanbul'dan gelen mebusların yeni seçimlere katılmamış olmalarına rağmen doğrudan meclise alınmaları aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? 


A) Bu mebusları padişahın desteklediğinin 

B) Milli iradeye olan güvenin sürdüğünün 

C) İstanbul mebuslarının az sayıda olduğunun 

D) Meclisin toplanabilmesi için yeterli sayıya ulaşılmak istendiğinin 


E) Ulusal meclis yapısının korunmak istendiğinin 


20 Ocak 1921 tarihli Teşkilat-ı Esasiye Anayasası'nda “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” maddesi ile, 


Il. saltanat sistemine son verme, 
Il. milli iradeyi egemen kılma, 
IN. tam bağımsızlığı gerçekleştirme 


hedeflerinden hangilerinin gerçekleştirilmek istendiği savunulur? 


A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız Ili 
D) Ivelli E) I,ilvelii 
2)D 3)D 4E 5)D 6)D 
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TBMM'de kabul edilen ilk anayasada kişi hak ve hürriyetleri konusu detaylı olarak yer almamıştır. Çünkü TBMM 
öncelikli olarak milli bağımsızlık hedefiyle kurulmuştur. 
Ayrıca yeni anayasa yürürlükte iken Kanun-i Esasi anayasasının da yürürlükte kalması kararlaştırılmıştır. 


Bu bilgiler doğrultusunda hangisinin söylenmesi 
doğru olmaz? 


A) Yeni anayasa, henüz tüm beklentileri karşılayamamaktadır. 


B) Kanun-i Esasi, yeni anayasanın açıklarını kapatmaktadır. 


C) TBMM'nin önceliği ülkeyi işgalden kurtarmaktır. 
D) Rejim sorunu anayasanın ilanı ile giderilmiştir. 


E) TBMM, siyasi ve hukuki yetkileri üstlenmiştir. 


TBMM açıldığında Mustafa Kemal'in meclise verdiği önergede; 


* Hükümet kurmak zorunludur. 

* TBMM'nin üstünde güç yoktur. 

* o TBMM, yasama ve yürütme yetkilerine sahiptir. 
maddeleri yer almaktadır. 

Bu önerge maddelerine bakıldığında, 

1... İtilaf devletleri, 

Il. İstanbul Hükümeti, 

IN. Yararlı cemiyetler 


gibi kuruluşlardan hangisi ya da hangileri önerge 
kararlarından olumsuz etkilenmiştir? 


A) Yalnız | B) Ivelll 
D) livelli 


C) Ivelli 
E) |, ilvelli 


1. Milli mücadele hareketini tüm ulusa benimsetmek 
Il. Hilafet makamının yönetimdeki etkinliğini artırmak 
Ili. TBMM'nin artan otoritesine karşı önlem almak 


yukarıdakilerden hangileri TBMM'ye karşı çıkarılan 
isyanların nedenlerinden değildir? 


A) Yalnız! B) Yalnız Il 
D) Iveli 


GC) Yalnız Ili 
E) Ivelli 
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San Remo Konferansı'nda (Nisan 1920) Osmanlı 
delegelerinin Sevr taslağını reddetmeleri, 


1. manda ve himaye düşüncesini uygulama, 

11. milli egemenliği savunma, 

Il. ulusun bağımsızlığını koruma 

amaçlarından hangilerinden kaynaklanmıştır? 

A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız Ill 
D) Iveli E) I,ilvellii 


Kurtuluş Savaşı'nı bir kavram mücadelesine benzetirsek taraflar hangi kavramlar için mücadele 
vermişlerdir? 


İşgali Reddeden 


A) Manda ve himaye 


Tam bağımsızlık 

B) Sevr Lozan 

C) Misak-ı Milli Sevr 

D) Tam bağımsızlık Wilson İlkeleri 


E) Denge Siyaseti Mondros 


I.TBMM, otoritesini korumak, varlığını sürdürmek, hedeflerine ulaşmak adına olağanüstü yetkileri kendinde 
toplamış halk iradesini zedeleyen güçler birliği ilkesinin 
uygulayıcısı olmuştur. 


Aşağıdaki Birinci TBMM icraatlarından hangisi yukarıdaki anlatıma örnek oluşturur? 


A) Hıyanet-i Vataniye Kanununun çıkarılması 
B) Ağnam vergisinin 4 kat arttırılması 


C) Mebusların seçildiği yörenin değil tüm ulusun vekili 
olduğunun kabul edilmesi 


D) İstiklal Mahkemeleri ile otoritenin korunmaya çalışılması 


E) Antlaşma güçlerine karşı düzenli ordu kurma çalışmalarının başlatılması 


€ w 
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İstanbul 16 Mart 1920'de itilaf devletleri tarafından resmen işgal edilmiş ayrıca mebusan meclisi dağıtılmış, 
Misak-ı Milli belgesi hiçe sayılmış, mebusların bir çoğu 
tutuklanarak Malta Adası'na sürgüne gönderilmiştir. 


Yukarıdaki durum aşağıdaki 1876 Kanun-i Esasi 
maddelerinden hangisine aykırı olarak gerçekleşmiştir? 


A) Her 50 bin vatandaşı bir mebus temsil eder 


B) Padişah sadrazamı ve bakanlar kurulu üyelerini 
atar 


C) Savaş ve barışa millet adına padişah karar verir 
D) Meclisi açma — kapama yetkisi padişahındır 


E) Hükümet padişaha karşı sorumludur 


İstiklal Mahkemeleri TBMM'nin otoritesini korumak 
amacıyla milletvekillerinden oluşturulan yargı kurumlarıdır. Bu kurumlar olay mahallerinde oluşturulmuş, yargılama sonrası dağıtılmıştır. Aldığı kararların temyiz 
edilemediği İstiklal Mahkemeleri en son 1926'da Mustafa Kemal'e süikast girişiminde görev yapmıştır. 

Bu bilgilere göre İstiklal Mahkemeleri ile ilgili olarak, 


1. Meclisin yargı gücünü temsil etmiştir. 


II. Özel durumlarda görev yapmıştır. 

Ili. Mahkemeler sürekli çalışmamıştır. 

gibi yorumlardan hangileri yapılabilir? 

A) Yalnız! B) Yalnız Il 
D) Ivell 


G) Yalnız lll 
E) 1,ilvellii 


Demokratik esaslara uygun olarak toplanan TBMM, 
Güçler Birliği esasına uygun hareket ederek bu özelliğine aykırı davranmıştır. 


TBMM'nin demokratik olmayan bu durumu kullanması aşağıdakilerden hangisine dayandırılabilir? 


A) Olağan dışı şartlara 

B) Üyelerinin seçimle belirlenmesine 

GC) Meclis hükümeti sisteminin uygulanmasına 
D) Bünyesinde farklı fikir savunan gruplara 


E) Saltanat makamından farklı siyaset izlemesine 
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1. sanayi 
ıl. milli savunma 
IN. ulaşım 


İlk TBMM döneminde devletin harcama yaptığı 


alanların en azdan en çoğa doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? 


A) ai —i B) 1-111 C) 1-u-ı 
D) 11-11 E) I-M—ul 


“Sevr Antlaşması ölü doğmuş bir antlaşmadır. Çünkü 


Tarih öğretmeni Ramazan Bey Sevr Antlaşması'yla 
ilgili yorumunu aşağıdakilerden hangisi ile sürdürürse bu yorum doğru şekilde tamamlanmış olur? 


A) Ateşkesten sonra imzalanmıştır. 

B) Şartları çok ağırdır. 

C) Meclis tarafından onaylanmamıştır. 
D) Osmanlı Hükümeti imzalamıştır. 
E) Misak-ı Milliye aykırıdır. 


TBMM, 1924 Anayasası'nın kabulüne kadar, 
I. Cumhurbaşkanını seçme 

11. Bakanlar kurulunu belirleme 

INI. Seçim kanununda değişiklik yapma 

IV. Savaş durumunu yönlendirme 


gibi yetkilerden hangilerini kullanabilmiştir? 


A) IlvelV B) |, ili ve IV C) ll velli 
D) I,iivellii E) Lil Ili ve IV 
2)Cc 3)D 4)D 5E GA 
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TEST 4 


1. TBMM dönemi mebusları 1l.TBMM dönemi mebuslarına göre daha fazla yıpranmıştır. 


Bu yargıyı, 
1. 1. TBMM'nin daha az süre görev yapması 


11. 1. TBMM döneminde bağımsızlık mücadelesinin 
sürdürülmesi 


INI. 1. TBMM'nin isyanlara karşı mücadele vermesi 

gibi gelişmelerden hangileri desteklemektedir? 

A) Yalnız! B) Yalnız ll GC) Yalnız lll 
D) Ivell E) Ilvelli 


Birinci TBMM dönemi mebusları mebusluğun haricinde 
başka görevleri de yürütmek durumunda kalmışlardır. 
Bu durum olağanüstü bir dönemin yaşandığının kanıtıdır. 


Buna göre, 
1. müftülük 
Il. yargıçlık 
Ili. komutanlık 


gibi görevlerden hangileri birinci meclis döneminde 
mebusların ek olarak yürüttüğü görevlerdendir? 


A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız Ill 
D) Ivell E) I,ilvellil 


Sevr Barış Antlaşması'nın imzalanmasının gecikmesinde, 


1. Türk halkının milli mücadele kavramı çevresinde 
toplanması, 


11. İstanbul Hükümeti ile TBMM hükümeti arasında anlaşmazlığın sürmesi, 


Ili. İngiltere'nin çıkarlarının diğer anlaşma devletleriyle 
çakışması 


hangilerinin etkili olduğu savunulur? 
A) Yalnız! B) Yalnız Il 
D) Ivellli 


DE 


C) Yalnız ill 
E) I,ilvelil 
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Aşağıdakilerden hangisinde |. olayın, Il. olayın gerçekleşmesinde etkisi olduğu savunulamaz? 


e je 


A) TBMM'nin kuruluşu 


B 


Sevr Antlaşması'nın 
imzalanması 


C) İstanbul'un resmen 

işgali 

D) İlk TBMM hükümetinin 
kurulması 


E) TBMM'nin gün geçtikçe 
güçlenmesi 


— ME 


Kurtuluş Savaşının 
başlaması 
Anadolu'da işgallerin 
başlaması 


Büyük Millet Meclisinin 
açılması 

Temsil Heyeti'nin 
görevinin sona ermesi 


Azınlıkların gizli 
faaliyetlerini arttırmaları 


2 TBMM ile Kuvay-ı Milliye teşkilatları Türk ulusunun 
bağımsızlığı hedefiyle kurulmuş olmalarına rağmen, 


1. amaçbirlikteliği 
Il. otorite mücadelesi 
Ili. hedef farklılığı 


gibi nedenlerden hangilerinden dolayı birbirleriyle 
mücadele içerisine düşmüşlerdir? 


A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız lll 
D) Ivell E) Ilvelll 


3. İstiklal Mahkemeleri üyelerinin milletvekili olması, 


1. kuvvetler birliği ilkesi 

Il. demokratik algı 

II. yargı bağımsızlığı 

gibi kavramlardan hangilerine aykırıdır? 

B) Yalnız Il C) Yalnız Ili 
E) Ilvelli 


A) Yalnız! 
D) Ivell 


€ -B 


Limit Yağjşınlarn 
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TEST 
.. i 
Kuvay-ı Milliye mensupları Yunanlılarla gerilla usulüyle savaşarak düzenli orduya zaman kazandırmıştır. İhtiyaçlarını 
halktan zorla karşılamış ve kendi içerisinde mahkeme 


kurup yargılamalarda bulunmuşlardır. Bir üst tanımamış 
ve seyyar olarak mücadele etmişlerdir. 


Bu bilgilerden hareketle aşağıdaki sonuçlardan 
hangisinin öncelikli olarak ortaya çıkarıldığı savunulur? 


A) Düzenli ordu kurma kanunu 

B) Asker kaçakları kanunu 

C) Genelkurmay başkanlığı kurma kanunu 
D). İstiklal mahkemeleri açma kanunu 


E) Yeni seçim kanunu 


— Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. 
— Türk Devleti TBMM tarafından yönetilir. 


— Yasama ve yürütme yetkileri TBMM tarafından kullanılır. 


1921 Anayasası'nda yer alan yukarıdaki hükümlere 
bakılarak, 


1. Cumhuriyet rejimine geçilmiştir. 

Ii. Hilafet makamı kaldırılmıştır. 

ıl. Çok partili yaşama geçilmiştir. 

gibi yorumlardan hangileri yapılamaz? 

A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız Ill 
D) Ivell E) I,ilvellii 


Birinci TBMM döneminde meclis çatısı altında farklı 
gruplar yer almıştır. Bu gruplar yöntem açısından aralarında birlik oluşturamamıştır. Fakat mebusların 
amaç birlikteliği meclis çalışmalarının aksamadan 
yürümesinde etkili olmuştur. 


Birinci Meclis üyeleri hedefe ulaşma adına aşağıdakilerden hangisini diğerlerine göre daha önemli 
görmüşlerdir? 


A) Millet iradesinin egemen kılınması 

B) Tam bağımsızlığın gerçekleştirilmesi 

C) İslami kurallara dayalı yeni devlet kurulması 
D) Saltanat makamı çevresinde toplanılması 


E) İnkılaplarla batılılaşmanın gerçekleştirilmesi 
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e 20 Ocak 1921'de Teşkilat-ı Esasiye Anayasası oluşturulurken, 
l. Seçimler 2 yılda bir yapılır. 
Il. Kanun yapma yetkisi Mustafa Kemal'e aittir. 
Ili. Türkiye Hükümeti Bir Cumhuriyettir. 
IV. Kadınlar sadece seçme hakkına sahiptir. 
gibi maddelerden hangilerinin bu kapsamda yer almadığı savunulur? 
A) Ivell B) Ili ve IV C) 1, ilvellli 

D) Il, Ili ve IV E) IlvelV 

8. 1. TBMM'nin IL.TBMM'ye göre kanunlara işlerlik kazandırmasında daha zorlanmış olması I.TBMM'nin 
hangi özelliğinden kaynaklanmış olabilir? 
A) Daha az milletvekilinden oluşması 
B) Saltanat makamı ile mücadele etmesi 
C) Meclis hükümeti sistemiyle çalışması 
D) İç isyanlarla meşgul olması 
E) Yargı yetkisini kullanması 

9. o TBMM'de 24Nisan 1920'de “Baskı dönemi sona erdikten sonra saltanat ve hilafet makamlarının geleceği 
meclisin çıkaracağı yasa ile belirlenecektir.” kararı alınmıştır. 
Böyle bir kararın varlığı ile, 
1. halifeliğin kaldırılabileceği, 
11. TBMM'nin üstünde hiçbir makamın kabul edilemeyeceği, 
Ili. saltanat ile hilafetin ayrılabileceği 
gibi durumlardan hangilerinin gerçekleşebileceği 
savunulur? 
A) YalnızI B) Yalnız Il G) Ivelli 
D) Ilvellil E) I,ilvelil 
VB 2)B8 3)E 4A 5E 6)B 
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Mustafa Kemal bir yurt gezisi sırasında “Bu memlekette 
millete hizmet etmek isteyenler millet ile aynı şartlarda 
yaşamalıdır ki ne yapmaları gerektiğini ciddi olarak 
hissedebilsinler.” demiştir. 


Mustafa Kemal'in bu ifadelerinden yola çıkıldığında, 


1. yönetici kadronun yeterliliğinin arttırılması, 
IN. milli dil biliminin geliştirilmeye çalışılması, 
Ill. ulusal ekonominin yerli kaynaklara dayandırılması 


unsurlarından hangilerinin önemine vurgu yapıldığı savunulur? 


A) Yalnız! 
D) Ivelll 


B) Yalnız |l C) Ivell 
E) Lilvelli 


Kuvay-ı Milliye örgütünün dağıtılmasında önemli etkenlerden biri de bu örgütün yargılama yapmasıdır. Aynı 
dönem içerisinde İstiklal Mahkemelerinin de var olması 
yargı krizine neden olmuş bunun üzerine TBMM hükümeti Kuvay-ı Milliye şeflerine bir telgraf göndererek yargılanma sürecindeki şüpheli şahısların kendilerine 
gönderilmesini talep etmiştir. 


Bu talep, 

1. hukuksal hataları minimize etme, 

Ii. devlet otoritesini öne çıkarma, 

INI. suçluların cezalandırılmasını geciktirme, 


IV. halka mal olmuş Kuvay-ı Milliye güvenini sürdürme 


hedeflerden hangilerini gerçekleştirmeye yöneliktir? 


A) Ivell 
D) Ili ve V 


B) Il veli C) |, ii vellii 
E) I,il ve V 


— Ağnam Vergisinin dört kat artırılması 


— Asker kaçaklarına yönelik Firariler Kanunu'nun çıkarılması 


— Kuvay-ı Milliye şeflerinin TBMM'nin emrine girmesi 
çağrısının yapılması 


yukarıdaki gelişmelerin ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Milli iradeyi egemen kılma 

B) İşgal bölgelerini kurtarma 

C) TBMM'yi en üstün güç durumuna taşıma 
D) Ekonomik olarak kalkınmayı sağlama 


E) Saltanat makamının etkisini kırma 


NC YE 10)A 1YE 13)C 
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1921 Anayasası'na göre bakanlar meclis içerisinden 4. 
oylanarak teker teker seçilmişlerdir. Ancak meclis içerisindeki muhalefet güçlenince adaylar gerekli oyu alamamış bu da meclis çalışmalarının aksamasına neden 
olmuştur. 
Bu olumsuz tabloyu ortadan kaldırabilmek için 
aşağıdaki durumlardan hangisi gerçekleştirilmiştir? 
A) Bakanların seçimi halka bırakılmıştır. 
B) Parlamenter sistem benimsenmiştir. 
C) Kabine sistemine geçilmiştir. 
D) Muhalifler zorla sindirilmiştir. 
E) Meclis hükümeti sistemi uygulanmıştır. 
e 
s 
2. Birinci TBMM'nin, bi 
Il. o farklı meslek erbabından üye bulundurması, 
Il. İstiklal mahkemelerini kurması, > 
Ii. saltanatı kaldırılması - 
gibi özelliklerinden hangileri halkçı bir meclis olu- Og 
şuna kanıt sayılabilir? E 
A) Yalnız! B) Ivell C) Il veli > 
D) Ivelli E) L,ilvellii vi 
- 
3. Mustafa Kemal, Nutuk'ta; “Bizim bunları baskı aracı 
olarak kullandığımız fikrini ortaya atanlar oldu. Biz, ola- 6. 


ğanüstü sayılan fakat yasal olan tedbirleri hiçbir vakit 
kaybetmeden, memleketteki düzen ve güvenliği sağlamak için kullandık.” demiştir. 


Bu duruma göre Mustafa Kemal; 
1. Başkomutanlık yasasının çıkarılması 
Il. İstiklal Mahkemelerinin kurulması 


Ili. Takrir-i Sükun Kanunu'nun yayımlanması 


gelişmelerinden hangilerini savunmuştur? 
A) Yalnızlı B) Ivell C) Ivelll 
D) Ilvellil E) I,ilvelil 


(GB | 


1921 Teşkilat-ı Esasi'de “Dini hükümlerin yerine getirilmesi TBMM'ye aittir.” hükmü yer almıştır. 


Bu hükme göre, 

1. halifelik makamının kaldırıldığı, 

Il. anayasanın laik bir nitelikte olmadığı, 

II. şeriat hükümlerine sahip çıkıldığı 

yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 

A) Yalnız! B) Ivell 
D) İl velili 


C) Ivellli 
E) Live 


Birinci TBMM'nin 1920 yılının sonlarında düzenli ordunun kurulması sürecini hızlandırmasında, 


1. Kuvay-i Milliye birliklerinin işgalleri engelleyememeleri, 


Il. Türk yurdunun en kısa zamanda işgalden kurtarılmak istenmesi, 


Ii. Kuvay-i Milliye güçlerinin disiplinsiz tavırları 
durumlarından hangileri etkili olmuştur? 
A) Yalnız! B) Yalnız Il 


D) Ivelll E) |, ilvellli 


G) Ivell 


Milli mücadele yıllarında TBMM'nin otoritesine karşı 
isyanlar çıkmıştır. Bu isyanların çıkmasında aşağıdaki gelişmelerden hangisinin etkili olduğu savunulamaz? 


A) Bazı Kuvay-i Milliye şeflerinin halktan zorla para ve 


erzak almalarının 


B) Anadolu'nun değişik yerlerinde mevcut karışıklık- 


lardan faydalanmak isteyen kişilerin faaliyetlerinin 
© 
D) 
E) 


İstanbul hükümetinin kışkırtmalarının 
Temsil heyetinin milli mücadeleyi yönlendirmesinin 


Azınlıkların bulundukları bölgede faaliyet içerisinde 
olmalarının 
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Kurtuluş Savaşı sırasında gerçekleşen aşağıdaki 
durumlardan hangisinin ulusal kaynakların işgal 
güçlerine karşı kullanılmasını büyük oranda engellediği savunulabilir? 


A 
B) 
© 


TBMM ye karşı ayaklanmaların çıkması 
Adet-i Ağnam vergisinin arttırılması 


Kuvay-i Milliyeden düzenli orduya geçişin gerçekleşmesi 


D) 
E) 


TBMM" nin olağan üstü haklara sahip olması 
İstiklal mahkemelerinin kurulması 


I. TBMM döneminde, 

1.  Tekalif-i Milliye emirlerinin çıkarılması 

Ii. Teşkilat-i Esasiye Kanununu kabul edilmesi 

Ii. Düzenli ordu kurulmasına dair kanunun çıkarılması 


gelişmelerinden hangileriyle padişah ve halifenin 
siyasi ve hukuki yetkilerini üstlenmiştir? 


A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Ivelil 
D) Ilvellli E) I,livelli 


1921 Teşkilat-ı Esasiye de “Dini hükümlerin yerine 
getirilmesi TBMM'ye aittir.” hükmü yer almıştır. Bu 
hükmün kabul edilmesinde aşağıdaki durumlardan 
hangisinin etkili olduğu savunulabilir? 


A) Kuvayi Milliyecilerin hukuk devleti ilkesine aykırı 


hareket etmeleri 
B) 
©) 
D) 


Düzenli orduya geçişin geç olması 
Saltanatın kaldırılması 


Şeyhülislamın Anadolu halkını TBMM'ye karşı kışkırtması 


E) Laik devlet anlayışının benimsenmesi 
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Aşağıdakilerden hangisi I.TBMM dönemi etkinlikleri 
arasında gösterilemez? 


A) 
B) 
©) 
D) 
E) 


Saltanatın kaldırılması 

Lozan Barış Antlaşmasının imzalanması 
İzmir İktisat Kongresinin toplanması 
Başkomutanlık Yasasının çıkarılması 


Ankara'nın başkent yapılması 


- Konya'da Delibaş Mehmet İsyanı 
- Urfa'da Milli Aşireti İsyanı 

- o Trabzon'da Pontus Rum İsyanı 

- o Manisa'da Demirci Mehmet İsyanı 


Yukarıda 1. TBMM'ye karşı çıkarılmış isyanlarla ilgili 
olarak, 


Il Tüm isyanlar azanlıklar tarafından çıkarılmıştır. 

II. İsyanlar yurt geneline yayılmıştır. 

Ii. TBMM'nin güçlenmesi engellenmek istenmiştir. 

hangilerinin söylenmesi doğru olmaz? 

A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız Ill 
D) ivell E)1,il ve İli 


Teşkilat-ı Esasiye'ye göre; 
— Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. 
— Türk Devleti TBMM tarafından idare olunur. 


— Kanun yapma ve kanunları uygulama gücü mecliste toplanmıştır. 


Bu maddelere göre, 


I. Padişahın siyasi ve hukuki yetkileri TBMM tarafından üstlenilmiştir. 


Il. Millet egemenliği önemsenmiştir. 

Ili. Osmanlı Devleti fiilen yok sayılmıştır. 

yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 

A) Yalnızıl B) Ivell 
D) Ilvellli 


G) Ivelli 
E) I.ve 


8)B 9D 10)E 1)A 12E 


1. doğu 
I1. güney 
ıl. batı 


Kurtuluş Savaşı sürecinde hangi cephelerde itilaf 
güçlerine karşı Türk düzenli orduları savaşmıştır? 


A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız ll 
D) Ivelli E) ilvelli 


3 Aralık 1920'de TBMM hükümeti ile Ermenistan 
hükümeti arasında imzalanan Gümrü Antlaşması'nda yer alan, 


— Aras Nehri ile Çıldır Gölü arada sınır olacak 
— Ermenistan Sevr'deki haklarından vazgeçecek 


— Türkler'e karşı silah kullanmamış Ermeniler yurtlarına dönebilecek 


— Ermenistan Misak-ı Milli'yi kabul edecek 
yalnız bu maddeler doğrultusunda, 


1. Gümrü Antlaşması TBMM'nin ilk diplomatik başarısıdır. 


Il. Ermenistan TBMM'nin varlığını resmen kabul etmiştir. 


Il. İtilaf Devletleri arasındaki görüş ayrılığı belirginleşmiştir. 


Yorumlarından hangileri doğrudan yapılabilir? 
A) Yalnız! B) Yalnızıl C) iveli 
D) Ilvellii E) |, il veli 


A. Kuvay-ı Milliye 
B. Düzenli ordu 


Kurtuluş Savaşı cepheleri ile ilgili bir araştırma yapıldığında Türk tarafının haklılığını savunan silahlı 
güçler ile cephe eşleştirmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru yapılmış olur? 


Doğu Batı Güney 
A) YalnızA Yalnız A (o YalnızB 
B) YalnızB AveB Yalnız B 
C) AveB Yalnız B Yalnız A 
D) YalnızB AveB Yalnız A 
E) AveB AveB Yalnız B 
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Ulusal bağımsızlık hedefinin silahlı mücadele dönemi ile ilgili aşağıdaki gelişmelerden hangisinin tam 
bağımsızlığa ulaşma sürecini uzattığı savunulur? 


A) Düzenli ordunun kurulması 

B) İç ayaklanmaların yaygınlaşması 
C) M. Kemal'in başkomutan seçilmesi 
D) Seçimlerin 2 yılda bir yapılması 


E) Teşkilat-ı Esasi'nin kabul edilmesi 


Tekalif-i Milliye Emirleri, 7 Ağustos 1921'de Kütahya- 
Eskişehir Savaşlarından hemen sonra ilan edilmesine 
rağmen, 23 Ağustos- 12 Eylül 1921'deki Sakarya Savaşından çok, 26 Ağustos- 18 Eylül 1922'deki Büyük 
Taarruz'da Türk ordusunun işine yaramıştır. 


Yalnızca bu bilgiler doğrultusunda Tekalif-i Milliye 
emirlerinin Sakarya Savaşı'na etkisinin Büyük Taarruza oranla daha az olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Büyük Taarruz için gerekli desteğin Sovyet Rusya'dan sağlanmış olması 


B) Sakarya'nın düşman işgali altında bulunması 


C) Emirlerin yayınlanması ile Sakarya Savaşı arasındaki sürenin kısa olması 


D) Halkın orduya destek olacak yeterli ekonomik gücünün bulunmaması 


E) Sakarya Savaşı'nın Büyük Taarruz'dan önce yapılmış olması 


Güney Cephesi'nde ilk direniş 1919'un sonlarında Hatay Dörtyol'da Fransızlara karşı başlatılmıştır. 1920'nin 
başlarında direniş hareketi işgal altındaki diğer güney 
şehirlerine yayılmıştır. Maraş ve Urfa halkı işgalcileri şehirlerinden çıkarmayı başarmış Antep ve Adana direnişleri ise başarısız olmuştur. 


Yalnız bu bilgiler doğrultusunda, 


1. Kuvay-ı Milliye hareketi tam başarı sağlayamamıştır. 


II. Bölgesel mücadeleler yaşanmıştır. 

Ili. 1920'de itilafların işgal sahası genişlemiştir. 

gibi yorumlardan hangisine kesin olarak ulaşılır? 

A) Yalnız! B) Yalnız Il GC) Yalnız Ili 
D) Ivell E) |, ii ve ili 
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15 Temmuz 1921'de Ankara'da Maarif Kongresi toplanmıştır. Mustafa Kemal savaşın olanca hızıyla sürdüğü bu dönemde Türk evlatlarının eğitim ve öğretim 
açısından boş bırakılamayacağını her başarının savaş 
meydanıyla sınırlanamayacağını, ilmi mücadelelerin 
cephe mücadelesi kadar öneme haiz olduğunu belirtmiştir. 


Kütahya — Eskişehir Savaşları ile eş zamanlı Maarif 
Kongresi'nin düzenlenmiş olmasına bakılarak, 


1. eğitimde laikleşmenin gerçekleştiği, 
Il. eğitim ve öğretim faaliyetlerinin denetlendiği, 


INI. tüm eğitim kurumlarının eğitim bakanlığına bağlandığı 


yargılarından hangilerine ulaşılır? 
A) Yalnız! B) Yalnız Il 
D) Ivelli 


C) Yalnız Ili 
E) |,ilvelil 


İtilaf Devletleri TBMM'ye bağlı silahlı birliklerin doğu ve 
batıdaki başarılarının ardından düzenledikleri Londra 
Konferansı'na Osmanlı hükümeti ile TBMM hükümetini birlikte çağırmışlardır. Burada TBMM'ye Sevr'i kabul 
ettirmeyi amaçlamışlardır. 


Buna göre, 

1. TBMM savaş yanlısıdır. 

II. İtilaflar arasında fikir ayrılığı başlamıştır. 

Ii. Askeri başarılar diplomatik ilişkileri hızlandırmıştır. 

Gibi yorumlardan hangilerine ulaşılamaz? 

A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız ll 
D) Ivell E) I,ilvelil 


Sovyet Rusya ile TBMM arasında imzalanan Moskova 
Antlaşması ile TBMM Misak-ı Milliye aykırı olmasına 
rağmen Batum'un Gürcistan'a bırakılmasını kabul etmiştir. 

Tam bağımsızlık amacıyla kurulan TBMM'nin bu 
durumu kabullenmesinin nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? 


A) Sovyet Rusya'nın desteğine ihtiyaç duyması 


B) Sovyet Rusya manda sistemine geçmek istemesi 


C) Sovyet Rusya'yı yanında savaşa sokmak istemesi 
D) Sovyet Rusya ile savaşı sonlandırmak istemesi 


E) Boğazları Sovyet Rusya denetimine bırakmak istemesi 


2)B8 3)D 4)B 5)c 6)D 


YGS Tarih Soru Bankası 


C“3B 


10. 
11 
Li 
vi 
> 
Li 
> 
E 
Pİ 
E 
- 
12. 
7)B 


TEST 1 


Mudanya Ateşkesi'nden sonra imzalanacak barış antlaşmasının yeri konusunda anlaşmazlık yaşanmıştır. Türk 
tarafı barış görüşmelerinin İzmir'de İtilaf tarafı ise barış 
görüşmelerinin Londra'da yapılmasını istemişlerdir. 


Türk tarafının İzmir'de ısrarcı olmasının nedenleri 
arasında, 


I. barış görüşmeleri üzerinde etki oluşturmak, 

Il. Yunanlıların tahribatlarını daha rahat kanıtlamak, 

Ili. Mustafa Kemal'in konferansa katılımını sağlamak 

gibi amaçlardan hangileri gösterilebilir? 

A) Yalnız! B) Ivell 
D) Il velil 


C) Ivelll 
E) I,ilvelii 


Mudanya Ateşkesi'nde yer alan, 
— Ateşkes 14-15 Ekim gecesi yürürlüğe girecek. 


— Doğu Trakya 15 gün içinde Türklere teslim edilecek. Türkler 8000 kişilik jandarma kuvvetinden fazla 
bir güçle Trakya'ya girmeyecek 


— Barış antlaşması imzalanıncaya dek İtilaflar İstanbul'da kalacak, Türk kuvvetleri Çanakkale ve İzmit'in kuzeyine geçmeyecek. 


Bu maddeler doğrultusunda, 

1. Ülke tam olarak işgalden kurtarılmıştır. 

Il. Doğu Trakya diplomatik olarak kurtarılmıştır. 

Il. Mudanya Ateşkesi ile savaş dönemi sona ermiştir. 

Yorumlarından hangileri yapılamaz? 

A) Yalnız! B) Yalnızlı 
D) Iveli 


C) Yalnız lll 
E) Ivelll 


Lozan Barış Antlaşması'nda, 
— Azınlık unsurlar Türk vatandaşı kabul edilecektir. 
— Yabancı okullar Maarif Vekaleti'ne bağlanacaktır. 


Yer alan bu kararlar ile öncelikle aşağıdakilerden 
hangisi sağlanmak istenmiştir? 


A) İçişlere müdahaleyi engellemek 

B) Ülkenin parçalanmasının önüne geçmek 

GC) Azınlık isyanlarını sonlandırmak 

D) Millet iradesini egemen kılmak 

E) Kültürel bağımsızlığa ulaşmak 
8)D 9gA 10) E 
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TBMM Eylül 1920'de Kazım Karabekir Paşa'ya işgalci Ermeniler üzerine taarruz emri vermiştir. Emrindeki 15. 
Kolorduya ait kuvvetlerle önce Kars ve çevresi işgalden 
kurtarılmış, Ermenilerin Ermenistan'a sığınmasının ardından Ermenistan sınırı geçilerek Gümrü şehrine girilmiş, 
burada yapılan mücadelede de başarı kazanılmıştır. 
Bu gelişmeler üzerine Ermenistan TBMM'ye barış teklif etmiştir. 


Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi doğru olmaz? 


A) Askeri başarılar diplomatik başarıları beraberinde 
getirmiştir. 

B) Kazım Karabekir Paşa TBMM'nin uluslar arası 
alanda tanınmasında etkili olmuştur. 

C) Misak-ı Milli'nin başarıya ulaşacağı ümitleri artmıştır. 


D) TBMM'ye olan güven ve destek artmıştır. 
E) İtilaflar barış şartlarında değişiklik yapmışlardır. 


Gümrü Antlaşması'nın imzalanmasından sonra 
Türk askeri birlikleri Aras Nehri — Çıldır Gölü 
hattının gerisine çekilmesi aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? 


A) Ermenistan'ın savunmada başarılı olduğunun 
B) TBMM'nin emperyalist siyaset izlemediğinin 


C) Almanya ile ilişkilerin zedelenmesinin istenmediği- 
nin 


D) İngiltere'nin baskısından çekinildiğinin 


E) Türk tarafının taarruzdan savunmaya çekildiği- 
nin 


Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasına ve 
Yunan ordusunun saldırı gücünün kırılmasına rağmen 
Büyük Taarruz için yaklaşık bir yıl beklenilmiştir. 


Bu durumun nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? 


A) Yunan ordusuna zaman kazandırılmak istenmesi 
B) İç isyanların yaygınlaşması 

GC) Lozan Konferansı görüşmelerinin başlaması 

D) Taarruz için hazırlıkların tamamlanması 


E) Sovyet Rusya ile görüşmelerin çıkmaza girmesi 
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Mondros Ateşkesi'nden sonra Urfa — Antep ve Maraş'ı İngilizler işgal etmiş, 1919'un Eylül ayında da değişen dengeleri dikkate alarak bu sahayı Fransa'ya terk etmiştir. 
Fransızların bölgeye gelmeleri ve bu bölgede Ermenileri 
teşkilatlandırmaları sonucunda Türk halkı direniş faaliyetlerini hızlandırmıştır. 


Bu bilgilere göre, 

I. İşgal bölgelerinde izlenen politika, 

11. Ermeni intikam alaylarının faaliyetleri, 

Ili. İngiliz Muhipleri cemiyetinin çalışmaları 

Hangileri direnişin hızlanmasında etkili olmuştur? 

A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Iveli 
D) Il veli E) 1, li ve ili 


Il. İnönü Savaşı'ndan sonra Batı Cephesi Güney birlikleri kumandanı Refet Bey 11 Nisan 1921'de Yunanlılar 
üzerine saldırı emri vermiştir. Türk kuvvetleri Dumlupınar 
ve Aslıhanlar Muharebesini kaybetmiştir. Bunun üzerine 
Güney birlikleri Kuzey Komutanlığına bağlanmış ve batı 
cephesi birleştirilerek İsmet Bey'in emrine bırakılmıştır. 


Bu bilgilerden yola çıkıldığında aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir? 


A) İL. İnönü Savaşı kaybedilmiştir. 
B) Türk ordusu taarruz seviyesine ulaşamamıştır. 
C) Refet Bey Yunanlılarla işbirliği yapmıştır. 


D) İsmet Bey Genelkurmay Başkanlığına atanmıştır. 


E) Il-İnönü Savaşının kazanılması Batı Cephesinin birleştirilmesine neden olmuştur. 


Il. Tekalif-i Milliye Yasası 
Ii. Başkomutanlık Yasası 
Ii. Takrir-i Sükun Yasası 


Yukarıdakilerden hangileri işgalcilerin yurttan atılmasında doğrudan etkili olmuştur? 


A) Yalnız! B) Yalnız Il 
D) Ivell 


C) Yalnız Ili 
E) I, li veli 
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7. |. Maraş 

Il. Adana 

ıl. Urfa 

IV. Antep 

Fransızlarla 1920 başlarında başlayan çatışmalar 

sonrasında direniş yolu ve diplomatik yollar ile bağımsızlığına kavuşan şehirlerimiz hangisinde doğru 
verilmiştir? 
Direniş Yolu Diplomatik Yol 

A) IAN - 

B) ml INAV 

c) UN I 

D) I UNAV 

E) Ili NV 

8. Sakarya Savaşı'ndan sonra İngiltere'nin elinde tut- > 

tuğu esirlerin büyük bir bölümünü serbest bırak- o 

ması aşağıdakilerden hangi bir göstergesidir? o < 

A) Misak-ı milliyi onayladığının > 

B) TBMM ile İstanbul Hükümeti'ni uzlaştırmak istedi- o © 
ğinin — 

C) TBMM'nin güçlenmesinden endişe duyduğunun ya 

D) TBMM ile Sovyet Rusya arasındaki ilişkiyi bozmak (o£ 
istediğinin > 

- 

E) Lozan Barış şartlarını önemsediğinin 

E 
- 
g9. Kurtuluş Savaşı'nda, 

* TBMM, bir batılı devleti yanına çekmek adına imzaladığı Moskova Antlaşması'yla, Batum'un Sovyet Rusya güdümündeki Gürcistan'a bırakılmasını 
kabullenmiştir. 

* Fransa, İskenderun ve Hatay bölgesine nüfuz edebilmek adına Ankara Antlaşması'yla işgal altında 
tuttuğu Adana ve Antep şehirlerinden çekilmiştir. 

Bu bilgiler doğrultusunda ülke politikalarını, 

1. inanç birlikteliği, 

Ii. çıkar anlayışları, 

IN. ortak tarih anlayışı 

hangi anlayışların yönlendirdiği savunulur? 

A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız Ili 

D) Ivell E) Ilvelli 
1yE 2)B8 3)D 4c 5)B 6)D 
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Türk — Yunan Savaşı'nı sona erdirecek ateşkes önerisi 
22 Mart 1922'de İtilaf Devletleri tarafından Ankara'ya 
iletilmiştir. 

Bu ateşkes önerisine göre, 

*  İkiordu arasında 10 km'lik askersiz bir alan olacak 


* Taraflar insan ve cephane bakımından ordularına 
takviye yapmayacak ve birliklerin konumlarında değişiklik yapmayacak 

* Tarafların orduları İtilaf Devletleri Askeri Komisyonu tarafından denetlenecek 


* o Savaş, üç ay içinde durdurulacak ve barış antlaşması imzalanıncaya dek her üç ayda bir yenilecek 


Yunan Hükümeti bu ateşkesi tamamen TBMM ise 
kısmen kabullenmiştir. TBMM'nin ateşkesi bütünüyle onaylamaması hangi nedenden kaynaklanmış olabilir? 


A) Millet iradesini her şeyin üstünde tutma gayreti 


B) Bağımsız devlet anlayışından taviz vermeme politikası 


C) Manda sistemiyle varlığı sürdürme siyaseti 


D) Bölgesel müdafaadan ulusal savunmaya geçme 


çabası 


E) Türk tarafının savaşma konusundaki kararlılığı 


Mudanya Mütarekesi'nde “Türk silahlı kuvvetleri kalıcı 
barış imzalanıncaya kadar, Doğu Trakya'ya geçmeyecek, Çanakkale ve Kocaeli bölgelerinde belirlenen hatta 
kalacaktır.” kararı alınmıştır. 


Alınan bu karar doğrultusunda aşağıdakilerden 
hangisi söylenebilir? 


A) Toprakların tamamen işgalden arındırılamadığı 


B) Mudanya Ateşkesi'nin beklenildiği oranda faydalı 
olamadığı 


GC) Türk kuvvetlerinin saldırı gücünü yitirdiği 
D)  İtilafların TBMM hükümetine üstünlüğünü kabul ettirdiği 


E) İtilafların Anadolu'dan tamamen çekildiği 


8)c 9B 10)B 11)A 
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1 “Fuat, Refet ve İsmet Paşa ile kısa bir görüşme neti- 4. 
cesinde kendilerine verdiğim kesin direktif büyük süvari birlikleri meydana getirmekten ibaretti. Böylece 
Kasım 1920'de düzensiz teşkilat, fikir ve siyasetini yıkma kararı uygulamaya konulmuştur.” 


Mustafa Kemal'e ait bu ifadeler doğrultusunda aşağıdaki teşkilatlanmalardan hangisinin ortaya çıkacağı savunulur? 


A) Düzenli Ordu 

B) Kuvay-ı Milliye 

C) TBMM Hükümeti 
D) Temsil Heyeti 

E) Direniş Cemiyetleri 


Fe Bir yandan düzenli orduya katılmak istemeyen Çerkez 
Ethem kuvvetleri diğer yandan taarruzdaki Yunan kuvvetleri arasında sıkışan TBMM'ye ait düzenli birlikler 
önce Çerkez Ethem güçlerini püskürtmüş ardından Yunan taarruzunu durdurmayı başarmıştır. 


Yayınları 


Bu bilgiler doğrultusunda, 
1. Yunanlılar Anadolu'dan çekilmeye başlamıştır. 


Il. İtilaflar arasında görüş ayrılıkları belirginleşmiştir. 


Limit 


INI. Türk kurtuluş mücadelesi başarıya ulaşmıştır. 
gibi yorumlardan hangilerine ulaşılamaz? 
A) Yalnız! B) YalnızIl C) Yalnız lll 


D) Ivell E) 1,ilvellli 


Lmt 


3. o TBMM Hükümeti Londra Konferansı'nda kendisine asla kabulüne yanaşmadığı Sevr'in teklif edileceğini bil- 6. 
diği halde katılmıştır. 


Bu katılımının, 

1. hukuken tanınmak, 

Il. barış yanlısı olduğunu ispatlamak, 
Ili. Misak-ı Milli'yi duyurmak 

nedenleri arasında hangileri gösterilir? 
A) Yalnız! B) Ivell 


D) Ilvelli E) |, ilvelli 


G) ivelli 


€ 1 


1 Mart 1921'de TBMM Hükümeti Afganistan ile bir dostluk ve yardımlaşma antlaşması imzalamıştır. Bu anlaşma gereğince TBMM Afganistan'a öğretmen ve subay 
gönderme sözü vermiştir. 


Buna göre, 
1. TBMM'nin Kafkaslardaki etkinliği artmıştır. 


Il. İslam dünyasında TBMM'ye duyulan güven artmıştır. 


IN. Afganistan TBMM'nin varlığını resmen kabul etmiş- 


tir. 
yargılarından hangilerine doğrudan ulaşılır? 
A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız Il 
D) Iveli E) L,ilvelli 


Il. İnönü Savaşı'ndan sonra, 
* o Fransa Zonguldak'ı boşaltmıştır. 


* İtalya işgal altında tuttuğu tüm sahalardan çekilmeye başlamıştır. 


* İngiltere 40 Türk esirini serbest bırakmıştır. 


* Batı cephesi birleştirilmiş İsmet Paşa'nın kumandasına bırakılmıştır. 


Yaşanan bu gelişmeler doğrultusunda, 

1. TBMM'ye duyulan güvenin artması, 

Il. bağımsızlık mücadelesine katılımın artması, 
II. saltanat'ın kaldırılma çalışmalarının başlaması 


durumlarından hangilerinin ortaya çıkmayacağı savunulur? 


A) Yalnız! 
D) Ivelli 


B) Yalnızıı C) Yalnız ill 


E) Ilvelli 


7 - 8 Ağustos 1921'de Mustafa Kemal tarafından 
yürürlüğe konulan Tekalif-i Milliye Yasası sonrasında İstiklal Mahkemelerinin kurulmuş olması, 


1. kanuna işlerlik kazandırmak, 
Il. rejim karşıtlarını sindirmek, 
IN. inkılapları halka benimsetmek 


gibi amaçlardan hangisine yönelik olduğu savunulur? 


A) Yalnız! 
D) Ivelli 


B) Yalnız Il C) Yalnız Ili 


E) Ilvelil 
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Mustafa Kemal 5 Ağustos 1921'de TBMM'de kabul 
edilen Başkomutanlık yasası gereği, 


* Baysüreliğine meclisin yasama ve yürütme görevlerini kullanabilme 


* o Tüm ordulara başkomutanlık edebilme yetkilerini 
kazanmıştır 


Başkomutanlık Yasası ile ilgili, 
1. Meclis 3 ay süreliğine kapatılmıştır. 
Il. Demokratik algıyı zedeleyen bir kanun çıkarılmıştır. 


Ii. Kanun olağan dışı şartların gereği olarak kabul edilmiştir. 


gibi yorumlardan hangilerinin yapılması doğru olmaz? 


A) YalnızI 
D) Ivell 


B) Yalnız Il C) Yalnız Ill 
E) livellli 


Kütahya — Eskişehir Muharebeleri'nden sonra İtalyan 
geri çekilişi ile Fransız ateşkes heyetinin Ankara'ya 
geliş hazırlıkları dondurulmuştur. 


in yaşanmasının nedeni aşağıdaki- 


Türklerin kurtuluş savaşını kazanacağı düşüncesi 


Kütahya — Eskişehir Savaşı'nı Yunanlıların kazanmış olması 


İtilaflar arasında görüş ayrılığının ortaya çıkması 


İngiltere ile İtalya arasında İzmir Krizi'nin yaşanması 


Türklerin Sevr Barışı'nı kabul etmesi 


Mudanya Ateşkesi'nin, 


1. Barış kesinleşmeden Türk güçleri Çanakkale ve 
Kocaeli hattının kuzeyine geçmeyecek 


Il. TBMM, Doğu Trakya'ya güvenlik açısından 8000 
jandarmadan fazla kuwet göndermeyecek 


Ili. Ateşkesten sonra İstanbul ve Boğazlar TBMM Hükümeti idaresine bırakılacak 


maddelerinden hangileri Osmanlı Devleti'nin hukuken sona erdiğinin kanıtı sayılır? 


A) Yalnız! B) Yalnız Il 
D) Iveli 


2)E 3E 


C) Yalnız ill 
E) Il veli 
5)c 
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10. 


11. 


12. 


YA 
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Sakarya Savaşı'nın TBMM'ye bağlı kuvvetlerce kazanılmasından sonra İtilaflar yeni barış şartlarını sunmuşlardır. 


Bu şartlar şunlardır, 


* o Trakya'da Tekirdağ Türklere verilecek; Edirne, Kırklareli, Babaeski Yunanlılarda kalacak 


* o Doğu'dabir Ermeni devleti kurulması sağlanacak 


* Askerlik mecburi olmaktan çıkarılacak ordu sayısı 
50 binden 85 bine çıkarılacak 


* İzmir Türklerde kalacak ancak İzmir'deki Rumlarla 
Edirne'deki Türklere yönetime katılma hakkı tanınacak 


Bu şartlar doğrultusunda, 
1. . İtilaflar barış konusunda samimi değildir. 


11. İtilafların temel amacı zaman kazanmaktır. 


Ili. Misak-ı Milli'ye aykırı şartlar öne sürülmüştür. 
gibi yorumlardan hangileri yapılabilir? 
A) Yalnız! B) Ivell GC) Ivelll 


D) Iivellli E) |, il velili 


1. İnönü Savaşı sonrasında, 


- Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşmasının imzalanması, 


- . İstiklal Marşı'nın kabul edilmesi, 

- — İsmet Bey'in generalliğe yükseltilmesi 

gibi gelişmeler yaşanmıştır. 

Bu bilgilere göre, 

I. Yurttan düşman atılmıştır. 

11. Genel Kurmay Başkanlığı kurulmuştur. 

Ili. Halkın milli mücadeye olan inancı artmıştır. 

gibi yargılardan hangisine ulaşılamaz? 

A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız lll 
D) Ivell E) |, iivelli 


İsmet İnönü'nün TBMM'yi temsilen Mudanya Ateşkesi'ne katılmasında, 


Il İnönü muharebelerindeki başarıları 

Ii. Lozan Konferansı'nda gösterdiği üstün başarı 

IN. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı olması 

hangilerinin etkisinin olduğu savunulamaz? 

A) Yalnız! B) Yalnız Il G) Il veli 

D) Ivelll E) I,ilvellii 
9)c 1)D 12)C 


8)B 10)E 
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Ermenistan Gümrü Antlaşması'yla TBMM'nin varlığını 4. 
ve Misak-ı Milli'yi resmen kabullenmiştir. Fakat bu antlaşma şartları uzun süre yürürlükte kalamamıştır. Çünkü 
Sovyet Rusya antlaşmanın hemen ardından Ermenistan'ı işgal etmiştir. 


Bu bilgilere göre, 


1. Gümrü Antlaşması TBMM'ye olan güveni artırmıştır. 


Il. Sovyet Rusya Kafkaslar'da toparlanma sürecine 
girmiştir. 


111. TBMM Sovyet Rusya İle ortak hareket etmiştir. 

yorumlarından hangileri yapılamaz? 

A) Yalnız! B) Yalnız Il 
D) Ivelli 


C) Yalnız III 
E) veli 


ri Güney cephesinde Fransız ve Ermenilere karşı ilk 
direniş Kilikyalılar Cemiyeti tarafından organize edilmiştir. Daha sonra işgalcilerin tutumları halkın silahlı 
direnişe geçmesine neden olmuştur. Halk bazı şehirleri 
işgalden kurtarmayı başarabilmiştir. 


Yeyşinları 


Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi bütünüyle doğru olmaz? 


A) 


Silahlı direniş ile güneydeki şehirler işgalden kurtarılmıştır. 

B) Kilikyalılar Cemiyeti ilk direnişi silahlı direniş tarzında örgütlememiştir. 


Lim 


C) Güney cephesinde Kuvay-ı Milliye hareketi görül- 


müştür. 


Lmt 


D) İşgalcilerin davranışları direniş modelinin değişme- 


sinde etkileyici olmuştur. 


E) Fransız ve Ermeniler işbirliği yapmıştır. 


3. Fransa'nın, 
1. Zonguldak'ı terk etmesi, 
Il. Urfa, Antep ve Maraş'ı işgal etmesi, 
Ili. Ankara Anlaşması'yla Adana'yı boşaltması 


Yukarıdakilerden hangileri I. TBMM'nin yürüttüğü 
Kurtuluş Savaşı Muharebeler sürecinde yaşanmıştır? 


A) Yalnız! 
D) Ilvellil 


B) Yalnız ill G) ivelll 
E) I,lilvelll 


€ -B 
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Birinci İnönü Savaşı'ndan sonra, 

* İstiklal Marşı'nın kabul edilmesi, 

* o Yenibir anayasanın oluşturulması, 

* Batum'un Türk toprağı kabul edilmesi 

gibi gelişmelerle ilgili olarak, 

1. bağımsızlık konusunda kararlı olunduğu, 

11. güneyde Misak-ı Milli hedefine ulaşıldığı, 

II. ülkedeki hukuk ikiliğinin ortadan kaldırıldığı 

hangilerinin söylenmesi doğru olur? 

A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız Il 
D) Iveli E) I,ilvelil 


10 —-24 Temmuz 1921'de yapılan Eskişehir — Kütahya 
Muharebeleri Türk ordusunun kesin mağlubiyetiyle sonuçlanmıştır. 


Bu mağlubiyetin sonuçlarının, 
1. Mustafa Kemal'in askerlik görevine geri dönmesi, 


Ii. TBMM'nin yetkilerinin 3 ay süreliğine Mustafa Kemal'e devredilmesi, 


. Batı cephesinin birleştirilmesi, 


. İsmet Paşa'nın genelkurmay başkanlığına atanması 


gelişmelerinden hangilerinin ortaya çıkmasında etkisi olduğu savunulur? 


A) iveli B) |, il ve IV 
D) LL ili ve IV 


G) Ilvelli 
E) I,iivellii 


9 Eylül 1922'de Yunanlılar, Ege Denizi'ne dökülmüştür. 
Türk orduları kuzeye yönelmiş ve hızla İstanbul'a doğru 
ilerlemeye başlamıştır. İtilaflar, TBMM'ye ateşkes teklifinde bulunmuş bunun üzerine de 11 Ekim 1922'de Bursa'nın Mudanya ilçesinde Mudanya Mütarekesi 
imzalanmıştır. 


Buna göre; 
1. Batı Anadolu düşmandan temizlenmiştir. 
1. İstanbul, henüz bağımsızlığını kazanamamıştır. 


IN. Türk ordularının başarısı İtilafları zor durumda 


bırakmıştır. 
yargılarından hangisi ya da hangilerine ulaşılır? 
A) Yalnız! B) Ivell G)i veli 
D) li ve lll E) 1, Il ve II 
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1921 Ankara Antlaşması'nı TBMM Hükümeti adına Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal Tengirşek ile Fransa adına 
Franklin Bouillon imzalamıştır. Bu antlaşmanın imzalanmasından sonra Tengirşek, İskenderun ve Hatay halkına, Türk bayrağını içeren özel bir bayrak kullanma 
hakkının tanınmasını teklif etmiş Bouillon'da bu teklifi kabul etmiştir. 


Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdakilerden hangisine ulaşılır? 


A) İskenderun ve Hatay Türkiye'de kalmıştır. 


B) Fransa uzlaşmacı bir antlaşma siyaseti izlememiştir. 


C) TBMM İskenderun ve Hatay'la bağını koparmama- 
ya özen göstermiştir. 


D) Hatay Cumhuriyeti Anavatana katılma kararı almıştır. 


E) Fransa Suriye üzerinde kurduğu manda sisteminden uzaklaşmıştır. 


21 Şubat 1921'de toplanan Londra Konferansı'na İtilaf 
devletleri, İstanbul Hükümeti'yle birlikte TBMM Hükümeti'ni de davet etmişlerdir. 


Buna göre İtilaf devletlerinin amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir? 


A) Hükümetler arası sorun çıkartarak Sevr'i bu ortam- 
da kabul ettirmek 


B) TBMM'nin politikalarını desteklediğini göstermek 
C) Anadolu'daki milli direnişin haklılığını ispat etmek 
D) Lozan Konferansı'nın ön koşullarını belirlemek 


E) TBMM'ye karşı halkı, isyana teşvik etmek 


a. Doğu Cephesi 1. Yunanlılar 


b. Güney Cephesi 2. Ermeniler 


c. Batı Cephesi 3. Fransızlar 


Yukarıda, Kurtuluş Savaşı'nda, gerek 15. Kolordunun 
gerek TBMM'ye bağlı düzenli orduların gerekse halkın 
silahlı gücü olan Kuvay-i Milliye'nin savaştığı cepheler 
ve düşmanlar karışık olarak verilmiştir. 


Buna göre, savaşılan düşmanla savaşılan cepheler eşleştirildiğinde hangisi doğru olur? 
A)a2,b/1,c/3 B) v3, b/2, c/1 
C)a2,b/3, c/1 D)av3,b/1,c/2 
E) a1, b/2, c/3 
2A 3)c 4A 
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Mudanya Ateşkesi'ne TBMM, İngiltere, Fransa ve İtalya 
temsilcileri katılmıştır. Bu ateşkes savaş döneminin sona 
ermesinin ve diplomatik safhanın başlamasının ilk basamağıdır. Ateşkes sonrası savaş durumu oluşsa da bu 
gerçekleşmemiştir. 


Bu bilgilere göre, 


1. Mudanya Ateşkesi diplomatik ilişkileri hızlandırmıştır. 


Il. Mütareke döneminde savaş hazırlıkları tekrar başlamıştır. 


Il. Ateşkes şartları Yunanistan'ın onayına sunulmuştur. 

hangilerinin söylenmesi doğru olmaz? 

A) YalnızI B) Yalnız Il 
D) Iveli 


C) Yalnız |ll 
E) livelli 


Londra Konferansı İtilaf Devletlerinin amacına ulaşamadığı bir organizasyondur. Çünkü kısmi değişiklikler yaparak Türk tarafına sundukları yeni Sevr şartlarını da Türk 
heyeti reddetmiştir. Bunun üzerine henüz Türk delegasyonu Ankara'ya dönmeden Yunan ordusuna taarruz 
emri verilmiştir. 

Bu duruma, 

1. Osmanlı - TBMM çekişmesinin yaşanması 

Ii. TBMM'nin Misak-ı Milli'yi gerçekleştirme ısrarı 

Ili. Düzenli orduya geçişi engelleme düşüncesi 


gibi gelişmelerden hangilerinin etki etmediği savunulur? 


A) Yalnız! 
D) Il veli 


B) Ivell C) Ivelli 


E) |,ilvellli 


Mustafa Kemal'in milli mücadele sürecinde izlediği siyaset incelendiğinde üç hedefinin bulunduğu ve bu üç hedefine de başarılı bir şekilde yürüdüğü gözlemlenmiştir. 


Mustafa Kemal'in hedeflerinin pratiğe dökülme kronolojisi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? 


A) Ulusal Bağımsızlık — İnkılaplar — Ulusal Egemenlik 
B) Ulusal Egemenlik - Ulusal Bağımsızlık — İnkılaplar 
© 
D) Ulusal Bağımsızlık- Ulusal Egemenlik — İnkılaplar 


İnkılaplar — Ulusal Bağımsızlık- Ulusal Egemenlik 


E) Ulusal Egemenlik — İnkılaplar — Ulusal Bağımsızlık 


NA 9c 10)c 1)c 1D 


Muharebeler dönemine âit, 


* Ermenilere karşı başarılı mücadele verilmesi, Ermenistan'la Gümrü Antlaşması'nın imzalanması 


* Birinci İnönü Zaferi'nden sonra Gürcistan'la Batum 
Antlaşması'nın imzalanması 


gelişmelerine bakılarak aşağıdakilerden hangisine 
doğrudan ulaşılacağı savunulur? 


A). İtilaf güçleri TBMM'nin varlığını onaylamıştır. 


B) Azınlıkların sınırlar dahilinde devlet kurma girişimleri engellenmiştir. 


C) Askeri başarılar diplomatik ilişkileri geliştirmiştir. 
D) Misak-ı Milli'den ilk taviz verilmiştir. 


E) Birinci İnönü Savaşı'nı Gürcistan kaybetmiştir. 


Gümrü Antlaşması'nın, 


1. Kars, Sarıkamış, Iğdır ve Kulp Türkiye'de kalacak. 
Türk Kuvvetleri Gümrü şehrinden çekilecek, 


II. Ermenistan Türkiye sınırlarında, bir Ermenistan 
kurulmasını desteklemeyecek, 


Ili. Ermenistan silah ithal etmeyecek 


maddelerinden hangileri Ermenistan'ın Sevr Antlaşması'nı tanımadığına kanıt olarak gösterilebilir? 


A) Yalnız! B) Yalnız ll C) Ivelli 
D) Ivelli E) I,ilvelii 


Kurtuluş Savaşı sürecinde yaşanan, 


1. Kuvay-ı Milliye'den düzenli orduya geçişin yaşanması, 


Il. Sakarya Savaşı'ndan sonra itilafların ateşkes önerisinde bulunmaları, 


INI. Dumlupınar — Aslıhanlar Muharebesinde Yunanlıların Refet Bey kuvvetlerini püskürtmeleri, 


IV. Sakarya Savaşı öncesi Türk Ordusunun Sakarya 
nehrinin doğusuna çekilmesi 


gelişmelerinden hangileri İtilafların Yunanlılara 
duydukları güvenin artmasında etkili olmuştur? 


A) IvelV B) Il, ili ve IV C) ivelli 
D) livelli E) Ili ve IV 
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“9 Haziran 1920'de Doğu'da seferberlik ilan ettik. Karabekir Paşa'yı Doğu Cephesi kumandanı yaptık. 1920'nin 
Haziran'ında Ermeniler Oltu'da kurulan mahalli Türk yönetimine karşı hareketle o bölgeyi ele geçirdiler. Dışişleri 
bakanlığımız tarafından Ermenilere ültimatom verildi. Ermeni faaliyetleri devam edince ve Ermenilerin Kötek, 
Bardiz, bölgelerinde toplanan kuwvetlerimize taarruzu ile 
savaş başladı.” M.Kemal. 


Nutuk'tan alınan bu bilgiler ışığında aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi doğru olur? 


A) 
B) 


©) 


D) 


E) 


Aşağıdakilerin hangisi! 


Karabekir Paşa'yı generalliğe TBMM terfi ettirmiştir. 


Doğuda savaşın başlamasında Ermenilerin tahrikleri yatmaktadır. 


Ermenistan, doğuda Erzurum ve çevresini işgal etmiştir. 

Ermenilerin işgalleri genel seferberliğin ilan edilmesinde etkili olmuştur. 


Bardiz ve Kötek'teki Türk kuvvetlerinin Ermenilere 
taarruzu savaşın kıvılcımını oluşturmuştur. 


de verilen 1. olay, Il. olayın 


gerçekleşmesinde etkili olmuştur? 


A) L. İnönü'nün kazanılması İsmet Bey'in terfi etmesi 

B) İlk anayasanın kabulü İstanbul'un resmen işgal 
edilmesi 

C) Başkomutanlık yasası M. Kemal'in cumhurbaşkanı olması 

D) TBMM'nin açılması Misak-ı Milli'nin ilanı 

E) Düzenli ordu kurulması Cemiyetlerin kurulması 

I. İnönü Zaferi sonucunda İtilaf Devletleri TBMM'yi Londra 

Konferansına davet etmiştir. 

Buna göre, 


TBMM'ye Misak-ı Milliyi tanıtma imkânı doğmuştur. 


Askeri başarı siyasi gelişmeleri hızlandırmıştır. 


İtilaf devletleri TBMM'yi hukuken tanımıştır. 


yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 


A) 


Yalnız | 
D) Ivell 


B) Yalnız Il C) Yalnız ill 
E) I,livellil 
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Lozan Konferansı'nda Anlaşma Devletlerinin Türk 
delegasyonundan bazı istekleri olmuştur. Bu istekler şunlardır; 


*  Azınlıklarla ilgili iyileştirici çalışmaların yapılıp yapılmadığının denetimini yapmak. 


*  Kapitülasyonların mevcut haliyle devam ettirilmesi 
konusunda anlaşmak. 


*  Duyun-u Umumiye idaresinin varlığını bir müddet 
daha sürdürmek. 


Bu istekler Türk heyetince öncelikli olarak hangisine aykırı kabul edilmiştir? 


A) Manda yönetimi anlayışına 
B) Bağımsız devlet anlayışına 
C) Millet egemenliği ilkesine 
D) Barışçı devlet politikasına 


E) Demokratik ilkelere 


İtilaflar Büyük Taarruz ile Türk Ordusunun kesin galibiyeti sonrası Mudanya'da ateşkes yapmış ardından 
Lozan'da toplanması kararlaştırılan barış görüşmelerine 
TBMM Hükümetinin yanında Osmanlı Hükümetini de 
davet etmişlerdir. Amaçları iki hükümet arasında kriz çıkartıp 10 Ağustos 1920 tarihli Sevr'i yeni haliyle kabul ettirebilmekti. 


Yalnız bu bilgiye göre, 
1. . İtilaflar kesin mağlubiyeti kabullenmemişlerdir. 


II. TBMM heyeti Lozan'da Kapitülasyonlar ve Ermeni 
Projesinde taviz vermemiştir. 


Ill.. İtilaflar Kurtuluş Savaşı'nı değil 1. Dünya Savaşı'nı 
ön plana çıkarmayı planlamışlardır. 


yorumlarından hangilerine ulaşılamaz? 
A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız ill 
D) Ivelli E) Ilvelli 


Anlaşma devletlerinin Lozan Görüşmeleri'ne Osmanlı Hükümeti'ni davet etmeleri aşağıdaki anlaşmalardan hangisinde aldıkları karara aykırıdır? 


A) Sevr B) Mudanya C) Moskova 


D) Londra Konferansı E) Mondros 


2)c 3)E 4)B 5)A 6 E 
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1. . İngiltere'nin Urfa, Antep ve Maraş'ı Fransa'ya terk 
etmesi, 


Il. Fransa'nın Ankara Antlaşması ile TBMM'yi tanıması, 


Ill. İtilafların Osmanlı ile Mondros Ateşkesi'nin imzalanması 


yukarıdaki gelişmelerden hangilerinin İtilaf devletleri arasındaki görüş ayrılıklarını arttırdığı savunulur? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il O) il vellli 
D) Iveli E) Live 


Ağustos 1921'de çıkarılan bir yasada “Başkomutan ordunun maddi ve manevi gücünü büyük ölçüde artırmak 
ve yönetimi bir kat daha sağlamlaştırmak için TBMM'nin 
bununla ilgili yetkisini Meclis adına fiili olarak kullanabilir” denilmektedir. 


Bu yasa Mustafa Kemal'e, 

1. karar alırken kimseye danışmama, 

II. Cumhurbaşkanını atama, 

11. milli menfaatler doğrultusunda kanun çıkarma 

hangilerini gerçekleştirebilme olanağı sağlamıştır? 

A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Iveli 
D) Ivelli E) I,ilvellii 


Kurtuluş Savaşı sürecinde görülen, 
1... İtilafların İstanbul'u terk etmeleri, 
Ii. İtalya'nın Anadolu'dan çekilmeye başlaması, 
Ili. Başkomutanlık yasasının çıkarılması, 
IV. İskenderun ve Hatay'ın Suriye'ye bırakılması 


gelişmelerinin kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? 


A) U—M—V—i B) 11 —IV—1—111 

GC) ii—1—11—1V D) IV —il 11 —1 
E) I—-li—i1—IV 

)B 9B 10B 1)D 12A 
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1. — Ulusal mücadele döneminde, 4. — |. İnönü Muharebesi'nden sonra 20 Ocak 1921'de 
kabul edilen Teşkilat-ı Esasiye Anayasası'nda yer 
alan, 


Il. Ağnam vergisinin arttırılması. L. 


1. Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nun çıkarılması. 


Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. 


Il. Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması'nın imza- Il. Seçimler iki dereceli olarak yapılacaktır. 
lanması. 
INI. Türkiye Devleti, Büyük Millet Meclisi tarafından yö- 


gelişmelerinden hangileri TBMM'nin ekonomik açı- netilir. 


dan güçlenmesinde etkili olmuştur? 
A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Iveli 
D) Ilvelii E) |,ilvelil 


IV. Yasama ve yürütme yetkileri TBMM'ye aittir. 


V. Seçmen yaşı 18'dir. Seçilen mebus kendi bölgesinin değil ulusun mebusudur. 


maddelerden hangileri saltanat makamının varlığının önemsenmediğinin açık kanıtıdır? 


A) Yalnız! B) Ivelli C) Ilive V 
D) |, Ili ve IV E) IlveV 


2. TBMM kurulduğu dönemde Osmanlı Devleti'nin de varlığını sürdürüyor olması yurt içinde iki başlılığı ortaya 
çıkarmış bu da halk arasında tedirginliğe ve kararsızlığa neden olmuştur. 


Buna göre, - 
1. Londra Konferansı'nda Osmanlı Heyetinin söz e 
ani EMİMİNeyçtine device; a Londra Konferansı'nda İtilaf devletlerinin söz hakkı ver- 
II. Meclisin saltanat ve hilafete bağlılık yeminiyle açıl- o ” diği İstanbul Hükümeti temsilcisi Tevfik Paşa'nın “Ben, 
ması. z sözü Türk milletinin gerçek temsilcisi olan TBMM 
Ili. Lozan Görüşmeleri öncesi Saltanatın kaldırılmak e frakiyorum. Hades goğrulucunda; 
istenmesi. ze 1. . İtilaflar planlarında başarılı olmuştur. 
yukarıdakilerden hangileri böyle bir ayrışmayı ar- o £ 11. İstanbul Hükümeti TBMM hükümetine bağlanmıştır. 
i ride vE 
Hire etkiye eshipire - Il. TBMM heyeti söz hakkından vazgeçmiştir. 
A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız Ill li e a 
- hangilerinin söylenmesi doğru olmaz? 
Bayol Ee ” A) Yalnız! B) Yalnız ll C) Yalnız lll 
D) Ivelli E) I,ilvellii 


3. Moskova Antlaşması'nda yer alan, 


1. İki taraftan birinin tanımadığı bir antlaşmayı diğeri 
de tanımayacaktır. 


Il. Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusya'sı arasında imza- 


li tl | izdir. 
ee la 6. Birinci TBMM öncelikli olarak Kurtuluş Savaşı'nı idare 


Ili. Sovyet Rusya kapitülasyon hakkından vazgeçe- etmiş diğer yandan da Maarif Kongresi toplamış, Marş 
cektir. yarışması ve İzmir'de İktisat Kongresi düzenlemiştir. 
IV. Ancak Batum'un Gürcistan'a bırakılması şartıyla Buna göre I.TBMM, 
Sovyet R Moskova Anti: laya- 
Se e e e e e 1. Eğitim faaliyetlerinde sürekliliğe önem vermiştir. 
maddelerden hangilerinde tarafların siyasal çıkar- 11. Ekonomik kalkınmayı önemsemiştir. 
ları uğrunda belli haklarından taviz verdikleri an- Il. Milli bilinci yönlendirmiştir. 
lamı çıkar? 
gibi yorumlardan hangisi yapılabilir? 
A) IvelV B) Ivelli C) live lV 
A) Yalnız! B) ivell C) Ivelli 
D) Ilvelli E) |, ili ve V 
D) Ilvelil E) I,ilvellil 
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İtalya ile Kurtuluş Savaşı sürecinde herhangi bir 
silahlı mücadeleye girmeyişimizin nedenleri arasında, 


1. İngiltere — İtalya çekişmesi, 

Il. İzmir'in Yunanlılarca işgal edilmesi, 

Ill. İtalya'nın saldırgan politika izlemesi 

gibi nedenlerden hangileri gösterilemez? 

A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız lll 
D) Ivelli E) Ivelli 


— Heril ve ilçede Tekalif-i Milliye Komisyonu kurulacak. 


— Halk, elinde bulunan taşıma araçlarıyla her ay en 
az 100 km malzeme taşıyacak. 


— Heraile birer takım çamaşır, çorap ve çarık hazırlayıp komisyona verecek. 


— Tüccarları ve halkın elinde bulunan her türlü yiyecek, giyecek maddelerinin 2640'ı bedeli sonradan 
ödenmek koşuluyla komisyona teslim edilecek. 


Tekalif-i Milliye Emirleri kapsamında yer alan yukarıdaki maddeler doğrultusunda aşağıdaki yo- 


rumlardan hangisi yapılamaz? 
A) 
B) 
©) 


Genel seferberlik durumu yaşanmıştır. 
Ordunun eksikleri kapatılmaya çalışılmıştır. 


Yardım konusunda gönüllülük değil mecburiyet 
esas alınmıştır. 


D) 
E) 


Türk ordusu taarruz edecek seviyeye ulaşmıştır. 


Tam bağımsızlık ilkesi etrafında halk — ordu bütünleşmesi sağlanmıştır. 


I. Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır. O satıh bütün bir vatandır. 


Ii. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri. 


INI. Siz orada yalnız düşmanı değil milletin makus talihini de yendiniz. 
Mustafa Kemal'e ait yukarıdaki ifadelerin kullanım 
kronolojisi hangisinde doğru verilmiştir? 
A) Ili B) 1-111 —11 C) 11—111—I 
D) 11 —11—1 E) 1M—1—11 
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udanya Ateşkesi sonrasında İngiltere'de mevcut hü- 


kümet muhalefete dayanamamış ve başbakan istifa et- 


mi 


iştir. 


Bu durumla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 


A) 
B) 


©) 


D) 


E) 


İngiltere'de rejim değişikliği yaşanmıştır. 

İngiliz iç politikası dış politikasından olumsuz etkilenmiştir. 

Mudanya Ateşkesi ile İngiltere İstanbul'dan çekilmiştir. 

İngiltere iç politikaya ağırlık verdiğinden dışta zayıf 
düşmüştür. 


TBMM Mudanya Ateşkesi ile ilk kez varlığını bir itilaf devletine onaylatmıştı. 


Lozan Barış Antlaşmasının, 


Boğazların başkanı Türk olan bir komisyonun idaresine bırakılması, 


Azınlıkların Türk vatandaşı kabul edilmesi, 


Duyun-u Umumiye idaresinin kaldırılması 


maddelerinden hangileri Türkiye'nin egemenlik an- 


layışına aykırıdır? 
A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız |ll 
D) iveli E) Ivelli 


Mustafa Kemal milli mücadelenin gerek hazırlık safhasında gerek aksiyon safhasında hep yurdun kurtarılmasına öncelik veren ifadeler kullanmış devrimlerle ilgili 
düşüncelerini açıkça dile getirmemiştir. 


Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedeni sayılir? 


A 
B) 


© 


) İstanbul Hükümeti'nin gücünden çekinmesi 


) Yurtseverler arasında gelenekçi yapıyı savunanların bulunması 


İtilaflarla iyi geçinerek ülkeyi kurtarma siyaseti 


D) Saltanat makamına sahip olmak istemesi 


E 
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) Henüz inkılaplarla ilgili bir fikrinin bulunmaması 
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Lozan Konferansı yeni Türk Devleti'nin bağımsızlığının 
dünyaca tanındığı uluslararası bir belgedir. Bu konferansta Irak sınırı, dolayısıyla da Musul sorunu kesin olarak 
belirlenememiştir. Bu sorun Türkiye ile İngiltere arasında- 
Ki ikili görüşmelere bırakılmıştır. 


İngiltere'nin Musul'dan vazgeçmemesinin temel 
nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Tarihi ve kültürel zenginliği 
B) Misak-ı Milli sınırında oluşu 
C) Zengin petrol yataklarına sahip olması 
D) Farklı milletlerden oluşması 


E) Türkiye sınırına yakın olması 


“Çok ızdırap çektik, çok kan akıttık; bütün medeni milletler gibi hürriyet ve bağımsızlık istiyoruz.” İsmet Paşa'nın Lozan Konferansı'ndaki bu sözlerine bakılarak; 


1. Ulusal bağımsızlık 
Il. Milli egemenlik 
Ili. İnkılaplar 


gibi kavramlardan hangisine ya da hangilerine değinilmemiştir? 


A) Yalnız | 
D) ivelli 


B) Yalnız Il C) Yalnız |ll 
E) ilvelli 


Yeni Türk Devleti, devlet işlerinde din kurallarının etkili 
olmasını doğru bulmuyordu. Osmanlı Devleti'nde saltanat denilen dünyevi yetkilerle, halifelik denilen dini yetkiler bir kişide toplanıyordu. TBMM önce saltanatı 
kaldırmış, ardından cumhuriyeti ilân etmiş, son olarak da 
halifeliği kaldırmıştır. 


Bu bilgilere göre TBMM'nin amacını aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar? 


A) Laik devlet düzenini sağlamak 
B) Dini eğitimi yasaklamak 

C) Kadınları yönetime katmak 

D) Siyasi partileri çoğaltmak 


E) Yurttan düşmanı atmak 
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Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa Kemal Atatürk'ün 
“Nutuk” adlı eserinde sözünü ettiği konulardan biri 
değildir? 


A) Yeni Türk Devleti'nin kurulması 

B) Türk Medeni Kanunu'nun kabul edilmesi 

C) Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi 
D) Lozan Barış Antlaşmasının imzalanması 

E) Saltanat makamının kaldırılması 


Lozan Barış Konferansı'nda birçok konu ile birlikte sınırlar 
konusu da görüşülmüştür. Alınan kararlar sonucunda 
bazı sınırlarımızda Misak-ı Milli'den tavizler verilmiştir. 


Yukarıda, sınırları numaralandırılmış haritaya bakıldığında, Lozan Konferansı'nda belirlenmiş sınırlarımızdan hangilerinde Misak-ı 'ye kesin olarak 


aykırı sonuçlar ortaya çıkmıştır? 
A)1,3ve5 B)2ve6 C)1ve4 
D)3ve4 E)1,3ve4 


“Askerlik kişinin hayatını öyle bir okul haline koymalıdır. 
ki, hem vatanı savunabilecek derecede askerlik sanatını öğrensin, hem de memleketine döndüğü zaman bütün 
köy için, köy halkı için ve hayatı için faydalı olabilecek 
şeyleri öğrensin.” 


Atatürk'ün bu sözüne göre aşağıdakilerden hangisi 
söylenebilir? 


A) Askerlik görevini yapanlar sadece askeri eğitim almaktadır. 


B) Asker sınırları koruyarak görevini tamamlamış olur. 


C) Vatani görevini yerine getirenler öğretmenlik vasfıyla anılır. 


D) Askeri eğitimin toplumsal ve sosyal amaçları vardır. 


E) Askerlik yapmayan bireyin aidiyet sorunu vardır. 
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1, Lozan Görüşmeleri Kasım 1922 ile Şubat 1923 
arasında yapılmış fakat istenilen sonuç alınamamıştır. 
Türk ordusunun teyakkuza geçirilmesinden sonra 
dominyonlarından destek alamayan İngiltere yeni bir 
savaşı göze alamamış ve görüşmelerin tekrar başlatılması konusunda Ankara'ya müracaat etmiştir. Il. Lozan Görüşmeleri 23 Nisan 1923'te tekrar başlamıştır. 


Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? 


A 


B) |. Lozan Görüşmelerinde taraflar hedeflerine ulaşamamıştır. 


Türk tarafı tam bağımsızlıkta kararlıdır. 


C) İngilizler TBMM'ye karşı Yunanlılara taarruz emri 


vermiştir. 


D) Türkiye hedefleri doğrultusunda yeni bir savaşı 


göze almıştır. 


E) İngiltere dış politikada yalnız kaldığından Il. Lozan 
Görüşmelerini teklif etmiştir. 


Serbest Cumhuriyet Fırkası ile Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın ortak olarak Atatürk ilkelerinden 
hangisiyle açıktan çeliştikleri savunulur? 


A) Laiklik B) Cumhuriyetçilik 
C) Devrimcilik D) Devletçilik 

E) Milliyetçilik 
II. TBMM dönemindeki, 


Il. sadece vergi verenlerin oy kullanabilmesi, 
Il. seçmen yaşının düşürülmesi, 
Il. tek dereceli seçiminin uygulanmaması 


uygulamalardan hangilerinin demokratik olmadığı 
savunulur? 


A) YalnızI 
D) Iveli 


2)E 3A 


B) Ivell C) ilvelli 


E) Ivellli 
5)C 
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1. İstanbul Hükümetinin itilaflarla işbirliği yapması, 
Il. Ulusal egemenliğin temel amaç olması, 
Ili. TBMM'nin uluslar arası saygınlığının artması 


Yukarıdakilerden hangilerinin saltanatın kaldırılmasında doğrudan etkisinin olduğu savunulur? 


A) Yalnız! B) Ivell C) Ivelll 
D) Il vellil E) I,ilvellii 


Lozan Barış Antlaşması Il. TBMM üyeleri tarafından 
onaylandıktan sonra yürürlüğe girmiştir. Bu antlaşma 
ile Yeni Türk Devleti'nin bağımsızlığı konferansın tüm 
katılımcıları tarafından onaylanmıştır. 


Bu bilgilere bakıldığında, 


1. Ekonomik ve kültürel bağımsızlık tam olarak 
sağlanmıştır. 


Ii. Yeni Türk Devleti'nin temeli 1l.TBMM tarafından 
atılmıştır. 


IN. Türkiye konferansın üye devletleri ile müttefik konumuna gelmiştir. 
gibi yorumlardan hangilerinin yapılması doğru olmaz? 
A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Ivelli 
D) Ilvelll E) I,ilvelii 


Lozan Konferansı'na gidecek Türk heyetine M. Kemal 
iki konuda taviz vermemelerini emretmişti. Bu konular 
kapitülasyonlar ve Ermeni yurdu projesiydi. 


Ermeni yurduna şiddetle karşı çıkan M. Kemal 
toprak bütünlüğünü amaçlarken kapitülasyonlara 
karşı çıkmakla öncelikle aşağıdaki hangi konuda 


kısıtlamayı reddetmiştir? 


A) Siyasi B) Ekonomik C) Jeopolitik 
D) Sosyal E) Kültürel 
8)D YE 10)B 1ih)E 12B 
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Saltanat makamı 1 Kasım 1922'de hilafet makamından ayrılarak kaldırılmıştır. Son padişah Sultan Vahdettin ülkeyi terk edince TBMM İngiltere'nin halifelik 
makamını çıkarları doğrultusunda kullanacağından 
endişe duyarak Osmanlı hanedanından Abdülmecid 
Efendiyi halife seçmiştir. 


Bu bilgilere göre, 
1. Halifelik makamı TBMM'nin kontrolüne girmiştir. 
Il. Laik devlet olma yolunda aşama kaydedilmiştir. 


Ii. Ulusal egemenlik önündeki en ciddi engel kaldırılmıştır. 


gibi yorumlardan hangileri yapılabilir? 
A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız Ill 
D) Ivell E) |,ilvelil 


Lozan Barış Konferansı'nda Türk tarafının tam bağımsızlıktan ödün vermemesinde, 


1. sanayileşmiş ülke ekonomisine olan güven, 
Il. cephe savaşlarında kazanılan başarı, 
INI. saltanat makamının kaldırılmış olması 


gibi durumlardan hangilerinin etkili olduğu savunulur? 


A) Yalnız! 
D) Iveli 


B) Yalnız Il C) Yalnız Ili 


E) Ilvelli 


Yeni Türk Devleti'nin bağımsızlığını dünya devletleri 
24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Barış Antlaşması'yla onaylamışlardır. 


Yeni Türk Devleti'nin bağımsızlığını onaylatma 
sorununu halletmesinden sonra karşılaştığı en ciddi sorun aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Başkenti belirleme 

B) Devlet başkanını seçme 

C) Yönetim şeklini belirleme 

D) Ekonomi siyasetini tespit etme 


E) Sınır sorunlarını aşma 
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II. TBMM Dönemi çalışmaları Ağustos 1923'te başlamıştır. İlk mecliste olduğu gibi bu mecliste de hükümet 
krizleri yaşanmaktaydı. Çünkü sistem olarak meclis hükümeti sistemi uygulanmaktaydı. 


Meclis hükümeti sisteminin hükümet krizine dönüşmesi aşağıdaki yetkilerden hangisinin ağır işlemesinde doğrudan etkilidir? 


A) Yargı B) Yürütme C) Seçim 
D) Yasama E) Denetleme 


Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası yapılan yeniliklerin zamansız olduğunu, toplumun yeniliğe hazır hale getirilmeden bir anda yapıldığını bunun da toplumun kökleşmiş 
yapısına zarar verdiğini aynı zamanda inkılapların devrim değil evrim niteliğinde olması gerektiğini savunmuştur. 


Bu bilgiye göre Terakkiperver Fırka için, 
1. İnkılaplara karşı değildir. 

Il. İktidarla yöntem çelişkisi yaşamaktadır. 
IN. Cumhuriyetçilik ilkesini tehdit etmektedir. 


hangilerinin söylenmesi doğru olur? 


A) Yalnız! B) Yalnızıı C) Yalnız lll 
D) Ivelli E) Ilvellli 
II. TBMM dönemine ait, 


1. Ankara'nın başkent olması, 

Il. Lozan Barışı'nın onaylanması, 

Ill. İsmet Paşa'nın başbakan seçilmesi, 
IV. Halk Fırkası'nın kurulması 


Yukarıdaki gelişmelerin kronolojik olarak sıralaması hangisinde doğru verilmiştir? 


A) i-li-Mi- IV B) N-1-1V-11 
C) N-IV-i-al D) ii -1-1V-11 
E) IV-M-10-1 
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3 Mart 1924'te Halifelik makamının kaldırılmasıyla 10. 


beraber, 
— Şeriye ve Evkaf Vekaleti kaldırılmıştır. 
— Erkan-ı Harbiye Vekaleti kaldırılmıştır. 


— Tüm eğitim kurumları Maarif Vekaletine bağlanmıştır. 


— Osmanoğulları hanedanı yurt dışına sürülmüştür. 
Bu bilgiler ışığında, 


1. Ordunun siyaset üzerindeki baskısının kaldırılmak 
istenmesi. 


Il. Cumhuriyet makamının güvenceye alınmak istenmesi. 


III. İç işlerine müdahalenin engellenmek istenmesi. 


durumlarından hangilerinin amaçlandığı savunulur? 


A) YalnızI 
D) Ivelli 


B) Yalnız Il C) Yalnız ill 


E) I,ilvellii 


Yayınları 


1. Batı ile kültürel alanda ilişkileri ilerletme, 
Il. Milli toplum anlayışını öne çıkarma, 


INI. Siyaset ve hukuk sistemlerini akla ve bilime göre 
düzenleme 


Limit 


yukarıdaki amaçlardan hangilerinin halifeliğin kaldırılmasıyla doğrudan ilişkili olduğu savunulur? 


A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız lll 
D) Ivell E) i,ilvelil 


Lmt 


12. 


1. Doğuda sıkıyönetim ilan edilmesi 
Il. Takrir-i Sükun Kanunu'nun çıkarılması 
Ili. Mustafa Kemal'in başkomutanlığa getirilmesi 


Yukarıdakilerden hangileri Şeyh Said İsyanı'nın yayılmasını engellemek amacıyla gerçekleştirilmiştir? 


A) YalnızI 
D) Ivellli 


3)c 


B) Ivell G) ilvelli 


E) 1, ilvellli 
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Lozan Konferansı'nda Irak sınırı netleştirilememiş ve bu 
sorun İngiltere ile Türkiye arasındaki ikili görüşmelere 
bırakılmıştır. İngiltere, Irak Sınırını lehine çevirebilmek için 
bölgedeki huzursuzlukları değerlendirmiş, Türkiye'nin 
doğu ve güneyinde bazı isyanlara ön ayak olmuştur. 
Genç Türkiye ise aynı dönemde bir yandan uluslararası 
ilişkileri güçlendirmeye çalışırken diğer yandan ekonomik, 
sosyal ve kültürel alanda kalkınma hamleleri gerçekleştirmiştir. 

Bu bilgilere göre, 

1. Irak Sınırı Misak-ı Milliye aykırı olarak belirlenmiştir. 


11. İngiltere bölgesel çıkarları için Türkiye'nin egemenlik alanına müdahale etmiştir. 


Ili. Türkiye iç politikaya dış politikadan fazla önem vermiştir. 


yorumlarından hangilerinin yapılması doğru olmaz? 


A) iveli B) Ilvelli 
D) ivellli 


GC) Yalnız lll 
E) |, ilvellil 


1927'de çıkarılan Teşvik-i Sanayi Yasası'na göre devlet, sanayicilere bir takım kolaylıklar sağlama garantisi 
vermiştir. 


Aşağıdaki yasa maddelerinden hangisi yukarıdaki 
anlatıma örnek olarak gösterilemez? 


A) Makine ithalatından düşük gümrük vergisi alma 
B) İhracattan alınan vergi oranını arttırma 

C) Ülke içi taşımacılığı ücretsiz karşılama 

D) Arazi ve bina tahsisi yapma 


E) İç pazarlarda dolaşım serbestiyeti ve iç gümrük 
muafiyeti sağlama 


Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın parti programında 
yer alan, 


I. Tek dereceli seçim sistemine geçilmelidir. 


Il. Seçim yasası gizli oy açık sayım ilkesi doğrultusunda düzenlenmelidir. 


Ili. Kadınlara siyasal haklar tanınmalıdır. 


maddeler doğrultusunda hangilerinin demokratik- 


leşmeyi geliştirici amaç taşıdığı savunulur? 
A) Yalnız! B) Ivell GC) Ilvelli 
D) Ivelll E) I|,ilvelil 
8)E 9)B 10)D 11)B 12)E 
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1923'te seçim kanununda yapılan değişiklikle oy vermek için vergi veriyor olma şartı kaldırılmıştır. 


Bu durumun , 
1. milletvekili seçiminde seçmen sayısı artması, 


Il. seçilen milletvekillerinin aynı siyasal görüşe sahip 
olması, 


INI. siyasal alanda kadın - erkek eşitliğinin sağlanması 

sonuçları arasında hangileri gösterilir? 

A) Yalnızi B) Yalnız G) Yalnız ili 
D) Ivelli E) Ivell 


1. Milli iradeye ters bir yapı olması, 


Ii. Lozan Konferansı'na Türk milletinin tek temsilcisi 
olarak katılabilme amacı, 


Ii. Milli mücadeleye karşı tavırlar takınmış olması 


Yukarıdaki nedenler hangi kurumun ortadan kaldırılmasında etkili olmuştur? 


B) TBMM C) Saltanat 
E) Temsil Heyeti 


A) Cumhuriyet 
D) Halifelik 


1. Azınlıklara dinsel özgürlük ortamı sağlama, 
Il. Saltanat makamını güçlendirme, 
Il. Yapılacak inkılapların önünü açma 


yukarıdakilerden hangilerinin halifeliğin kaldırılması için bir gerekçe olduğu savunulabilir? 


A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız ill 
D) Iveli E) livellli 


€-3 


Gimtt Yeağjtıniartı 


Lmt 


TEST3 


Türkiye'de, 


1. Bazı milletvekillerinin Halk Fırkası'ndan ayrılarak 
Terakkiperver Fırka'yı kurmaları, 


Il. Seçmen yaşının 25'ten 18'e düşürülmesi, 


IN. Kadınların miras ve meslek seçiminde erkeklerle 
eşit haklara sahip olmaları 


meydana gelen bu gelişmelerden hangileri siyasal 
alanda gelişmelerin yaşandığının kanıtıdır? 


A) Yalnız! B) Ivelll C) ivelli 
D) livelli E) L,ilvelili 


Halifeliğin kaldırıldığı gün din ve vakıf işlerini düzenleyen Şeriye ve Evkaf Vekaleti de kaldırılmıştır. Bu vekaletin(bakanlığın) üstlendiği görevler aksamaması için 
Diyanet İşleri Başkanlığı ile Vakıflar Müdürlüğü kurulmuştur. 


Bu bilgilere bakıldığında, 
1. Laikleşme yolunda önemli aşama kaydedilmiştir. 
Il. Çok partili yaşama geçilmiştir. 


II. Eğitim öğretim kurumları eğitim bakanlığına bağlanmıştır. 


gibi yorumlardan hangilerinin yapılması yanlış olur? 
A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Iveli 
D) Ivelli E) Ilvelli 


Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ilk şubesini Urfa'da açmış ve Halk Fırkası'na karşı meclis içinde şiddetli muhalefet izlemiştir. İlk muhalefet partisi olan 
Terakkiperver Fırka mensupları eski Halk Fırkalı mebuslardır. İki parti bazı konularda uzlaşırken bazı konularda şiddetle karşıt görüş savunmuştur. 


Aşağıdakilerden hangisi iki partinin farklı düşünmediği konulardandır? 


A) Ekonomide izlenecek temel siyaset 

B) İnkılapların yapılış şekli 

GC) Millet iradesini her şeyin üstünde tutma 
D) Seçim sistemi 


E) Parti başkanlığının durumu 
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Cumhuriyet Dönemi gelişmelerinden bazıları şunlardır: 


Il. 50bin erkek nüfus için bir milletvekili seçilmesi yerine 20 bin erkek nüfus için bir milletvekili seçilmesi 
esasının kabul edilmesi. 


Il. Terakkiperver Fırka'nın Şeyh Said İsyanı'nda rolü 
olduğu gerekçesiyle kapatılması. 


Ii. Başbakanlıktan istifa eden İsmet Bey'in yerine 
Fethi Bey'in atanması. 


Bu gelişmelerden hangileri doğrudan millet iradesini 
geliştirme amacını gütmektedir? 


A) Yalnız! B) Yalnız Il 
D) Ivelll 


C) Yalnız lll 
E) I,ilvelii 


“Arkadaşlar, Şeyh Said İsyanı'nın nedenleri şunlardır, 
1. Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmak. 

Il. Hilafet kurumunu canlandırmak. 

Ii. Kürt Devleti kurmak. 


Evet bu isyan Şubat 1925'te Irak Sınırı belirsizliği bütün şiddetiyle devam ettiği bir süreçte çıkmıştır. İsyanın 
çıkmasında İngiliz kışkırtmaları etkilidir. Çünkü bölge 
karışırsa İngilizler Irak sınırı konusunda istediğini alabilecekti. Ayrıca bu isyanda Terakkiperver Fırka'nın 
söylemleri de bence etkili olmuştur.” 


Diyen bir tarihçi kendi kişisel görüşünü aşağıdakilerden hangisine dayanarak eklemiş olabilir? 


A) Terakkiperver Fırka ile Halk Fırka'sı arasındaki tartışmalara 


B) İsyan sonrası istiklal mahkemelerinin kurulmasına 


C) Mart 1925'te yeni hükümetin Takrir-i Sükun Yasası 
çıkarmasına 


D) Haziran 1925'te Terakkiperver Fırkası'nın kapatılmasına 


E) Mustafa Kemal'in yakın silah arkadaşları tarafından kurulmuş olmasına 


2)c Cc 4B 5)E 


Yayınları 


Emire 


Lmt 


6)C 


CD 


10. 


TEST3 


İzmir Suikast teşebbüsü Mustafa Kemal'in şahsında 
Türkiye Cumhuriyetine ve Türk İnkılap hareketine karşı 
yapılmıştır. 


Aşağıdaki Mustafa Kemal'e ait vecizelerden hangisi 
yukarıdaki yargıyı tamamlayıcı özelliktedir? 


A) Siyasi ve askeri zaferler ne denli ihtişamlı olursa 
olsun iktisadi zaferle taçlandırılmazsa kalıcı olamaz. 


B) Hürriyet ve istiklâl benim karakterimdir ben milletimin 
en büyük ve ecdadımın en kıymetli mirası olan istiklâl aşkı ile dolu bir adamım . 


C) Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. 
Türkiye Cumhuriyeti ilelebed payidar kalacaktır. 


D) Milletimiz din ve dil gibi kuvvetli iki fazilete maliktir. 
Bu faziletleri hiçbir kuvvet, milletimizin kalb ve vicdanından çekip alamamıştır ve alamaz. 


E) Türk, esaret kabul etmeyen bir millettir. Türk milleti 
esir olmamıştır. Ben gerektiği zaman en büyük 
hediyem olmak üzere Türk milletine canımı vereceğim. 


Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurulma nedenleri 
arasında, 


1. farklı görüşleri mecliste temsil etmek, 
Il. yeni ekonomi politikaları üretmek, 
INI. hükümetin icraatlarını denetlemek 
hangileri gösterilir? 
A) Yalnız! 

D) Il vellil 


B) Yalnız Il 
E) |, veli 


C) Ivell 


19 Aralık 1924'te Cumhuriyet Halk Fırkası “Asker siyaset yapamaz.” kanununu çıkarmıştır. 


Bu kanunun çıkarılma nedenleri arasında, 

I. orduyu siyasetin merkezine yerleştirmek, 

Il. sivil iktidar üzerindeki askeri baskıyı kaldırmak, 
Ili. Terakkiperver Fırkayı zayıflatmak 


hangilerinin etkisinin olduğu savunulamaz? 


A) Yalnız! B) Yalnız Il G) Yalnız Ill 
D) Iveli E) Ivelli 
7A 8)D 9c 10) E 1yA 
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“5 TBMM'nin açılmasıyla temelleri atılmış olan Yeni Türk 4. 
devleti, hilafetin siyasal yetkilerini elinden almış, Tevhid-i Tedrisat Kanununu çıkarmış ayrıca Türk Medeni 
Kanununu kabul etmiştir. 


Bu doğrultuda, 
1. Eğitim 
Il. Yönetim 
LUUN 


TBMM hangi öncelik sırasına göre bu alanlarla ilgili 
düzenlemeler yapmıştır? 


A AN B) NANH 
D) HIR 


Hukuk 


GC) MA 
E) NA 


EÇ Şeyh Said İsyanı 
. Menemen İsyanı 


Yukarıdal gelişmenin ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir? 


A) 


Takrir-i Sükun Yasası'nın çıkmasında etkili olmaları 


Yayınları 


B) 
©) 
D) 


Akılcı ve bilimsel politikalara karşı olmaları 


I.TBMM dönemi gelişmeleri olmaları 


Limit 


İsyan sorumlularının İstiklal Mahkemelerinde yar- 


gılanmaları 
E) İsmet Bey'in başbakan olduğu dönemde çıkmış olmaları 


Lmt 


3. Cumhuriyet Halk Fırkasına göre Terakkiperver 
Cumhuriyet Fırkası'nın parti programında yer alan 
“Partimiz dini hayatın yaşanmasına saygılı olacaktır.” 
ifadesi, 


Il Şeyh Said İsyanı'nın çıkması, 
11. Halifeliğin kaldırılması, 
Ii. Serbest Fırkanın kurulması 


gibi gelişmelerden hangilerinin ortaya çıkmasında 


etkili olmuştur? 
A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız lll 
D) Iveli E) veli 


C::3 


TEST 
. i 


Takrir-i Sükun Yasası, hükümete parti kapatma, gazete 
yayınlarını sansürleme, durdurma gibi yetkiler tanımıştır. Bu yasa 2 yıl süre geçerli olmak üzere çıkartılmış 
süre dolduğunda 2 yıl daha geçerliliği uzatılmıştır. Bu 
dönemde bazı gazeteler ile muhalefet partisi kapatılmış 
ve bazı inkılaplar yapılmıştır. 


Bu bilgilere göre, 


1. Takrir-i Sükun Yasası hükümete olağanüstü yetki 
tanımıştır. 


11. Demokratik gelişmeler bir müddet devlet eliyle askıya alınmıştır. 


Ii. Takrir-i Sükun Yasası ile hükümet muhalefeti sin- 


dirmiştir. 

yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 

A) Yalnız! B) Yalnız Il 
D) Ilvellil 


GC) Ivell 
E) |, iilvellli 


İstiklal mahkemeleri 1920 — 1926 sürecinde görev yapmış meclis üyelerince oluşturulan yargı kurumudur. 


Bu mahkemelerin genel özellikleri arasında, 

1. Sabit mahkeme olmama 

Ii. Kararları hükümet tarafından değiştirilebilme 

IN. Gerekli durumlarda oluşturulma 

hangileri gösterilemez? 

A) Yalnız! B) Yalnız Il 
D) Ivell 


G) Yalnız lll 
E) livelli 


Atatürk dış politikada güçlü olmanın ön koşulu olarak iç 
politikada güçlü olunması gerektiğini savunmuştur. 


Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin sonucunda bu 
düşüncenin gerekliliği tam anlamıyla anlaşılmış 
olur? 


A) Halifeliğin kaldırılması sonucu Osmanlı hanedanının 


yurt dışına sürülmesi 


B) Saltanatın kaldırılması sonucu padişahın yurt dışına 


çıkması 


TBMM'nin halife olarak Abdülmecid Efendi'yi ataması 


Şeyh Said İsyanı'nın da etkisiyle Irak Sınırı'nın aleyhte 
çözümlenmesi 


© 


D) 


E) Serbest fırkanın kapatılmasından sonra Menemen 


Olayı'nın patlak vermesi 
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* Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası 
* o Cumhuriyet Halk Fırkası 
* o Serbest Cumhuriyet Fırkası 


Atatürk Dönemi siyasal hayatın yönlendiricisi olan 
partilerle ilgili olarak, 


1. Ortak ekonomi politikası benimsemişlerdir. 


Il. Milli egemenlik ilkesini her şeyin üstünde tutmuşlardır. 


II. Kültürel bağımsızlığın sağlanmasını önemsemişlerdir. 


genellemelerden hangileri yapılamaz? 
A) Yalnız! B) Yalnız Il 
D) Ivelli 


C) Yalnız Ili 
E) llvelli 


Halifeliğin kaldırıldığı gün olan 3 Mart 1924'te, 
*  Şeyhülislamlık makamının da kaldırıldığı 


* o Ümmettoplumundan milli topluma geçiş sürecinin 
belirginleştiği 


* Osmanlı ailesinin tüm fertlerinin yurt dışına sürüldüğü 

görülmüştür. 

Bu düzenlemeler doğrultusunda, 

1. Cumhuriyet rejimini güvence altına almak. 

ıl. Milliyetçilik ilkesini gerçekleştirmek. 

Il. Din ve devlet işlerini ayrıştırmak. 


gibi hedeflerin hangilerinin amaçlandığı savunulur? 


A) Yalnız! 
D) Ivelll 


B) Ivell C) ilvelli 


E) |, il veli 


Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin Türkiye'de 
Cumhuriyet'in ilan edildiği ilk dönemlerde demokratikleşme çabalarını zedelediği savunulamaz? 


A) 
B) 


Laiklik karşıtlarının teşkilatlanmaları 


Mustafa Kemal'e suikast teşebbüsünde bulunulması 


C) Kadınlara sosyal alanda erkeklerle eşit koşulların 


tanınması 
Şeyh Sait İsyanı ile cumhuriyetin yıkılmak istenmesi 


İnkılap karşıtlarının gazete çıkarmaları 


D) 
E) 


2)B A 4E 5)B 


Yayınları 


Limit 


Lmt 


6)D 


10. 


1. 


TEST 4 


İsmet İnönü Lozan Konferansında, 


Türkçe'nin de Fransızca ve İngilizce gibi konferans 
dili olmasını, 


“Karadeniz'e kıyısı olan devletler” ifadesine yerine 
bu devletlerin adlarının yazılmasını, 


Komisyon başkanlıklarından birinin de İngiltere, 
Fransa ve İtalya'nın yanında Türkiye'ye verilmesini, 
istemiştir. 


Bu önerilerden yola çıkıldığında İsmet İnönü'nün 
konferansta aşağıdakilerden hangisini sağlamaya 
çalıştığı söylenebilir? 


A) 


B) 


© 
D) 
E) 


Boğazların idaresinin Türkiye Cumhuriyeti'ne bırakılmasını 


Müslüman dünyasında Türkiye'nin nüfuzunu artırmayı 


Uluslar arası eşitlik kurallarına uyulmasını 
Azınlık haklarının teminat altına alınmasını 


Türkçe'nin uluslar arası bir dil olarak kabul edilmesini 


Güçler birliği sisteminde yargı bağımsız olmadığı için bu 


sistem tam demokratik sayılamaz. Yine bu sistemde, 
yasama, yürütme ve yargı devletin kontrolündedir. 1921 
anayasasında da bu esas geçerli olmuştur. 


M.Kemal'in, demokratik bir ülke kurma düşüncesiyle çelişen “Güçler Birliği Sistemi” nin ilk anayasada 
yer almasının gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) 
B) 
©) 
D) 


E) 


NA 


C::) 


İstanbul Hükümeti'nin üzerine aldığı sorumlulukları 
yerine getiremediğine inanılması 


Ekonomi alanında kalkınmanın bu sistemle sağlanacağının düşünülmesi 


Ulusal egemenliğin ancak bu sistemle sağlanacağının düşünülmesi 


Çabuk karar alıp uygulamak ve uygulamaların kollanmak istenilmesi 


Meclis içerisinde farklı düşünce ve statüde mebusların bulunması 


8)E 9)c 10)C 11)D 
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Türkiye'de Anayasalarda seçim süreleriyle ilgili 
olarak şu esaslar benimsenmiştir. 


* 1921 Anayasasinagöre 2 yılda bir yapılır. 
* 1924 Anayasasinagöre 4 yılda bir yapılır. 
* 1982 Anayasasınagöre 5 yılda bir yapılır. 
Bu esasların benimsenmesinde, 

1. istikrarlı bir yönetim oluşturmak, 

Il. ülke gündemini fazla meşgul etmemek, 
Ili. milletvekili sayısını arttırmak 


gibi amaçlardan hangilerinin yer aldığı savunululur? 


A) Yalnız! 
D) veli 


B) Yalnız Il C) Ivelli 


E) Ilvelli 


Ankara'nın başkent seçilmesi, 
1. merkez tartışmalarını 

Il. başkanlık sorununu 

INI. rejim karmaşasını 


gibi sorunlardan hangilerinin çözümünü sağlamıştır? 


A) Yalnız! 
D) Ivelli 


B) Yalnızıl C) Yalnız lll 


E) Ilvelll 


Il. Serbest Fırka yöneticilerinin partilerini feshetmeleri 


Il. Seçimlerde açık oy gizli sayım usulünün uygulanması 


IN. Seçmen yaşının 18'den 22'ye çıkarılması 


Yukarıdakilerden hangilerinin Türkiye'de demokrasi bilincine zarar verdiği savunulur? 


A) YalnızI B) Ivell 
D) Ilvelil 


C) Ivelli 
E) L,ilvellli 


€ 23 İD 


Limit Yayınları 


Lmt 


4. 


TEST S5 


1926 Ankara Antlaşması'nda, 


— Musul ve çevresi İngiltere güdümündeki Irak'a 
bırakılacak, Hakkari T.C'nde kalacak 


— Musul'un yıllık petrol gelirinin 2610'u 25 yıl süre ile 
Türkiye'ye bırakılacak 


kararları alınmıştır. 

Bu kararlar doğrultusunda, 

1. Irak Sınırı Türkiye'nin hedeflediği şekilde çözümüştür. 

11. Musul sorunu diplomatik yolla çözümlenmiştir. 

Ili. Misak-ı Milli'den taviz verilerek Irak sınırı kesinleştirilmiştir. 

gibi yorumlardan hangilerinin yapılması doğru olmaz? 


A) Yalnız! 
D) Ilvelli 


B) Yalnız Il GC) Ivell 


E)i, li ve İli 


Şeyh Sait İsyanı Şubat — Mayıs 1925'te yaşanmış ve 
Türkiye Cumhuriyeti'ni oldukça yıpratmıştır. Devlet isyanı 
bastırabilmek için Adana'dan doğuya iki tümen kuvvet 
göndermiş, sıkıyönetim ilan etmiş ve kısmi seferberlik 
başlatmıştır. 


Bu gelişmeler incelendiğinde aşağıdakilerden hangisine gereken odaklanmanın sağlanamadığı savunulur? 


A) Hatay sorununun çözüm görüşmelerinin yapılmasına 


B) Musul'a askeri müdahale etme olasılığının görüşülmesine 


C) Milletler Cemiyeti'ne üyelik konusunun tartışılmasına 


D) Çok Partili yaşama geçiş çalışmalarının başlatılmasına 


E) Kabine hükümeti sisteminin uygulanmaya başlanmasına 
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Erkan-ı Harbiye Vekaleti'nin başında general rütbeli bir 9. o HalkFırkası 19 Aralık 1924'te “asker siyaset yapamaz” 
bakan bulunuyordu. 3 Mart 1924'te bu vekalet kaldırılmış- kanununu çıkartarak milletvekillerinin ya siyaset ya da 
tır. Genelkurmay başkanlığı doğrudan başbakanlığa bağ- askeri işlerle meşgul olmalarını sağlamaya çalışmıştır. 
lanmıştır. Aynı zamanda da muhalefetin gücünü zayıflatmayı 
Bu bilgil N planlamıştır. Bunun üzerine bazı muhalif subaylar asu bilgilere göre, kerlikten istifa ederek siyasete devam ederken bir kısım 
1. demokrasi anlayışının geliştirildiği, pa mebuslar ise askerlik görevine geri dönmüşlerir. 
11. devletin ordu sorunlarını göz ardı ettiği, Aralik ihti k 
19 Aralık 1924 tari anunun 
Ili. ordunun siyasetten uzaklaştırılmak istendiği MD k 
. Demokrasiye 
yorumlarından hangilerine ulaşılır? 
Il. Türk ordusuna 
A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız lll : R 
D) ivell E) iveli Ili. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasına 
ve ve 
gibi yapılardan hangilerine zarar verdiği savunulur? 
A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız Il 
D) Ivelli E) Ilvelli 
Cumhuriyetin ilk yıllarında İngiltere — Türkiye ilişkilerinin kötü olmasında aşağıdaki sorunlardan hangi- (o 
sinin diğerlerine oranla daha etkili olduğu savunulur? 10. Aşağıdakilerden hangisi Serbest Cumhuriyet Fır- 
A) Okullar sorunu > kası ile Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın ortak 
ğ LD S savunuları arasında yer almaz? 
B) Milletler Cemiyetine üyelik sorunu e , i z 
G) Musul e A) Kadınlara siyasal hakların verilmesi 
usul sorunu s 
D) Nüf Bi “e B) Seçimlerin tek dereceli yapılması 
üfus mübadelesi sorunu 
E) Patrikh > C) Gizli oy açık sayımın uygulanması 
atrikhane sorunu > 
E D) Ekonomik serbestliğin savunulması 
ie E) Cumhuriyet esasına bağlılığın savunulması 
po 
E 
- 
Lozan Konferansı'nda; 
— Azınlıklar Türk vatandaşı sayılacak. 11. 1 İL TBMM'nin göreve başlaması 
— Yabancı okullar Maarif Vekâletine bağlanacak. Il. Ankara'nın başkent yapılması 
Lozan'da azınlıklar ve yabancı okularla ilgili alınan Ii. İzmir'de İktisat Kongresi'nin toplanması 
bu kararlara bakıldığında aşağıdakilerden hangisi ği gi p! 
amaçlanmış olabilir? IV. Halk Fırkası'nın Kurulması 
A) Azınlıklar Türkleştirmek, sınırlarımızda yalnız Türk Yukarıda verilen gelişmeleri Cumhuriyetin ilanından 
okulları barındırmak. önce ve sonra şeklinde gruplarsak aşağıdakilerden 
B) Devlete bağlılıkları arttırılarak iç işlerimize karışıl- hangisi doğru olur? 
masını önlemek. Önce Sonra 
C) Atatürk'ün Milliyetçilik ilkesi gereği tüm kurum ve A) I-in 1i- IV 
kuruluşları millileştirmek. B) I-N-M-I 
D) Yabancı okulların ve azınlıkların bölücü faaliyetlerini desteklemek. Gg) I-M-M Yalnız Il 
E) Ümmetçi anlayış yerine ulusçu anlayışı hakim kıl- D) Yalnız! um —W 
mak. E) YalnızIV 1-1-1 
yc 2)A 3E 4yA 5)B 6GE 7)c 8)B YE 10)A 1))B 
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Cumhuriyet'in ilanını, 

1. yürütmenin ağır işlemesi, 

Il. bakanlık oluşturmanın zor olması, 

IN. meclisin yargı yetkisini kullanması 

hangi durumların hızlandırdığı savunulur? 

A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Ivelli 
D) Ivelli E) Ilvelli 


Cumhuriyet yönetiminde halk belli süreliğine kendisini 
yönetmesi adına seçimle yöneticilerini belirler. Seçim süresi anayasada ne şekilde kararlaştırılmışsa o aralıklarda 
uygulanır. Kimi zaman meclisin ortak kararı ile erken seçime gidilebilir. 


İdarecilerin belirli bir süreliğine iş başına getirilmiş 
olmalarına bakılarak aşağıdakilerden hangisinin 
amaçlandığı savunulur? 


A) Yönetimde istikrar oluşmak 


B) Cumhuriyet rejimini demokratik bir yapıya kavuşturmak 


C) Çok partili hayata geçmek 


D) Ülkedeki rejim karşıtlarını yönetimden uzaklaştırmak 


E) Yapılacak inkılaplar için kadro oluşturmak 


Mustafa Kemal, Samsun'a çıktığında üç hedefi gerçekleştirmeyi planlamıştı. Önce yurttan düşman atılacak, 
ardından millet iradesi yönetime egemen olacak, son 
olarak da çağdaş uygarlıklar seviyesine çıkabilmek 
adına inkılaplar yapılacaktı. 


Aşağıdakilerden hangisinin Mustafa Kemal'in planları doğrultusunda gerçekleştirildiği savunulamaz? 


A) Tekke,zaviye ve türbelerin kapatılması 
B) Medreselerin kapatılması 

C) Menemen Olayı'nın ortaya çıkması 

D) TBMM'nin üstünde bir güç tanınmaması 


E) Ankara'da Maarif Kongresi'nin toplanması 


C::-D 


Limit Yayınları 
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Atatürk Dönemi'nde tek partili yaşamdan çok partili 
yaşama geçiş için bir takım denemeler yapılmış fakat 
başarılı olunamamıştır. Türkiye'de çok partili siyasal ortama tam olarak 1946'da İsmet İnönü'nün cumhurbaşkanlığı döneminde geçilmiştir. 


Atatürk dönemindeki başarısızlığın nedenleri arasında, 


1. dünya ekonomik buhranının Türkiye'yi olumsuz etkilemesi 


Il. sınır sorunlarının aşılamamış olması 

Ili. demokratik bilinç seviyesinin düşük olması 

hangilerinin gösterilebileceği savunulur? 

A) YalnızI B) Yalnız Il C) Yalnız |ll 
D) Ivell E) I,livellii 


Cumhuriyet'in ilk yıllarında Halk Fırkası hükümeti yerli 
sermayeyi koruma ve kalkındırma adına korumacı bir 
ekonomi politikası izlenmiştir. 


Bu doğrultuda, 


1. Yabancı sermayenin yatırımlarını artırmasına olanak sağlanması, 


Il. Türk Parasını Koruma Kanunu'nun çıkarılması, 


Il. Özel müteşebbislere destek veren bankaların açılması, 


IV. Türk sularında yabancıların taşımacılık yapmasına 
izin verilmemesi, 


V. İthalattan alınacak vergi oranlarının arttırılması 


hangisinin Halk Fırkası'nın ekonomi anlayışıyla 
bağdaşmayacağı savunulur? 


A) B) Il C) il D)IV EV 


Halifelik makamının 1924'te kaldırılmasından sonra 
Osmanlı hanedanının tüm fertlerinin İsviçre'ye sürgüne gönderilmesi aşağıdaki amaçlardan hangisine 
yöneliktir? 


A) Halk arasında sosyal eşitliği sağlamak 

B) Yabancıların iç işlerimize karışmasını önlemek 

C) Cumhuriyet rejimini güvence altına almak 

D) Saltanatın kaldırılması için uygun zemin oluşturmak 


E) İstanbul hükümetini zor durumda bırakmak 
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İzmir İktisat Kongresi'nde Misak-ı İktisadi kararları alın- g. II. TBMM, yeni Türk devletini temellendiren siyasal, 
mıştır. sosyal ve ekonomik alanlarda bir dizi köklü yenilikler 
tır. 
Bu kararlardan bazıları şunlardır, Yapıt 
— Hammaddesi yurt içinde olan sanayiye ağırlık veril- Buna göre, 
melidir 1. tekke ve zaviyelerin kapatılması 
— Küçük atölye ve işletmelerden büyük sanayi kuru- Il. Takrir-i Sükun kanununun çıkarılması 
luşlarına geçilmelidir 
> Şb Ii. Türkiye İş Bankasının açılması 
— Yerlitüccarı ve sanayiciyi destekleyen bankalar kurulmalıdır gelişmelerinden hangilerinin bu duruma kanıt oluş- 
Te iğ Mi turduğu savunulur? 
— İşçilerin çalışma saatleri düzenlenmeli ve işçilere 
sendikal haklar tanınmalıdır A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız lll 
Bu kararlara bakılarak, D) Ivelll E) il vellll 
I.  Devletçi ekonomi modeli uygulanmıştır. 
Il. Ekonomik bağımsızlık hedeflenmiştir. 
Ii. Sosyal refah seviyesi artırılmak istenmiştir. 
hangilı in söylenmesi doğru olmaz? 
A) YalnızI B) Yalnız Il C) Iveli 
D) Ivelll E) Il veli 
10. *» Erkan-ı Harbiye Vekaleti'nin kaldırılması, 
“ * o Şer'iye ve Evkaf Vekaleti'nin kaldırılması, 
E * Tevhid-i Tedrisat Yasası'nın çıkarılması 
Ee Uygulamaları ile, 
Li 1. uygulamalarda birlik sağlamak, 
ge Il. orduyu modernize etmek, 
Le III. laik yönetimi güçlendirmek 
E hangilerinin amaçlanmadığı savunulur? 
a A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız |ll 
— D) Iveli E) Ivelll 
E 
Pi 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, 
* o 1924'teülkeiçindeki medreseleri, yabancı okulları 
ve azınlık okullarını Maarif Vekaleti'ne bağlama yasası çıkarmıştır. 
* o 1925'te Sanayici ve madencilere kredi imkanı sağlayacak Sanayi-i Maadin Bankası'nı açma kararı 
almıştır. 11. — Şeyh Saitİsyanı 
* 1925'te Ankara'da Ankara Adliye Hukuk Mektebi — Menemen Olayı 
adı altında modern batı hukukunun öğretildiği ilk — 31 Mart Vakası 
mektebi açmıştır. 
Bu gelişmeler doğrultusunda, a ortak yönü aşağıdakilerden 
1. Özel sermayedarlar desteklenmiştir. A) Cumhuriyet döneminde gerçekleşmiş olmaları 
Il. Laik hukuk sistemi benimsenmiştir. B) Padişah değişikliğine neden olmaları 
Ii. Kültürel bağımsızlık amaçlanmıştır. C) Ülke rejimini hedef almaları 
yargılarından hangilerine ulaşılır? D) Aynı bölgede ortaya çıkmış olmaları 
A) Yalnız! B) Yalnız ©) Iveli E) Faillerin aynı mahkemelerde yargılanmaları 
D) Ilvellil E) I,ilvelil 
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TBMM, saltanatın kaldırılmasından sonra, hilafet makamının kontrolü dışında kullanılmasını engellemek 
amacıyla yeni halifenin atamasını bizzat kendisi yapmıştır. 


Halife Abdülmecid'e, 


* o imzalayacağı belgelere han, değil efendi yazdırmasını, 


* elçi kabul etmemesini, 
* o Ankara'daikamet etmesini 
şart koşmuştur. 


TBMM'yi bu şekil kararlar almaya iten neden aşağıdakilerden hangisi olabilir? 


A) Tekrar saltanatın ilan edilmesine engel olmak 
B) Merkezi otoritesinin sarsılmasına izin vermemek 


C) Dünya Müslümanlarını Türkiye önderliğinde örgütlemek 


D) Laik devlet sisteminin yerleştirmek 


E) İnkılapların yapılabilmesi için uygun ortam oluşturmak 


Tevhid-i Tedrisat Kanunu kapsamında yer alan, 


— Tüm eğitim öğretim kurumları Maarif Bakanlığı'na 
bağlı olacak. 


—  Dinuzmanı yetiştirmek için ilahiyat fakülteleri açılacak. 


— İlköğretim ücretsiz,zorunlu ve karma olacak, ortak 
müfredat takip edilecek. 


Bu maddeler doğrultusunda, 

1. Eğitimde fırsat eşitliği kaldırılmıştır. 

Il. Laik eğitim sistemine geçilmiştir. 

Ili. Yabancı okullar ve azınlık okulları kapatılmıştır. 


yorumlarından hangilerinin yapılması doğru olmaz? 


A) Yalnız! 
D) Ivell 


B) Yalnız Il C) Yalnız ill 


E) Ivelli 


€ 217 İD 


Limit Yayınları 
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Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının parti tüzüğünde 
“partimiz dini hayatın yaşanmasına saygılı olacaktır” ifadesi yer almıştır. 


Bu ifade ile, 

1. Halk Fırkasının din özgürlüğünü istismar ettiği, 

Il. anayasanın laikleştirilmesinin gerektiği, 

II. azınlıklara yeni haklar tanımanın sakıncalı olduğu 

gibi durumlardan hangilerinin ima edildiği savunulur? 

A) Yalnız | B) Yalnız Il GC) Yalnız ill 
D) ll ve lil E) Ivelll 


“Cumhuriyet seçme özgürlüğünün olduğu idare şeklidir 
ve Atatürk'ün ifadesiyle kişi onuruyla bağdaşan yegane 
yönetim şeklidir. Yalnız bu idare anlayışının var olması 
demokrasinin de tüm kurum ve kuruluşlarıyla işlediğini 
göstermez.” 


Diyen tarih öğretmeni Metin Bey yukarıdaki anlatımına aşağıdakilerden hangisini örnek olarak sunabilir? 

A) Seçimlerin 2 yılda bir yapılırken 4 yılda bir yapılacağının kabul edilmesini 


B) Çokpartili hayata geçiş denemelerinin başarısız olmasını 


C) Mustafa Kemal'in şahsına yönelik kampanyaların 
yoğunlaşmasını 


D) Seçmen yaşının 25'ten 18'e düşürülmesini 


E) Mecelle hukuku yerine Medeni hukukun kabul edilmesini 


1933'te Bursa Ulu Camisi'nde ezanın Türkçe okunmasına bir kısım kişiler tepki göstermiş, bu hadise çok büyümeden Mustafa Kemal'e ulaştırılmıştır. Mustafa 
Kemal sorunun din ile ilgisinin olmadığını sorunun sadece bir dil meselesi olduğunu büyütmenin doğru olmayacağını ifade etmiştir. 


Mustafa Kemal'in yaklaşımına bakıldığında, 

1. Toplumun hassasiyetlerini gözetmiştir. 

Ii. Birlik ve beraberliği önemsemiştir. 

Ili. Laik toplum anlayışından uzaklaşmıştır. 

yorumlarından hangilerinin yapılması doğru olmaz? 

A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız |ll 
D) Iveli E) Ilvellli 
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Türk Medeni Kanunu ile kadınlar, 

* o Velayet davası açabilme 

* Boşanma davası açabilme 

* İstediği mesleği seçebilme 

* Mirastan eşit pay alabilme 

* o Mahkemede şahitlikte eşit tutulabilme 


haklarını elde etmişlerdir. Buna göre, 
Il. siyasal 

Il. hukuksal 

INI. sosyal 


alanların hangilerinde kadın — erkek eşitliğinin sağlandığı savunulur? 


A) Yalnız! 
D) Ilvelli 


B) Ivell C) Ivelli 


E) 1, ilvellli 


*  Saltanat'ın kaldırılması 
* o Erkan-ı Harbiye Vekaleti'nin kaldırılması 
* Halk Fırkası'nın kurulması 


Yukarıdaki gelişmeler aşağıdaki hedeflerden hangisinin aşamasıdır? 


A) Laik devlet sistemini gerçekleştirme 
B) Tam bağımsızlık ilkesini uygulama 
C) Ulus iradesini egemen kılma 

D) Laik eğitim modelini uygulama 

E) Ekonomik bağımsızlığı sağlama 


3 Mart 1924'te halifeliğin kaldırılmasından kısa bir 
müddet sonra 20 Nisan 1924'te TBMM'nde yeni bir 
anayasa kabul edildi. Bu anayasa 105 maddeden oluşmaktaydı. 1921 anayasasına göre daha yumuşak ve 
kapsamlıydı. Bu süreçte halifeliğin kaldırılmış olması, 
halk arasında dini işlerle ilgili hangi makamın yetkili 
olacağı konusunun tartışmaları yaşanıyordu. 


Buna göre aşağıdakilerden hangisinin halk arasındaki makam tartışmasını sonlandırmaya yönelik 
olduğu savunulur? 


A) Meclis bünyesinde İstiklal Mahkemelerinin kurul- 


ması 
B) 
©) 
D) 
E) 


Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kurulması 
Dini hükümlerin tatbikini TBMM'nin üstlenmesi 
Milletvekillerinin yemin biçiminin değiştirilmesi 
Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması 


2E 3)A 4)B 5)c 
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Lozan barış antlaşmasına göre azınlık unsurları kendi aralarındaki sorunlara kiliselerine bağlı mahkemelerde çözüm arayabilirlerdi. Buna rağmen azınlıklar 

Türk Medeni Kanunu hükümlerine uymak istediklerini 
bildirmişlerdir. 


Tevhid-i Tedrisat Yasası ile konsolosluklara bağlı yabancı okullar ile kiliselere bağlı azınlık okulları Türk 
Maarif Bakanlığı'na bağlanmıştır. 


Bu iki gelişmeden yola çıkılarak varılacak en genel 
yargı aşağıdakilerden hangisidir? 


A 
B) 
©) 
D) 
E) 


Azınlık okulları sayıca azalmıştır. 
Uygulamalardaki ayrılıklar giderilmiştir. 


Kişi hakları kanun güvencesine alınmıştır. 


Ülkede yargı birliğine geçilmiştir. 


Yapılan yenilikler birbirini tamamlamıştır. 


2 Ağustos 1926'da Ege Denizi'ndeki Fransız ve Türk 


gemileri olan Bozkurt — Lotus gemilerinin çarpışması 
Fransa ile Türkiye arasında yargı krizine dönüşmüş 
sonuç olarak uluslararası adalet divanı Türk tarafının 
haklı olduğuna hükmetmiş, Fransız deniz şirketi tazminata mahkum edilmiştir. Bu olay Kabotaj yasası ile 
“Türk karasularında yalnız Türk gemicileri ticaret yapar” 
kuralının kabul edilişinin ne denli doğru olduğunun en 
açık göstergesi olmuştur. 


Bu bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 


A 


B) 


9 


D) 


E) 


Kabotaj Yasası Türk denizciliğin geliştirmeyi amaçlamıştır. 

Adalet divanı yargı krizini Türkiye aleyhine çözümlemiştir. 

Sorunların çözümünde uluslar arası kuruluşlara 
müracaat edilmemiştir. 


Bozkurt — Lotus Olayı Kabotaj Yasası'nın ilanını hızlandırmıştır. 


Dış politikada pasif davranılması iç politikada sorunlara yol açmıştır. 


Yeni Türk Devleti'nde Cumhuriyet rejiminin kurul- 


masından sonra bir süre tek partili yönetimin sürdürülmesinde, aşağıdaki durumlardan hangisinin 
etkisi yoktur? 


A 
B) 
© 
D) 
E) 


7)c 
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Ulusal birlik ve bütünleşmeyi sağlama 
Kalkınma yolundaki ilerlemeleri hızlandırma 
Yapılan inkılapların yerleşmesini sağlama 
Lozan Barış Konferansına güçlü gitme 


Halkın belli bir siyasi olgunluğu erişmesini bekleme 


8)c 9)B 10)A 1)D 
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1. Durum: 1923'te Halk Fırkası kuruldu. Cumhuriyetin 
ilanından sonra 1924'te adı Cumhuriyet Halk Fırkası oldu.Cumhuriyet Halk Fırkasına karşı 17 Kasım 1924'te 
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kuruldu. Çıkan Şeyh 
Said isyanında rolü olduğu gerekçesiyle Terakkiperver 
Cumhuriyet Fırkası kapatıldı. 


Il. Durum: 1930'da Serbest Cumhuriyet Fırkası kuruldu. Bu parti Atatürk'ün isteği ile kuruldu. Fakat kısa 
sürede kapatıldı. Türkiye'de 1946'ya kadar çok partili 
yaşama geçilemedi. 


Yukarıda verilen |. ve Il. duruma bakıldığında aşağıdaki sorulardan hangisine cevap bulunamaz? 


A) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası niçin kapatılmıştır? 


B) Ne zaman çok partili yaşama geçilmiştir? 
C) Serbest Cumhuriyet Fırkası niçin kapatılmıştır? 
D) İlk muhalefet partisi hangisidir? 


E) İlk muhalefet partisi ne zaman kurulmuştur? 


Mustafa Kemal, Türk ordularının 9 Eylül 1922'de İzmir'e girdiği gün, “Gerçek savaşımız şimdi başlıyor.” 
demiştir. 


Mustafa Kemal'in böyle söylemesinde 

1. savaşlar nedeniyle ülkenin yakılıp yıkılmış olması 
Il. ülkenin ekonomik olarak çok geri kalması 

II. çağdaş türkiye hedefinin hedeflenmesi 


Gibi durumlardan hangileri, 
söylenebilir? 


A) Yalnız! 
D) Ilvellil 


B) Yalnız Il 


C) Yalnız ll 
E)I, il ve ll 


Mustafa Kemal Paşa, yönetimde farklı görüş ve düşüncelerin ortaya çıkmasının sorunların çözümünü kolaylaştıracağına, iktidardaki hükümetin daha kolay 
denetleneceğine inanıyordu. 


Mustafa Kemal Paşa'nın bu düşüncesi doğrultusunda aşağıdaki çalışmaların hangisi yapılmıştır? 


A) Tevhid-i Tedrisat Kanununun kabulü 

B) Çok partili hayata geçiş denemeleri 

C) Devletçilik ilkesinin kabul edilmesi 

D) Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planının hazırlanması 


E) Takrir-i Sükun yasasının çıkarılması 
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Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan yenilikler bazı kesimlerce benimsenmemiştir. Özellikle hilafet yanlısı olan bu 
kesim Cumhuriyetin ilk dönemlerinde meydana gelen ortamdan da yararlanarak demokrasiye geçişte yapılan yenilikleri engellemeye çalışmıştır. 


Bu durumun Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde aşağıdaki konuların hangisinde sorun yarattığı savunulamaz? 


A) Anayasanın laikleşmesinde 

B) Çok partili siyasal rejime geçilmesinde 

C) İnkılapların kısa sürede gerçekleştirilmesinde 
D) Meclis Hükümeti Sisteminin benimsenmesinde 


E) Kadınlara siyasal hakların tanınmasında 


Yeni Türk Devleti'nde Cumhuriyetin ilanı sonrasında 
yapılacak olan inkılapların sürekli 
sini sağlamak için aşağıdaki durumlardan hangisine 


başvurulmuştur? 


A) Ekonomide devletçilik ilkesinin benimsenmesine 
B) Çok partili sayısal rejimin oluşturulmasına 

C) İstiklal Mahkemelerinin kaldırılmasına 

D) Mustafa Kemal'e suikast girişimine 


E) Bir süre tek parti yönetiminin uygulanmasına 


Cumhuriyet halkın seçim yolu ile idarecilerini belirlediği 
bir yönetim şeklidir. 29 Ekim 1923'te cumhuriyet ilan 
edilmiştir. Bu ilan ile bazı sorunların üstesinden gelinmiştir. 


Bu sorunlara örnek olarak; 

Il rejimin belirsizliği, 

li. devlet başkanlığı sorunu, 

Ii. ulusal bir meclisin olmayışı 

gibi durumlardan hangileri gösterilebilir? 

A) Yalnız | B) Ii veli C)il ve İl 
D)i vellli E) I,ilvelii 
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Halifelik 3 Mart 1924'te kaldırılmış ve hanedanının bir 
kısmı Lübnan'a bir kısmı da İsviçre'ye sürgün 
edilmiştir. Hanedanın kadınları 1952'de erkekleri ise 
1974'te Türkiye'ye giriş izni alabilmiştir. 


Bu bilgilere bakılarak; 
l. hanedanın rejim için tehlikeli görüldüğü, 


Il. Atatürk Döneminde Türkiye'ye girişlerinin yasaklandığı, 


Ii. kadın hanedan mensuplarının giriş yasağının daha 
erken kaldırıldığı 


gibi sonuçlardan hangilerine doğrudan ulaşılır? 
A) Yalnız | B) veli GC) ll ve ill 
D)i velli E)L, Il ve İli 


Cumhuriyet Döneminde görülen Şeyh Said İsyanı, 
1. çok partili yaşama geçiş denemeleri, 

Ii. kadınlara siyasal hakların verilmesi, 

Ili. ekonomide devletçiliğe geçme girişimleri 


gelişmelerinden hangilerininin uygulanmasını zor- 


laştırmıştır? 
A) Yalnız | 


D) ivellli 


B) Ivell G) Ive 


E) |,ilvelli 


Kadınlar ile erkekler arasındaki sosyal ve siyasal alandaki eşitsizlikler Atatürk Döneminde kaldırılmıştır. 1926'da 
Medeni Kanunun kabulü ile sosyal alanda eşitlik sağlanırken, 1930'da kadınlara ilk siyasal hak olan belediye 
seçimlerine katılma hakkı tanınmıştır. 1933'te muhtarlık, 
1934'te de milletvekili seçme ve seçilme hakları elde etmişlerdir. 


Bu bilgiler doğrultusunda ulaşılacak en genel yargı 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Türk kültürü çevre kültürlerin etkisinden kurtarıl- 


mıştır. 


B) Türkiye'nin barışçı politikaları bölgesel dengeleri 
değiştirmiştir. 


©) 
D) 


Yapılan yenilikler bir birini tamamlamıştır. 


Yabancıların Türkiye'nin iç işlerine karışmalarının 
önüne geçilmiştir. 


E) Kadınlara okuma - yazma öğrenebilme hakkı 
tanınmıştır. 


2)E 3)B 4D 5)E 6)B 
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1923'te seçim kanununda bir değişiklik yapılmıştır. Bu 
değişiklikle; 

“50000 erkek nüfus için bir milletvekili seçilmesi yerine 
20000 erkek nüfus için bir milletvekili seçilmesi kabul 
edilmiştir." 


Bu değişikliğe bakılarak; 
1. eşitlik 

Il. cumhuriyet 

Il. bağımsızlık 


gibi kavramlardan hangisinin tam olarak uygulanamadığı savunulur? 


A) Yalnız | 
D) Ivellli 


B) Ivell G) ilvelli 


E) |, il ve ili 


Atatürk Dönemine ait, 

I. borçlar idaresinin kaldırılması, 

II. yabancı okulların denetim altına alınması, 
Ili. miladi takvimin kabul edilmesi 


gelişmelerden hangileri egemenlik haklarının korunmasıyla ilgilidir? 


A) Yalnız! B) Yalnız Il 
D) Ivell 


C) Yalnız lll 
E) Ive 


Cumhuriyetin ilk yıllarına ait; 


- Şeyh Said İsyanı bastırıldıktan sonra Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının hükümet kararıyla kapatılması, 


- Menemen isyanından önce Serbest Cumhuriyet 
Fırkasının kendisini feshetmesi, 


gibi gelişmelere bakılarak, 
1. Serbest Cumhuriyet fırkasını hükümet kapattırmıştır. 


Il. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının faaliyetleri devlet eliyle durdurulmuştur. 


Il. Menemen İsyanı Serbest Fırkanın kapatılmasına 
engel olmak için çıkmıştır. 


gibi yorumlardan hangilerinin yapılması doğru 
olmaz? 


A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Ivelll 
D) Iveli E) I,livellii 
8)A 9)c 1008 11)D 12)C 
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Devletçilik ilkesi ticari girişim ve üretim araçlarının 
kişilere ait olmasının yanında devletin de müdahaleci olmasını ifade eder. Ana amaç yatırımları devlet eliyle 
gerçekleştirip toplumun refah seviyesini yükseltmektir. 


Buna göre; 

I. Karabük Demir - çelik fabrikasının kurulması, 
Il. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi, 
Ili. Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması 


yargılarından hangisi ya da hangileri Devletçilik 
ilkesi doğrultusunda gerçekleştirilmiştir? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız Ill 
D) i veli E) livelli 


Anayasamız “Herkesin vicdan, dini inanç ve kanaat 
hürriyetine sahip olduğunu, devletin bölünmezlik ilkesine aykırı olmamak şartıyla ibadet, dini ayin ve törenlerin serbest olduğunu, kimsenin ibadete dini ayin ve 
törenlere katılmaya zorlanamayacağını, dini inanç ve 
kanaatlerinden dolayı kınanamayacağını ve suçlanamayacağını” vurgulamıştır 


Bu hükme göre laiklik ilkesinin uygulanması için 
aşağıdaki ilkelerden hangisine uygun hareket 
edilmesi şartı öne çıkarılmıştır? 


A) Devletçilik 
C) İnkılâpçılık 


B) Milliyetçilik 
D) Cumhuriyetçilik 
E) Ulusal Egemenlik 


Mustafa Kemal; “Dünyanın bize hürmet göstermesini istiyorsak evvela bizim kendi benliğimize ve 
milliyetimize bu hürmeti, bütün davranış ve 
hareketlerimizle gösterelim; bilelim ki, milli benliği 
bulamayan milletler, başka milletlerin avıdır.”- 
demiştir. 


Mustafa Kemal'in bu sözünün aşağıda verilen temel ilkelerden hangisiyle doğrudan ilişkili olduğu 
savunulabilir? 


A) Cumhuriyetçilik B) Devletçilik 
C) İnkılapçılık D) Laiklik 
E) Ulusçuluk 
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Atatürk “Zaman süratle ilerliyor, milletlerin, toplumların, kişilerin mutluluk ve mutsuzluk anlayışları bile 
değişiyor. Böyle bir dünyada asla değişmeyecek 
hükümler getirdiğini iddia etmek, aklın ve ilmin 
gelişimini inkar etmek olur.” demiştir. 


Atatürk'ün bu sözü aşağıda verilen temel ilkelerden 
hangisiyle doğrudan ilgilidir? 


A) Cumhuriyetçilik 
B) Halkçılık 

C) Devletçilik 

D) İnkılapçılık 

E) Ulusçuluk 


Yeni Türk Devleti'nde, devlet hizmetlerinin her kademesinde seçim ve tayin usulünün uygulanması böylece 
devlet başkanlığı ve diğer yönetim kademelerinde ömür 
boyu kalınmaması durumu; 

Atatürk'ün aşağıdaki ilkelerinden hangisinin uygulanmasıyla doğrudan hayata geçirilmiştir? 


A) İnkılapçılık 
C) Milliyetçilik 


B) Cumhuriyetçilik 
D) Devletçilik 
E) Laiklik 


Ekonomide devletçilik, Türkiye'nin gerçeklerinden kaynaklanmış ve ihtiyaçlarından doğmuştur. 1923' ten 
1930 yılına kadar geçen dönemde liberal sayılabilecek 
bir kalkınma politikası izlenmiş, ancak günün şartlarından dolayı bu politikadan beklenen sonuç alınamamıştır. Yeni bir ekonomik model arayan Türkiye devletçilik 
ilkesini benimsemiştir. 


Buna göre, devletçilik aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisinin zorunlu bir sonucu olarak ortaya 


çıkmıştır? 
A) Halkçılık B) Ulusçuluk GC) Laiklik 
D) Cumhuriyetçilik E) İnkılapçılık 


YGS Tarih Soru Bankası 


pi 


(ATATÜRK İLKELERİ 


| 
YA 


YA 


YGS Tarih Soru Bankası 


Cumhuriyetçilik idare şekli olarak cumhuriyeti benimseme, bu rejime karşı yapılan tüm başkaldırıların 
önüne geçme onu koruma ve bu rejimi geliştirmeye 
yönelik çalışmalar yapma, anlamlarına gelir. 


Buna göre; 

1. halkın iradesini her şeyin üstünde tutma, 
Il. seçim usulüyle idarecileri belirleme, 

Il. milli iradeyi her türlü tehlikeden koruma 


gibi amaçlardan hangilerinin cumhuriyetçilik ilkesinin hedefleri arasında olduğu savunulur? 


A) Yalnız | B) Ivell G) ilvelli 
D) Ivelll E) L,iivelli 


Millet, aynı toprak üzerinde yaşayan, aynı dili konuşan, 
aynı tarihi geçmişe sahip, aynı amaç birlikteliği içinde 
bulunan ve aynı siyasal gücün hakimiyetinde yaşayan 
insan topluluğudur. 


Buna göre milleti oluşturan temel unsurlar arasında aşağıdakilerden hangisinin olmadığı savunulur? 


B) Soy birliği C) Ülkü birliği 
D) Tarih birliği E) Dil birliği 


Laiklik temelde din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması demektir. Ayrıca devletin işleyişi, kurumların oluşturulmasında dini gereklilik veya şartların değil aklın, 
bilimin ve çağın gerekliliklerinin yerine getirilmesi, sadece siyasetin değil, hukuk ve eğitim teşkilatlanmalarında 
da aynı yöntemin uygulanması, devletin her inanca, 
mezhebe,dine ve ideolojiye eşit mesafede oluşu, bireylerin dini inançlarını savunabilmelerinin ve yaşayabilmelerinin garantisi ve güvencesi olması anlamlarına 
da gelmektedir. 


Buna göre aşağıdakilerden hangisinin laik Türkiye 
Cumhuriyetinde görülmesi beklenemez? 


A) Ruhani liderlerin protokole dini kıyafetle katılabil- 


mesi 


B) Kişilerin ibadetlerini serbestçe yerine getirebilmeleri 

C) Mahkemelerde kutsal kitap üzerine yemin ettirilmesi 

D) Kanunların batı dünyası örnek alınarak hazırlanması 


E) Devlet hazinesinden Hristiyanlar için de harcama 
yapılması 
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Halkçılık ilkesinin hedefi, toplumdaki ayrıcalıkları ortadan 
kaldırmak, eşit, kaynaşmış bir toplum oluşturmaktır. Bu 
amaca ulaşabilmek adına halk yararı düşünülerek ve 
ayrılıkları giderici bir çok yenilik yapılmıştır. Her iki durumda da ortaya çıkan tüm gelişmeler halkçılıkla ilişkilidir. 


Cumhuriyet Döneminde aşağıdakilerden hangisinin 
halk yararından çok eşitsizliği ortadan kaldırma 
amacıyla gerçekleştirildiği savunulur? 


A) 
B) Numune hastahanelerinin kurulması 
© 
D) 


E) Millet mekteplerinin kurulması 


1933'te kalkınma planının hazırlanması 


Kadınlara boşanma hakkının tanınması 
Halk evlerinin kurulması 


Genç Türkiye Cumhuriyeti'nde Devletçilik ilkesi 1930'- 
dan sonra devlet politikası olarak uygulanmıştır. 


Buna göre; 
1. liberal ekonominin başarısız olması 
Ii. kapitalist sistemlerin çöküşü 


II. özel sermayedarların güçsüzlüğü 


gibi durumlardan hangile! 
ya çıkardığı savunulur? 


A) Yalnız | B) Ii veli 
D) Ivelli 


in bu zorunluluğu orta- 


C) Iivelli 
E) I,ilvellil 


I- Millet mekteplerinde yaşları 16 - 45 arasındaki vatandaşlara yeni latin harflerinin tanıtılması ve okuma yazma öğretilmesi 


Ii. Teşvik-i Sanayi Kanunu ile yerli girişimcilere devletin 
yatırım konusunda ciddi olanaklar sağlaması 
Ii- Toplumu çağın gerisinde bırakan ve hurafelerin ya- 


şandığı mekanlar olarak görülen tekke, zaviye ve 
türbelerin kapatılması 


gibi gelişmeler ile ilkeler eşleştirilirse aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğru olur? 


A) I- Halkçılık, ( ll- Milliyetçilik, İli- Laiklik 
B) I- Milliyetçilik, 1l- Milliyetçilik, Ill- Laiklik 
C) I- Halkçılık, li- Devletçilik, İli- Laiklik 
D) I- İnkılapçılık, | li- Milliyetçilik, Ili- Halkçılık 
E) I- Milliyetçilik, oIl- Halkçılık, Ili- Laiklik 
8)B 9)c 10)C 11)E 12A 
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1 Türkiye'de 1945 yılına dek iki kez çok partili hayata geçiş 4. 
denemesinde bulunulmuş ikisinde de başarısız olunmuştur. İki başarısızlığın temelinde din olgusunun istismar 
edilmesi etkilidir. 
Aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisinin tam kav- 
olması bu durumun nedeni olarak gös- 


terilebilir? 
A) Cumhuriyetçilik B) Laiklik 
C) Halkçılık D) İnkılapçılık 


E) Devletçilik 


Kadınlara seçme hakkının tanınması 

Il. İstiklal mahkemelerinin kurulması 

. Saltanatın kaldırılması 

. Seçmen yaşının 25'ten 18'e düşürülmesi 


yukarıdakilerden hangileri cumhuriyetçilik ilkesinin geliştirilmesi amacına yöneliktir? 
A) Ivell B) veli 


D) Ili ve IV 
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3. Cumhuriyet, en kısa tanımla halkın halk için halk tarafından yönetilmesidir. Cumhuriyetçilik ise cumhuriyeti 
benimseme ve benimsetme, tüm kurum ve kuruluşlarıyla bu rejimi geliştirme ve koruma girişimlerinin tamamıdır. 


Buna göre, 

1. Hilafet makamına son verilmesi 

11. Osmanlı sülalesinin yurt dışına çıkarılması 
. Medeni Kanun'un kabul edilmesi 

. Terakkiperver Fırka'nın kurulması 


gelişmelerinden hangilerinin cumhuriyetçilik ilkesi 


doğrultusunda gerçekleştirilmediği savunulur? 
A) Yalnızlll B) Ivelli GC) L,ilvellli 
D) IlveiV E) Il, Ili ve IV 
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Soy: Aynı kan bağıyla birbirine bağlı topluluk 
Ümmet: Aynı inançla birbirine bağlı topluluk 


Millet: Aynı yurt üzerinde bulunan, aynı dili konuşan, 
aynı ortak tarihsel mirasın paydası, aynı ülkü birliği içinde bulunan ve aynı siyasal otoriteye itaat etmiş topluluktur 


Bu doğrultuda, 
1. Millet kavramı ümmet kavramından kapsamlıdır. 
Il. Soy, milleti oluşturan temel yapıdır. 


Il. Ümmet düşüncesi millet düşüncesinden daha köklüdür. 


yorumlarından hangilerinin yapılması doğru olmaz? 
A) Yalnızıl B) Yalnız Ili C) Ivelll 
D) Ilvelil E) I,livellii 


“Milliyetçilik ilkesi, inanç birlikteliği aramaz” yargısı 
hangi ilkenin desteklendiğinin en açık kanıtıdır? 


A) Devrimcilik 


C) Laiklik 


B) Cumhuriyetçilik 
D) İnkılapçılık 
E) Halkçılık 


Atatürk ilkeleri bir anda bütünüyle hayata geçirilmemiş 
bu ilke esasları süreç dâhilinde gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. 


Mustafa Kemal'in Samsun'a hareket edişinden ölümüne kadar geçen dönem içerisinde seçeneklerde 
verilen ilkelerin uygulanış sırası hangisinde doğru 
verilmiştir? 


A) Cumhuriyetçilik — Laiklik — Milliyetçilik 
B) Milliyetçilik - Cumhuriyetçilik — Laiklik 
C) Milliyetçilik — Laiklik — Cumhuriyetçilik 
D) Cumhuriyetçilik — Milliyetçilik — Laiklik 
E) Laiklik — Cumhuriyetçilik — Milliyetçilik 
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Aşağıdakilerden hangisinin doğrudan Laiklik ilkesiyle ilgili olduğu söylenemez? 


A) Şeyhülislamlık makamının kaldırılması 
B) Medeni Kanun'un kabul edilmesi 

C) Hafta tatilinin cumadan pazara alınması 
D) Şapka Kanunu'nun çıkarılması 


E) Milletvekili yemin biçiminin değiştirilmesi 


Bir inkılabın ya da yeniliğin ya da bir düzenlemenin 
“halkçılık” ilkesiyle bağdaştırılabilmesi için aşağıdaki açıklamalardan hangisi daha doğru olur? 


A) Yeniliğin ekonomik alanda olması gereklidir 


B) Mustafa Kemal tarafından belirlenmiş olması gereklidir 


C) Meclis onayından geçmiş olması gereklidir 
D) Halk yararını gözetmesi gereklidir 


E) Eşitliğe ait kabul edilmiş düzenlemelere karşı olması gereklidir 


Halkçılık, halk için, halk yararı gözetilerek yapılan yenilikler ve çalışmalardır. Temel amaç, siyasal, iktisadi, 
sosyal ve kültürel dengesizlikleri ortadan kaldırmak, fırsat eşitliği sağlamak, ayrıcalıkları gidererek kaynaşmış, sınıfsız müreffeh, çağdaş bir toplum oluşturmaktır. 


Halkçılığa ait yukarıdaki tanımın, 
I. Devletçilik 

Il. Milliyetçilik 

Ii. Laiklik 


gibi ilkelerden hangileriyle özdeşleştirilebileceği 
savunulur? 


A) Yalnız! 
D) Ivellli 


2)E 3A 


B) Ivell G) ilvelli 


E) |, ilvellli 
5)c 
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Yeni Türk Devleti'nde, 

I. kadınlara siyasal hakların verilmesi, 

Il. tek dereceli seçim sisteminin benimsenmesi, 
IN. seçmen yaşının 18'den 22'ye çıkarılması 


gelişmelerinden hangileri, milli egemenliğin güçlendirildiğine kanıt olduğu savunulabilir? 


A) Yalnız! B) Ivell 
D) Ilvelil 


G) ivelli 
E) Live 


Laiklik temelde din ve devlet işlerinin birbirinden ayrıştırılmasıdır. Daha özel ifadeyle, siyasetin,hukukun ve 
eğitim anlayışının çağın normlarına göre düzenlenmesi, 
kanun,tüzük ve yönetmeliklerin dine değil akla ve bilime 
göre düzenlenmesidir. 


Buna göre, 

1. Şer'i mahkemelerin kapatılması 

Il. Din uzmanı yetiştiren ilahiyat fakültelerinin açılması 
INI. Şapka Kanunu'nun çıkarılması 

IV. Dini liderlerin protokollere dini kisveyle katılabilmesi 


hangisi ya da hangilerinin laikliğe aykırı olmadığı 
savunulur? 


A) Ivell 
D) IlveiV 


B) Ilvellli C) |, Ii veli 


E) L, Il, ili ve IV 


İnkılapçılık muasır medeniyetler seviyesine ulaşma adına çağın gerisinde kalmış, işlevini yitirmiş tüm kurum 
ve kuruluşları düzenlemeyi, değiştirmeyi ve yenilemeyi 
hedef almıştır. 


Bu durum bu ilkeye aşağıdaki özelliklerden hangisini kazandırmıştır? 
A) Durağan olmama B) Bağımsız olma 
C) Gelenekçi olma 

E) Eşitlikçi olma 


YE 10B 


D) Savaşçı olmama 


8D ME 12A 


ATATÜRK İLKELERİ 


1. Yargı: Cumhuriyet idaresi ile demokratik devlet birbiriyle 4. 
örtüşmektedir. Demokrasinin geçerli olduğu en ideal 
hükümet tipi cumhuriyettir. 


Sonuç: Her cumhuriyet idaresine sahip devletin tam 
demokratik olduğu savunulamaz. 


Aşağıdakilerden hangisi sonucu doğrulayıcı niteliktedir? 


A 
B) 


Çok partili meclis anlayışının geçerli olması 


25 olan erkek seçmen yaş sınırının 18'e düşürülmesi 

C) İktidar ve muhalefet parti tüzüklerinin birbiriyle 
çelişmesi 


D) Farklı inanış ve ideolojiye sahip mebusların aynı 


çatı altında bulunması 


E) Kadınların belediye başkanlığı seçimlerinde oy kul- 


lanabilmeleri 


5. 
G 
2 Atatürk'ün temel ilkelerinden Cumhuriyetçiliğin, 3 
1. yönetim > 
Il. eğitim Pe 
INI. siyaset - 
alanlarından hangileriyle doğrudan ilgili olduğu O“ 
savunulabilir? E 
A) Yalnız! B) Ivell C) ivelli - 
D) Ilvellil E) I,livelli adl 
Gs 
- 
3. Milliyetçilik ilkesinin ilk hedefi siyasal bağımsızlığın 
gerçekleştirilmesidir. Bu hedeften sonra ise ekonomik 
ve kültürel bağımsızlık amaçlanmıştır. 
Buna göre, 
1. azınlık okullarının milli eğitim bakanlığına bağlan- 6. 
ması, 


Il. medreselerin kapatılması, 
Il. konsolosluk mahkemelerinin kapatılması, 
. Türk Dil Tetkik Cemiyeti'nin kurulması 


hangilerinin kültürel bağımsızlığı sağlama yolunda 


yapıldığı savunulur? 
A) ivell B) IvelV C) Il, ill ve IV 
D) 1, ill ve V E) Ili velV 
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— Düzenli orduya geçiş kanununun çıkarılması 


— Direniş cemiyetlerinin birleştirilmesi 


- Lozan görüşmelerinde bazı konularda taviz verilmemesi 


Yukarıdaki gelişmelerin ortaya çıkmasında etkili 
olan ilke aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Milliyetçilik 
C) Cumhuriyetçilik 


B) Halkçılık 
D) Laiklik 
E) İnkılapçılık 


Atatürk, 1923 yılında Bursa'da halka yaptığı bir konuşmada; 


"Yeni Türkiye, ne zamana ne de ihtiyaca uymayan mecellenin hükümlerine bağlı kalamaz. En uygar uluslar 
derecesinde hukuk kurallarımızı da iyileştireceğiz. Yüz 
sene, beş yüz sene, bin sene evvel yaşayan doğmatik 
fikirlerle yoğrulmuş bir toplum için yapılan yasalarla bugünkü toplumu yönetmeye kalkışmak gaflettir, cehalettir." demiştir. 

Bu ifadeler doğrultusunda, 

1. Cumhuriyetçilik 

Il. İnkılapçılık 

Ili. laiklik 


ilkelerinden hangilerinin gerekli! 
gulanmıştır? 


A) Yalnız! 
D) Ivell 


doğrudan vur- 


B) Yalnızlı C) Yalnız Ilı 


E) Ilvelll 


Atatürk'ün milliyetçilik anlayışında “millet” olabilmenin paydaları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? 


A 
B) 
© 
D) 
E) 


Fertler arasındaki kan bağına öncelik tanımak 
Aynı ülkü etrafında birleşmiş olmak 

Aynı siyasal otoriteye itaat etmiş olmak 

Aynı ortak tarihsel mirasa sahip olmak 


Aynı dili konuşmak 
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1 

e Havza Genelgesi üzerinde çalışma yapan bir akademisyen bu genelgenin yayınlanmasının en önemli hedefi 
olarak tepkileri eyleme dönüştürmek ve genel bilinci 
tetiklemek olduğu kanısına varmıştır. 
Bu bilgiden hareketle hangi bütünleyici ilkenin 
öneminin kavrandığı sonucuna varılır? 
A) Akılcılık bilimsellik 
B) Milli birlik beraberlik 
C) Çağdaşlaşma ve batılılaşma 
D) Milli egemenlik 
E) Yurtta barış dünyada barış 

8. 1. ilköğretimin zorunlu tutulması 
Il. karma sınıfların oluşturulması 
Ili. medreselerin kapatılması 
Tevhid-i Tedrisat kapsamında yer alan yukarıdaki 
gelişmelere bakıldığında hangileri ile fırsat eşitliğinin hedeflendiği savunulur? 
A) Yalnız! B) Ivell C) Ivelll 

D) Yalnız Il E) Yalnız ll 

g9. 3 Mart 1924'te Şeriye ve Evkaf Vekaleti kaldırılmıştır. 
Yerine kurulan Diyanet İşleri Başkanlığı başbakanlığa 
bağlanmıştır. Vakıf işleri ise Vakıflar Genel Müdürlüğü 
kurularak başbakanlık tarafından yürütülmeye başlanmıştır. 
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
A) Laiklik konusunda önemli bir adım atılmıştır. 
B) Dini kurumlar meclis denetimine alınmıştır. 
C) Dini kurumların finans kaynakları kontrol edilmiştir. 
D) Din ve vicdan hürriyeti tehlikeye girmiştir. 
E) Modem bir yapılanma içine girilmiştir. 

VB 2)Cc 3)B 4A 5E 6 A 
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Laiklik ilkesi ile, 
1. Eğitim 
Il. Siyaset 
Ii. Hukuk 


gibi alanlardan hangilerinde aklın bilimin ve çağın 
şartlarının referans kabul edileceği savunulur? 


A) Yalnız! B) Ivell C) iivelli 
D) ivelli E) Lilvelli 


I.Dönem Ekonomi Politikası: 1923 — 1930 dönemini 
kapsar. Bu dönemde devlet, özel müteşebbisleri İzmir 
İktisat Kongresi kararları ve Teşvik-i Sanayi Kanunu ile 
desteklemiştir. Devletin kendisi yatırımlar yapmış, bankalar kurmuş ve yerli tüccar, çifçi ve sanayiciler için kredi imkanları sunmuştur. 


Il. Dönem Ekonomi Politikası: 1930'dan sonrayı kapsar. Bu dönemde özel sektör yatırım yapamadığından 
her alanda tüm yatırımları devlet karşılamıştır. 


Bu bilgilerden yola çıkı 
ekonomi politikalarıyla il 
den hangisi doğrudur? 


ğında |. ve Il. dönem 
aşağıdaki eşleştirme- 


1LDö IDö 
A) Liberal Liberal ve Devletçi 
B) Devletçi Devletçi ve Liberal 
GC) Liberal Devletçi 
D) Karma Devletçi 
E) Karma Liberal ve Devletçi 


Cumhuriyet Halk Fırkası'nın benimsediği ekonomi 
politikasında, 


Il. yabancı yatırımları artırıcı planlama yapma, 
Il. özel bankaların kurulması için karar alma, 
Ili. devlet yatırımlarının arttırılmasını sağlama, 
IV. makine ithalatındaki vergi oranını düşürme, 
V. özel sermayedarlara kredi kolaylığı sağlama 


gibi durumlardan hangisinin olumlu karşılanmadığı 
savunulur? 


AYINI B)V ol 


10)E 


D)U E)V 


8)B 9)D 1)D 12)C 
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1. Atatürk'ü Bandırma Vapuru'nun kaptanı, kafasında 4. 
kurduğu tüm planları vapurun rotası ve bu vapurun ulaşmak istediği limanları da ilkeler olarak hayal edersek bu geminin ilk demirleyeceği liman 
hangisi olacaktır? 


A) Laiklik limanı 
B) 
© 
D) 
E) 


Cumhuriyetçilik limanı 
Milliyetçilik limanı 
İnkılapçılık limanı 
Halkçılık limanı 


ri “Cumhuriyetin ilanı cumhuriyetçiliğin gerçekleşmesinde en önemli etkenlerin başındadır. Cumhuriyet 1930'a 
kadar kavramsal olarak ifade ettiği şekliyle yaşanmamıştır. Çünkü...” 


Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse çünkü ile başlayan açıklama doğru 
yapılmış olur? 


A) 1930'da Serbest Cumhuriyet Fırkası kurulmuştur. 
B) 


Yayınları 


Atatürk bu sırada Yunanistan başbakanı ile resmi 
görüşmelerde bulunmuştur. 


C) Merkez bankası kurulmuş ve Türk Parasını Koru- 


ma Kanunu çıkarılmıştır. 
D) 
E) 


Kadınlar 1930'dan itibaren oy kullanabilmiştir. 


Limit 


Ancak 1930 sonrası halk demokratik bilince ulaşmıştır. 


Lm 


3. Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin doğrudan 6. 
halkçılık ilkesi doğrultusunda yapıldığı savunulamaz? 


A) 
B) 


Kadınların sosyal statülerinin geliştirilmesi 


Toplumun kaynaşmış ayrıcalıksız bir konuma getirilmesi 


C) Resmi işleri ve sosyal sorunları çözmek için soyadı 


kanununun kabul edilmesi 
D) 
E) 


Milletvekili yemin biçiminin değiştirilmesi 


Millet mekteplerinde yeni alfabe eğitiminin verilmesi 


<-3 


Atatürkçü milliyetçilik anlayışı laiktir. 

Bu yargıyı, 

I. vatandaşların istedikleri dini ve mezhebi seçmesi, 
Il. akılcılık ve bilimselliğin benimsenmesi, 

IN. ümmetçi düşünce yapısının korunması 
özelliklerinden hangileri desteklemez? 


A) Yalnız! B) Yalnız ll GC) Yalnız lll 
D) Ivelili E) livellli 

— Kıyafet Yasası 

— Şapka Yasası 


— Soyadı Yasası 


Cumhuriyet dönemine ait yukarıdaki üç düzenlemenin ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir? 


A) 
B) 
© 
D) 
E) 


Türk toplumuna modem bir görünüm kazandırmak 
Resmi işlerde sorun çıkmamasını sağlamak 
Kaynaşmış, sınıfsız bir ortam oluşturmak 

Halk iradesini ülke yönetimine hakim kılmak 


Hukuk kurallarını çağın gereklerine göre düzenlemek 


1. devletin dini İslamdır maddesinin anayasadan çıkarılması, 


Il. eğitim müfredatının çağın gereklerine göre yeniden 
düzenlenmesi, 


Ili. şahitlik uygulamasında kadınların erkeklerle eşit 


haklara sahip hale getirilmesi 


yukarıdaki gelişmelerden hangilerinin laiklik ilkesi 
doğrultusunda ortaya çıktığı savunulur? 


A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız |ll 
D) Ivell E) I,ilvelil 
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Cumhuriyet Dönemi'nde; 
— Saltanatın kaldırılması 
— Kadınlara siyasal haklarının verilmesi 


gibi inkılap hareketleri, Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilişkilendirilemez? 


A) Laiklik 
C) Halkçılık 


B) Cumhuriyetçilik 
D) Devletçilik 
E) İnkılapçılık 


Halkçılık ilkesinin doğal sonucu olarak ortaya çıkan devletçilik ilkesinin ana hedefi yatırımlar ve desteklerle halkın 
refah düzeyini yükseltmektir. 


TEST 4 


10. Cumhuriyetçilik ilkesi cumhuriyeti hem geliştirmiş hem 


de kollamıştır. 


Aşağıdakilerden hangisinin cumhuriyeti kollama 
çalışmaları arasında olduğu söylenebilir? 


A) Oy kullanmada vergi verir olma şartının kaldırılması 
B) Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurulması 
C) Takrir-i Sükun Kanunu'nun çıkarılması 


D) Seçmen yaşının 18'e dü 
E) Kadınlara siyasal hakların tanınması 


Bu doğrultuda devletçilik ilkesinin uygulanma ama- o—- 11. 1929 Dünya Ekonomik buhranının Türkiye'yi de 
cıyla ile ilgili olarak, Eİ olumsuz etkilemesi sonucunda aşağıdakilerden 
Il. ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda yatırımlar o — hangisinin uygulanma zorunluluğunun ortaya çıktı- 
e ğı savunulur? 
yapmak, 
Il. hammaddesi yurt içinde bulunan sanayi kollarının o > A kem B) Devletçi Ekonomi 
kalkınmasına öncülük tanımak, a C) İnkılapçılık D) Kapitalizm 
> 
INI. özel teşebbüsün yetmediği noktalarda destekleyici E) Karma Ekonomi 
görev almak ii 
hangili in doğru olduğu savunulur? E 
A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız lll e 
D) Ivell E) i,ilvelli az 
E 
- 
12. — Türkçe'nin yabancı dillerin baskısından kurtarılma- 
ya çalışılması 
— Türk tarihinin yalnız Osmanlı tarihinden ibaret ol- 
1923 — 1930 arası Türkiye'de benimsenen iktisat mayıp çok eskilere dayandığının kanıtlanmaya çaanlayışıyla ilgili olarak, lışılması 
Il. liberalizmin desteklendiği, gerçeği Atatürk İlkelerinden, 
Il. koruyucu ekonomi siyasetinin izlendiği, 1. Cumhuriyetçilik 
II. yerli sanayiyi geliştirici yasaların çıkarıldığı, Ii. Milliyetçilik 
IV. mamül ihracatının kısıtlandığı Ili. Halkçılık 
hangisinin doğru olmadığı söylenir? hangilerinin temel alındığını gösterir? 
A) Yalnız IV B) IvelV C) L,ilvelli A) Yalnızllı B) Ivell C) Ivelli 
D) IlvelV E) Il ili ve IV D) Ilvellli E) I,ilvelil 
nc 2)D 3)D 4)c 5)C 6E 7D 8E NA 10)C 11)B 12A 
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17 Mustafa Kemal Atatürk'ün inkılapçılığı; milli değerlerle, ev- 4. 
rensel değerlerin sentezini yaparak, aklı, ilmi rehber edinerek milleti daima ileri götürme hedefidir. 
Buna göre inkılaplar yapılırken; 
1. Laiklik 
Il. Milliyetçilik 
Ili. Çağdaşlaşma 
ilkelerinden hangileri dikkate alınmıştır? 
A) Yalnızlll B) Ivell C) ivelli 
D) livelli E) I,ilvellli 
5. 
Lİ 1. Laiklik 
Il. Cumhuriyetçilik > 
Ili. Devletçilik E 
Atatürk ilkelerinden hangileri demokratik yönetim S 
anlayışını güçlendirdiği savunulur? Li 
A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Iveli gi 
D) Ivelli E) Ilvelli Şi 
E 
a 
e 
- 
3. “Bizim nazarımızda çiftçi, çoban, tüccar, sanatkar, asker, doktor velhasıl herhangi bir sosyal müessesede faal 
bir vatandaşın hak, menfaat ve hürriyeti eşittir.” Ş 


Mustafa Kemal'in bu anlayışında; 

1. Halkçılık 

Ii. Ulusal birlik ve beraberlik 

Ili. Cumhuriyetçilik 

ilkelerinden hangilerinin önemi vurgulanmıştır? 

A) Yalnız! B) Ivell G) ivellli 
D) Ilvellil E) |,ilvelil 
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1924 Teşkilat-ı Esasiye'nin 88. maddesi “Türkiye'de din 
ve ırk ayırt edilmeksizin vatandaşlık bakımından herkese Türk denir.” şeklindedir. 


Bu madde Atatürk'ün, 
1. Halkçılık 

IN. Laiklik 

Ili. Cumhuriyetçilik 


ilkelerinden hangileriyle ilişkilendirilemez? 
A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız Ill 
D) Ivelli E) Ilvelli 


Cumhuriyet'in ilk yıllarında yaşanan Şeyh Sait ve Menemen hadiselerinin bastırılması ile; 


1. İnkılapçılık 

1. Cumhuriyetçilik 

Ii. Laiklik 

ilkelerinden hangileri güvence altına alınmıştır? 

A) YalnızI B) Ivell C) Ivelll 
D) Ilvellli E) I,Ilvellil 


Ait olduğun toplumun varlığının yüceltilmesi ve bu anlayışın gelecek kuşaklara aktarılması, 


Aşağıdaki ilkelerden hangisinin bir sonucudur? 


A) Ulusçuluk B) Laiklik 

C) Devletçilik D) Cumhuriyetçilik 
E) Batılılaşma 

Atatürkçülüğün; 

1. Laiklik 

Ii. Devletçilik 


Ili. Cumhuriyetçilik 


İlkelerinden hangileri, dünyada görülen ekonomik 
kriz nedeniyle uygulanmaya konulmuştur? 


A) Yalnız! B) Yalnız Il G) Yalnız Ili 
D) Ivelli E) livellli 
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Halkçılık, halkı siyasal, sosyal, hukuksal, kültürel ve ekonomi alanında eşit seviyeye ulaştırmayı hedef almıştır. 
Bu hedef doğrultusunda eşitliği sağlayıcı ve halk yararı 
düşünülerek yapılan tüm düzenlemeler bu ilke kapsamına girer. 


Bu bilgilerden hareketle aşağıdaki gelişmelerden 
hangisinin öncelikle Halkçılık ilkesi doğrultusunda 
ortaya çıkmadığı söylenir? 


A) Ölçü birimlerinde değişiklik yapılması 
B) Saltanatın kaldırılması 

C) Halk evlerinin açılması 

D) Numune hastanelerinin kurulması 


E) Millet mekteplerinin açılması 


Atatürk ilkelerinin ortak özelliği Türk Ulusunun öz benliğine uygun olmalarıdır. 


Bu durum, 
1. Devletçilik 
Ii. Laiklik 
Ili. Milliyetçilik 


ilkelerinden hangilerinin, doğrudan temelini oluşturduğu savunulabilir? 
A) Yalnız! B) Yalnız Il 


D) Ivell 


C) Yalnız ill 
E) ilvelli 


Yeni Türk Devleti'nde, 


1. Hukuk kuralları dine değil, akıl ve bilime dayandırıkmalıdır 


11. Türk dilinin zenginliği ortaya çıkarılmalıdır 
Ii. Hiçbir kişiye, gruba ve sınıfa ayrıcalık tanımama 


Anlayışının benimsenmesi, Halkçılık, Laiklik ve 
Milliyetçilik ilkeleriyle ilişki bakımından aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak gruplanmıştır? 


Halkçılık Laiklik Milliyetçilik 
A) | " ıl 
B) Ili ın ı 
o) Il nl ı 
D) ili I " 
E | nl " 
2)C 3B 4c SE 6 A 
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Yeni Türk Devleti'nde, 

1. halkın yönetime katılmasının sağlanması, 
Il. sosyal dayanışmanın arttırılması, 

IN. kanun önünde herkesin eşit olması 


durumlarından hangileri, ulusal birlik ve beraberliği 
güçlendiren unsurlar arasında gösterilebilir? 


B) Iveli G) ivelli 
E) I.ve 


A) Yalnızlıl 
D) livellii 


Atatürk'ün yenileşme, bilim ve teknikteki gelişmeleri izleme, doğmatik bir düşünceye saplanıp kalmama düşüncesi, aşağıdaki ilkelerden hangisinin bir 
gereği değildir? 
A) Devletçilik 
C) Çağdaşlaşma 

E) Akılcılık ve bilimsellik 


B) İnkılapçılık 
D) Batıcılık 


Atatürk “en iyi bireyler, kendinden çok bağlı olduğu toplumu düşünen, onun varlığının ve mutluluğunun korunmasına yaşamını adayan insanlardır.” demiştir. 


Atatürk'ün bu sözündeki en iyi birey tanımı, 

1. önceliklerini kişisel çıkarlarından yana kullanan kişi, 

Ii. sorumluluklarının gereğinin yerine getiren kişi, 

Ili. vatandaşlık bilincine erişmiş kişi 

özelliklerinden hangileriyle eşleştiği savunulabilir? 

A) Yalnızıl B) Ivell GC) Ivelll 
D) Ilvellli E) I,ilvellil 

9)c 10)D ih)E 
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1. İktidarların el değiştirmesi, 
Il. Siyasi partilerin önceden izin almadan kurulması, 
Il. Seçimlerin düzenli aralıklarla tekrarlanması 


özelliklerinden hangileri demokratik devlet anlayışıyla bağdaşır? 


A) Yalnızlıl 
D) Ilvellli 


B) Ivell C) Ivelll 


E) 1, livelli 


Türkiye'de toplumun her kesimine devlet yönetiminde temsil edilme hakkının verilmesi anlayışı; 


1. Halkçılık 
Il. Cumhuriyetçilik 


Il. İnkılapçılık 

ilkelerinden hangilerinin doğrudan bir gereğidir? 

A) Yalnız! B) Yalnızıı C) Yalnız lll 
D) Ivell E) Ivelll 


Atatürk'ün ulusçuluk anlayışında, 

1. ülkübirliği 

Il. kültür birliği 

INI. soy birliği 

özelliklerinden hangilerinin yer aldığı söylenebilir? 

A) Yalnızıl B) Ivelli G) Iivelli 
D) Ilvellil E) I,ilvelii 
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Atatürk, “Biz Batı Medeniyetini bir taklitçilik yapalım diye 
almıyoruz. Onda iyi olarak gördüklerimizi, kendi bünyemize uygun bulduğumuz için dünya medeniyet seviyesi 
içinde benimsiyoruz.” demiştir. 


Atatürk'ün bu ifadesiyle, 

1. özgünlüğü korumayı amaçlama, 

Il. çağdaşlığı ilke edinme, 

IN. yabancı kültürlere bağlanma 

durumlarından hangileri benimsenmiştir? 

A) Yalnız! B) Ivell C) Ivelli 


D) li veli E) |, ilvellii 


1929-1930 yıllarında dünyada bir ekonomik bunalım 
başgöstermiştir. 


Bu ekonomik bunalım Türkiye'de, 

1.  Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun çıkarılması, 

Ii. Devletçilik ilkesinin benimsenmesi, 

Ii. Planlı Ekonomiye geçilmesi 

durumlarından hangilerine ortam hazırlamıştır? 

A) Yalnızlıl B) Ivell C) Ivelll 
D) Ilvellli E) I,livellil 


Atatürk'ün , “Milli emeller, milli irade yalnız bir şahsın 
düşüncesinden değil, bütün millet fertlerinin birleşmesinden ibarettir.” sözü, 


1. Halkçılık 
Il. Cumhuriyetçilik 


Ili. Milliyetçilik 

ilkelerinden hangileriyle bağdaşır? 

A) Yalnız! B) Yalnız Il G) Ivell 
D) Ilvelli E) I,ilvelil 
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Aşağıdakilerden hangisi, Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planının uygulanmaya konulmasından sonraki 
girişimlerden biridir? 


A) Etibank'ın kurulması 

B) Teşvik-i Sanayi Kanunun çıkarılması 

C) Türkiye Sanayi ve Maadin bankasının kurulması 
D) İş Bankasının kurulması 


E) Tarım Kredi Kooperatifinin kurulması 


Yeni Türk Devleti'nde gerçekleştirilen, 


1. hafta tatilinin Cuma gününden Pazar gününe alınması, 


Il. uluslararası rakamların kabulü, 
IN. medeni kanunun kabul edilmesi 


uygulamalarından hangileriyle, çağdaş dünya ile 
bütünleşmenin amaçlandığı savunulabililr? 


A) YalnızI B) Ivell C) Ivelli 
D) Ilvellil E) I,ilvellil 


1933'te Vagon Lits isimli Fransız yataklı vagon firmasında çalışan bir Türk çalışanının bir telefon görüşmesini Fransızca değil Türkçe yapmış olması sonucunda 
işine son verilmesi üzerine İstanbul Üniversiteli gençlerden bazıları Karaköy'deki şirket merkezini basmış, 
burayı talan etmiş ve burada bulunan Atatürk portresini 
alarak Halk Evleri merkezine götürmüşlerdir. 


Bu gelişmelerden yola çıkılarak, 


1. Halk Evleri İstanbul Üniversiteli gençleri yönlendirmiştir. 


Il. Milli hassasiyetler korunmaya çalışılmıştır. 


IN. Dil alanında yapılan çalışmalar sosyal sorunları 
tetiklemiştir. 


gibi yorumlardan hangilerinin yapılması doğru olmaz? 


A) Yalnız! 
D) Ilvelli 


B) Ivell G) Yalnız ll 


E) Ivelli 
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1. Yabancı okulların Milli Eğitim Bakanlığının denetimine alınması, 


Ii. Halifeliğin kaldırılması, 
IN. Türk parasının değerinin korunması 


durumlarından hangileri ulusçuluk ilkesiyle bağlantılıdır? 


A) Yalnız! 
D) Ilvelii 


B) Yanız Il C) Yalnız Il 


E) L,ilvellii 


Devletçilik ilkesi ticari girişim ve üretim araçlarının kişilere ait olmasının yanında devletin de müdahaleci olmasını ifade eder. Ana amaç yatırımları devlet eliyle 
gerçekleştirip toplumun refah seviyesini yükseltmektir. 
Bu anlamda Devletçilik ilkesi Halkçılık ilkesinin doğal 
sonucudur. 


Buna göre; 

1. o Çubuk Barajı'nın yapılması, 

Il. Türkiye İş Bankası'nın açılması, 
II. Uluslararası rakamların kabulü 


yargılarından hangisi ya da hangileri Devletçilik 
ilkesi doğrultusunda gerçekleştirilmemiştir? 


A) Yalnız | B) ivelli C)il ve li 
D) Ive lil E) I,Ilvellil 


İnkılapçılık ilkesi, 

1. kişisel egemenliğe dayalı idari yapıyı sürdürme, 
Il. teknoloji alanındaki başarıları örnek alma, 

Ili. tüm kurum, yapı ve anlayışla batılılaşma 


gibi durumlardan hangilerine karşı değildir? 


A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız Il 
D) Iveli E) Ilvelli 
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İlgili İlke 
Laiklik 


İnkılap İnkılap Alanı 


1. Cumhuriyet'in 
ilan edilmesi 
2. Türk Tarih 


Kurumu'nun 
kurulması 


Siyasi 


Eğitim Milliyetçilik 


3. İzmirİktisat Ekonomi 
Kongresi'nin 


toplanması 


4. Soyadı 
Kanunu'nun 
kabul edilmesi 


5. Merkez Bankası'nın Kültürel 
kurulması 


Cumhuriyetçilik 


Sosyal Devletçilik 


Halkçılık 


Yukarıda bazı inkılaplar, bunların alanları ve ilgili ilkeler 
belirtilmiştir. 


Eşleştirmelerden tam olarak doğru olan kaç numaralı eşleştirmedir? 


A)1 B)2 03 D)4 E)S 


“Milli duygu ve dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin 
milli ve zengin olması, milli duyguların gelişmesinde 
başlıca etkendir. Türk dili, dillerin en zenginlerindendir; 
yeter ki bu dil bilinçle işlensin.” Atatürk, Türk dilinin 
bilinçli işlenmesi gerekliliğine vurgu yaparak 
aşağıdaki kurumlardan hangilerinin kurulmasına 
öncülük etmiştir? 


A) Türkiye İş Bankası ve Ziraat Bankası 

B) Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu 

C) Cumhuriyet Halk Partisi ve Türk Dil Kurumu 
D) Millet ve Halk mektepleri 


E) Devlet Konservatuarı ve İstanbul Radyosu 
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Mustafa Kemal Atatürk 1925'te verdiği bir beyanatta 
“Türkiye Cumhuriyeti bir şeyhler, dervişler, müritler ve 
meczuplar ülkesi olamaz” demiştir. 


Atatürk'ün yukarıdaki sözü dikkate alındığında, 

1. Tekke ve zaviyelerin kapatılması, 

Il. Harf İnkılabının yapılması, 

Il. Türk Dil Kurumunun kurulması 

hangileri işaret edilmektedir? 

A) Yalnızlll B) Yalnız 
D) I,il veli 


C) Yalnız İll 
E) Ivell 


“Türkiye'nin gerçek sahibi ve efendisi, gerçek üretici 

olan köylüdür. O hâlde, herkesten daha çok, mutluluk 

ve servete hak kazanan ve layık olan da köylüdür.” 
M.Kemal Atatürk 


Bu doğrultuda; 

— Çiftçilere kredi kolaylıkları sağlandı 

— Aşar Vergisi kaldırıldı 

— Kooperatifçilik özendirildi 

— Tarımda makineleşmeye önem verildi 


Yukarıdaki açıklamalara bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılır? 


A) Çiftçilere karşılıksız kredi verilmiştir 
B) Modem tarım teşvik edilmiştir 

C) Köylülere geniş araziler verilmiştir 
D) Köylülerin vergi yükü arttırılmıştır 


E) Ziraat Bankası kurulmuştur 


İsmet Paşa ve arkadaşlarının çalışmaları sonunda 13 
Ekim 1923' te Ankara, Yeni Türk Devleti'nin başkenti 
olarak kabul edildi. Böylece devlet merkezinin İstanbul 
olacağı tartışmalarına son verildi. 


Buna göre, Ankara'nın başkent ilan edilmesinde 
aşağıdaki durumlardan hangisinin rolü olmamıştır? 


A) Milli Mücadelenin Ankara'dan yönetilmiş olmasının 
B) Ulaşım ve iletişim olanaklarının gelişmiş olmasının 


C) Ankara'nın güvenli ve savunmaya elverişli bir konumda bulunmasının 


D) Cumhuriyetin Ankara'da ilan edilmesinin 


E) İstanbul'un güvenlik sorununun olmasının 
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Yeni Türk Devleti, Cumhuriyet'in ilanından sonra yaptığı düzenlemelerle toplumsal hayattaki uygulamalarda 
var olan ikilikleri ortadan kaldırmıştır. 


Buna göre aşağıdaki inkılaplardan hangisi bu durumu doğrudan desteklemez? 


A) Miladi Takvimin kabulü 

B) Ölçülerde metrik sisteme geçilmesi 
C) Latin alfabesinin kabul edilmesi 

D) Şer-i Mahkemelerin kapatılması 

E) Medreselerin kapatılması 


Efendiler, yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılapların gayesi, Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen 
çağdaş ve bütün anlam ve görünüşüyle medeni bir toplum haline getirmektir. İnkılaplarımızın asıl gayesi budur. 


Atatürk'ün bu düşüncesini aşağıdaki inkılaplardan 
hangisi doğrudan desteklemez? 


A) Soyadı Kanununun kabulü 

B) Gümrük vergilerinin artırılması 

C) Şapka kanununun çıkarılması 

D) Güzel Sanatlar Akademisinin açılması 
E) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması 


Mustafa Kemal 1932'de eğitim alanında özellikle de yüksek öğretim alanında çalışmalar yapması için dönemin 
ünlü bilim adamı İsviçre'li Albert Malche'yi Türkiye'ye 
yüksek bir ücret karşılığında getirtmiştir. Malche'nin 
çalışma ve raporları doğrultusunda 1933'de üniversite 
reforum adı altında büyük düzenlemeler ve yatırımlar yapılmıştır. 


Eğitim alanında yapılan bu düzenlemeler sonucunda, 


1. Bilimsel araştırmaların kolaylaşması, 
Il. Teknoloji alanında çalışmaların sıklaşması, 
Ili. Türklerin dünya kültürüne katkılarının araştırılması 


gibi çalışmalardan hangilerinin kolaylaşacağı 


savunulur? 
A) Yalnız | B) | veli 


D) Ive lll 


C) Il ve ili 
E) |, ilvelli 
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Hukuk alanında ilk büyük değişiklik 1921'de yeni bir anayasanın kabul edilmesi olmuştur. Bu anayasa 23 maddeden oluşan kapsamı dar bir anayasadır. 


1921 Anayasasının kapsamının bu denli dar oluşu- 
nun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? 


A) 
B) 


Mecliste bulunan miletvekili sayısının az olması 


Ülkenin bir çok şehrinde cemiyetlerin kurulmuş olması 


C) Hukuk alanında düzenleme yapmanın önemsen- 


memesi 


D) Ülkenin içinde bulunduğu durumun olağanüstü ol- 


ması 


E) Uzun anayasaların uygulanmasının zor olması 


1926'da Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun çıkarılmıştır. 
Bu kanunda; 


- o Türk hükümetinin izni olmadan hiçbir devlet veya 
topluluk okul açamayacak. 


- Yabancı ve azınlık okullarında dini sembol, işaret, 
resim ve heykeller kaldırılacak. Bu kurala uymayan 
okullar kapatılacak. 


- o Tüm okul müfredatları milli ve laik olacak şekilde 
yeniden tanzim edilecek. 


Maddeleri yer almıştır. 

Bu bilgilere göre; 

1. kültürel bağımsızlığı koruma, 

Il. ekonomide iç sermayeyi güçlendirme, 
Ili. laiklik ilkesini güçlendirme 


gibi amaçlardan hangilerinin hedeflendiği savunulur? 


A) Yalnız | 
D) | vellll 


B) Ive GO) iivelll 


E)i, ll ve İli 


7)B 8)E 9D 10)D 


ATATÜRK İNKILAPLARI 


1. Ölçü birimlerinde değişiklik yapılması, 
Il. Arap alfabesi yerine Latin alfabesine geçilmesi, 


II. Azınlık ve konsolosluk mahkemelerinin kapatılması 


Yukarıdaki inkılaplardan hangilerinde, ülke içindeki uygulamalarda birlik sağlanması amaçlanmıştır? 


A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Ivelli 
D) Ivelll E) |,ilvelli 


Cumhuriyet döneminde birçok alanda düzenleme yapılmıştır. İlk olarak siyasal ve hukuksal alanda ardından 
eğitim, sosyal, kültürel ve ekonomi alanlarında inkılaplar 
yapılmıştır. 


inkılapların belli bir stratejiyle yapılmış olması, 
1. planlama sürecinin kısa olduğu, 

Il. dış ekonomik yardımlarla gerçekleştirildiği, 

INI. toplum nabzının önemsendiği 


gibi durumlardan hangilerinin varlığının kesin kanıtıdır? 


A) Yalnız! 
D) Ivell 


B) Yalnız Il C) Yalnız Ili 
E) Iivelli 


* Maarif teşkilatı hakkında kanun çıkarılması 

* o Gümrük tarifesi kanununun çıkarılması 

*  Patrikhanenin yargı yetkisinin elinden alınması 
* Milli Musiki ve Temsil Akademisinin açılması 


Yukarıdaki Türkiye Cumhuriyeti dönemi gelişmelerinden hareketle hangi alanda bir düzenlemeden 
bahsedilemez? 


A) Siyasal 
D) Hukuksal 


B) Sanatsal C) Ekonomik 
E) Eğitim 
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1926 tarihli Maarif Teşkilâtına Dair Kanunun 5. maddesinde “Gündüz ilkokulları İl Özel İdare gelirleriyle açılır. 
Şehir ve kasaba yatı okullarını muhtaç ve kimsesiz çocuklara özel olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı açar. Bu 
tür okullar, aranılan koşulları taşımak koşuluyla bakanlığın izni ile yerel yönetimler ve belediyeler tarafından da 
açılabilir. Köy yatılı okulları, okulu olmayan köylerin çocuklarına özeldir.” denilmiştir. 


Bu madde ile eğitimde, 
1. fırsat eşitliği 

Il. pozitif ayrımcılık 

IN. karma eğitim ortamı 


gibi özelliklerden hangilerinin önemsendiği söylenebilir? 


A) Yalnız | 
D) Ivell 


B) Yalnız Il GC) Yalnız lll 


E) Ilvelll 


Atatürk dönemi inkılaplarıyla ilgili olarak, 
1. İnkılaplar birden fazla ilkeyle ilişkilendirilebilir. 


Il. Hukukalanında bir yenilik sosyal yaşamı doğrudan 
etkileyebilir. 


ıl. Temel hedef batı ile entegre, milli değerlere bağlı 
toplum oluşturmaktır. 


hangilerinin doğru olduğu ifade edilebilir? 
A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız lll 
D) Ivell E) |, Il vellil 


Atatürk, ekonomik alanda Türkiye'ye özgü bir kalkınma 
stratejisi oluşturmuştur. Oluşturulan bu strateji şudur; 
Devlet katıksız bir liberal iktisat politikası yani “bırakınız 
yapsınlar, bırakınız geçsinler” yanlısı olmayacak ama 
ekonomik yaşamın gereklerini bizzat üstlenip gerçekleştiren de olmayacaktır. 


Bu ekonomi anlayışı, 

1. karma ekonomiyi, 

Il. özel teşebbüs yatırımlarını, 

Ili. sovyet ekonomi politikasını 

hangilerini doğrudan desteklemektedir? 

A) Yalnız! B) Yalnız Il G) Ivell 
D) Ivelli E) I,iivellil 
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Cumhuriyet'in ilanından Atatürk'ün ölümüne kadar geçen ilk on beş yılda tiyatro, devrimlerin halka anlatılıp, 
benimsetilmesinde önemli roller üstlenmiştir. 1930'da 
çıkarılan Belediye Kanunu sayesinde bir bakıma belediyelere tiyatroların himayesi görevi verilmiştir. Bu dönemin ilk özel tiyatrosu Milli Sahne, ikincisi Muhsin 
Ertuğrul'un Ferah Sahnesi olmuştur. 1934'de Milli Musiki ve Temsil Akademisi, 1936'da Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü açılmıştır. 


Bu bilgilerden yola çıkıldığında, 
1. tiyatro kamusal hizmet yürütmüştür. 


Il. sanatsal çalışmalar inkılapların benimsenmesinde 
etkili olmuştur. 


INI. tiyatronun kurumsallaşma süreci başlamıştır. 

gibi yorumlardan hangileri yapılabilir? 

B) Yalnız Il C) Yalnız Ili 
E) |,ilvelil 


A) Yalnız! 
D) Ivelli 


Aşağıdakilerden hangisi Türk İnkılabının özelliklerinden değildir? 


A) Devletin, kurumların, bireylerin ve toplumun geliş- 


mesini hedefler. 
B) Akla ve bilime dayanır. 
©) 
D) 


Batılı devletlerin emperyalist yapısını örnek alır. 


İnkılâpları gerçekleştirmek için baskı ve şiddete 
başvurulamaz. 


E) Milli bağımsızlık ve egemenlik temel prensiptir. 


Osmanlı Devletinde XVII. yüzyıldan sonra meydana 
gelen bozulmalar pek çok ıslahat girişimini beraberinde 
getirmiştir. XX. yüzyıla kadar yapılan bu girişimler istenilen sonuçları vermemiştir. 


Bu durum, yeni Türkiye Devletinde aşağıdakilerden hangisini zorunlu kılmıştır? 


A) Islahatçı mantığı terk ederek inkılapçılığın ön plana 


çıkarılmasını 
B) Osmanlı yükselme dönemini örnek almayı 
©) 
D) 
E) Teokratik yapıyı güçlendirmeyi 

2)c 3)A 4)D 


Batıyı her yönüyle tamamen örnek almayı 


Yenileşme hareketlerini terk etmeyi 


5E 6)C 
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1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılması ile Vahdettin 
İngilizlere sığınarak ülkeden ayrılmıştır. TBMM Osmanlı 
hanedenından Abdülmecit Efendi'yi halife olarak atamıştır. 


Buna göre, 


1. İngilizlerin halifelik makamını çıkarları doğrultusunda kullanmasını önlemek, 


Il. halifelik makamını TBMM'nin kontrolü altına almak, 


INI. diğer Müslüman devletlerin iç işlerine müdahale 
etmek 


amaçlarından hangilerine ulaşılabilir? 
A) Yalnız | B) Yalnız Il 
D) Ivell 


C) Yalnız |ll 
E) Ilvelli 


Mustafa Kemal Samsun'a çıkarken milli egemenlik ve 
tam bağımsızlığı gerçekleştirmeyi hedeflemiştir. 


Bu hedeflere, 

Il. Saltanatın kaldırılması, 

11. Cumhuriyetin ilan edilmesi, 

Ill. Misak-ı İktisadi kararlarının alınması 

gelişmelerinden hangileri uygundur? 

A) Yalnız! B) Yalnız Il 
D) Ilvellii 


C) Iveli 
E) I,ilvellii 


Saltanatın kaldırılması, 

1. Devletin yönetim şeklinin belirgin olmaması, 

li. Devlet Başkanlığı makamının boş olması, 

Ili. Lozan konferansı görüşmelerinin çıkmaza girmesi 


gibi sorunlardan hangilerinin ortaya çıkmasında etkilidir? 


A) Yalnız! 
D) Ivelili 
9gA 


B) Yalnız Il C) Iveli 


E) I,livelli 
ME  12C 
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Bir gruplama yapıldığında aşağıdaki inkılaplardan 
hangisi dışarıda kalır? 


A) Ölçü ve tartının değiştirilmesi 

B) Tevhid-i tedrisat kanununun çıkarılması 
C) Medreselerin kapatılması 

D) Maarif kanununun kabul edilmesi 


E) Harf devriminin yapılması 


Aşağıdaki uygulamalardan hangisi antidemokratiktir? 


A) Egemenliğin millete verilmesi 

B) Seçmen yaşının 18'den 22'ye çıkarılması 

C) Kabine sisteminin uygulanması 

D) Seçmenlerden vergi verme şartının kaldırılması 


E) Kadınlara siyasi hakların verilmesi 


Atatürk yaptığı bir konuşmada “Türk demek, dil demektir. Milliyetin çok bariz vasıflarından birisi dildir. Türk 
milletindenim diyen insanlar, her şeyden evvel ve mutlaka Türkçe konuşmalıdır.” demiştir. 


Aşağıdaki yargılardan hangisi Atatürk'ün bu sözünü destekler nitelikte değildir? 


A) Türk Dili Tetkik Cemiyeti kurulmalıdır. 


B) Türkçe kelime ve terimlerin kullanımı artırılmalıdır. 


C) Yaşayan Türkçe kelimeler toplanarak derleme yapılmalıdır. 

D) Türkçeye girmiş fakat Türkçenin yapısına uymayan kavramlar temizlenmelidir. 


E) Türk dil yapısına uysa bile yabancı kökenli kelimeler temizlenmelidir. 


€<-3 


timit Yayınları 


Lmt 


TEST 


m. 


Aşağıdakilerden hangisi hukukun laikleşmesi konusunda atılan adımlar arasında yer almaz? 


A) 
B) 
6) 


D) 
E) 


Şeriye mahkemelerinin kapatılması 
Cumhuriyetin ilan edilmesi 


“Devletin dini İslam'dır” maddesinin anayasadan 
çıkarılması 


Altı ilkenin anayasaya girmesi 


Mecelle'nin yürürlükten kaldırılması 


“Büyük devletler kuran atalarımız, büyük ve şümullü 
medeniyetlere de sahip olmuştur. Bunu aramak, tetkik 
etmek, Türkiye'ye ve cihana bildirmek bizler için bir 
borçtur. Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça, daha büyük 
işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.” 


Atatürk'ün bu sözüne bakarak, 


Türk tarihini incelemek önemli bir görevdir. 
Türk tarihi, İslam tarihiyle başlar. 


Geleceğin inşasında geçmişin birikimlerinden yararlanmak önemlidir. 


Yorumlarından hangilerine ulaşılabilir? 


A) 


Yalnız | 
D) ivelli 


B) Yalnız lll 
E) |, il vellil 


G) Ivell 


Atatürk'e neden şapka inkılabını Kastamonu'da yaptığını 
soranlara “Kastamonu ve dolaylarına ilk kez gidiyorum, 
halk benim başımda neyi görürse onu kabullenecekti. 
Halbuki, örneğin İzmir'de bunu yapsaydım yalnız şapkamı görecekti.” cevabını vermiştir. 


Buna göre, 


Atatürk'ün, Türk halkını çok iyi tanıdığı, 

İnkılâplar yapılırken toplumsal dengelerin gözetildiği, 

İzmir halkının şapka inkılabına sahip çıkmadığı 


yargılarından hangilerine ulaşılamaz? 


A) 


Yalnız | 


D) Ivell 


B) Yalnız Il G) Yalnız Ill 


E) Ilvelll 
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7. | Türkdili içindeki Arapça ve Farsça kelime ve deyimleri çıkarmak. 
ıl. Türk dilinin zenginliğini ortaya koymak. 
Ili. Konuşma dili ile yazışma dili arasındaki farklılığı 
gidermek. 
Yukarıdaki gelişmelerden hangisinin Latin Alfabesine geçişte etkili olduğu savunulur? 
A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız lll 
D) Ivelli E) 1,ilvelli 
8. Yeni Türk Devleti'nde, 
1. Medeni kanununun kabulü, 
Ii. Millet mekteplerinin açılması, 
INI. Yeni Türk harflerinin kabulü, 
IV. Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması 
gelişmelerinin kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? 
A) LIV,ili veli B) IV,I, ill ve ll 
C) IV, İl ve | D) IV,İL, İve lil 
E) |, IV, İl ve ili 
g9. Türklerin sarı ırktan olmadığını ispatlamak, Türk kültürünün eski, köklü ve dünya medeniyetini etkileyici bir 
geçmişinin olduğunu ortaya çıkarmak, Türk tarihinin İslam tarihinden bağımsız olarak incelenmesini sağlamak gibi amaçlar doğrultusunda, 
aşağıdaki kurumlardan hangisinin oluşturulduğu 
söylenir? 
A) Diyanet İşleri Başkanlığı 
B) Türk Tarih Tetkik Cemiyeti 
C) Halk Evleri 
D) Türk Dil Tetkik Cemiyeti 
E) Milli Musiki ve Temsil Akademisi 
YA 2)B8 3E 4)B 5)D 6)c 
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* Vakıflar genel müdürlüğünün kurulması. 

* Azınlık mahkemelerinin kapatılması. 

* o Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kurulması. 
* oTeşvik-i Sanayi Kanunun çıkarılması. 


Yukarıda cumhuriyet dönemine ait bazı düzenlemelerden yola çıkılarak hangi alanda bir çalışma- 
dan bahsedilmemiştir? 


A) İktisadi 
D) Siyasi 


B) Toplumsal 
E) Hukuk 


C) Eğitim 


Cumhuriyetin ilan edildiği sırada Türkiye'de eğitim ve 
hukuk alanlarında birlik sağlanamamıştı. Birçok kurum 
farklı merkezlere bağlı hareket etmekteydi. 


1923 yılı itibariyle Türkiye'de aşağıdaki makamlar- 
dan hangisine bağlı hareket eden bir eğitim kurumu 
görülmemiştir? 


A) Konsolosluklar 

B) Duyun-u Umumiye 

C) Patrikhane-Hahambaşılık 
D) Maarif Vekaleti 

E) Şer'iye ve Evkaf Vekaleti 


Türk Medeni Kanununa geçişte , 

— Hukuk birliğini sağlamak 

— Modern hukuk anlayışını uygulamak 
— Laik hukuk sistemine geçmek 

gibi nedenler bulunmaktaydı. 


Aşağıdakilerden hangisi Medeni Kanuna geçişin 
sonuçları arasında yer alır? 


A) Kanunlar belirlenirken dini kriterlerin esas alınması 
B) Farklı yargılama usullerinin terk edilmesi 


C) Kadınların erkeklerle siyasal alanda eşit hale getiril- 


mesi 


D) Azınlıklara kendi mahkemelerini kurma hakkının tanınması 


E) Diyanet işleri başkanlığının kurulması 


8)B 9B 10C 11)B 123B 
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1. — İzmirİktisat Kongresinde alınan kararlardan bazıla- 4. 
rı şunlardır: 
* o Hammaddesi yurt içinde bulunan sanayiye ağırlık 
verilecektir. 
* o Küçük işletmelerden büyük sanayi kuruluşlarına 
geçilecektir. 
* Tüccar kesimi destekleyecek bankalar kurulacaktır. 
* İşçi çalışma saatleri düzenlenecek ve işçilere sendikal haklar tanınacaktır. 
Bu kararlara bakılarak, 
1. liberal ekonominin desteklenmesi, 
Il. yabancı ülke yatırımlarının artırılması, 
Ili. ekonomik bağımsızlığın gerçekleştirilmesi 
gibi hedeflerden hangilerinin amaçlanmadığı savunulur? 
A) YalnızI B) Yalnız Il C) Yalnız Ili 
D) Iveli E) iivelli 
s 
e 
> 
G 
> 
Zi Aşağıdakilerden hangi gerçekleştirilmesinin o 
bağımsız devlet anlayışının bir gereği olduğu sa- o— 
vunulabilir? E 
A) Halifeliğin kaldırılması - 
B) Harf inkılabı - 
C) Şapka inkılabı in 
D) Kabotaj kanunu 
E) Saltanatın kaldırılması 
6. 
3. Türk eğitim politikasının 
Il. milliolma 
Ii. değişebilirlik 
INI. karma sistem 


gibi temel ilkelerinden hangileri eğitim politikasının 
aynı zamanda laik olduğunu kanıtlar? 


A) Yalnız! B) Yalnız Il 
D) Ivelli 


C) Yalnız Ili 
E) ivelil 
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1919—1923....A 
1923 — 1925....B 
1925 — 1938.....C 


Yukarıda Atatürk dönemi bazı gelişmeler dikkate alınarak A,B ve C şeklinde dönemlere ayrılmıştır. 


Bu dönemlerle ilgili olarak, 


Il. B döneminde temel amaç yurdu düşmanlardan 
temizlemektir. 


Ili. A döneminde milli bağımsızlık mücadelesi verilmiştir. 


C döneminde Misak-ı Milli hedeflerine ulaşılmıştır. 


hangilerine kesin olarak ulaşılır? 
A) Yalnız! B) Yalnız Il 
D) Ivell 


C) Yalnız Ili 
E) Ivelli 


1 Kasım 1928'de TBMM'nin kabul ettiği Türk Harfleri 
hakkındaki kanunla Harf İnkılabı başlamıştır. 


Buna göre, Harf İnkılabı'nın uygulanmaya konulmasıyla, 


I. medreselerin kapatılması, 

UN 

LUUN 

gelişmelerinden hangileri gerçekleşmiştir? 

A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Ivelli 
D) Ivelll E) Il veli 


millet mekteplerinin açılması, 


Maarif Teşkilatı hakkında kanun çıkarılması 


1924 Anayasasında yer alan, 


1. TBMM üyeleri 4 yılda bir seçilir, seçme yaşı 22, seçilme yaşı 30'dur. 


Seçme ve seçilme hakkı sadece erkekler tarafından kullanılır. 


Ili. Cumhurbaşkanı 4 yıllık bir süre için meclis içinden 


ve meclis tarafından seçilir. 


maddelerinden hangilerinin demokratik olduğu savunulur? 


A) Yalnız! 
D) Ivelli 


B) Yalnız Il GC) Yalnız Ill 


E) Ilvelil 
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Halk Fırkası ile Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası 
arasındaki tartışmaların temelinde, 


1.  Devletrejimi hakkında farklı görüşlere sahip olmaları, 


Il. Ekonomi anlayışının benzer olmayışı, 

INI. Laiklik algısının farklı olması 

hangilerinin var olmadığı savunulur? 

A) Yalnız! B) Yalnız Il 
D) Ivelli 


C) YalnızılI 
E) Ilvellli 


Mustafa Kemal bir çok konuşmasında Cumhuriyet rejiminin insan karakterine en uygun yönetim olduğunu 
ifade etmiştir. Bu rejim demokratik devletlerde tüm kurum ve kuruluşlarıyla yaşatılmıştır. 


Aşağıdaki gelişmelerden hangisi TBMM'nin demokratik niteliğini güçlendirmede en son gerçekleştirilmiştir? 

A) 


B) Kadınlara belediye seçimlerine katılma hakkının 
verilmesi 


Seçmen yaşının 25'ten 18'e düşürülmesi 


©) 
D) 
E) Kadınlara milletvekili olabilme hakkının tanınması 


Serbest Cumhuriyet Fırkasının kurulması 


Tek dereceli seçim sistemine geçilmesi 


Cumhuriyetin ilanı ile ülkenin rejimi ve devlet başkanlığı sorunları giderilmiştir. Siyasal alanda büyük etkinlik kazanan millet meclisinin önünde sorun olarak 
eğitim ve yargı alanlarındaki ikilikleri kaldırmak bulunuyordu. 


Bu alanlarda yapılan aşağıdaki hangi düzenlemelerle ülke içinde birlik sağlanmıştır? 


Eğitim 


Maarif Kongresi 


Yargı 
A) 
B) Medeni Kanun 
C) Şer'i Mahkemeler 
D) 
E) Medeni Kanun 


Teşkilat-ı Esasiye 
Maarif Teşkilatı Kanunu 
Tevhid-i Tedrisat Kanunu 
Latin Alfabesi 

Tevhid-i Tedrisat Kanunu 


Nizamiye Mahkemeleri 
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* o Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun çıkarılması 
* İzmirİktisat Kongresi'nin toplanması 
* Gümrük Tarifesi Kanunu'nun çıkarılması 


Yukarıdaki üç gelişmenin ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Kapitülasyonları kaldırmak 

B) Devletçi ekonomiye geçmek 

C) Yerli ekonomisti kalkındırmak 
D) Yabancı yatırımları desteklemek 


E) İşsiz halka iş olanağı sağlamak 


Tevhid-i Tedrisat Kanununa göre, 
1. İlk öğretim ücretsiz ve zorunlu olacak. 


Ii. Şer'iye Vekaletine ayrılan ödenek Maarif Vekaletine 
aktarılacak. 


IN. Din uzmanı yetiştirmek için ilahiyat fakülteleri açılacak. 


alınan kararlardan hangileri medreselerin kapatılmasında etkili olmuştur? 


A) Yalnız! B) Yalnız Il 
D) Ivell 


C) Yalnız ill 
E) Ilvelll 


Yeni Türk Devletinin Türk sanayicilerle ilgili, 

— Makine ithalatından düşük vergi alması 

— Yeni yatırımcılara tesis imkanı tanınması 

— Ülke içi taşımacılığın ücretsiz yerine getirilmesi 

uygulamalarına bakılarak, 

Il. sanayiye teşvik edildiği, 

Ii. serbest piyasa ekonomistlerinin desteklendiği, 

Ili. yabancı yatırımcıların kollandığı 

gibi yargılardan hangilerine ulaşılamaz? 

A) Yalnız! C) Yalnız |ll 

D) Ivelli E) I,iivellil 
NE İDE 


B) Yalnız Il 
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1. — Medeni Kanuna göre patrikhane kendi cemaatinin gün- 4. 
lük işlerine karışmayacak sadece dini alanda mensuplarının yönlendiricisi olacaktı. Ayrıca yetki alanı sadece 
Türkiye sınırları olacaktı. 


Bu bilgilere göre patrikhanenin, 
I. sosyal yaşam 

11. evrensellik 

Ii. siyaset 


gibi alanlardan hangilerinden soyutlanmak istendiği savunulur? 


A) Yalnız! 
D) Iveli 


B) Yalnız Il C) Yalnız Il 


E) I,ilvelli 


iğ 
vi 1. Latin alfabesine geçilmesinin ardından milletmek- o © 
teplerinin kurulması, a 
Ii. Duyun-u Umumiye idaresinin kaldırılması sonrası o — 
Reji idaresinin kaldırılması, > 
G 
II. Türk Tarih Kurumunun açılmasından sonra Tarih o > 
Kongresinin yapılması 
gibi gelişmelerin hangilerinde yapılan inkılabı benim- o — 
setme amacı vardır? E 
A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnızllı o 
D) Ivelli E) Ivelli pe 
B 
- 
3. 1. Dönem TBMM'de yalnızca siyasal alanda inkılap yapılmıştır. 
6. 


Il. Dönem TBMM'de siyasal, sosyal, ekonomik ve 
kültürel alanlarda inkılaplar yapılmıştır. 


Bu duruma göre, 
1.  M.Dönem milletvekillerinin inkılapçı olmadığı, 
Il. 1.Dönem meclisinin daha kısa süreli olduğu, 


Il. 1.Dönem milletvekillerinin 1l.Dönemde de görev 


aldığı 
hangileri kesin olarak söylenemez? 
A) Yalnız! B) Ivell G) ivelll 
D) Ilvellil E) I,ilvelil 
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1933'te, 

* Dil Tarih Coğrafya Fakültesinin açılması 

* o Sümerbank'ın kurulması 

* |. Beşyıllık kalkınma planının hazırlanması 

gelişmelerine bakılarak, 

1. Devletçilik uygulamasının engellendiğine, 

Il. Sosyal bilimlere ağırlık verildiğine, 

Ili. Yatırımları devletin üstlendiğine 

gibi yorumlardan hangilerine ulaşılır? 

A) Yalnız! B) Yalnız Il 
D) iveli 


C) Yalnız Il 
E) Ilvelli 


Aşağıdaki Cumhuriyet Dönemi gelişmelerinden 
hangisinde |. de verilenin Il. ye etki etmediği savunulur? 


pl Rl 
A) Tam Bağımsızlık 
B) Eşitlik anlayışı 
C) İnkılapçılık 

D) Milli egemenlik 


Büyük Taarruz 

Azınlık ayrıcalıklarının reddi 
Şapka Kanunu 
.Cemiyetlerin kurulması 


E) Barışçı siyaset Nüfus Mübadelesi 


Medeni Kanun ile Türk kadını erkekler ile sosyal yaşam 
içinde eşit haklara sahip olmuştur. 


Bu durum kadınların, 
1. istediği adayı meclise gönderebilme, 
Ii. meslek seçimi konusunda özgür hareket edebilme, 


Ili. hukuksal alanda erkeklerin ayrıcalıklarına sahip 


olabilme 
gibi haklardan hangilerini kullanabilecekleri anlamına gelir? 
A) Yalnız! B) Yalnız Il G) Il veli 
D) Ivelli E) |,ilvellil 
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7. * Osmanlı Devleti zamanında örgün eğitim medreselerde sürdürülürken XIX. yüzyılda Batı tarzında 
eğitim veren okullar açılmıştır. Buokullarla birlikte 
medreseler de eğitimlerine devam etmiştir. 

* 1924 Tevhid-i Tedrisat Yasası iletüm okullar Milli 
Eğitim Bakanlığına bağlanmıştır.Şer'iye vekaletinin 
kaldırılmasından sonra medreseler kapatılmıştır 

Bu bilgilere bakılarak; 

1. Eğitimde ikilik ortadan kaldırılmıştır. 

Il. Milli Eğitim Bakanlığının etki sahası genişletilmiştir. 

Il. Eğitim sisteminde yenileşme hareketleri son bulmuştur. 

gibi yorumlardan hangileri yapılabilir? 

A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız Il 

D) Iveli E) i,ilvelli 

8. Kadınlara siyasal hakların tanınmasında, 

1. Ulus egemenliği ilkesini tam olarak gerçekleştirme 
isteği, 

Il. Avrupa ile ekonomik ilişkileri geliştirme amacı, 

Ili. Çok partili yaşama geçme çabaları 

hangilerinin esas alındığı savunulur? 

A) Yalnız! B) Ivell GC) livellli 

D) Ivelll E) I,ilvelii 

g. “Kadınlarımız için asıl mücadele alanı, asıl zafer kazanılması gereken alan, biçim ve kılıkta başarıdan çok, 
ışıkla, bilgi ve kültürle, gerçek faziletle süslenip donanmaktır. Ben muhterem hanımlarımızın Avrupa 
kadınlarının aşağısında kalmayacak, aksine pek çok 
yönden onların üstüne çıkacak şekilde ışıkla, bilgi ve 
kültürle donanacaklarından asla şüphe etmeyen ve 
buna kesinlikle emin olanlardanım.” 

Yukarıda Atatürk'e ait verilen konuşma hangi başlıklı makaleden alınmış olabilir? 

A) Dünya Sahnesinde Türk Kadını 

B) Kurtuluş Savaşı ve Türk Kadını 

C) Atatürk'ün Türk Kadınına inancı 

D) Dünya Savaşı ve vefakar Kadınlarımız 

E) Laiklik ve Türk Kadını 

ye 2A JE 4E 5)D 6)c 
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Cumhuriyet Döneminde, 

1. Sanayi ve Maden Bankası'nın kurulması 
Il. Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun çıkarılması 

Ili. İlk Beş Yıllık Sanayi Planın hazırlanması 


gelişmelerinden hangileriyle ekonominin canlandırılması hedeflenmiştir? 


A) Yalnız! B) Ivell 
D) Ilvelil 


C) ivelli 
E) Lil ve lll 


Türk Dil Kurumu'nun amaçlarından biri Türkçe'yi yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarmaktır. 


Buna göre, aşağıdaki durumlardan hangisi 
lanmaya çalışıldığı savunulamaz? 


A) Türkçe'nin zenginliğini ortaya koyma 
B) Toplumsal anlaşma ve bütünleşme 

C) Dili zenginleştirme ve güzelleştirme 

D) Türkçe'deki yabancı kelimeleri çıkarma 
E) Türkçe'ye bilim terimleri kazandırma 


Il. Hafta sonu tatilinin pazara alınması 
Il. Miladi Takvimin kabul edilmesi 
Ili. Devletçilik anlayışının benimsenmesi 


Yukarıdakilerden hangileriyle uluslararası ilişkilerdeki uyumsuzlukların giderilmesinin amaçlandığı 
savunulabilir? 


A) Yalnızıl 
D) Ilvelil 
9c 


B) Ivell 
E) I, li veli 
10)E 


G) Ivelli 


8yA 10)E 12)B 
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| 7 Atatürk döneminde gerçekleşen, aşağıdaki geliş- 4. 
melerden hangisiyle resmi işlemlerde kolaylık sağlanmıştır? 


A) Kabotaj Kanununun kabul edilmesi 

B) Tekke ve türbelerin kapatılması 

C) Soyadı Kanununun kabul edilmesi 

D) Şapka giyilmesi hakkında kanun çıkarılması 


E) Medreselerin kapatılması 


ei Türk İnkılabını Türk halkına benimsetmek amacıyla yurt 
gezilerine çıkılmış, resmi yayın organlarından pozitif yön- 


lendirmelerde bulunulmuş, resmi ve sivil kurumlardan o— 5. 
destek alınmıştır. > 
G 
Aşağıdaki çalışmalardan hangisi bu anlatıma ör- — 
nek olarak gösterilemez? > 
A) Atatürk'ün Latin alfabesini Tekirdağ'da halka tanıt- o > 
ması U 
> 
B) Hakimiyet-i Milliye gazetesinde Cumhuriyet'in ilanına geniş yer verilmesi Dad 
C) İzmir'de Kazım Karabekir'in başkanlığında Milli İk- og 
tisat kararlarının alınması — 
- 
D) Ankara Konservatuar sahnesinde “Yaşasın Cumhuriyet” oyununun sergilenmesi - 
E) Halk evlerinde ilke ve inkılapların tanıtılması > 
3. o Türkiye Cumhuriyet'inde kısa zamanda köylü, işçi, 
esnaf, genç, yaşlı her kesimden vatandaşın okuryazar duruma gelmesinde, aşağıdaki gelişmelerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir? 
A) Çok partili siyasal düzenin kurulması 
6. 


B) Millet mekteplerinin açılması 
C) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurulması 
D) Türk Dil Kurumu'nun açılması 


E) Ölçü birimlerinde değişiklik yapılması 


€-D 
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1. Tevhid-i Tedrisat Kanununun çıkarılması 


Cumhuriyet Dönemi'nde gerçekleşen, 


Il. Yabancı okulların devlet denetimine alınması 
Ili. Medreselerin kapatılması 


gelişmelerden hangileriyle, farklı programlarla eğitim yapılması ve eğitimde ikilik önlenmeye çalışılmıştır? 


A) Yalnız! 
D) Ilvelli 


B) Ivelli C) Ivell 


E) İli ve ili 


Devletçi ekonomi anlayışı özel teşebbüsün yeterli olmadığı sahalara devletin etki etmesi ve yatırım yapması 
politikasıdır. Ayrıca devletin sosyal ve eğitim alanlarında da yaptığı yatırımlar bu politika kapsamında değerlendirilir. 


Buna göre, 

1. Numune hastanelerinin açılması 
Ii. Çubuk barajının kurulması 

IN. Halk evlerinin açılması 


gibi gelişmelerden hangilerinin devletçilik anlayışına uygun olarak gerçekleşt iği savunulur? 


A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız ll 
D) Ivell E) I,ilvellil 


17 Şubat 1926 yılında kabul edilen Türk Medeni Kanunu ile Türk kadını aşağıdaki alanlardan hangisinde belli haklar elde edememiştir? 


A) Ekonomik 
C) Siyasal 


B) Sosyal 
D) Eşit vatandaşlık 
E) Hukuksal 
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Ke Türkiye Cumhuriyeti'nde Türk kadını, 
1. Kendi soyadını kullanma 
Il. Mirastan aynı oranda pay alma ve tanık olma 
Ili. Belediye seçimlerine katılma 
IM. Milletvekili seçme ve seçilme 
haklarını kazanmıştır. 
Bu kazanımların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? 
A) LAL, V B) II, MN, IV 
CO) La, IV, D) ll, MI, IV, 
E) INI, I, IV 
8. Cumhuriyet Dönemi'nde, 
— Dini duyguların kötüye kullanılmasının engellenmesi 
— Boşinanç ve adetlerin uygulanmasının önlenmesi 
amaçlarına yönelik, 
1. Atatürk İlkelerinin anayasa kapsamına alınması, 
Il. yabancı okullardaki dini simgelerin kaldırılması, 
INI. tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması 
gelişmelerinden hangilerinin gerçekleştirildiği söylenebilir? 
A) Yalnız lll B) Ivell C) Ivelil 
D) Ilvellil E) |,ilvelii 
g9. Soyadı Yasası'nın kabul edilmesi, aşağıdaki durumların hangisinde ortaya çıkabilecek karışıklıkları gidermeye yönelik değildir? 
A) Yönetime katılma 
B) Resmi işlemlerde 
C) Askere alma işlemleri 
D) Miras işlemleri 
E) Tapu işlemleri 
Vc 2Cc 3)B 4E 5E 6)c 
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— 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edilmiştir. 


— 30 Kasım 1925'te tekke, zaviye ve türbeler kapatılmıştır. 


— 21 Haziran 1934'te Soyadı Kanunu çıkarılmıştır. 


Bu gelişmeler gözönüne alındığında, aşağıdaki durumlardan hangisinin gerçekleştirilmeye çalışıldığı 
savunulamaz? 


A) Devletin rejiminin belirlenmek istenmesi 

B) Laik devlet düzenine geçişin sağlanmak istenmesi 
C) Ekonomik kalkınmaya öncelik tanınması 

D) Halk arasında eşitliğe ulaşılmak istenmesi 


E) Toplumsal birlikteliğin oluşturulmak istenmesi 


Osmanlı Devleti'nde kişiler arasındaki sorunları çözmek 
için; nizamiye mahkemeleri, şer'i mahkemeler, cemaat 
mahkemeleri ve konsolosluk mahkemeleri gibi birbirinden farklı yargı organları görev yapmıştır. 


Hukuksal alandaki bu karışıklığa, Yeni Türk Devleti'nde, aşağıdaki gelişmelerin hangisiyle son verilmiştir? 

A) Üniversite reformunun yapılmasıyla 

B) Türk Medeni Kanununun kabulüyle 

C) Tevhid-i Tedrisat yasasının çıkarılmasıyla 

D) Takrir-i Sükun yasasının çıkarılmasıyla 


E) Halifeliğin kaldırılmasıyla 


Halifeliğin kaldırılmasında, aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulamaz? 


A) Milli toplum anlayışını öne çıkarma 
B) Yapılacak inkılapların önünü açma 
GC) Yabancılara verilen ayrıcalıkları kaldırma 
D) Laik devlet anlayışını güçlendirme 
E) Akılcı ve bilimsel politikaları öne çıkarma 


NE MA 10C 11)B 13)C 
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Milli mücadele yıllarında meydana gelen, 


1. Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyetinin 
kurulması, 


Il. İşgalleri protesto eden mitinglerin tertip edilmesi, 


Il. TBMM'nin açılmasının tüm yurtta sevinçle karşılanması 


gelişmelerinden hangileri “milli birlik ve beraberlik ilkesine" uygun bir durumdadır? 


A) YalnızI B) Ivell 
D) Ilvellil 


C) Ivelli 
E) Lilvelii 


Atatürk, İnkılap kavramını, “Türk ulusunu son asırlarda 
geri bırakmış olan kurumları yıkarak yerlerine, ulusun 
en yüksek uygarlık gereklerine göre ilerlemesini sağlayacak yeni kurumlar koymuş olmaktır.” şeklinde açıklamıştır. 


Atatürk'ün inkılapçılıkla ilgili bu görüşü, 

Il. yeniden yapılanma 

Il. çağdaşlaşma 

II. Ulusçuluk 

İlkelerinden hangilerini kapsamaktadır? 

A) Yalnız! B) Ivell 
D) Ilvellil 


C) Ivellli 
E) |,ilvelil 


Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet'in ilanı ile çözüme kavuşturulan sorunlar arasında gösterilemez? 


A) Hükümetin kurulma şekli 
B) Saltanatın durumu 

C) Devlet başkanlığı 

D) Rejimin adı 


E) Meclis hükümeti sistemi 


<-D 
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Mustafa Kemal, İzmir suikastından sonra yaptığı konuşmada “Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır; fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.” 
demiştir. 


Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? 


A) Suikastın başarılı olduğu 

B) İnkılapları başarılı olduğu 

C) Suikastçıların serbest bırakıldığı 

D) Yeni devletin sağlam temeller üzerine kurulduğu 


E) Mustafa Kemal'in yeni devleti kendi kişiliğine bağladığı 


12 Aralık 1930'da Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti kurularak 12-16 Aralık arası yerli malı tasarruf haftası olarak kabul edilmiştir. 


Bu durumun nedenleri arasında, 
1. ekonomide ithalata öncelik verilmek istenmesi, 


Il. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planının hayata geçirilmek istenmesi, 


INI. yerli esnaf ve tüccarın kalkındırılmak istenmesi 

hangilerinin etkili olduğu savunulur? 

A) Yalnız! B) Yalnız Il 
D) Ilvellil 


C) Yalnız lll 
E) Ivelli 


1. Birinci Beş Yıllık Sanayi Planının yürürlüğe girmesi, 
1. Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun çıkarılması, 

IN. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının kurulması, 
IV. İzmir'de İktisat Kongresinin toplanması, 

V. Kabotaj Kanununun çıkarılması 


Atatürk Dönemi'nde ekonomi alanında yapılan yu- 


karıdaki yeniliklerin kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? 

A) ILIM,V,İNI ve | B) IV,II,V,İNİ ve | 

C) IV.VİLİNİ ve | D) V,IVŞILINI ve | 


E) IVY, ve İl 
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1. Köy Enstitüleri 
Ii. Türk Dil Kurumu 
Ii. Türk Tarih Kurumu 


M. Kemal Atatürk yukarıdaki kurumlardan hangisine Türkiye İş Bankasındaki hissesinin bir bölümünü miras bırakmıştır? 


A) Yalnızlıl B) Yalnız ll C) Yalnız! 
D) li veli E) |,livelli 


8. 2 Mart 1926'da Maarif Teşkilatı Hakkında çıkarılan 
kanunda, 
* Tüm okullarda izlenen eğitim müfredatı milli ve 
çağdaş olacak şekilde yeniden düzenlenecek 
* o Türk hükümetin izni olmadan kimse okul açamayacak 
maddeleri yer almıştır. 
Bu kanun, 
1. medrese müfredatlarının çağdaşlaşması, 
Il. laik eğitim anlayışının uygulanması, 
Ii. siyasal bağımsızlığın sağlanması 
gibi konulardan hangilerinde Türkiye devletinin heni mutlak başarıya ulaşamadığını kanıtlamakta- 
A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız Ill 
D) Ivell E) ilvelll 
9. Atatürk Döneminde ilke ve inkılapları halka tanıtmak 
ve benimsetmek amaçlarıyla bir takım çalışmalar yapılmıştır. 
Bu çalışmalar arasında, 
1. yurtiçi gezileri yapmak, 
Ii. halk evlerini kurmak, 
Ili. güzel sanatlar akademisi açmak, 
IV. köy enstitüleri kurmak 
hangileri gösterilemez? 
A) Ivelli B) Yalnız IV C) Ili veiV 
D) IlvelV E) I,ilvelil 
YE 2E 3)B 4D 5)c 6)C 
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Türk kadınının Medeni Kanun ile, 

1. dilediği partiye oy verebilme, 

Il. kendi soy ismini evlendikten sonra kullanabilme, 
Ili. boşanma davası açabilme, 

IV. evlendikten sonra edinilmiş mallara ortak olabilme 
gibi haklardan hangilerine kavuştuğu söylenebilir? 


A) Yalnız ıll B) veli GC) ilveiV 
D) |, ilvellli E) 1, ill ve IV 
Türk kadınının, 


I. mecliste temsil hakkı kazanabilmesi, 
Il. sosyal yaşamda erkekle eşit hale getirilmesi, 
INI. Türk ordusunda subaylık görevine atanabilmesi 


zaman içerisinde edindikleri hakların elde ediliş 
sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? 


A) 1—i—ilı 
D) 1-11 


B) 1-11 —| C) 1-11 


E) M—u—I 


Cumhuriyet döneminde kadınla erkek arasındaki siyasi eşitsizlik kadınlara , 


Il. belediye seçimlerine katılma, 
Il. kendi soyadını taşıma, 
Il. istedikleri mesleğe girme 


haklarından hangilerinin tanınmasıyla giderilmeye 
çalışılmıştır? 


A) Yalnız! 
D) Iveli 
9)B 


B) Yalnız Il G) Yalnız Ill 


E) Ivelll 


8)B 10)A YE 12)A 
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17 Türkiye, Il. Dünya Savaşı'nda sıcak savaşa doğrudan 4. 
katılmamakla beraber bu savaşın tüm sıkıntılarını çekmiştir. Her an girebileceği bir çatışma tehlikesine karşı 
hazırlıklı olmuştur. İzlediği siyasetle toprak genişletme 
isteğinde olmadığı gibi topraklarından ve bağımsızlığından ödün vermeyeceğini ortaya koymuştur. 


Bu bilgilerden yola çıkılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılır? 


A) Türkiye genişleme siyaseti sayesinde başarılı ol- 


muştur. 
B) 
6) 
D) 


Türkiye, savaştığı cephelerde yenilmemiştir. 
Boğazların idaresi Türkiye'ye bırakılmıştır. 


Atatürk'ün tam bağımsızlık prensibi sürdürülmüştür. 


E) Türkiye Il. Dünya Savaşı'na katılmamıştır. 


2. 1933'te İtalya ve Almanya'nın saldırgan politikalarına 
karşı bazı devletler beraber hareket etmeye karar vermişlerdir. Türkiye Cumhuriyeti bu devletlerden biridir. 
Batı sınırını korumak için Balkan Paktı'na üye olmuştur. 


Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? 


A) İtalya sınırlarını Trakya'ya kadar genişletmiştir. 


Yağftinları 


B) Yayılmacı politikalar ittifaklara neden olmuştur. 


C) Türkiye batı ve güneyde yaptığı savaşları kazanmıştır. 


D) Balkan Paktı'na tüm Balkan ülkeleri katılmıştır. 


Limit 


E) Almanya ve İtalya Balkan Paktı üyelerine savaş 
açmıştır. 


Lmt 


3. Atatürk dönemi Türk dış politikasında, 


— 1934'te Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya arasında Balkan Antantı imzalanmıştır. 


— 1937'de Türkiye, Irak, İran ve Afganistan arasında 
Sadabat Paktı imzalanmıştır. 


Yukarıdaki gelişmeler dikkate alındığında, 
1. Barışçı bir politika izlenmiştir. 

Il. Diplomatik etkinlik artmıştır. 

Ili. Uluslararası saygınlık artmıştır. 

yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 

A) Yalnız! B) Yalnız Il GC) Yalnız lll 


D) Ivell E)i, li veli 
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Türkiye 1933'te Almanya'nın batıdan, İtalya'nın güneyden tehdidi altındaydı. Toprak bütünlüğünü koruma adına bir takım uluslararası kurumların içerisinde yer alan 
Türkiye sınırlarını korumayı başarmıştır. 


Türkiye'nin sınırlarını koruma adına Alman ve 
İtalyan tehdidine karşı aşağıdakilerden hangisine 
üye olduğu söylenebilir? 


A) Milletler Cemiyeti - Nato 

B) Balkan Paktı - Sadabat Paktı 
C) Milletler Cemiyeti - Balkan Paktı 
D) Birleşmiş Milletler - Nato 

E) Avrupa Birliği - Varşova Paktı 


Atatürk, Hatay sorununun çözümüyle uğraşırken konuyu Milletler Cemiyetine götürmüştür. 


Atatürk'ün izli 
hangisine yön: 
lir? 


bu politika aşağıdaki esaslardan 
bir uygulama olduğu söylenebi- 


A) Bağımsızlıktan ödün vermeme 
B) Hukuka bağlı kalma 

C) Milli güce dayanma 

D) Yayılmacı olma 

E) Gerçekçi olma 


Atatürk döneminde Türk dış politikasında yaşanan 
gelişmeler ve ilgili oldukları devlet aşağıdakilerin 
hangisinde yanlış eşleştirilmiştir? 


A) Adana - Mersin demiryolu - | İtalya 

B) Türkiye Irak sınırı - — İngiltere 
C) Nüfus Mübadelesi - Yunanistan 
D) Hatay - Fransa 
E) Yabancı Okullar - Fransa 
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1. Yabancı okullar 
11. Nüfus mübadelesi 
INI. Dış borçlar 

IV. Irak sınırı 


Lozan Barış Konferansı'nda yukarıda yer alan sorunlardan hangileri Fransa ile TBMM hükümetini 
karşı karşıya getirmiştir? 


A) Yalnızlll B) Ivelll 
D) Ili ve IV 


C) Ivelli 
E) Ilve IV 


I.Dünya Savaşı sonrasında imzalanan antlaşmaların, 
oluşturulan pakt ve antantların hedeflerinden biri de 
yeni bir savaşın çıkmasını engel olmaktı. 


Aşağıdakilerden hangi 
madığı savunulur? 


in bu amaca yönelik ol- 


A) Devletleri dış politikada diplomasiye ağırlık vermeleri 


B) Uluslar arası organizasyonlarda savaş karşıtı söylemlerin öne çıkarılması 


C) Mağlup devletlere ağır hüküm içeren antlaşmalar 
imzalatılması 


D) Saldırgan politikalara karşı birlikteliklerin oluşturulması 


E) Barışçı ve hümanist yaklaşımların desteklenmesi 


Lozan Konferansı'nda oluşturulan Boğazlar Komisyonu'nun, 1936'da kaldırılmasının ve boğazlardaki 
egemenlik hakkının tamamen Türkiye'ye bırakılmasının Türkiye'ye sağladığı yararlar arasında aşağıdakilerden hangisinin var olduğu savunulur? 


A) Uluslar arası diplomaside öneminin artmasına 
B) Karadeniz ticaretinden soyutlanmasına 

C) Topraklarının güvenliğinin tehlikeye düşmesine 
D) Akdeniz'de yeni adalar ele geçirmesine 


E) Siyasal yalnızlığa düşmesine 


2)B 3E 4B 5)B 


Yayınları 
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TEST 1 


İtalya'nın Habeşistan'a saldırması ve Akdeniz'de süper 
güç olma yolunda ilerlemesi Türkiye'yi Irak'ı İran'ı ve Afganistan'ı oldukça tedirgin etmiştir. Bu tedirginlik sonucunda Sadabat Paktı imzalanmıştır. 


Bu paktı imzalayanlar; 
- Birbirlerinin sınırlarına müdahale etmeyeceklerini, 
- Birbirlerine karşı savaş ilan etmeyeceklerini, 


- Birbirlerinin iç işlerine karışmayacaklarını kabul et 
mişlerdir. 


Buna göre; 

Ii Ortadoğu'da güvenliği sağlamak, 

li- bölgesel barışa katkıda bulunmak, 

Ili- karşılıklı ekonomik yatırımları artırmak 


gibi hedeflerden hangilerinin amaçlandığı söylenebilir? 


A) Yalnız! 
D) | veli 


B) Yalnız Il C) Yalnız lll 
E) Ivelll 


1920 ile 1922 yılları arasında Türk milleti milli bağımsızlık mücadelesi vermiştir. Yani bu aralıkta ağırlıklı olarak 
silahlı mücadele yapılmıştır. 1922'den sonra ise mücadelenin şekli değişmiştir. Artık silahlı mücadele sona 
ermiş diplomatik mücadele öne çıkmıştır. Mücadele şekli 
ne olursa olsun ana hedef hep tam bağımsızlık olmuştur. 


Buna göre; 


1. Boğazlar komisyonun kaldırılarak egemenliğin Türkiye Cumhuriyetine bırakılmasının talep edilmesi, 


Il. sanayi alanında yapılacak yatırımları devlet eliyle 
gerçekleştirebilmek için kalkınma planının hazırlanması 


Ili. çok partili yaşamaya geçiş amacıyla yeni bir muhalefet partisinin kurulmaya çalışılması 


çalışmalarından hangilerinin tam bağımsızlığa ulaşma amacıyla gerçekleştirildiği savunulamaz? 


A) Yalnız! B) Yalnız Il C)ivell 
D) Ilvelil E) Ivelll 


8)c NA 10)D 1)D 
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N 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Antlaşmasına 4. 
göre Türkiye Irak sınırı, Türkiye ile İngiltere arasındaki 
görüşmelere bırakılacak eğer 10 ay içerisinde bir çözüm 
elde edilemezse sorunu Milletler Cemiyeti çözecektir. 


Bu durum aşağıdaki sorunlardan hangisinin ortaya 
çıkmasına neden olmuştur? 


A 
B) 
© 
D) 
E) 


Hatay sorunu 
Musul sorunu 
Kafkas sorunu 
Boğazlar sorunu 


Kapitülasyonlar sorunu 


Vi 28 Ocak 1920'de Osmanlı Mebusan Meclisi'nin aldığı | « 
Misak-ı Milli kararlarına göre Hatay Misak-ı Milli içeri- — 5. 
sindedir. — 
Buna göre, > 
I. 1921'de İskenderun ve Hatay'ı içine alan özerk yö- e 

netimin Suriye'ye bağlanması, 
Il. Suriye sınırı belirlenirken 1921 Ankara Antlaşma- hes 
sının esas alınması, g 
Ili. 1938'de bağımsız Hatay Cumhuriyeti'nin kurulma- Di 
sı 
yukarıdaki gelişmelerden hangilerinin Misak-ı Milli mi 
kapsamına uymadığı savunulur? Mi 
A) Yalnız! B) Ivell GC) livellli 
D) Ivelli E) |, il veli 

3. |. Almanya 6. 
I1.. İngiltere 
IN. Sovyet Rusya 


Cumhuriyetin ilk yıllarında Türk Devletinin yukarıdaki devletlerden hangileriyle sınır sorunları doğrultusunda karşı karşıya geldiği savunulur? 


A) Yalnızıl B) Ivell C) Ivelli 
D) Ilvelli E) |, iivelli 
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Lozan Antlaşmasında kararlaştırılan nüfus mübadelesine göre 5 yıl içinde Anadolu'daki Rumlar Yunanistan'a 
Yunanistan'daki Türkler ise Anadolu'ya göç edeceklerdi. Fakat Batı Trakya ve İstanbul bu mübadelenin dışında bırakılmıştır. Yunanistan'ın İstanbul'da daha fazla 
Rum birakma çabası iki ülke ilişkilerini gerginleştirmiş 
hatta savaş durumu ortaya çıkmıştır. 


Yunanistan'ın bu tutumunda, 
1. ekonomik çıkarlarını sürdürmek, 
Il. İstanbul'da kendi kültürünü yaşatmak, 


Ili. Boğazlar konusunda Türkiye ile ortak hareket et- 


mek 
gibi hedeflerden hangilerinin etkili olduğu savunulur? 
A) Yalnız! B) Yalnız Il GC) Ivell 
D) iivelli E) 1, il ve ili 


Lozan Antlaşması sonrasında eğitim alanında yapılan 
düzenlemeler neticesinde yabancı okullarda Türkçe ve 
Tarih dersleri Türk öğretmenler tarafından Türkçe okutulacak ve bu okullar Türk müfettişler tarafından denetlenecekti. 


Bu düzenlemelerin amacı aşağıdakilerden hangisi 
olabilir? 


A) 
B) 
© 
D) 
E) 


Yabancı okulları kapatmak 

Yabancı kültürleri yok saymak 

Karma eğitim modeline geçmek 

Milli eğitim politikası izlemek 

Batı ile ilişkileri siyasal alanla sınırlamak 


1. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurulması, 
Il. Şeyh Sait'in hilafeti canlandırmak istemesi, 


Ili. Menemen'de Cumhuriyete yönelik isyanın çıkma- 


sı 


Yukarıdaki gelişmelerden hangileri Misak-ı Milli sınırlarından taviz verilmesinde etkili olmuştur? 


A) Yalnız! B) Yalnız Il G) Yalnız Ill 
D) Iveli E) livelli 


YGS Tarih Soru Bankası 
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Türkiye değişen şartları göz önüne alarak Lozan Antlaşmasının Boğazlarla ilgili maddesinde değişiklik yapılmasını Milletler Cemiyetinden istemiştir. 


Türkiye bu isteğine gerekçe olarak aşağıdakilerden 
hangisini göstermiştir? 


A) Bazı ülkelerdeki rejim değişikliğini 

B) Yeni bir savaşın çıkma ihtimalini 

C) Bağımsızlığının onaylanmış olmasını 
D) Cumhuriyete geçilmiş olmasını 


E) Irak sınırının uzlaşarak belirlenmesini 


8. Revizyonist devletler değişim ve düzenleme talep eden 
devletlerdir. Bu devletler mevcut durumdan hoşnut olmadıkları için bu amaçlarına ulaşma adına saldırgan 
politika izlemişlerdir. 

Revizyonist devletler, 
1.  Bloklaşmaların ortaya çıkması, 
Ii. Pakt Antlaşmalarının imzalanması, 
INI. Sınır sorunlarının gündeme gelmesi 
gibi gelişmelerden hangilerinin ortaya çıkmasında 
etkili olmuştur? 
A) Yalnız! B) Ivell C) Ivelll 
D) Ilvellil E) I, live 
9. 11. Dünya Savaşı tehlikesinin ortaya çıkması, 
1. Hatay 
Il. Boğazlar 
ıli. Musul 
IV. Kıbrıs 
sorunlarından hangilerinin Türkiye lehine çözümlenmesinde etkili olmuştur? 
A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Ivell 
D) I,ilvellli E) |, Il, IN ve IV 
VB e 3A 4)c 5)D 6)B 
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Suriye'nin, Orta Doğu'da sınır sorunlarının ortaya çıktığı 
dönemde Türkiye, İran, Irak ve Afganistan arasında imzalanan Sadabat Paktı'nı onaylamayışında, 


1. Türkiye 
ıl. İsrail 
nl. İran 


hangi devletlerle olan ikili sorunlarını istediği düzeye getirememesi etkili olmuştur? 


A) Yalnız! B) I,ilvelii 
D) Ivelli 


G) ilvelli 
E) Ivell 


Mustafa Kemal bir yurt gezisi sırasında “Kırk Asırlık 
Türk yurdu olan bu belde ebedi düşman elinde esir kalamaz” demiştir. 


Atatürk'ün sözünü ettiği yer aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Hatay B) İzmir 
D) Antep 


C) İstanbul 
E) Musul 


Atatürk Dönemi Türk Dış Politikasının temel esasları şunlardır: 


* o Gerçekçidir. 

* o Hukukabağlıdır. 

* Bağımsızdır. 

* o Akılcıdır. 

* Milli gücedayalıdır. 


Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi Türk Dış 
Politikasının temel esaslarıyla bağdaşmaz? 


A) 
B) Bölgesel güç olma yolunda yatırımlar yapmak 
© 
D) 


E) İşbirliği paktlarına yayılmacı politikasından ötürü 
katılmamak 


8)E 9)c 


Devletlerarası eşitlik ilkesine bağlı kalmak 


Tam bağımsızlık ilkesinden taviz vermemek 


Dış politikada ülke menfaatlerini gözetmek 


10)A YA 12)E 
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Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya ara- 4. 
sında 1934'te Balkan Antantı imzalanmıştır. 


— Türkiye, İran, Irak ve Afganistan arasında 1937'de 
Sadabat Paktı imzalanmıştır. 


Yukarıdaki siyasal gelişmelerin ortak amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir? 


A) Sosyalizm ideolojisinin yayılmasına karşı önlem al- 


ma 


B) Almanya'da ilan edilen yeni rejime karşı önlem al- 


ma 
6) 
D) 
E) 


Gelişen sanayisi için ortaklıklar kurma 
Ülke bütünlüğünü koruma 


Misak-ı milliden verilen tavizlerle kaybedilen yerleri geri alma 


Musul sorunu 
* oHataysorunu 
* o Ermenisorunu 


* o Yabancı okullar sorunu 


Yayınları 


* Boğazlarsorunu 


Lozan Antlaşmasından sonra ortaya çıkan yukarıdaki sorunlardan kaç tanesi Atatürk'ün sağlığı döneminde Türkiye'nin istediği şekilde sonuçlanmıştır? 


A)1 B)2 g3 D)4 E)5 


Limit 
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3. Türkiye 1923-1938 yılları arasında dış politikada iki 
farklı strateji izlemiştir. 1923-1930 arasında Lozan'dan 
kalma sorunlar üzerinde, 1930 sonrasında ise bölgesel 
güç olma yolunda işbirliği politikası izleme ve dünya 6. 
barışına katkıda bulunma politikası üzerinde yoğunlaşmıştır. 


Aşağıdakilerden hangisi 1930 sonrası dış politika 
gelişmeleri arasında gösterilemez? 


A 
B) 


Hatay meclisinin anavatana katılma kararı alması 


Boğazlar komisyonunun görevini Türkiye Cumhuriyeti'ne devretmesi 


9) 
D) 
E) 


Türkiye'nin Milletler Cemiyetine üye olması 
Irak sınırının Misakı Milli'ye aykırı çözümlenmesi 


Almanya'ya karşı batı sınırlarının güvenceye alınması 


«<-3 
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Lozan Antlaşmasında boğazların Türkiye'ye bırakılmasını istemeyen İngiltere ve Fransa, 1936'daki Montrö 
Boğazlar Sözleşmesiyle boğazların denetiminin tamamen Türkiye'ye verilmesini kabul etmişlerdir. 


İngiltere ve Fransa'nın politikalarını değiştirmelerinde 


1. Türkiye'nin barışçı bir politika izlemesi, 
Il. Avrupa'da yeni devletlerin kurulması, 
Ili. Almanya ve İtalya'nın saldırgan politika izlemesi 


gibi durumlardan hangilerinin etkili olmadığı savunulur? 


A) Yalnız! 
D) Ivell 


B) Yalnız Il C) Yalnız Il 


E) Ilvelll 


Türkiye'nin Musul sorunu sürerken askeri olarak 
bölgeye harekat düzenleyememesinde, 


Il. Asker siyaset yapamaz kanununun çıkarılması, 
Il. Şeyh Said İsyanının çıkmış olması, 


lll. İzmir'de Mustafa Kemal'e suikast teşebbüsünde 


bulunulması 
durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulur? 
A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız lll 
D) Ivell E) I,ilvellii 


“Hatay Mondros Ateşkesi imzalandığı sırada işgale uğramamış bir Türk yurduydu. (1) Mondros'tan kısa bir süre 
sonra Fransa Hatay'ı işgal etmiştir. (11) 1921'de imzalanan 
Ankara Antlaşması'yla Hatay ve İskenderun Misak-ı Milli'nin güney sınırının altında kalmıştır. (Il) Fransa 1936'da 
Suriye'den fiili olarak çekilmiştir. (IV) Fransa Almanya'nın 
kendisine saldırma ihtimalinden yola çıkarak korumacı bir 
dış siyaset izlemiştir. (V) Hatay'da referandum yapılmış 
ve Hatay Cumhuriyeti kurulmuştur.” 


Yukarıda “Hatay İstiklal Yolunda” isimli makaleden alınan bilgiler numaralandırılmıştır. 


Cümle başlarındaki numaralandırılmış bilgilerden 
hangisinin makalenin ana fikriyle ilgili akışı bozduğu savunulur? 


Ayı B) Il oy ll D)IV E)V 
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“Bütün İslam aleminin, İslamiyet dünyasının refah ve saadeti kendi refah ve saadetimiz gibi kıymetlidir. Ve onunla 
çok alakadarız. Ve bütün onların dahi aynı suretle bizim 
Saadetimizle alakadar olduklarına şahidiz. Fakat efendiler! 
Bu toplumun büyük bir imparatorluk, maddi bir imparatorluk halinde bir noktadan bir sevk ve idaresini düşünmek istiyorsak bu bir hayaldir. TBMM ve hükümeti, temsil ettiği 
millet namına çok mütevazidir ve hayalden tamamen uzak 
ve tamamen hakikatperesttir.” 


Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözlerine göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 


A) Yurtta barış, dünyada barış politikasına uygun ha- 


reket edilmiştir. 
B) 
©) 


Gerçekçi bir dış politika anlayışına sahiptir. 
Halifeliğin etkin bir şekilde kullanılması hedeflenmiştir. 


D) Geçmişin hayalleriyle yeni düzenin kurulamaya- 


cağı vurgulanmıştır. 


E) Milliyet prensibi ön plana çıkartılmıştır. 


Yunanistan'la Türkiye arasında nüfus mübadelesi 
sorununun yaşanmasında, 


1.  Etabli kelimesinin farklı yorumlanması, 


Ii. Rumların, İstanbul'da fazla Rum bırakmak için girişimlerde bulunması, 


INI. Yunanistan'ın Batı Trakya Türklerinin mallarına el 
koyması 


durumlarından hangileri etkili olmuştur? 
A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız lll 
D) Ivelll E) |,ilvellli 


Türkiye'nin Balkan Antantı ile Balkanlar'da, Sadabat Paktı ile Orta Doğu'da antlaşmalar imzalamasına bakılarak, 


1. İtalyan ve Alman yayılmacılığına karşı tedbir alma, 


Il. Orta Doğu'nun zengin hammaddesinden yararlanma, 


Il. Demokratik anlayışı buralarda hakim kılma 


gibi hedeflerden hangilerini amaçladığı savunulamaz? 


A) Yalnızlı 
D) Ilvellil 
2)c 3)D 


B) Yalnız ill GC) Ivelll 


E) I,ilvelli 
5D 
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Türkiye'nin, 


İtalya ile dostluk antlaşması imzalaması (1928) 
Briand — Kellog Paktına katılması (1929) 


Fransa ve Yunanistan devletleriyle dostluk anlaşmaları imzalaması (1930) 


Milletler Cemiyetine üye olması (1932) 


girişimlerinin amaçları arasında aşağıdakilerden 
hangisi yoktur? 


A) 
B) 
©) 


D) 
E) 


Rusya'ya gözdağı vermek 
Dünya barışına katkı sağlamak 


Yurtta Sulh Cihanda Sulh ilkesine işlerlik kazandırmak 


Uluslararası organizasyonlarda yer almak 


Dünya devletleriyle uyum içinde çalışmak 


Musul'un halkının büyük çoğunluğunun Türklerden 
oluşmasına rağmen Milletler Cemiyeti tarafından 
Irak'a bırakılmak istenmesi aşağıdakilerden hangisini kanıtlamaz? 


A) 


B) 
© 
D) 
E) 


Sınırın belirlenmesinde milliyetçilik prensibi ihlal 
edilmiştir. 


Cemiyet-i Akvam taraflı davranmıştır. 
Türkiye bölgeye gereken ilgiyi göstermemiştir. 
Wilson ilkeleri çiğnenmiştir. 


Milletler Cemiyeti'nin kararı Türkiye'nin çıkarlarıyla 
çelişmiştir. 


Balkan Antantı'nın imzalanmasında, 


Almanya'nın doğu Avrupa'da yayılmacı bir siyaset 
izlemesi, 


İtalya'nın Roma topraklarını ele geçirme idealini ortaya atması, 


İtalya'da Faşistlerin, Almanya'da Nazilerin saldırgan tutum izlemesi 


durumlarından hangileri etkili olmuştur? 


A) 


8)E 


Yalnız | 
D) Ilvelil 
9D 


B) Yalnız Il GC) Ivell 
E) |, il ve ili 
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Montrö Sözleşmesi'nin imzalanması sürecine aşağıdakilerden hangisinin etki ettiği söylenemez? 


A) Uluslararası silahlanma yarışının başlaması 


B) İtalya'nın Türkiye'nin görüşme talebine olumlu bakması 


C) İtalya'nın Habeşistan'a asker çıkarması 
D) Almanya'nın Ren Bölgesine asker çıkarması 


E) Balkan Devletlerinin Türkiye'yi desteklemesi 


Atatürk, 1 Aralık 1921 tarihinde Büyük Millet Meclisinde 
yaptığı konuşmasında, “Biz yapmadığımız ve yapamadığımız kavramlar üzerinde koşarak düşmanlarımızın 
sayısını ve üzerimize olan baskıları artırmaktansa tabii 
duruma dönelim, haddimizi bilelim. Binaenaleyh 
Efendiler, biz hayat ve istikbal isteyen milletiz ve yalnız 
ancak bunun için hayatımızı esirgemeden veririz.” demiştir. 

Atatürk'ün bu konuşmasında dış politikayla ilgili, 
aşağıdaki durumlardan hangisine ulaşılamaz? 


A) Türk Tarihinin çok eskilere dayandırılması 


B) Gerçekleştirilemeyecek emeller peşinde koşulmaması 


C) Geleceğe güven içinde bakılması 


D) Öncelikle sınırlarımız içinde ulusal varlığımızın korunmasının sağlanması 


E) Gerçekçi bir anlayışın benimsenmesi 


1933'ten sonraki süreçte Almanya'nın saldırgan politikasına karşı zor durumda kalan Fransa, Orta Doğu'daki planlarını yeniden gözden geçirmek zorunda 
kalmıştır. 


Fransa'nın bu tutumu aşağıdakilerden hangisine 
neden olmamıştır? 


A) Türkiye — Suriye sınırının değişmesine 
B) Hatay sorununun Türkiye lehinde çözülmesine 
C) Fransa'nın manda yönetiminden vazgeçmesine 


D) Tayfur Sökmen başkanlığında Hatay devletinin kurulmasına 


E) Yabancı okullar konusunda Türkiye'ye baskı yapmasına 
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Boğazlarla ilgili madde içeren aşağıdaki antlaşmalardan hangisinde egemenlik hakkı kesin olarak 
Türkiye'ye bırakılmıştır? 


A) Londra Konferansı 

B) Mondros Ateşkes Anlaşması 
C) Lozan Anlaşması 

D) Haliç Konferansı 

E) Montrö Boğazlar Sözleşmesi 


Boğazların uluslararası komisyon yönetimine bırakılmasından, 


1. Sevr Barış Antlaşması, 

II. Mondros Ateşkes Anlaşması, 

IN. Lozan Konferansı, 

gelişmelerinden hangilerinde bahsedilmiştir? 

A) Yalnızllı B) Ivell C) Ivelll 
D) Ivelll E) I,ilvelii 


Bulgaristan ve Suriye Il. Dünya savaşı öncesi bölgelerinde gerçekleşen sınır güvenliği anlaşmalarına katılmamışlardır. Bunun nedeni ise komşularıyla yaşadıkları 
sınır problemleridir. 


Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 


A) 1. Dünya Savaşından sonra çizilen sınırlarla ilgili 
problemler tam olarak çözülememiştir. 


B) Bulgaristan bölgede barışçıl bir siyaset gütmektedir. 


C) Türkiye — Suriye arasındaki gerilim sona ermiştir. 


D) Türkiye'nin bölgesel barış girişimi bütün komşu ülkelerde olumlu karşılanmıştır. 


E) İtalya'nın saldırgan politikası Milletler Cemiyetin'- 
den çıkarılmasına neden olmuştur. 
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Atatürk “Dünya milletlerinin saadetine çalışmak, diğer 
bir yoldan kendi huzur ve saadetini temine çalışmak 
demektir. En uzakta zannettiğiniz bir hadisenin bize bir 
gün temas etmeyeceğini bilemeyiz.” demiştir. 


Atatürk bu sözleriyle, aşağıdaki durumlardan hangisinin önemini vurgulamamıştır? 


A 
B) 
© 
D) 
E) 


İnsan ve insanlık sevgisinin 
Küreselleşmenin verdiği zararın 
Uluslararası barışı korumanın 
Dünya barışına katkı sunmanın 


Dış gelişmelere kayıtsız kalınmamasının 


10. 


TEST 4 


Atatürk, “Milletler kendi iradelerini, kendi vicdanlarının 
eğilimini yapmak ve uygulamak isterlerse egemenliklerini mutlaka ellerinde tutmak mecburiyetindedirler.” 
görüşü ile, 

aşağıdaki durumlardan hangisine karşı bir tutum 


sergilediği söylenemez? 


A) 
B) 
©) 
D) 
E) 


Saltanat rejimine 
Kapitülasyonların varlığına 

Genel Borçlar idaresinin varlığına 
Ulusal egemenlik anlayışına 


Monarşi sistemine 


LE 


8. Türkiye'nin, boğazların güvenliğinin Milletler Cemiyeti güvencesinde olmadığını ileri sürmesinde 
ve boğazlar konusunu tekrar gündeme taşımasında aşağıdaki gelişmelerden hangisinin rolü ol- 


mamıştır? 
A) 
B) 
c) 


Japonya'nın Mançurya'ya saldırmasının 


Yayınları 


Almanya'nın Ren Bölgesine girmesinin 


İtalya ve Almanya'nın saldırgan tutum sergilemelerinin 


D) 
E) 


Doğu Akdeniz'de İtalya'nın izlediği politikanın 


E tamil 


11. Dünya Savaşı'nın başlamasının 


Lmt 


12. 


9. Atatürk dönemi Türk Dış siyasetinin genel hatları, 
aşağıdaki hangi seçenekte doğru olarak verilme- 


miştir? 


A) 1930-1939 yılları arası yaklaşan yeni dünya savaşına karşı önlemlerin alındığı dönemdir. 


B) 1922-1923 dönemi, siyasi ve diplomatik mücade- 


lenin olduğu dönemdir. 


C) 1923-1930 yılları askeri mücadelenin kızıştığı dö- 


nemdir. 


D) 1920-1922 döneminde, askeri başarılarla beraber 


siyasi kazanımların da olduğu dönemdir. 


E) 1919-1920 dönemi, Türkiye'nin politik açıdan yal- 


nızlık içinde olduğu dönemdir. 


0B ZA 3E 
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Türkiye Cumhuriyeti'nin; 

— Milletler cemiyetine üye olması, 

— Balkan devletleri ile ittifak yapması, 
— Hatay'ı topraklarına katması 


gibi icraatlarına bakıldığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılır? 


A) Diplomatik etkin! 
B) Demokrasi bilincini geliştirdiği 
C) Çok partili hayata geçtiği 

D) Yayılmacı bir siyaset izlediği 


i artırdığı 


E) Dünya siyasetine yön verdiği 


Bozkurt adlı Türk gemisi Fransız Lotus gemisine çarparak batmıştır. Fransa, Türk mahkemesinin kararlarına itiraz etmiş; Türkiye bu itirazı kabul etmemiştir. 
Tarafların konuyu Lahey Adalet Divanına götürmesi sonucunda Türk mahkemesinin verdiği kararın değiştirilmesine gerek duyulmamıştır. 


Yalnız bu bilginin, aşağıdaki durumlarından hangisine kanıt olduğu savunulabilir? 


A) Türkiye'nin uluslararası deniz ticaretinde önemli bir 


yeri olduğu 


B) Türkiye-Fransa arasında yapılan ticarete ara verildiği 

C) Türk adalet örgütünün uluslararası hukuka uygun 
karar aldığı 


D) 
E) 


Türkiye-Fransa arasında sürekli bir rekabet olduğu 


Milletler Cemiyetinin sorunlar karşısında taraflı 
davrandığı 
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Atatürk Döneminde Balkan Paktı'nın kurulmasında, 


1. Rusya'da yaşanan rejim değişikliği, 
Il. Faşist İtalya ve Nazi Almanyasının güçlenmesi, 
IN. Dünya ekonomik bunalımının ortaya çıkması 


durumlarından hangilerinin etkisinin olduğu savunulur? 


A) Yalnızlı 
D) Ilvelii 


B) Ivell 
E) I,ivellli 


C) Ivelli 


Atatürk'ün; “Milli sınırlarımız içinde her şeyden önce 
kendi gücümüze dayanarak varlığımızı sürdürmek, milletin ve ülkenin gerçek mutluluğuna, kalkınmasına çalışmak, gelişigüzel büyük hayaller peşinde milleti 
uğraştırmamak uygarlık dünyasında insanca karşılık 
ve dostluk görmeyi beklemek ” sözleriyle ifade ettiği 
hedefler dış politikada, aşağıdaki durumlardan 
hangisini benimsediğinin göstergesi olamaz? 


A) Yalnız uygar milletlerle ilişki kurma 


B) Başkalarının iç işlerine karışmama ve kendi iç işlerine karıştırmama 


C) Uluslararası ilişkilerde saygınlığı koruma 
D) Uluslararası ilişkilerde eşitlik prensibi oluşturma 


E) Barışçıl dış politika anlayışından taviz vermeme 


Atatürk Dönemi dış politikasında gerçekleşen, 
1. Yabancı okullar sorunun ortaya çıkması, 
Il. Sadabad Paktı'nın kurulması, 


Ili. Türkiye'nin Boğazlar için uluslararası girişimlerde 
bulunması 


olaylardan hangilerinde İtalya'nın Orta Doğu'da ya- 


rattığı tedirginliğin etkisi vardır? 
A) Yalnızıl B) Ivell G) ivelli 
D) Ilvelli E) |, ilvelil 
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Gimit Yaşınılaraı 


Lmt 


TEST 5 


Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne üye olmasında, 
1. Yurtta sulh cihanda sulh politikasının izlenmesi, 
Il. Komşularıyla dostluk antlaşmaları imzalaması, 


Ii. Batılı devletlerle beraber sorunlarına barışçıl çözüm 
araması 


durumlarından hangilerinin etkisinin olduğu savunulur? 


A) Yalnızlıl 
D) li veli 


B) Ivelli C) Ivelll 


E) |, ilvellii 


Lozan Barış Antlaşması imzalandıktan sonra, 
1. Osmanlı borçları, 

Ii. Bozkurt-Lotus davası, 

Il. Oniki Ada'nın silahlandırılması 


konularından hangileri Türkiye ile Fransa arasında 
gerginliğe sebep olmuştur? 


A) Yalnız! B) Ivell 
D) Ilvellil 


C) Ivelli 
E) |,ilvellil 


Atatürk Döneminde Türk hakimiyetinin sağlandığı 
boğazların stratejik öneminin günümüzde daha da 
artmasında, 


I. Kafkaslardaki devletler arasında sınır sorunlarını 
yaşanması, 


Ii. Boğazların Batı'ya açılan en önemli kapı olma özelliğini koruması, 


Ili. Rusya Federasyonu'nun Kafkas Devletleri üzerinde 
etkinliğini korumaya çalışması 


durumlarından hangilerinin etkisinin olduğu savunulur? 


A) Yalnız! B) ivell 
D) Ilvelil 


C) Ivelli 
E) Lilvelli 
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“Bizim açık ve uygulanabilir gördüğümüz siyaset, milli 
siyasettir. Dünyanın bugünkü genel şartları ve yüzyılların beyinlerde ve karakterlerde biriktirdiği gerçekler 
karşısında, hayalperest olmak kadar büyük hata olamaz. Tarihin ifadesi budur. İlmin, aklın, mantığın ifadesi böyledir.” 


Atatürk'ün bu sözlerine bakarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? 


A) Türk dış politikasında gerçekçi politikaların izlenmesinin önemi belirtilmiştir. 


B) Büyük devletlerin etkisinde ilerlemenin getireceği 
olumlu sonuçlar üzerinde durulmuştur. 


C) Akılcı olmayan, bilimden uzak politikaların, milli 
siyasette uygun olmayacağı saptanmıştır. 


D) Realist yaklaşımlar sergilemenin önemi vurgulanmıştır. 


E) Geçmişte meydana gelen olaylardan bugünün tamamen soyutlanamayacağı belirtilmiştir. 


Türk dış politikasında görülen, aşağıdaki gelişmelerden hangisi ulusçuluk ilkesi doğrultusunda 


gerçekleşmemiştir? 

A) Yabancı okullar sorunun sonlandırılması 

B) Hatay Sorununun çözülmesi 

C) Boğazların yönetiminin komisyona bırakılması 
D) Kapitülasyonların kaldırılması 


E) Nüfus mübadelesinin yapılması 


Türkiye Cumhuriyeti'nin dış siyasetteki temel prensibi olan “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” ilkesi doğrultusunda, 


1. Milletler Cemiyeti'ne üye olması, 
I1. Balkan Antantı'na katılma, 
Ili. Sadabad Paktı'nı imzalama 
gibi girişimlerden hangileri gerçekleştirilmiştir? 
A) YalnızI B) Ivell GC) Ivelll 
D) Ilvellil E) I,iilvellli 
2)A 3)D 5)B 
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—  Saldırmazlık içeren antlaşmalar 

— Dostluk ve işbirliği içeren sözleşmeler 

— Sınır güvenliği içeren paktlar 

11. Dünya Savaşı öncesine ait bu girişimler, 

1. azınlık isyanlarını destekleme, 

Il. devletlerarası silahlanmaya son verme, 

Il. yeni bir savaşın çıkmasını önleme 

gibi amaçlardan hangilerine yöneliktir? 

A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız Ill 
D) Il veli E) Ivelll 


Türkiye Cumhuriyeti'nin 1938 yılına kadar uyguladığı dış politikanın esaslarının belirlenmesinde, 
aşağıdaki faktörlerden hangisinin etkin rol oynadığı 
söylenemez? 


A) Türkiye'nin jeopolitik konumunun 

B) Soğuk savaş dönemi ilişkilerinin 

C) Milletler Cemiyeti'nin kararlarının 

D) Avrupa ve dünyadaki siyasi değişimlerin 
E) 1929 Dünya ekonomik bunalımının 


Milli mücadele yıllarında yeni Türk devletinin en büyük destekçisi olan Sovyet Rusya ile ilişkilerin daha 
sonra bozulma aşamasına gelmesinde; 


Il. Türkiye'nin Avrupa'ya yakınlaşma sürecine girmesi, 
Il. Ekonomide devletçilik modelinin benimsenmesi, 
Il. 1. Beş Yıllık Kalkınma Planının hazırlanması 


durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? 


A) Yalnız! B) Yalnız Il 
D) Ivellli 


C) Ivelli 
E) livelli 


NC ME 10)D 11)B 12A 


ATATÜRK DÖNEMİ DIŞ POLİTİKASI 


TBMM, Musul'un Misak-ı Milli sınırları içinde olduğuna, 


1. Türk ve Müslüman nüfusun çoğunlukta olması, 


Il. Mondros Ateşkesinin imzalandığı tarihte Osmanlı 
sınırları içinde olması, 


II. yeraltı kaynakları bakımından zengin olması 


durumlarından hangilerini gerekçe olarak göstermiştir? 


A) Yalnız! 
D) Ivelli 


B) Yalnız Il 
E) Il veli 


C) iveli 


Atatürk 1932'de “Almanlar, İngiltere ve Rusya dışında 
bütün Avrupa'yı işgal edeceklerdir. Amerika'nın tarafsızlığını koruması mümkün olmayacaktır. Savaşa katılmalarıyla da Almanlar mağlup olacaklardır. Fakat 
savaşın asıl galibi ne ABD ne de İngiltere olacaktır. Biz 
bu sürece dahil olmayayacağız, çünkü biz bu tehlikeyi 
diğer milletlerden daha iyi görmekteyiz. Çünkü onlarla 
çok savaştık.” demiştir. 


Atatürk'ün bu sözleriyle, aşağıdakilerden hangisine vurgu yapıldığı söylenemez? 


A) Yeni bir savaşın çıkacağına 


B) Türkiye'nin çıkacak yeni çatışma sürecinde tarafsız kalacağına 


C) Savaşan tarafların amaçlarına ulaşamayacağına 


D) Fransa topraklarının işgale uğrayacağına 
E) ABD'nin de Türkiye gibi tarafsız kalacağına 


Türk-dış politikasındaki, 
I. Musul sorunu 

II. Hatay meselesi 

Ili. Boğazlar sorunu 


sorunlarından hangilerinin, Türkiye'nin Milletler 
Cemiyetine üye olmasıyla çözümü kolaylaşmıştır? 


A) Yalnızlı 
D) Ilvellil 


B) Yalnız Ill GC) Ivelll 
E) I,livelli 
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Lozan'da, Türkiye'nin boğazlar konusunda verdiği 
tavizler, daha sonraki yıllarda, 


1. Birleşmiş Milletler 
Il. Cemiyet-i Akvam 
IN. Kuzey Atlantik Paktı 


gibi uluslararası kuruluşlardan hangilerinin etkisi 
ile ortadan kaldırılmıştır? 


A) Yalnız! B) Yalnız |l C) Iveli 
D) Ivellli E) Ilvelli 


Aşağıdaki gelişmelerden hangisi, Atatürk'ün bağımsızlık ilkesine uygun hareket edildiğinin kanıtı 
olarak gösterilemez? 


A) Duyun-u Umumiye idaresine son verilmesi 
B) Kapitülasyonların kaldırılması 


C) Boğazların uluslararası bir komisyonun idaresine 
bırakılması 


D) Kabotaj Yasasının çıkarılması 


E) Yabancı Okulların Milli Eğitim Bakanlığına bağlanması 


İtalya'da Mussolini'nin Almanya'da Hitlerin iktidara gelmesiyle bu ülkeler yayılmacı politika izlemeye başlamış, 
bu durum da dünyada endişeye neden olmuştur. 


Buna göre, 

1. Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin imzalanması, 
Il. Hatay'ın Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlanması, 
Ili. Musul sorununun çözülmesi 


gelişmelerinden hangileri yukarıdaki endişenin bir 
sonucu olduğu savunulabilir? 


A) Yalnızıl B) Ivell 
D) Ilvellil 


C) Ivelli 
E) Lilvelili 
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Türkiye Cumhuriyeti; 

— 1932'de Milletler Cemiyeti'ne 
— 1934'te Balkan Paktı'na 

— 1937'de Sadabat Paktı'na 

— 1952'de Nato'ya 


üye olmuştur. 


Türkiye Cumhuriyeti'nin bu üyeliklerle ulaşmak istediği hedefler arasında aşağıdakilerden hangisi 
gösterilemez? 

A) Evrensel barışa katkıda bulunma 

B) Uluslararası güç birlikteliği sağlama 

C) İç politikada denge sağlama 

D) Komşu devletlerle dostluğu pekiştirme 

E) Sınırlarına yönelik tehditlere karşı önlem alma 


Aşağıdaki gelişmelerden hangisi, Türkiye'nin uluslarar: ilerde ve güçler dengesindeki stratejik 
önemini daha da arttırmıştır? 


A) 


Musul'un İngiltere'nin himayesinde Irak'a bırakılması 


B) Boğazların egemenliğinin Türkiye'ye bırakılması 
©) 
D) 


E) Yabancı okulların denetime alınması 


Hatay'ın Türkiye'ye katılması 
Nüfus mübadelesinin gerçekleşmesi 


Mustafa Kemal Atatürk, 1935 yılında bir konuşması sirasında, “Savaşın ağırlığını gözönüne almayan bazı 
samimiyetten yoksun önderler, saldırının araçları olmuşlardır. Denetimleri altındaki uluslara ulusçuluğu ve 
geleceği yanlış bir biçimde göstererek ve kötüye kullanarak onları aldatmışlardır.” demiştir. 


Mustafa Kemal bu ifadeleriyle, 
I. herliderin milleti için faydalı olamayacağını, 


Il. ulusalcı bir liderin savaşı öncelikli bir çözüm yolu 
olarak görmemesi gerektiğini , 


Ili. liderlerin gelecek nesiller için gerçekçi politikalar 
üretmesinin önemini 


gibi yargılardan hangilerine dikkat çektiği savunulur? 


A) Yalnızll B) Ivell 
D) Ilvellll 
3)D 


G) Ivelli 
E) Lilvelili 
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Mustafa Kemal “Yurtta barış, dünyada barış” ilkesinin 
yeni kurulan Türk Devleti'nin benimsediği bütünleyici ilkelerden biri olduğunu açıklamıştır. 


Buna göre, 

1. ulusal birliği sağlama, 

Il. sorunlara diplomatik çözümler arama, 
II. toplumsal barışı sürekli kılma 


durumlarından hangileri, bu ilkenin hedefleri arasında gösterilebilir? 


A) Yalnız! 
D) Ilvellil 


B) Ivell GO) ivelli 


E) |, ilvellli 


Atatürk Döneminde Türkiye dış politikada, 

Il. Yeni topraklar kazanma, 

Ii. Lozan kaynaklı sorunları çözme, 

Ili. 1. Dünya Savaşı öncesi sınırlara dönme 

hedeflerinden hangilerine öncelik vermiştir? 

A) Yalnız! B) Yalnızlı C) Yalnız Il 
D) Iveli E) ilvelli 


Lozan Barış Konferansında çözümü sonraya bırakılan, daha sonra yalnızca İngiltere ile çözümlenen 
konu aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Boğazlar B) Yabancı Okullar 
C) Hatay D) Kapitülasyonlar 
E) Musul 
8)B NE 10)E 11)B 12)E 


MİLLİ GÜVENLİK 


Bir milletin siyasi, ekonomik, askeri ve psikolojik 
kaynak ve değerlerin tümüne, 


1. lojistik güç, 

Il. milli güç, 

IN. sivil savunma gücü 

tanımlarından hangileri uygundur? 

A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız Il 
D) Ivelli E) Ilvelli 


Bir savaş sırasında gerçekleşen aşağıdaki durumlardan hangisi insan kayıplarının artmasına yol 
açan faktörler arasında gösterilemez? 


A) Savaş alanının genişlemesi 

B) Savaşa yeni devletlerin katılması 

C) Savaşta geri hizmet birimlerinin güçlendirilmesi 
D) Savaşın yeni cephelere taşınması 


E) Teknolojik silahların kullanılması 


Düşman taarruzlarına, tabii afetlere ve büyük yangınlara karşı halkın mal ve can kaybının asgari hadde indirilmesi her türlü silahsız, koruyucu ve kurtarıcı tedbir 
ve faaliyetlere “sivil savunma faaliyetleri” denir. 


Buna göre, aşağıdakilerden hangisi sivil savunma 
teşkilatının görevleri arasında gösterilemez? 


A) Cephede yaralanan gönüllülere tıbbi destek sağlamak 


B) Savaşta cephe gerisindeki halkın morallerini yüksek tutmak 


C) Büyük yangınlarda halkın can ve mal kaybını azaltmak 


D) Doğal afetlerde can ve mal güvenliğini sağlamak 


E) Cephe gerisindeki mevcut koşulları iyileştirmek 
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TEST 1 


Milli güvenlik kurulunda kararların oy çokluğu ile 
alınması, 


1. Farklı görüş ve fikirler 
Il. Demokratik anlayış 
INI. Hiyerarşik düzen 


özelliklerinden hangilerinin önemsendiğini gösterir? 


A) Yalnız! 
D) Ivellll 


B) Yalnız |l 
E) Ilvellli 


C) Iveli 


Atatürk'ün “Muharebe veya meydan savaşı demek yalnız iki ordunun değil, iki milletin bütün maddi ve manevi 
güçleriyle karşı karşıya gelmesi ve birbirleriyle vuruşması demektir.” görüşü, 


1. seferberlik 
Il. gayri nizami savaş 
Ili. sıkıyönetim 


durumlarından hangilerinin önemini vurgulamıştır? 


A) Yalnız! B) Yalnız Il 
D) Ivelli 


C) Yalnız |ll 
E) Ivelli 


Demokratik devletlerde, otoritenin kaynağı millet egemenliğidir. Demokratik devlet gücünü milletten alır ve 
millet yararına çalışır. Milletin varlığını ve geleceğini 
güvence altına alır. 


Buna göre, aşağıdakilerden hangisi, devlet otoritesinin, ulusal egemenliğe dayanmasından kaynaklanır? 


A) Bireylerin hak ve özgürlüklerini kullanamamaları 
B) İdarecilerin milli çıkarları ön planda tutmaları 


C) Yöneticilerin icraatlarından dolayı hesap vermemeleri 


D) Yargının bağımsız kararlar alamaması 


E) Şahsi menfaatlere dayalı politikaların üretilmesi 
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MİLLİ GÜVENLİK 


Ta Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın, 
1. uluslararası sorunları çözmek amacıyla çalışmalar 
yapması, 
Il. saldırgan devletlere karşı ekonomik yaptırımlar 
uygulaması, 
Ill. çatışma bölgelerine gözlemci ve barış gücü askerler göndermesi 
durumlarından hangileri, uluslararası barışı sağlamaya yönelik olduğu savunulur? 
A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız ll 
D) ivelli E) |,ilvellii 
8. Türkiye Cumhuriyet'i Devleti'nde hangi dinden veya 
ırktan olurda olsun herkes Türk vatandaşı kabul edilir 
ve kanunlar nezlinde eşittirler. Bu durum anayasada 
güvence altına alınmıştır. 
Bu durum, 
1. demokratik ve laik sistemin gelişmesi, 
Il. din ve mezhep özgürlüğünün sağlanması, 
Ii. milli birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi 
anlayışlarından hangilerini destekler? 
A) Yalnız! B) Yalnızlı C) Yalnız ill 
D) Ivelli E) |, il veli 
9g. Atatürk ,"Türkiye Cumhuriyeti'nde millet kararı çok 
önemlidir ve buna herkes inanır.” demiştir. 
Atatürk bu sözüyle milli gücün, aşağıdaki unsurlarından hangisinin önemini vurguladığı savunulabilir? 
A) Ekonomik B) Askeri C) Siyasi 
D) Hukuk E) Kültürel 
08 2Cc 3A 4)c SA 6)B 
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TEST 1 


Tanım: Jeopolitik konum; bir toprağın ya da coğrafyanın bölge veya dünya siyasetindeki konumu demektir. 

Durum: Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından sonra kurulan Türk devletleri ülkemizin jeopolitik önemini daha da 
arttırmıştır. 


Buna göre, tanım ve durum birlikte değerlendirildiğinde, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? 


A) Türkiye Sovyetler Birliği'nden ayrılan devletleri ege- 


menlik altına almıştır. 
B) Jeopolitik önem zamanla değişebilmektedir. 
©) 


Türkiye Sovyetler Bi: 
vermiştir. 


nin yıkılması için mücadele 


D) 


E) Boğazların idaresi jeopolitik önemi azaltır. 


Jeopolitik konum sürekli aynı kalır. 


İkinci Dünya Savaşı'nda 10 milyon ölümün 96 48'inin 
sivil insanlardan oluşması cephe gerisindeki sivil halkın 
korunmasını zorunlu hale getirmiştir. 


Buna göre, aşağıdaki uygulamalardan hangisi bu 
amaca yönelik olduğu savunulamaz? 


A) Sivil savunma örgütlerinin kurulması 

B) Toplu yerleşim bölgelerinde sığınaklar yapılması 
C) Sanayi yatırımlarına ağırlık verilmesi 

D) Silahsızlanma konferanslarının düzenlemesi 


E) Yeni teknolojik silahların tatbikatının yapılması 


Türk Kurtuluş Savaşı'nın geneli düşünüldüğünde, 
1. soğuk savaş 

Il. genel savaş 

Ili. gayri nizami savaş 


türlerinden hangilerine açık bir örnek oluşturduğu 
söylenebilir? 


A) Yalnızlıl 
D) Ilvellll 


9c 


B) Iveli C) ivelli 
E) L,ilvelili 


8)E 10)B8 11)C 12)D 


SINAVDAN ÖNCE ÇÖZÜLMESİ GEREKEN 100 TEMEL SORU 


Toplumlar geçmişleriyle ilgili edindikleri bilgileri 
gelecek kuşaklara aktarmak gereği duyarlar. 


Böyle bir gereksinimin temel nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? 


A) Geçmişe ait hatıraları yaşatmak 

B) Geleceğe yön vermek 

C) Olayların doğru anlaşılmasını sağlamak 
D) Olayları yazılı kayıt altına almak 


E) Geçmişe ait sırları açığa çıkarmak 


Enver Paşa Güney Kafkasya ve Kuzey İran'a girip 
Rusları kuşatmak için 20 Aralık 1914'te Türk Ordusuna Kars Sarıkamış'tan saldırı emri verdi. Türk 
ordusu 150.000 Rus ordusu 160.000 civarındaydı. 
Saldırı 19 Ocak 1915'e kadar sürse de Türk ordusu 
hedefine ulaşamadı. Sarp geçitler, dondurucu 
soğuk, açlık, yaşanan çatışmalar ve tifüs hastalığı 
sebebiyle ordunun 95.000'i şehit düştü. 


Türk ordusunun başarısız olmasında; 
I. Sayısal anlamda yetersiz olması 

Il. Fiziki şartlara hazır olmaması 

II. İyi sevk ve idare edilmemesi 


gibi durumlardan hangilerinin etkisinin olduğu 
savunulabilir? 


A) Yalnız | 
D) Il ve Il 


B) Yalnız Il C) Yalnız Ill 
E) Hi ve lll 


Tarih insanın yaratılışından yaşanılan döneme 
kadar insan eliyle gerçekleştirilmiş ya da insanı ilgilendiren tüm olayları ve gelişmeleri kapsar. Bu 
açıdan tarih araştırmalarını kolaylaştırabilmek 
amacıyla tarih bölümlere ayrılmıştır. Tıpkı bir ekmeğin kolay yenilebilmesi için dilimlendiği gibi. 
Tarihi olaylar gerçekleşme zamanı gerçekleştiği yer 
ve ilgili olduğu konu ile ilgili sınıflandırılmıştır. 


Aşağıdaki seçenekler zaman-yer-konu açısından eşleştirildiğinde hangi seçenek açıkta 
kalır? 


A) Cumhuriyet Dönemi 
B) Yeni Taş Çağı 

C) Ön Asya Tarihi 

D) İktisat Tarihi 


E) Horasan Tarihi 
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4. 


Tarih bilimi fay hatları ile ilgili çalışmalar yapmaz. 
Fakat deprem, tarihi araştırmalara konu olmuştur. 
Bir doğa olayı sonuçları itibariyle tarih biliminin ilgi 
alanına girebilir. 


Buna göre; 


Il. Yaşam alanlarında gerçekleşmeyen depremler 
tarihçilerin ilgi alanı dışındadır 


Il. İnsanı doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen 
her gelişme tarihin kapsamındadır 


lll. Tarih bilimi sadece siyasal alanda gerçekleşen 
olayları inceler 


gibi yorumlardan hangilerinin yapılması doğru 
olmaz? 


A) Yalnız | 
D) Ive lll 


B) Yalnız Il GC) Yalnız Il 


E) Il ve ill 


Yıllardır derse giriyorum ve yıllardır sultan unvanını 
kullanan ilk Osmanlı padişahı 1. Murat'tır diyorum. 
Fakat 2016-2017 eğitim dönemimizde kullanacağımız tarih kitabımızda bu bilgimin yanlış 
olduğunu görüyorum. Kitabımızda bu unvanın ilk 
olarak Orhan Bey tarafından kullanıldığı yazmaktadır. Demek ki arkadaşlarneymiş.................... Ri 


Tarih öğretmeni Metin Hoca yukarıdaki ifadesini 
aşağıdaki cümlelerden hangisi ile tamamlarsa 
tarih biliminin özellikleri ile ilgili doğru bir aktarım yapmış olur? 


A) Tarih yazılı kaynaklarla açıklanabilirmiş 


B) Olaylar gerçekleştiği günün şartlarında değerlendirilmeliymiş 


C) Tarihçiler objektif olmalıymış 
D) Tarihte mutlak doğru yokmuş 


E) Tarihsel bilgilerin deney ve gözlemi yapılamazmış 


Türkler, beyaz tenli ve brakisefal yani geniş 
kafalıdır. Çevrelerinde yaşayan dolikosefal yani 
uzun kafalı insanlardan kesin çizgilerle ayrılmışlardır. Bu prototürkler Tanrı ve Altay dağları 
arasında yaşıyorlardı. 


Türklere ait bazı bilimsel açıklamalarda bulunan 
bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Arkeoloji B) Fililoji 
G) Antropoloji D) Etnografya 
E) Coğrafya 
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Il. Babil hükümdarı Hammurabi rahip-kral anlayışını 
terk ederek gücünü ordudan alan mutlak monarşiye 
dayalı bir yönetim anlayışını benimsemiştir. 


Buna göre Hammurabi, 
I. gelenekçi 

Il. laik 

Ili. demokratik 


gibi özelliklerden hangisi ya da hangilerine 
sahiptir? 


A) Yalnız | 
D) Ii veli 


B) Yalnız Il G) Yalnız Ill 


E) Il ve İli 


Pers Kralı Il. Darius (Daryus) İskit Hükümdarı Tomris'in biricik oğluna önce işkence ettirdi ve ardından 
idam ettirdi. Bunu haber alan Tomris intikam yeminleri etti. Yine bir İskit-Pers savaşında Darius esir 
edildi. Tomris bir öküz kesilmesini emretti. Öküzün 
kanı bir kovaya dolduruldu. Tomris adamlarına Darius'un kafasını kovaya batırmalarını ve onu 
öldürmelerini emretti. Darius böylece kan içinde 
boğularak öldürüldü. Tomris ettiği intikam yeminlerini boşa çıkarmadı. 

Yukarıda anlatılan tarihsel olay hangi tarz 
yazılan bir tarih kitabından alınmıştır? 


A) Kronik B) Sosyal C) Hikayeci 
D) Araştırıcı E) Öğretici 


Yunan Yasaları: 


İlk Yasalar Dragon Yasaları: Soyluların ayrıcalıklarına korumaya yönelikti. 


İkinci Yasalar Solon Yasaları: Soyluların ayrıcalıklarına son verildi. Doğuştan kölelik kaldırıldı. 


Üçüncü Yasalar Klistenes Yasaları: Sınıflar arası 
farklılıklar kaldırıldı. Demokrasi anlayışı gelişti. 


Bu bilgilerden hareketle aşağıdaki yorumlardan 
hangisinin yapılması daha doğru olur? 


A) Teokratik anlayış zamanla güçlenmiştir. 
B) Eşitlik anlayışı önemini kaybetmiştir. 

C) Yasalar sosyal sorunları artırmıştır. 

D) Monarşi idaresinin etkinliği azalmıştır. 


E) Sınıflaşma daha belirgin hale gelmiştir 


Yayınlar 
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12. 
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Kutay: Sizi gördüğüme sevindim. Biraz tanıtır 
mısınız kendinizi? 


X: M.Ö 356'da Makedonya'da doğmuşum. Babam 
Il. Philip'in ölümünden sonra genç yaşımda imparator oldum. 


Kutay: Hayaliniz neydi? Ulaşabildiniz mi ona? 


X: Dünyayı tanımak istiyordum hayalim buydu. 
Bunu başardım. Makedonya'dan Anadolu'ya oradan 
Mısır'a Oradan Hindistan'a kadar olan sahayı ele 
geçirdim. 


9. Sınıf öğrencisi Kutay tarihte önemli bir yeri 
olan hangi devlet adamıyla sohbet etmiştir? 


A) Mete Han 

B) Cengiz Han 

C) Büyük İskender 
D) Napolyon Bonapart 


E) İmparator Sezar 


Asya Hun Devleti'nin, 

1. Töre hukuku ile yönetilmesi 

Ii. Çinlilerle akrabalık ilişkisi kurması 
Ii. Ticari faaliyetlere ağırlık vermesi 


gibi özelliklerinden hangisi ya da hangileri öz 
kültürlerinin korunmasında etkili olmuştur? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız lll 
D) i veli E) Hil ve lll 


Uygurlardan kalma Budizm ve Manihaizm'le ilgili 
duvar resimleri ile minyatürler Türk resminin bugüne 
kadar bilinen en eski örnekleridir. Heykel sanatı 
alanında da benzersiz eserler birakan Uygurlar 
daha çok dini ve hayvan heykelleri yapmışlardır. 
Uygur Devleti dağıldıktan sonra bu kültür mirası 
Moğollar aracılığıyla Batı ve İslam dünyasına 
geçmiştir. 


Bu paragraf doğrultusunda aşağıdakilerden 
hangisinin söylenmesi yanlış olur? 


A) Uygur sanatı birden fazla toplumu etkilemiştir. 


B) Sanatsal çalışmalar devlet adamlarınca desteklenmiştir. 


(0 


Doğu ile Batı arasında kültür etkileşimi yaşanmıştır. 


D 


E) Uygurlar eski Türk resminin asıl temsilcileridir. 


İslam sanatında Uygur etkisi yadsınamaz 


13. 


14. 


15. 


SINAVDAN ÖNCE ÇÖZÜLMESİ GEREKEN 100 TEMEL SORU 


Göktürkler 630 - 682 arasında Çin egemenliğinde 

kalmışlardır. Bu döneme esaret ya da matem 

dönemi denilmiştir. Bu dönemde birkaç kez bağımsızlık isyanı çıkarmış fakat başarılı olamamışlardır. 

Buna rağmen vazgeçmemiş, 682'de başlattıkları 

isyan hareketinde amaçlarına ulaşmışlardır. 

Buna göre; 

Il. Göktürkler 52 yıl hüküm sürmüş bir devlettir. 

11. Çinliler 682'de Göktürk egemenliğini kaybetmiştir. 

Ii. Göktürkler bağımsızlıklarına oldukça düşkündür. 

gibi yargılardan hangisi ya da hangilerine 

ulaşılabilir? 

A) Yalnız | 


D) Il ve 1il 


B) | veli 
E) ii ve İli 


GC) ivellli 


Tarihe meraklı olan Napolyon 1798'de Mısır'ı işgal 
ettikten sonra burada daha önce kurulmuş olan 
devletleri ve onların kültür mirasları üzerinde 
araştırma yapmıştır. Bu araştırması sırasında kısa 
zaman süren hakimiyet döneminde Mısır'a “altın 
çağ” yaşatan bir devletin varlığından haberdar 
olmuş ve General Kleber'e “Hiçbir şey değil, 
A eğesbeiekaşasel este PRE SBE rai yaptıklarını başarabilirsen 
yeter. O zaman Fransa'nın izi bu topraklardan silinmez” demiştir. 


Yukarıda boş bırakılan yere Türk İslam tarihinde 
önemli bir yer eden hangi devletin adı yazılmalıdır? 


A) Memlüklüler 
C) Akşitler 


B) Osmanlılar 
D) Eyyubiler 
E) Tolunoğulları 


Ortaçağ'da Avrupa'da krallar, kaybettikleri 
otoritelerini tekrar kazanmak amacıyla ateşli 
silahları öncelikle aşağıdakilerden hangisine 
karşı kullanmışlardır? 


A) Derebeyliklere 

B) Sömürge halklarına 
C) Barbar Kavimlere 
D) Papalığa 


E) Sınır komşularına 


«-D 
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16. 


Lİ 


18. 


Karahanlılar ve Gazneliler çağdaş devlet olmalarına, 
coğrafi açıdan birbirlerine yakın olmalarına ve kurucularının Türk olmasına rağmen kültürel anlamda 
farklı iki devlettir. Örneğin Karahanlılarda resmi dil 
Türkçe iken Gaznelilerde Farsça'dır. 


Yukarıda anlatılan farklılığa aşağıdakilerden 
hangisinin etki ettiği söylenebilir? 


A) Ülke sınırları 

B) Etnik durum 

C) Ekonomik yapı 

D) Sanatsal çalışmalar 


E) Din ve inanış 


Ahilik, Büyük Selçuklularda görülen Fütüvvet teşkilatının Anadolu Selçuklu Devleti'nde görülen bir 
uygulamasıdır. Ahilik esnaf ve sanatkarlar birliğidir. 


Ahilik teşkilatına üye alımında, 
1. etnik köken 

Il. dini mensubiyet 

IN. uğraş alanı 


gibi kriterlerden hangisi ya da hangilerinin 
dikkate alınmadığı savunulabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız Ili 
D) i veli E) ile lll 


XIl. Yüzyılın ortalarından kalma Konya Alâeddin 
Camisi, iki ana bölüme sahip bir eser olarak 
karşımıza çıkar. Bu cami bütünüyle kesme taştan 
yapılmıştır. Kayseri'deki Huand Hatun Külliyesi ise 
Türkiye Selçuklularının cami, medrese, kümbet ve 
hamamdan oluşan ilk yapı topluluğu olması açısından önemlidir. Bu külliyenin camisi, plan ve tasarım 
açısından Malatya Ulu Camisi'ne benzer. 


Yalnızca bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez? 


A) Anadolu eski medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır 


B) Mimaride taş unsurlardan faydalanılmıştır 
C) Mimari unsurlar benzerlik göstermiştir 
D) Askeri mimari ağırlık kazanmıştır 


E) Dini mimari ön planda tutulmuştur 
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Türkiye Selçuklularının yükselme devrinde mey- 21. 


dana gelen gelişmelerden bazıları şunlardır: 

- o Kervanların devlet tarafından sigortalanması 
- Antalya, Alanya ve Sinop'un alınması 

- Ticaret yollarının güvenliğinin sağlanması 
Buna göre; 

Il. Ticari faaliyetler artmıştır. 

Il. Siyasi birlik sağlanmıştır. 

Ili. Sınırlar genişlemiştir. 


Yargılarından hangisine ya da hangilerine 
ulaşılabilir? 


A) Yalnız | 
D) ll ve lll 


B)i veli O) ivellli 


E)i,ilve İli 


22. 


Yayınlar 


A 


Atatürk Lisesi 10. Sınıf tarih öğretmeni Mutlu Bey, 
hangi üniteye başlayacaksa henüz o üniteyi anlatmaya başlamadan bazı temel kavramları tahtaya 
not etmeyi alışkanlık haline getirmiştir. 


Lmt 


Yine bir ders öncesinde tahtaya, 
*  İstimalet Politikası, 

* İskan Politikası 

* GazaCihat Politikası 

gibi kavramlar yazmıştır. 


Mutlu Bey bu kavramları aşağıdaki hangi 


konuya hazırlık olarak yazmış olabilir? 23. 


A) Osmanlı'nın Duraklama Dönemine Girmesine 
Neden Olan Gelişmeler. 

B) Akdeniz ve Karadeniz'de Osmanlı Hakimiyetini 
Güçlendiren Olaylar. 

C) Osmanlı'nın Anadolu Türk Birliğini Sağlama 
Çalışmaları. 

D) Osmanlı Devletinin Beylikten Devlete Geçişini 
Kolaylaştıran Unsurlar. 

E) Osmanlı Devletinin Toplum Yapısında Ortaya 


Çıkan Sorunlar. 


C-“-D 


Osmanlı Devletine en çok direnen beylik Karaman 
Beyliğidir. 1. Murat zamanında Karaman Beyliği ile 
başlayan mücadeleler, Il. Bayezıt dönemine kadar 
sürmüş, 1487 yılında bu beyliğe kesin olarak son 
verilmiştir. 


Karaman Beyliğinin Osmanlı Devleti'ne karşı bu 
kadar direnmesinde; 


1. Kendisini Anadolu Selçuklu Devleti'nin mirasçısı 
olarak görmesi 


Il. Varna Savaşı esnasında Ankara ve Kütahya'yı 
ele geçirmesi 


Ili. Anadolu'daki Türk siyasi birliğini sağlamak is- 


temesi 


gibi nedenlerinden hangileri bu durum üzerinde 


etkili olmamıştır? 
A) Yalnız | B) Yalnız Il 


D)i veli 


C) Yalnız Il 
E) Il ve lll 


- Padişah fermanlarına tuğra çekmek 
- Kanunları sınıflandırmak 
- Dirlik topraklarının dağıtımını yapmak 


gibi Osmanlı Devletine ait verilen işlerden aşağıdaki divan üyelerinden hangisinin sorumlu 
olduğu söylenir? 


A) Kazasker 
D) Müftü 


B) Defterdar 
E) Vezir-i azam 


C) Nişancı 


Osmanlı Devleti'nde padişahın mutlak vekili konumunda bulunan sadrazamlık makamı ile ilgili 
aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır? 


A) XIX. Yüzyılda başvekalete dönüştürülmüştür. 
B) 
(0) 


İlk olarak 1. Murat Dönemi'nde oluşturulmuştur. 


Protokolde şeyhülislamlık makamı ile eş değerde tutulmuştur. 


D 


Devlete ait mührü kullanabilme yetkisi tanınmıştır. 


E) Ağır siyasi suç vakalarını yargılama yetkisi ver- 


ilmiştir. 


24. 


25. 
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9. Sınıf öğrencisi Nihat gördüğü bir rüyayı anlamlandırabilmek için öğretmenine — Ben bir tahtta oturuyordum. Üzerimde renkli kumaşlardan dikilmiş 
gösterişli bir elbise vardı. Başımda taç vardı. 
Önünde elmas gibi bir taş vardı, parıldıyordu. Geniş 
çadırın içinde birkaç görevli elleri bağlı başları hafif 
önde bekliyordu. Ben neredeyim diye düşünürken 
dışarıdan biri girdi çadıra. Eğildi ve — Sultanım! 
Halife efendimiz, hükümdarlığınızı tebrik ediyor size 
asa, hırka, kılıç, üzerinde Fetih suresinin yazılı 
olduğu bir şemsiye ve çok güzel bir cins Arap atı 
gönderdi. Mübarek olsun! dedi. Diğer görevliler ve 
dışarıda biriken kalabalık hep beraber mübarek 
olsun deyince heyecanlandım uyandım, saate bir 
baktım eyvah dedim okula geç kalmışım. Hocam 
merak ettim sizce ben rüyamda hangi devletin 
hükümdarıydım? diye sormuştur. 


Öğretmenin Nihat'a hangi cevabı vermesi beklenemez? 


A) Göktürk Devletinin 
B) Osmanlı Devletinin 
C) Anadolu Selçuklu Devletinin 
D) Gazneli Devletinin 


E) Karahanlı Devletinin 


XVil. Yüzyıla ait el yazmalarına göz atılacak 
olursa; 


— Paranın gümüş ayarının azaltıldığı 


— Maaşların vaktinden çok sonra ödenebildiği, 
görülür. 


Diyen Mehmet öğretmenin öğrencilerine, Duraklama Dönemine ait hangi konudaki bozulmaları anlattığı söylenebilir? 


A) Mali B) Askeri 
D) Eğitim 


C) İdari 
E) Sosyal 


€-3 


Yayınları 
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t 
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26. 


ar. 


28. 


II. Mehmet Döneminde; 
* 1460 yılında Mora'nın 
* 1461 yılında Trabzon'un 


alınmasının ortak sonucu aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Karadeniz'in güney kıyıları Osmanlı'nın eline 
geçmiştir. 


B) Bizans'ın canlandırılması ümitlerine darbe vurulmuştur. 


Cc 
D 


E) Ticari alanda Venediklilere ayrıcalıklar verilmiştir. 


Akdeniz hâkimiyeti için önemli bir adım atılmıştır. 


Anadolu Türk siyasi birliği sağlanmıştır. 


Yükselme Dönemine ait hükümdar - olay eşleştirmelerinden hangisinin doğru olmadığı söylenebilir? 


Hükümdar Olay 
A) Ii. Mehmet Memlüklerle Hicaz Su 
Yolları Sorunun yaşanması 
B) Il. Bayezit İlk kez avarız vergisinin 
toplanmaya başlanması 
C) |. Selim Akkoyunlu Devleti ile Otluk- 


beli Savaşının yapılması 


Hint Deniz Seferleri'nin 
düzenlenmesi 


D) 1. Süleyman 


E) Il. Selim Kıbrıs Adasının 


Fethedilmesi 


Osmanlı Devleti'nde yönetici sınıfı seyfiye, ilmiye ve 
kalemiye olmak üzere üç bölüme ayrılmıştır. 


Osmanlı Devleti'nde yönetiminde görev almada; 
1. İslam dinine mensup olmak 

Ii. Türkçe'ye hakim olmak 

Ili. Vergi mükellefi olmak 


gibi şartlarından hangilerinin belirleyici olduğu 


söylenebilir? 
A) Yalnız | B) Yalnız Il 


D) Il ve lil 


C)iveli 
E)i, ii ve ll 
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29. Osmanlı Devleti'nde XVll. Yüzyılda gerçekleştirilen ıslahat çalışmalarının, 
Il. Yükselme Dönemi'nin ihtişamını yeniden 
kazanma 
Il. sömürge altında yaşayan uluslara örnek olma 
Ili. elde kalan toprakların güvenliğini sağlama 
gibi hedeflerden hangilerini gerçekleştirmeye 
yönelik olduğu söylenebilir? 
A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız |ll 
D) Ii veli E) ii ve İli 
30. Osmanlı Devleti ile Lehistan arasında 1621'de 
imzalanan Hotin Antlaşmasında, 
-  Hetin Kalesi Osmanlı Devletine bağlı Boğdan'a 
bırakılacak 
- İki devlet birbirine saldırmayacak 
- Lehistan, Osmanlı himayesindeki Kırım'a 
ödediği yıllık 40 bin altın vergiyi ödemeye 
devam edecek 
maddeleri yer almıştır. 
Bu maddelere bakılarak aşağıdaki yorumlardan 
hangisi yapılamaz? 
A) Karşılıklı olarak sınırlar güvence altına alınmıştır. 
B) Osmanlı Devleti Boğdan'ı topraklarına katmıştır 
C) Lehistan'ın Kırım'a ödediği vergi aynen devam 
etmiştir 
D) Lehistan'ın sınırlarında daralma yaşanmıştır. 
E) Osmanlı Devleti büyüme politikasını sürdürmüştür. 
31. XVIL yüzyıldan itibaren Osmanlı Devletinde 
merkezi otoritenin bozulmasında, 
Il. Sancağa çıkma uygulamasından vazgeçilmesi, 
Il. rüşvet ve iltimasın yaygınlaşması, 
Ili. kadınların devlet işlerine karışması 
durumlarından hangilerinin etkili olduğu 
savunulabilir? 
A) Yalnız | B) Yalnız Il C)ivelli 
D) ll ve lll E) Hi ve Ili 
YGS Tarih Soru Bankası 
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32. 


33. 


C-D 


Osmanlı Devleti; 1645 yılında stratejik konumunun 
önemli olması ve Hristiyan korsanların Müslüman 
tüccarlara zarar vermesinden dolayı Girit Adası'na 
sefer düzenlemiştir. Bu ada ancak 24 yıllık bir 
kuşatma sürecinden sonra alınabilmiştir. 


Bu duruma bakılarak Osmanlı Devletinin deniz 
gücü ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? 


A) Denizlerde rakipsiz olduğu 

B) Eski gücünü kaybettiği 

C) Çok sayıda sömürge elde ettiği 

D) Avrupai donanmasının taklit edildiği 


E) Girit kuşatması donanmasının yitirildiği 


Coğrafi Keşifler, Osmanlı Devleti'ni birçok yönden 
olumsuz etkilemiştir. Keşiflerin sonunda Avrupa'da 
altın ve gümüş artmış, böylece Osmanlı parası 
değer kaybetmiştir. 


Bunun sonucunda; 

1. ürün çeşitliliğinin artması 

Ii. ürün fiyatlarının düşmesi 

Ili. halkın alım gücünün azalması 


gibi durumlarından hangilerinin piyasada 
görülmeye başlandığı söylenebilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız Ilı 
D) Il ve lll E)i,il ve lil 


Il. 1453 İstanbul'un Fethi 
Il. 1699 Karlofça Antlaşması 
Ili. 1792 Yaş antlaşması 


Osmanlı Devleti yukarıdaki antlaşmaların 
hangisi ya da hangilerinin sonucunda uygu- 


ladığı dış politikayı değiştirmek zorunda 

kalmıştır? 

A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız Ill 
D) Il ve İli E)i, ii ve lll 


35. 


36. 


37. 
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1815 Viyana Kongresinde Avrupalı Devletler milliyetçilik akımına karşı birlikte hareket etme kararı 
almışlardır. Avrupa haritası büyük devletlerin isteği 
doğrultusunda tekrar çizilmiştir. Fakat sınırlar belirlenirken, din, dil ve millet unsuru dikkate alınmamıştır. Bu açıdan barış ve huzur ortamı 
sağlanamamıştır. Viyana Kongresi'nden Yunan 
İsyanı ve Navarin Baskını'na kadar geçen döneme 
yeniden kurmak anlamında Restorasyon Dönemi 
denilmiştir. 


Buna göre; 


l. Milliyetçilik düşüncesi Viyana Kongresinde ortaya çıkmıştır. 


Il. Yunanistan Restorasyon döneminde bağımsızlık kazanmıştır. 


Il. Avrupa'da laik yönetimler güç kazanmaya 
başlamıştır. 


gibi yargılardan hangilerine ulaşılamaz? 
A) Yalnız | B) Yalnız Il GC) Yalnız Il 
D) Ii veli E) Hi ve Ili 


Osmanlı tarihinin Kuruluş Döneminde “ümmet”, 
Tanzimat Döneminde “Devlet”, 11. Meşrutiyet Döneminde “Türklük” anlayışı egemen olmuştur. 


Bu değişim ve gelişmelerde; 
1. İslam inancı 

Il. siyasi önderler 

Ili. Batıdaki gelişmeler 


hangisi ya da hangilerinin etkisinin olduğu 
söylenebilir? 


A) Yalnız | 
D) il ve ill 


B) Yalnız ll GC) iveli 


E) Hl ve Ili 


II. Mahmut Dönemi'ne ait, 
* o Avrupa'ya tahsil amaçlı talebe gönderilmesi. 


* Devlet memurlarına pantolon, ceket ve fes 
zorunluluğu getirilmesi. 


* Defterdarlık makamının maliye nezaretine 
dönüştürülmesi. 


* o Mehterhanenin yerine Mızıka-i Hümayunun kurulması. 


gibi gelişmelerle aşağıdaki seçeneklerde yer 
alan alanlar eşleştirildiğinde hangisiyle ilgili bir 
gelişmeden söz edilmemiştir? 


A) Ekonomi B) İdari C) Hukuki 
D) Askeri E) Eğitim 


<-B 
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39. 


Ben Mihrimah Sultan. Kanuni Sultan Süleyman ve 
zevcesi Hürrem Sultan'ın kızıyım. Haremde dadı ve 
kalfaların eşliğinde ilmi, dini ve mesleki eğitim aldım. 
Haremde babaannem, annem ve kız kardeşlerimin 
yanı sıra pek çok cariye bulunmakta. Burada ciddi 
bir eğitime tabi tutuluyoruz. Buradan yetişenlerin üst 
düzey devlet görevlileri ile izdivacı yapılmakta.” 


Osmanlı haremine ait Mihrimah Sultan'ın aktardıklarına bakılarak aşağıdakilerden hangisi 
söylenebilir? 


A) Haremilk olarak Kanuni Sultan Süleyman Döneminde kurulmuştur. 


B) Mihrimah Sultan haremde yaşayan kadınların 
en yetkilisidir. 


(0) 


Eğitimde başarılı olanlar üst düzey devlet 
adamlarıyla evlendirilmiştir. 


D 


Harem bir yetiştirme kurumu olarak görev yapmıştır. 


E) Hanedan üyesi olan kadınlar eğitim dışında tutulmuştur. 


1839 Gülhane Hattı Hümayununda; “askerlik ocak 
hizmeti olmaktan çıkarılıp vatan borcu hizmetine 
dönüştürülecek ve gayrimüslimler de orduya alınacaktır” kararı yer almıştır. 


Buna göre askerliğin vatan borcu hizmetine 
dönüştürülmesi aşağıdakilerden hangisine etki 
etmiştir? 


A) Çok uluslu yapının bozulmasına 

B) Halkın yönetime katılmasına 

C) Batılılaşma hareketlerinin yavaşlamasına 

D) Cizye vergisinin kaldırılmasına 

E) Büyük devletlerle olan ilişkilerin zayıflamasına 


Türk tarihinde ilk anayasa olma özelliğini taşıyan 
Kanuni Esasi'nin; 


*  Saltanatve hilafet makamı Osmanoğullarının en 
büyük erkek üyesine aittir. 


*  Devletindini İslam'dırve kanunlar din kurallarına 
aykırı olamaz. 


gibi maddelerinden hareketle Osmanlı Devleti'nde, 
1. Monarşik 

Ii. Demokratik 

Ili. Teokratik 


gibi yönetim anlayışlarından hangisinin etkili 
savunulamaz? 


A) Yalnız | 
D) ve ill 


B) Yalnız Il C) Yalnız Ili 
E)l, Il ve ill 
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1768- 1774 Osmanlı - Rus Savaşı'nda, Rus düşmanlığıyla bilinen padişah Il. Mustafa savaş 
taraftarı iken dönemin Sadrazamı Koca Ragıp Paşa 
savaşmayı doğru bulmamıştır. Sadrazam Padişaha 
uzaktan heybetli bir aslana benzeyen Osmanlı'nın 
yanına yaklaşıldığında tırnaklarının döküldüğünün 
görüleceğini söylemiştir. 

Bu bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılarından 
hangisine ulaşılır? 

A) Osmanlı Devletinin tüm dünyada sevildiğine 

B) Osmanlı Devletinin eski gücünü yitirdiğine 

C) Osmanlı sanayisinin gelişmeye başladığına 

D) Osmanlı Devletinin dini otoritesini kaybettiğine 


E) Osmanlı Devletinin askeri gücünü geri kazandığına 


Avrupalı Devletler kendi ülkelerindeki bağımsızlık 
isyanlarını baskı ve şiddetle bastırırken, Osmanlı 
topraklarında başlayan Sırp ve Yunan isyanlarını 
desteklemişlerdir. 


Avrupalı Devletlerin bu tutumlarına neden 
olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? 


A) Çok taraflı diplomasiye önem vermeleri 

B) Kendi çıkarlarına göre hareket etmeleri 

C) Azınlık gruplarını asimile etmek istemeleri 

D) Osmanlıdan kapitülasyon elde etmek istemeleri 


E) Balkanlarda yeni sömürge toprakları elde etmek 
istemeleri 


1826 yılında Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması, Osmanlı Devletini askeri alanda olumsuz yönde 
etkilemiştir” diyen bir tarihçi, 


I.  Navarin'de Osmanlı donanmasının yakılması 
Il. Yunan isyanının başarıya ulaşması 
Ili. Sırp isyanının başlaması 


gibi gelişmelerden hangisi ya da hangilerini 
tezine kanıt olarak gösterebilir? 


A) Yalnız | B) | veli 
D) ll ve lll 


GC) ivellli 
E) Hi ve lll 
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-  Halkilk kez genel yönetime katılmıştır 
- Azınlıklar devlet yönetiminde temsil edilmiştir 


- Padişahın yanında meclis görev yapmaya 
başlamıştır 


Yukarıdaki gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin sonunda meydana gelmiştir? 


A) Sened-i İttifakın imzalanması 
B) Fatih Kanunnamesinin ilanı 
G) Islahat Fermanının ilanı 

D) 1. Meşrutiyet'in ilanı 


E) Divanın kaldırılması 


Osmanlı Devleti'nde toplum beraya ve reaya şeklinde ikiye ayrılmıştır. Beraya yönetici, reaya ise 
yönetilen kişilerden oluşmuştur. Sınıflar arası 
geçişler yaşanabilmiştir. Bir kişi yönetilen sınıfından 
yöneten sınıfa çıkabildiği gibi yöneten sınıftan 
yönetilen sınıfa da düşebilmiştir. 


Buna göre Osmanlı Devletinde, 
1. medrese eğitimini tamamlamak 
Ii. savaşlarda yararlılık göstermek 
Ii. enderun mektebini bitirmek 


gibi özelliklerden hangilerinin sınıf atlamanın 
yolları arasında var olduğu savunulur? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız Il 
D) veli E) Hi ve Ili 


Şair Nedim ve Şair Nedim'e ait “yiyelim, içelim, 
kam (keyf) alalım dünyadan” sözleri ile Osmanlı 
Devleti'nin aşağıdaki hangi dönemi arasında 
ilişki kurulabilir? 


A) Tanzimat Dönemi 
B) 1. Meşrutiyet Dönemi 
C) İstibdat Dönemi 

D) Lale Devri 

E) Fetret Devri 


47. 


48. 


49. 
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Il.  Sadrazamlık makamının başvekalete dönüştürülmesi 


Il. Askerlik işlerini tertiplemek için Daruşşura-i 
Bab-ı Ali'nin kurulması 


Il. Ayanlarla Sened-i İttifak Belgesinin imzalanması 


IV. Vaka-i Hayriye denilen olayla Yeniçeri 
Ocağı'nın kaldırılması 


XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti'nde görülen bu 
gelişmelerden hangilerinin padişahın otoritesini 
sınırlandırıcı sonuçlar doğurduğu savunulabilir? 


A) Yalnız Il 
D)1, il ve İli 


B) | veli C) Ili ve IV 


E) 1, Ili ve IV 


1856'da ilan edilen Islahat Fermanı ile azınlık unsurlara beklenilenden fazla hak tanınmıştır. 


Aşağıdakilerden hangisi Islahat Fermanı ile 
azınlıklara tanınmış haklar arasında sayılamaz? 


A 
B 
(0) 
D) 
E) Memur olabilme 


) Okul açabilme 
) Şirket kurabilme 
) Banka açabilme 
) 


Meclise girebilme 


XVI ve XVII. yüzyıllarda Avrupa'da görülen, 
* Basılan eserlerin çoğalması 

* Bilgi birikimine verilen önemin artması 

* o Okumayazma oranının yükselmesi 


gibi gelişmelerin, Osmanlı Devleti'ne etki etmeye başlaması ile aşağıdaki meslek dallarından 
hangisinin diğerlerine oranla daha fazla zarar 
göreceği söylenebilir? 


A) Ahşap işçiliği 
B) Hatiplik 

C) Hattatlık 

D) Nakkaşlık 
E) Müderrislik 
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Lise 10.sınıf öğrencileri kendi aralarında konuşurlarken, bir öğrenci şu tespitte bulunmuştur: 'Osmanlı Devleti XVIll. yüzyıla kadar yabancı ülkelerde 
elçilik açmayı gerekli görmemiştir.” 


Öğrencinin bu tespitinin doğru olduğundan yola 
çıkılarak elçiliklerin geç açılışının nedeniyle ilgili 
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 


A) Avrupalı devletlerin elçilik açılmasına müsaade 
etmemesi 


B) Yabancı dil bilen eleman sayısının yetersiz olması 


Cc) 
D 


Osmanlının kendisini Avrupa'dan üstün görmesi 


Osmanlı Devletinin Avrupa'nın gerisinde kaldığını anlaması 


E) Yeniçerilerin sık sık isyan etmesi 


16.yüzyılda Avrupa'da ortaya çıkan merkantilizm 
politikasına göre güçlü olabilmenin şartı değerli 
madenlere sahip olmaktır. Bu politika sömürgecilik 
faaliyetlerinin hızlanmasına neden olurken sanayileşme faaliyetlerine de temel oluşturmuştur. 


Merkantilizm politikası sonucunda Avrupa devletleri sömürgecilik yaparken Osmanlı Devleti'nde sömürgeciliğin olmaması, 


1. Toprakların ham madde açısından yeterli olması, 


Il. Sanayileşmediği için daha fazla ham maddeye 
ihtiyaç duymaması, 


Ili. Merkeziyetçi bir yönetim anlayışına sahip olması 

durumlarından hangileri ile açıklanabilir? 

A) Yalnız! B) Ii veli C)l, ll ve lll 
D) il ve ill E) Yalnız Ili 


XVI yüzyılda yapılan ıslahatlardan bazıları şunlardır: 


- Kara Mühendishanesinin açılması 
- Deniz Mühendishanesinin açılması 
-  Humbaracı Ocağının ıslah edilmesi 


Osmanlı Devleti bu ıslahatlarla aşağıdaki alanlardan hangisini geliştirmeyi amaçlamıştır? 


A) Eğitim B) Askeri C) Ekonomik 


D) Siyasi E) Sosyal 
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53. - 12 Ada'nın işgal edilmesi 
- Çanakkale Boğazının ablukaya alınması 
- — |. Balkan Savaşının başlaması 
Yukarıdaki gelişmeler aşağıdaki antlaşmalardan 
hangisinin imzalanmasını zorunlu hale getirmiştir? 
A) İstanbul Antlaşması 
B) Bükreş Antlaşması 
C) Londra Antlaşması 
D) Uşi Antlaşması 
E) Atina Antlaşması 
54. Balkan Savaşları çıkmadan kısa bir süre önce 
Avrupa Devletleri, yakında Balkanlarda Osmanlı 
Devleti'nin de taraf olacağı bir savaşın çıkabileceğini, bu savaşın sonucunda oluşacak sınır durumunu ise kabullenmeyeceklerini ifade etmişlerdir. 
Henüz savaş başlamamışken bu tarzda bir açıklama yapılmış olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? 
A) Avrupa Devletlerinin savaşa karşı olması 
B) Osmanlı Devletinin sınırlarını genişletebileceği 
endişesi 
C) Ortadoğu'nun komünizm tehdidinden uzak tutulmak istenmesi 
D) Almanya- Osmanlı yakınlaşmasının engellenmek istenmesi 
E) Kazanılmış kapitülasyon haklarını koruma 
düşüncesi 
55. XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti'ni kurtarma adına bir 
çok düşünce akımı ortaya çıkmıştır. 
Aşağıdaki fikirlerden hangisi Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde etkisini yitirse de yeni 
Türk devletinin kuruluş felsefesine model olmuştur? 
A) Adem-i Merkeziyetçilik 
B) Osmanlıcılık 
C) Batıcılık 
D) Turancılık 
E) İslamcılık 
YGS Tarih Soru Bankası 
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57. 


€-3 


Milli egemenlik düşüncesi ilk olarak XVIII. Yüzyılda 

Fransız düşünür JJ Rousseu tarafından ifade 
edilmiştir. Rousseu kaleme aldığı “toplumsal sözleşme' kitabında toplumu derinden etkilemeyi başarmıştır. Eserinde yurttaşlık bilincini, ortak düşünceyi, 
halkı, devleti oluşturan bir toplum sözleşmesini ve 
bu sözleşmeye her ferdin dahil olması gerektiğini 
ifade etmiştir. 


Yalnız bu bilgilere göre JJ Rousseu'nun, 
1. milli irade 

ıl. milli benlik 

Ili. teokratik yapı 


gibi kavramlardan hangilerinin önemini vurguladığı savunulabilir? 


A) Yalnız | 
D) Il ve lll 


B)iveli O) ivellli 


E) Hi ve lll 


Osmanlı Devleti'nin XVIl. Yüzyılda içeride uğraştığı 
önemli sorunlardan biri de iç isyanlardır. İsyanlar 
devletin idari, askeri, ekonomik ve sosyal alanlardaki 
sorunlardan meydana gelmiştir. 


İç isyanların ortaya çıkmasında; 
1. Tımar sisteminin bozulması 

11. Köylünün toprağını terk etmesi 
Ili. Kanun-u Kadim'in bozulması 


gibi nedenlerden hangilerinin doğrudan Celali 
isyanlarına etki etmediği savunulur? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız Il 
D)i veli E) il ve lll 


- Osmanlı Devletinin paylaşım planlarının yeniden 
gözden geçirilmesi 


- . İtilaf Devletlerinin yeni müttefik bulma arayışına 
girmesi 


1. Dünya Savaşı sırasında meydana gelen yukarıdaki gelişmeler, aşağıdaki cephelerden hangisinin sonuçlarıyla yakından ilgilidir? 


A) Kafkas B) Kanal C) Çanakkale 
D) Irak E) Hicaz — Yemen 


59. 


60. 


SINAVDAN ÖNCE ÇÖZÜLMESİ GEREKEN 100 TEMEL SORU 


1. Dünya Savaşı ile ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisinde 1.'de verilenin Il.'ye etki etmediği 
söylenebilir? 


A) Çanakkale Bulgaristan'ın İttifak 
Savaşları Grubuna katılması 

B) Çanakkale Çarlık Rusyasının 
Savaşları yıkılması 

C) Gizli İtalya'nın İtilaf Grubuna 
Antlaşmalar katılması 

D) Wilson İlkeleri Savaşın süresinin 

uzaması 
E) Irak Cephesi Rusya'ya karadan yardım 


ulaştırılmaya çalışılması 


- Osmanlı Devleti'nin üç kıtada toprak bulundurma özelliğini yitirmesi 

- Dünya tarihinde uçağın ilk kez bir savaş aracı 
olarak kullanılması 


- Mustafa Kemal'in rütbesinin Binbaşılığa yükselmesi 


gibi bilgiler aşağıdaki savaşlardan hangisi ile 
ilişkilidir? 


A) Trablusgarp Savunması 
B) Çanakkale Cephesi 

C) Kurtuluş Savaşı 

D) Il. Balkan Savaşı 

E) Kafkas Cephesi 


( (Ga) | 
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62. 


63. 


M. Kemal |. Dünya Savaşı'nda ilk olarak Çanakkale 
ardından Kafkas son olarak ise Suriye cephesinde 
savaşmıştır. 


Aşağıdakilerden hangisi Kafkas Cephesiyle ilgili 
yanlış bir bilgilendirmedir? 


A) M. Kemal Muş ve Bitlis'i bu cephede kurtarmıştır. 


B) Cephenin açılmasında Turancılık düşüncesi 
etkili olmuştur. 


Cc 


Mustafa Kemal'e 'Altın Kılıç" madalyası verilmiştir. 


D) Cephe Osmanlı Devleti'nin saldırısıyla açılmıştır. 


E) M. Kemal'e Anafartalar Kahramanı ünvanı 
verilmiştir. 


1... İtilaf Devletlerinin Osmanlı'yı paylaşma konusunda görüş ayrılığına düşmesi 


Ii. Mondros Ateşkes Antlaşmasının geniş kapsamlı 
bir antlaşma olması 


Ili. Türk halkının işgaller karşısında sivil ve askeri 
tedbirlere başvurması 


Yukarıdakilerden hangileri İtilaf Devletlerinin Osmanlı Devleti ile yapacakları barış antlaşmasını 
geciktirmelerinde etkili olmuştur? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız ıl 
D) ll ve lll E) Hil ve lll 


Bölgesel direnişi örgütleyen yararlı cemiyetlerin 
İşgal altındaki yerlerde yaşayan Türklerin kesinlikle göç etmemeleri gerektiğini ifade etmeleri 
aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeye 
yöneliktir? 


A) Azınlıkları Türk vatandaşlığına geçirmeyi 
B) Bölgenin Türk olma özelliğini korumayı 
C) İşgalci devletlere gözdağı vermeyi 

D) Azınlık isyanlarını önlemeyi 


E) Saltanat yanlılarıyla uyum sağlamayı 
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SINAVDAN ÖNCE ÇÖZÜLMESİ GEREKEN 100 TEMEL SORU 


Amasya Genelgesi'nde yer alan “ Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” 
maddesi 


1. İstanbul Hükümeti ile uzlaşmaya çalışma 


I1. Türk milletinin bağımsızlık savaşına katılmasını 
sağlama 


Ili. Yerel direniş örgütleri kurma 


amaçlarından hangisini gerçekleştirmeye yöneliktir? 


A) Yalnız! 
D) ll ve lll 


B) Yalnız Il C) Yalnız lll 
E)l, il ve İli 


Büyük Millet Meclisinin açılmasıyla, Milli bağımsızlığın ilk elden sağlanması Milli iradenin ülke 
kaderine egemen kılınması, amaçlanmıştır. 


Buna göre; 

Il Saltanatın kaldırılması 

11. Düzenli ordunun kurulması 

Ii. Sevr Antlaşmasının onaylanmaması 


gibi gelişmelerden hangilerinin açılış amacı 
doğrultusunda ortaya çıktığı savunulur? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il GC) Yalnız lll 
D) Ii veli E) Hil ve lll 


Aşağıdakilerden hangisinde bir kavram yanılgısı vardır? 


A) Tekalif-i Milliye: Ordunun ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik halka düşen sorumluluklar 


B) Milli Egemenlik: Yurttan düşmanın atılması ve 
hür yaşamak için gerçekleştirilmek istenen 
hedef 


C) İnkılâp: Muasır medeniyetler seviyesine ulaş- 


mak adına yapılan düzenlemeler 


D 


Manda ve Himaye: Bir milleti kendine yeter 
hale getirinceye dek bir başka devlet tarafından 
yönetmek 


E) Devletçilik: Yatırımları devletin üstlendiği özel 
sektörü reddetmeyen ekonomi modeli 
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Mondros Ateşkes Antlaşması maddelerinden 


bazıları şunlardır: 


- Boğazlar itilaf devletlerinin kontrolüne bırakılacak 


- Osmanlı ordusu terhis edilecek 


- Toros tünelleri itilaf devletlerinin kontrolüne 
bırakılacak 


Buna göre; 


1. Anadolu ile Rumeli arasındaki bağlantıyı kesmek 


Il. İstanbul Hükümeti'nin barışa karşı duyarlılığını 
artırmak 


Ili. yapılacak işgaller için uygun ortam sağlamak 


gibi hedeflerden hangisi ya da hangilerinin 
amaçlandığı söylenebilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il 
D)i veli 


C) Yalnız Il 
E) ivellli 


“Milli Mücadelenin programı niteliğinde olan Amasya 
Genelgesini hazırlayan Mustafa Kemal, bu genelgeyi ilan etmeden önce, çevresindeki kuvvet komutanlarının da onayını alma ihtiyacı hissetmiştir.” 
Diyen tarih öğretmeni Metin Hoca öğrencilerine 
Atatürk'ün bu davranışının nedenini sormuştur. 


Süreyya: Orduyu yanına çekerek Türk halkını etkilemek istemiştir. 


Faruk: Milli mücadeleyi bireysellikten çıkarmak istemiştir. 


Göktürk: Kuvvet Komutanlarını emri altına almak 
istemiştir. 


Mustafa Kemal'in davranışı hakkında öğrencilerden hangilerinin yaptıkları yorumun doğru olmadığı savunulabilir? 


A) Yalnız Göktürk 
B) Faruk ve Göktürk 
C) Süreyya ve Faruk 
D) Yalnız Faruk 

E) Yalnız Süreyya 
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SINAVDAN ÖNCE ÇÖZÜLMESİ GEREKEN 100 TEMEL SORU 


Mustafa Kemal 15-20 Ekim 1927'de Cumhuriyet 
Halk Fırkasının 2. Kurultayında kendi yazmış 
olduğu Büyük Nutku parti üyelerine bizzat okumuştur. Bu eser Samsun'a çıkışı, ardından yaşanan 
gelişmeleri ve Cumhuriyet tarihinin ilk yıllarını detaylandıran kaynak eserler arasında yer almaktadır. 


Buna göre Nutuk ile ilgili aşağıdakilerden 
hangisinin söylenmesi doğru olmaz? 


A) Arap alfabesiyle yazılmıştır. 

B) Dinleyici kitlesine Türkçe okunmuştur. 

C) Çanakkale Savaşlarından bahsedilmemiştir. 
D) İstiklal Savaşının aşamaları değerlendirilmiştir. 


E) Serbest Fırkanın kuruluş süreci anlatılmıştır. 


Osmanlı Devleti İtilaf Devletleriyle Mondros 
Mütarekesi ile ateşkes antlaşması Sevr antlaşması 
ile de barış antlaşması imzalamıştır. 


Kurtuluş savaşı göz önüne alındığında aşağıdaki antlaşmalardan hangileri bu duruma örnek 
gösterilebilir? 


A) Mudanya —Lozan 
B) Sevr—Lozan 

C) Mondros — Mudanya 
D) Ankara —- Moskova 
E) Gümrü— Ankara 


Misakımilli kararlarında Batı Trakya ve Arap topraklarında referandum yapılmasının gerekliliği ifade 
edilmiştir. 


Bu yörelerin hangi özelliğinden dolayı serbest 
oylamanın çıkarlarımıza uygun olacağı düşünülmüştür? 


A) Kültür merkezi olmaları 
B) Anadolu ile ayrılmaz bir bütün olmaları 
(0) 


Uzun süre Osmanlı Devleti egemenliğinde kalmaları 


D 


E) Halkının milli mücadeledeki başarıları 


Ekonomik zenginliğe sahip olmaları 


<-3 
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Birinci TBMM döneminde düzenli ordu kurulmuş, 
Kurtuluş Savaşı'nın askeri safhası sona ermiş,1921 
Anayasası ve İstiklal Marşı kabul edilmiş ve ayrıca 
saltanat kaldırılmıştır. 


Buna göre; 
1. hukuk 
Ii. diplomasi 
Ii. askeri 


1. TBMM'nin yukarıdaki alanlardan hangilerinde 
faaliyet gösterdiği söylenebilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il C)i veli 
D) Ii vellli E)i, il ve lll 


* İngiliz Muhipleri Cemiyeti 
* Wilson Prensipleri Cemiyeti 


Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen 
cemiyetlerle ilgili doğru bir ifade değildir? 


A) Milli Mücadele sürecini olumsuz yönde etkilemişlerdir. 


B) Kurtuluşu başka devletlerinin himayesinde 
aramışlardır. 


Cc 
D 


E) Sivas Kongresinde milli cemiyetlerle birleşmişlerdir 


Müslüman Türkler tarafından kurulmuşlardır. 


İstanbul merkezli kurulmuşlardır. 


“Mustafa Kemal'in dehası, Sakarya'da olduğu gibi, 
burada da bütün heybeti ile ortadaydı. En küçük bir 
teferruat bile, esasının içinde yer almış, umumi direktifleri ile bu plan, bölünmez bir bütün idi. Düşman 
planımızı kavrayıncaya kadar biz hedefimize ulaşmanın gururunu yaşıyorduk.” 


Orgeneral Asım Gündüz'e ait bu ifadelerden yola 
çıkıldığında Mustafa Kemal'in daha çok hangi 
özelliğine vurgu yapıldığı söylenebilir? 


A) İleri görüşlülüğü 

B) Askeri kabiliyeti 

GC) Akılcılığı ve bilimselliği 
D) Tarafsızlığı 

E) Çalışkanlığı 
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SINAVDAN ÖNCE ÇÖZÜLMESİ GEREKEN 100 TEMEL SORU 


İstiklal Savaşının Batı Cephesinde, Yunan taarruzunun ikinci kez İnönü mevkiinde püskürtülmüş olması; 


1. İlk püskürtmenin tesadüfi olmadığı 
Il. düzenli ordunun Yunan ordusunu imha ettiği 
Ili. milli mücadelenin askeri safhasının sona erdiği 


gibi yorumlardan hangisinin yapılmasını doğrular? 


A) Yalnız | 
D)iveli 


B) Yalnız Il C) Yalnız Ili 


E) Hi ve İli 


Kütahya-Eskişehir Muharebeleri istenildiği gibi 
devam etmeyince Türk ordusu geri çekilmeye 
başlamıştır. Sakarya Nehrinin batısında mevzilenen 
Türk birlikler TBMM başkanlığından gelen 
“Sakarya'nın doğusuna çekilin” emri üzerine geri 
çekilmeyi sürdürerek elde tutabileceği Eskişehir'i de 
düşmana terk etmiştir. 


Mustafa Kemal bu geri çekiliş stratejisini Nutuk'ta bahsi geçen hangi nedene bağlamıştır? 


A) Düşmana son darbeyi vurma adına yapılacak 
taarruz için zaman kazanmak 


B) Düşmanı hareket üssüden uzaklaştırıp yeni 
mevzii yapmaya mecbur bırakmak 


C) Eskişehir'i düşmana terk ederek onların rehavete kapılmalarını sağlamak 


D) İtilaf Devletleri ile imzalanacak ateşkesin hükümlerini yumuşatmak 


E) İslam dünyasını emperyalizme karşı harekete 
geçirmek 


Kütahya — Eskişehir Muharebelerinin şiddetlendiği 
günlerde 15 — 21 Temmuz 1921 tarihleri arasında 
Ankara Öğretmen evinde Maarif Kongresi toplanmış Mustafa Kemal Paşa'da kongreye katılarak bir 
konuşma yapmıştır. 


Buna göre kurulmakta olan yeni Türk devletinin 
aşağıdaki alanlardan hangisine daha çok önem 
verdiği söylenebilir? 


A) Sanat B) Eğitim 
D) Sanayi 


C) Diplomasi 
E) Siyaset 
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1. TBMM Döneminde, TBMM'ye ve onun temsil ettiği 
istiklal mücadelesine karşı gerek itilaflar, gerek İstanbul Hükümeti, gerek azınlık unsurları gerekse 
Kuwva-i Milliyeciler isyanlar çıkarmışlardır. Farklı 
gruplar farklı amaçlar doğrultusunda TBMM'ye karşı 
mücadele etmişlerdir. Bu durumdan en az zararla 
kurtulmak isteyen TBMM bir dizi tedbir almıştır. 


Aşağıdakilerden hangisi TBMM'nin otoritesini 
koruma ve mücadelesini sürdürme adına aldığı 
tedbirlerden sayılamaz? 


A) Hiıyanet-i Vataniye Kanununu çıkarmak 


B) Ankara müftüsünden milli mücadele lehinde 
fetva almak 


Gi 


İrade-i Milliye gazetesinin basım ve sayfa 
sayısını artırmak 


D) 
E) İstiklal Mahkemeleri açmak 


Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nı kapatmak 


17 Şubat 1923'te İzmir İktisat Kongresinde alınan 
kararlardan bazıları şunlardır; 


* Ekonomik gelişmemiz milli bağımsızlığımız 
içinde sağlanacaktır. 


* Türk milleti tahribat yapmaz, imar eder. Bütün 
mesai, ekonomik kalkınma üzerine yönelmiştir. 


* Yabancıların kurdukları tekellerden kaçınılmalıdır. 


* o Sanayinin teşviki ve milli bankaların kurulması 
sağlanmalıdır. 


* Türk vatandaşları yerli malı kullanımına teşvik 
edilmelidir. 


Bu kararlardan yola çıkılarak varılacak en genel 
yargı aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Kapitülasyonların etkisi kırılmak istenmiştir. 
B) Milli ekonominin temel ilkeleri benimsenmiştir. 
C) Yerli bankaların güçlendirilmesi hedeflenmiştir. 


D) Türk parasının döviz karşısında değeri korunmaya çalışılmıştır. 

E) Yerli üreticiye vergi muafiyeti getirilmek istenmiştir. 


81. 


SINAVDAN ÖNCE ÇÖZÜLMESİ GEREKEN 100 TEMEL SORU 


Atatürk Dönemi Dış Politikasına ait gelişmelerle 
ilgili olarak aşağıda verilen seçeneklerden 
hangisinde I'de verilen durumun ya da olayın 
Il.ye etki etmediği savunulur? 


I ı" 
A) Halk Fırkasının 


İnkılapçı düşüncenin güç 


Kurulması kazanması 

B) Takrir-i Sükun Şeyh Sait 
Kanununun İsyanı'nın çıkması 
çıkarılması 

C) Tevhid-i Tedrisat (o Yabancı Okullar Sorununun 
Kanunun yaşanması 
çıkarılması 

D) Menemen Çok Partili Yaşama 


İsyanının çıkması ( geçişin ertelenmesi 

E) 1929 Ekonomik 
Bunalımın ortaya 
çıkması 


Devletçi ekonomi politikasına yönelinmesi 


Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının parti programında yer alan bazı ilkeler şunlardır; 


* Parti, liberal ekonomiden yanadır, milli iradeye 
saygılıdır. 


* Parti, ülke idaresinde merkeziyetçiliğe karşıdır. 


* Parti inkılapların devrim değil evrim niteliğinde 
yapılmasına taraftardır. 


Bu ilkelerle; 

I. federal yönetim anlayışına geçilmesi 

Il. koruyucu ekonomi politikasının uygulanması 
Ili. Batılı tarzda yapılan inkılaplardan vazgeçilmesi 


gibi hedeflerden hangilerinin gerçekleştirilmeye 
çalışıldığı savunulabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız lll 
D) Ii veli E) Ii ve İli 
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Atatürk Dönemine ait aşağıdaki gelişmelerden 
hangisinin egemenlik haklarının korunmasına 
yönelik olduğu savunulamaz? 


A) Duyun-u Umumiye İdaresinin kaldırılması 

B) Adana-Mersin demiryolu hattının millileştirilmesi 
C) Boğazların idaresinin bir komisyona bırakılması 
D) Yabancı Okulların Maarif Vekaletine bağlanması 


E) Kabotaj Yasasının çıkarılması 


Lozan Antlaşması'na göre yabancı okulların eğitim 
sistemini Türk Hükümeti düzenleyecek ve denetleyecekti. Bazı okullar bu kurala uymak istemediler ve bağlı oldukları devletlerin elçileri 
aracılığıyla Türk hükümetiyle görüşmek istediler. 
Ancak Türk hükümeti onlarla bu konuda görüşme 
yapmayı reddetti. 


Türk hükümeti bu tepkisiyle öncelikle aşağıdakilerden hangisini korumaya çalışmıştır? 


A) Milli iradeye olan bağlılığını 
B) Bağımsız devlet anlayışını 

C) Ulusal egemenlik düşüncesini 
D) Hava savunma sahasını 


E) Uluslararası saygınlığını 


Mustafa Kemal Paşa 30 Ekim 1924'te yayınladığı 
genelge ile ordu komutanlarının ya askerliği ya da 
millet vekilliğini seçmelerini istemiştir. 


Mustafa Kemal Paşa'nın bu genelge ile ulaşmak 
istediği amaç aşağıdakilerden hangisi olabilir? 


A) Meclisteki Müdafaa-i Hukuk grubunu güçlendirmek 


B) Tek parti yönetimini sürdürmek 
C) Meclis hükümet sistemini gerçekleştirmek 
D) Orduyu siyasetten ayırmak 


E) Siyasi partilerin kurulmasını engellemek 
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Kurtuluş Savaşı sırasında meydana gelen 
aşağıdaki olaylardan hangisinin, Doğu Sınırı ile 
herhangi bir ilgisi yoktur? 


A) Gümrü Antlaşması'nın imzalanması 
B) Batum'un Gürcistan'a bırakılması 
C) Moskova Antlaşması'nın imzalanması 


D) Afganistan ile dostluk Antlaşmasının imzalanması 


E) Kars Antlaşmasının imzalanması 


Tevhid-i Tedrisat Kanunu kapsamında; 


- Şer'iye Vekaletine ayrılan eğitim ödeneği Maarif 
Vekaletine aktarılacak 


-  Diniilimler alanında ihtisas için İlahiyat Fakültesi ile İmam ve Hatip yetiştirmek için İmam 
Hatip Okulları kurulacak 


-  Ülke'içinde faaliyet gösteren tüm eğitim kurumları Maarif Vekaletine bağlanacak, 


maddeleri yer almıştır. 
Bu maddelere bakıldığında; 


l. Eğitim öğretim faaliyetleri üzerinde denetimi 
artırmak 


ll. Yabancı ve azınlık okullarının faaliyetlerine son 
vermek 


Ili. Eğitim sistemine dışarıdan müdahale edilmesini 
önlemek 


gibi hedeflerden hangilerinin amaçlandığı 

savunulur? 

A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız lll 
D) ivelli E) veli 


Yayınlari 


Limit 


Lmt 
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Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Atatürk'ün 
başkanı olduğu Halk Fırkasına muhalefet düşüncesiyle kurulmuştur. 


Atatürk'ün silah arkadaşlarının kurduğu muhalefet partisine aşağıdakilerden hangisi katılmamıştır? 


A) Rauf Orbay 

B) Ali Fuat Cebesoy 
GC) Kazım Karabekir 
D) Ali Fethi Okyar 
E) Refet Bele 


24 Temmuz 1923'te imza edilen Lozan Barış Antlaşmasında yer alan “İstanbul ve Çanakkale Boğazlarının idaresinin Türkiye'nin başkanlık edeceği, 
uluslararası bir komisyonun idaresine bırakılması ve 
ayrıca boğazların çevresinin silahtan arındırılması” 
maddesi, Atatürk İlkelerinden hangisine açıkça 
aykırıdır? 


A) Cumhuriyetçilik 
B) Milli Egemenlik 
GC) Milliyetçilik 

D) Devletçilik 

E) Laiklik 


“Ülke hemen çağdaşlaşmış, uygarlaşmış ve yenilenmiş olacaktır. Bizim için bu hayat kavgasıdır. 
Bütün özverilerimizin ürün vermesi buna bağlıdır. 
Türkiye ya yeni görüşle bezenmiş namuslu bir yönetim olacaktır ya da olmayacaktır. Halk ile çok yakınlığım vardır. O saf yığın bilmezsiniz ne denli yenilik 
yanlısıdır.” 


Mustafa Kemal'e ait bu ifadeler doğrultusunda 
hangi ilkenin öneminin vurgulandığı söylenebilir? 


A) Halkçılık 
G) Milli Bağımsızlık 
E) Laiklik 


B) Cumhuriyetçilik 
D) İnkılapçılık 
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Mustafa Kemal Atatürk: “Bizim akıl, mantık, zeka 


ile hareket etmek en belirgin özelliğimizdir. Bütün 
hayatımızı dolduran olaylar bu gerçeğin delilleridir.” 


Atatürk'e ait yukarıdaki ifadeler doğrultusunda 
hangi ilkenin öneminin vurgulandığı söylenebilir? 


A) Milliyetçilik 
C) Laiklik 


B) Halkçılık 
D) Cumhuriyetçilik 
E) İnkılapçılık 


Laiklik din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması 
esasına dayanan, Cumhuriyetçilik ilkesiyle birlikte 
Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkelerindendir. 


Aşağıdaki inkılaplardan hangisinin Laiklik ilkesi 
ile ilişkisi en azdır? 


A) Tevhid-i Tedrisat Kanununun çıkarılması 
B) Tekke ve Zaviyelerin kapatılması 

C) Şeyhülislamlık makamının kaldırılması 
D) Soyadı Kanununun çıkarılması 

E) Şeriye Mahkemelerinin kapatılması 


İsviçre Medeni Kanunu temel alınarak düzenlenen 
Türk Medeni Kanunu 4 Ekim 1926'da yürürlüğe girmiştir. 


Türk Medeni Kanunu; 


1. Halkçılık 

Il. İnkılapçılık 

Ili. Laiklik 

ilkelerinden hangileri ile bağlantılı olabilir? 

A) Yalnız | B) Yalnız Il C)ivelli 
D) ll ve lll E)l, il ve lll 
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Yayinlara 


Limit 


t 


Lm 
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Atatürk Döneminde, Atatürk İlke ve İnkılaplarını 
halka anlatmak, tanıtmak ve benimsetmek 
amaçlarıyla birçok çalışma yapılmıştır. 


Aşağıdakilerden hangisi bu çalışmalar arasında 
yer almaz? 


A) Köy Enstitüleri açmak 

B) Afiş ve broşür bastırmak 

C) Devlet Konservatuarı açmak 

D) Tiyatro çalışmalarına destek olmak 


E) Yurt içinde gezi yapmak 


Atatürk döneminde bozulmuş olan ülke ekonomisini 
kalkındırmak amacıyla devlet yatırımlar yapmış, 
özel teşebbüsü destekleme adına kanunlar çıkarmış, müteşebbislerin önünü açmıştır. 


Bu yargıya göre; 

1. liberal ekonomi 

Ii. emperyal ekonomi 
Ii. devletçi ekonomi 


anlayışlarından hangilerinin uygulanmaya çalışıldığı savunulur? 


A) Yalnız | 
D) Ive lll 


B) Il ve lll O) iveli 
E) 1, ilve lll 


1. Ölçü birimlerinde değişikliğe gidilmesi 
Il. Soyadı Kanununun çıkarılması 
Ili. Tevhid-i Tedrisat Kanunun çıkarılması 


gibi inkılaplardan hangileri resmi işlemlerde ortaya çıkan karışıklığı ortadan kaldırmaya yöneliktir? 


A) Yalnız | 
D)i veli 


B) Yalnız Il C) Yalnız Il 


E) Il ve ill 
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Atatürk Döneminde; 

* Metrik Sisteme geçiş 
* Miladi Takvime geçiş 
* Latin Alfabesine geçiş 


gibi yeniliklerin ortak amacı aşağıdakilerden 
hangisi olabilir? 


A) Laik sistemi güçlendirmek 

B) Millet iradesini egemen kılmak 

C) Batılı ülkelerle ilişkileri geliştirmek 
D) Resmi işlemleri kolaylaştırmak 


E) Ulusal bağımsızlığı gerçekleştirmek 


Il Tabii afetler 
11. Dış tehditler 
Ii. Ekonomik Krizler 


gibi gelişmelerden hangisi ya da hangilerinin 
Türk Milliyetçiliği ilkesini geliştireceği, milleti bir 
ve bütün haline getireceği söylenebilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il O) iveli 
D) ll ve lll E) Hil ve lll 


- Türklerin sarı ırktan gelmediklerini ispatlamak 


- Türklerin dünya kültürüne katkılarını ortaya 
çıkarmak 


gibi nedenlerle 1931 yılında aşağıdaki kurumlardan hangisinin kurulduğu söylenir? 


A) Temsil ve Musiki Akademisi 
B) Gazi Eğitim Enstitüsü 

C) Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti 
D) Türk Dil Kurumu 

E) Dil-Tarih-Coğrafya Fakültesi 


Yayınlari 


Em iie 


Lmt 


1936 yılında çevresinde oluşan olumsuz atmosferden rahatsız olan Türkiye, Boğazların güvenliği için 
bir konferans toplanmasını istemiştir. Toplanan konferans sonucu Boğazlar Komisyonu kaldırılarak 
boğazların yönetimi tamamen Türkiye'ye bırakılmıştır. 


Bu bilgilere göre Türkiye ile ilgili olarak, 
1. Egemenliğini zedeleyen önemli bir sorunu 
çözdüğü, 

Il. Misakımilli"nin bir kısmına daha ulaştığı 

INI. Uluslararası alanda öneminin arttığı 

gibi yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 

A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız lll 
D)I veli E) Ii ve Ili 


100. 1933'ten itibaren Almanya ve İtalya'nın saldırgan 


politika izlemeleri, Türkiye ve diğer Avrupa 
ülkelerinde ilk etapta sınır güvenliği konusunu gündeme getirmiştir. 


Aşağıdaki oluşum ve gelişmelerden hangisinin 
sınır güvenliğini sağlama alma amacı taşımadığı 
savunulur? 


A) Türkiye'nin Balkan Antantına öncülük etmesi 
B) Boğazların idaresinin Türkiye'ye bırakılması 
C) Sadabat Paktının imzalanması 
D) Akdeniz Paktının oluşturulması 


E) Nüfus Mübadelesinin gerçekleştirilmesi 


€-3 


SINAVDAN ÖNCE ÇÖZÜLMESİ GEREKEN 100 TEMEL SORU 


CEVAP ANAHTARI 
1.B 2.D 3.D 4.C 5.D 6.C 7.B 8.C 9.D 10.C 
MA 12.B 13.D 14.E 15.A 16.B 17.A 18.D 19.C 20.D 
21.B 22.C 23.E 24.A 25.A 26.B 27.C 28.C 29.A 30.B 
31.E 32.B 33.C 34.D 35.E 36.E 37.C 38.D 39.D 40.B 
41.B 42.B 43.B 44.D 45.E 46.D 4T.A 48.D 49.C 50.C 
51.B 52.B 53.D 54.B 55.C 56.B 57.C 58.C 59.D 60.A 
61.E 62.E 63.B 64.B 65.E 66.B 67.E 68.A 69.E 70.A 
71.B 72.D 73.E 74.B 75.A 76.B 77.B 78.D 79.B 80.B 
81.A 82.C 83.B 84.D 85.D 86.E 87.D 88.C 89.D 90.c 
91.D 92.E 93.A 94.D 95.B 96.C 97.E 98.C 99.E 100.E 
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